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Sunuş 


Canlı Tarihler dizisi, gerek edebiyatımız gerekse yakın dönem tarihimiz açısından oldukça önemli bir kaynaktır. Birinci elden tanıkların kaleme aldığı bu kaynağın derinliklerinde keşfedilmeyi, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen pek çok ayrıntı, yeni nesil tarihçilere ve tarih okurlarına birçok bakımdan ışık tutacak niteliktedir. 
Ahmet Reşit Rey'in Gördüklerim-Yaptıklarım (1890- 1922) adıyla 1945'te yayımlanan Canl: Tarihler dizisi- nin bu üçüncü kitabının tekrar yayımlanması tam da bu amaca hizmet etmektedir. 

Yazılarında H. Nâzım takma adını kullanan Ahmet Reşit'in yaşam öyküsü ile ilgili bilgiler haftalık Yedigün dergisinde M. Behçet Yazar imzası ile “Edebiyatçılarımızı Tanıyalım” köşesinde verilmiştir.” Diğer ansiklopedik kaynaklar da buradaki bilgilerden yararlanmışlardır. 

Yazarımız 1870 yılında İstanbul'da doğmuştur. 
Babası, Çankaya mutasarrıfıyken ölen Abdullah Şefik Bey, annesi Atiye Huri Hanım'dır. İlkokulu Çankırı'da okur. Önce annesini (1879) ardından da babasını kaybeder. İstanbul'da Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'ne devam eder. Daha sonra Mülkiye'nin lise ve yüksek kısmında okur. Bu kitaptaki kronolojik yaşamöyküsün- de belirtildiğine göre 1888 yılında; diğer bir kaynağa göre de âlâ derece ile 1898 yılında eğitimini tamamlar. 


* o Yedigün, sene9,no 438,cilt 17, 28 Temmuz 1941,s. 14, 18. 
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Okulda öğrendiği Fransızcadan başka sonradan Arapça ve Farsça öğrenir. Mülkiye'de hocası olan Recaizade Mahmud Ekrem'in etkisi ve desteğiyle şiir ve yazılar 'yazmaya başlar. Mezun olduğu Mülkiye Mektebi'nde de bir yıl kadar fizik öğretmeni yardımcılığında çalışır. 
Bir süre de idadilerde öğretmenlik yapar. 

Ahmet Reşit'in devlet kurumlarında çalışması o dönemin bir uygulamasıyla başlar. Başarılı Mülkiye mezunlarının Mabeyin Dairesi'ne kâtip olarak alınmaları geleneğine uyarak, dönemin aydınlarından tarihçi Abdurrahman Şeref Bey onu, Refik ve Sait beylerle 
birlikte Mabeyin başkâtibine götürür. Ahmet Reşit 24 
Eylül 1890'da Mabeyin Dairesi'ne üçüncü kâtiplikle girer. Burada yaklaşık 14 yıl çalışır. Anılarda da görüleceği üzere kendisi iki kez saray dışında görev ister, buna rağmen kâtiplikte tutulur. 

Ahmet Reşit uzun süre Yıldız'da bulunduğu için Sultan Abdülhamid'i yakından tanıma olanağını bulur. On dört yıl süreyle İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin, sultanı tahtan indirmek için yürüttüğü politikalara şahit olur. 
Bu ortamı ve sultanın karakterinin oluşturduğu istibdat rejimini adeta bir ruhbilimci gibi inceleyerek olabildiğince tarafsız ve ayrıntılı olarak yorumlar. 

Abdülhamid'e muhalefetin şiddetlendiği 1902 senesinde İttihad ve Terakki Cemiyeti Paris'te bir kongre düzenler. Bu kongre sonrası dönemlerde Ahmet Reşit 
Bey, mülki görevleri nedeniyle İstanbul dışındadır. 31 
Ağustos 1904-3 Kasım 1906 arasında Kudüs mutasarrıflığında, 28 Aralık 1906-4 Şubat 1907'de Manastır, Meşrutiyet'in ilan edilmesine sebep olan Makedonya olayları sırasında da Halep valiliğindedir. 1908?de İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesine kadar görev yaptığı yerlerin hepsi de imparatorluğun sorunlu yerleridir. 
İmparatorluğun başına dert açan bu bölgelerde milliyetçi ayrılıkçı hareketler de oldukça artmıştır. Yazarımız 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ayrılıkçı hareketleri sebep ve sonuçlarıyla inceleyerek yorumlar. 

Ahmet Reşit, dönemin genel ve yaygın eğiliminin tersine, öteden beri bu cemiyete temkinli yaklaşır. İttihad ve Terakki ile yıldızının hiç barışmadığı, hatıratın birçok yerinde görülmektedir. Hatta 31 Mart Vakası'nı, Arnavutluk olaylarını, Balkan Harbi ve Dünya Savaşı gibi felaketleri ve Ermeni gailesini hep İttihatçılığa bağlar. 

31 Mart'tan Balkan Harbi'ne kadar etkin bir göreve 
alınmayan Ahmet Reşit, 1912 Ağustosu'nda kurulan Ahmet Muhtar Paşa hükümeti tarafından İzmir valiliği gibi önemli bir vazifeyle görevlendirilir. Ancak bu hükümetin ömrü kısa olur ve yerine Kâmil Paşa sadarete getirilir. 

Balkan Harbi arifesinde hükümet kurmakla görevlendirilen Kâmil Paşa'nın kabinesinde Ahmet Reşit Dahiliye nazırlığı görevine getirilir. Bu, oldukça zor bir dönemdir. Ancak Kâmil Paşa'nın İngiliz yanlısı siyaseti, Balkan ittifakı karşında imparatorluğun Rumeli topraklarını kurtarmaya yetmez. Balkan devletleri bir koalisyon halinde Osmanlı Devleti'nin üstüne çullanırlar. Ahmet Reşiv'e göre, Babiâli Baskını ile sona eren bu dönemde yaşananlara İttihatçıların yanlış politikaları sebep olur. 

Babıâli Baskını sonrasında Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa, hükümet darbesiyle düşürülür, yazarımız da üç gün gözaltında tutulur. Daha sonra İstanbul'dan birkaç aylığına uzaklaşmak üzere Mısır'a doğru yola çıkar. 
Fakat bu ayrılık Paris ve Cenevre'yi de kapsayarak Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzar. 

Ahmet Reşit Paris'te olduğu sırada Mahmud Şevket Paşa suikasta uğrar. Bu suikast, İttihatçıların muhalefet üzerinde çok etkin bir tasfiye yapmasını sağlar. 
Suikastla alakalı olabilecek birçok kişi gözaltına alınır ve divan-ı harpte yargılanır. Eski nazır Ahmet Reşit de 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bu sürecin mağdurlarından biri olur. Suikast tertipçileri arasında olduğu iddiası ile suikast zanlılarını yargılayan divan-ı harp, sürgündeki Ahmet Reşit dahil birçok kişi- 

“yi idam cezasına çarptırır. Yurtdışında olduğu için infaz- dan kurtulan Ahmet Reşit, bu eserinde, divan-ı harbin hakkında verdiği idam kararındaki çelişkileri ortaya koyarak uzun uzun eleştirir; hatta kendini aklamak için bununla yetinmeyip tutanağın tam metnini ek olarak kitabın sonuna alır. 

Ahmet Reşit, Dünya Savaşı patladığında ailesi ile birlikte Cenevre'ye geçer ve 1919 Temmuzu'na kadar orada kalır. Bu arada imparatorlukta yaşananları da yazmayı sürdürür. 

Savaşın son yazında, Sultan Reşad vefat eder, onun yerine Sultan Hamid'in en küçük kardeşi Mehmed Vahdeddin, VI. Mehmed sanı ile tahta çıkar. 

Savaş yenilgisi ile Talât Paşa'nın sadaretten çekilmesi, Osmanlı siyaset hayatının yeni gelişmelere gebe olduuna işaret etmektedir. Padişah bu ilk evrede, İttihatçıların tepkisini çekmeyen ılımlı bir idare ve siyaset adamı olan Tevfik Paşa'yı sadarete getirmek ister. Ahmet Reşit Bey'in hatıralarından öğrendiğimize göre, çekilmek üzere olan Talât Paşa ile sadrazam olması düşünülen Tevfik Paşa arasında yeni hükümetin oluşum tarzı konusunda anlaşmazlıklar yaşanır. Çünkü Talât Paşa, arkasında İttihatçı yapıyı muhafaza eden bir hükümet bırakmak istemektedir. Bu durum, Talât'ın istediği kabinede Harbiye nazırı olması düşünülen Müşir Ahmet İzzet Paşa'nın sadarete getirilmesine yol açar. 

İzzet Paşa hükümetinin kurulması ve Mütareke ile barış koşullarının doğması Ahmet Reşit'in terk etmek zorunda kaldığı ülkesine dönüşünü hazırlar. Dönüş yolculuğunu başlatan esas gelişme Ahmet İzzet Paşa'nın sadece 45 gün hükümette kalması ve istifa edince, bir kez daha Ahmet Tevfik Paşa'nın göreve çağrılmasıdır. 
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Yazarımız, Dahiliye nazırlığına getirileceği haberini Cenevre'de alır. Bu nazırlık, uzun gurbet yıllarından sonra vatanına dönmüş bulunan Ahmet Reşit'in, bir anlamda mağlup bir devletin ağır siyasi sorumluluğunu omuzlama görevi olacaktır. Ahmet Reşit, Dahiliye nazırı olmasına rağmen barış görüşmelerinde aktif rol 
alır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın 1919 
başında Paris'e gelmesiyle başlayan barış görüşmeleri sürecinde, Osmanlı tarafını temsil eden delegasyonun üyelerinden biridir. San Remo Konferansı'ndan sonra müzakere edilmeye başlanan Osmanlı masası görüşmelerinde murahhas olarak bulunur. 

Ahmet Reşit'in, Damat Ferid Paşa'nın kurduğu hükümetlerin bazılarında görev aldığını görüyoruz. 
Fakat bu durum onun ne Vahdeddin ne de Damat Ferid yanlısı bir siyasi kimlikte olduğu anlamına gelir. Pek çok Osmanlı-Türk aydını gibi mevcut sistem içinde diplomatik yollarla barışa ulaşılabileceğine inananlardan biri olan Ahmet Reşit, gerçekçi bir siyaset izlenmediğini fark edince Damat Ferid Paşa ile yolunu tamamen ayırı. Mütareke ortamında nazırlık görevini kabul etmesinden, istifaya kadar giden bir dizi olay içinde yaşadıklarından aktardıkları mütareke ortamının genel havası hakkında oldukça bilgi vermektedir. 

Tevfik Paşa'nın müttefiklerden gördüğü muameleler, Damat Ferid'in basiretsiz davranışları ve Paris'te galipler cephesinden gördüğü alçaltıcı tutumlar ve uygulamak istediği hayalci politikalar, Sevres'in eşiğine gelmiş Osmanlı yönetiminde kopmalara yol açar. Bunlardan biri de Sövres layihasına itiraz eden Ahmet Reşit'tir. 
Bu noktada hükümetten ve görüşmeleri yürüten delegasyondan tamamen ayrılır. Başka bir heyet, dayatılan barışı 1920 Ağustosu'nda imza edecektir. Rıza Tevfik, Hâdi Paşa ve Bern Sefiri Reşad Halis'ten oluşan heyetin imzaladığı ve Şüra-yı Saltanat'ın tasdik ettiği Sevres 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Barış Antlaşması, Ankara Hükümeti tarafından nefretle 

reddedilmiştir. Antlaşmaya imza koyan murahhaslar ve 

Damat Ferid hükümeti, Ankara tarafından vatan haini ilan edilir. 

Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasından sonra, Ahmet Reşit'in yerine murahhas olanların hepsi Yüzellilikler listesine dahil edilip yurttaşlıktan çıkarılacaklardır. Bu durum Sövres'e karşı gelen Ahmet Reşit Bey'in ileri görüşlülüğünün bir göstergesidir. Siyaset açısından, bir görevden ne zaman çekilmesi gerektiğini bildiğini de ortaya koyar. 

Ahmet Reşit, devrinin birçok aydını gibi, devlet adamlığının yanı sıra edebiyatçı yönü olan bir kişiydi. 
1885'te, henüz on beş yaşındayken Ali Kemal'in çıkardığı Gülşen'de ilk şiiri “Nevha”, ardından da Recaizade Ekrem, Namık Kemal ve Abdülhak Hamit'in bazı şiirlerine yazdığı nazireleri yayımlanır. 

Yazarımızın asıl edebi gelişimi Mabeyin'de göreve başladıktan sonra olur. Mabeyin kâtipliği yılları boyunca sürekli okuma ve kendini geliştirme imkânı bulur, çağdaşı edebiyatçılarla temas sağlar. Saraydaki çalışma arkadaşları arasında İsmail Hakkı (Müştak Mayakon) ve Ali Ekrem (Bolayır) gibi isimler vardır. Bu görevinde birinci kâtipliğe kadar yükselir. 

1895'ten itibaren Hüseyin Cahit'in yayımladığı Mektep dergisinde yazıları çıkar. 1896'dan itibaren de Servet-i Fünun dergisinde edebi yazıları ve şiirleri yayımlanır. Burada artık H. Nâzım mahlasını kullanmaya başlar ve Edebiyat-ı Cedide ortamına katılır. 

1900 senesinde Servet-i Fünun'dan ayrılarak Malumat mecmuasında yazmaya başlar. Bu değişimde dostu Ali Ekrem'in etkisi olur. Ali Ekrem, edebiyattaki eksiklerini eleştiren Tevfik Firkete kırılır ve Malumat?'a geçmeye karar verir. Mabeyin'de birlikte çalıştığı dostu Ahmet Reşit'i de Malumat'a geçmeye ikna eder. Yazarımız bu dergiye geçişini açıklarken, Tevfik Fikret ile Ali Ekrem'i barıştırmaya çalıştığını, ancak ikna edemediğini anlatır. Sonuçta Ali Ekrem'i gücendirmemek ve Cenab Şahabeddin”le edebiyat açısından bazı farklı görüşlerde olmak bu değişimde etkili olur. Bilindiği gibi Malumat, Servet-i Fünun karşıtı bir dergiydi. Bu bakımdan gazete değiştirme eylemi kalem münakaşalarına da yol açar. Ancak Ahmet Reşit bu değişim sayesinde edebi eleştirilerinde kaleminin daha serbestlik kazandığını belirtir. 

Meşrutiyet dönemindeki yazıları daha çok İttihad ve Terakki karşıtı gazete ve dergilerde yayımlanır. Basınla ilişkisi sonraki yıllarda da sürer. Şehrah gazetesinde “Mâziden Hâle” başlığı altında siyasi, Cumhuriyet devrinde “Hatıralarım” başlığı ile bazı hatıraları Yeni Sabah gazetesinde dizi halinde yayımlanır. 

Galatasaray Lisesi'nde verdiği edebiyat derslerinin notları 1911 ve 1912'de iki cilt halinde Nazariyât-ı Edebiye adıyla yayımlanır. Ancak gazetelerde çıkan şiirleri kitap haline getirilmemiştir. Racine'den yaptığı tercümeleri /. Racine Külliyatından başlığıyla, Vergilius'tan yaptığı tercümeleri Eneiede adıyla Dün-Yarın Külliyatı'ndan basılır. 

1920 Temmuzu'ndan itibaren devlet görevinden ve 
siyasi hayattan tamamen ayrılan Ahmet Reşit, bundan sonraki yaşamını İstanbul Nişantaşı'nda, Şair Nigâr Sokak'taki evinde geçirir. Cumhuriyet devrindeki yaşayışıyla, münzevi ve kendisini edebiyata vermiş eski bir Osmanlı bürokratı portresi çizer. 

1896 yılında Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'nın 
oğlu Mustafa Bey'in kızı Fethiye Hanım (1872-1962) ile evlenen yazarımız, ünlü Türk bestecisi Cemal Reşit Rey ile Türk tiyatro ve edebiyat tarihinin önemli simalarından Ekrem Reşit Rey'in babasıdır. Bu tarihi kişiliğin 1890”lardan Mütareke döneminin sonuna kadar 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olan hatıraları yakın tarihimizin gizli kalmış birçok noktasını aydınlığa kavuşturuyor. 
*i 

Kitap yayına hazırlanırken, Ahmet Reşit Rey'in o dönemde kullandığı ancak günümüzde yaygın olarak kulanılmayan kelimeler ve tabirler sadeleştirildi. Sadeleştirilmeden bırakılan eski sözcüklerin karşılıkları yanında köşeli parantez içinde verildi. Tek sözcükle açıklanamayan kelimeler ya da terimler, ilk geçtikleri yerde dipnotla açıklandı. Ayrıca bazı isim ve olaylarla ilgili yine dipnotta açıklamalar yapıldı. Bu baskıda, ilk baskıda yer almayan, döneme ait fotoğraf ve resimler kullanıldı. Kitabın sonunda yer alan Ekler bölümündeki Ek 3 ve Ek 4, birinci baskıdan tıpkıbasım yapılmıştır. 


Nur Özmel Akın 
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Gördüklerim - Yaptıklarım 


Ahmet Reşit Rey 
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Sultan Abdülhamid 


Bu padişahın manevi şahsiyetinden evvel fiziki yapısını bence mümkün olduğu kadar tasvire çalışacağım. 

Sultan Hamid kısa boylu, naif, omuzlarının genişliği birbiriyle uyumlu fakat biraz öne doğru eğik, düzgün bir vücuda sahipti. Teni esmer, yüzü uzunca, kaş kemikleri çıkık, yanakları çökük, gözleri şeklen derin ve biraz küçük, renkçe de koyu maviye bakar siyahtı. Burnu yüzüne göre büyük ve uzuncaydı. Başının tepesinde saç kalmamıştı, yan ve arka tarafındaki saçları ile sakalının telleri kalın ve sert görünürdü. Saç ve sakalına boya koyduğu için hakiki rengi belli değildi, fakat görünen rengi, üstüne kır serpilmiş karaydı. Güzel olmamasına rağmen sevimli bir yüzü vardı. Hal ve tavırları tevazu içinde büyüklük gösteren nadir bir özelliğe sahipti. Ancak bu intiba resmi mevkilerdeki gözlemlerin eseridir. Gündelik ve özel hayatındaki davranışlarının, sözlerinin nasıl bir tesir bıraktığına vâkıf değilim. 

Sultan Hamid devrinin en çok hissedilen fenalığını doğuran; padişahı birtakım ahlaksız, değersiz, şarlatan ve kindar adamların tesiri altında bırakan; bu sebeple devlet idaresinde çoğunlukla yanlış, bazen tehlikeli, bazen de gülünç hareketlere sebep olan; akıllı ve hamiyetli kişilerin nasihat ve hizmetlerini tesirsiz bırakan en büyük illet padişahın vehmi ile cahilliğiydi. Sultan Abdülmecid'in tahta çıkmış olan evladından Sultan Murad'ın cinneti, Sultan Hamid'in vehmi, Sultan V. 
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“un 


TI. Abdülhamid 


Mehmed'in ahmaklığı, Sultan VI. Mehmed'in de benzer kuşkuculuğu ve karaktersizliği, babalarının içkiye düşkünlüğünden kaynaklanan ırsi bir kusur olsa gerektir. 
Bir taraftan Sultan Hamid'in üst üste tahttan indirilen amcası ile biraderinin kötü sonları, bir taraftan da bu iki padişahı deviren vükelanın —-hükmedici bir tavırla— kendi saltanatının da kırılabileceğini ima eden sürekli tehditleri ve nihayet Rus Muharebesi'nin! payitahta kadar her tarafı altüst eden faciası, zannediyorum, Sultan Hamid'in zihnindeki o ırsi kusuru bütün melekelerinin üstüne çıkarmıştır. Saltanatının başlangıcında etrafını kuşatan kulları padişahı ellerinde tutmak için korkusundan istifadeye çalışmışlardır. Bunun da şimdi saydığımız etkenlere eklenerek uydurma tehlikeler karşısında padişahın vehmini gitgide artırdığına inanıyorum. 


Il 1878 Osmanlı-Rus Muharebesi (e.n). 
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Sonra bu vehimden kendilerine bir menfaat hissesi çıkarmayı iş edinen bir sürü aşağılık kimsenin o ahlaksızlığı sanat edinmeleri, biri diğerini besleyen bir etkiyle padişahta vehmin, memlekette jurnalciliğin yıllar boyunca katlanarak artmasına sebep olmuştur. 

Ülkenin her tarafında, özellikle payitahttaki hal ve hareketlerden haberdar olup amcası gibi gafil avlanmamak azminde bulunan padişah, umumiyetle kendisine havadis getirenlerin sözlerine inanmış, inanmadıklarını bile vehmi sebebiyle —ihbarların devamını sağlamak için- olumlu karşılamıştır. Büyük bir ihtimalle muhbirleri bir biçimde memnun ederek gayretlendirmekten de geri kalmamıştır. Bu rağbet doğal olarak muhbirlerin günden güne artmasına neden oldu. 


Abdülhamid'in vehmi 


İhbar, olan bir şeyi bildirmek demekse, bu adamlar sadece muhbir değildiler. Önce habbeyi kubbe yapmakla işe başlayan bozuk ahlaklılar, olayları yalnız abartıp saptırmadılar, hiç yoktan icat da ettiler. İstemedikleri adamları uydurma suçlarla yere vurmayı, üstlerini gammazlayıp düşürerek yerlerine geçmeyi, başkalarına yahut kamu- ya zarar verecek yalanlarla padişah nazarında “en sadık hizmetkâr” geçinmeyi amaç edindiler. Öyle ki jurnalcilik, menfaat sağlama, düşmanlık yaratma, öç alma gibi kötü maksatların en yaygın ve en kirli aracı oldu. 
İşittiğime göre Tunuslu Hayreddin Paşa'nın sadarette bulunduğu sırada aleyhinde yazılmış bir jurnali padişah bir gün —hem bir nevi tehdit, hem de güya güvenlik tedbiri olarak— kendisine göstermiş. Hayreddin Paşa dik sözlü bir kişiymiş, kâğıdı okuduktan sonra zat-ı şahaneye iade ederek, “Efendim bu malın alıcısı bulundukça satıcısı çok olur” demiş. Gerçekten o malın satıcıları -sarayda bulunduğum son senelerde— o kadar çoğalmışlardı ki alıcının ne vakti ne de nakti satıcıların hepsini memnun etmeye yetişmez olmuş ve bu ısrar bazen müşteriye usanç bile getirmişti. Mesela Sultan Hamid'in “ tahttan indirilmesinden sonra kısa bir zamanda yeni efendilerine (Sultan Reşad| de tıpkı eskisi gibi ahlakın- daki alçaklıkla sokularak yüksek makamlara çıkmış bulunan eski bir jurnalcinin ardı arkası gelmeyen uydurma ihbarlarından usanan zat-ı şahanenin nihayet bir gün hiddetlenerek, “Şu adama söyleyiniz, artık bana hiçbir şey yazmasın” diye feryat ettiğini, sarayda görevli oldugum zaman işitmiştim. Bununla beraber, değiştirilmiş veya tamamen uydurulmuş ihbarları doğrudan doğruya söylemeyerek, konuyu sanki mantık yürüterek bulmuş veya o anda aklına gelivermiş gibi padişahın zihnine düşüren ve onu inandıran ustalar, ustalıklarına göre kıymet kazanmaktan geri kalmıyorlardı. 

Müşir | Mareşal) Cevdet Paşa'nın sadareti zamanında bir bayram arifesi, teşrifattan? rütbe sahiplerine yazılması âdet olan bayramlaşma töreni davetiyelerinin dagıtımı, o zaman öğrendiğim, fakat şimdi tam olarak hatırlayamadığım basit bir sebeple her zamankinden biraz geç kalmış. Umumiyetle sadrazamlara ve özellikle Cevat Paşa'ya her fırsatta saldıran meşhur bir jurnalci, bu ehemmiyetsiz vakayı ne büyük bir ustalıkla evirip çevirip sunmuş olacak ki yatsı vakti bir kızılca kıyamet koptu, sabaha kadar devam etti. Rütbe sahiplerinden birçoğuna tezkereler yazdık, davetiye alıp almadıklarını sorduk. 
Almışlarsa hemen tezkereyi getiren görevliye vermeleri lüzumunu bildirdik. Bu emre uyarak Başkitabet'e yavaş yavaş ulaşan protokol mektupları, usulüne uygun olarak bayram sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda bayramlaşma törenine davet edilenleri açıklamaktaydı. Buna rağmen padişahta bir türlü güven oluşmadı. Bir ara or- 


2 teşrifat: Resmi günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam 
ve mevki sıralarına göre kabulü (e.n). 
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talık yatışır gibi göründü, fakat bu da çabuk geçti. Yeni bir sağanakla müthiş bir fırtına içinde sabahı bulduk. 
O akşam bayram olması münasebetiyle sarayda mevcut yaver ve çavuşlar sıradan nöbetçilerden fazla olmakla beraber yazdıklarımızı yerlerine ulaştıracak ne çavuş kalmıştı, ne yaver. Biz de buhran içindeydik. Bütün buyrukları Mabeyinci Ragıp Bey bildiriyordu. Sabah vakti diğer Mabeyinci Arif Bey de ona katıldı. Sabaha karşı hünkârın aşırı heyecanla nihayet düşüp bayıldığını Ragıp Bey'den işittim. Sabah olduktan sonra bizim daireye gelen Arif Bey de, “Şimdi huzura girdim. Üstümde alelade sivil elbise vardı. Hünkâr beni görünce, “Sen de mi törene gelmiyorsun?.. Niçin giyinmedin? diye çıkıştı. 
Hemen gittim giyindim. Siz de formalarınızı giyseniz iyi olur; kontrol için birini buraya göndermesi mümkündür” dedi. Yorgunluğa bakmayarak hızlıca giyindik. 

Tebligata vasıta olan bu iki kişinin anlattığına göre zat-ı şahane aldığı jurnalden, bayram sabahı makam ve mevki sahiplerinden çoğunun muayede Jtören| salonu yerine veliaht dairesine giderek orada Mehmed Reşad Efendi'ye biat edecekleri ve bu hareketin vakitsiz duyulmasını engellemek için davetiyelerin dağıtımının kasten geciktirildiği manasını çıkarmış ve buna tamamen inanmış. 

Padişah yalnız kendinden sonra tahta çıkacak kişinin değil, yerine geçtiği kişinin de rekabeti hayaliyle huzursuzluk içindeydi; şöyle ki: 

Zat-ı şahane bir gün Şeyhülislam Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi ile görüşürken Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi esnasında Bâb-ı Meşihat'te? bulunup bulunmadığını sorduktan sonra, der ki: “O zaman padişahın tahttan indirilme fetvasını nasıl çıkardılar? Bilir misiniz?” 

Saf bir adam olan Ömer Lütfi de tereddüt etmeden, “Bir dava vesilesiyle birçok adamı Bâb-ı Meşihat'te top- 


3 Bâb-ı Meşihat: Şeyhülislamlık makamı (e.n). 
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layarak ifadelerini aldılar ve tahttan indirme fetvasını buna dayandırdılar” cevabını verir. 

Şeyhülislam daireye dönünce bu konuşmayı Meşi- 
“ hat ileri gelenlerinden bazılarına anlatır. Az bir zaman sonra Sadaret makamına, Maksudiye Hanı içinde ufak bir yapının kullanılması ile ilgili bir dava dilekçesi gelir. 
Büyük bir ihtimalle Müsteşar Şefkati Efendi'nin dikkatsizliği yüzünden, dilekçe meclis-i vükelaya* sevk edilir, okunur. Dilekçe konusunun vükela medlisiyle bir ilgisi olmayacağından, gereği için Bâb-ı Meşihat'e gönderilsin denilir, öyle de yapılır. 

Fakat dilekçe Meşihat'e gelip de Rumeli Kazaskerliği'ne havale edildikten sonra, Kazasker Kasidecizade Süleyman Sırrı Efendi işin yargılamasına başlar. İddiacı taraflar kullanma belgesi gösteremezler, davanın anlatılanlara göre ispatına lüzum görülür. Hünkâr ile şeyhülislam arasındaki konuşmayı işitmiş olanlardan biri, durumu padişahın ruh durumuna uygun bir dille, şöyle arz eder: “Kazaskerlikçe ifade alınmasına teşebbüs edilmesi geçmişteki durumları hatırlatan bazı anlamlara gelmektedir. Özellikle “Maksudiye Han” tabirinde “Maksut'un (Sultan) Murad'a, “Han'ın sultana işaret etmesi çok dikkat çekicidir. Üstelik bu işe ait bir dilekçenin hiç ilgisi yokken vükela meclisinde müzakere edilerek oybirliği ile Meşihat'e gönderilmesi de kötü niyet olduğunu kuvvetlendirmektedir.” 

Bu ustalıklı jurnal, sahibinin de umduğundan fazla etkili olur, adeta bir inkılap meydana getirir: Heyet-i vükela' derhal değiştirilir. On, on beş gün evvel seraskerlik görevine atanan Gazi Osman Paşa, itibarı bir kat daha bozulmuş olarak saraydaki odasına geri döner. Zaten her sabah yazıp gönderdiği hususi maruzatıyla ve hele Bâbıali'nin hak ve vazifelerini pekiştirme yolundaki te- 


4 meclis-i vükela: Vekiller heyeti, bakanlar kurulu (e.n). 
S5 Bkz.4.dipnot. 
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şebbüsleriyle zat-ı şahaneyi ürküten ve birçok kıskanç adamın senelerce hücumlarına hedef olan Kâmil Paşa tamamıyla gözden düşer. Sadaret, Girit Fırkası |(Tümeni| Kumandanı Cevat Paşa'ya verilerek onun görevine gelmesine kadar kaymakamlığı Adliye Nazırı Rıza Paşa'ya ihale edilir. Şeyhülislamlığa, Meşihat mektupçusu Cemaleddin Efendi getirilir, seraskerliğe de 2. Fırka Kumandanı Rıza Paşa. Yeni kabinenin en önemli kişileri, padişahın kendi yetiştirmesiydi. Eski kabineden yenisi- ne geçenler ise tecrübeliydiler. Bu nedenle artık sultanın zihninin güven ve sükünete kavuşması gerekirdi. Fakat kuvvetli bir depremi takip eden sarsıntılar gibi, bu sürekli heyecanın belirtileri de günlerce devam etti. Padişahın yakın hizmetlilerinden ikisi Kitabet Dairesi'ne gönderildi. Birkaç gün kayıt defterlerini karıştırarak Kitabet Dairesi'nden Maksudiye Hanı hakkında Meşihat'e bir tebligat olup olmadığını aradılar. Aynı araştırmaların diğer dairelerde de yapılmış olması ihtimali kuvvetlidir. 
Bir ipucu bulsaydılar galiba hepimiz birden kovulacaktık. Bu araştırma bir sonuç verinceye kadar tebligat kesildi. Birkaç gün, akşamları gelen dilekçeleri özetleyerek sunmaktan başka bir iş görmedik. Nihayet sınavdan yüzümüz ak olarak çıktık ve işte ancak o zaman her zamanki işlerimize başlamak nasip oldu. 

Bu, sarayda rastladığım krizlerin en kuvvetlisiydi. 
Sultan Hamid, Kâmil Paşa'nın görevden alınmasını bir hükümet darbesi gibi telakki etti ve öyle yaptı. Ondan sonra da artık Bâbıali'yi hiç dinlemez oldu. Bu karışıklığın başlıca sebebi olan, Meşihat'e karşı yapılan lüzumsuz ve faydasız bir sürü kısıntı da senelerce sürdü. Özetle, Kâmil Paşa'nın ilk sadaretinden azli, Sultan Hamid'in saltanat devrini ikiye ayıran çizgidir. Kısaca anlattığım bu olay padişahın hastalık haline gelmiş olan evhamlılığının, kendi idaresini ve devlet işlerini hangi şiddette etkilediğini ispat eder sanıyorum. Bununla birlikte Sultan 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Hamid'in aydın fikirli bir kişi olan son başmabeyincisi Nuri Paşa'nın Meşrutiyet'ten sonra bana anlattığı bir olayı da padişahın hastalıklı ruh halini göstermesindeki öneminden dolayı anlatacağım: 

Zat-ı şahane bir gün Nuri Paşa ile yalnız görüşürken, bir sebeple Avrupa'nın genel siyasetinden bahsetmiş. Büyük devletlerin birbirine ve Türkiye'ye göre hal ve mevkilerine, komşumuz olan hükümetlerin aralarındaki münasebetlere ve bize karşı aldıkları ve alacakları vaziyetlere dair açık ve sağlam bir muhakeme yürütmüş. 
Paşa şöyle demişti: 

“Bir saat kadar süren o sözler karşısında kendimi mükemmel bir siyasi konferans dinliyorum zannettim. 
Kendisini memnun bir halde ve yararlanarak dinlerken destur isteyerek içeri giren bir haremağası bir zarf takdim etti ve gitti. Padişah zarfı açtı, içindeki kâğıdı okudu, cebine koydu. Biraz düşündü, sonra cebinden çıkararak yine okudu. Birdenbire o jurnalin konusundan söz etmeye başladı ve o kadar boş, o kadar mantıksız sözler söyledi ki ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi şaşırdım.” 

İştebudurum da gösteriyor ki padişahı kuşatmış olan vehim bir afettir, zihninde karmaşa yaratan bir fitnedir. 
Bununla birlikte, bu evham uykusundan uyandırılmazsa zihin esas çalışmasını koruyor. Uyandırıldığı anda akli yetileri altüst oluyor. Bu hale düşmüş olan zihne nasihat kâr etmez. Tek tedbir o vehmi uyutmaktır. Halbuki bütün hükümet kudretini kendi eline almış olan padişahın tutulduğu vehimden istifade edenlerin sayısı gittikçe artmaktaydı. Bu adamların her biri vehim uyandırmak yarışında diğerini geçmeye çalışıyordu. 


Abdülhamid'in cehaleti 
Padişahtaki cehalete gelince: Bunun Sultan Hamid'in 


saltanatlık dönemine ilk ve en kötü etkisi, tahta çıkışının 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ardından tesadüf ettiği yalancı bilgiçlere değer vererek sözlerine uyması, hırslarına alet olması ve en sonunda çizdikleri yolu benimsemesidir. Saltanatının başlangıcında, onu etki altında tutmak amacında olan kendini begenmiş vezirler baskı ve tehditlerini artırınca padişah da bu baskılarla aynı yoğunlukta korkuya kapılmış, etrafını kuşatanların koruma ve kollamasına sığınmıştı. Kendi iktidarlarını yürütmek için hükümetin gücünü saraya taşımak isteyenler, padişahın evhamlı yapısına uygun düşen bir siyasetin oluşmasına yardım ettiler. Padişah çevresindekilerin telkinleriyle davranıyor, fakat bunu kendi iradesiyle yaptığını sanıyordu. Bu garip yönetim şekli saltanatının sonuna kadar devam etmiştir. 

Padişahın âlim olması ne gerekli ne de mümkündür. 
Ancak okuyup yazamamak derecesinde cahillikle de hükümdarlık olamaz. Bu kadar cahillikle teferruata varıncaya kadar devlet işlerini bizzat görmek davası bir araya gelemez. Fakat Sultan Hamid'de böyle bir iddia yoktu. 
Onun emeli, yapılacak işleri önceden teftiş ederek ve tetikte bulunarak, amcasıyla büyük biraderinin akıbetlerine düşmemekten ibaretti. Bütün hayatını dolduran bu hırs da tamamen vehimden doğmuştu. 

İşte Sultan Hamid'in saltanatına “istibdat” vasfını verdiren “işe karışmak ve işlerin çözülüp bağlanmasını saraya toplamak”, cehalet ve vehmin elbirliğiyle yarattıkları bir felakettir ki, ikbal hırsına tutulmuş ve cahelet- te değilse bile vehimde efendilerine benzeyen bazı devlet adamlarının eseridir. Sultan Hamid'in saltanat devrini karartan ve halkı kendisinden soğutan illet de jurnalciliktir. Bunun artmasına yol açan padişahın evhamlılığı, giderek çoğalmasına ve kötüleşerek dal budak salmasına sebep de yine o vehim ile birlikte memleketteki ahlaki yozlaşmadır. Bu yozlaşma olmasaydı Abdülhamid'den sonraki hükümetlerde artık jurnalciliğin görünmemesi gerekirdi. 
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Özellikle o devirde jurnalciliğin tahammülü aşan bir derecede artışı ve çeşitliliği, akşamları mahalle kahvelerinde toplanarak sıradan sohbetlerle vakit geçiren 

'en zararsız halkın bile rahat ve huzurunu kaçırıyordu. 
İsimleri hafiye olduğu halde kendileri gibi kötülükleri de aleni olan birtakım kötü yaradılışlıların tecavüzlerinden yakasını kurtaran kalmamış denilebilecek kadar genel bir baskı vardı. Bu baskı padişah için lüzumsuz, faydasız hatta zararlı iken birkaç haydutun keyif ve hevesini, bir sürü alçağın menfaatini temin için âlemi kasıp kavuruyordu. Diğer taraftan jurnalcilerin bu kadar çoğalması, jurnalcilikte şiddetli bir rekabet oluşturmuştu. Örneğin gösterdiği yararlılıklar sayesinde yeni bir memurluk kapan bir jurnalci, yetenek ve bağlılıkta diğerlerinden ileri gidebilmek için yeni yöntemler icat eder, adeta bu sanata yeni bir genişlik kazandırırdı. Böylece kendinden sonrakilere işi daha ileri götürme fırsatını vermiş olurdu. 

Jurnalcilik, rakibini uzaklaştırmak için de bir araçtı. 
Sadrazam Kâmil Paşa'nın görevden alınmasını sağlamak, yani padişahın gözünde sadrazamın değiştirilmesini gerektirecek jurnalleri toplamak için özel bir komisyon kurulmuştu. Ebülhüdâ olarak bilinen bir kişi, ikinci kâtip Kadri Efendi ve kendine başhafiye unvanını veren Kadri Bey'den oluşan bu komisyonun sarayda özel bir odada hemen her hafta toplandığını kesin olarak biliyorum. 

Şahit olduğum olaylardan biri de şudur: Bir perşembe sabahı Bükreş Sefareti'nden bir şifre telgraf geldi. Telgrafı açtık. Şöyle deniyordu: “Romanyalı filan adam sefarete müracaat ederek gizlice haber verdi. Önümüzdeki cuma günü zat-ı şahane, Şazeli Dergâhı'ndaki camiye selamlık töreni için geldiğinde suikast yapılacakmış. Caminin çevresindeki bazı yerlere dinamit konulmuş. Sorumluluğu bildirene ait olmak üzere bilgilerinize sunuyorum.” Bu telgrafı yazan, Mabeyin eski kâtiplerinden Kâzım Bey'di. Bu adam kişilikli, memurluğun namus 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ve şerefinin bilincinde olan, doğru sözlü, doğru özlü bir insandı. Bu jurnali ulaştırması zorunluydu, aksi halde “yardımcı” sıfatıyla suç ortağı gibi değerlendirilirdi. Ayrıca dünyanın hiçbir tarafında hiçbir memur aynı durumda başka türlü hareket edemezdi. Nitekim jurnalin ne amaçla ve ne taraftan verildiği anlaşılmakla beraber Başkâtip Süreyya Paşa da derhal padişaha sunmaya mecbur oldu. Padişah cuma gecesi o caminin çevresindeki yollarda sıkı araştırmalar yaptırdı. Ertesi cuma günü de selamlık törenini orada yaptı ve cuma namazını o camide eda etti. Fakat bir daha Şazeli Camii”ne gitmedi. 

Şazeli Şeyhi Zafir Efendi kimseye zarar vermeyen, devlet işlerine karışmayan gerçekten dindar bir adamdı. Sultan Hamid'in onu nasıl tanıdığını bilmiyorum. 
Efendiliği zamanından beri dindarlığı ve dürüstlüğün- den dolayı dualarının kabul olunduğuna inandığı kuvvetli bir ihtimaldir. Senede bir iki defa selamlık törenini o camide gerçekleştirir, böylece şeyhin duasını alırdı. 
Serencebey yokuşunda aradaki boş bir arsadan dolayı Şazeli Dergâhı'nın karşısında yerleşmiş olan Ebülhüdâ, Şeyh Zafir'in, padişahın iltifatlarını almasını açıkça kıskanırdı. Kendisinin kavuşamadığı bu onurdan onun da mahrum kalması için bu yalancı jurnali düzenledi. Hariciye Nezareti'nde bilmem ne işle görevli ve herhalde kendisine çok bağlı olan Vais Efendi isminde serseri bir levanten vasıtasıyla Bükreş'e göndererek, sefareti de bu haberi bildirmeye mecbur ettiği anlaşıldı. Bu dolambaçlı yolu seçmesindeki amaç jurnalin kaynağını gizleme, doğruluğunu padişahın gözünde ispat etme emeline dayanmaktaydı. Padişahın da herkes gibi gerçeği anladığına inanmak isterim. Fakat her ne olursa olsun, Ebülhüdâ hedeflediği sonuca ulaşmıştı. 

Kitabet Dairesi resmi bir birimdi ve özellikle resmi makamlarla haberleşmeyi sağlardı; jurnaller ve jurnalcilerle alakası yoktu. Jurnaller ya padişah buyruğuyla 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veya böyle olağandışı bir yolla gelirdi. O sebeple usta jurnalcilerin ustalıklarını gösterecek başka örnekler sunamıyorum. Yalnız padişahtaki vehmin yarattığı iki olayı aktaracağım: 

1894 Temmuzu'nda İstanbul'da can kaybına ve birçok binada hasara yol açan büyükçe bir deprem oldu. 
Sarsıntı hissedildiği anda hemen herkes içinde bulundugu binadan dışarı kaçmıştı. Biz kâtipler de daireden bahçeye fırlamıştık. Yani herkesin bu sarsıntıyı hissettiği kesindi. Hatta merhum Seccadecibaşı İzzet Efendi'nin ifadesine göre zat-ı şahane de zemin katındaki odanın penceresinden bahçeye atlamıştı. Buna rağmen olaydan bir iki gün sonra —ne sebeple bilmiyorum— padişah yine bir vehme kapılarak depremi inkâr etti. Depremden bahsetmek suç sayıldı. Nitekim Serasker Kapısı'nın onarılması için ısrar eden İnşaat Dairesi Reisi Abid Paşa bu masum suçtan dolayı Halep'e sürüldü. Fakat daha sonra ciddi ve uzman kişilerden oluşan bir heyet camiler, saraylar, resmi daireler ve kışlalar gibi büyük binaları inceleyerek onarılmasını sağladı. Bütün şehzade ve sultanlar ile padişah gözünde önemli devlet adamları için gerektiğinde sığınmak üzere evlerine yakın ahşap birer daire inşa edildi. Demek ki depremin olduğu kabul edilmiş ve tekrar olabileceği ihtimaline karşı tedbirler alınmıştı. 

İkinci vaka yine sarsıntıdan çıktı: İlk depremden birkaç sene sonra bir Kurban Bayramı sabahı Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda bayramlaşma merasimi yapılırken birdenbire saray sallandı. Ortadaki koca avizeyi süsleyen billurların birbirlerine çarpıp dökülmesi büyük bir gürültü çıkardı. Saçağı öptükten sonra kenara çekilip dizilmiş olan askeri ve mülki erkân paniğe kapıldı. Birkaç kişi camları kırarak bahçeye atladı. Bu 


6 o saçak öpmek: Saygı ve bağlılık ifadesi olarak padişahın tahtının saçağını öpmek. Osmanlı sarayındaki bayramlaşmalarda devlet erkânı tarafından yerine getirilen bir âdetti (e.n.). 
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cam kırma gürültüsü de korkuyu artırdı. Padişah tahtından ayağa kalkarak iki üç adım attıktan sonra geri geldi, yine tahtına oturdu. Biz tahtın arkasında her zamanki yerimizde duruyorduk. Nihayet sarsıntı geçti. Fazlaca korkuya tutulmuş olanlar pişman bir şekilde geri geldiler. Fakat eski yerlerini bulamayınca bir şaşkınlık gösterdiler. O zaman hünkâr, “Yerlerinize!” emrini verdi, tebrik merasimi tekrar başladı. Merasim tekrar başladıktan sonra hünkâr, Müşir Ethem Paşa'yı yanına çağırarak uzunca emirler verdi. Paşa derhal muayede salonundan çıkıp gitti. Merasim bittikten sonra henüz Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılmadan bana yazdırılan bir irade tezkeresinde, saraydaki sarsıntının Zeytinburnu'ndaki barut havanlarından bazılarının infilakı sonucu olması ihtimali bulunduğu ve bu patlamanın bayramlaşma merasimi zamanına tesadüfünün dikkat çekici olması nedeniyle hızlı ve derinlemesine tahkikat yapılarak neticenin açık bir şekilde bildirilmesi emrediliyordu. 

Günlerce bu işle uğraşıldı. Anlaşılıyordu ki depremle beraber herkes gibi padişah da korkarak yerinden fırlamıştı. Fakat vehmi derhal uyanmış ve kendisine, “Otur, kımıldama! Bu sarsıntıdan amaç seni tahtından uzaklaştırıp yerine fırsat kollayan veliahdı oturtmak, hemen oracıkta halkın ona bağlılığını bildirmesini sağlayarak işi oldubittiye getirmektir!” demişti. Bu vehmin altında depremin yapay olduğu fikri yatıyordu. Sonra günlerce çeşitli biçimlerde bu vehmi güçlendirecek kanıtlar arandı, ama bulunamadı. 

İnsanın bu kadar garip düşünceler yaratabilmesi için, vehmin, zihninin seçme kudretini felç etmiş olması lazım gelir ki bu hale —-böyle bazı vaziyetlerle sınırlı olsa bile— amiyane tabirle “delilik” derler. 

Sultan Hamid belki deliydi. Ancak hayatına veya tahtına saldırı meselesi zihnine hücum ettiği zaman akıl ve mantık dışına çıkar; diğer durumlarda sağlıklı düşünür, sakin ve ölçülü davranır, haysiyetini korurdu. Akıl ve 


15 
Levent Şah verdi Arşivi 


mantık dışına çıktığı, yani en büyük vehim buhranlarına tutulduğu zaman bile hiddet ve şiddeti, adam öldürmek veya idam derecesine çıkmadı. Çıkmış olsaydı, o vehme -kurban olacaklar sayılamayacak hadde gelebilirdi. 
İsterse “cinnet-i vahide” ile olsun, akıl sağlığı bozuk olan bir adamın —hele de mutlak bir hükümette- saltanat tahtında oturması uygun mudur? Bu soruya olumsuz cevap verenleri tenkit edemem ve cinnetle karışık saltanatı, ihtilal yoluyla da olsa, makul bir hükümet şekline getirmek için harcanan iyi niyetli ve samimi gayretleri mazur görürüm. Fakat padişah aleyhinde bazı yabancıların, bilhassa Ermeni arabozucuların yaydıkları, İttihad ve Terakki girişimcilerinin de kendilerine manevi silah hazırlamak için cehalet ve gafletle kuvvetlendirdikleri yalan ve iftiraları gerçek delillerle ret ve ispat etmeyi de insanlık şanına ve Türklük vicdanına uygun bir vazife bilirim. 


Sultan Hamid öldürme meraklısı mı? 


Sultan Hamidi önce adam öldürmeye düşkünlükle itham etmeye çalıştılar. Bu iftirayı Ermeni bozgunculardan sonra ortaya atan ve yayan, Fransa'da tarihçi |Albert| Sorel ile İngiltere'de Whigs Partisi lideri Gladstone'dur?. 
Sorel, padişaha “Kızıl Sultan” (Le Sultan Rouge) lakabını taktı. Gladstone siyasi bir konuşmasında ona “büryük cani” (great criminal) sıfatını verdi. Sorel'in hangi nedenden ötürü Türk ve Müslüman düşmanı olduğunu bilmiyorum. Türk ve İslam padişahına hakaret ederek, sırf önyargısı yüzünden bize dost olmayan güzel bir kadının dikkatini çekmek yahut zengin bir kişi veya kuruluşun yardımlarından yararlanmak alçaklığını kabul edecek bir adam olup olmadığını da bilmiyorum. Eğer değilse, koyu bir Hıristiyan hatta daha çok koyu bir dinsiz olmalıdır. Bu vasıfların hiçbirine sahip değilse, tarih 


7 William E. Gladstone, İngiltere'de 1868-74, 1880-85, Şubat-Temmuz 
1886 ve 1892-94 dönemlerinde başbakanlık yapmış siyasetçi (e.n.). 
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yazıcılığındaki şöhretine rağmen —tarihi kişiliklerin eylemlerini tartmada kinci fesatlara aldanacak kadar- saf, araştırma yeteneğinden yoksun bir gafil olması gerekir. 
Böyle bir adamın büyük bir şöhret kazanması ise görülmemiş şey değildir. Sorel'in en yüzeysel bir araştırmadan bile mahrum, hatta hakikatle alakası olmayan bu iftirası, esasen gerçekleşmemekle beraber -muhakemesiz kabul edilmiş düşüncelerden (pröjwgös) kurtulmuş olan— herkesin küçük bir araştırmayla esassız olduğunu anlayabileceği kadar basit bir meseleye dair ise de kötü niyetliler, bu zavallı tarihçinin şöhretinden istifade ederek, bu değersiz sözünü bir yalan dolan gulgulesiyle dünyanın her tarafına yaydılar. 

Gladstone'a gelince; bu kişi zamanın kusursuz konuşmasıyla şöhret kazanmış ve maliyeye ait işlerde uzmanlaşmış adamlarındandı. Parti başkanı olması nedeniyle birkaç kez başbakanlık yapmış ve her defasında Müslümanlığa ve Türklüğe düşmanlık göstermekten geri durmamıştır. Böyle bir adamın, emirülmümin! aleyhindeki münasebetsiz sözleri, kindar yaklaşımının bir sonucu olarak, hükümsüz kalması gerekirken o, şöhretinden çok makamı nedeniyle sesini her tarafa duyurmuştu. Bu sözleri, araştırmaya gerek duymayan veya imkân bulamayan insanların çoğunluğu tarafından gerçek kabul edilmiştir. Halbuki o kindar ihtiyara gerçeğin aksini söyleten, sadece aşırı tutuculuğuydu. 


İftiranın kökü 


Buiftirayı, Gladstone ve Sorel'den önce Ermeniler düzenleyip yaydılar. Ermenistan, eski zamanlarda bir ara bagımsız bir krallık halini almış, Roma Cumhuriyeti'ne katıldığı tarihten itibaren bağımsızlığını kaybedince Doğu Roma İmparatorluğu'ndan sonra Türklerin, daha sonra 


8  emirülmümin: Hz. Muhammed'in halifesi; padişah (e.n). 
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da Rusların yönetimine geçmişti. Anadolu'nun orta ve batı kesimlerine, özellikle İstanbul ve Rumeli taraflarına gelen Ermeniler, çarlık idaresinden kaçarak Türkiye'ye katılanlardır ki, Türklerin onları kabul etmesi o zamana göre eşi görülmemiş bir iyi niyetti. Cizye adıyla verdikleri vergiden başka mali ve askeri yükümlülükleri olmadığı için kolayca çoğalmışlar, asırlarca huzur ve güven içinde yaşayarak Türklerden çok daha zengin olmuşlardı. Yine bu sayede Rumlarla beraber, memleketin dış ticaretini ele geçirmişler, yabancılarla etkileşimlerini kolaylaştıran ticaret vasıtasıyla Batı medeniyetine tarım ve askerlikle meşgul olan Türklerden önce temas etmişlerdi. Tanzimat Fermanı'ndan sonra devlet görevlerine de girerek elçiliğe ve bakanlığa kadar yükselmişlerdi. 

Buna rağmen 1876 Osmanlı-Rus Muharebesi'ndeki mağlubiyetimiz üzerine, Rus ordusu Ayastefanos'a geldiği zaman Ermenilerin “Rus dayımız” teranesiyle Türklere ettikleri nankörlük sanırım ki hâlâ hatırlardadır. Bu muharebe sonucunda Sırpların, Rumlar gibi, bagımsızlığa, Bulgarların da özerkliğe kavuşmaları Ermenilere teşvik kamçısı oldu. Yirmi asır önce kısa bir süre yaşamış olan Ermeni krallığının bir kısmı Türkiye'de, büyük bir kısmı da Rusya'daydı. Bu krallığın hayata dönmesi imkânsız olduğu için Ermenilerin arzusu kısır kaldı. Mısır'da servet ve mevki sahibi olmuş Ermenilerin de katılımıyla gösterilen gayretlere rağmen Türklerin felaketinden ve Berlin Antlaşması'na giren 61. maddeden? 
başka bir şey kazanamadılar. 


9. 1876 Osmanlı-Rus Muharebesi'nden iki yıl sonra 13 Temmuz 1878'de Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında imzalanan Berlin Antlaşması'nın 61. maddesi şöyledir: “Osmanlı Hükümeti, halkı Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Çerkez ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi taahhüt eder vc bu konuda alınacak tedbirleri devletlere bildireceğinden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmasını gözeteceklerdir.” (y.h.n.) 
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Ermeniler Rus zaferiyle de ulaşamadıkları bağımsız hükümeti, Türklerin zararına olarak, Türk topraklarında kurmak gibi ham bir emelden vazgeçmediler. 
Okullarında çocuklarına Türk düşmanlığını aşıladılar, efsaneden ibaret olan eski güçlerini göstermeye, dil olarak da Türkçeyi unutturup aralarında yalnız Ermeniceyi yaymaya çalıştılar. Bir yandan devlet dairelerinde kazandıkları mevkilere dört elle sarıldılar. 
Öte yandan da Rus nihilistlerinden ders ve ibret alan Rusya'daki Ermeni arabozucuların sevk ve idaresi altında muhtelif adlarla kurulan ihtilal cemiyetlerine el uzattılar. Rusya?dakiler de dahil olmak üzere nüfusları toplamı, hem de dağınık olarak, üç milyonu aşmayan Ermenilerin istediklerini bilek gücüyle alabileceklerine kendileri de inanmadıklarından Avrupa devletlerinin dikkatini çekerek, Moralı Rumlar gibi, Hıristiyanlık yardımıyla bağımsızlık kazanmak fikrini benimsediler. 


Ermeni tabrikleri 


Bu yoldaki ilk girişim Kumkapı olayıdır. Ermeni kalabalığı, gösteri bahanesiyle Babıâli?ye hücuma hazırlanmaktaydı. Onları engellemekle görevli jandarma süvarisine karşı saldırıya yeltenenler oldu. Bu kalabalık, devletin gücüyle değil, orada bulunan zabıta kuvvetiyle bile hemen etkisiz hale getirilebilecekken padişah, dikkat çekici bir olaya meydan vermemek için bu kalabalığın üzerine tulumbalarla su atılarak dağıtılmalarını emretti. Sultan Hamid iddia edildiği gibi hunhar yaradılışlı olsaydı, bu yönünü tatmin için böyle bir fırsattan istifadeye girişmesi gerekmez miydi? 

Halbuki memlekette kargaşa çıkarmaya çalışan fesatçıların yola getirilmesi hükümetin zaruri bir göreviyken, Sultan Hamid kan dökülmesinden çekinerek bunu istemedi ve zarafet erbabına karışıklık arayanları 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dağıtmak hususunda bulduğu tedbiri aşağılamaları için “sudan tedbir” sözünü bahşetmiş oldu. Fakat Ermeniler bu gösteriden sonra da iki kez İstanbul'da defalarca da "Anadolu'da, hakiki ve feci karışıklıklar çıkardılar. 

Zeytun Ermenileri 18. yüzyılın son çeyreğinden 19. 
yüzyılın yarısına kadar sekiz defa isyan etmişlerdi. 1861 
yılında, o sıralarda Fransa'nın Şam konsolosuna karşı gerçekleşen bir saldırının yol açtığı olayları kendi lehlerine istismar ederek, İmparator Üçüncü Napolyon'a Zeytun'da bağımsız bir Ermeni hükümeti kurulması için başvurdular. Bu dilekleri haklı olarak reddedilmişti. 
1865'te Zeytun eşkıyası, çevre Müslümanları yok etme amaçlı bir isyan hareketi daha çıkardı. 

Halbuki koskoca bir kaza halkı olan Zeytunluların devlete karşı bütün yükümlülükleri yılda yüz elli liralık maktu bir vergiden ibaretti, idare şekilleri de adeta muhtariyetti |özerklikti|. Artan eşkıyalıklarını, Avrupalı ve Amerikalı mutaassıplar nazarında bile, mazur gösterecek hiçbir bahane yoktu. 

Bununla beraber Zeytunlular 1876'da, yani Berlin Kongresi'nin toplandığı sene ve sonra 1879'da iki isyan daha çıkardılar. Şu farkla ki, bu son isyanlar artık genel Ermeni karışıklığıyla iç içeydi. 

Ayastefanos'a kadar gelmiş olan Rus orduları başkumandanı Grandük Nikola'ya, baş fesatçılardan eski patrik Harmanyan ve dostları bir istidaname © verdiler. Bu, Türkler ve hükümetleri aleyhinde iftiralarla doluydu. 
“Ermenilerin yaşadıkları Şark (doğu| vilayetlerinin” Ermenistan adıyla bağımsızlığını kazanmasına yardım edilmesini, şayet bu mümkün olamazsa bu vilayetlerin Rus kontrolü altına alınması istediler. O sırada Ermeni patrikliğinde bulunan Nerses Varjabedyan da grandürke bağlılık bildirmiş, Türkleri şikâyet ederek istidana- 


10 istidaname: Resmi bir makama yazılan dilekçe yazısı (e.n.). 
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melerinin bir an önce amacına ulaşmasını sağlamaya çalışmıştır. 

Ermeni fesatçıları grandükten ve Rusya hükümetinden yüz bulamayınca Berlin Kongresi'ne sığındılar ve uzun uğraşılardan sonra antlaşmaya 61. maddeyi koydurdular. Fakat kendileri de Rus ve İngiliz siyasetleri arasında oyuncak oldular. 

Avrupa devletlerinin himayesini bekledikleri ölçüde elde edemeyen Ermeni elebaşılar, bu sefer, Hıristiyan milletlerin tutucu yönlerini tahrik etme yoluna gittiler. 
Böylece, Avrupa ve Birleşik Amerika hükümetlerini kamuoyu zoruyla Türklere karşı harekete zorlamak için Türkiye'de karışıklıklar çıkarıp “Müslümanlar Hıristiyan Ermenileri katlediyorlar” yaygarasıyla Avrupa ve Amerika'nın kulaklarını doldurmayı düşünüyorlardı. 1880 senesinden itibaren ihtilal cemiyetleri kurmaya başladılar. Hınçak, sonra Troşak, daha sonra Taşnaksagan adlarıyla ve daha türlü isimlerle ortaya çıkan fesat ve ihtilal komitelerinin yalanları ve tahrikleriyle Türkiye'deki Ermeni kiliselerini, Ermenilere ait birçok bina ve evleri silah, mühimmat ve dinamitle doldurdular.!! 

İşte bu suretle, 1894 senesinde Ermenilerin Sason'da Müslüman ahali aleyhinde reva gördükleri kanlı ve hain saldırılardan dolayı Kürtlerle Ermeniler arasında feci bir katliam oldu. Bu olay, Sason vakası namıyla, Avrupa ve Amerika'da hükümet ve matbuatı uzun süre meşgul etmiş, hakikatin ortaya çıkması için Türk hükümetince sarf edilen bütün mesai evvelden ezberlenmiş fikirlerle tıkamış olan zihinler önünde tesirsiz kalmıştır. Bununla 


1 Ermeni Komitelerinin Âmal ve Harekât-ı İhtilaliyesi (Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilâl Hareketleri; İlân-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra, Matbaa-i Amire, İstanbul 1916) adıyla o zamanki İttihad ve Terakki hükümeti tarafından vesikalara dayanarak yayımlanan bir kitapta bu işler hakkında mükemmel ayrıntılar vardır (A.R.R.). 
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birlikte Sason katliamına sebep olanların Ermeni fesatçıları olduğu daha sonra nasıl anlaşılıp kabul edildiyse o zaman da barizdi. 

Bundan bir sene sonra 1895 Eylülü'nde İstanbul'da Ermeni Patrikhanesi kilisesinde toplanan Ermeniler, Sultanahmet Meydanı ile Divanyolu ve Çemberlitaş yönlerine yayılarak Babıâli'yi istila etmek istediler. Hareketleri jandarma vasıtasıyla iyilikle engellenmeye çalışılırken silah çekerek bir jandarmayı katlettiler. Bunlara karşı askeri kuvvet kullanılması düşünüldüyse de “Ermeniler mahvediliyor” yaygarasına kapı açılmamak için cesaret edilemedi.1? 

Hükümet, Ermenileri nasihat ve ricaya kuru tehditler de karıştırmak suretiyle yatıştırmaya ve iknaya çalışırken vakit geçtikçe halkta hükümetin kudretine itimat azalmıştı. Türkiye'nin diğer bölgelerindeki Ermeni saldırılarını epeyce zamandan beri işite işite iyice bellemiş olan zihinler bu faciaların İstanbul'da da olacağından endişeye düşmüştü. Her tür silahla donatılmış Ermenilerin daha önce de olduğu gibi Müslümanların mal, can ve ırzına saldırı ihtimaline karşı, halktan kendine güvenenler, bulabildikleri sopa, demir çubuk, odun parçası gibi şeylerle müdafaa hazırlığına koyuldular. 

Ermeniler hükümetin nasihatlerini dinlemiyorlar, ya hükümet yahut halk tarafından -müdafaa için bile olsa— bir karşılık görür görmez, “Türkler Ermenileri mahvediyorlar” feryadıyla Amerika ve Avrupa'nın himayesini sağlamak için, planları doğrultusunda hareketlerine devam ediyorlardı. Padişah ve hükümeti bu oyuna gelmemek için, eşkıyayı asker gücüyle yola getirmekten çekinirken şimdi Müslümanlar karşılık vermeye başlayınca vaziyet daha zorlaştı. Eğer hükümet 


12 Bu cüretsizlik, fikrimce, padişahın ve hükümetin ciddi bir hatasıydı 


(A.R.R.). 
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sıkı tedbir alsaydı bu sefer -Sason vakasında olduğu gibi— Müslümanların kaybı hiç dikkate alınmayıp yalnız Ermeni kayıpları beş on misli fazla gösterilecekti. 
Üstelik bu kayıplara, “Müslümanlarla birlikte Ermenilere saldıran hükümetin kurbanları” denilecekti. 
Hükümet silahını yalnızca Müslüman ahaliye çevirse, hem alçakça bir cinayet işlemiş, hem de meşru müdafaa halinde bulunan birtakım halkı feda etmiş olacaktı. Medeniyete esas lekeyi süren Hıristiyan taassubunun hoşnutluğunu kazanmak şöyle dursun, yine tenkit ve takipten kurtulamayacaktı. İşte bu haller içinde bocalayan aciz hükümet istifa ederek yakasını kurtardı. 
Yeni hükümet biraz daha cesaret göstererek, mamafih yumuşak tedbirlerle durumu idare etti. 

Fakat başkenti karıştıran bu badire —ahşap evlerle dolu bir mahalleye saldıran yangın ateşi gibi— baştan başa Anadolu'ya sirayet etti. Halbuki gerek Anadolu Türklerinde, gerek Kürtlerde Ermenilere karşı komite, cemiyet gibi teşkilatlar yoktu. Eğer Ermeni karşıtı bir örgüt olsaydı mutlaka meydana çıkarılır, Müslümanlar aleyhinde kesin bir delil olarak —kim bilir kaç defa, kaç türlü vasıtalarla— dünya halkının gözleri önüne serilirdi. 

O zamanlar Anadolu'nun şehir ve köyleri arasında hızlı haberleşme hemen hemen yok gibiydi. Olayların halk tarafından duyulması için zaman geçmesi gerekiyordu. Hemen haber alınıp bir eyleme geçilmesi mümkün olsa bile, önceden herhangi bir örgütlenme olmadığı için süratli ve düzenli bir hareket yine mümkün olamazdı. Bütün bunlar gösterir ki Anadolu'da yaşananların başlatıcı ve yayıcısı yine Ermeni komiteleridir. 

1896 senesinde, Anadolu faciasından bir sene 
sonra, İstanbul Galata'da Türkiye Ermenilerine önayak olan yabancı bozguncular tarafından Osmanlı 


23 
Levent Şah verdi Arşivi 


Bankası'na dinamit bombalarıyla baskın yapıldı. Bu defa artık zaruri olarak asker kuvvetiyle bastırılan feci kargaşanın Ermeni fesatçılar eliyle tertip ve icat edilmiş olduğu ise barizdir. 

Bununla birlikte bu elim vakalarda Sultan Hamid'in Ermeni komiteleriyle işbirliği etmiş olması gibi bir mantık yürütmek pek doğru olmayacaktır. 

Yeri gelmişken bir görüşümü belirteyim: Ermeniler Rum Ortodoks Kilisesi içinde kaybolmuş kimsesiz bir topluluktu. 1461'de Fatih Sultan Mehmed, Ermeni mezhebine özgü bir patrikhane kurulmasına izin vermişti. 
Bu sayede milli, dini ve toplumsal gelişmelerini sağlamışlar sonraları Osmanlı Devleti'nin himayesiyle bu yapılarını sürekli koruyabilmişlerdir. 

Türkiye'deki Ermenilerin Osmanlı saltanatından gördükleri himaye ve yardım sayesinde içlerinden bazıları memlekette iktisaden önemli mevkiler elde etmişlerdi. 
Ayrıca cemaat olarak şirketler, dernekler, okullar kurma yetkilerine kavuşmuşlardı. Askerlik hizmetinden muafiyetleri dolayısıyla da Türklerden daha kolay nüfuz ve servet kazanmaları mümkün oldu. Bu gelişmeleri gören çarlık eski yönetiminin kasıp kavurucu baskılarından perişan olan Rusyalı Ermenilerin birçoğu, Osmanlı ülkesine iltica ederek aynı nimetlerden nasiplenmeye can atmışlar devlet tarafından da kabul görmüşlerdir. 

Patrikler ve cemaatleri uzun bir müddet devlete sadakat gösterdiler. Sonra Eçmiyazin katoğikosunun!3 
olumsuz etkisi İstanbul Patrikhanesi'ne girdi. Sonunda 1844'te Ermeni Patrikhanesi âyinlerinde katoğikos adı- nın anılması kabul edildi. İşte o zamandan beri Ermeni Patrikhanesi ve ruhbanı, devlete sadakatten ayrılarak 


13 Eçmiyazin (Üçkilise) Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin Kafkasya'da, günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ruhani merkezidir ve buranın katoğikosu Ermeni kilisesi hiyerarşisinde en üst konumdadır (e.n.). 
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nankörlük açmazına saplandılar. Buna rağmen 1860 
senesinde Ermenilerin dini, milli ve sosyal işlerini emniyetli bir şekilde ve kolaylıkla görebilmeleri için milli bir genel meclis kurulmasını da devlet sağladı. 

Hal böyle iken 1876'da, yani bu son lütuftan on altı sene sonra Ermeni patriği, Anadolu'daki altı vilayetin!* 
—hiçbirinde Ermeniler çoğunluk olmadıkları halde— Rus kontrolü altına alınması talebiyle Grandük Nikola'nın ayaklarına kapandı. Nankörlük ruhbandan millete geçti. Pek çok Rus nihilistin öğrencisi, belki de çarlık siyasetinin aleti olan Rusyalı Ermenilere!5 uyarak yüzyıllardır beraber yaşadıkları Türklerin hayatına hatta ırzına 


14 vilayat-ı sitte (altı vilayet): Osmanlı Devleti'nin Erzurum, Van, 
Mamüretü'l-Aziz (Elazığ), Diyarbakır, Sivas, Bitlis olmak üzere altı vilayetlerinin bir arada adı (e.n.). 

15 Osmanlı Bankası'nı bombalarla basan Ermeni canilerin Rusya'dan 
gelmiş oldukları belirlendi. Bunların ceza almayacakları garanti edilerek Rusya Sefareti'nin girişimleriyle banka binasından çıkarıldılar. 
Sefaret baştercümanı Maksimof elinde Rus bayrağı olduğu halde canileri bir Rus vapuruna kadar yolcu etmiştir. Kargaşa sırasında elinde bir sopa ile saraya gelerek “Ermenileri bununla öldürüyorlar” diye feryat eden yine o Maksimof'tu (A.R.R.). 


Rİ 
Levent Şahverdi Arşivi 


tecavüz ettiler. Sığınmacı olarak girdikleri memlekette mülk sahiplerini katlettiler. Yalan dolan ve iftirayla yanlarına çektikleri mutaassıp kafaların yardım ve kuvetine dayanarak ev sahiplerine hâkim olmak sevdasına düştüler; öldüler, öldürdüler. Vicdanı ayaklar altına aldıktan sonra işlenebilen bu cinayetlerde her iki taraftan da ölen masum zavallılar için üzülmemek mümkün değildir. 

Ermenilerin, çılgınca bir cüretle oynadıkları bu faciaların bütün sahnelerinde Sultan Hamid'in rolü, görünüşe göre, müdafaa vasıtalarına başvurmaktan ibaret kalmıştır. Karşı taarruza geçmek zorunda olduğu zamanlarda bile asayişi sağlamakla yetinmiş ve hiçbir surette kararlı teşebbüslere el uzatmamıştır. 

Ermeniler bir taraftan gerek tabanca ve bıçak gibi basit silahlarla, gerek bombalarla katliama teşebbüs ediyorlardı. Diğer taraftan Müslüman ahalinin tehlikeye düşen mal, can ve ırzlarını müdafaaya çalışmalarını; nihayet hükümetin emniyet ve asayişi iade için çaresiz aldığı tedbirleri yukarıdan aşağıya tahrif ve methederek Hıristiyan taassubunun yaygın ve etkili olduğu İngiltere ve Amerika'da -meşru ve gayrimeşru, mecaz ve gayrimecaz— her nevi vasıtalara müracaatla Türk milleti ve Türk hükümeti ile padişah aleyhindeki propagandalarını artırdılar. 

Geçen yüzyıl başlarında Mora İhtilali sırasında yalan ve mübalağalarla başka kalıplara dönüştürülen “Türk mezalimi” Lord Byron ve Victor Hugo gibi şöhretli şairlerin ilave ettikleri sesleriyle bütün 19. yüzyılda âlemin kulaklarını doldurmuştu. Ermeni arabozucular, Rus-Türk Muharebesi'nden sonra bağımsız bir Ermenistan yaratmak amacıyla, etrafa yayılmış olan o havanın yankılarını sürdürmeye başladılar. Nihayet Avrupa ve Amerikaca bir Türk zulmünün başlangıcı gibi kabul edileceği zaman geldiğine ve isyan silsilesini idare etmeye 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kâfi vasıtalar elde edildiğine inanınca bu vakaları ortaya çıkardılar. Diğerleri gibi Ermeniler de bağımsızlıklarını Hıristiyan devletlerin himayesiyle kazanabilecekleri ümidindeydiler. Bir taraftan ülkenin her köşesinde kargaşa çıkarmak için Müslüman ahaliyi dövüşmeye sevk edecek çığırtkanları (4gents provocateurs), diğer taraftan da olayları Avrupa ve Amerika'nın Türk aleyhtarlığıyla doldurulmuş vicdanlarında “Türklerin ve bilhassa Abdülhamid'in cinayetleri” olarak gösterecek propagandacıları etrafa saldılar. 


Ermeni nankörlüğünün başarılı neticeleri 


Bu gayretler amacına ulaştı. Dini heyecanlara çabuk kapılan İngiliz kamuoyunda şiddetli bir galeyan oluştu. İstanbul'da İngiliz elçisi Sir Philip Currie'nin sözde “Şahid-i adil!” sıfatıyla yazdığı raporların tesiri de buna eklenerek İngiltere Dışişleri Bakanlığı sert tedbirler almaya teşebbüs etti. O zaman İngiltere'de başvekil ve Hariciye nazırı olan Lord Salisbury Avam Kamaras'ndaki konuşmasında, Avrupa büyük devletlerinin deniz kuvvetlerinden oluşan ortak bir donanmayla İstanbul limanına girilerek, bu zulme son verecek tedbirlerin alınacağını ilan etti. 

Bu durumda padişah Rus hükümetine başvurdu ve şu konulara dikkat çekti: “Rus Çarlığı ile Batı ve Orta Avrupa'daki büyük devletler arasında, Boğazlar konursunda görüş ayrılığı vardır. Türkiye'deki Ermenilere bağımsızlık vermek Rusya'daki Ermeniler açısından kötü örnek oluşturacaktır. Ayrıca büyük devletlerin ortak saldırısına karşı Çanakkale Boğazı gerektiği gibi, hatta hiç savunulamayacak, Boğazlar'ın güvenliği bu yolla bozulmuş olacaktır. Avrupa donanmasının bir kez Boğazlar'dan geçmesi kolaylaştığında, bu her zaman için mümkün hale gelebilir.” 
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Özetle padişah, dünyanın siyasi dengesinin bu biçimde bozulmasından Rusya'nın zararlı çıkacağını ifade etmiştir. 

Görüşmeler bu şekilde başladı ve sürdü. Rusya, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın “ortak donanma ile Türkiye'ye baskı uygulama girişimine” katılma önerisine şu cevabı verdi: “Rusya'nın Karadeniz donanması böyle bir girişim için hazır değildir. Baltık donanmasının hazırlanması ise çok güçtür. Ayrıca Akdeniz Boğazı zorlanırken Karadeniz Boğazı'nın güvenliği tehlikeye düşebilir. Bu sebeplerden dolayı Rusya hükümeti bu girişime karadan katılabilir. Ortak donanma hareket ettiği anda Boğazlar'ın karadan işgali için gerekli tedbirlerin alınması mümkündür.” 

Bunun üzerine açılan müzakere ve haberleşmelerin sonunda, bu debdebeli teşebbüs —o da diplomasinin şerefini korumak için— İstanbul limanında sefaretlerin maiyetindeki avizolara!"© birer tane daha ilavesi kararıyla suya düştü. 

İşte, tarihçi Sorel'in ve püriten Gladstone'unpadişahı galiz tabirlerle anmalarına vesile ettikleri, Fransa, İngiltere ve Amerika gazetelerinin de Türklüğe silinmez bir leke gibi yapıştırmaya çalışmalarına yol açan Ermeni çatışmasının gerçek içeriği budur. Yani bu sözde katliam alevi, bizzat Ermeni bozguncular tarafından, düşündükleri siyasi propagandaya güç vermek için tutuşturulmuş, yıllarca körüklenmiştir. 

Bu karmaşa bütün Anadolu'da iki taraf arasında sanki bir iç savaş gibi devam etmişti. Halbuki düşmanlık yapanlar yalnız Türklermiş gibi görüldü. Ermenilerin Türk halka, özellikle hiçbir işe karışmamış olan ihtiyarlara, çocuklara, hele kadınlara karşı vahşice cinayetleri kaleme bile alınmamıştır. 


16 avizo (Fr. aviso): Küçük, buharlı muhaberat gemisi (e.n). 
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Ve bu büyük zulmü tertip ve teşvik etmek şaibesi de bir taraftan kinin, diğer taraftan gafletin sonucu olarak Sultan Hamid'e dayandırılmıştır. Padişahın bu suçlamalardan beraati, verdiğimiz bu izahatle artık ispat edilmiş olmalıdır. Öyleyse, şimdi de vaktiyle içimizden çıkan aynı mahiyette diğer bir iftiranın reddedilmesi sırası gelmiş demek olur. 

ka 

Sultan Hamid'in yanlış hatta gülünç hal ve hareketlerinin başlıca sebebi olan vehminden istifadeyle —hürriyet, müsavat Jeşitlik|, adalet— yazılı bayraklarla memleketin her tarafına yayılan kargaşa (anarchie) dalgası, karşısında -tek engel, dolayısıyla tek saldırı hedefi olarak— dine, düzene ve asayişe taraftar olan padişahı buldu. Ermeni karışıklığı sırasında yabancı gazetelerden okudukları ya da başkalarından işittikleri gürültüyü meşk kabul ederek Abdülhamid devrinde sürekli sel gibi akan kanlardan, “Kızkulesi” açıklarında denize atılan Müslim ve gayrimüslim masumlardan, fakat bu defa memleketin içinde yana yakıla, bağıra çağıra bahseden birtakım adamlar türedi. Bunlar akıttıkları laf çağlayanlarıyla Ermeni bozguncularının Türkler ve padişah aleyhindeki iftiralarını -zannederim ki sözlerinin nerelere varacağını bile anlamayarak— tasdik etmiş oluyorlardı. Bunlar insanlığın saadetine vasıta olacak hürriyeti, topluma ve toplum düzenine düşman olan başıboşluk (/icence) ile karıştıran çarpık düşüncelilerdi. Çünkü özellikle padişahı hedefliyor gibi görünen bu suçlamaların kaynağı, yalnızca bir kavmin hürriyet hülyası değildi. Belki Türk adı altındaki kütle içinde ortaya çıkarak zemin ve zamanın müsaadesiyle meydan alan küçük bir azınlığın yükselme hırsıydı. 


İttibad ve Terakki 


Evvela birkaç kişi, türlü sebep veya bahanelerle Mısır'a veya Fransa'ya kaçarak bir kuşak evvelki Genç Türkleri taklitle Terakki ve İttihad adında bir cemiyet kurmaya teşebbüs ettiler. Bunlar aynı zamanda bazı Mısırlı dostlarından yardım sağlayarak padişah ve hükümet "aleyhinde yayınlara başladılar. Kendileriyle aynı davayı takip ediyor gibi görünen Ermeni ihtilalcileriyle anlaşıp işbirliği yaptılar. Sonraları yavaş yavaş bu cemiyete girenler yahut girmiş olanlarla birlikte çalışmayı kabul eden muhtelif yaradılış ve niyetteki firariler de bunlara eklendi. Bunlar ya memlekette böyle uzaktan şan ve şöhret yahut çıkacak ilk fırsattan istifade ederek bir makam kazanmak, şayet bu ikisi de mümkün olmazsa zengin Mısırlılardan para kopararak Avrupa'da rahatça yaşamak emelindeydiler. Çünkü Sultan Hamid, yine vehmine kapılarak, Türkiye'den kaçmış olanları vatanlarına getirtmeyi, bunların hiç kıymeti olmayan yayınlarına son vermeyi iş edinmiş olduğundan firarilik, külah kapmak vasıtalarından sayılmıştı. Nitekim padişahın kullarından Çerkez Ahmet Paşa Avrupa'da dolaşıp cinsi, yaradılışı ve yaşı muhtelif bir hayli Genç Türk'ü yanına alarak dönmüş ve bunları kâfi maaşlı birer memuriyetle kayırmıştı. 

İşte bu cemiyetin yayınları ve Fransa'daki Clâmenceau gibi meşrep ve meslekleri nedeniyle, bütün dinlere ve bu arada öncelikle İslamiyete ve bilhassa Türklere düşman olanların kötü niyetli yardımları sayesinde ortaya çıkan ve Türkler için haysiyet zedeleyici bir hal, Ermeni fesatçılar için de beklenmedik bir nimet olan yalan ve suçlamalar bir hayli zaman devam etmişti. Ancak dost ve düşmana karşı utandırıcı birtakım çirkinlikler ortaya çıkarmaktan başka bir sonuç vermedi. 

O zamanki Üçüncü Ordu zabitleri, senelerce Makedonya'da karlar, tipiler altında şimendifer hatlarını muhafaza etmiş ve Balkan çetelerinin baskısından köylüleri korumak için Rum ve Balkan eşkıyasını takiple uğraşmış oldukları halde hak ettikleri ödülü alamamışlardı. Bu nedenle, İstanbul'da babalarının yardımı yahut padişahın emrindekilere yakınlıkları sayesinde huzur ve zevk içinde yaşayan bazı mektep arkadaşlarının büyük rütbelere nail olmalarından şikâyete başlamışlardı. 
Bunu üzerine, o zaman vilayat-ı selase!7” denilen Rumeli bölgelerinde -müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'nın bencilliğinin yanı sıra acizliği ve gafleti sayesinde— yerleşip fırsat gözeten bazı tahrikçiler, hemen ileri atılarak, Avrupa'dakilerle münasebet kurduktan sonra Selanik'te yeni bir ihtilal cemiyeti kurdular ve adına da “İttihad ve Terakki” dediler. 

Birçok halin birbirine eklenmesiyle hakiki bir vücut kazanan bu cemiyetin propagandacıları da Ermeni fesatçılar gibi zulümle dökülen kanlardan, yıkılan yuvalardan, geceleri denize atılan masumlardan bahseden yaygaralarla bir hayli zaman halkın kulaklarını doldurdular. İttihad ve Terakki Cemiyeti, Türkler nezdinde kuvvet ve kudret kaynağı kabul edilen padişahı devirmiş olmak haysiyetiyle, sözde ondan daha büyük bir kuvvet ve kudrete sahip gibi göründüğünden herkesi şaşırtmıştı. Artık onlarla tartışmaya ve sözlerinin kıymetini alenen tayine kimsede cüret kalmamıştı. Yoksa o etkili sözler selinin davul gibi, gürültüsü çok fakat içi boş bir kaynaktan geldiğini —hatta Anadolu köylüleri arasında bile— çok kimse anlamıştı. 

Zira memlekette, padişahın emriyle seller gibi değil hatta bir damla bile kan döküldüğünü Türklerden gören kimse yoktu. Harbiye ve Tıbbiye Mektepleri talebesinden Trablusgarp'a, diğer aydın gençlerden diğer vilayetlere sürgün edilmiş olanlar bilinse de falan veya filanın ne asılıp kesildiğine, ne gizlice boğulduğuna, ne de denize atıldığına dair öteden beri hiçbir kimse hiçbir gerçek haber işitmemişti. Hatta Meşrutiyet'in ilanından 


17. vilayat-ı selase: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerine verilen ad (e.n.). 
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sonra, sürgüne gönderilenler tamamen döndükleri zamanda dahi, belli bir şahsın gizlice yok edildiğine dair kesin bir söz söyleyen çıkmamıştır. Halbuki öteden beri “denildiği gibi —sayısız olmak şöyle dursun— birkaç tane bile öldürülen bulunmuş olsaydı bunların elbette anası, babası yahut akrabası, o da yoksa eşi dostu, hiç olmazsa komşusu, kısacası bir tanıyanı bulunurdu. “Filan adam birdenbire kaybolmuştu, bir daha görünmedi” gibi bir söz işitilirdi. Öncesi ve sonrasıyla böyle bir örnek göstermeye imkân bulunamamış olması bu iddianın gerçek olmadığına kâfi delildir. Bu iftira da Ermenilerin peşinden gitmekse Türkler aleyhinde yalancı şahit sıfatıyla arabozuculuktan başka bir mahiyeti yoktur. Sultan Hamid'in “adam öldürmeye düşkün olduğu” iddiası genişletilerek dünyaya yayılmış olmakla beraber delili olmayan yalan- 


cı bir iddiadır. 


Abdülhamid ve kan dökücülük 


Padişaha atfedilen “kan dökücü” şöhretinin iftira oldugu delil yetersizliğiyle ortaya çıktıktan sonra şu hakikati kendisinin basit icraatlarıyla teyit etmek de mümkündür: 

Kitabet hizmetinde bulunduğum on dört sene zarfında adi suçlarından dolayı haklarında idam hükmü verilenlerin sayısı elbette yüzden fazladır. Padişah bunların arasında yalnız birinin, anasını ve babasını katletmiş bir canavarın idam hükmünü tasdik etti. Diğerleri hakkındaki idam cezalarını, suçu içeren sebeplere göre, müebbeten veya yirmi, yirmi beş sene hatta daha az kürek cezasına çevirirdi. İdam hükümlerinin temyiz mahkemesinde tasdik edilmesinden sonra şeyhülislamlıkça da görülüp şeriatın icabının beyan edilmesini usul kabul eden padişahın genellikle idam cezalarını —bu şartı da taşımakla beraber- sırayla hapis cezasına çevirmiş olduğu, halen arşiv kayıtlarıyla da sabittir. Genel olarak adam 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öldürmekten bu derece çekinme, ancak kanı tiksindirici gören bir tabiatın şiarı olabilir. 

Kısaca, Ermeniler büyük fedakârlıklarla ortaya elemli bir sahte hal çıkarmışlardı. Buna sebep olanların, başta Sultan Hamid olmak üzere, Türkler ve Müslümanlar olduğuna Avrupa ve Amerika Hıristiyanlarını, bu arada bazı ilim ve siyaset adamlarını da ikna etmişlerdi. Bazı Türkler de bu batıl davada yalancı şahitliği kabul etmişlerdi. Bütün bunlara rağmen, padişah bütün o esef verici vakaların ne başlatıcısı ne de uygulayıcısıdır. Zulüm gördüklerine dair gerçekdışı bir durum ortaya çıkardılar. Buna sebep olarak, başta Sultan Hamid olmak üzere, Türkleri ve Müslümanları gösterdiler. Avrupa ve Amerika Hıristiyanlarını, bazı ilim ve siyaset adamlarını ikna ettiler. Vakaların tarafsız gözle incelenmesi halinde, Müslümanların, taarruza veya taarruz ihtimaline karşı müdafaa halinde olduğu anlaşılır. Nitekim 31 Mart Vakası'nın da tertibi padişaha yüklenerek o sebeple tahttan indirilmesine fetva alındıktan sonra bu vakada dahli bulunmadığı itiraf edildi. 


*** 


Sultan Hamid'in evhamlılığından ve cehaletinden ileri gelen kusurlarından bahsettik. Düşmanları tarafından uydurulan hunharlık iftirasından beraati de kâfi derecede izah olundu. Şimdi biraz da diğer özelliklerini tespite çalışırsak, manevi şahsiyetinin esaslı hatlarını, bizce imkân olabildiği kadar doğrulukla göstermiş oluruz ümidindeyim. 


Abdülhamid'in manevi şahsiyeti 


Sultan Hamid'in zihin gücü, zeki kabul edilebilmesine müsaitti. Bu kanaatim, kaleme alınması Kitabet Dairesi'ne bırakılan buyruklarının tamamından ve bazı icraatından anlaşıldığı gibi, kendisiyle yakından münasebet kurmuş olanların şahitlikleriyle de teyit edilmiştir. 
En bariz zihinsel özelliği hafızasıydı. Hafızanın kuvvetine, zihnini çok yormamış olan birçok zeki insanda tesadüf edilir. O sebeple, buna dair padişahı iyi tanıyanlardan işittiğim rivayetlere itimat etmekte tereddüt etmedim. Bizzat şahit olduğum iki vaka da kanaatimdeki isabete delildir. 

Biri budur: Bir gün padişah eski bir iş hakkında yapılan muameleye ait kayıtların suretlerini istedi. Kendince süratli olunması lüzumlu olduğundan vazifemizi kolaylaştırmak için “bu işin on sene evvel yaz aylarında yapılmış olduğunu” da bildirdi. İstediği kaydı, söylediği tarihe uygun olarak derhal bulduk. 

Diğeri de şudur: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'ya yalnız muharebedeki hizmetinden dolayı değil, kin tutmayan, sağlam kalbiyle mümtaz bir insan olmasından dolayı da çok büyük hürmetim vardır. O da bana yakınlık gösterir, iltifat ederdi. Jurnal mevzusu olmamak, işimden de geri kalmamak için sık sık ziyaretinden kendimi mahrum eder, fakat Kandil, Ramazan, bayram gibi mübarek günlerde odasına gider, elini öpmekten şeref duyardım. 1313 (1897) senesinde Yunan hükümetiyle açılan harbin başlangıcında ortaya çıkan sorunları gidermek için, hastalığına rağmen ordugâha gitmeyi kabul eden Osman Paşa'nın muharebe yerine varmasından evvel ordumuzun başarılı bir taarruza geçmesi üzerine geri dönmesine izin verilmiş, fakat gece yarısı İstanbul'a getirilmişti. O gece tesadüfen nöbetçi bulunuyordum. 
Hatırını sormak için hemen odasına gittim. Beni her zamanki samimiyetiyle kabul etti, yanında alıkoydu. Odada iki büyük oğlundan başka kimse yoktu. Konuşuyorduk, Mabeyinci Faik Bey geldi, “Efendimiz sizi bekliyor” haberini getirdi. Paşa huzura gitti, geldi. Ardından ben de daireye döndüm. Bu vakadan dokuz sene sonra 
1906 senesi sonlarında Manastır valiliğinden azledilerek 
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İstanbul'a dönmüştüm. İleride bu âlemden bahsederken söyleyeceğim sebepten dolayı bir vilayete tayinim padişah tarafından vaat edilmişti. O sırada da Edirne valiliği boştu. Padişah oraya göndermek üzere uygun bir adam ararken ikinci kâtip İzzet Abid Paşa ismimi söyleyince, “Yok... O, Osman Paşa'nın odasına çok gidenlerdendi. Edirne'ye tayini caiz değildir” demiş olduğunu İzzet Paşa'dan işittim. Yani dokuz sene evvel Osman Paşa'nın odasında görüldüğümü padişah unutmamış! Hiç ehemmiyeti olmayan bir kâtibin Osman Paşa'nın odasında görülmesi gibi pek sıradan bir olayı ya gerçekten önemli yahut yalnız kendi gözünde mühim birçok vaka ve hadise arasında dokuz sene sonra birdenbire hatırlamak, arada evhamlılığının tesiri olsa bile herhalde geniş bir hafızaya muhtaçtır. 

Evham ve bundan doğan heyecanlar zihni yorucu şeylerdir, hafızayı da azaltırlar. Öyle olduğu halde ömrünün sonuna kadar unutkanlıktan uzak kalabilmek için hafızada yüksek bir kuvvetle yaratılmış bulunmak lazım gelir. 

İkinci özelliği, bir kere görüştüğü, hatta sadece gördüğü adamın zihni veya ahlaki özelliğini takdir değilse de tahminde genellikle hakikate yakın bir isabet göstermekteydi. Bunu üç başkâtibin yani Süreyya ve Tahsin paşalarla Ali Cevat Bey'in naklettikleri bazı hikâyelerden çıkardım. Bu yeteneği sayesinde muhatapları üzerinde iyi tesir bırakmayı başarırdı. Örnek olarak güvenilir kaynaklardan işittiğim bir olayı anlatacağım: 

Yukarıda bir nebze bahsettiğim Ermeni olayları sırasında, Sultan Hamid'e şiddetle karşı olan ve hükümetine yazdığı raporlarla İngiltere Hariciye Nazırı Lord Salisbury'nin Türkiye aleyhinde yaptığı teşebbüslerin ve nihayet parlamentoda söylediği şiddetli nutkun sebeplerinden belki en mühimi bulunan İstanbul'daki İngiliz elçisi Sir Philip Currie, İngiliz teşebbüsü neticesiz kalınca 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tabiatıyla İstanbul'dan kaldırıldı. Veda mektubunu takdim için Hariciye Nezareti'ne verdiği huzura kabulünü rica eden dilekçesi padişah tarafından kasten alıkoyulup elçi kızdırıldıktan sonra nihayet huzura kabul olundu. 
Padişah, veda mektubunun takdimi töreninden sonra elçiye bahçede bir gezinti teklif eder. Bu gezinti sırasında sözü Ermeni olaylarına getirerek cereyan etmiş olan hali elçiye, anlayacağını tahmin ettiği şekilde samimi bir lisanla hikâye eder. Saraydan doğruca Sirkeci Garı'na gelen elçi garda üzüntü ve telaş içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken elçilik ikinci tercümanı Mariniç'e, “Yazdığımız raporlarda hata etmiş ve padişah hakkında adeta iftiraya kadar gitmiş olduğumuzu bugün anladım. O sebeple çok üzgünüm. Ne yazık ki artık bu hatayı tamire imkân yok” der. Bunu da, Mariniç devlet erkânından güvenilir bir kişiye anlatmış. Ben bu rivayeti çok güvenilir olan o kişiden işittim. 

Sultan Hamid'in yüzü güzel olmamasına rağmen muhatabını cezbedecek bir özelliğiyle beraber, tabii bir konuşma ustası olduğunu kendisiyle görüşenlerin çoğundan dinledim. İlk gördüğü adamlar hakkındaki izlenimlerinin hakikatten uzak düşmediğini bazı buyruklarından çıkardığım gibi, Hariciye nazırı olduğu sırada ilk defa huzura çıkan Rifat Paşa hakkındaki düşüncelerini Başkâtip Ali Cevat Bey'den işittiğimde de izleniminin hakikate yakınlığıyla da anladım. 

Sultan Hamid'in zekâsı, devlet idaresinde esaslı bir değişim yapabilecek mahiyette değildi. Böyle de olmasa yaradılışı itibariyle seri inkılaplardan korkardı. Ağır ve hissedilmeyecek şekildeki değişim hareketleri hariç, her türlü değişime düşmanlık şiarıydı. Bunun birinci sebebi vehmi ise, ikincisi siyasi, içtimai veya iktisadi inkılapları ne iyice düşünecek ne de icraya teşebbüs edecek cüretten mahrumiyetiydi. Bir de, “Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten” demek hakkı olan bir hanedana 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mensuptu ve saltanata veraset yoluyla ulaştığına göre hükümetteki mevkiini güçlendirecek icraata ihtiyacı yoktu. Dolayısıyla bütün manasıyla “sadece bulduğunu idameye çalışır” bir muhafazakârdı. 

O halde devlet işlerinin iradesini ve halka ait meselelerin görülmesini işinin ehli zannettiklerine bırakmakla teftiş eden konumunda kalmayı, hissiyatı ve yaradılışı itibariyle tercih etmesi lazım gelirdi. Fakat saltanatının başlangıcında gördüğü olaylar ve maruz olduğu türlü tehditler karşısında hayatını ve tahtını taarruzdan kurtarmak endişesiyle başlayan, etrafındakilerin —padişah adına hükümeti ele almak için— bol bol verdikleri öğütlerle büyüye büyüye en sağlam aklıselimi bile aciz bırakacak bir hale gelen vehmi buna mâniydi. Şahsi hükümet kurmasının, otuz üç sene bu tarz hükümetin zahmet ve güçlüklerine göğüs germesinin, haklı haksız birçok suçlamaya ve çoğunlukla da iftiraya hedef olmasının, tahammül edilmez derecede maddi ve manevi ıstıraplara katlanmasının en büyük illeti bu vehmidir. 

Kaldı ki teftiş edebilmek için iyiyi kötüden ayırma kudretiyle beraber söz konusu olan işi de iyice bilmek lazımdır. Tahta çıkışından on, on beş sene sonra edindiği tecrübe ile yetenekleri —fikrindeki cesareti sık sık ihlal eden vehmi olmasa— teftiş etmeye yeterdi zannındayım. 


Siyasiliği 

Sultan Hamid'in hariciye işlerinde vekillerinin tamamından üstün olduğu şüphesizdir. Ermeni olaylarından sonra İngiltere hükümetinin teşebbüsüyle Türkiye aleyhinde oluşan ittifakı —yukarıda işaret ettiğimiz gibi— diplomasi yoluyla derinleştirmeyi başarması o zaman düşmanlarını bile hayrette bırakmıştı. Balkanlar'da dengenin sürekli korunmasındaki başarısından da söz edilmelidir. 
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Sultan Hamid, Yunanlılarla Sırpların ve bilhassa Bulgarların, Türkiye aleyhinde ittifakla ayaklanmalarına -aralarında daima mevcut olan mezhep ve ırk ayrımlarınt lehimize kullanarak— ta tahttan indirilmesine kadar senelerce mâni olmuştu.!8 Saltanatı süresince Avusturya ile Rusya'nın Balkanlar üzerindeki rekabetini de lehimize kullanarak her iki devletin de saldırıda bulunmasını engellemişti. 

Sultan Aziz'i tahttan indiren vekillerin İngiltere hükümetinden yardım gördükleri hakkındaki söylentilerine inanan padişahın İngiltere'ye güveni azalması üzerine, Almanya imparatorunun Asya menfaatlerinin bekçisi olmasından istifade ederek Almanya'yı İngiltere'ye karşı siper edindi. Fakat Hindistan yoluna bağlanan Bağdat Demiryolu ayrıcalığını Almanlara vererek İngiltere'nin Hindistan'daki vaziyetini korumak için müdahaleye kalkışmasına meydan verilmemiş olacağını düşünmüştü. 
Buna dayanarak Eskişehir'den Bağdat'a kadar olan hat güzergâhını ikişer yüz kilometrelik kısımlara ayırmıştı. 
Birincisinden itibaren her kısım için verilmesi gereken teminat akçesi, o kısmın inşasından sonra çalıştırılmasından alınacak gelirlerle ödendikten sonra, kalan tahsisatın diğer kısımların inşasına ayrılmasını ve dolayısıyla o kısmın ancak bu şartın oluşmasından sonra inşasına başlanmasını şart koşmuştu. Böylece hem Almanya'yı kazanmış, hem de İngiltere'nin olası bir müdahalesini engellemiş oldu. Halbuki Sultan Hamid'e halef olan Sultan V. Mehmed'in vesayetini üstlenen hükümet nihayet Sultan Hamid'i gafilce taklit ederek İngiltere'ye karşı Almanya'ya tutunmaya karar verdi. Geçen devirdeki 


18 Konuya vâkıf olanların görüşlerine göre; Sultan Hamid Balkanlıların 
aleyhimizde birleşmelerini engellemek için en çok ve etkili biçimde eksarhlık meselesini kullanmaktaydı. Hakkı Paşa'nın sadareti sırasında, sanki bir marifet gibi, bu mesele kökünden kesildi. Böyle olunca Balkan ittifakı kolayca aleyhimize çevrildi (A.R.R.). 
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kademeli inşaat usulünü kaldırdı ve hattı Alman şirketine bütünüyle ihale etti. Almanlar tarafından hattın iki ucunun birden inşasına başlanarak işe sürat verilmesi İngiltere'de olumsuz karşılandığından, daha sonra yaşanan Dünya Harbi'ne Türkiye'nin katılmasından istifade ederek hattın bir kısmı Suriye'den Fransa'ya, en uzun kısmı da Irak'tan İngiltere'ye intikal etti. 


Le 


Sultan Hamid tahttan indirildiğinde halefine devrettiği imparatorluğun hududu Basra Körfezi'nden Dalmaçya'ya, Yemen sahillerinden Karadeniz'e, Tunus hududundan İran'a, Sudan'dan Tuna Nehri'ne kadar bir büyük bir kıtayı kapsıyordu. Padişahın tahttan indirilmesinden sonra evvelce Berlin Antlaşması'yla Avusturya'nın işgali altına girmiş olan Bosna-Hersek'i Avusturya hükümeti topraklarına kattı. Bulgaristan, bağımsızlığını ilan ederek, Prens Ferdinand'ın başına krallık tacı koydu. Bu iki olayı, eski idarenin feshi ile Meşrutiyet'in kurulması arasındaki dönemin düşman tarafından istismarı olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak ondan sonraki kayıplarımızı o zamanki hükümetlerin birbirini izleyen idaresizliklerinden, cehalet ve gafletlerinden başka sebeplere atfetmek mümkün değildir. 


Parçalanışa doğru 


Fransızlar ile Ruslar, Arap olayları sırasında sözlerinde durmayarak bizi İngiltere karşısında yalnız bırakmışlardı. Mısır'ın İngilizler tarafından işgalinden epeyce bir müddet sonra Tunus'un Fransa himayesinde bulunmasına razı olan ve Fransızların Fas'taki alakasını da tanıyan İngiltere'nin Mısır'da elde ettiği mevki, Fransa hükümeti tarafından resmen kabul edildi. Bu görüşmeler sırasında İtalyan hükümeti de Trablusgarp üzerindeki düşüncelerine ve daha sonra işgal etmiş olduğu Musavva'nın İtalya'ya aidiyetine itiraz edilmemesi şartıyla İngiltere ve Fransa'nın Kuzey Afrika'daki kazanımlarını kabul etti. Tunus'un Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığı basit bir teoriden ibaret olduğu gibi, Mısır'ın sulh zamanında muhafazasını temin edecek tedbirlere girişmeye ve Bahr-i Ahmer'in (Kızıldeniz| batı sahilinde ufak bir iskele olan Musavva'nın karadan müdafaasını temine de siyasi ve maddi olarak imkân yoktu. Fakat böyle bir vaziyet Trablusgarp ile Bingazi için mevzubahis değildi. 
Her ikisi de devletin doğrudan doğruya kendi tarafından tayin edilmiş memurlarıyla fiilen idare edilen parçalarıydı. Dolayısıyla buralarda koruyucu tedbirler alınması mümkündü. İşte mesela Sultan Hamid 1881 senesinden 
1908 senesine kadar yirmi yedi sene, buraları eline geçirmeye çalışan İtalyan hükümetinin teşebbüsünü aldığı tedbirlerle neticesiz bırakmıştı. 

İtalyan donanmasıyla ölçüşecek deniz kuvvetimiz olmadığından Trablusgarp ve Bingazi'nin karadan takviyesine teşebbüs etti ve orada mühim bir askeri kuvvete ek olarak Kuloğulları ismiyle, yerli halktan oluşan kuvvetli bir milis oluşturdu. İcap eden noktaları kuvvetlendirdi, müdafaa vasıtalarını silah ve mühimmat ile güçlendirdi. Bu tedbirler hakkında senelerce devam eden tebligat ve takibatı ihtiva eden yüzlerce irade tezkeresi görülse insafla teslim edilir ki, o iki kıtanın yirmi yedi sene İtalya'nın hırsı karşısında korunabilmesi, yalnızca Sultan Hamid'in gayretinin sonucudur. 

Nitekim Sultan Hamid'in tahttan indirilmesinden sonra Kuloğulları teşkilatının kaldırılması, askeri kuvvetlerin silah ve cephanesiyle beraber başka tarafa alınması üzerine, fırsat kollayan Avusturya örneğiyle cesaretlenen İtalya, Sadrazam Hakkı Paşa'nın müsamaha ve ihmalkârlığından da istifade etti. O zamanki hükümetin İtalya halkı hakkında düşmanlık beslediği iddialarını sebep gösterip kısa müddetli bir ültimatomla Trablus'a ve Bingazi'ye saldırdılar. 

Trablusgarp ve Bingazi'yi o zamanki hükümet talihsiz ve gafilce bir kararla, müdafaa vasıtalarından tamamen mahrum bırakmışken İtalya işgal ordusu, silah ve mühimmatı olmayan yerli ahalinin direnişi karşısında aylarca teşebbüsünde başarılı olamadı. Bu da ispat ediyor ki Sultan Hamid tarafından alınan tedbirler muhafaza edilmiş olsaydı İtalya'nın bu kıtaları istilası, Dünya Harbi'ne katılmadığımız sürece mümkün olmayacaktı. 
İtalya ordusunun bu aczinden “Ba'de harâbi”l-Basra”!9 
ibret alan hükümetin, birkaç zabit ve bir hayli para göndermek suretiyle göstermek istediği gayret ve yardımın- dan elbette hiçbir fayda elde edilememiştir. 


İttihad ve Terakki'nin icraatı 


Vaktiyle Sultan Hamid aleyhinde başı açık iftiraların bolca yapıldığı sırada Reval Görüşmesi vesilesi abartılarak padişahın Rumeli'yi Avrupalılara terk edeceğine Arnavutları inandırmışlardı. Vilayat-ı selasede (Selanik, Manastır, Kosova vilayetleri) Avrupalılardan oluşan komisyonun, müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'nın müsamahalarından istifade ederek, daima Müslüman halka zarar veren icraatlarından ibret alarak, Rumeli Avrupalı eline düşerse ne hale geleceklerini tahmin edebilen Arnavutlar, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin talep ettiği Meşrutiyet”i yegâne çare gibi görmüşler; isyan hareketlerine katılmışlardı. Padişah tahttan indirildikten sonra hükümetin idaresindeki çarpıklık yeni yöneticilerin itibarını bozdu. 
Önceleri ümit ve şevkle toplanmış olan mebusları hayal kırıklığına uğratan hükümet haklı ve etkili eleştirilere hedef olarak çoğunluğun desteğinden mahrum kalmaya 


19 “Basra yıkıldıktan sonra” anlamına gelen bu söz, burada mecazen 
“iş işten geçtikten sonra” anlamında kullanılmıştır (y.h.n.). 
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başladı. Bunun üzerine cemiyet merkezi her meselede, alacakları işarete göre ittifak ederek oy verecek kullar- dan oluşan yeni bir meclis-i mebusan yaratmak düşünceşiyle mevcut meclisi feshetmek için, ancak çocukların aldanabileceği hilelerden sonra pek basit ve bozuk muramelelerle Kanun-ı Esasi'yi de ihlale cüret etti. Genel merkez, boş kalan İstanbul mebusluğuna, İttihad ve Terakki adayı olup hakkında olumlu düşünceler beslenen Memduh Bey'e karşı muhaliflerden Hayreddin Paşa'nın seçilmiş olmasından telaşlanmıştı. Bu nedenle yeniden yapılan seçimlerde genel olarak zor kullanmak, baskı yapmak, bazı yerlerde seçim sandıklarına fazla oy pusurlaları atmak ve mesela iki yüz seçmeni bulunan bir seçim bölgesi sandığından üç yüzden fazla oy pusulası çıkarıp çoğunluk sağlamaktan da çekinmedi. Bütün bunlar her tarafta ve bilhassa Arnavutluk'ta hoşnutsuzluk yarattı. 
Halkı yıldırmak için derhal Arnavutluk'a sefer açılarak Rumeli'de düşmana karşı devletin ilk müdafaa kalesi olan Arnavutluk yakılıp yok edildi. 

İtalya muharebesi ile Arnavutluk seferi Balkan ittifakının belli başlı sebeplerindendir. Bu seferler esnasında fırsattan istifade aleyhimizde ittifak etmiş olan Balkanlılar, Meclis-i Mebusan'da hükümetimizin verdiği kesin ve açık teminatı fiilen yalanlarcasına bize karşı topyekün harp ilan ettiler. Fakat daha harbin ilanından önce birtakım zabitlerin hükümeti alenen suçlaması üzerine herkesten önce Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa korkarak istifa etti ve böylece Said Paşa kabinesi de takımıyla düştü. Dolayısıyla harp ilanı notasını almak bahtsızlığı da Ahmet Muhtar Paşa'nın maiyetindeki hükümete isabet etti. 

Bu feci harbin uzak yakın bütün sebepleri, gelişmesi ve neticeleri hakkındaki bilgi ve düşüncelerim ileride görülecektir. Said Halim Paşa kabinesi tarafından Londra'da imzalanan sulh antlaşması ile Selanik, Manastır, Yanya, Kosova, İşkodra ve Cezair-i Bahr-i Sefid2“ vilayetlerinin tamamını, Edirne vilayetinin de bir kısmını Balkanlılara terk ettik. Edirne şehri ile Kırklareli kazara kurtuldu. Edirne çevresinin bir kısmının dışında, Rumeli?den elimizde hiçbir şey kalmadı. 


Kayıplar 


Bu faciadan yaklaşık iki sene sonra, İtilaf Devletleri'nin vaatlerine rağmen ve Almanya ordusunun Marne üzerindeki kesin başarısızlığından sonra, yine Said Halim Paşa'nın başkanlığındaki kabinenin üyelerinden Harbiye Nazırı Enver ve Bahriye Nazırı Cemal paşaların fikir ve ısrarlarıyla Alman amirali kumandası altında Karadeniz'e çıkarılan Türk donanması bize göre gereksiz fakat Almanlar için apaçık zorunlulukla Rusya liman ve gemilerini topa tutmuştu. İşte bu suretle çaresiz devlet ve millet umumi harbin ateşine de gözü kapalı atılmıştı. 

Bu harbin başlarında Türkiye'nin de katılacağına dair ajans telgraflarında ve bazı Fransız gazetelerinde görülen haberi, o zaman Paris'te Türk sefiri olan Rifat Paşa yalanlarken Türkiye'nin bu harbe girmesinin “önemli cinnet” (insigne folie) olacağını gazetelere resmen ve açıkça söylemişti. İşte bu cinnetin neticesi olarak İngiliz işgali altında bulunmakla beraber devlete bağlı özerk eyalet sıfatını muhafaza eden Mısır'la birlikte 


20 Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet 
Nizamnâmesi ile kaldırılmış yerine Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti kurulmuştur. Yeni düzenleme ile Biga, Midilli, Sakız, Rodos, Kıbrıs ve İstanköy sancaklarından oluşan vilayetin merkezi bir süre Kale-i Sultaniye (Çanakkale) olmuştur. Daha sonra Biga vilayetten ayrılmıştır. 
İstanköy ve ardından Limni vilayet merkezi olmuştur. Sakız ile Rodos vilayet merkezi birkaç kez değiştikten sonra en son Rodos olmuştur. 1878 yılında Kıbrıs geçici süreliğine İngiltere'ye verilince sancak sayısı dörde inmiştir. Balkan Harbi'nden sonra vilayetin büyük bir kısmı Yunanistan'a bırakılmıştır (y.h.n.). 
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Hicaz, Yemen, Tihâme ve Necid topraklarını, Filistin'i, Suriye'yi ve Musul'la birlikte Irak'ı, yani bugün üzerinde sekiz hükümdarlık kurulan on vilayetle birkaç ülke- yi daha kaybettik. Tahttan indirilmiş padişahtan miras kalan saltanat Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında Akdeniz'i kuşatan en güzel kısımları üzerinde bulunan geniş memleketlere hükmediyordu. 
1908'den 1918”e kadar on sene içinde küçüle küçüle bütün toprağı, Asya'nın ancak ufak bir köşesini işgal eden Anadolu'dan ibaret kaldı. 

Düşünülebilir ki, acaba Sultan Hamid'in dış siyaseti devam etseydi bu sonuca ulaşılır mıydı? Bu soruya olumlu cevap vereceğim. Zira Harb-i Umumi (Birinci Dünya Savaşı) Avusturya ile Rusya'nın, daha doğrusu Slavlık ile Cermenliğin çarpışmasıydı. İngiltere ile Fransa'nın bu harbe katılması da Almanya'nın siyasi ve ekonomik yayılma hırsından korkmalarının neticesiydi. 

Slavlık ile Cermenlik arasında rekabet alevlenmemiş olsaydı, sulhün korunması hususunda bütün devletlerin uğraşmakta olduklarına bakılırsa, büyük ihtimalle harp de çıkmazdı. O rekabetin alevlenmesinin en birinci sebebi ise, Balkan Harbi'nin Sırbistan'ı fazla büyütmüş ve Bosna-Hersek Slavlarının gözlerini hep o tarafa çevirmiş olmasıydı. Hatta Avusturya ile Sırbistan arasındaki muharebenin en yakın sebebi olan Arşidük Ferdinand'ın katli Sarajevo'da bir Sırp tarafından gerçekleştirilmişti. 
Sırbistan'ın büyümesine ve Bosna-Hersek Slavlarının hareketlenmelerine yol açan olay ise Balkan Harbi'ydi. Dolayısıyla Balkan Harbi olmasaydı Harb-i Umumi'yi çıkaran illet vücut bulmaz, 1914 senesindeki Harb-i Umumi çıkmazdı. Sultan Hamid tahtında kalmış olsaydı veya hiç olmazsa dış siyaseti devam edebilseydi Balkan Harbi meydana gelmez, böylece Harb-i Umumi de çıkmazdı. 

Cenevre'de geçirdiğim harp senelerinin başlarında, Sultan Hamid'e hiçbir zaman dost olmayan Times gazetesinin başmakalesinde, “Sultan Hamid Türkiye'nin başında olaydı Harb-i Umumi'ye gerek kalmazdı” anlamına gelen haklı bir yorum yaptığını, İsviçreli bir zattan işitmiştim.2! Çünkü Sultan Hamid, Balkan ittifakının oluşmasına senelerce mâni olduğu gibi, eğer yerinde kalsaydı yine engeller, Balkan Harbi ihtimalinin önünü alırdı. Bunda şüphe duyacak makul bir sebep göremiyorum. Hatta Sultan Hamid'i, harp dolayısıyla, sürgün- de olduğu Selanik'ten İstanbul'a getirmek için Almanya Sefareti'nin Lorley adlı küçük vapuruyla oraya gitmiş olan Damat Şerif ve Arif Hikmet paşalar, İstanbul'a dönmesi gerektiğini söyledikleri sırada tabii Balkan Harbi'nden de bahsedince gazete okuması yasak olan Sultan Hamid'in “Rumlarla Bulgarların ittifakına nasıl meydan verildi?” sözüyle büyük şaşkınlık ve üzüntü gösterdiğini Şerif Paşa İstanbul'a döndüğünde anlatmıştı. 

Kaldı ki Balkanlar'a Türkiye ile muharebe cesaretini veren ve dolayısıyla harbe sebep olan durumlardan biri Arnavutluk seferi, ikincisi İtalya harbiydi. Devletin yuları Sultan Hamid'in elinde bulunsaydı ne o sefer yapılırdı, ne de o harp. Çünkü Arnavutlara şikâyet sebebi verilmezdi. Trablusgarp müdafaasını bırakmak şöyle dursun, ihmal bile edilmeyerek İtalyanlara tecavüz için kapı açılmazdı. 

Bütün bu görüşlere rağmen, Balkan Harbi de Harb-i Umumi de Sultan Hamid devrinde çıksaydı, padişahın, devlet ve milleti o müthiş harbe sokmaktan bütün kuvvetiyle sakınacağı şüphesizdi. Çünkü tahta yeni çıktığın- da Rus muharebesinin faciasına şahit olan padişah, harbi o kadar tiksinecek bir şey olarak görürdü ki, 1313”te (1897) Yunanlıların arsızlık denebilecek saldırılarını def 


21 İtalyalı meşhur siyaset yazarı Ferrero'nun Illustration'da yayımlanan 
bir makalesi de bu fikri kanıtlar niteliktedir. Uzmanlara göre 1914 
Harbi çıkmasaydı şimdi bütün insanları ve vicdanları ezen sonuçlar yaşanmazdı (A.R.R.). 
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etmek için günlerce bir çare aradı. Nihayet tehlikesi yüzde bir derecesini geçmeyen bu basit harbe bile zorunlu olduğu için istemeye istemeye razı oldu. 


Donanmanın bali 


Sultan Abdülaziz'in kara ve deniz kuvvetlerine verdiği önem ve bu yolda ettiği hizmet inkâr olunamaz. Tahttan indirilmesine askerin ve donanmanın destek vermiş olması Sultan Hamid'de acı bir hatıra bırakmıştı. Kendini ve tahtını müdafaa edebilecek bir askeri kuvveti özel hizmetine ayırması, donanmayı da iç Haliç'te senelerce hapsetmesi bu hatıranın ve vehminin eseridir. Hatta Sultan Aziz'i tahttan indirmek için Suriye'den Türkçe bilmeyen Arap asker getirmiş olduklarını unutmayarak, Yıldız'ı korumakla görevli 2. Fırka denilen askere Arap ve Arnavutlardan oluşan taburlar da ilave etmişti. Bu 2. 
Fırka'nın zabitleri ve erleri padişahın lütuflarına mazhar oldukları için diğer birlikler tarafından kıskançlıkla karşılanıyordu. Rumeli?de ortaya çıkıp koca bir imparatorluğu on sene içinde ufak bir hükümet haline getiren 
1908 ihtilalinin yüze çıkmasını kolaylaştıran arızalar- 
dan biri de bu 2. Fırka'nın ayrıcalıklı durumudur. 

Askerin idare ve tedbirindeki hatalar ve ihmallerle beraber Osmanlı askerinin yaradılışındaki yararlık, zabitlerinin vatanseverlik ve yiğitliğinin bozulmadığı 1313'teki (1897) Yunan Harbi'yle sabit olmuştu. Fakat 
1324 (1908) ihtilalinin askerliğimiz üzerinde yarattığı eritici tesirin vahameti, Selanik”te acı bir rezaletle ve Kırklareli'nde mantıksız ve şerefsiz bir hezimetle biten Balkan Harbi'nde meydana çıkmıştır. 

Sultan Aziz zamanında İngiltere ve Fransa donanmalarından sonra dünyanın üçüncü donanması bizimkiydi. Bu padişah felaketlerinin başlangıcı olan tahttan indirilmesinin ardından, halefine yazdığı mektupta, 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Mesudiye zırhlısı 


“Elimle silahlandırdığım asker beni bu hale koydu” şikâyetinden kendini alamamıştı. Bu şikâyete daha ziyade donanma hedefti, çünkü padişahı en çok donanma acze düşürmüştü. Bu sebeple donanmamız, Sultan Hamid'in nefretine ve vehmine dokunduğu için otuz sene Haliç bataklığında zincirli tutulup çürümüş ve nihayet Yunan Harbi esnasında işe yarayacak durumda olmadığı anlaşılmıştı. Hatta bunun üzerine, yanılmıyorsam, Ansaldo tersanesinde Mesudiye tamir edilip yenilenmiş, Hamidiye ve Mecidiye isimleriyle yeniden iki kruvazör inşa edilmişti. 

Sultan Hamid'in vehminin en başlıca kurbanı olan donanmamızın üçüncülüğü koruyabilmesi —bahriyenin düzenli bir şekilde ve sürekli ilerlemesi ve bu ilerlemenin icap ettiği ağır masraflar sebebiyle- mümkün olmamakla beraber faaliyetini devam ettirebilmesi ve mümkün olduğu kadar tamir edilip yenilenmesi ve hatta artırılması pek mühim bir vatani vazifeydi. Padişahın uzun süre bu vazifeyi vehmine feda etmiş olması feci bir felakettir. Çünkü Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Umman Denizi'yle Ege ve Adriya denizleri sahillerinde iktidar sahibi olan koca bir devlet donanmasız kalırsa kendini tek ayaklı bir insan kadar bile müdafaa edemez; daima başkasının yardımına ve korumasına muhtaçtır. Halbu- 


47 
Levent Şahverdi Arşivi 


ki “Ümidin kes zaferden gayrdan imdat lazımsa”2 sözü kişiler için olacağı gibi, belki de daha ziyade toplumlar için de bir hakikattir. 


Abdülhamid ve maarif 


Sultan Hamid'e atfolunan kusurlardan biri de ilerleme ve Batı eğitimine düşmanlıktır. Fakat memleketimizde mutlakıyetten meşrutiyete geçirilmiş mekteplere dikkatle bakarsak derhal görürüz ki Mühendis ve Topçu Mektebi ile Mekteb-i Tıbbiye Tanzimat'tan evvel kurulmuştu. 
Sultan Mecid, Mekteb-i Harbiye ve Bahriye'yi; Sultan Aziz, Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) kurdu. 
Sultan Hamid ise İstanbul'da Mekteb-i Mülkiye'yi2 ve liselerini, vilayet merkezlerinde gene Mülkiye liselerini, İstanbul'da Darülmuallimin'i (Kız öğretmen okulu) Darülmuallimat”ı (Erkek öğretmen okulu), Hukuk Mektebi'ni, Mekteb-i Nüvvab'1?, -mektebe düzenli devam edemeyecek memurlar için— Lisan Mektebi'ni, Sanayi-i Nefise Mektebi'ni (Güzel sanatlar okulu), Ticaret ve Ziraat ve Baytar Mekteplerini, Sanayi ve Kız Sanayi Mektepleri'ni kurdu. Birçok yerlerde iptidai Jilkokul| ve rüşti (ortaokul) denilen ilk mektepleri vücuda getirdi. Zannedildiği gibi Batı tarzı eğitime düşman olduğu ve Türklerin Avrupa medeniyetinden mahrum kalmasını isteseydi eğitimin gelişmesine büyük katkıları 


22 Namık Kemal'in Gazel'inden: “Başkalarından yardım beklersen zafer kazanmaktan ümidini kes.” (y.h.n.) 

2 Mekteb-i Mülkiye'nin kuruluş tarihi 11. Mahmud'un saltanının son 
yıllarına kadar gitmektedir. 1838'de Mekteb-i Maarif-i Adliye ismiyle, basit müfredatlı ve memur yetiştirmek için kurulan okul, Abdülmecid zamanında 1859'da Mekteb-i Fünun-ı Mülkiyye adıyla öğretime açıldı. Okul, Ti. Abdülhamid'in isteğiyle ve yeni bir müfredatla 1877'de Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla yüksekokul haline getirildi ve 11. Meşrutiyet'in ilanına kadar devam etti (e.n.). 

24 Mekteb-i Nüvvab: Kadı yetiştirmek için kurulan mektep (e.n.). 
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olan bu okulların kurulmasına çalışmaz, aksine bunların kendi kendilerine oluşmalarına bile katlanmazdı. 
Avrupa'daki medeni fikirlerin memleketimize girmesini desteklemeseydi yaşlanmış kalem efendilerine bile Fransızca öğretmek için fazladan bir de Lisan Mektebi kurulmasını buyurmazdı. Bu meseleyi biraz daha derinleştirelim: 

Sultan Hamid'in tahta çıkışından saltanatının ilk yarısının sonuna kadar olan on altı senede, memleketimizde eğitimdeki ilerlemenin ne kadar mühim oldugunu anlamak mümkündür. Bunun için başka düşüncelerle zihinlerimize tıkılmış olan ezber fikirleri bırakıp nitelik ve nicelik itibariyle bu tarihlerde eğitimde ne gibi gelişmeler olduğunu etraflıca arayıp bulmak ve ona göre karar vermek gerekir. Zira Sultan Hamid'in eğitime düşmanlığı, tıpkı kan dökücü bir zalim olması gibi gerçek dışıdır. Burada yeri gelmişken şunları da söyleyeceğim: 

Bu sözümün birçok zihinlerde yanlış olarak yerleşmiş ezberlerden en kuvvetlisiyle karşılanacağını biliyorum. 
Bu satırları okuyacak olanların on dört sene kâtiplik hizmetinde bulunduğum padişahı müdafaa etmeye çalıştığımı sanmalarını istemem. Fakat temin ederim ki amacım Sultan Hamid'i olduğundan daha iyi değil, ancak olduğu gibi göstermektir. Eğitim meselesinden evvelki iddialarımın delillerini göstermiş olduğumu umuyorum. Şimdi de kanaatime ve eğitim hakkındaki şu son ifadelerime göre iddia ediyorum ki, Sultan Hamid'in bu memleketi kasten ve sürekli olarak eğitimden mahrum bıraktığı hakkında, her kim olursa olsun, düşünmeden bellediği basmakalıp fikir yanlıştır. Zikrettiğim iki tarih arasındaki fark ciddi bir araştırmayla tayin edildikten sonra kanaatimin doğruluğu anlaşılırsa ağızlarda dolaşan bu yanlış fikrin hakikat adına iptal edilmesini, aksi ortaya çıkarsa iddiamın dellileriyle beraber ortaya konulmasını, hakikat aramayı sevenlerin gayretine havale ediyorum.? 

On dört sene kâtiplik hizmetinde bulunduğumu söylemiştim. Bin beş yüz kuruştan başlayarak yavaş yavaş hizmetimin sonlarına doğru altı bin küsur kuruşa kadar maaş da aldım. Fakat buna karşılık, bir gece evimde, bir gece sarayda kaldım. Sarayda kaldığım zamanlarda hep gece yarısına, bazen de sabaha kadar çalışarak ömrümün on dört yılının yarısından fazlasını yazı yazarak geçirdim. Senelik mesaimiz hakkında, padişah emriyle istatistik yapmıştık. Bir sene boyunca yaklaşık altmış beş bin kâğıt yazmış olduğumuz ortaya çıktı. Bütün sefaret ve vilayetlerle alınıp verilen şifrelerin açılıp kapanması bu hesabın dışındaydı. En kalabalık zamanımızda çeşitli rütbelerden on sekiz kişiydik. Her gün ve gece bunun yarısı, yani dokuz kişi nöbetçi kalırdı. Kitabet Dairesi'nin günlük meşgalesi olan yüz seksen kâğıttan kâtiplerin her birine yirmi kâğıt düşüyordu. Herkes aynı derecede çalışmadığından veya çalışamadığından arada farklılıklar da vardı. Aldığım ücreti bu ezici çalışma yüküyle o zaman ödemiş olduğumu düşünüyorum. Sultan Hamid'in vefatından otuz sene geçtikten, evlat ve akrabası şuraya buraya dağıldıktan sonra, şimdiki yaşlı halimde, o ücreti hak ettiğimi göstermek için hakikati saptırmaya uğraşacak kadar küçülecek değilim. 

Asıl konuya dönelim: Mekteb-i Sultani memleketin Batı medeniyetine açılan ilk penceresidir. Mekteb-i Mülkiye de memleketimizde siyasi fikirlerin ilk ilim tohumlarını ekmiş olan mübarek bir müessesedir. Bu mekteplerin ikisi de padişahın bilhassa iltifatına mazhardı. Her yıl düzenlenen ödül törenlerinde vekiller heyeti de hazır bulunur ve her dersten en çok başarılı olanlar kitap he- 


25 Son zamanlarda gözüme erişen İnönü Ansiklopedisi'nde “Abdülhamid” maddesini diğer birçok yayına göre daha insaflı buldum, ilk defa Sultan Mecid zamanında kurulmaya çalışılan Darülfünun'un Abdülhamid devrinde yeniden açıldığını da orada okudum (A.R.R.). 
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Mekteb-i Mülkiye-i Şahane öğretmenleri ve öğrencileri “Padişahım çok yaşa” levhasının önünde 


diyeleriyle ödüllendirilirdi. Mekteb-i Mülkiye'de fazla olarak, imtihanlarda her sınıfın bütün derslerinden aldıkları notların toplamına göre birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülere Mabeyin başkâtibi vasıtasıyla gönderilen altın saatler dağıtırdı. 

Mekteb-i Mülkiye'nin ilk üç senesi idadi, son iki senesi âli sınıflarıydı. Sonra âli sınıflar üçe çıkarıldı. Her iki tarafta da mesela Usul-i Maliye için Mikail Portakalyan, İktisat için Sakız Ohannes, Hukuk-ı Ticaret ve Hukuk-ı Düvel (Devletler Hukukul| için Ali Şehbaz, Fıkıh ve Usul-i Fıkıh için muallim-i şehir (meşhur muallim) Zihni Efendi seçilmişti. Mecelle için o kitabın mürettiplerinden |tertipleyicilerinden| Abdüssettar Efendi, onun vefatıyla da Atıf getirildi. Edebiyat muallimliğine Recaizade Ekrem, Tarih-i Umumi muallimliğine Murat Bey ve saire gibi ihtisas sahibi ve o zaman için en kıymetli muallimler seçilmişti. Memleketi cehalet içinde boğmak isteyen bir adam ne böyle bir mektep kurar ne de -diyelim ki kursa bile— eğitimin başarısı için sürekli bu derece itina gösterir! 
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Mülkiye Mektebi'ne ait iki badise 


Mekteb-i Mülkiye'nin son sınıfında bulunduğumuz esnada birbirini takip eden önemsiz iki olay, padişahın mektep hakkındaki olumlu görüşünü değiştirmiştir. 
Agop Kırbaççiyan isminde bir başmubassır?“ yardımcısı vardı. Hangi mubassır öğrencinin sevgisini kazanırsa Agop ona düşman olurdu. Bizim sınıfın mubassırını da aynı sebepten dolayı hiç sevmezdi. Bir akşam teneffüs zamanında sınıf arkadaşlarımızın birçoğu, bilmem ne oyunu oynarlarken, mektebin bahçeye açılan kapılarının birinden girip diğerinden çıkarak mermer koridordan sırayla koşarak geçmişler. Müdür ve müdür muavini geceleri mektepte kalmazlar; yalnız başmubassır veya muavini nöbetleşe okulda bulunurlardı. O gece Agop Kırbaççiyan nöbetçiymiş. Son teneffüs vakti koridorda koşanların kimler olduğunu mubassırdan sormuş. O da, “Koşanlar kalabalık, koridorlar da loştu, isimlerini tespit edemem” demiş; “Öğren” emrini almış. O gece, biz ertesi günkü dersi hazırlarken mubassır dershaneye gelerek, “Koşanların ismini vermek için muavin efendi beni zorluyor; kimler olduğunu rica ederim siz söyleyiniz” deyince, içimizden biri, “Hepimiz koştuk, defteri götürün, hepimize ceza yazsın” dedi. Bunu bütün arkadaşlar kabul etti. 
Mubassırın bu cevabından Agop Kırbaççiyan hiddetlenmiş ve görevine son verildiğini kendisine bildirmiş. 
Zavallı adam ekmek parasını kaybetmiş olmak endişesiyle üzgün bir halde geri gelerek olayı bize anlattı. 
Arkadaşlar, senelerden beri hizmet eden bir memurun elbette kazanılmış hakları olacağını, başmubassırın da, muavinin de bir mubassırı böyle kendi başına görevden almaya hakkı olamayacağını söyleyerek ken- 


26 mubassır: Okullarda öğrencinin durumuyla yakından ilgilenen ve 


düzeni sağlayan kişi (e.n.). 
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disini teselli ettiler. O sırada Agop Kırbaççiyan kapı önüne gelip eliyle cama vurarak mubassırı çağırınca çocuklar mubassırı koruma duygusu ile birdenbire kapıya doğru saldırdılar. Agop geri çekildi, çocuklar dışarı atıldılar. O sırada birkaç arkadaşla ders üzerinde çalışıyordum, hemen yetişemedim. Dışarı çıktığım zaman sınıf arkadaşlarımdan ikisinin, tiril tiril titremek- te olan Agop'un koluna girerek, merdivenden yukarı çıkardıklarını gördüm. Gürültüyü işitip yanımızdaki dershanelerden dışarı fırlamış olan talebeyle beraber yüz elli, iki yüz genç “yuha” bağırıyordu. İster istemez ben de bağırdım. 

Mektepte genel düzeni sağlayacak bir başmemur kalmamıştı. Alıştığımız gibi zamanı geldiğinde trampeti çaldırıp koğuşlarımıza çıktık, uyuduk. Gece yarısı okula birtakım adamlar gelmiş, uyandık, ne olduğunu sordular. “Hiçbir şey yok” dedik. Bir ara sokağa baktık. Mektep piyade ve süvari askerleriyle kuşatılmıştı. 
Neyse, iş uzun sürmedi. Gelenler şaşkın bir halde çekilip gittiler. Kuşatma da kaldırıldı. Biz, manasını anlamadığımız bu gürültüyü konuşmaya bile lüzum görmeyerek gençliğe has lakaytlıkla uykumuza döndük. 

Agop Kırbaççiyan'ın “yuha” gürültüsünden yarım saat kadar sonra, hademeden birine fener çektirerek mektepten çıktığını görmüştük. Meğer herif doğruca telgrafhaneye gitmiş; Kadıköy'de oturan müdür, Abdurrahman Şeref Efendi'ye “Mektepte ihtilal çıktı” diye telgraf çekmiş. Bu telgrafın bir kopyası her zamanki gibi Yıldız telgrafhanesine yollanmış. Haber o hızla padişaha ulaşmış. Yıldız'dan özel yaverler ile tüfekçilerlerden oluşan bir heyete Birinci Ordu'dan bir müfreze asker ayrılarak bu ihtilali bastırmak için Mekteb-i Mülkiye'ye gelmiş. Bütün bu zahmete katlananlar, hareketlerinin Don Kişotluktan başka bir şey olmadığını görünce, bilmiyorum ne hissettiler, ya gülerek yahut kızarak geri gittiler. Bu olay kimseye zarar vermedi; hatta Agop Kırbaççiyan bile ceza görmedi. 
Fakat bahane arayan casusların gözlerini mektebe dikmelerine ve ondan sonra bu mektep için de sık sık jurnal yazmalarına sebep oldu. 

İkinci olay da şudur: 

Peyam gazetesi sahibi Ali Kemal mektepte sınıf arkadaşımızdı. Günün birinde laubali mizacına uyarak okulu terk etti; Fransa'ya gitti, bir sene sonra döndü; yine bizim mektebe devama başladı, fakat bir sınıf aşağıda kaldı. Fransa'da Serbest Siyasi İlimler Mektebi”ne?7 devam ettiğini abartılarla söyler, bizi imrendirirdi. Günün birinde, “Her birimiz okuduğumuz derslere ilgili bir konu hakkında sırayla bir makale yazarak haftada veya on beş günde, uygun bir yerlerde toplanıp yazdıklarımızı aramızda konuşup tartışalım, çok iyi olur” fikri, bilmiyorum kimin teşebbüsüyle gerçeğe dönüştü. Ali Kemal'in Süleymaniye'deki evi büyüktü, kalabalık da değildi. Orada toplanmayı uygun bulduk, iki defa da toplandık. Üçüncü hafta Şaban ayının on beşinde Berat kandili ve on altısında sultanın doğum günü münasebetleriyle mektep birkaç gün için tatil edilmişti. Biz de bundan istifade ederek Şaban ayının on dördüne rastlayan Perşembe günü yine Süleymaniye'deki evde toplanmıştık. Ahmet Celaleddin Paşa olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir kişi resmi ve sivil kıyafetli pek çok polis memuruyla beraber oraya geldi. Bize nezaketle davrandı, fakat üstümüzdeki kâğıt ve yanımızdaki kitapları toplattı. Bizi arabalara alarak Beşiktaş caddesindeki karakola gönderdi. Mabeyincilerden Nişli Mahmut ve Ragıp bey- 


7 L|FEcole Libre des Sciences Politigues, Paris'te 1847-1945 arasında 
faaliyette bulunmuş özel bir siyasal bilimler okuludur. 1945'te devletleştirilmiştir ve Institut d'ötudes politigues de Paris adıyla faaliyetini sürdürmektedir (e.n.). 
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lerle Teşrif-i Hümayun Müdürü Hacı Mahmut Efendi ve Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa'dan oluşan bir heyet tarafından sabaha kadar birer birer sorguya çekildik. 
Nihayet hepimiz birden heyet önünde toplandık. Ufak bir nasihat konuşmasından sonra bize, “Verdiğiniz cevabı özetle yazınız da sunalım” dediler. Arkadaşlar yazmak vazifesini bana verdi. “Okuduğumuz ilimlerde daha da gelişmek için aramızda görüş alışverişinde bulunmak istedik. Okulda bu iş için uygun yer yok. 
Arkadaşımızın daha geniş ve rahatça çalışmaya müsait olan evini bu maksatla seçtik. On beş kişiye kadar özel mekânlarda toplanmanın kanunen mümkün olduğunu İdare Usulü dersinde öğrenmiştik. O sebeple izin istemeye gerek görmedik. Hareketimizin bilemediğimiz bir nedenle hata olduğunu şimdi anladık, padişahımızın bağışlayıcılığına dayanarak af dileriz” anlamına gelen bir dilekçe yazdık. Ragıp Bey aldı, götürdü. Bizi de Gümüşsuyu'ndaki Mızıka Kışlası'na yolladı. Orada karnımızı doyurdular. Sonra bir hünkâr yaveri geldi; bizi saraya götürdü. 

Günlerden cumaydı. Selamlık töreni için asker Hamidiye Camii önüne dizilmiş, yabancılara ayrılan yer de dolmuştu. Doğru Kitabet Dairesi'ne götürüldük. 
Biraz oturduk. Ragıp Bey göründü. Sultanın bizi affettiğini ve altışar yüz kuruş bağışta bulunduğunu, şimdi yanımıza verilen kişi ile beraber doğruca okula gidip orada okul düzenine muhalif hareketten dolayı altı gün izinsiz kalacağımızı söyledi. Yanımıza verilen kâtip Kâzım Bey (yukarıda ismi geçen ve Meşrutiyet'te Roma'ya sefir olan kişi) tatil sebebiyle okulda idareci kimseyi bulamadığımız için bizi o zamanki Maarif Nazırı Münif Paşa'nın Şeref Efendi Sokağı'ndaki konağına götürdü. Nazır hepimizi birden yanına davetle bize padişah iradesini okudu. Bu irade, dilekçemize cevap niteliğindeydi. Padişah şöyle diyordu: “Mekteb-i 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Mülkiye'nin ihtiyaç karşılar genişlikte olmadığı bilinmektedir. Dar bir zamanda alelacele yapılmıştı. Geniş bir yerde uygun bir mektep inşasını düşünüyorum. O zamana kadar sabrederek böyle münasebetsiz toplantılardan kaçınmalarını kendilerine tembih ediniz. 
Mektepçe de altı gün izinsizlik cezası veriniz.” 

Padişahın bize açıklama yapması hoşumuza gitti, altı yüz kuruşa da memnun olduk. Fakat altı gün izinsizliği anlayamadık. Çünkü izinsizlik hafta sonunda eve gidemeyip o zamanki tatil günü olan cumayı, mektepte geçirmek demekti. İnsan icabında altı hafta izinsiz olabilirse de altı gün izinsizlik sözünde anlam yoktu. Sonra anladık ki zat-ı şahane önce altı gün mektepte hapis demiş. Mabeyinci mektepte hapis cezası olmadığını söyleyince, “Mektepte ne ceza verilir?” diye sormuş. “İzinsizlik” cevabına karşı kelimenin manasını bile düşünmeden, “Öyle ise altı gün izinsiz bırakılsın” deyivermiş. Fakat mektep idaresi hem bizi altı gün mektepte hapsetti, hem de bu siyasi suçu adi bir suç gibi tutup birden altı hafta izinsizlik cezasına çarptırılanlara yapılması gereken muameleyi, fazla gayretle bize uyguladı. Diplomalarımızın “Hüsn-i süluk Jhal ve gidişl” (bomne conduite) hanesine not olarak sıfır koydu. 

Bu iki olay Mekteb-i Mülkiye'nin talihsizliğine sebep değil, fakat başlangıç oldu. Yani padişah kabahatlerimizi affetti, ama jurnalciler affetmediler. Padişah hemen darılmadı. Nitekim iki sene sonra mezun olan Said ve Refik beylerle birlikte ben de Mabeyin Kitabeti'ne alındım. Fakat jurnalciler sonunda padişahı Mekteb-i Mülkiye'ye karşı da güvensiz kıldılar. 
Mektepte müdür muavini olan Recai Efendi, müdür olmak için Abdurrahman Efendi'yi jurnal eder oldu. 
Nihayet Abdurrahman Efendi Mekteb-i Sultani müdüriyetine gönderildi, Hacı Recai mektep müdürlüğünü kaptı. Fakat Mekteb-i Mülkiye'yi jurnal etmek de gündelik bir iş haline geldi. Bu hücum tesiriyle padişahın vehmi galip geldi, önemli hocalar yavaş yavaş çıkarılarak yerlerine yetersiz şahıslar getirildi. İdare Usulü dersinde, Avrupa ve Amerika'daki gelişmiş devletlerin anayasalarını inceleyip bizim anayasamızla kıyaslayan hukuk kısmının hemen hemen sıfıra indirildiğini, diğer derslerin de içeriğinin sınırlandırıldığını haber aldım. 
Bir gün vapur kamarasında tesadüf ettiğim Devletler Hukuku ve Ticaret Hukuku dersleri hocası Ali Şehbaz Efendi, sohbet esnasında kitap içeriğinin azaltılmasından acı acı şikâyet etti. Okuttuğu Ticaret Hukuku bilhassa hürmetle anılmaya değer bir sanat eseriydi. 
“Ticaret Hukuku'na dokundular mı?” dedim; “Çok değil, yarı yarıya azalttılar” cevabını verdi. Buna pek şaşırarak üzüldüm. Bu hareketi esas olarak padişahın o kötü huyu başlatmışsa da işin bu kadar ileri gitmesi, Maarif nazırıyla, padişahı hoşnut ederek hiç olmazsa makamlarını korumak ve jurnalcilerin suçlamalarıyla bir belaya düşmemek isteyen nezaret ileri gelenlerinin tutumlarıyla olmuştur. En son Haşim Paşa'nın Maarif nazırlığı sırasında Mekteb-i Mülkiye'deki yozlaşma işte bu dereceyi bulmuştu. 

Meşrutiyet ilan olundu; sonra Sultan Hamid tahttan indirildi. Gazetelerde, yapılacak yenilikler ve eğitimin gelişmesi için sütun sütun yazılar yazıldı. Her zaman olduğu gibi, “Şöyle olacak, böyle yapılacak; oluyor, yapılıyor...” yolunda vaatler bol bol sarf edildi. Hatta “Oldu, yapıldı” denildiği de işitildi. Fakat Meşrutiyet'i kazandığımızın üçüncü yahut dördüncü yılında bir gün o sırada Maarif nazırı olan Abdurrahman Şeref Efendi'ye bir sebeple Mekteb-i Mülkiye'nin ne halde olduğunu sordum. “Sizin talebeliğiniz zamanındaki hali bir tarafa, Haşim Paşa'nın Maarif nazırlığı esnasındaki seviyesine çıkarabilmek için belki yirmi 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sene çalışmak lazım” dedi. Eğitimin gelişmesine engel gibi gösterilen padişah ortadan kalktığı halde yasak geri dönmemiş, aksine daha çok uzaklaşmış demekti! 

» Özetle Sultan Hamid devri, padişahın vehmine ve cehaletine, jurnalciliğin tahriplerine rağmen üç yüz yıl geriden başlayan eğitime hizmette önderlik etmiştir. 
Meşrutiyet'te, Sultan Hamid devrini hakkıyla eleştirecek kadar aydınlanmış görünenlerin muhakkak hepsi, ilk bilgilerini o devre borçludurlar. Hakikatten yana olanlar, bunu itiraf etmekten çekinmezler. 


Padişahın tasarrufu 


Sultan Hamid önceki sultanlar gibi maliyeyi zor durumda bırakmadı. Yaradılıştan tasarruflu bir insan olduğu için ihtiyaçları da sınırlıydı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi fetvasında “devlet malını israf etmek” kaydı olduğundan bu hükme dahil olmamak korkusuyla mı, yoksa namusuna düşkünlüğünden midir bilmem, bu padişah kendisine “devlet malında israf” töhmetinin yüklenmesine meydan vermedi. Nitekim Ayastefanos'ta (Yeşilköy| toplanan Meclis-i Milli'ye sunulan fetvaya böyle bir kayıt konulamamış ve meclisin üst kattaki azası da içlerinde gömülü kinlerini bu suretle göstermeye imkân bulamamıştır. 

Sultan Hamid, bir gün ikinci kâtip Kadri Efendi'ye — üzüntü ve kızgınlıkla yumruklarını sıkarak— “Hünkârdan para alabilmek için üstüne top atmalı” dedirtecek kadar tasarruf yapan bir kişiydi. Tahminimce en büyük masrafı, bütün dünya saraylarının en kalabalığı olan sarayındaki adamları doyurmaktı. Yıldız Sarayı'nı oluşturan farklı köşklerde, hakiki süs ve ihtişamdan eser yoktu. Evlat ve akrabasının geçimi kısıtlı düzeydeydi. Şehzadeler, gelir ve kiralardan; sultanlar, evlendikleri zaman hediye olarak aldıkları mücevherat dışında her türlü servetten mahrum edilirdi. Nitekim son olaylar da bunu fiilen ispat etti. 
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Öyle zannediyorum ki padişah, tahsisat-ı seniyye denilen maaşıyla saltanata ait masrafını karşılamaya çalışırdı. Emlak-i hümayun? gelirlerinden de her hafta harçlık olarak aldığı meblağdan bir kısmını biriktirirdi. 
Emlak-i hümayun hesabı Hazine-i Hassa'dan” gelen mühürlü bir zarf içinde takdim edildiği için her ay yahut her sene ne kadar tasarruf ettiğini bilmiyorum. Tahttan indirilmesinden sonra elinden alınan ve devlet hazinesine intikal etmiş olması lazım gelen dört milyon lira, işte bu Emlak-i hümayun hasılatından otuz senede biriktirdiği bütün serveti olsa gerektir. 


Emlak-i hümayun meselesi 


Emlak-i hümayun meselesine gelince: Bildiğime göre emlak-i hümayun en ziyade Beyrut, Şam, Halep ve Mursul vilayetlerinde yani Suriye ve Irak taraflarında, bir miktar da Filistin'de bulunuyordu. Buradaki emlak-i hümayun, Bahr-i Lut'un (Lut Gölüj iki sahilini kuşatan dağların sırtlarıyla Eriha Vadisi'ne aitti. Öyle zannediyorum ki bu dağlar hâlâ eskisi gibi, imar edilmemiş, erazi-i mevattandır?9, Herhalde Sultan Hamid zamanında böyleydi. Eriha Vadisi'nde ise, sahipli birkaç tarla ile bazı kiliselerin ve Rum Patrikhanesi'nin yapıları ve bunlara bağlı birkaç bahçeyi de içine alan ufak bir köy vardı. 
Diğer kısımları ekili olmayan, ekip biçmeye uygun bir hale getirilmesi masraf gerektiren araziden oluşuyordu. 
Hazine-i Hassa'ya ait ufak bir gelir olarak su değirmeni zikredilebilirdi. Bundan dolayı burada, başkasının hakkının iptal edilmiş olduğu iddiasına zemin olabilecek hiçbir şey yoktu. 


28 Emlak-i hümayun: Padişahın taşınamaz malları (e.n.). 

29 Hazine-i Hassa: Osmanlı Devleti'nde padişahın şahsi gelir ve giderlerinden sorumlu teşkilat (e.n.). 

30 Erazi-i mevat, sahibi olmayan ve üzerinde kimsenin faydalanma hakkı bulunmayan, ekilmemiş toprak demektir (A.R.R.). 
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Halep'teki emlak-i hümayun, çoğunlukla yerleşim yerlerinin çöl sınırı üzerinde yani sahipsiz arazilerde kurulmuştu, dolayısıyla oralarda başkalarının hakkına saldırılmış olması mümkün değildir. Kaldı ki hakkı iptal edilen olsaydı Meşrutiyet'in ilanından sonra fırsattan istifadeye çalışarak sesini yükseltirdi O sırada Halep*e vali bulunduğumdan bu gürültüyü elbette duyardım. 
Ancak emlak-i hümayun üzerinde kurulan köylerde köylülerin can ve mal güvenliğini katırlı süvariler denilen ve bilhassa göçebe aşiretlerden vergi toplamakla yükümlü olan bir tabur asker sağlıyordu. Maaş ve masrafları hazineden ödenen bu asker, padişahın Halep vilayetindeki emlakini de korumakla görevlendirilmişti. 

Meşrutiyet'ten sonra Alman ordusunda benzeri olmayan bu askeri müfreze her zaman olduğu gibi alelacele köylerden kaldırıldı. Fakat Necid çöllerinde dolaşan ve yazın ta Urfa sancağı kazalarına kadar sokularak ekinleri develerine yediren Semer, Aneze ve diğer aşiretlerin saldırıları başladı. Köylüler artık oralarda barınamaz oldu. Ertesi sene köylerin hepsi yine çöle dönüştü. 

Suriye'nin diğer kısımlarıyla Irak'ı bilmiyorum. Fakat bildiğim yerlerde emlak-i hümayun vaktiyle sahipsiz araziden imar edilmiş olan topraklardı. Şunun bunun mamur arazisinin gasp edildiğine dair ciddi bir söz işitmedim. Yalnız Emlak-i Hümayun İdaresi'ne hasılatın yüzde yirmisini kira olarak veren köylüler âşar (öşür, ondaj| vergisinden, emlak-i hümayun dahilinde koyun besleyenler hayvan vergisinden muaf tutulurdu. Bunun Hazine-i Hassa hesabına bir imtiyaz olduğu meydandadır. 


Abdülhamid'in ahlakı 


Şimdi bu uzun süren konuyu özetleyerek diyeceğiz ki: Sultan Hamid kuşkucu ve cahildi. Evhamlılığı cinnet haline gelmişti. Fakat cahilliğini yaradılışındaki zekâ ve 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yıllarca süren şahsi idaresinin verdiği tecrübe ve yeteneklerle yenmişti. Büyük bir zaaf içinde olan memleketi eski gücüne kavuşturmak çaresini arayıp bulacak kadar yenilikçi değildi. Fakat zekâsı ve yetenekleri sayesinde ta tahttan indirilinceye kadar mevcudu koruyarak sürdürmeyi başarmıştı. Başarısı, tahttan indirildikten sonra hemen dağılmaya başlayan koca bir imparatorluğun nihayet on sene içinde bugünkü haline gelmiş olmasıyla da sabittir. 

Hayatı ve tahtı hakkında cinnet derecesinde evhamlı olmakla beraber en büyük sinir buhranları zamanlarında bile kendisini korkutanları öldürüp kurtulmak zulmünü yapmadı. Kanı tiksindirici gördüğüne bundan daha sağlam bir delil olamaz. Hakikaten yumuşak huylu, sabırlı ve affediciydi. Evhamlı olmasına rağmen birçok durum karşısında sakin kalması, dikkatli davranması ve alçak gönüllülüğü, bilinmeyen hatta inkâr edilmiş özelliklerindendir. 

Kelimenin bütün manasıyla iffetliydi; yani kimsenin ırzına ve kesesine göz diktiği görülmemişti. Resmi hayatında yorulmaz denilecek kadar çalışkan, özel hayatında örnek olacak derecede nefsine hâkimdi. 

Tutucu olmamakla beraber dindardı. Dine hürmeti belki vicdani bir vazife sayardı. Bunu bilemeyiz. Fakat evvela taşıdığı halife sıfatıyla dine sarılması gerekliydi. 
İkinci olarak, Osmanlı bayrağı altına toplanmış olan muhtelif milletler arasında “birlik duygusu” ile bütünlüğü sağlayacak ortak payda ancak Müslümanlıktı. Eski bir tabirle, “Bu bina-yi azim-i saltanat”ı uğradığı korkunç afetlerle yıkılıp dağılmaktan asırlar boyunca koruyan yine eski bir tabirle, “cihet-i camia-i İslamiyet”ti3!. 
Yalnız yabancı boyunduruğu altında kalmış Araplara değil, İtalya istilasına uğramadan önce, bağımsız bir 


31 “Toplumun İslami yönü”ydü (e.n.). 
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hükümet halinde yaşayan Arnavutlara da bugün bayrağımızın karşısında hoş bir heyecan hissettiren; hatta bazen de kusurlu yönetimimizi aratan belki de İslamiyet duygusudur. Sultan Hamid'in siyasette dini, memlekette din duygusunu sürdürmeye, Müslüman tebaasını Avrupalıların tutucu saldırılarına karşı korumaya çalışması hem yerinde hem de gerekli bir vazifeydi. Hatta devletin geleceğini de garanti edebilecek esaslı bir siyaset ekseniydi. Ne yazık ki tabiatı ve uzak geleceği kapsamayan kısa görüşünün engel olması nedeniyle böyle bir siyasete gereken gelişmeyi veremedi. 

Zekâsının büyük kısmını vehmi uğruna harcamış, başladığı nice hayırlı işlerden de aldığı jurnallerin etkisiyle vazgeçmişti. Binlerce ve binlerce kilometre uzunluğundaki sahillerimizi korumasız bırakmış, devletin deniz kuvvetini kendine düşman görüp zayıf düşürerek Ege adalarının Yunan eline düşmesine neden olmuştu. 
Bütün bunlar hem kendisinin, hem de bu ülke ve milletin hesabına ağlanacak durumlardır. O kadar ki, daha üzücü, daha ciddi felaketler karşısında kalmasaydık bu kusurları unutamazdık.32 

Hafiyeliğin gitgide rezalet haline gelen aleniliği, jurnalcilerin ve polis memurlarının halkın en basit ve en zararsız hallerine varıncaya kadar her şeyine müdahaleleri, bütün memleketi kavrayıp sıkan tehdit ve korkutmaları âlemin huzur ve rahatını bozuyordu. Öyle zannedilirdi ki Sultan Hamid, düşünceleri daha ziyade kendisi ve aile hayatı ile sınırlı olan halkın gözünde bile ortadan kalk- 


32 Şunuda unutmamalıdır ki 1908 Temmuzu'ndan 1912 ortalarına kadar dört sene Türkiye'de istediği gibi hüküm süren Meşrutiyet hükümeti -mesela Sultan Hamid'den aldığı dört milyon lira ile- her biri Yunan Averof zırhlısından daha üstün iki üç zırhlı edinerek bu eksiği giderebilirdi. Bu şekilde hiç olmazsa küçük devletlerin hırsına karşı, adaların ve kıyıların korunması sağlanabilirdi. Acaba niçin bu yapılmadı? (A.R.R.) 
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ması nimet olacak bir bela gibi algılanıyordu. Halbuki o sırada İsviçre'de mülteci bulunduğum için gözümle göremediğim cenaze alayında, güvenilir kaynaklardan işittiğime göre, güzergâhına yığılan millet padişahın cenazesini ağlaya ağlaya uğurlamış. Hatta Abdurrahman Şeref Efendi'nin incelikle, belki de cesaret göstererek o zaman yayımladığı bir makalede, “Sultan Hamid'in vefatını halk, “Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur mısraıyla karşılayacak sanılıyordu. Halbuki “Kadrini seng-i musallada bilip ey Bâki / Durup el bağlayalar karşına yârân sâf sâf”33 uygun görüldü” mealinde sözler söylemiş olduğunu da işittim. 

Evet, işin içyüzünü anlamak ve ileride olacakları kavramaktan mahrum olan halkın, altıncı his ile mi bilmem, gerçeği keşfetmekte bazen düşünürleri gıpta ettirecek bir güce sahip oldukları görülüyor. 


33 “Dostların, senin kıymetini musalla taşında anlayacak / Karşında saf 
durup cl bağlayacaklar.” (y.h.n.) 
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Servet-i Fünun, Edebiyat-ı Cedide* 


Bu on dört sene zarfında zannımca anmaya değer olan şeylerden biri de Servet-i Fünun edebiyat hareketine katılmamdır. Ahmet İhsan'la aramızda yarım asırlık bir tanışıklık vardır. Mektebi benden iki sene evvel bitirmiş; hemen basın çevresine girmişti. Ben mektebi bitirdiğim- de, o da tarih sırasıyla ikinci, fakat önem açısından birinci olan büyük eserini kurdu: Servet-i Fünun?! dergisi. 
Dergi önceleri edebi olmaktan çok bilimseldi, nitekim ismi de bunu gerektiriyordu. 

Tevfik Fikret derginin edebiyat ile ilgili yayınlarını idare etmeyi kabul ettiği gün, edebiyatımızın gelişme tarihinde ciddi bir aşama olan edebiyat hareketi başladı. 
Bu genç şairi de daha önce tanımıştım. Zannediyorum ki o, Mekteb-i Sultani'den (Galatasaray Lisesi| diploma aldığı sene ben de Mekteb-i Mülkiye'den mezun olmuştum. Tevfik Fikret, okulu bitirdikten sonra Hariciye Nezareti'nin istişare odasına girmişti. Sınıf arkadaşlarımdan merhum Adnan da aynı odaya girmek başarısını göstermişti. Onun yardımıyla İstinyeli Nuri Bey gibi, geleceğin o sevimli üstadıyla da tanıştım. Şurada, 


34 Ahmet Reşit Rey'in Servet-i Fünun edebiyatçıları üzerine yazdığı monografiler için kitabın sonundaki Ek 4, s. 441'e bakınız (e.n.). 

35 Servet-i Fünun dergisi ve yazarları ile ilgili ayrıntılı bilgi için, derginin 
kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz'ün anılarına bakılabilir. Ahmet İhsan 
Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, haz. Alpay Kabacalı, İstanbul 2012 
le.n.). 
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burada, özellikle şairin mektep arkadaşlarından merhum Nurullah Bey'in evinde buluşur, görüşürdük. Bu isimleri, yarım asrı aşan bu gençlik hatıralarını, bir an olsun tekrar yaşayabilmek ümidiyle, fakat ayrılık acısıyla hatırlıyorum. 

Sarayın Kitabet Dairesi'ne memur edildiğim zaman, Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem'i orada buldum. Aramızda derhal bir edebi yakınlık oluştu. Babasının adı, edebi mahfillerde kendine yol gösterici olan Ali Ekrem ozamanın şair ve yazarlarının hemen hepsini tanıyordu. 
Bir gün, A. Nadir ismiyle Servet-i Fünun'a eser gönderdiğini söyleyerek benden de aynını yapmamı istedi, ben de yaptım. Benim de ilk eserimin altına konulan takma ismi Ahmet İhsan vermişti. O zamandan beri H. Nâzım adını bırakmadım. 

Halid Ziya, Cenab Şahabeddin, Süleyman Nazif, Faik Âli, Hüseyin Dâniş, Suat, Cahit, Ahmet Hikmet, Safveti Ziya, Celâl Sahir beylerle Servet-i Fünun Matbaası'nda tanıştım. İsmail Safa ile daha evvel görüşmüş; Rıza Tevfik, Süleyman Nesip (Sami) ve Siretle henüz okuldayken tanışmıştık. İlk görüşmemizde bile konuşup tartışmaya gerek kalmadı, her birimizin zihninde bir anda doğan edebiyat idealine zaten sarılmıştık. Kâh beğenilerek, kâh eleştirilerek Servet-i Fünun Edebiyatı denilen edebiyat tarzını, yazdığımız eserlerle meydana koyduk. 

Benimsediğimiz edebiyat düşüncesinden kendi aramızda bile konuşmaya gerek duymuyorduk. Hedefimizi eserlerimizle göstermek, bizim için en güzel, en açık ve en doğru yoldu. İki tür rakibimiz vardı. Bir kısmı eskiye tamamen karşıydı, diğer kısmı yeniliğe hepten düşmandı. Onların karalama ve hücumları aşırlığa hatta iftiraya doğru gidince, edebiyat görüşümüzü ve yöntemimizi müdafaa gereği duyduk. Servet-i Fünun'da “Musahabe-i Edebiye” (Edebiyat Sohbetleri| adıyla bir sütun açarak orada her birimiz hakikati ortaya koymak için karşıtla-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Ahmet Reşit Bey (H. Nâzım) 


rımıza cevap vermekten çok, halkı aydınlatmak istedik. 
Bu sütunu çoğunlukla Tevfik Fikret yazardı. 
Arkadaşlarım, edebi mesleğimizin esaslarını bütün olarak açıklamak, oluşturduğumuz edebiyat hareketinin edebiyat tarihimizdeki yerini ve içeriğini gösterecek bir makale yazmak görevini bana verdi. Bütün bir Servet-i Fünun nüshasını kapsayan bu makale o zaman dostlarımız ve düşmanlarımız üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. O makaleyi burada tekrar etmeyi gereksiz buluyorum. Arzu edenler Servet-i Fünun'un 18 Şubat 
1314 (2 Mart 1899) tarihli nüshasına bakabilirler.3* 


36 H. Nâzım, “Makale-i Mahsusa”, Servet-i Fünun, sayı 416 (e.n). 
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Ahmet Reşit Rey'in yeni ve eski harflerle yazısı 


Şimdi yalnız mesleğimizin konumu ve içeriğini özetleyeceğim. O zaman ne istemiş ve ne yapmış olduğumuz anlaşılacaktır. 

Bir kısmı eskiye, bir kısmı yeniye düşman dediğim karşıtlarımızın hedefleri ayrı, fakat iddiaları birdi: Kısaca, “Arap edebiyatını taklit edelim” diyorlardı. Halbuki bizim en eski şairlerimiz, kendi devirlerinde kaynağı kurumuş olan Arap şiirini değil, olgunluk devrini yaşayan İran edebiyatını taklitle işe başlamışlardı. İşte Ziya Paşa, Harâbat adlı şiir antolojisinin edebiyat tarihimizden bahseden önsözünde, 


Ettim şuarâ-yi Rümu tahkik, 
Âsâr ü zamanlarıyle tatbik: 
Gördüm olmuş halef, selef hep 
İran şuarâsına halef hep. 
Evvel söze başlamış Nevâyi 
Taklid ile Farisi edâyi. 
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Ahmet Reşit Bey'in, H. Nâzım imzasıyla kaleme aldığı Makale-i Mahsusa 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köşesinde “Mesalik-i edebiye” başlıklı yazısı. 
Servet-i Fünun, 2 Mart 1899 
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Gelmiş şuarâ-yi Rum pişin 
Kılmış o edâda vezni ta'yin.” 


diyor. Türklerin İran edebiyatına düşkünlüğüne Mevlâna Celâleddin Rumi'nin Mesnevi'siyle Yavuz Sultan Selim'in Divân'ı en parlak delillerdir. 

Şiirimiz birkaç yüzyıl, yavaş bir gelişmeyle İran şiirini taklit etti. Sonra Nedim'in gayreti, daha doğrusu Üçüncü Sultan Ahmed devrinin gerekleriyle biraz Türkleşmiş ve daha sonra Enderüni Vasıf da şiire yerel ilhamlardan katmaya çalışmışsa da, edebiyatımızı millileştiren gelişme hareketi ancak geçen yüzyıl hızlanabilmiştir. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Ekrem ve bilhassa Abdülhak Hamid bu devrin en parlak simalarıdır. 

Servet-i Fünun Edebiyatı dedikleri Edebiyat-ı Cedide bu gelişmeyi bir aşama daha ileri götürmüştü. İşte, karşıtlarımız bu sırada bize edebi gelişimimizi Arap edebiyatını taklitte aramayı teklif ediyorlardı. Biz de dedik ki, “Edebiyatımızı geliştirme arayışlarında —geçmişe doğru dönüş şöyle dursun bir anlık duruşu bile düşünmek, hayatı uzatmak için dünyanın dönmesini durdurma yolları aramaya benzer”. 

Gariptir ki o zaman Arap'ı taklit etmeyi, yani lisanımızı Araplaştırmayı edebiyatımız için tek ilerleme aracı görenlerden İbn-i Rifat Samih adında birini yakın zamanlarda ismini Samih Rifat şeklinde değiştirerek Arapça ve Farsça terkiplerin, hatta kelimelerin lisanımızdan atılma davasını benimsemiş gördüm. Bunu söylemekten maksadım, edebiyat konusunda da çok defa gerçeğin ve samimiyetin başka türlü düşüncelere feda 


37 Günümüz Türkçesiyle: “Eserleri ve yaşadıkları devirlerle birlikte Osmanlı şairlerini inceledim. Önceki ve sonrakilerin hepsi İran şairlerinden etkilenmişler. İlkin Nevâyi Farsçayı taklit ederek işe başlamış. 
Osmanlı şairleri de onun peşinden giderek o tarzda ölçü tutturmuşlar.” (y.h.n.) 
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edilegeldiğini hatırlatmaktan ibarettir. Her neyse, Arap edebiyatına dönüş davası çoktan maziye karışmış, şimdi de lisanımızın gelişme hareketini öbür uca götürmek hevesi uyanmış olduğundan, bu kırk sene evvelki gürültülerden daha fazla bahsetmeyi gereksiz görüyorum. 

Başlangıçta Edebiyat-ı Cedide ismi verilen ve fakat yenilik nispi ve geçici olduğuna göre mesela “Yirminci Asır Edebiyatı” demek münasip olan gelişim adımının hedefi on dokuzuncu asır edebiyatını yeni bir gelişim evresine sevk ederek sürdürmekten ibaretti. Böylece edebiyatımızın tarihindeki yerini tayin ettikten sonra kendisine öncülük eden edebiyat devrine nasıl bir değişim getirdiğini, yani mahiyetini incelemeye başlamanın zamanı gelmiş olur. 

İtiraf ediyoruz ki bizim edebi yolumuz on dokuzuncu yüzyıl edebiyatından uzak değildir. Fakat önce Namık Kemahin, sonra Recaizade, hatta Abdülhak Hamid'in eserlerine taş atmaktan vazgeçmiş olanlarla onları izleyenlerin tarzımıza şiddetle hücumlarından da anlaşılır ki arada önemli bir fark vardır. Fakat biz, hiçbir zaman Doğu'nun ve Batı'nın eserlerini bir kalemde çizerek yok saymadık. Doğu'nun da Batı'nın da etkisinden uzak, hatta düşünce ve hayalin doğal kurallarından bağımsız, ani bir hamleyle edebi bir inkılap ortaya koymak hülyasına düşmedik. İlahi bir güçle hiç yoktan yeni bir edebiyat yaratmak gayretini asla gütmedik. Önce kendi kendimize bir nazari ölçü alarak bizden öncekileri o ölçüye göre değerlendirip eksiklerini tamamlamak veya hatalarını düzeltmek gibi kendini beğenmişçesine bir emel de beslemedik. 

Biz de, bizden evvelkiler gibi Arap'ın ve Acem'in şaheserlerini az çok tanıdık. Bu iki kavmin sanattaki genişlik ve derinliklerinin hayranı olduk. Her iki milletin de iftihar ettiği şaheserlerini biz de yücelttik. Fakat onları taklit edersek yazacağımız eserlerin ölü doğacağını anladık. Arabi ve Farisi edebiyat eserlerini sadece taklitten değil, hatta onları örnek almaktan bile çekindik. Biz de, bizden öncekiler gibi yüzümüzü Batı edebiyatına çevirdik. Çünkü Doğu edebiyatı bütün hazinesiyle bir müze haline gelmişti. Biz ise henüz gelişmekte olan, canlı ve hareketli bir edebiyatla temas etmek ihtiyacını hissediyorduk. 

Batı edebiyatına yöneldik; fakat taklit için değil. Amacımız konu ve üslupta özgünlük (originalitö), doğallık ve içtenlikti. Bu üç özelliğin üçü de, bir başkasının kişiliğine bürünmek demek olan taklitle bağdaşmaz. Çünkü seçkinlik, bir eserin sadece sahibinin malı olduğunu temin eden bir damgadır. Seçkinliğini muhafaza edebilen her esere yazarın manevi şahsiyeti geçerek onu diğer yazarların eserlerinden ayırır, aynı zamanda milliyetini de, netice olarak, takviye eder. Doğallık, duygusallığı ve hayal dünyasını lüzumsuz külfetlerle yormamak, olurundan fazla görünmek hevesine düşmemek demektir. Samimiyet ise şairin, yalnız kendinin düşüncelerini, kendi murhitinden aldığı duygularını ve hayallerini, düşündüğü, hissettiği, hayal ettiği gibi ortaya koymasıyla temin olunur. Doğal ve samimi eserler muhitin şahsi hislerimizle iç içe geçmesinden doğar. Muhit ise gökyüzüyle, mevsimleriyle, insanlarıyla, denizleriyle, topraklarıyla vatan demektir ki bu bütünün hissiyatımızla kaynaşmasından doğan eser elbette belli olur. Olmazsa o eserde seçkinlik de, doğallık da, samimiyet de yoktur. Şunu da derhal ilave edeyim ki, edebi bir eserde bu özelliklerin yokluğu değeri azaltan bir kusurdur, fakat varlığı mutlaka başarı sağlamaz. Her eser, ancak sahibinin yetenek, sabır ve çabasıyla bir bütündür. 

Batı'ya yöneldiğimiz zaman Avrupalıların düşündüklerini düşünmek, duyduklarını duymak hatasına düşmedik. Batı edebiyatçılarını da taklitten çekindik; onları ancak örnek aldık. Bütün yazılarımızda yukarıda 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anlatılan üç özelliğe sarılarak eserlerimizin milliyetine zarar getirmemeye gayret ve itina ettik. Avrupa'dan neler düşüneceğimizi değil, nasıl düşüneceğimizi öğrenme- ye çalıştık. Eskilerin, şiirle bağlantısını fark etmedikleri birçok duygunun şiir kaynağı olduğunu görerek, şiirin alanını onlardan daha fazla, hatta bizden evvel gelmiş olanlardan da fazla genişletmeye çalıştık. 

İfade konusunda da on dokuzuncu asır edebiyatıyla eserlerimizin arasında görülen fark şunlardır: 

Evvela, ifade üslubunda genellikle daha fazla sadelik bulunması ve mesela şiirde Türkçe kelimelerin aruz hatırı için imale edilmesi?8 gibi müsamahaların terk edilmesiyle lisanımızdaki tatlılığın hakkıyla muhafaza ve ayırt edilmesi. 

İkinci olarak, eserlerimizdeki fikir, his ve hayallerin daha şahsi, daha samimi, hele tasvirlerin daha bariz, daha hususi bir surette anlatılması. 

Yirminci asır edebiyatındaki şu iki özelliği apaçık bir surette göstermek için birkaç örnek vermeyi gerekli görüyorum. Abdülhak Hamid'in edebi hayatı eşinin vefatıyla ikiye ayrılmış ve ikincisi kendine has kalmış olduğu için onu eriştiği yüksek seviyede bırakarak, tarz ve ifadesiyle on dokuzuncu asır şiirinin en dikkat çekici sanatkârı ve üstadı olan Recaizade Ekrem'den iki şiir parçası alıyorum. Birincisi Zemzeme'nin üçüncü kısmında, ikincisi Serve?-i Fünun'da yer almaktadır: 


Hilal-i Seher'den 


Ne hoş zaman! Ne garibane âlem-i mebtab! 
Hava ne hoş, ne kadar dilpezir safha-i ab! 
Nücum-ı zahireyi ruhum eyler isticvab. 


38 imale: Aruzda vezne uydurmak için kısa bir heceyi uzun hece sayıla- 


cak kadar uzun okuma veya sessiz harfle biten kapalı bir heceyi bir kapalı ve bir açık hece gibi okuma (e.n.). 


Levent Şahverdi Arşivi 


Olup da nuruna hail ne anlıyor şu sehab? 

Bu şeb neden yine kaldın benim gibi bihab? 

Ne dert ile müteellimsin ey bilâl-i seher?” 

“Hoş”, “garibane”, “dilpezir” genel sıfatlara itina ile yazılmış olan bu şiirde özellik yok gibidir. 

Sonra şu üç beyit arasında samimi bir bağlantı da yoktur. Yani her beyit ayrı ayrı düşünülmüşe benziyor. 
Sağlayabildiğim edebi feyzi kendisine borçlu olduğum Recaizade Ekrem Bey'i tenkit etmekten tamamen uzağım. Tenkidim şaire değil, asrındaki mesleğine, tutuma, daha doğrusu on dokuzuncu asır ile yirminci yüzyıl arasındaki farkı belirtmek emeline dayalıdır. Şiirde veznin hisleri açığa çıkarmadaki önemini anlatmak ve hocama borçlu olduğum saygıyı da bu vesileyle belirtmek için şu örneği vereceğim! 


Ser-i dirahte müşt-zen, hıyâz-ı bâga ber-güriz 

Gusün içinde pür-gıriv, şüküfelerle pür-sitiz; 

Nihâl-i gülde teb-nümâ, yem-i çemende mevc-hiz; 

Çemen çemen zemin-güzer, zeman zeman semâ-güriz; 

Hevâ-perest ü pür-beves nesim-i bi-karârı gör." 


39 Günümüz Türkçesiyle: “Sabah Hilali'nden 
Zaman ne hoş! Mehtap âlemi ne kadar kimsesiz! Hava ne hoş, ne kadar gönül cezbedici suyun yüzü. Ruhum görünen yıldızları sorguya çeker. Şu bulut yıldızların ışığına engel olmaktan ne anlıyor? 
Neden yine bu gece benim gibi uykusuz kaldın? Hangi dert ile kederlisin ey sabah hilali?” (y.h.n.) 

“0 Günümüz Türkçesiyle: “Ağaçların tepesini yumruklayan, bağın havuzlarına kaçan, filizler içinde bağrışan, çiçeklerle kavga eden, gül fidanını inciten, çimen denizini dalgalandıran, yeryüzünde çimen çimen gezen, zaman zaman da göğe kaçan, zevk ve heves dolu kararsız rüzgârı gör.” (y.h.n.) 
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Bir de şairin gençliğinde mavi bir kâğıt üzerine yaz- 


dığı bir şiiri, otuz sene sonra eline geçen evrakı karıştırırken bulduğunu söyleyerek bundan doğan üzüntüsünü tasvir ettiği “Şiir-i Metruk” (Geride bırakılmış şiir| adlı şiirin şu parçasını okuyunuz: 


Gömüldüğü verakın levn-i asümanisi, 
Bütün bütün solarak bir garip renk almış. 


—Nukuşu altına geçmiş... kenarı fersude— 


Dururmuş öylece bir zarf içinde, piçapiç. 
“Nedir bu köhne verakpare? Şüphesiz bir iç! 
Değil mi öyle ise saklamak da biyhude?” 
Dedim de sonra fakat anladım niçin kalmış... 


“Tesadüfen ne imiş maksadı nihanisi.” 
ilâh...* 


Bu iki parçadan ilki on dokuzuncu, ikincisi yirmin- 


ci asır edebiyatına aittir. Mukayesesi iki zamanın edebiyatı arasındaki farkı göstermeye kâfi değilse de fikir vericidirler. 


Yirminci asır edebiyatından birkaç örnek daha gös- 


termek isterim. 


41 


74 


Süs 


Bir hüsn-i mükemmel gibi herkes sana âşık, Herkes sana meclüp; 

Herkes sana müştak. 

Ey tıfl-ı hayal-i yed-i lehvinde kadınlık 


Günümüz Türkçesiyle: “Gömüldüğü yaprağın gök rengi bütün bütün solarak bir garip renk almış. Nakışları altına geçmiş kenarı yıpranmış, öylece bir zarf içinde kıvrım kıvrım dururmuş. “Bu köhne yaprak parçası nedir? Kuşkusuz bir hiç! Öyle ise saklamak da boşuna değil mi?* dedim de, fakat sonra niçin kaldığını anladım “Gizli amacı- nın ne olduğunu tesadüfen.” ve saire...” (y.h.n.) 
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Bin şekle girer, bırpalanır, âciz ü mağlup Güya bir oyuncak. 
Eyler seni ima bana, ey mürg-i bevâ-hâh! 
Bir lemha-i bigâh 
Umkunda leyalin... 
Binlerce nazar hep seni takip ile gümrah Binlerce sukutun oluyor baisi, eyvah. 
Bir darbe-i bâlin.* 

Tevfik Fikret 


Yakazât-ı Leyliyye 


Gâh olur ince, nazenin bir ses 
Leyl içinde sürüklenir, inler; 
Onu zulmet süküt ile dinler. 


Gâh olur bir figan-ı tiz-heves 
Bütün âsâb-ı kâinat-ı gerer; 
Kalb-i hâbide-i cihan titrer. 


Sonra bir şehka-i bükâ olarak 
Düşer aguş-ı leyl-i târike, 
Çalışır rüh-ı samtı tabrike 


Sonra tedricen alçalıp solarak 
O kadar pest olur ki öksürerek 
Zannedersin tebah olup gidecek. 


2 Günümüz Türkçesiyle: “Kusursuz bir güzellik gibi herkes sana âşık 
ve tutkun, herkes seni özlüyor. Ey hayalci çocukluğunun lekelenmemiş elinde kadınlığını bin şekle sokan, hırpalayan, aciz ve mağlup bir oyuncak gibi olan (kişi). Ey hevesli kuş, gecelerin derinliğindeki zamansız bir göz atış, bana seni ima ediyor... Binlerce bakış hep seni takip ederek gümrah, bir kanat vuruşun ile yolunu şaşırmış binlerce düşüşün üzüntü sebebi oluyor.” (y.h.n.) 
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44 


76 


Sonra baygın, kesik, süküt eyler, 
Musiki-i sükütu okşayacak 
Bir enin-i hafi kalır ancak.* 


Cenab Şahabeddin 
Şantöz 


Şimdi herkes seninle müstağrak 
Bir dakika sen eyleyince süküt 
Birçok alkış sadası çağlayarak 
Dökülür sahne-i maharetine; 
Taziyet say bunu felâketine 

Bu gece derdini bununla uyut.“ 


Süleyman Nazif 
Kış Manzaraları 


Samt ü hiras içinde uyurken bütün tuyür 
Bâd-i gusun-şiken çekerek, nagehan dolar Ratıp, karanlık ormana vahşi uğultular; Hâbide-i sükün yuvalar târ-mâr olur. 

Titrer çenârlar asabi irtiaş ile 

Hırçın deniz, göğüs gererek bâde pür-gurur, 


Günümüz Türkçesiyle: “Gecenin Uyanıklığı 

Kimi zaman nazik, ince bir ses, gece içinde sürüklenir, inler. Karanlık onu sessizce dinler. Kimi zaman bir arzulu, keskin bir feryat evre- nin bütün sinirlerini gerer. Dünyanın uykudaki kalbi titrer. Sonra bir ağlama çığlığı halinde terk edilmiş gecenin kucağına düşer. Suskun ruhları kışkırtmaya çalışır. Yavaş yavaş alçalıp solarak, öksürerek o kadar azalır ki, tükenip gidecek zannedersin. Sonra baygın ve kesik biçimde sessizleşir, ancak, sessizliğin müziğini okşayacak bir gizli inleme kalır.” (y.h.n.) 

Günümüz Türkçesiyle: “Şimdi herkes seninle dopdolu... Sen bir dakika sessiz kalınca, birçok alkış sesi çağlayarak senin hünerli sahnene dökülür. Sen bu alkışları, felaketinin ölüm acısını paylaşma olarak farzet ve bu gece derdini bununla uyut.” (y.h.n.) 
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Bir binibaye darbe-i âsârdır vurur 
Emvac-ı kef nisârını küh-ı müselsele.*5 


Faik Âli 
Ayşecik 


Sütnine — Evet hanımcığım, isterseniz, sahi, oraya Gidince Ayşemi ben yollayayım hemen buraya. 
Sizin için gece gündüz dua eder dururum; Benim yanımda kalırsa sefil olur yavrum. 
Zavallının daha dünyaya gelmeden, pederi Şehit düşüp bizi yakmıştı ayrılık haberi. 

Benim kızım bamarattır, güzelce hizmet eder: Gelin edersiniz Allah yetiştirirse eğer; 

Yiyip içer, geçinir sayenizde bir öksüz; 

Eğer kabahat ederse azarlayın, dövünüz. 
Hayatımı ederim ben feda onun yoluna, 

Sakın dokunmayınız yavrumun sakat koluna. 


Hüseyin Siret 


Örnekleri kısa kesiyorum. Sözünü ettiğim Servet-i Fünun sayısına daha çok ve daha tamam örnekleri almıştım. Hemen bütün Servet-i Fünun'un edebiyat içeriği yirminci asır edebiyatının örnekleriydi. İsteyen, bunları on dokuzuncu asır şiirleriyle karşılaştırabilir. 

İşte böylece birkaç sene beraber çalıştık. Allah rahmet etsin, Ali Ekrem Bey de kendisinin edebiyata ait eksiklerini, —adaşı olan Recaizade'nin tabirince “nakayis-i ulviye”den |ulvi kusurlardan) saymak zaafı vardı. Gü- 


45 Günümüz Türkçesiyle: “Bütün kuşlar suskun ve korku içinde uyurken, filiz kıran rüzgâr, nemli karanlık ormana vahşi uğultular çekerek, ansızın dolar. Sessiz uykudaki yuvalar darmadağın olur. Çınarlar sinirli sarsılmayla titrer. Hırçın deniz, gururla göğüs gererek rüzgâra, bir sonsuz eser darbesi gibi peş peşe köpük saçan dalgalarını vurur.” 
(y.h.n.) 
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nün birinde bir eserini tenkit veya tahrif ettiği ya da düzeltmiş olmasından dolayı —zannediyorum— Tevfik Fikret'e gücenmiş, bana geldi. 

“Biz Servet-i Fünun'a bu kadar içten hizmet ettiğimiz halde bize yabancı duruyorlar; bizi adeta küçük görüyorlar. Ben artık oraya yazmayacağım. Malumat dergisini ıslah edeceğim; yazılarımı bu mecmuada yayımlayacağım. Beni yalnız bırakmayacağını ümit ederek refakatini rica ederim” dedi. 

Malumat'ı, Baba Tahir* adlı bir adam neşrediyordu. 
Ekrem'e dedim ki: 

“Servet-i Fünun'da bir edebiyat okulu oluşturduk. 
Biz devam etmesek de, etsek de meydana gelmiş olan o eser kalıcıdır. Oradan ayrılışımız edebiyat hesabına zarar getirmez. Fakat beraber çalıştığımız edebiyat erbabı her manasıyla edebiyatçı, her manasıyla haysiyetli adamlardır; bunlardan ayrılmak bana zor geliyor. Tevfik Fikret Bey'le aranızı bulayım, bu fikrinden vazgeç.” 

Kabul etmedi, sözlerimi vefasızlık eseri saydı, kırıldı. “Bizi, sarayda kâtip olduğumuzdan dolayı ayıplayan Tevfik Fikret”i tutmak için beni reddediyorsun” gibi sözler de söyledi. Gerçi Tevfik Fikret de onuruna düşkün ve kırılgan biriydi. İstişare odasındaki görevini bu nedenle terk etmiş, o üzüntüyle kendini edebiyata vermişti. Padişahı da —özellikle babasının sürgüne gönderilmesinden sonra daima alevlenen— kin ve nefretine hedef etmişti. 
Bu nedenle sarayda kâtiplikten başka suçu olmayan bizlerle de arada sırada eğlenmekten çekinmezdi. Ali Ekrem Bey ise o zaman bana karşı en açık ve en halis bir dostluk gösteriyordu. Bunları düşündüm; Ali Ekrem'i gücendirmemek gerektiğine karar verdim. Kendisine, 


46 Mehmed Tahir: “Baba Tahir” olarak tanınan Mehmed Tahir, çeşitli 
gazetelerde çalıştıktan sonra 1895'te Malumat dergisini çıkarmaya başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, haz. Alpay Kabacalı, İstanbul 2012 (e.n.). 
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“Baba Tahir'le görüşmek, onu evimde kabul etmek, Malumat matbaasını ziyaret gibi külfetlerden tamamen korunmak ve o dergide yayımlamak istediğim eserleri sana verip sonra basılmış halini okumak dışında her türlü münasebetten uzak kalmak şartıyla teklifini kabul ediyorum” dedim. 

Desteklediğimiz edebiyat tarzının mahiyeti hakkındaki uzun makalemden sonra Cenab Şahabeddin beni ara sıra edebiyat eleştirileri yazmaya teşvik ederdi. Halbuki esası üzerinde tamamıyla birlik olduğumuz edebiyatçı arkadaşlarımdan bazı teferruatlarda ayrılıyordum. 
Onlar birbirimizin kusurunu görüp göstermemeyi arkadaşlığın şartı ve durumun gereği olarak algıladıkları halde, ben tersine kusurlarımızı görüp göstererek bunların mesleğe değil kişilere ait olduğunu ortaya koymak istiyordum. Bu şekilde edebi okulumuzu saldırılardan korumak fikrindeydim. Onun için Cenab Şahabeddin'in teşviklerine uyamıyordum. 

Başka bir dergide yazmaya başlayınca çekinmeme gerek kalmadı. Gene de nasıl tesir edeceğini anlamak için önce “Tenkit Tecrübeleri” isimli iki makale yazdım. Eski arkadaşlarım bundan dolayı nispetsiz bir infial gösterdiler. Kendileri bir şey yazmadılarsa da “Mehmed Rauf” imzasıyla hikâyeler yazan bir genci, güya beni mizahla ve alay ederek gözden düşürmesi için vazifelendirdiler. 
Kendilerine hiç yakıştıramadığım bu makale üzerine ben de kalemimin yularını gevşeterek, düşündüğümü çekinmeden yazdım. Fakat senelerce devam eden ortak edebiyat zevkinin oluşturduğu duygusal bağ bu küçük anlaşmazlık ile —hiç olmazsa benim açımdan- kaybolmadı. 

Bir gün Başkâtip Tahsin Paşa, Ekrem Bey'le beni odasına davet ederek, “Sizin gazetelere yazdığınızı ve matbaalara gittiğinizi efendimiz duymuş, canı sıkılmış; bundan sonra gazetelere yazmaktan ve matbaa gibi yerlere gitmekten kesinlikle vazgeçmenizi irade buyuruyorlar. 


DA 
Levent Şah verdi Arşivi 


Ve bunu temin için padişahımız bir ariza (dilekçe) yazıp takdim etmenizi de ferman buyurdular” dedi. “Matbaalara gittiğimiz yok, edebi bazı yazılar yazdığımız doğru. 
Mademki bunu uygun görmüyorlar emirlerine uyar, artık yazmayız. Fakat bunun için bir senet verir gibi ariza yazmaya ne lüzum var? Padişah iradesine uymakta kursur edersek cezasını görürüz” dedim. “Yok, böyle buyurdular, yazılması gereklidir” dedi. 

İstediği kâğıdı yazdık, matbuattan da elimizi çektik. 
İşte bu edebiyat macerası da böylece bitti. Ben de az bir zaman sonra Kudüs'e doğru İstanbul'u terk ettim. 
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Kudüs” 


Bir kalpazanlık hadisesi 


1904 senesi Ağustosu'nun ortasında Kudüs'e ulaştım. 
Daha Yafa'da iken bir Yahudi çetesinin resmi ayarda gümüşten sahte beşlik basmakta olduğunu işittim, örneğini de gördüm. O zaman gümüş beşliğin maden halinde kıymeti yüz para, mühürlü sikke halinde ise beş kuruş olduğuna göre, gümüş akçenin değeri külçe halindeki gümüşe oranla iki kat oluyordu. Bu sebeple gümüş paraları tam ayarıyla basanlar devletin itibarına ait olan yüzde yüz fazla kıymeti çalmış oluyorlardı. Bu kalpazanlığın engellenmesi ve sorumluların yakalanması çalışmalarına derhal başladık. Kudüs'e geldiğimden üç gün sonra kalpazanlık alet ve edevatı şehir dışındaki büyük zeytin ağaçları altına atılmış olarak bulundu. Birkaç gün sonra da kalpazanlardan kaçamayanlar tutuldu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri tebaasından olan 


47. Kitabın Türkiye Yayınevi tarafından yapılan ilk baskısında bu bölüm, “Manastır” ve “Ankara” başlıklı bölümlerden sonra yer almaktadır. Bu duruma ilişkin yayıncının şöyle bir notu bulunmaktadır: “Dördüncü formadaki “Edebiyat-ı Cedide? bölümünden sonra Sayın Reşit Rey'in Kudüs'e gitmiş olduğu orada açıkça belirtilmişti. “Manastır?” bölümünün Kudüs'ten önce dizilmiş ve basılmış olması yüzünden oluşan bu durum üzüntü verici ise de anlaşılmayı bozacak bir halde değildir. Okuyucuların hoşgörüsüne güvenerek bu noktayı hatırlatır ve uyarırız. (Yayıncı)” 

Kitabın bu baskısında, olayların akışına uygun olması için bu bölüm olması gereken yere alınmıştır (e.n.). 
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iki kalpazan Yahudi'yi tutuklamak isteyen polis memurlarına Amerika konsolosunun karşı çıktığı haber verildi. 
Bunun üzerine muhalefetten vazgeçmesini Umur-ı Ecnebiye | Yabancılar Dairesi| Müdürü aracılığıyla konsolostan rica ettim. Bu kişi, yaşlı başlı ve arkeolojiye meraklı bir adamdı. Ertesi günü hükümet dairesine bizzat gelerek, “Amerikan tebaasının Türk mahkemelerine teslimi meselesi hakkında Amerika hükümeti bazı itirazlar ileri sürmüştür. Mesele henüz sonuçlanmış değildir. O sebeple bu iki adamı teslim edemem” dedi. Buna cevaben şöyle dedim: 

“ Aslında sizin taraflardan Filistin'e gelecekler, ya dini bir vazifeyi yerine getirmek yahut ilmi veya edebi bir seyahat yapmak maksadıyla hareket edenlerden ibaret olmak lazım geleceğine göre bunların burada tutuklanmaları veya mahkeme edilmeleri ancak nadir bir ihtimal olabilir. Bu itibarla meselenin neticeye bağlanmasını beklemekte belki büyük bir mahzur görülmez. Fakat yurtlarından sırf tabiyetlerini değiştirmek için çıkarak Amerika'ya gidip iki ay sonra Amerika pasaportu ile buraya gelen Yahudilerin hal ve mazilerinin ne olduğu, aralarında ne tür adamlar bulunduğu Amerika'ca da, buraca da meçhuldür. Bunların zanlı oldukları suçtan dolayı polis tarafından tutuklanarak adliyeye teslim edilmemeleri, memleketin asayişine her bakımdan olumsuz etki eder. Özellikle kalpazanlık, siyasi olarak padişahın tuğrasını yani imzasını taklittir, doğrudan doğruya hükümdarlık hukukuna aykırıdır. İktisadi bakımından da gümüş paranın tedavülünü temin eden mali itibarı zedeler ve memleketin iç ticaretinde de memnuniyetsizliğe sebep olur. Böyle bir durumda kapitülasyonlara ve hele onların ifratı gibi görünen kayıtlara bakılamaz.” 

O da, “Doğru söylüyorsunuz. Ancak ne yazık ki, bu düşünceniz hakkında hükümete ihtarlarda bulunmak benim yetkim dışındadır. Fakat bu işe ait olarak bahset-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Ahmet Reşit (Rey) Kudüs valisiyken tiğiniz hükümdarlık hukuku ile iktisadi itibar meselesi hakikaten çok mühimdir. Cumhurbaşkanı Mr. Theodore Roosevelt ile aramızda eski bir dostluk bağı vardır. 
Ona güvenerek, görüşünüzü özel bir mektupla kendisine bildiririm; uygun bulursa zanlıları derhal teslim ederim” cevabını verdi. 

Tabii ki nezaketen teşekkür ettimse de birinci adımda tesadüf ettiğim bu engelden dolayı çok üzüldüm. O iki Yahudi'den başka tutulan kalpazanların mahkeme edildikten sonra, suçları sabit olarak cezaları verildi. 
İki ay sonra Amerika konsolosu yanıma gelerek Mr. 
Rooseveltten maalesef olumsuz cevap aldığını bildirdi. 
Amerikalı geçinen o iki Yahudi de ortadan kayboldu. 

Bu hadiseden sonra Türk tabiyetinde bulunanlara her defa kanun hükmü uygulanırken yabancılara karşı 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aciz kaldığımızı düşünerek sıkılmaktan, hatta utanmaktan kurtulamadım. 


Kapitülasyonlar 


Bundan bir müddet sonra Rusya konsolosu Mösyö Yakovlev evime gelerek birçok konuda dostluk teminatıyla beraber Rum kilisesine dair konularda bana yardım vaat etti. Halbuki Rusların Kudüs'te, —Helenizm gayretiyle Yunanistan'a eğilimli olan— Rum kilisesi dışında bağımsız bir milli kilise vücuda getirmek emelinde olduklarını öğrenmiştim. Kudüs Rum Patrikhanesi bu teşebbüsü sonuçsuz bırakmaya çalışıyordu. Herhalde Osmanlı tabiyetinde bulunan Rum Patrikhanesi dışında, yabancılara has bir sürü imtiyazlar ile bağımsız bir Rus Ortodoks Kilisesi'nin kurulması, devletin rızasına uygun düşemezdi. Bu nedenle yardım vaadini bertaraf ettim. 

Cevabımdan pek memnun olmayan konsolos biraz gücenerek, sözü Rusya'dan gelen Yahudilere getirdi. 
Bunlar Yafa'ya ulaştıklarında ellerindeki pasaportlar alınıp yerlerine geçici ikamet tezkereleri verilmesi usul kabul edilmişti. Buna rağmen ikamet zamanı dolduğun- da Filistin'de kalmak isteyen Yahudilere Yafa polisi tarafından bir miktar para karşılığı pasaportlarının iade edildiğini, fakat Rusya imparatoru namına verilmiş olan pasaportların bu suretle bir ticaret eşyası kabul edilmesinin caiz olamayacağını beyan ile bu hale son verilmesini rica etti. 

Bunun üzerine yaptığım araştırmalarda Yafa polis dairesindeki pasaportların sayısı ile bunlardan en eskisinin tarihine göre geçen müddet zarfında Filistin'e gelmiş olması muhtemel bulunan Yahudilerin tahmini sayısı arasında tam bir oran olmadığı anlaşıldı. Demek ki konsolosun sözü, garezle illetli olmasına rağrnen, az çok haklıydı. Bu suiistimalin önünü almak için, alıkonacak 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Kudüs 


pasaportlarla karşılığında verilecek ikamet tezkereleri her defasında ayrı birer deftere günü gününe kaydedilerek altının komiser tarafından imza edilmesi ve kaymakam tarafından da her ay sonunda bu defterlerin kontrole tabi tutulması usulü kabul edildi. Fakat asıl mesele, bu (görünüşte) ziyaretçi Yahudilerin ellerine verilen geçici ikamet tezkerelerinin zamanının geçmesi durumunda hükmünün icrası, yani ziyaretçilerin Filistin'den ihracı çaresini bulmaktı. Çünkü bunların her biri yabancı bir devlet tabiyetindeydi. Polis tarafından ihraçlarına teşebbüs edildiği zaman konsolosluklar tarafından güçlük çıkarılıyordu. 

Bu iş için konsoloslarla ayrı ayrı görüştüm. Bunların hepsi, “Hicaz kıtası dışında Osmanlı'nın yabancılara oturma izni veren genel kuralına dayanarak, yasal bir hüküm olmadıkça devletleri uyruğunda bulunan Yahudilerin oturma izinleri dolayısıyla ihraçlarına onay veremeyeceklerini” söylediler. 

“O halde pasaportların alınıp yerlerine süreli ikamet tezkereleri verilmesi hakkında Babıâli ile sefaretler arasındaki anlaşmazlığın manası nedir?” dedim. 
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“Bu karar Rusya'dan toplanıp gelen Yahudilere hastır. Bizim halkımıza uygulanamaz” dediler. Rusya konsolosu da, “Rusya'dan göçerek çıkanlar için böyle bir karar vardır. Fakat alelade gelenler göçmen değil, ziyaretçidir. Ziyaretçilerden ikametini uzatmak isteyenlere muhalefet edilemez” cevabını verdi. 

Bunun üzerine Dahiliye Nezareti'ne olanları hikâye ederek bu kararın ya fiilen icrası hususunun sefaretlere kabul ettirilmesi ya da Filistin'de Yahudilerin yerleşmemesine başka bir çare bulunması lüzumunu uzun uzadıya anlattım. Nezaretten bir cevap almak kolay olmadı. 


Kutsal yerler 


Kudüs'te diğer yerlerdeki hükümet vazifelerinden başka, “kutsal yerler” sorunu da vardı. Bu soruna doğrudan doğruya tesir edenler farklı mezheplerin temsilcileri, ikinci derecede ilgilileri de konsoloslardı. 

Bilindiği gibi Hıristiyan mezhepleri önce Katolik, Ortodoks ve Protestan adıyla üç büyük kısma ayrılmıştır. 
Bunlardan her biri pek çok şubeye bölünmüştür. Genellikle Protestanların Kudüs'teki kutsal yerlerle alakaları yoktur. Hatta onlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği ve defnedildiği yer olarak gösterilen yerlere bile itiraz ederler. 

Protestan cemaati hükümet için mezhep itibariyle bir meşgale değildi. Ortodoksluğun en mühim cemaatleri Rumlar ile Ruslardır. Bizans'ta doğan Ortodoksluk aslında Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olduğundan mezhep itibariyle aslolan cemaat Rumlar, çoğunluk olarak mühim olan cemaat de Slavlardır. Slav Hıristiyanlar Rum kilisesine karşı rafızi* iseler de Kudüs'te hükümet nazarında buna itibar edilmez. Rum Patrikhanesi bütün Ortodoksların en büyük ruhani lideri sayılırdı. Katolik- 


48 Rafızilik, Haricilere verilen bir başka isim olmasının yanı sıra, bir 
yeri ya da inancı terk eden, bırakıp giden anlamına da gelir (e.n.). 
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lerin tamamı papalık makamına bağlı olmakla beraber Keldani ve Süryani gibi Doğu Katoliklerinin patrikleri de vardır. Fakat bunların Kudüste ve Kudüs hükümeti nezdinde hiçbir vazifeleri yoktur. Hatta bizzat papa tarafından atanmış ve “Latin patriği” unvanını alan piskoposun hükümetle ilişkisi de resmi günlerde karşılıklı ziyaretlerden ibarettir. Kudüs'te Latin kilisesinin asıl başkanı, “Küstod” |(custos| denilen rahiptir ki papa tarafından seçilir ve tayin edilirdi. Küstodluğa daima bir İtalyan gönderilir, yardımcılığına daima pöre supörieur denilen bir Fransız rahip seçilirdi. Yine böyle olsa gerektir. 


Beytüllâhim kilisesinde âyin kavgaları 


Vaktiyle kutsal yerlere kıyasla rahiplerin kendileri için de himaye hakkı yalnız Fransız hükümetine aitti. Bu yüzyılın başında büyük kilise avlusunda ortaya çıkan bir arbede sebebiyle, Almanya hükümetinin talebi ve ısrarı üzerine rahipler hakkındaki hususlarda, sıradan tebaa gibi, mensup oldukları konsoloshanelerin meşgul olması devletler arasında kararlaştırılmıştı. Latin rahipleri genellikle yabancıydı ve en çoğu İtalyan, Fransız, İspanyol, Alman olmak üzere farklı milletlere mensuptular. 

Bu üç cemaatin dışında önce Ermeniler görülürdü. 
Mar Yakup Kilisesi ve Patrikhanesi Ermeni ruhaniliği- nin yüksek makamlarından biridir. Daha sonra “Kıpti” |Koptl denilen Mısır Hıristiyanları vardır ki büyük kiliseleri de, patrikleri de Mısır'dadır. Kudüs'te yalnız mitranları (piskopos) ve ona tabi rahipler bulunur. Bunlardan sonra Habeşiler geliyordu. Habeşiler esasen Kıptilere bağlı olup hatta rahiplerine rütbe verilmesi Kıpti mitranları tarafından yapılırsa da Habeşiler Kıptilerin hâkimiyetinden kurtulmaya çalıştılar. Kıptiler de bu sebeple gücenmiş olduklarından, aralarında gerginlik eksik olmazdı. 
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Kudüs, Protestan Kilisesi 


Mezhepler çeşitliydi, fakat Protestanlar dışındakilerin Kudüs'te göz diktikleri yer ortaktı. Bunlardan birincisi Kamame veya Kıyame denilen” ve Hıristiyanların çoğunluğunca Hazreti İsa'nın asıldığı, yıkanıp gömüldüğü ve tekrar dirildiği yerleri kapsadığı kabul edilen Büyük Kilise'ydi. İkincisi Beytüllâhim'de, Hazreti İsa'nın doğduğu yer sayılan diğer büyük bir kiliseydi. İkinci kilise de öteki kadar önemliydi ve Hıristiyanlığın farklı kollarına mensup rahipler arasında, tıpkı öteki gibi, sık sık kavga konusu olurdu. 

Kapitülasyon denilen köhne antlaşmayı suiistimal ederek Türkiye'de ele geçirdikleri idari, adli ve mali birçok imtiyaz ile devlete türlü türlü güçlükler çıkaran 

49 “Kıyame” (r&surrection) öldükten sonra dirilmek demektir. Kilise- 


ye bu ismin verilme sebebi anlaşılırsa da “süprüntülük” demek olan (kamame) isminin niye verildiği belirsizdir (A.R.R.). 
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Düvel-i Muazzama'nın'9 tabiyetindeki Latin rahipleri de isteklerini genişleterek kendilerini diğer cemaatlerin üstünde tutmak ve daima onlardan fazla haklara nail olmak istediklerinden Ortodokslarla aralarında anlaşmazlık neredeyse sürekli gibiydi. 

1856 senesinde Paris*te toplanan meşhur kongrede 
verilen karara uygun olarak kabul edilen statükonun muhafazası kuralı cemaatler arasında suiistimal edilerek hepsinin ittifakı olmadıkça ne kiliselere, ne de duvarlar- da asılı tasvirler gibi halka ait mallara el sürülemezdi. 
Bu antlaşma nedeniyle bozulan yerler, dökülen sıvalar, çürümüş çerçeveler tamir edilemez olmuştu. Fakat el sürülemediği için bu şeyler kavga sebebi de olmazdı. 

Kavgaların en sık görülen sebebi kilise hizmetleriydi. 
Kamame ve Beytüllâhim kiliseleri içinde veya etrafında, her cemaatin kendine mahsus yerleri vardı ki buralarda kavgaya imkân bulunamazdı; meğer ki cemaatlerden biri zorbalıkla bir diğerine ait yere tecavüz ede. Bu tür bir saldırı hadisesine tesadüf etmedim. Fakat eğer olsaydı, hükümet için saldırıyı kuvvetle bastırıvermek kolay olurdu. 

Ziyaret veya kullanım hakkı cemaatler arasında ortak olan yerlerde âyin yapmak, temizlik veya süpürme gibi işler dönüşümle yapılmaktaydı. Bu durum statüko hükmüne girmişse de bazen ayrıntılar üzerinde önemli anlaşmazlıklar çıkardı. Bazen de bu ortak yerlere giden yolun bir kısmının, mesela merdivenin ilk yahut son basamağının hizmet ve aidiyeti tarafları üzerinde şiddetli münakaşalar olurdu. 

İşte yukarıda işaret ettiğim avlu arbedesi de şöyle olmuştur: Kilisenin dış avlusunun bir kenarında Latinlere ait bir odaya ulaşan merdivenin avlu seviyesinde bulu- 


50 Düvel-i Muazzama: Büyük Devletler. On dokuzuncu yüzyılın orta- 


sından Birinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve İtalya'ya verilen isim (e.n.). 
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nan son basamağının merdivenden aksamından mı sayılacağı yoksa avluya mı dahil olduğu hakkındaki ihtilafın çözümünde, o zamanki hükümet tereddütle beraber iki tarafı da ayrı ayrı haklı görmek gibi bir zaafa düşmüştü. 
Bunun üzerine her iki taraf da hükümetin onayını senet sayarak boğaz boğaza gelmiş ve meydanda birkaç kişi yaralanmış, hatta aralarına giren jandarma kumandanının bir gözü tamamıyla sönmüştü. Bu vaka, Almanya imparatorunun bizzat müdahalesiyle uzun bir siyasi iddialaşmaya kapı açarak Düvel-i Muazzama'yı ve Türkiye'yi aylarca meşgul etmiş, nihayet rahipler hakkındaki koruma meselesinin, sıradan tebaa hakkındaki usule uydurulması kararıyla bitmişti. 

Kudüs'e memuriyetimin ikinci senesinde buna pek benzer bir hadise karşısında bulundum. Doğu Roma'nın meşhur imparatoriçesi Azize Eleni tarafından hakiki haçın keşfedildiği yer olarak gösterilmekte olan kilise içindeki bir mağara Latinlere ait, fakat bunun girişi olarak kilise seviyesinde bulunan ve zemini adi toprak olan genişçe bir yer Ermenilere aitti. Aradaki toprak rengine girmiş eski bir merdivenin süpürülmesi hakkı mağara dolayısıyla Latinlerin payına düşmüştü. Günün birinde bir Latin rahibi bu merdivenin, üstündeki toprak zeminli odayla birleştiği yerin merdiven aksamından olduğunu ve bu itibarla süpürülmesinin de Latinlere ait bulunduğunu iddia eder. Ermeniler bu iddiaya şiddetle karşı çıkarlar. Senelerden beri nasıl yapıldığı ancak şahitlerle tespit edilebilirse de adaletli bir şahit bulmak, bulunsa bile sözlü ifadeye dayalı bir şekil vermek imkânı yoktu. Davanın şekli yukarıdaki avlu kavgasını andırmakta olup bir an evvel ve kesin olarak çözülmesi gerektiğinde tecrübeliydim. Hangi tarafın haklı olduğu meydana çıkıncaya kadar bütün merdivenin hükümet tarafından belirlenecek ücretli bir Müslümana süpürttürüleceğini tebliğ ettim ve öyle yaptım. Taraflar galiba bu geçici kararın statüko haline gelmesinden korktular. Bir iki hafta sonra aralarında anlaştıklarını belirterek ücretli adamın kaldırılmasını ortak dilekçeyle bildirdiler. 

Rumi tarihe göre İsa'nın doğduğu gece Beytüllâhim kilisesinde her zaman Rumlar tarafından büyük bir âyin düzenlenirken Latinler bir sorun çıkarmışlar. Dava uzamış, Latin rahipleri Kudüs'te Fransız konsolosunun o sırada vekili olan kançıları Mösyö Viyet'i Beytüllâhim'e davet etmişler. Jandarma kumandanı da, kilisenin içinde ve dışında bir bölük asker ve yeteri kadar jandarma kuvveti de bulundurarak muhtemel bir kavgaya imkân bırakmamış. Ancak jandarma heyeti, bu çözümü imkânsız meselede karar vermenin mümkün olmadığını söyleyerek ve Kudüs'e jandarma binbaşısını göndererek beni Beytüllâhim'e davet etti. 

Beytüllâhim müdüründen de bu konuyla ilgili bir telgraf aldım. Alelacele yola çıktım. Sabahın dördünde Beytüllâhim'e geldim. Önce kilisedeki kalabalığı dışarı çıkarttım. Sonra Latin rahiplerinin ne istediklerini sordum. “Rum patriği veya makamına geçen piskopos kilisenin iç çevresini son defa dolaştıktan sonra âyin bitmiş olacağından, artık Rum papazın tekrar Mağaretü'lmehd'in (grotte dela nativite)' içinden geçerek Latinler kapısından çıkmaya hakkı yoktur” dediler. Rumlar da tabii aksini iddia etti. 

Bu tür ihtilaflarda tarafsız kalmaları mümkün olmayan diğer cemaatlerin şahitliklerinden istifade edilemiyordu. Rum papazı da mağaranın içinde Latin kapısı önünde tek başına bekliyor, girdiği kapıdan çıkmak istemiyordu. Bu mağarada Latin manastırına çıkan ayrı bir yol olduğunu da öğrendim. Bu işin bir an evvel bitirilmesi lazımdı. Çünkü o yoldan gelecek Latin papazları tarafından vahim bir mesele çıkabilirdi. O sırada Mösyö 


5ı Hıristiyan inancına göre bu mağara Hazreti Meryem'in İsa aleyhissclamı dünyaya getirdiği yerdir (A.R.R.). 
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Viyet yanıma geldi. Latinlerin hakkı olduğuna dair uzun bir konuşmaya girişmek istedi. Dedim ki: 

“Hangi tarafın haklı olduğunu şu anda tayin etmek mümkün değil, Rum ruhani lideri dört saatten beri mağarada kalmış olan Rum papazının bu kapıdan çıkmasının âyinin son halkası olduğunu iddia ediyor. 
Türkiye'de hükümet, resmen tanınan mezhep mensuplarının serbestçe âyin yapmalarını sağlamakla mükelleftir. Kanuna uygun olarak başlamış bulunan bir âyini tamamlanmamış bırakamam. Hükümetin bu koruması, resmen tanınmış olan bütün mezhepler hakkında eşit olarak geçerlidir.” 

Mösyö Viyet, “Benim görevim de bu muameleyi protesto etmeyi gerektirir” deyince, “İstediğiniz gibi hareket etmekte özgürsünüz” dedim. Bunun üzerine burada kapı önünde sözlü bir protesto yapacağını söyledi. Serbest olduğunu tekrar ettim. Rumlar tarafından Latinlerin hukukuna tecavüz edilmiş olmasının üzüntü verici olduğuna dair birkaç kelime söyledi. Zaten jandarma muhafazası altında olan kapıyı açtırdım. Papaz o kapıdan çıktı; mesele de bitti. Bu çözüm yolunun Kudüs kayıtlarındaki tabiri “tahte'd-dava”dır ki bir derece “klase” demek olur. 

Kilise rahipleri arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için Kudüs mutasarrıfı olan adam, çoğunlukla bir çözüm bulmak durumundadır. Ufak tefek ihtilaflar ise çoktur. Başlangıçta, bulduğum bir çözüm yolunu, Rumların memnunlukla kabul edip Latinlerin hoş görmeyeceklerini zannederken hakikat tamamıyla tersi olur, beni hayrete düşürürdü. Birkaç olayı dikkatle araştırdım. 
Bunun görüş farklılığından doğduğunu anladım. Ondan sonra kilise ehlinin görüşüne göre düşünmeyi öğrendim; iş kolaylaştı. 

Yaz aylarını Kudüs civarında “Katamon” denilen bir köşkte geçirirdik. Yattığım oda köşkün bahçesinde, 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araba yolu üzerindeydi. Sabahın ikisinde araba gürültüsüyle uyandım. Büyükçe bir zarf getirdiler; içinde Fransa konsolosu tarafından yazılmış resmi ve özel iki tezkere vardı. Küstodun konsolosa göndermiş olduğu bir mektup da resmi tezkereye iliştirilmişti. Bu mektupta küstod, Hazreti İsa'nın kabri denilen yerin bir hafta süreyle temizleme nöbetinin Latin cemaatinde olduğu halde Rumların bir kudas (messe) âyininde bu işi de yaparak Latinlerin hukukuna tecavüze cüret etmelerinden şikâyet ediyor. İki cemaat kilisede birbirine karşı toplanmakta olup büyük bir kavga ile kilisede kan dökülmesi- nin kaçınılmaz bir hale geleceğini beyan ederek sözünü, “Bu halin mesuliyeti size aittir, konsolos efendi müncimizin? mezarının söz konusu olduğunu unutmayınız” tehdidiyle bitiriyordu. 

Konsolos bana yazdığı resmi tezkerede küstodun mektubunu iliştirdiğini ve içeriğinden meselenin mühim olduğunun anlaşıldığını söyleyerek, Rumların saldırılarına son verilmesini ve bu saldırılara karşı gerekenin yapılmasını ve iki cemaat arasında kavgaya engel olacak tedbirlerin alınmasını rica ediyordu. Hususi tezkeresinde ise böyle vakitsiz rahatsız ettiğinden mahcup olduğunu, küstodun mektubundaki lisana göre durumun tehlikeli olduğundan hız kazanmak için gönderdiği arabayla kiliseye gelmemi ve kendisinin de hazır bulunması için ulaştığımı bildirmemi arzu ediyordu. 

Temizlik meselesinin bu kadar gürültüye tahammülü yoksa da iki tarafın kilisede toplanması ağır sonuçlar doğurabilirdi. Hemen Kudüs'e doğru hareket ettim. 
Oturduğum Katamon'dan üç çeyrek saatte şehrin girişi olan Babü'l-âmud'a geldim. Beraberimdeki jandarma çavuşunu, kiliseye bir bölük asker yollaması için, kumandana göndereceğim sırada karşıma çıkan polis devriyesini, “Latinlerle Rumların kilisede izdihamını Fransa konsolosu bildirdi; siz ne için haber vermediniz? Orada o kadar halk birikmiş, siz ne için uzaklarda dolaşıyorsunuz?” diyerek azarladım. 

Polis memuru, “Şimdi kiliseden geliyoruz. İçinde dua eden birkaç kadından başka kimse yok!” deyince asker istemekten vazgeçerek kiliseye doğru yokuştan indim, çavuşu da Fransa konsolosunu davete gönderdim. 

Hakikaten kilisede toplanmış kimse yoktu. Kilisedeki Rum rahiplerin reisi olan Eftimyos'un girişe yakın olan odasına girdim; olayı sordum. Rahip Eftimyos dedi ki: 

“Biz kudas âyini yapmak için her zamanki gibi türbe- nin içine girmiştik. Yine her zamanki gibi kutsal mezarın kapak taşı üstündeki mum lekelerini, tozları temizliyorduk. Dışarıdan bunu gören bir Latin rahibi yaygaraya başladı. Öteki rahipler koşuştular. Münasebetsiz bir durum olmaması için âyini kısaca yaparak çekildik. Başka bir şey bilmiyorum.” 

O sırada konsolos da geldi. Eftimyos'a verdiği cevabı tekrar ettirdim. Kilisedeki Latin rahiplerine başkanlık eden papazı bulunduğumuz odaya davet ettim; iki rahiple beraber geldi. Hadisenin ne şekilde cereyan ettiğini ona sordum: 

“Kutsal mezarın bu hafta sonuna kadar temizlik nöbeti bizdedir. Böyle olduğu halde Rumlar kudas için içeri girdikleri zaman bu vazifeyi bizden almaya kalktılar; hukukumuza saldırdılar. Bu hale tahammül edemeyiz, hukukumuzun teminini isteriz” dedi. 

Rahip Eftimyos'a dönerek, “Siz ne diyorsunuz?” 
dedim. 

Eftimyos, “Kudas âyininde kabrin üzerine konması gereken kutsal eşyayı oraya koymadan evvel taş üzerinde kalmış bazı mum lekesi ve toz gibi şeyleri temizlemek öteden beri âdetimizdir. Bunun dışında hiçbir şey yapmadık” dedi. 
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Latin rahibi: “Böyle fahiş bir saldırının (âdettir) diye yapılmasını kabul edemeyiz, şiddetle protesto ederiz, buna cüret edenler hakkında gereğinin yapılmasını dileriz.” 

Eftimyos: “Bunun âdet olduğunu diğer cemaatler de bilir, belki Müslüman kapıcılar bile.” 

Latin rahibi: “Ermenilere sorun bakalım.” 

Ermeni başrahibini davet ettik, sorduk: “Eftimyos Efendi doğruluktan ayrılmaz, (Latin papazını göstererek) efendi de asla yalan söylemez; ikisinin sözü de doğrudur.” 

“Rahip efendilerin doğru sözlü olduklarını biz de biliriz. Size bunu sormuyoruz. Ermeni cemaati kudas âyini yapacağı zaman temizlik nöbeti başka bir cemaate aitken bile kabri süpürüp siler mi? Âdet böyle midir?” 
dedim. 

“Kabir taşında temizlik lazımsa belki yapar, ama her cemaat kudas âyini bittikten sonra kutsal yerde temizlenecek bir şey bırakmaz. Bıraksa bile nöbetçi olan cemaat hemen silip süpürür. Başkalarına iş bırakmaz ki süpürüp silsin.” 

Ermeni rahibin cevabı ustaca idi. Fakat davayı çözmeye yaramaktan çok uzaktı. Zahmetinden dolayı teşekkür ederek kendisini gönderdik. Bu türlü davaların çözümünde diğer cemaatlerin şahitliklerinden istifadeye imkân olmadığını bilmekle beraber henüz Kudüs'ün acemisi olan konsolosa bu tür meselelerin mahiyetini anlatmak için Ermeni rahibi dinlettim. Sonra Rum ve Latin rahiplerin ikisine de ayrı ayrı sordum. Cevapları birbirine benzer olduğu için yalnız birini zikredeceğim: 

“Kudas âyini hangi hareketle başlamış olur?” 

“Kiliseden getirilen mukaddes eşya, kabrin üstüne yayılmak üzere girişin ortasındaki yüksek mermer taş üzerine konduğu zaman.” 

Yine ikisine de sordum: 
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“Bir cemaatin kudas âyini başladığı zaman diğer cemaate mensup rahiplerin gizli veya açık âyini seyretmeleri veya teftiş etmeleri caiz midir?” 

- “Katiyen caiz değildir.” 

“Pekâlâ” deyip konsolosun kulağına eğilerek, “Her iki tarafı da kabahatli çıkaracağım. Vereceğim cevabı dinlediğiniz zaman uygun görürseniz ortak karar vermiş olalım” dedim. 

O da bana, “Meseleyi kolayca çözecek her sözünüze katılırım” dedi. 

Bu defa rahiplere dedim ki: 

“Eftimyos Efendi, siz, temizlik sırası sizde olmadığı bir zamanda kabri silip süpürmekle hata etmişsiniz; artık bundan kaçınınız. Rahip efendi, siz de başlamış bir kudas âyinini, sonunu beklemeyerek, ihlal etmiş olmakla hata etmişsiniz, siz de artık bundan kaçınınız. Şimdi yukarıda sorduğum iki soruya verdiğiniz cevaplarla beraber ulaştığımız çözümü açıklayan bir zabıt yazacağız. 
Siz, taraflar, imza edeceksiniz. Konsolos beyle ben de tasdik edeceğiz.” 

Latin rahibi durumdan memnun, kilise içindeki manastırına gönderildi. Bulduğumuz çözümden memnun olmayan Eftimyos'a dönerek dedim ki: 

“Bu çözüm görünürde Latinlerin, gerçekte sizin lehinizdedir ve ileride bu sebeple aranızda anlaşmazlık çıkmasını tamamen engellemektedir. Çünkü imzalanacak protokolde bu iki maddeyi kesin olarak belirleyeceğiz: 

1) Kudasa ait eşya ortadaki yüksek mermer taşa konulunca kudas âyini başlamış olur. 

2) Bir cemaatin kudas âyini başladıktan sonra diğer cemaate mensup rahiplerin gizli veya açık ne yapıldığını görüp anlamaya hakkı yoktur. Siz eşyayı mermer masanın üstüne koyduktan sonra artık diğerleri ne yaptığınızı göremeyecekler. Dolayısıyla herhangi bir itirazları olamayacak. Temizlik ihtiyacı ise eşyanın o masaya konmasından sonra ortaya çıkıyor, demek ki artık istediğinizi yapmakta serbestsiniz.” 

Bu açıklama üzerine Eftimyos'un yüzü güldü, konsolos da küstoda karşı başarı kazandığı için memnun oldu. 
Bu iş bitinceye kadar güneş doğmuş, yeni gün başlamıştı. İşte o gün zabıt yazıldı. Tarafların imzasından sonra biz de tasdik ettik. 

Fransa'da hükümetle kilisenin ayrılması ve kongregasyonların (congregation)? kaldırılması zamanına rastlayan devirde, rahipler, Fransa'ya kırgındı. İtalya da, Doğu'da Fransa'nın yerini almaya istekliydi. Aslen İtalyan olan küstod, Fransa konsolosuna her iki sebeple de baskı yapmak için bahane arıyordu. Gösterdiği hiddet ve şiddetteki mübalağa da bundan ileri gelmekteydi. 


Rum mezarlığı ihtilafı 


Çözdüğüm bu tür ihtilaflar arasında bilhassa ikisi İstanbul'da olumlu etki bırakmış. Birincisi Beytüllâ-him” deki Rum mezarlığına aitti: 

Büyük kilisenin yanındaki Latin manastırının tam önünde, manastırla hükümet dairesi arasında, çok eski bir Rum mezarlığı vardı. Bu mezarlığın etrafı tamamen açık ve insanlar gibi hayvanların da ayağı altındaydı. Bu nahiyede Rum nüfusu az olmakla beraber uzun senelerden beri defnedilenlerle toprak tamamen dolmuştu. Yani hem manzarası çirkindi; hem de sıcak mevsimlerde kokmasıyla genel sağlığa da zararlıydı. Fazla olarak, orta yerinde “Beddessultan” ismi verilmiş olan ufak, köhne ve ahşap bir bina vardı. Gerek bu binanın, gerek mezarlığın kullanım hakkı Latinlerle Rumlar arasında ta 1626 
senesinden beri kavga konusuydu. Taraflardan birinin cebir veya hileyle kontrolüne geçmemesi için 1856'da 


53 Papazlar tarafından idare olunan eğitim ve öğretim kurumlarının geneli (A.R.R.). 
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kararlaştırılan statükoyu muhafaza gayretiyle binanın kapısı önünde nizamiye askerinden sürekli bir nöbetçi ikame edilegelmişti. Diğer taraftan Latin manastırı da, yine statükonun herkes tarafından kabul edilen manasına göre, Büyük Kilise'yle ilgili diğer cemaatlerin muhalefetiyle uzun süre tamirden mahrum kalmıştı. Rumlar başka mezarlık kabul etmezler, Latinler ise mezarlığın ortasından geçen iki patika yol dolayısıyla hem mezarlıktan geçiş hakkı iddia ederler, hem de içindeki binayı bahane ederek mezarlığın duvarla çevrilmesine müsaade etmezlerdi. 

Akıl ve mantıkla ilgisi ve hiç de lüzumu olmadığı halde mahzurları hem çok hem de önemli olan bu işi temizlemeyi düşündüm. Her iki kilisenin de başrahipleriyle hem kendi adıma ve hesabıma olarak ayrı ayrı görüşüp bu durumun düzeltilmesi hakkındaki fikirlerini öğrenmesini —kabiliyetli bir adam olan— Beytüllâhim müdürüne tembih ettim. Yerel başrahiplerin durumdan hoşnut olmadıkları ve işe başlandığı zaman statükonun korunması davasında taassup göstermeyecekleri anlaşıldı. 

Bunun üzerine Fransa konsolosu ile görüştüm. Mezarlığın sağlığa aykırı koku yaymasının dışında mezbeleden daha kötü bir halde bulunması, diğer taraftaki Latin manastırı cephesinin de uzun müddet tamir edilememesi sebebiyle kilise meydanının esasen güzel olan manzarasının kötü bir hale gelmiş olunduğunu esefle anlattım. Böylece başlayan sohbette konsolosun bir engel çıkarmayacağına emin oldum. Latin rahiplerinin reisi olan küstod, Roma'da izindeydi. Kendisine vekâlet eden Fransız rahibi pöre supörieur nazik, ılımlı, anlayışlı bir adamdı, onun da yavaş yavaş benden yana olmasını sağladım. Aynı zamanda Rum patriği de fikrimi kabul etti. Zaten patrikhane bu teşebbüsten istifade ediyordu. 

Nihayet yukarıda bahsettiğim ahşap binanın yıkılmasına, mezarlığın etrafına patrikhane tarafından düzgün bir duvar ile yüksek ve süslü bir demir parmaklık konulmasına, bundan sonra Latinlerin iddia ettikleri geçiş hakkından vazgeçmelerine karar verildi. Latinler, Latin manastırının kilise meydanına bakan cephesini tamir ederek üzerine bir kat ekleyeceklerdi; Rumlar da bunu onayladılar. Bu kararı ihtiva eden zabıt, Rum patriği ile küstod namına pöre supöriewr tarafından imza edildi. 
Ardından Kudüs mutasarrıflığı ile Fransa başkonsolosluğu tarafından da usul gereği resmen tasdik edilerek gerekli duyurular yapıldı. Olayı Adliye ve Mezahip Nezareti'ne özetle bildirdim. 

Bu işin nice yıllardan beri biriken dosyasının kabarıklığı yanında böyle durup dururken kolayca halledilmiş olması nezaret tarafından hayretle karşılandı. Ayrıntı istenmekle beraber memnunluk da bildirildi. 


Habeşiler ve Kıptilerin anlaşmazlığı 


İkinci mesele Kıptiler ile Habeşiler arasındaki anlaşmazlıktan doğdu. Selahaddin Eyyubi, Filistin'i zapt ettiği zaman Kamame kilisesinin Azize Eleni'den sonra fazla genişlediğini düşünerek sınırlanmasına gerek görmüş. 
Kuzey ve batı yönlerinde kendi adıyla yol ve hayrat ile, güney tarafına da Hazreti Ömer'in namaz kıldığı yer olduğu için büyük ve geniş minareli ufak bir mescit inşa etmiş. Doğu yönünde Mağaretü”l-mehd'in üstüne yapılmış olan kısmı da lüzumsuzluğu nedeniyle yıktırarak orasını geniş bir avlu halinde bırakmış. 

Zamanla Habeş rahiplerinden kiliseye yakın olma arzusuna düşen bazıları avlu üzerinde yaptıkları ufak kulübelerde yaşamaya başlayarak bu hal yavaş yavaş ge- 


54 1880 yılına kadar Adliye Nezareti olan kurumun adı, 1880'den sonra Müslüman olmayan azınlıkların adliye ile ilgili işlemleriyle de ilgilendiği için Adliye ve Mezahip |mezhepler| Nezareti olarak değiştirilmiştir (e.n.). 
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lenek halini almış ve bir engelle karşılaşmadan bir hayli zaman devam etmişse de avlunun kapısı Kıpti manastırının tam karşısında olduğundan ve anahtarı da Kıptilerin elinde bulunduğundan Kıptiler ile Habeşiler arasında anlaşmazlık çıkmış. Kıptiler, Habeşi kulübelerinden başka diğer cemaatlerle alakası ve hiçbir işle münasebeti olmayan avlunun kapısını açmakta bahaneler göstermeye başlamışlar; komşu Habeşileri bazı geceler sabaha kadar sokakta bırakmışlar. Tekrarlana tekrarlana kaide haline gelen bu duruma son vermek için Habeşiler, o kapının kendilerinde de bir anahtarı bulunmasını istemişler. Kıptiler bu talebi kesinlikle reddedince Habeş imparatoru Menelek, Maşaşa isminde bir general emrinde İstanbul'a bir heyet göndererek, kendilerine de o kapıyı açan bir anahtar verilmesi hakkındaki taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesini padişahtan rica etmiş. 

İtalyanlar bir iki sene evvel açtıkları Habeş seferin- de yenildikleri halde Habeşistan üzerinde bir tür “velayet hakkı” tesisi emelinden vazgeçmediklerinden İstanbul'da İtalya Sefareti, Habeşileri himayeye teşebbüs etti. Buna karşılık esasen Mısırlı olan Kıptiler de karşılık olarak İngiltere hükümetine müracaat etmişler. İngiltere Sefareti de Kıptiler lehinde işe müdahale etmiş. Bu iki sefaretin karşılıklı olarak ileri sürdükleri görüşleri, ne kabul, ne de reddedebilecek durumda olan Babıâli, içinden çıkılmaz bir vaziyete düşmüş. General Maşaşa altı ay kadar İstanbul'da hükümetin misafiri olarak kaldıktan sonra sefirin sürekli taleplerinden bıkan padişah, bu işe bir son verilmesini Babıâli”ye kesin olarak buyurmuş. 
Babıâli tarafından da işin yerinde çözümünün daha hayırlı olacağı hatırlanarak Habeş heyetinin Kudüs'e gönderilmesi tasvip olunmuş. 

Sadaretin yazışmalarıyla hemen aynı zamanda, General Maşaşa heyeti de Kudüs'e geldi. İki tercüman vasıtasıyla görüştük. Yani benim Türkçe söylediğim 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sözleri Umur-ı Ecnebiye müdürü Arapçaya tercüme ediyor, sonra generalin tercümanı da bu tercümeyi Habeş lisanına çeviriyordu. Böylece birbirimizin söylediklerini güzelce anladık. İngiliz konsolosu hiçbir teşebbüste bulunmadı. İtalya konsolosu Habeşilerin vekili olduğunu söyleyerek bana yardım suretiyle işe karışmak arzusunu gösteriyordu. 

Kendisine, “Kudüs'teki kutsal yerlerle ilgili işlere, her ne sıfatla olursa olsun konsoloslar tarafından müdahale edilmemesi Düvel-i Muazzama arasında kararlaştırılmış ve geçende Berlin Antlaşması'nın devletlerarası yorumu sırasında da teyit edilmiş bir usuldür. Buna muhalif hareketten ikimiz de tabii ki çekiniriz. Dolayısıyla yardımlarınızdan üzülerek mahrum kalmak mecburiyetindeyim. 
Sözünüzü generalin de duyması gerektiğine göre, kendisine uysal olması yolunda nasihat ederseniz arzu ettiğiniz yardım gerçekleşmiş olur. Ben de size teşekkür ederim” dedim. Konsolos artık teşebbüsünü tekrar etmedi. 

Özel meseleye gelince, Kıptilerin davası kapının kullanım hakkına dayanıyordu. Habeşilerin müracaatı ise kapıda kullanım hakkı iddiası gibi fikri bir asla değil, Habeşi rahiplerin avludan serbestçe girip çıkabilmelerini sağlamak gibi bir pratik bir emele yönelikti. Gene de bu iki meselenin çözümünü mümkün gördüm. General Maşaşa'yı çağırarak, “Siz bir anahtar istiyorsunuz; ben size bütün bir kapı vereceğim” dedim. Adamcağız bu teklifimi öyle büyük bir nimet saydı ki hemen kavrayamadı. Fikrimi sordu. “Sözle vakit kaybetmeyelim. 
Anahtar yerine sırf size ait bir kapı alırsanız memnun olur musunuz? Bunu söyleyin” dedim. Abartılı biçimde memnuniyet belirtti. Onun üzerine, bütün iddiaları ortadaki büyük kapının kullanılması olan Kıptileri iknaya lüzum bile görmedim. Kıpti manastırından caddeye ulaşan bir çıkmaz yol vardı. Avlunun duvarını izleyerek caddeye kadar iki kıvrıntı yapıyordu. Bu iki kıvrıntı 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arasındaki duvar her türlü müdahaleden uzak, Habeşi kulübelerine de yakındı. Belediye marifetiyle duvarın ortasına ufak bir kapı açtırdım. Bu kapıya üç büyük anahtar yaptırdım. Birincisini Habeş imparatoruna takdim olunmak üzere General Maşaşa'ya, ikincisini Kudüs'teki Habeş ruhani reisine verdim. Üçüncüsünü de belediyede saklattığımı kendilerine söyledim. Memnun olarak ve teşekkür ederek gittiler. Bu neticeden Kıpti mitranı da memnun kaldı. Çünkü böylece Kıptilerin kapı üzerindeki kullanım hakları kuvvetlenmiş oluyordu. Habeşilerle de temasa gerek kalmamıştı. 

Bir iki hafta sonra Habeş İmparatoru Menelek'ten memnuniyet ve iltifat ihtiva eden bir telgraf ile bir de nişan geldi. İmparatoriçeden de Kudüs'te Habeş'e ait işlerin kolayca yürütülmesi nedeniyle, kendisine ait emlakin idaresinde beni mutlak vekili tayin ettiğini ve başrahibe de bu suretle emir verdiğini müjdeleyen uzun bir telgraf aldım. 

Bu iki olayın saray gibi Babıâli çevresinde de bana epeyce itibar kazandırmış olduğunu, İstanbul'a döndüğümde sadrazamın ve bazı vekillerin iltifatlarından anladım. 


Âşar vergisinde iltizam usulünün kaldırılması 


Fakat en büyük takdir ve iltifat, padişahın başkanlık ettiği Maliye Komisyon-ı Âlisi'nden (Yüksek Maliye Komisyonul geldi. Sebebi de şudur: 

Kudüste ilk defa hazır bulunduğum âşar ihalesi işlemlerinin sahte bir iş olduğuna kanaat getirmekte gecikmedim. Fakat görev yerime ulaşmam ağustos ayına tesadüf ettiği için işi etraflıca araştırarak gerekli tedbiri almaya vakit yoktu. Ertesi sene için derhal araştırma yaptım. Anladım ki o bölgede nüfuz sahibi olan hanedanlar, özellikle bunlardan birine mensup olan bazı âyan, her 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sene ya bizzat yahut takma adlarla ortaya çıkardıkları adamlar vasıtasıyla köylerin ve aşiretlerin âşarını, değerinin çeyrek, hatta beşte biri bir fiyatla iltizam etmeye” alışmışlar. Hakikaten mültezim"“ olabilecek adamlar müzayedeye katılmaya cesaret edemediklerinden, derebeyi lehinde bir tür tekel oluşmuş. Bu insafsız kişiler Maliye hazinesinden çarptıklarıyla kanaat etmeyerek halktan da âşar bedelini değerinden fazla miktarda tahsili âdet edinmişler. Mesela birisi, senelik 200 lira ile iltizam ettiği ufak bir aşiretin âşarının nihayet bin lira olan değerine karşılık aşiretten bin dört yüz lira alarak sekiz yüz lirası maliye hazinesinden, dört yüz lirası da fukaranın kesesinden alınmak üzere kendisine açıktan senelik bin iki yüz lira gelir sağlamış. Yine öğrendim ki, hükümet merkezinden uzak yerlerde mültezimler öşür payını almakta kasıtlı olarak gecikmişler. 
Öşrü verilmedikçe kaldırılması yasak olan harmanı açıkta bırakmak tehdidiyle, çiftçileri hükümleri altında boyun eğdirmeye de alışmışlar. Ben de bu iltizam felaketinin, kanuna uygun biçimde ortadan kaldırılması çaresini düşündüm. 

Biri idare meclisi üyesinden, ikisi yerli memurlardan olmak üzere sözlerine itimat edebileceğimi ümit ettiğim üç kişiyi, bütün Kudüs sancağında her köyün ve Kudüs kazasına bağlı bir iki ufak aşiretin, o seneki mahsulüne göre öşür miktarının ne olabileceğini araştırmaları için ayrı ayrı görevlendirdim. Bu üç kişinin bütün kış teker teker yaptıkları araştırma sonucu olarak bana getirdikleri üç defteri karşılaştırdım. Bazı rakamlar birbirine uyuyordu, bazıları farklıydı. Öncekileri aynen kabul ettim, ikincilerin ortalamalarını aldım. Böylece edindiğim 


55 iltizametmek: Hazinenin malı olan bir gelir kaynağının belli bir ücret 
karşılığında satın alınması (c.n.). 

36 mültezim: Devlete ait vergi gelirlerini belirli bir süreliğine kiralayan 
kişi (c.n.). 
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bilgileri esas alarak ve Kudüs kazasıyla beraber Yafa ve Gazze kazaları âşar ihalesinde de hazır bulunarak, her tarafta âşarı köyün bütün çiftçilerine vekâlet edecek olan muhtarlara ihale ettim. Fakat köylüye haksızlık edilme endişesiyle âşar bedellerini, elimdeki defterde yazılı olan miktardan yüzde onla yirmi arasında, eksik olarak ihaleye razı oldum. Sonuçta o senenin hazineye ait âşar gelirleri eskilerine göre yirmi bin lira fazla çıktı. 

Bu tedbirle, çiftçilerin harmanlarını istedikleri zaman kaldırmak, istediklerine satabilmek hürriyetiyle beraber biraz da para kazandıklarını, aklı eren yerlilerden birkaç kişi bana tereddüte yer bırakmayacak bir şekilde temin ettiler. 

Ertesi sene ziraat araştırmalarını aynı şekilde yaptırdım. Buna göre, bu sene âşarının da yine aynı usulle geçen seneye oranla altı bin lira daha fazlasıyla köylülerin kendilerine ihalesi kolay oldu. Miktarını söylediğim gelir, Maliye hazinesine aittir. Kudüs sancağında vakfa ait köylerdeki mevcut miktarlar da önemlidir. Bunlarda da yine o oranda, hem mükellefe, hem gelirlerin tahsiline faydalı olmak üzere bir hayli sonuç alındı. İkinci ihaleyi takip eden ocak ayında o yılın henüz tahsil edilmemiş âşar gelirlerinden Şam'a birkaç bin lira gönderilmesi hakkındaki emir üzerine yapılan araştırmada henüz tahsil edilmeyen miktarın sekiz yüz liradan ibaret olduğu anlaşıldı. Tahsilin bu hızla ve kolaylıkla yapılması, ihalenin halka uygun olduğuna fiili bir delil olarak, tedbirlerin de isabetli olduğunu gösterdi. 

Gelirlerin artması ve merkeze zamanında yetiştirilmesi Maliye Komisyonu'nun dikkatini çekti. Komisyonun birinci üyesi tarafından pek çok telgrafla tebliğ edilen sultanın takdirlerine ve zat-ı şahane tarafından fazla olarak iki büyük nişanla onurlandırılmaya layık görüldüm. 

Fakat haksız menfaat sağlayanlar beni görevimi yapmakta haklı görmediler. Orada bulunduğum müddetçe 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ses çıkarmaya cesaret edemediler. Fakat o memuriyetten ayrıldıktan, özellikle Meşrutiyet ilan edildikten sonra, hatta bir sene sonra birkaç kindar ortaya çıktı. Bunlar aleyhimdeki yalan dolanlarını artırmaya çalıştılarsa da gayretleri fayda vermedi. 


İngiltere'yle sınır anlaşmazlığımız 


Kudüs'teki memuriyetimin sonlarına doğru, şimdi ismini unuttuğum galiba miralay Jalbay| rütbesinde bir hünkâr yaveri, bir tabur askerle Şam'dan gelerek Kızıldeniz'in kuzey sahilinde bulunan Akabe Körfezi'nin doğusunda- ki Akabe kasabasını işgal eder. Bu kasaba körfezin batı sahilini teşkil eden Tür-ı Sina yarımadasında değil, Hicaz bölgesinde sayılan doğu sahilindedir. Dolayısıyla Mısır'a ait değildir. Fakat vaktiyle hıdivliğin bu yolda bir iddiası yahut dilekçesi mi vardı, yoksa başka bir yolla mı hıdivliğe bırakılmış bilmiyorum. Herhalde Mısırlılara da bu konuda söz hakkı verilmiş. Şimdi o körfeze özel bir önem veren İngilizler hıdiviyetin bu husustaki hukukurnu muhafaza azmine düşerek oraya derhal bir harp gemisi gönderirler. Mesele bu şekilde büyüyerek İngilizler Mısır hududunun kesinlikle daraltılması gerektiğini ileri sürerler. Bu hududun, Akabe kasabasının doğusundan başlayarak Akdeniz sahilinde Gazze ile El-Ariş arasındaki Muveylâh mevkiine kadar çizilecek bir düz bir hat ile sınırlandırılmasını gerekli görürler. Babıâli bu hudut hakkında malumat talep etti. Araştırmalarımızın sonucu aşağıdaki bilgileri bildirdik: 

Akabe kasabasının Muveylâh'tan başlayarak Akabe'de son bulan hududun doğusunda mı, batısında mı bulunduğu bilinmiyor. Bu iki nokta arasındaki hududun güzergâhı karayoluyla Mısır'dan gelen hacı kafilelerinin geçiş yeri olmasından dolayı Derbü”l-hac denilen yolun doğu tarafındadır. Yani Derbü”l-hac tamamen Birüssebi? 
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kazası hududu içindedir. Bu yolun özel önemi vardır: Şu sebeple ki vaktiyle hac kafilelerinin su ihtiyacını karşılamak için, yol boyunca, pek çok kuyu açılmıştır Malumdur ki, çölde kuyu cesette ruh gibidir. İsmail Paşa'nın hıdivliği zamanında kuyular yüzünden aşiretler arasında anlaşmazlık çıkmasını engellemek için Derbü”!- hac'ın kime ait olduğu araştırması yapılmış. Araştırma sonunda Birüssebi? sınırının doğusuna yani Tür-ı Sina yarımadası tarafına doğru çıkıntılı ve oldukça geniş bir kavis çizmekte olduğu anlaşılmış ve böylece hudut tespit edilerek yazılan itilafnameler sınıra yakın olan kabilelerin şeyhleri tarafından imzalamış ve Mısır memuru tarafından tasdik edilmiştir. Fakat şimdi denildiği gibi hudut, düz çizgiyle sınırlandırılırsa Derbü”l-hac tamamıyla Mısır'a geçmiş olacaktır. 

Babıâli bu araştırmayı tasdik edecek vesikaları istedi. 
Vaktiyle yazılmış olan itilafnamelerden bizim taraf aşiretleri elinde bulunan nüshalar, o zaman Birüssebi” kaymakamı olan Asaf Bey'in yardım ve gayretiyle toplandı, Babiâli'ye takdim edildi. Bu güçlü delillerle İngilizleri susturmak mümkün göründüğü halde, bilmem nasıl oldu, Babıâli kendi karşıtlarını susturamadı. Mısır'daki İngiliz askeri heyetinden oluşan teknik memurlar ile Beşinci Ordu erkân-ı harbiyesinden (kurmaylarından| seçilecek zabitlerden oluşacak bir komisyon tarafından hududun iki nokta arasında bir düz çizgi olmak üzere sınırlandırı!- masına karar verildi. Fakat bu husustaki padişah iradesi, bizim taraftan seçilecek zabitlerin dini vecibeyle iş görmelerini ve İngilizlerle görüşmeyerek gerekli araştırmayı ayrıca yapmalarını emrediyordu. Bu nedenle Beşinci Ordu'dan doğruca Akabe'ye gönderilen zabitler, teodolit57 aletiyle o taraftan hududu çizmeye başlayan İngiliz teknik heyetini uzaktan takiple kanaat ediyordu. 


57 teodolit: Uzaktan arazi ölçümü yapmaya yarayan alet (e.n.). 
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Kudüs'te bulunan birçok yabancı kuruluştan bazılarına gelen ajans telgraflarının, bir kopyası da hükümete alınmaktaydı. Bunların mütalaasında Akabe meselesinin parlamentoda hoş görülmediği ve gerek Akabe Körfezi'ne, gerek Gazze açıklarına gönderilen harp gemilerinin aniden çıkacak bazı anlaşmazlıklarla Şark meselesini uyandırması ihtimalinden çekinildiği anlaşılmaktaydı. 

Hudut çizmek için oluşturulan karma komisyonun Türk üyesi göreve katılmayıp uzaktan kontrolle kanaat etmekte olduğundan komisyonun çizeceği sınıra sonradan itiraz zor ve işin sonucu da şüpheli olacağından kafalar karışıktı. 

Bu sıralarda Kudüs'teki İngiliz konsolosu makamıma gelerek, “Tahdid-i Hudud Komisyonu Sınır Tespit Komisyonu| başkanlığını siz üstlenirseniz bu meselenin hızla bitirileceğini, hatta İngiltere'nin düz hat teklifinin bile göz ardı edileceğini ümit ediyorum. Böyle bir teşebbüste bulunursanız hayırlı olur düşüncesindeyim” dedi. 

Konsolosun sırf kişiselmiş gibi ileri sürdüğü bu teklifin, sefaretinden aldığı talimata dayandığı açıktı. Bununla birlikte bu işte benim için oldukça kuvvetli bir başarı ümidi vardı. Gerek kendim gerek memleketim için bu ümidi yok etmek doğru değildi. Fakat derhal düşündüm ki bu işe doğrudan ben talip olsam, baştan beri ne olduğunu anlayamadığım bir vehim tesiriyle hareket eden zat-ı şahane şüphe yok ki bütün bütün vehme kapılarak, kim bilir, ne türlü garip anlamlar çıkararak beni vatan haini ve saltanatın düşmanı sayacaktı. Üstüne üstlük iyi kötü devam eden bu işe münasebetsiz bir hareketle olumsuz bir şekil verecekti. Bununla beraber konsolosa, “Bu işi bana havale edin, başarayım, anlamına gelen bir teklifle kendi kendime bir müracaatta bulunmamın, duruma pek uygun olmayacağını takdir edersiniz. Teşebbüsümün sizin fikriniz olduğunu göstermek de münasip 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olmaz. Ben böyle bir hizmeti iftiharla yaparım. Bu fikir, sefaretten ayrı bir ihtar olarak Babıâli?ye bildirilse daha uygun olur” cevabını verdim. 

"Ne denildi, ne yapıldı, bilmem; fakat hiçbir haber çıkmadı. Manastır'a gitmek üzere İstanbul'dan geçerken görüştüğüm Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa, ele geçen belgelerden istifade edilememesini sarayın müdahalesine atfederek, bana karşı itiraz etti. 


Levent Şahverdi Arşivi 


Manastır 


1906 senesinin Aralık ayında Manastır'a vali tayin olundum. Bir an evvel hareketim hakkında sadrazamdan peş peşe telgraflar alıyordum. Ailemle beraber yola çıktım. 
Fakat Yafa önünde fırtınanın şiddetinden vapurlar duramıyordu. Çaresiz karadan Şam yoluyla Beyrut'a gelerek oradan vapura binebildik, İstanbul'da birkaç gün kaldım. 
Manastır'da alelade bir valilik vazifesine bağlı olarak hükümetin farklı unsurlar arasında bir denge politikası belirlemesi gereği çok mühimdi. Gerçi kâtiplik hizmetinde bulunduğum zaman Rumeli'nin durumuna dair malumat sahibi sayılabilirdim. Fakat aradan geçen iki buçuk sene zarfında çıkan yeni olaylar durumu değiştirmiş olabilirdi. Bundan dolayı bu hususta bana bir yol tayin edilmesi talebiyle evvela Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'yı gördüm. Bu zattan hiçbir şey öğrenemedim. Sadrazam Ferid Paşa'ya müracaat ettim. “İki gün sonra gel de görüşelim” dedi. Kararlaştırılan gün tekrar yanına gittim. Dinlenme odasında görüştük. Münasebetsiz bir emirden dolayı hünkâra hiddetlenmiş, yarım saat acı sözlerle şikâyet etti. 
Nihayet çekilmeye davranınca, “Efendim, Manastır hakkında bana bir yol gösterecektiniz” dedim. “İhtiyaç yok, sen yaparsın” diyerek odasına geçti. 

Selanik'te müfettiş paşadan malumat alırız ümidiyle kendime teselli verdim. Çünkü Namık Kemal Bey'in oğlu Ali Ekrem Bey'in Hüseyin Hilmi Paşa hakkındaki övgüleriyle kulaklarım dolmuştu. Hatta Kudüs'te benden sonra göreve gelen Ali Ekrem Bey, yazıp İstanbul'da bıraktığı bir mektupta Hüseyin Hilmi Paşa'nın rızası haricine çıkarsam “Dünya ve ahrette ceza göreceğimi” temin ediyordu. Sarayda odasına giderek görüştüğüm İzzet Paşa da, “Müfettiş paşa ile iyi geçininiz. Altı aya kalmaz Selanik vilayeti size bırakılacak. Sonra Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstanbul'a aldırılması da kararlaştırılmıştır. O zâman müfettişlik görevinin size verilmesini muhakkak biliniz” demişti. 

Terzi Botter'in salonunda rastladığım Teşrifat-ı Umumiye Nazırı Galip Paşa da, “Sefirlerden bazıları tarafından iyi idareciliğiniz hakkında padişahın huzurunda bir münasebetle verilen maruzattan hünkâr pek memnun oldu. Sizi kendisinin yetiştirmiş olduğunu övünerek söyledi” diyerek padişah teveccühüne mazhar olmamı temin etmişti. Şüra-yı Devlet5* Reisi Said Paşa ise mühürdarı vasıtasıyla benimle görüşmek arzusunu bildirmişti. Makamında buluştuğumuzda beni kucaklayarak güzel sözler ve hayırlı dualarla onurlandırdı. Hakikaten veda için saraya gittiğim zaman da padişahın hakkımda, “Kudüs'teki hizmetlerini takdir ediyorum. Manastır'da da kendisinden yine böyle güzel hizmetler beklerim” dediğini öğrendim. 

Sarayda ve Babıâli'de gördüğüm bu teveccüh, maaşı beş yüzlira olan Selanik valiliğine, bir süre sonra da altı yüz lira maaşlı müfettişliğe tayinim hakkında edilen vaatlerin ve hele müfettiş paşa hakkında sarayda bir hayli zaman evvel işitmiş olduğum metihlerin verdiği gayret, güven ve iyi niyetle birlikte Selanik'e geldim. Hemen o gün Vali Rauf Paşa ile Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'yı ziyaret ettim. 

İtiraf ederim ki Hüseyin Hilmi Paşa'nın söz söyleyişindeki tantana ilkin bana kof ve sevimsiz geldi. Fakat 

SR Şüra-yı Devlet: 1868-1922 yılları arasında, Osmanlı Devleti'nde gü- 


nümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur (e.n). 
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Manastır'ın genel görünümü 


olumlu düşünerek bu fena izlenimi derhal bastırdım. Aradığım hareket şeklini bulabilmek için vilayat-ı selasenin genel durumu hakkındaki görüşlerini sordum. Soruma cevap olamayan ve bazı Fransızca halk gazetelerinin Makedonya hakkında ara sıra yazdıkları basmakalıp bilgileri andıran sözlerle karşılık verdi. Sonra birdenbire, “Burada sizin için mesuliyet yok. Fazla yorgunluk da yok, rahat edersiniz” deyince hayret içinde kaldım. Derhal, “Henüz gencim yorulmaktan çekinmem, çalışmayı hem vazife bilirim, hem çalışmaktan zevk duyarım. Mesuliyet konursuna gelince: Vilayet vazifesini bütün mesuliyetiyle kabul ettim. Mesuliyetsiz vazife düşünemem” dedim. 

Ertesi gün Selanik memurlarından birçok kişi bulunduğum otele gelerek beni ziyaretleriyle onurlandırdılar. 
Bu arada Posta ve Telgraf müdürü de geldi. Bir aralık yanıma sokularak, “Vilayetlerden İstanbul'a gönderilen ve oradan gelen açık veya şifre telgrafların bir suretini müfettişliğe veririz. Postanede resmi yazışmaların, hatta valilere ait özel haberlerin açıldığı da olmuştur” dedi. 

Bence tersi olması beklenen olan bu haberin yarattığı şaşkınlık üzerimden henüz gitmeden çekildi, gitti. Bu adamın, sırf bir vicdan vazifesini yerine getirmek için 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gösterdiği bu medeni cesareti takdir ettim. Fakat şaşkınlık eseri olarak kendisine teşekkür etmeye bile imkân bulamamıştım. Hatta müfettiş paşa postanede bir “kara oda” (chambre noire) kurmuş olduğuna göre, emrinde bir casus alayı oluşturmasını ihtimal dahilinde gördügümden, kendisine bir zarar gelmemesi için ismini ve kimliğini araştırmaktan çekindim. Şimdi yalnız namuslu ve vicdanlı bir insan olarak tanıdığım bu kişinin, ne yazık ki, ismini bile bilmiyorum. 

İzzet Paşa'nın öve öve göklere çıkardığı ve yakında sadaret makamına çıkacağından bahsettiği müfettiş paşayı şöhreti kadar değerli bulmadım. Koyu bir özgürlükçü olarak tanınan Namık Kemal Bey'in düşüncelerinden etkilenen Hüseyin Hilmi Efendi'nin paşa olur olmaz hürriyetin en muhterem şartlarından birini çiğnemesi, bana hem garip, hem de görevine yakışmayacak biçimde gereksiz ve çirkin göründü. 

Bahsettiğim ziyaretçilerden sonra müfettiş paşa da ziyaretimi iadeye geldi. Beraberinde kim olduklarını bilemediğim epeyce bir kalabalık da vardı. Bir akşam evvel kulağıma nahoş gelen aynı tantanayla söylediği övgü dolu sözler arasında yol inşasından da bahsederek, “Bizim burada paramız bol, fen memurlarımız da mürkemmel; yalnız işçi kıtlığı var. Artık işçiyi bulmakla siz meşgul olursunuz” dedi."? 

Bu cilve akşamki görüşmemizin devamıydı. Bana en az yorgunluk verecek ve en mesuliyetsiz olarak bu işi bulmuş olsa gerekti. Cevap verdim. “Şimdiye kadar işçi sevk ve idaresinde tecrübem yoktur. Bu eksiği de lütfen bizzat siz tamamlarsınız” dedim. 


59 Müfettiş paşanın övündüğü bol para ve mükemmel fen memurlarıyla; vilayat-ı selasede hiç olmazsa yol yapmış olması gerekirdi. Balkan Harbi bunun aksini ispat etti: Mahmut Muhtar Paşa da, Cemil Paşa da Garp Ordusu'nun hezimetine başlıca sebep olarak, yol olmayışı nedeniyle genel sevkiyatın yapılamamasını gösteriyorlar (A.R.R.). 
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Ertesi gün Manastır'a doğru yola çıktık. Çatalca'dan başlayarak ta Selanik'e kadar şimendifer hattı, asker nöbetçilerle muhafaza ediliyordu. Köprülerin altında üstünde, tünellerin içinde ve girişlerinde takım takım askerler vardı. Bu muhafaza işi Selanik'ten Manastır'a kadar da aynı şekilde sağlanıyordu. Fakat kara kış ayazı altında gece gündüz şimendifer hattını beklemek Selanik ile İstanbul arasındaki kısımda oldukça zor bir vazifeydi. Selanik'ten sonra, Manastır dağlarında sıfırdan aşağı 25, 28 derecede, vücudunun yarısı karlar içinde gömülü olarak çalışmak tahammül edilmez bir işti. Şimendifer yolcularının güvenliği için tükenmeyen bir sabır ve tahammülle hayatını feda etmeyi göze alan askerlerin çektikleri bu eziyete acıya acıya gece Manastır'a geldik. 

Şehirde hayat durmuştu. Sebebini anlamaya çalıştım. 
Ortaya çıktı ki saldırıya uğramak korkusundan akşam- dan sonra kimse şehir dışına çıkmıyor. Hatta şehir içinde bile gece yalnız gezinmeye cesaret edilemiyor. Çiftlik sahipleri malikânelerine gidemiyorlar; çünkü köylü Bulgarların saldırısından korkuyorlar. Bu sebeple çiftliklerin- den gelir de alamıyorlar. Oldukça büyük sermayeli bir Bulgar kuruluşu, Bulgar işçilerini Amerika'ya gönderiyormuş. Buna karşı hükümet Amerika'ya göç etmeyi yasaklayınca Bulgarlar önce Macaristan'a veya Sırbistan'a ya da Dalmaçya'ya gitmek üzere pasaport alarak, oradan Amerika'ya gitmek yolunu bulmuşlar. Fakat bunlar Amerika'ya yerleşmek için gitmiyorlar. Orada kendilerini götüren kuruluşun denetimi altında, bir müddet çalışıp az çok tarla satın alabilecek sermaye ediniyorlar. Yine o kuruluş aracılığıyla hareket ettikleri şehre geri gelip pasaportlarını vize ettiriyorlar. Sonra kendi memleketlerine dönüyorlar ve Müslüman halkın mülkiyetindeki toprakları satın almaya çalışıyorlar. Müslümanlar bir taraftan Bulgar eşkıyasının tehdit ve baskısı yüzünden ellerindeki araziden istifade edemeyecekler, diğer taraftan o araziyi almak isteyenlerin tekliflerine maruz kalacaklar. Sonunda ellerindeki tarlaları Bulgarlara satmaya mecbur olacaklar. Bu suretle Makedonya'da toprak çoğunlukla Bulgar eline geçecek ve Makedonya sorununun büyük devletler tarafından çözülme zamanı gelince, mesele kaçınılmaz olarak Bulgarların lehinde çözülecek. İşte Makedonya ile meşgul olan iktisadi kuruluşun planı buydu. 
Bu Amerika seyahati o kadar yayılmıştı ki şehirde çoğu duvarcık, dülgerlik ve yapı işçiliğiyle meşgul olan Bulgarların azalmasından dolayı inşaat güçleşmiş ve adeta bir bunalım haline gelmişti.“ 

Buna karşı bir an önce etkili bir tedbir almak gerekli görünüyordu. Evvela iktisadi gibi görünen bu Bulgar teşebbüsü, Makedonya'da Bulgar eşkıyasının artan saldırılarıyla emniyet ve asayişin bozulmasına dayandığından işe evvela emniyet ve asayişi sağlayarak başlamak gerektiğini düşündüm. Manastır'da bulunan Üçüncü Ordu erkân-ı harbiye reisini (kurmay başkanını| makamıma davet ederek şöyle dedim: 

“Yolda gelirken askerin şimendifer hattını korumak için karlar içinde, tipiler altında hat boyunca nöbet beklediğini üzülerek gördüm. Gelip işe başladıktan sonra da eşkıyanın istediği köye istediği zamanda hücum edegeldiğini, jandarma ve askerin daima olaydan sonra yetişebildiğini, böylece eşkıyanın çoğunlukla cezasız kaldığını, askerin çektiği sonsuz yorgunlukların da yabancıların haksız tepkilerinden başka bir netice yaratmadığını büyük bir üzüntüyle anladım. Memlekette güvensizlik hüküm sürüyor, herkes şikâyetçi, herkes bıkkın. Halbuki birçok asker, halkın rahat ve güvenini sağlamak için gece gündüz meşgul. Şayet mevcut askeri kuvvetler asayişin korunmasına yeterli değilse az masrafla hiçbir şey yapamamak ve boşu boşuna harcamayı sürdürmek yerine bir kerelik fedakârlıkla asker sayısını 


60 Müfettiş paşanın yol yapmak için işçi bulamamasının sebeplerinden 


biri de buydu (A.R.R.). 
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artıralım. Böylece daha büyük bir saldırıya karşı koyabilecek gücü oluşturalım. Buradan ciddi sonuçlar elde eder, memleketi eşkıyalıktan, askeri de bu katlanılmaz yükten kurtarmak daha hayırlı olur inancındayım. İşte bu sebeple sizi buraya rica ettim. Eşkıyanın harekâtını tamamen engelleyerek halka güven ve huzur duygusunu yeniden kazandırmak, askeri de bu kötü durumdan kurtarmak için ne türlü tedbirler gerekirse ordu erkân-ı harbiyesince etraflıca düşünülüp plan ve haritasıyla birlikte vilayete bildirilmesini sizin gayretinize havale ediyorum.” 

Reis paşa birkaç gün sonra istediğim projeyi getirdi. 
Bu projeye göre Babiâli”ye ayrıntılı bir rapor gönderdim. 
Manastır'dan ayrılana kadar cevabını almak nasip olmadı. Sonra öğrendim ki bizim layiha meclis-i vükelada (bakanlar kurulunda) okunmuş, onaylanmış; padişaha arz olunmak üzere Sadaret tarafından hususi tezkere ile takdim edilmesine karar verilmiş. Fakat padişah, Teftiş-i Askeri Komisyon-ı Âli'sine (Askeri Denetim Yüksek Komisyonu'na) gönderilmesini buyurmuş. Alışıldığı üzere orada kalmış. Sarayda kurulan bu yüksek komisyondan senede ancak iki üç mazbata arz edilir; havale edilen işlerin hemen hepsi unutulanlar torbasına atılırdı. 
Bu hakikati padişah benden daha iyi bildiği halde raporu oraya göndermesinin bir hikmeti olmalıydı. Ama bu hikmeti anlayamadım; çünkü projede, var olan askere ancak iki tabur daha ilavesi isteniyordu. 

Her neyse, teşebbüsümüz sonuçsuz kaldı. Yalnız mürfettiş paşa, Sadaret'e gönderdiğim yazıları Selanik postanesinde zarfı açmak suretiyle ya da -Manastır Mektubi Kalemi”'nde araştırmayla görevli adamlar bulunması ihtimaline göre— onlar vasıtasıyla okumuş olacak ki bir iki gün sonra aldığım bir yazıda Manastır'da ne türlü bir sorun olduğunu öğrenmek istiyordu. Yazdığım cevapta şöyle dedim: 
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“Manastır'da kimse gece sokağa çıkmaya gündüz çiftliğe gitmeye cesaret edemiyor. Köylerde oturup dururken eşkıya baskınına tutulmak korkusu duymamak kimseye nasip olamıyor. Demek halk mal ve canını güvende görmüyor. Bulgar, Rum ve Ulah gibi çeşitli cemaatlerin birbirlerine güvenleri yok. Müslüman halkın bunlardan hiçbirine güveni yok. Hıristiyanlarla Müslürmanlar arasındaki anlaşmazlıklarda daima Hıristiyan unsurların korunageldikleri inancıyla Müslümanların kendi hükümetlerine güvenleri yok. Yabancı kontrolü, Müslümanları her zaman haksız görmekte, konsoloslar da sürekli her işte Müslümanlar aleyhinde çalışmakta. 
Eşkıyaya karşı asker ve jandarma kullanılmasını eleştirip suçlamaları yüzünden Avrupalıların bize ve doğal olarak bizim de Avrupalılara güvenimiz yok. Hatta buradaki memurların vazifelerinden yarın bile kovulmayacaklarına güvenleri yok.”6! 

Bu açık cevabı sessizlikle geçiştirdi. Müfettiş paşanın iddialaşmaya merakını öğrendikten sonra cevabımı sessizlikle kabul etme alçakgönüllülüğüne hayret etmiştim. 

Hapishaneyi teftiş ettim. İçinde altı yüzden fazla mahpus vardı. Büyük bir kısmı farklı ırk ve mezhepten siyasi suçlulardı. Manastır şehri, içinden ancak bir boğaz vasıtasıyla çıkılabilir, yüksek tepelerin ortasına sıkışmış bir vadide kurulu, çok rutubetli ve gayet soğuk bir memleket olduğu, mevsim de kara kışın ortasına rastladığı halde hapishanedeki pencerelerin birçoğunu camsız gördüm. Zaten hapishane sağlık koşullarından tamamen uzaktı. Ayrıca mahpus sayısı binanın alabileceğinden fazlaydı. Camların hemen taktırılmasını söyledim. Hapishane müdürü, “Tahsisat vermiyorlar” dedi. 


6ı Bir defa bazı memurların aralarında bir kazan meselesini münakaşa ettiklerini işittim. Sordum. “Hepi topu bir kazanımız var, onu dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Burada yarın bile kalabilmekten emin olamadığımız için hiçbir şey satın alamıyoruz” dediler (A.R.R.). 
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Manastır, Hamidiye Caddesi 


Defterdardan bunun nedenini sordum, maliye komisyonuna yazılan ödenek çıkarma talebine halen cevap gelmediğini söyledi. Sonunda altı yüz kuruştan ibaret olan masrafını ödeyerek pencerelere cam taktırdım. 
Manastır'a geldiğimden on beş gün sonra müfettişlikten bir yazı geldi. Yazıda Kesriye? kaymakamı hakkında yapılan şikâyet üzerine soruşturma için oraya giden Erkân-ı Harbiye Kolağası İsmail Hakkı Bey'in yaptığı soruşturmayı ihtiva eden fezlekenin bir suretiyle birlikte gönderildiği ve kaymakam ile Görice mutasarrıfının görevden alınmalarının, Babıâli'ye bir “derdest-i inha”63 olduğu bildiriliyordu. Kâğıtları okudum. Kesriye'deki Rum metropoliti, kaymakamın rüşvetçi olduğundan ve rüşvet olarak tilki kuyruğu aldığından bahisle şikâyette bulunuyor. 
Tahkik memuru, rüşvet iddiasının aslı olmadığını, şikâyeti haklı gösteren bir iz bulmadığını söylüyor. Şu halde kaymakamın görevden alınmasına ne sebeple lüzum görüldüğünü, özellikle Görice mutasarrıfının durup dururken 


62 Kesriye: Yunanistan'ın kuzeyinde bugünkü Kastoria şehri (e.n.). 
63 Görevden uzaklaştırma (e.n.). 
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bu işe nasıl karıştırıldığını anlayamadım. “Derdest-i inha” tabirine de “Ben böyle yapacağım, ne dersin?” suretinde üstü kapalı fikir sormak manasını verdim. Dolayısıyla yazdığım cevapta, “Tahkikat evrakına göre kaymakam hakkındaki şikâyetin asılsız olduğu görülüyor. Görevden alınmasını gerektiren bir sebep varsa bile evrak içinde bulunmadığına göre bence mütalaa mevzuu olamaz. 

Martastır'a pek yeni geldiğim için doğal olarak görevli memurları tanımaya henüz vakit bulamadımsa da şikâyet Rum metropolitinden gelmiştir. Kesriye'de Rumlar çoğunlukta olduğundan o tarafta faaliyet gösteren çeteler de Rum eşkıyasından oluşmaktadır. Kaymakam görevini ihmal etseydi aleyhinde böyle bir şikâyet olmazdı zannediyorum. Bu haksız şikâyeti kaymakamın asayişi korumaya çalışmasına bağlıyorum. Görice mutasarrıfının bu konuyla ilgisini kestiremediğim için hiçbir fikir arz edemiyorum” dedim. 

İki üç gün sonra aldığım cevapta yukarıdan bir dille, “Bu iki memurun görevden alınması daha önce Babıâli'ye bildirilmiştir. Kesriye kaymakamı bir kişiyi dövmekten suçluydu. Vilayat-ı selasede memurlar halkı dövemezler. Dolayısıyla görevden alınmaları gerekiyordu. Mutasarrıfa gelince: Bu adam Arnavut fesatçılarından olmaktan suçluyken benim yardımımla kurtulmuştu. Fakat fesatçıların iş başında bırakılması uygun değildir” diyor. Sonra bu tuhaf mantıkla, “Memurları görevlerini gereği gibi yapmaya zorlamak için bizim yöntemimiz budur, inşallah sizin gibi yüksek fikirli kişilerin gayretleriyle memurların iyi çalışmasını sağlayacak doğru yollar bulunur” gibi alaycı sözler de ekliyordu. 
Yazdığım cevapta şöyle dedim: 

“Bu iki memurun görevden alınmasını bildirdiğiniz halde bana niçin “derdest-i inha? dediniz? Aksi doğruysa şimdi niçin “daha evvel yazmıştım” demeye lüzum gördünüz? Memurların halkı dövmesi yalnız vilayat-ı selasede 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değil bütün Türk ülkesinde kanunen yasak ve ceza gerektiren bir durumdur. Bu yasağı, hiç olmazsa, gördüğüm yerlerde önceden ve sonradan yabancı müdahalesine gerek kalmadan yürürlüğe koyabilirim. Aksini iddia etmek, yalnız devlet memurlarını değil, devletin esas idaresini yaralayacak batıl bir düşüncedir. 

Fakat bunu bir tarafa bırakarak sadede gelelim: Hakkındaki suçlamanın yanlışlığı soruşturmayla ispatlanmış bir memurun, böylece beraati anlaşıldıktan sonra vaktiyle birini dövmüş olduğu bahanesiyle görevden alınması sadece metropolitin hatırı için ve bundan dolayı kararlaştırılmış bir yaranma değilse, şimdi uygulanması akla sığmaz. Görice mutasarrıfının da bu işte bir katkısı olmadığı sizce de itiraf edildiğine göre, suçu bazı arabozuculuk işlerine karıştığı rivayetine dayanıyor olmalı. Bu adam sizce fesatlıkla suçluysa neden korudunuz? O zaman cezadan kurtardığınız bir adamı aynı suçtan dolayı şimdi niçin cezalandırmaya çalışıyorsunuz? Bilakis, bu adam ya vaktiyle beraat etmiş yahut size güven vermiş ve o sebeple müdafaa edilmiş ise şimdi suçlanmasının anlaşılması mümkün değildir. Kaldı ki cezanın suçu takip etmesi, suçluyu ve benzerlerini korkutarak suçun tekrarına mâni olmak faydasını da ihtiva eden bir adalet gereğidir. 
Bundan dolayı görevden alma durumunun geçmişe ait ve önceki yazılarınızda hiç gündeme gelmeyen bir nedenden çıktığını düşünebilmek bence mümkün değildi. 

Arzu ettiğiniz gibi, vilayet işlerinin idaresinde yeni yeni yöntemler benimsemek arzusunda değilim. Aynı şekilde böyle işlere girişecek iktidardan da yoksunum. 
Bu nedenlerle temennilerinize “âmin? diyemeyeceğim. ”6* 


64 Manastır'dan ayrılırken —hatta iddiların ispatı için bile— bu haberleşme evrakının birer kopyasını almayı ihmal etmiştim. Şimdi o evrakı Yugoslavya'da aratmak imkânsızdır. Aradan otuz senc de geçmiştir. 
Buradaki sözlerim genel olarak doğru ise de ibarece o evrakın aynısı değildir (A.R.R.). 
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Müfettiş paşa artık sessiz kaldı. Hatta Kurban Bayramı geldiği için bana özel bir tebrik mektubu gönderdi. 
Aradaki münakaşayı kaldırmak ve barışı sağlamak arzuşunu açıkça gösteriyordu. Ben de kendisine uygun bir cevap yazdım. 

Fakat birkaç gün sonra yanıma gelen İngiliz viskonsülü |yardımcı konsolos), mahpus olan İngiliz tebaasından iki kişiyle görüşmek arzu ettiğini ve soruma cevaben bunların Hintli karı koca olduğunu söyledi. “Hapishane müdürüne bildiririm. Ne gün isterseniz gelirsiniz, müdürün odasında görüşürsünüz” dedim. “Hayır, Selanik başkonsolosundan aldığım mektupta bunları hapishanede bulundukları yerde görmem bildiriliyor” deyince buna müsaade edemeyeceğimi söyledim. “Peki” dedi; gitti. 

İki gün sonra müfettiş paşa, viskonsülün arzusunu yerine getirmenin uygun olacağını yazdı. Yeni bir münakaşa kapısı açmamak için özel bir mektupla cevap vererek dedim ki: 

“Öncelikle hapishanenin hali yabancılara gösterilemeyecek kadar perişandır. Bu hal duyulursa Avrupa gazeteleri aleyhimizde olumsuz yayına başlarlar. İkinci olarak, viskonsülün Selanik başkonsolosundan aldığı emre göre maksadı bu iki Hintlinin hapishanedeki hal ve mevkileri hakkında teftiş yapmaktır. Konsoloslara böyle bir yetki verilmesi bizce uygun değil, sonuç itibariyle de zararlıdır. Hatta kâtipliğim zamanına ait olarak hatırlıyorum ki Van'da böyle bir İngiliz konsolosunun hapishaneyi gezmesine müsaade edilmiş olmasını hünkâr şiddetle kınamıştı. Üçüncü olarak, İngiliz konsolosunun elde ettiği bu müsaadeyi başta Rusya konsolosu olmak üzere diğer konsoloslar da talep edeceklerdir. Birine verilen müsaadenin diğerlerinden esirgenmesi mümkün olamaz. Siyasi suçluları çok ve çeşitli olan bu hapishanenin her gün bir konsolos tarafından ziyaret edilmesinden doğacak sakıncalar tarif edilemez. Dördüncüsü, insan mahpus olarak cennette bile bulunsa yine hoşnut olamayacağından ve bir de konsolosların girip çıkması kendilerine yeni bir kontrol hakkı verilmiş olmasını ima edeceğinden her iki sebeple de mahpuslar tarafından türlü türlü dedikodulara, konsoloslar tarafından da sınırsız müdahale ve şikâyetlere kapı açılmış olur. 
Bundan dolayı bu talebin geçiştirilmesi lazım geleceği kanaatindeyim.” 

Benim özel bir mektupla gayet nazikçe bildirdiğim bu haklı sebeplere cevaben, tantanalı sözlerine uygun budalaca bir ifadeyle gönderdiği açık telgrafla, “Jandarma zabitlerinin teftiş için hapishaneye girip çıkmalarında şimdiye kadar hiçbir sakınca olmamıştır. Viskonsülün isteğini kabul edip yerine getirmeniz gerekir” anlamına gelen ham bir cevap aldım. 

Müfettiş paşanın Selanik İngiliz konsolosuna göstermeyi kendince gerekli bulduğu jeste destek olamazdım. 
Zararlarını ve padişahın haklı olarak karşı olduğunu bildiğim böyle bir kötü işi kabul edip kapitülasyonlara yeni bir madde eklenmesine kapı açmak suçunu işleyemezdim. Kendisine aynı biçimde karşılık olmak üzere açık bir telgraf çektim: 

“Devlet hizmetine girmiş ve geçici olarak yabancılık sıfatı üzerlerinden gitmiş jandarma zabitlerinin yabancı bir devletin resmi memuru olan konsoloslarla kıyas edilmeleri doğru değildir. Bu zabitlerin vazifesi hapishaneyi koruyan jandarmanın teftişinden ileri geçemeyeceğin- den, bunların vazifelerinden dolayı söylediğim mahzurların ortaya çıkmaması bu sebeple de normaldir. Böyle bir durumda görevim ve vicdanım gereği padişahtan izin istemeyi zorunlu görüyorum. Oradan gelecek emre göre hareket edeceğim.” Ardından Mabeyn-i Hümayun Başkitabeti'ne, durumu özetlediğim ve padişahın iradesini beklediğimi bildiren şifre bir telgraf yazdım. 
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Pek iyi tahmin ettiğim gibi müfettiş paşa bu telgrafımı açtırıp okumuş. Hatta on iki saat kadar ertelenmesini emrederek, saraya aleyhimde bir telgraf yazmış. 
Görevimin değiştirilmesi hakkındaki irade üzerine, Manastır'da bir buçuk ay kadar devam eden memuriyetime son vererek İstanbul'a döndüm. 

Buradaki araştırmalarıma göre ayrılışımdan on gün kadar önce, belki de İngiliz konsolosunun müracaatından önce, görevden alınmam gerektiğini Babıâli'ye yazmış. 

Meclis-i vükelada okunan bu yazı üzerine görevime son verilmesini gerektiren maddenin ne olduğu kendisinden meclis kararıyla sorulmuş. Buna tabii cevap verememiş, sonra benim yukarıda söylediğim, padişahın onayını isteyen telgrafımdan korkarak saraya, “Ben burada padişaha sadakatle hizmet etmeye çalışıyorum. Manastır valisi bu gayretime engel oluyor. Ya beni buradan kaldırınız yahut onu” mealinde bir telgraf çekmiş, bu telgraf da benimkinden on iki saat önce yerine ulaşmış. 
Padişah önce müfettişin telgrafını, benim ondan sonra giden telgrafımla birleştirerek Sadaret'e havale etmiş. 
Sadrazam bu iradeyi ve diğer yazışmaları mecliste okutmuş. Meclis-i vükelaca verilen karar üzerine, “Bundan evvel valinin değiştirilmesi hakkında müfettiş paşadan gelen telgraf üzerine sebepleri sorulmuştu” mealinde bir hususi tezkereyle cevap verilmiş. Bu cevap padişaha yol göstermek için verilmişse de hal ve davranışlarından hiç hoşlanmadığım Başkâtip Tahsin Paşa hakkımda pek olumlu düşünmediğinden galiba padişaha, “Müfettiş ya kendisinin yahut valinin değişmesini istiyor. Beş sene müddetle ve Düvel-i Muazzama'nın tasdikiyle tayin edilen müfettişin değiştirilmesi çok zor bir iştir; valinin görevine son verilmesi zorunlu görünüyor” gibi hakikatin aksine birkaç söz mırıldanmış. Bu fikri belki İzzet Paşa da teyit etmiş yahut padişah kendiliğinden böyle düşünmüş olmalı ki müfettiş paşanın arzusu üzere görevden alınmam tercih buyurulmuş. 

Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadakatinden ve benim buna engel olduğumdan bahsederek bana ihanet suçu yüklemiş. Bunu Kitabet Dairesi'ndeki telgrafında görüp okudum. Durumu anlayınca başkâtibin yanına gittim: 

“Müfettiş paşa beni görevden aldırmak için ihanetle suçlamaya cüret etmiş. Şimdi istediği görevden alma gerçekleşince bu suçlaması da tasdik edilmiş oluyor. Halbuki bu ihanetten vicdanen rahatsız olurum. Aramızda münakaşa konusu olan iki mesele hakkındaki birkaç yazışma oradan getirtilerek tarafsız bir soruşturma heyeti tarfından inceletilirse hakikat bir günde meydana çıkar. 
Eğer ben hainsem kanunen cezalandırılmamı kendim talep ediyorum. Kabahat müfettişe aitse ben bu haksız suçlamadan kurtulmuş olurum. Şu maruzatımın padişaha bildirilmesini ısrarla rica ederim.” 

“Aranızda bir yanlış anlaşma olduğunu bana yazsaydınız düzeltmeye çalışırdım” demesi üzerine de “Görevden alma veya göreve atama, memurlar için her zaman mümkündür, bundan hiç üzgün değilim. Benim önemsediğim nokta, Hüseyin Hilmi Paşa'nın iftirasını reddederek hainlik suçlamasından aklanmaktır. Yol ve yöntem nedeniyle kendisiyle anlaşmamız mümkün olamadığın- dan aramızı düzeltmek için uğraşmanız daha başlama- dan sonuçsuz kalacaktı. Bunun için de üzülmeye gerek yok” dedim. 

Ertesi gün tekrar saraya giderek başkâtibi gördüm; ne yaptığını sordum. Cevaben, “Söylediklerinizi padişah efendimize arz ettim, “Ben onu ihanetine veya kabahati- ne dayanarak görevden almadım. Aksine haklı olduğunu anlıyorum. Müfettiş ile vali arasında seçim yapmak zorunda kalınca müfettiş değişikliğindeki güçlükten dolayı valiyi değiştirmek mecburiyeti doğdu. Bir haftaya kadar başka bir vilayete göndereceğim. Hakkında kötü 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düşünülmesine meydan vermemek için kendisine görevden alınma maaşı bağlanmasını hemen Babıâli'ye yazınız? buyurdular” dedi. 

. Ozaman emekli sandığından görevden alınma maaşı tahsisi usulü henüz yoktu. Yalnız bir lütuf olarak Maliye Hazinesi'nden çıkarılmıştı. Bu irade karşısında teşekkürden başka bir şey söyleyemezdim. Bununla beraber görevden alınma maaşının tahsisine vakit ve imkân kalmadı. Çünkü on gün sonra Ankara valiliğine tayin olundum. 
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Ankara 


1907 Şubatı içinde Ankara'ya geldim. Bugün hükümet 
merkezi olan o şehir, o zaman etrafı siyah taşlı yıkık mezarlarla çevrilmiş büyükçe bir köydü. Romalılar zamanında önemli bir şehirmiş, hatta meşhur “August” mermer üzerine kazıttığı vasiyetnamesini bu şehre vermiş. Doğu Roma İmparatorluğu devrinde de önemli bir memleketmiş. Sonra benim gördüğüm hale gelmiş ki ufak bir mahalle dışında her tarafı haraptı. Her şehirde güvercin, kumru, serçe gibi yerel kuşlar bulunur. 
Ankara'nın kuşu —üst katı yıkılmış yahut camsız, çerçevesiz, sıvasız bırakılıp harabeye yüz tutmuş evlerin damlarında, bir de siyah mezar taşları üzerinde mekân tutan— baykuşlardan ibaretti. 

Bu harabenin iç yüzünü araştırdım. Halk öncelikle sıtmadan bitkindi. Şehrin konumu yüksek, havası güzel olduğuna göre sıtma illetinin tek sebebi etraftaki bir iki bataklıktı. Birincisi, istasyonla şehir arasındaki vadide engebeli bir hat çizen ufak bir su akıntısıydı ki iki tarafındaki arazi sahipleri, setlerle suyu şişirerek o vadiyi bataklık haline getirip senede iki defa çayır biçiyorlardı. Bu suyun yüksekten döküldüğü yerden başlayarak ta sonurna kadar devam eden engebeli yatağını bir metre eninde ve altmış santimetre derinliğinde düz bir hendek haline getirttim. Bu tedbirin etkisini anlamak için yazın eczanelere bir istatistik yaptırdım. O sene sulfato (kinin| tüketiminin yüzde elli azaldığı anlaşıldı. Şehirden biraz uzakta 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büyükçe bir bataklık daha vardı ki şehrin yaslandığı tepenin arkasından akan dereden kaynaklanıyordu. Bunun temizlenmesi için epeyce para gerekliydi. Böyle işler için tahsisat da olmadığından bu bataklığa dokunamadım. 

Şehirle istasyon arasındaki şose hem dar, hem bozuktu. Bunu genişletmeyi ve tamir etmeyi, Sanayi Mektebi karşısındaki mezarlık bozuntusunu, etrafına bir set duvar inşâasıyla gezinti yeri haline getirmeyi düşündüm. 
Bununla beraber, tifo hastalığına merkez olan hapishanedeki mahpusları sabahtan akşama kadar açık havada çalıştırarak sıhhatlerini ve vücutça kuvvetlerini artırmak maksadını da sağlamak için bu işlerde mahpusları istihdam ettim. Fenni temizlikleri yapılan ve suları iyileştirilen hapishanede hastalık bitti. Şose yapıldı, gezinti mahallinin zemini düzeltildikten sonra üzerine fidanlar dikildi. Ahşap fakat temizce bir pavyon da inşa edilerek halkın hizmetine sunuldu. Gece, bazı sokaklarla beraber bu bahçe de lüks lambalarıyla aydınlatıldı. Fakat halkı medeniyetin en ilkel ihtiyaçlarına alıştırmak mümkün olamadı. 

Ankaralılar medenileşme hususunda noksan olmakla beraber diğer tanıdığım birçok memleketler halkından, ahlak temizliği itibariyle yüksektiler. 

İstasyon şosesi bittikten sonra şehrin girişinde Taş Han önündeki meydan açıldı. Hükümet konağına giden dar yol genişletildi. Yanındaki mezarlığın çirkin manzarasını örtmek ve belediyeye gelir sağlamak için oraya birkaç dükkân da yapıldı. Belediye gelirleri pek zayıf olduğu için meydanın genişletilmesi maksadıyla istimlak olunan bir iki binanın bedeli ödenince istimlake tahsis edilebilecek sermaye kalmadı. Bu nedenle caddenin yukarı çarşıya doğru uzatılması düşüncesi çaresiz gelecek seneye bırakıldı. 

Ankara'da ağır ilerleyen gündelik işlerden başka, ileride verimli olacak teşebbüslere başlamak için müsait du-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Ankara, Augustus Tapınağı 


rumları bulmak imkânsız gibiydi. Bilmem neden, bu şehirde bir uyuşukluk vardı ki sade memurlara değil, yerli olsun, yabancı olsun bütün halka yayılmıştı. Teftişe çıktığım zaman Kayseri, Çorum gibi çevrelerin, merkez vilayetten daha fazla gelişmeye elverişli olduğunu gördüm. 

Bunu söylerken fevkalade bir hadiseyi hatırladım. Bir gün Maarif ve Sıhhiye müdürleriyle birlikte Sivrihisar'a gidiyorduk. Şimdi ismini hatırlayamadığım ufak bir köyün yanında sulak bir çayırın kenarındaki arkın yanına dikilmiş kavak ağaçlarının altında biraz dinlenmek istedik. Oraya sarıklı bir hoca geldi, selam verdi, oturdu. 
Köy hakkında bazı şeyler konuşurken kendisinin neyle meşgul olduğunu sorduk. “Köyün imamı ve hocasıyım” dedi. Çocukların okuma yazma öğrenip öğrenmediklerini, mektebe devam edip etmediklerini anlamak istedik. 
“Kışın muntazam olarak ederken, yazın harmanda çalışmak, hayvanlara bakmakla meşguldürler” dedi. “Bu çocuklardan birini görmek mümkün müdür?” dedik. 
Gitti, dokuz, on yaşında bir çocukla beraber döndü. 
“Okurlar, yazarlar, imlaları da düzgündür” dedi. Maarif müdürüne münasip bir şey yazdırmasını teklif ettim. 
O söyledi, çocuk da tereddütsüz yazdı. Maarif müdürrü kâğıdı eline alıp bakınca hayrette kaldı; bana uzattı. 
Gördüm ki bu kadar güzel yazıyla bu kadar doğru imla yazabilen o yaşta bir çocuk belki şehir mekteplerinde de yoktur. Çocuğun kimliğini sorduk; “Oğlumdur” dedi. 
“Başka talebeniz de bu çocuğa benzer mi?” dedik. “Oldukça” diyerek gitti. Bir başka çocuk getirdi ki bu, bir köylü çocuğuydu. Onu da imtihan ettik, öteki kadar değilse de yine hayret edilecek derecede öğrenmiş oldugunu gördük. Bu köy imamı mükemmel bir ilkokul öğretmeniydi. Öyle ufak bir köyde köylünün verdiği buğday, un, yağ gibi gıda maddeleriyle yetinerek çocuklara okuma, yazma öğretiyor, köylülere namaz kıldırıyor, haftada bir gün perşembe akşamları köylünün ölmüşleri için Kuran okuyordu. Bunları kendisi söyledi. Belki köylünün hükümetle olan işlerinde de onlara kılavuzluk ve nasihat ediyordu. Başarısını tebrik ettik; kendisine teşekkür ederek oradan ayrıldık. 

Hemen her şehirde var olan âyan ve eşraf Ankara'da yok gibiydi. Müslümanlardan başlıca eşraf Ziya Bey, 


128 ., 
Levent Şahverdi Arşivi 


Hacıbayram şeyhi Talip Efendi, Düyun-ı Umumiye başmemuru iken emekliliğini isteyerek, bilmem ne sebeple Ankara'ya yerleşen Asım Bey vardı. Bunlardan Ziya belediye reisi olmuş, diğer ikisi İdare Meclisi'ne üye seçilmişti. Öyle zannediyorum ki yeni bir seçimde meclise yine bu kişiler gelecekti, çünkü yerlerini alacak kimse bulmak zordu. 

Şehir halkını uyuşukluktan kurtarmak, adi kahvehanelerden kurtarıp kendilerine gazinomsu bir yerde oturmak ihtiyacını hissettirmek, biraz da gece hayatına alıştırmak ve sonuç olarak ihtiyaçlar için biraz daha gayretle çalışmaya teşvik etmiş olmak maksadıyla harcadığım bütün emekler heba oldu. Halk bunlardan dolayı ne şükretti, ne de şikâyet. Yukarıda bahsettiğim bataklığı kurutmak için açtığım hendekten dolayı senede iki defa çayır kesmeye imkân kalmamıştı. Memleketin sağlığı için esasen o çayırın tamamen yok olması gerekiyordu. Buranın sahiplerini davet ederek epeyce geniş olan o bölgeye bir iki sene sonra ipek veyahut gülyağı üretmek üzere lazım olduğu kadar dut ve gül fidanları getirtip kendilerine ücretsiz vereceğimi söylediğim halde hiçbirisi talip olmadı. “İstemeyiz” demediler, sessiz kaldılar. Bataklığın iadesi için benim Ankara'dan gitmemi beklemeyi tercih ettiler. Çünkü çayır kendi kendine yetişir, sahibini çalışmaya mecbur etmez bir gelirdi. Bu uyuşukluk baştan beri beni bıktırıyordu. İstiyordum ki halk ya teşebbüslerime katılsın yahut bundan dolayı şikâyetçi olduklarını göstersin. Her akşam evime döndüğüm zaman kendimi bütün gün bin tonluk bir kayayı yerinden oynatmakla uğraşmış kadar yorgun buluyordum. Fakat yavaş yavaş karşımdaki kayıtsızlığa alıştım galiba ki bir müddet sonra hiçbir karşılık beklememeye başladım. 
Belki bana da uyuşukluk bulaşmıştı. 

Fakat şunu da söylemeliyim ki meclis üyeleri ve yerli memurlar gibi görev icabı tanıştığım Müslüman 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ve Hıristiyan bütün Ankaralıları namuslu ve dürüst buldum. İşte bununla teselli bularak Ankara'da memnun yaşarken Mabeyin Başkitabeti'nden ve Dahiliye Nezareti'nden iki telgraf aldım. 

e 

Dahiliye nazırı, Erzurum Valisi Nuri Bey'le benim görev yerlerimizin değiştiğini bildiriyordu. Başkâtip de yeni görev yerime İstanbul'dan geçerek gitmemi tavsiye ediyordu. Zihnim, sebebini anlayamadığım bu değişiklikle meşgul olmasaydı başkâtibin tavsiyesine hayret edecektim. Çünkü Erzurum'a gitmek için Trabzon yolunu seçmek, bu sebeple İstanbul'dan geçmek zorunlu gibiydi. 

Tahsin Paşa'nın hatırlayamayacağı diğer bir nokta da Erzurum valiliğini kabul etmeme kararımdı. Çünkü mültezimlerin devletten satın aldıkları öşürü iç tüketime bırakmayarak Rusya'ya satmaları, bu durumun kışın kıtlık yaşamak endişesiyle halkı bıktırdığı, bir zamandan beri şikâyetler ve çirkin hareketler olduğu da işitilmekteydi. Halkın esasen haklı göründüğü bir davayı müdafaa için seçmiş olduğu fena yol, hükümetin şiddetli tedbirler almasını gerektiriyordu. Aslen haklı, fakat şeklen hatalı olan halka karşı şiddet göstermek tabiatıma uygun değildi. Yumuşak tedbirlerle de hükümet görevi yapılamazdı. 

Bu işten affımı talep etmek niyetiyle İstanbul'a geldim. Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa'nın, “Beni görme- den Erzurum valiliğini kabul etmesin” mealindeki tembihini, eşimin büyük amcası olan Hariciye mektupçusu Münir Bey'in Haydarpaşa'da elime geçen pusulasından öğrendim. O zaman İstanbul'a herhangi sebeple olursa olsun dönen büyükçe memurların doğruca saraya giderek saygılarını sunmaları âdet olduğundan ve bunun aksi birtakım söylentilere kapı açacağından ben de bu kurala uydum ve sarayda başkâtibin yanına gittim. Tahsin Paşa ziyaretimi güler yüzle kabul ederek, tarafıma verilen bu görevin, padişahın teveccühüne yeni bir delil olduğuna beni ikna etmek istedi. Padişahımızın teveccühünün başarımızın ilk şartı olduğunu ve bununla iftihar ettiğimi söyleyerek hürmetlerimin kendilerine iletilmesi ricasıyla yetindim. Görevi ret veya kabul anlamında bir kelime söylemeden yanından ayrıldım. 

Ertesi sabah gördüğüm Sadrazam Ferid Paşa, bana Erzurum koşullarını izah ederek memuriyetimin oraya çevrilmesinin beni çürütmek isteyen başkâtibin tertip ettiği bir oyun olduğunu ve bu nedenle reddetmemi hayırlı gördüğünü söyledi. 

Öğleden sonra saraya gittiğim zaman odasında görüştüğüm İzzet Paşa da aynı tavsiyede bulunarak bu memuriyeti kabul etmezsem nihayet açıkta kalacağımı, herhalde biraz zaman sonra diğer bir hizmete tayinimin tabii bulunduğunu ihtar etti. Bu iki kişinin açık bir iyi niyetle verdikleri nasihatler, zaten daha Ankara'da iken kendi kendime vermiş olduğum kararı bir kat daha pekiştirdi. 

Kitabet Dairesi'nde eski arkadaşlarımın kalem odasına girdim. Erzurum hadiselerine ait haberleşme evrakını okudum; kararım kesinleşti. Başkâtibin odasına giderek velinimetimiz efendimizin teveccühünün iftihar sebebim olduğunu söyledim: 

“ Anladığıma göre şu sırada Erzurum vilayetindeki işleri başarılı bir şekilde idareye muktedir olamayacağıma katiyen eminim, büyük bir utançla bu hizmetten affımı istirham ederim...” dedim. 

“Efendimiz bu memuriyeti size vererek büyük bir lütufta bulundular. Nasıl kabul etmezsiniz?” yolundaki şikâyetine karşı da, “Padişahımızın teveccühünün bu yeni eserinin kıymetini takdir ediyorum. Ancak görevi layıkıyla yerine getiremeyeceğimi bile bile böyle mühim bir hizmeti kabul etmek ve sonunda belki çözümü daha 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zor bir duruma meydan vermek, padişahın lütfunu ve nimetini inkâr etmek olacaktır. Bundan dolayı çekinmek değil; fakat affımı talep edişim, yapamayacaklarımın farkında olarak bir sadakat vazifesidir” dedim, çekildim. 

Ertesi günü Tahsin Paşa beni yanına çağırdı. 

“İstifanızı arz ettim, efendimiz memnun olmadılar. 
Yapabileceğinize inandıkları bu hizmetten kaçmanızda- ki hakiki sebebin ne olduğunu sordular. Bu vazifeyi kabul ederseniz vezirlik alabilmenizin mümkün olacağını da beyan buyurdular” dedi. 

“Efendimizin hangi lütfuna teşekkür edeceğimi bilemiyorum; acizlik ve utanç içindeyim. Fakat maruzatımın istifamın hakiki sebebi olduğuna lütfen itimat buyurmalarını yüce takdirlerine bırakırım.” 

Bir iki gün görünmedim. Ramazan geldi. İkinci akşamı iftara gitmeyi, o zamana göre, usule uygun gördüm. 
Başkâtibin dairesine gelen misafirlere takıldım. Yemekte doğal olarak bizim işe ait söz geçmedi. Sofradan kalkınca kâtiplerin yanına gittim; misafirler dağılıp da ortalık tenhalaşınca başkâtibe neticeyi sordum. “Mademki Erzurum'a gitmek istemiyor; Ankara'ya geri dönsün” buyurdular, dedi. 

Başkâtip bu iradeyi bana istemeyerek bildirdiğini tavır ve haliyle anlatmaktan kendini men edemiyordu ve o zamana kadar hatır için gösterdiği güler yüzü de unutmuştu. Padişahın adalete uygun bu kararından dolayı saraya en samimi teşekkürlerimi arz etmesi ricasıyla kalem odasına döndüm ve orada kendime bir kahve 1smarlayarak hem keyfimi tamamladım, hem de iradenin yazılmasını bekledim. Çünkü başkâtip paşanın bazen yazılmaktan nasibi olmayan sahte iradeleri sözlü olarak duyurduğuna zamanında şahit olmuştum. 

Biraz sonra bizim memuriyete ait olan iradeyi de kâtip beylerden biri yazdı. Okudum. Tahsin Paşa'nın sözlü ifadesini biraz taklit etmiş. Çünkü padişah iradesini, “Falan kişi tayin edildiği Erzurum valiliğinden çeşitli sebeplerle affında ısrar ediyor. Ankara'da ise iyi işler yapmakta idi. Bu nedenle Ankara valiliğine iade edilsin” suretinde beyan etmiş; böylece de yazıldı. Yazan arkadaş ricamı yerine getirerek tezkereyi imza ettirdi ve sadarete gönderdi. Ben de eve geldim. 

Ertesi sabah Babıâli'de garip bir şaka yaptım. Bunu da hikâye edeyim: 

Babıâli'ye geldim, sadrazamı sordum. Henüz gelmemişti. Ramazan içindeydik. Fakat Dahiliye nazırını dairesinde buldum. Hadiseyi anlatmak niyetiyle müsaade almadan yanına girdim. Memduh Paşa gayet nazik ve terbiyeli, Babıâli'nin eski devlet adamlarından biriydi. 
Bu sebeple beni de pek iyi kabul etti, hatta kendisine olayın aslını anlatmaya vakit bırakmadan beni hoşnut ve teşvik etmek niyetiyle Erzurum'u methetmeye başladı. Niyeti iyi, mübalağası mazur idi. Fakat gösterdiği acele bende şaka yapma hevesi uyandırdı. Sözlerini istekle dinliyor göründüm. Bu hal yarım saat kadar devam ettikten ve artık, zannederim söyleyecek söz de bittikten sonra, “Efendim, bendeniz Erzurum'a gitmiyorum” dedim. Bu defa da hikâyenin devamını söylememi beklemeden ağzımdan çıkan bu ilk cümleye o kadar şaşırdı ki bu “gitmiyorum” kelimesini padişah iradesine karşı gelmek manasında sandı. Böyle bir âsi ile yarım saat baş başa görüşmekteki mahzuru düşünerek sıkıntıya düştüğü yüzünde okunuyordu. Bu endişesini gidermek için derhal, “Padişah efendimiz, Ankara valiliğine iademi ferman buyurdular, irade dün gece Sadaret'e tebliğ olundu” dedim. Karşısında bir günahkâr yerine padişahın lütfuna mazhar olmuş bir bahtiyar görmekten dolayı memnuniyetle o soğuk diyara gitmekten kurtulduğum için beni tebrikle söze başladı. Yarım saat kadar da zavallı Erzurum'un aleyhinde mümkün olan her şeyi söyledi. Bu ani değişiklik ve çelişki eski Babıâli terbiyesinin desteklediği, ancak tatbik etmediği bir haldi. Fakat 

benim o terbiye ile yeterince yakınlığım olmadığından 

garipsedim. Fakat sonuçtan o kadar memnundum ki bu 

gariplik bile hoşuma gitti. Birkaç gün sonra 1324 mali 

yılı“5 (1908) Martı”nda Ankara'ya döndüm. Öyle zannederim ki tekrar gelişim Ankaralılarca fena karşılanmadı. 
ve 

Bu tarihten temmuza kadar gündelik işlerle vakit geçirdik. Temmuz'un onuncu cuma günü sabahı erkenden bir telgraf getirdiler. Sadrazam Said imzasıyla çekilen bu telgrafta Kanun-ı Esasi'nin yeniden yürürlüğe konulduğu ilan ediliyordu. Gerçi Ferid Paşa'nın ayrılmasından önce, redif taburlarından bir kısmının silah altına alınması, bir iki gün sonra da bu taburların sevk edilmeyip yerinde alıkonulması gibi Sadaret'ten biri diğerini feshe- den pek çok tebliğ olduysa da Rumeli'de yaşananlardan malumatımız yoktu. Bu sebeple Said Paşa'nın telgrafı başlangıçta tuhaf karşılandı. Fakat cuma tatiline bakılmayarak derhal kopyaları şehrin münasip yerlerine asılmak üzere belediyeye gönderildi ve bütün civar yerlere de ilan edildi. Fakat Ankara halkında hiçbir tesir meydana getiremedi. 

Ne zaman ki İstanbul gazeteleri geldi, başkentteki gösterilerin gazetelerdeki ayrıntısı, özellikle o zamanki İkdam gazetesinin kuyruklu yaygaraları redif zabitlerinin uyanmasını sağladı. Rumeli'deki askeri isyan -zabitlerden bazılarının daha evvel İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne girmiş olmalarından istifadeyle— Selanik'teki komite tarafından kendine mal etmişti. Rumeli'nin hemen her kazasından bütün Anadolu şehir ve kasabalarına “İttihad ve Terakki Cemiyeti ... Şubesi” imzasıyla “falan mahal, İttihad ve Terakki Şubesi” adresine peş peşe telgraflar yağdırılmaya başlandı. 


65 mali yıl (sene-i maliyye): 1 Mart'tan itibaren başlaması maliyece ka- 


bul edilen yıl (e.n.). 
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Ankara'da Telgraf müfettişi iken biraz evvel jurnalciliginin mükâfatı olarak Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü'ne tayin edilmiş olan, şimdi ismini unuttuğum adam da bir demet telgrafla yanıma geldi. “Bu telgraflar, Ankara İttihad ve Terakki Şubesi adresine gönderilmişse de burada şubeyi bulamadık. Kime teslim edelim?” deyince, “Kime gönderildiği bilinmeyen telgraflar hakkında yapılan işlemi yapın” cevabını verdim. “Fakat bu telgraflar resmi işaretiyle ücretsiz çekiliyor” dedi. Başmüdür efendinin suçlarını örtmek için gösterişli bir fesatlığa çalıştığını anladım. “Mademki telgraflar resmi, fakat gönderileni bilinmiyor, buradaki en büyük mülkiye memuruna teslimi lazım gelir! Buraya bırakınız” dedim, bıraktı gitti. 

Ondan sonra halkı hükümete karşı isyana davet eden bu türlü telgraflar artmaya başladı ve masanın kenarında epeyce yüksek bir yığın oluştu. Başmüdür efendi, bu defa da müstakbel efendilerine yaranarak keçesini sudan kurtarmaya çalıştığı için, telgrafların bende alıkonulması işine gelmemişti. Bu nedenle, çıkarılan gürültülerle harekete geçen bazı redif zabitlerinin, o sırada Redif Fırkası Kumandanlığı'na vekâlet eden Mirliva (tuğgeneral) Osman Paşa başkanlığında bir “İttihad ve Terakki Kulübü” kurmaya kalkıştıklarını duymuş, telgrafların birer nüshasını da Osman Paşa'ya götürmüştü. 

Redif zabitlerinin bu teşebbüsünü memleketin huzur ve asayişi için tehlikeli gördüm. Müftü Rifat Efendi'yi (sonra Diyanet İşleri başkanı) davet ederek durumu ve sakıncalarını anlattım. Bu kulübün, kendisinin başkanlığında, güvenilir yerlilerden kurulmasını ve bu tür teşkilatlarda ortaya çıkabilecek mahzurların def edilmesini tavsiye ettim, düzenli bir kulüp kurulması hareketini de el altından takviye ettim. 

Memleketin Müslüman ve Hıristiyan halkı, yavaş yavaş, kişi hürriyeti, adalet, cemaatin eşitlik ve kardeşliği gibi kazanımlara kavuşma hayaliyle Meşrutiyet fikrine 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ısınmaya başladılar. Önce Rumlar, sonra Ermeniler ve Ermeni Katolikleri valiyi, memurları ve her cemaatten ileri gelenleri davet ettiler. Bu toplantılarda konuşmalar yapıldı. İdadi mektebinde de bir toplantı yapıldı. Orada da muhtelif unsurlar arasında bundan böyle, dostluk hatta kardeşlik kurulması lüzumuna dair sözler söylendi. Özetle tam bir birlik için, hazır bir zemin var gibi göründü. 

Fakat her tarafta az çok görünen bütün bu nümayişler dokuz ay sonra feci Adana olaylarının çıkmasına mâni olamadı. Zaten işin ta başında söylenen sözlerin, yapılan şeylerin kişisel hırslardan ileri geldiği, durumun farkında olanlar için açıktı. Fakat padişah iyi bilinen vehmi ve cahilliğiyle, etrafındakilerin her biri de kendilerini kurtarmak gayretiyle metanetlerini kaybetmişti. 
Babıâli'de ve diğer dairelerdeki devlet adamları da ya kendini koruma yahut hürriyet ve adalet davasına karşı hareket etmekten çekinme kaygısıyla, durgunluk içindeydiler. Bu boşlukta ortaya çıkan yaygaraların gürültüsü arasında “kaldırım altındaki menfezlerden”6 neler çıkmadı?! 

Ağustos ortasına doğru Halep valiliğine atandığım- dan Ankara'ya veda ettim.57 


66 Sümbülzade Vehbi'nin “Sühan” kasidesinin bir beytinden alınmıştır 
(A.R.R.). 

67 Kitabın Türkiye Yayınevi tarafından yapılan ilk baskısında bu bölümü 
izleyen Kudüs bahsi, kitabın bu baskısında, olayların akışına uygun olması için “Servet-i Fünun” başlıklı bölümden sonraya alınmıştır. 
Bkz. s. 81. 
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Halep 


Meşrutiyet ilan edilince 


1324 (1908) senesi Eylülü'nün birinci günü Halep'e 
ulaştım. Şehri tam bir “fevza” (anarchie) halinde buldum. Bütün manasıyla büyük bir şehir olan Halep'te bu halin devamı vahim neticeler doğurabilirdi. Evvela, Cemiliye mahallesi ile Eski Halep arasındaki Menşiye denilen, “Hac Hamdu”lar (apacbes) mahallesi, şehre hâkim olmuştu. Halkın can ve mal güvenliği yoktu. Sokaklarda açıkça adam yaralama ve öldürme mubah gibiydi. En başta bu halin düzeltilmesini gerekli gördüm. 
İşe başladığımın üçüncü günü de jandarma kumandanına yazılı emir verdim. Buna göre, “Şehrin her tarafında, polis refakatinde jandarma kolları gezdirilecektir. Şuna buna sözle veya fiilen saldıranlar kendi rızasıyla veya zorla hemen derdest edilip adliyeye teslim edileceklerdir. Şayet emre itaat etmeyerek zabıta kuvvetine karşı da fiilen saldırıda bulunup silah kullanmaya cüret edenler olursa önce kanuna uymaları hatırlatılacaktır. Emre uymayanlara karşı aynı biçimde silah kullanılarak her koşulda, gece ve gündüz memleketin asayişinin mükemmelen korunmasında zerre kadar ihmal gösterilmemesi gerekmektedir.”68 Hükümetin bu kararını sokaklara asılan yazılarla tüm halka ilan ettim. 


68 Tekrar edeyim ki, yanımda evrak saklamamış olduğum için zikretti- 


ğim kâğıtların ibaresini değil, hatırımda kalmış olan mealini kaydediyorum (A.R.R.). 
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Halep'te panayır 


Halk ve özellikle de Hac Hamduların gözünde hükümet demek acizlik demek olduğundan kendini hükümete hâkim görmeye başlayan güruh, bu uyarıyı ciddiye almadı. Jandarma kollarını silah kullanmak mecburiyetinde bıraktılar. İki günde birkaç kişinin yaralı bir şekilde derdest edilmesi hükümet kuvvetinin hakiki olduğunu halka anlatmaya ve saldırıların önü alınarak herkesin rahatça işiyle, gücüyle meşgul olmasını temin etmeye yetti. Sokak asayişi sağlanmıştı. 


İttihad ve Terakki kulüpleri 


Şimdi İttihad ve Terakki kulüplerinin körükledikleri kargaşayı da bertaraf ederek vilayetin merkez ve civarında memurların görevlerini korkusuzca ve serbestçe yapmalarını sağlamak, memleketin şeref ve haysiyet bakımından ileri gelenlerini alçakların şerrinden korumak valinin vazifesiydi. Fakat bütün memleketin üstünde kanat geren his ve emel, hükümet merkezine hâkim olan zaaf ve tembellik, bu işin ani tedbirlerle bitirilmesine engeldi. 
Kulüpler kâh kin ve düşmanlık göstermek, kâh menfaat 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temin etmek ve her iki halde de hükümet nüfuzunu ellerine almak emeliyle memurları tehdit ederek baskı yapıyorlardı. Bu nedenle ve ayrıca halkın işlerinin yürümesinde çıkardıkları zorluk ve engelleri ortadan kaldırmak için etkili bir yöntem kullanmak ve bu yöntemi uzunca müddet devam ettirmek gerekiyordu. 

Memleketimizde hükümete geçmek isteyen bütün teşekküller gibi İttihad ve Terakki kulüpleri de, ancak memurların atanması ve görevden alınması yetkisinin kendilerinde olduğunu göstermek suretiyle, halkın gözünde hükümet nüfuzuna sahip görünmeye çalışmaktan başka bir şey yapmazlardı. Nitekim Meşrutiyet'in ilk aylarında her tarafta memurları sürgüne göndermek ve görev yerlerini değiştirmek ile işe başladılar. Bana da hemen her gün, filan kaymakamın görevden alındığı, filanın şu memuriyete tayini gibi isteklerin olduğu, yalnız “İttihad ve Terakki Kulübü” mühründen başka imza olmayan kâğıtlar getirmekten usanmadılar. Her gelen kâğıdı okudum; önümdeki masanın boş gözünden birine koydum. 
Dört, beş ay sonra o gözde bir hayli kâğıt birikti. Halkta da İttihad ve Terakki kulüplerinin memurlar hakkındaki şikâyetinin hükümetçe işitilmediği kanaati oluştu ki hükümet üstünde hükümet kurmaya çalışan kulüpler için en etkili ayak bağı buydu. 

Bu kulüpler, bilhassa Halep'teki kulüp, yerli olarak —hayli zaman evvel servet ve iktidarını kaybetmiş— bazı eski hanedanın fakir ve soysuz evladıyla bazı Hac Hamdulardan ve bulanık suda avlanmak arzusunu kendilerine sermaye edinen alçaklardan oluşuyordu. Yabancı olarak da Halep'e ya sürülerek yahut Reji gibi bazı kuruluşlara mensubiyetle gelmiş eski jurnalciler ve bir de “istemezük” avazlarıyla bağırmaktaki maksadının ne olduğunu bilmeyen yeniçeri gibi, ne istediğini kendisi de anlamamış bazı memurlar vardı. Hükümet kuvvetinin bunların eline geçmesi büsbütün zayıflık ve anarşi demekti, memleketi doğruca çöküşe götürecek bir felaketti. Vilayetlerin hepsi bu felakete kapıldığı anda bu koca devlet, içi çürümüş eski bir çınar gibi rüzgârın ilk hamlesinde devrilebilirdi. Binaenaleyh buna razı olmak şöyle dursun müsamaha bile vatana karşı hıyanetti. 

Hal böyleyken, kulüpçülerin zararlı eylemlerinin gerçekleşmesine engel oluşum İstanbul'daki yeni devlet adamlarının fikrine uygun gelmedi. Vilayetlerde hükümet kuvvetinin sağlam olması halinde devletin de gücünün artacağını, o sırada kendi mevkilerinin de güçleneceğini bile idrak edemediler. 

Meclis-i Mebusan seçimlerine başlanacağı zaman Selanik genel merkezinden bir telgraf aldım. Bunda, daha önceden bilinen derebeylerinin mebus seçilmesine meydan verilmemesi tavsiye ediliyordu. Başka valiler de böyle tavsiyeler aldılar mı, bilmem. Fakat ben birtakım iltifatlı sözlerle seçime müdahale etmeye davet ediliyordum. Valilerin, müntahib-i sâni“? olarak seçilecek adamları tayinle halka sunmaları, bence milli hâkimiyet fikrini fiilen iptal demekti. Fransızların İnsan Hakları Beyannamesi'ni hakikatlerin özü saydığını iftiharla ilan eden, istibdada karşı yürüdüğünü söyleyen İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin ilk adımında gösterdiği bu çelişki, işin içine karışan ciddiyetsizliği ispat için kâfidir. Ancak yeni devlet adamlarının kabiliyetsizliklerine, teorik ve pratik yetersizliklerine ve hele de ciddiyetten mahrumiyetlerine Meşrutiyet'in daha birinci ayında kanaat etmiş olmakla beraber, bana verilen vazifenin ciddiyet ve kutsallığına riayet etmeye kendimi vicdanen borçlu biliyordum. Genel merkeze yazdığım cevapta, valilerin seçilecek kişileri halka telkin etmelerinin milli hâkimiyeti ihlal edeceğini bildirdim. Bununla beraber, bu müdahaleye izinli olan valilerin mesela padişah tarafından gelecek tavsiyelere uymaları ihtimalinin de zayıf olmadığını da 


69 müntahib-i sâni: İki dereceli seçim sisteminde, müntahib-i evvelin ya- 


ni birinci seçmenin, vekilleri seçmesi için seçtiği ikinci seçmen (e.n.). 
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Bir grup müntahib-i sâni 


ihtar ettikten sonra, “Halkın, müntahib-i sânileri, onların da mebusları seçmekteki tam serbestliklerini kısıtlamak yahut seçimlere hile karıştırmak elimden gelmez. 
Ancak seçimin kanuna, usul ve nizama uygun yapılmasını, bu önemli işe ne amaçla ve ne taraftan olursa olsun fesat karıştırılmamasını temin etmeyi vazife bilirim!” 
demekte tereddüt etmedim. 

Meşruti idarenin temeline temas eden bu doğru sözün genel merkezce hoşnutsuzluğa ve aleyhimde fena bir not verilmesine neden olacağını biliyordum. Fakat başladığımız Meşrutiyet tecrübesi başarılı olursa, devleti belki tehlikelerden kurtarabilecek, aksi takdirde ise harap edecekti. Bunu tahmin ettiğim için birtakım kusurlu ellerin oynattığı kukla haline gelerek memleketimin harap olmasında az çok hissedar olmayı çirkin görüyordum. Genel merkez cevabıma sessizlikle karşılık verdi. 


Kâmil Paşa hükümetinin düşüşü 


Seçimler bitti, mebuslar İstanbul'a gitti, Meclis-i Mebusan açıldı. Önceleri İzzet Abid Holü Paşa'ya bağlı iken İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne de giren Hüseyin Hilmi 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Paşa, bu yeni mensubiyet sayesinde Kâmil Paşa başkanlıgındaki kabinede Dahiliye Nezareti'ne sokuldu. Kargaşa- ya karşı muntazam bir hükümet kurmaya çalışan Kâmil Paşa, başlangıçta bir hayli tereddütlerden sonra nihayet İstanbul'da yerleşmeye cesaret edebilen İttihad ve Terakki genel merkezinin nefretine mazhar olanların başında geliyordu. Harbiye nazırlığına getirilen iyi yürekli, fakat basit fikirli Ali Rıza Paşa'yı bizzat kendisinin onayıyla değiştiren Kâmil Paşa'nın bu hareketi Kanun-ı Esasi hükmünü ihlal gibi gösterilmiş. Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, “Sadrazamın hareketi istibdadı iade etmektir” iddiasıyla istifa etmiş. Meclis-i Mebusan'da verilen istizah takriri (gensoru önergesi| üzerine sadrazam hemen o gün meclise davet olunmuş. Davete icabetle, gelecek celsede hazır bulunacağını cevaben bildiren sadrazamın tezkeresi mecliste okunmuş. Her taraftaki usul ve örneklerinin aksine olarak derhal ve gıyaben çoğunlukla hükümete güvensizlik oyu verilip kabinenin düştüğü ilan edilmiş.” Hüseyin Hilmi Paşa da İzzet Abid Paşa'nın yardımlarıyla, Sultan Hamid'den alamadığı sadrazamlığı, bu işteki gayretine mükâfat olarak İttihad ve Terakki merkezinden alma başarısını gösterip muradına ermiştir. 


31 Mart Vakası”! 


İttihad ve Terakki genel merkezinin İstanbul'a yerleşmeden evvel her ihtimale karşı kendini korumak için, 


70 Kâmil Paşa'nın lisanında açıklık, sesinde genişlik yoktu. Meclisten 
süre istemesi, cevabını yazıp okutturmak amacına dayandığından olmalıydı. Bunu Mebusan Meclisi'nde de anlamayan kimse yoktu. 
Gene de bundan istifadeyle sadrazamın yokluğunda güvensizlik oyu verilmesi yolsuzluğu suçu işlendi (A.R.R.). 

71 Kitabın ilk baskısında bu bölüm, “Adana vakası” başlıklı bölümden 
sonra yer almaktadır. 31 Mart Vakası, Adana Vakası'ndan bir gün önce, 13 Nisan 1909'da başladığı için bölümlerin yerleri bu baskıda değiştirilmiştir (c.n.). 
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Selanik'ten getirttiği iki tabur askerin başladığı isyan hareketi diğer taburlara yayılmış ve İstanbul'da 31 Mart Vakası” adıyla anılan askeri kalkışma olmuş. İşittiğime göre, o anda İttihad ve Terakki elebaşıları ortadan kaybolmuş. Bununla beraber Meclis-i Mebusan toplantıları devam etmiş. Halep'ten İstanbul'a mebus olarak gelen vilayet idare meclisi başkâtibi Mustafa Efendi, Ahmet Rıza Bey'in yerine meclis başkanlığına seçilmiş, Hüseyin Hilmi Paşa, kendini kenara çekmiş, sadarete gelen Hariciye eski nazırı Tevfik Paşa da eski devlet adamlarından oluşan bir kabine kurmuş. 

Çok geçmeden Rumeli'de toplanan bir kalabalık, başlarında galiba o zaman Kosova valisi olan Mahmud Şevket Paşa bulunduğu halde Hareket Ordusu adıyla İstanbul'a doğru yola çıkmış. Edirne'de Salih Paşa'nın7? 
aldığı tedbirlerle İkinci Ordu askerinin ve Çatalca müdafaa hattındaki topçuların engeli olmadan o zamanki ismi Ayastefanos olan Yeşilköy'e erişmiş. Âyan ve Mebusan heyetleri Hareket Ordusu'nu karşılama gösterisiyle Yeşilköy'e giderek orada birleşmiş ve Meclis-i Milli (assembide nationale) halinde ve âyan reisi Said Paşa'nın başkanlığında toplanmış. 

Yine işittiğime göre İstanbul'da 1. ve 2. fırkaların 
|(tümenler| toplamı otuz bini aşıyordu. Bunların silah 
ve teçhizatı şüphesiz Selanik*ten gelenlerinkine üstündü. 
Buna rağmen Sultan Hamid memleket içinde kan dökül- 

72 Rumi takvimc göre 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) tarihinde Taşkışla”daki Avcı Taburlarının ayaklanmasıyla başlayan ve 24 Nisan'da Hareket Ordusu tarafından bastırılan bu isyandan sonra 11. Abdülhamid tahttan indirilmiş, yerine V. Mehmed Reşad geçirilmiştir (c.n.). 

73 Salih Paşa bir ara sadrazam tayin edilip kısa bir zaman zarfında 16 
Mart 1920 tarihli vahim olaya şahit olan, ardından İtilaf Devletleri 


tarafından verilen nota üzerine istifa eden kişidir. Bu nota meselesinden yeri geldiğinde bahsedilecektir (A.R.R.). 
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memesi için askerini müdahaleden men ederek?”* Hareket Ordusu'na İstanbul yolunu açık bırakmış. Mahmud Şevket Paşa'nın Yeşilköy”den saraya gönderdiği telgraf arizasındaki”! yalancı teminata doğal olarak inanmayıp saltanatı bıraktığını Sadrazam Tevfik Paşa aracılığıyla Meclis-i Millöye resmen bildirmiş. Fakat Meclis-i Milli?*de bulunanlar, özellikle padişahın en büyük lütuflarını görenler bununla kanaat edememişler, saltanattan ayrılması değil indirilmesi gerektiğinde ısrarcı olmuşlar. Bunun üzerine Meclis-i Milli, 31 Mart isyanının Sultan Hamid tarafından çıkartıldığı iddiasına dayanarak, padişahın saltanattan çekilme veya indirilme şıklarını ileri süren fetvanın ikinci şıkkında karar kılmış. Yani açık bir kapıyı kırıp içeri girmek kadar mantıksız bir iş görmüştür. 

Sonradan Meclis-i Milli?nin de, fetva makamının da iddialarının asılsız olduğu İttihad ve Terakki liderlerinden birinin diğerleri tarafından yalanlanmayan itirafıyla meydana çıktığı zaman, yapılan fenalığın derecesi anlaşıldı. Böyle bir fetvayla bir padişahı devirip sonra memleket halkına meydan okuyan çılgınca bir zorbalıkla fetvanın uygulanmasında meclisin hatasını ilan etmek yerine saltanatının devamı istenilmeyen padişahın feragatini kabul edivermek daha ciddi, daha ağır bir davranış olurdu. Böylelikle meclisin de cemiyetin de bir dereceye kadar haysiyetleri korunurdu. 

Sultan Hamid, hayatını ve tahtını hayali bir düşman saldırısından kurtarmak için otuz seneden beri hazırladığı otuz bin kişilik bir kuvvete —hizmetine hazır olmasına ve bu işte başarılı olacağından da emin bulunmasına rağmen— millete karşılıklı kan döktürmekten çekindiği için askeri hareketi yasaklamıştı. Bütün bunların sonunda Sultan Hamid memleket hizmetine binlerce Türk 


74 Bu olaylar sırasında İstanbul'da bulunmadığım için ancak işittiklerimi yazıyorum (A.R.R.). 
75 ariza: Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe (e.n.). 
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erini iade etmiştir. Bu askeri, sadece birkaç yüz kişi, iki sene içinde müdafaa bahanesiyle Rumeli dağlarında soguktan ve açlıktan öldürüp eritmekle hem intikam aldı, hem de rütbelerini bir kat daha artırdı. Acaba tarih, Meşrutiyet hükümeti ile Sultan Hamidi kıyasladığında ne hüküm verecektir? 

Her neyse, Sultan Hamid'in bu akıbeti bütün günahlarının kefareti sayılsa gerektir. 


Adana vakası 


Birkaç ay sonra Adana vilayetinde Müslüman ve Ermeni halk arasında büyük bir katliam olduğunu işittik. Bu olay hızlıca yatıştırılamadı.76 

Adana vilayetinde Müslüman ahali kesin olarak çogunluktaydı. Bununla beraber Cebelibereket (Osmaniyel) ve Kozan sancaklarında Ermeni nüfusu yoğun ol- 


76 14 Nisan 1909'da Adana'da Ermeniler ile Müslümanlar arasında 
patlak veren çatışma, İstanbul'da bir gün öncesinde başlayan 31 
Mart Vakası nedeniyle uzun süre bastırılamamıştır. Durulmuş gibi gözüken olaylar 25 Nisan'da tekrar başlamış, çatışan taraflar ağır kayıplar vermiş ve ancak Mayıs ayında son bulmuştur (e.n.). 
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duğundan bu sancaklara komşu Halep vilayetine bağlı yerlerde heyecan oluştu. Kargaşadan istifade eden yağmacıların tahrikleriyle kavga Amik ovasındaki Kürt ahaliye, oradan da Kırıkhan üzerinden Antakya'ya kadar yayıldı. Bunun önünü almak için üç gün sırayla sabahtan gece yarısına kadar telgraf başında karışıklığın gidişini gözümle görüyor gibi takip ettim. Fakat çığırın- dan çıkmış halkı durdurmak için jandarma kuvveti yetersizdi. Asker kuvveti yetiştirmek de mümkün olamadı. 
Çünkü hepsi bir taburdan ibaret olan nizamiye askerini Antakya'ya gönderip Halep'i müdafaasız bırakmak tehlikeliydi. Mevcut süvari hareket edebilseydi, hem Halepte kâfi kuvvet kalacak, hem de süvari asker hızlıca Antakya önlerine gelerek ahaliyi kasabaya girmelerini engelleyerek yerlerine iade edecekti. 

Ne yazık ki süvarinin atları yoktu. Halep redif taburunu sevk etmek istedim. Bu taburun da çadırları, hatta karavanaları olmadığı ileri sürülerek hareket edebilmesi için binbaşısı tarafından bitmez tükenmez isteklerde bulunuldu. Sonunda taburu yerinden oynattık, Antakya'ya kadar gönderebildik. Fakat askerin oraya ulaşmasından önce Antakya hücuma uğramıştı. 

Bu olay üzerine redif taburunun ulaşmasıyla kasabada idare-i örfiye (sıkıyönetim| ilan edildi. Bir divan-ı harp |askeri mahkeme| kurularak incelemelere başlandı. 
İş biraz ağırca gidiyor, bu durum bazı şikâyetlere sebep oluyordu. Bu nedenle araştırmanın hızlanması ve denetlenmesi için bizzat Antakya'ya gittim. İtiraf ederim ki ne Antakya'da ne de Kırıkhan denilen ufak köyde Ermenilerin, saldırı şöyle dursun, beklenmedik saldırılara karşı müdafaa bile edemedikleri anlaşılıyordu. Harap olan yerleri mümkün olduğu kadar tamire ve divan-ı harbin soruşturmalarını düzenleyip genişletmeye çalıştım. 
Daha sonra psikolojik ortamı güven vermeyen vilayet merkezine dönmeye mecbur oldum. 
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Halep'te bubran 


Halep'in Müslüman ve Hıristiyan ahalisi arasında müthiş bir güvensizlik vardı. Her iki taraf da diğerinin hücumuna karşı müdafaa niyetiyle silahlanmıştı. Birkaç yüz aile çeşitli devletlerin konsolosluklarına sığınmışlardı. 
Sinirlerde öyle bir gerginlik vardı ki bir akşam geç vakit hükümet dairesinde çalışıyorken, çarşıdaki dükkânların kapatıldığını haber aldım. Araştırma için gönderdiğim jandarma kumandanı, bütün bu telaşın çarşıda çökertilen bir devenin şiddetle böğürmesinden kaynaklandığını, vaktin geç olmasına rağmen zabıtanın zihinleri sakinleştirmek için dükkânları açtırdığı haberini getirdi. Ufak bir hadise büyük bir olaya sebep olabilecekti. Onun için evvela Halep nizamiye taburunun iki bölüğü, her ihtimale karşı toplu olarak şehir dışındaki kışlada bırakıldı. 
Diğer iki bölükten polis ve jandarmaya ek olarak şehir içinde geceli gündüzlü dolaşmak üzere kollar oluşturuldu. Kulübe mensup zabitleri mahallelere dağıtarak her birini oraların asayişinden sorumlu tutacağımı ilan ettim. Bu tedbir, bazı kulüp taraftarlarının fazla taşkınlıkla memlekette bir felakete sebep olmamalarını sağlamaya yarayacak ihtiyati bir düşünceye dayanıyordu. Polis, jandarma ve asker kollarına, en ufak bir hadisenin bile en etkili biçimde derhal bastırılması, genişlemesine meydan verilmemesi, gerektiğinde silah kullanılması emrini verdim. Bu hal bir müddet böyle devam ettikten sonra nihayet Sultan V. Mehmed'in tahta çıkmasıyla eski hale geri dönüldü. 

Şöyle ki: Sultan Mehmed'in tahta çıktığı haberi gelir gelmez, bundan nasıl istifade edilebileceğini düşündüm. 
“Üç gün sürekli olarak bayraklar ve fenerlerle şehrayin”? 


77 şehrayin: Donanma. Osmanlı şenliklerinin üçüncü bölümü olan gece 


eğlenceleri; bu eğlencelerde kandillerle çeşitli oyunlar yapılır, yüzlerce çeşit fişekle gösteriler düzenlenirdi (e.n.). 
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yapılacaktır. Bu süre içinde damlardan ve meydanlar- dan kimseye zarar vermemek şartıyla silah atarak sevinç gösterisinde bulunmak uygundur. Fakat bu sebeple başkasına zarar verenler derhal cezalandırılacaktır. Bunu bilerek herkesin ona göre edep dairesinde memnun ve müsterih eğlenmesi” lüzumunu ilan ettim. Bu genel silah boşaltmasının gergin sinirlere gevşeklik ve heyecanlara durgunluk getireceğini ümit ediyordum. Gerçekten de Müslüman ve Hıristiyan ahalinin üç gün devam eden şenliklerde eskisi gibi yan yana gezinmeleri ve dövüşmek için doldurulan silahların eğlenmek için boşaltılması, sinirleri ve yürekleri yatıştırdı. O kötü vaziyet tamamıyla değişti. Konsolosluklara sığınanlar da gönül rahatlığıyla evlerine geri döndüler. Silah seslerinin civar köylerden işitilip yardım maksadıyla köylülerin şehre akın edememeleri için bütün yollar süvari jandarmayla kestirilmişti. 
Bu bakımdan da uygunsuzluk olmadı. 


Halep'te 31 Mar?'ın akisleri 


İstanbul'da yaşanan hadiseleri o zaman uzaktan işitiyorduk. Duyulanların Halep'teki akislerine gelince: İttihad Kulübü taraftarları 31 Mart Vakası'nı haber alır almaz, “Kaçacak yer yok mu?” feryadıyla gerçekten kayboldular. Sonra Hareket Ordusu'nun fetihlerini duyunca kulübün kapılarını açarak en vatansever nutuklarla neler söylemediler! Suriye ve Filistin telgraf haberleşmeleri Halep merkezinden geçer, bu yolla Suriye ve Filistin kıtalarında da gerek özel, gerek resmi haberleşmelerde mahremiyet ve emniyet kalmamıştı. Daha garibi Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesiyle Sultan Hamid'in tahttan indirilmesi arasındaki 11 gün zarfında kulübe giren zabitler tarafından zapt ve işgal edildiği haber verilen telgrafhanelerin İstanbul'la resmi haberleşmeden kaçındıkları anlaşılıyordu. Yalnız Suriye Valisi Nâzım 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Halep 


Paşa'nın (Zaptiye eski nazırı) padişahın tahttan indirilmesine dair olan telgrafı ile Beşinci Ordu Müşiri Tatar Osman Paşa'nın, “Tahttan indirme icra edilmezse ordusuyla beraber İstanbul'a geleceği” tehdidini ihtiva eden telgrafı gibi cesaret eseri sayılan nadir şeyler için yol açıktı. 

Bu sırada makamıma gelen asker ve sivil üç dört kişilik bir heyet, Sultan Hamid'in tahttan indirilmesi lüzumunu telgrafla İstanbul'a bildirmemi istediler. 

“Eğer bana, vali sıfatıyla doğrudan doğruya, padişahın tahttan indirilmesini talep etmeyi teklif ediyorsanız unutmamalısınız ki benim burada valiliğim padişahın fermanına dayanmaktadır, hükmüm de sultanın vekili olarak devam eder. Asil, vekili görevden alır; ama vekilin asili değiştirmek istemesini ne akıl kabul eder ne hukuk. Şayet Halep vilayeti halkının bu arzusunu vali sıfatıyla İstanbul'a bildirmemi istiyorsanız, önce memlekette bu arzu var olmalı. Sonra bana halkın vekilleri 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tarafından bildirilmeli. Halbuki siz vilayet şöyle dursun, Halep şehri halkının bile vekâletine sahip değilsiniz, hatta şahıslarınızı da tanımıyorum. Sizin sözünüzle böyle bir telgraf çekersem sahtekârlık etmiş olurum. Vali sıfatıyla değil de milletten biri olmak haysiyetiyle bana böyle bir teklifte bulunmanızı ise elbette siz de benim gibi manasız görürsünüz” dedim, gittiler. 

Yine bu sıralarda yukarıda bahsi geçen Halep redif taburu binbaşısı yanıma geldi. Bağlılık bildirerek İstanbul'da Meşrutiyet ihlal edilirse, tamamıyla iadesi için derhal taburunu alıp doğruca İstanbul'a gideceğini ciddi bir tavırla söylemek istedi. Bir tabur askerin güvenliği, hayatı kendisine emanet edilen bir adamın ciddiyetsizliği bu dereceye götürmesini ve bu kadar mantıksız sözleri, içinde bulunduğu mahallin valisine karşı söylemesini ağır ve çirkin gördüm: 

“Bundan bir süre önce Antakya'ya göndermek istediğimiz taburunuzun hareket edebilmesi için ne zahmetlere katlandığınızı ve Antakya'ya ancak iş görmek fırsatı kaybolduktan sonra yetişebildiğinizi size hatırlatmaya lüzum görmüyorum. Malum olan bu hal ile bugünkü iddianızı nasıl bağdaştırırsınız bilemem.” 

Adamcağız sıkıldı; işi tatlıya bağlamak için gülümsedi, geçti gitti. Fakat Beşinci Ordu müşirinin çektiği telgraftaki iddia, tafra yapmaya çalışan binbaşının sözlerine rahmet okutuyordu. 


İttihad ve Terakki delegeleri 


Sultan Mehmed tahta çıktıktan sonra memleketin tek hâkimi kesilen İttihad ve Terakki Cemiyeti dost ve düşmana güç göstermek, 31 Mart isyanından eser bırakmamak için o günün düşkünlerinden Hüseyin Hilmi Paşa'yı sadaret makamına iade etmiş, “Büyük Efendi” lakabıyla tanınan Talât Bey'i de Dahiliye Nezareti'ne getirmişti. Az bir zaman sonra Halep'e İttihad ve Terakki genel merkezinden bir delege heyeti geldiğini işittim. Bu heyette bir ara şehremini olan Yusuf Ziya78, o zaman Adliye memurlarından, şimdi de galiba Temyiz Mahkemesi üyesi Fuat Hulüsi, fazilet sahibi merhum Naim Bey, ismini unuttuğum bir erkân-ı harbiye kaymakamı (kurmay yarbay|, Manastır jandarmasında zabit olarak tanıdığım bir binbaşı vardı. Heyetin ziyaretini kabul ettim. Tahminime göre heyeti teşkil eden kişilerden iki evvelkiler pek güzel Arapça konuştukları, Naim Bey de Arap edebiyatında ve dini ilimlerde çok geniş bilgi sahibi olduğu için Suriye'ye gönderilmiş, kaymakam ile binbaşı da bunların yanına gözlemci olarak verilmişti. Söz arasında Urfa mutasarrıfının değişmesi gerektiğinden bahsettiler. “ Araştıralım sonra icabına bakarız” diyerek geçiştirdim. 

Birkaç gün sonra tekrar geldiler. Urfa mutasarrıfı hakkındaki sözlerini tekrar ederek neye karar verdiğimi sordular. “Mutasarrıfın olumsuzlukları ne ise tespit ediniz. Araştırmamızı ona göre bir an evvel yapalım” dedim. 

Buna cevap olarak mutasarrıfın istibdat düşüncesinde olduğunu söylediler. 

“İstibdadı yalnız fikren mevcut ise nasıl bu sebeple görevden alınabilir ki. Fiilen bu istibdat görülmedikçe fikir ve niyet cezayı gerektirmez. Hatta ortada fiil olmadıkça niyetin varlığı bile ispat edilemez. Mutasarrıfın istibdada eğilimi olduğunu ispat edecek halleri ve hiç olmazsa beyanı ne ise onları söyleyin ki arzunuzu yerine getirmeye çalışalım” dedim. “Pekiyi, şikâyet maddelerini bildiririz” diyerek gittiler. 

Epeyce bir zaman sonra, fakat bu defa Arap edebiyatçılarından Şeyh Beşir Efendi ile Halep'te halkın say- 


78 Yusuf Ziya Bey, 18 Aralık 1918-4 Mayıs 1919 tarihleri arasında İstanbul belediye başkanlığı yapmıştır (e.n.). 
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gı duyduğu Şeyh Ahmet Efendi'yi de yanlarına alarak evime geldiler. Bir ara sözü yine Urfa mutasarrıfına getirdiler. “Bu zat hakkındaki şikâyetleri bildirecektiniz” dedim. Sözüme doğrudan doğruya cevap vermeyerek, “Fakat efendim, bu adamın istibdada olan eğilimi Urfa halkını üzüyor. Memurların halka güven vermeleri hükümetin başarı şartlarındandır” demek istediler. Yani mutasarrıfın şikâyet sebebi olabilecek bir kusuru bulunmadığını itiraf etmiş oldular. 

Urfa'daki kulüp heyetinin gönlünü hoş etmek için mutasarrıf aleyhinde gösterdikleri bu derece ısrardan sıkıldım, dedim ki: 

“Beyler, farz edelim ki sizi hoşnut etmek için mutasarrıfın görevden alındığını yazdım ve uyguladım. 
Adamcağız sebepsiz yere görevine son verildiği için aleyhimde Şüra-yı Devlet'e (Danıştay) müracaat etse de bunun üzerine resmen bir suale maruz kalsam ne diyebilirim? “İttihad ve Terakki Cemiyeti tarafından Halep'e gönderilen beylerin arzularına uydum? demek —büyük bir cezadan kurtulmak için bile olsa— elimden gelmez. 
Şahsımın ve memuriyetimin haysiyeti böyle bir alçaklığa ve o alçaklığın itirafına kesinlikle engeldir. Şiarım sizce bilinmediği için bu engellemeyi de bilemezsiniz. Belki buna benzer saptırmalarla başkasına mesuliyet yükleyeceğime ihtimal verebilirsiniz. Fakat sizi temin ederim ki ben Şüra-yı Devlette başkan veya üye olsam bu kadar alçak bir biçimde kendini kurtarmaya çalışan bir valinin bir daha devlet hizmetinde kullanılmamak üzere görevden alınmasına oy verirdim. Şüra-yı Devlet ne kadar hoşgörülü olsa Kanun-ı Esasi'de “Memurlar kanunen gerekli olmadıkça görevden alınmaz” denilmektedir. 
Buna aksi hareket suçtur. Yine Kanun-ı Esasi'de “Kanun dışı işlerde amire itaat, mesuliyetten kurtulmaya vesile olamaz? hükmü açıkken, farz edelim ki amirim de olsanız Size itaat için bu suçu işlememi mazur göremez. Urfa 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mutasarrıfı ile hususi tanışıklığım yoktur. Memuriyetim dokuz aya yaklaştıysa da evvela memleketteki karışıklığın, sonra Adana olaylarının etkilerinin silinmesi gibi olağanüstü işlerde gayret sarf ettim. Henüz civar bölgeleri dolaşmaya zaman ve imkân bulamadım. Burradan hemen mutasarrıfı koruduğuma ihtimal verilmemelidir. Sadece görevimi yapıyorum. Bunu biliniz ve boşa yorulmayınız.” 

Bu açık ve kesin söz üzerine erkân-ı harbiye kaymakamı bey, gücendi mi bilmem, doğrudan doğruya beni tenkide kalkıştı. “Fakat siz de memleketin hayrına çalışan vatansever adamların hükümeti aydınlatmak ve ikaz etmek için yaptıkları müracaatlarına cevap bile vermiyormuşsunuz” dedi. 

“Kulüpler tarafından gönderilen evrakı kastediyorsunuz sanırım. Bildiğim yanlış değilse devlet memurları resmi olarak, üstlerinde yahut emri altında bulunan veya resmi bir sıfatı olan diğer memurlarla haberleşirler. 
Bunun dışında aldıkları evrak iki türlü olabilir: Ya dilekçe ya ihbar. Dilekçenin gereğini yapmak, neticesini sözlü veya yazılı dilekçeyi verene bildirmek yeterlidir. İhbarın da bilinen bir şahsın imzası altında olması gereklidir. 
Çünkü ihbar, neticesi hükümetin araştırma yapmasıyla kalsa bile başkasına zarar verebilir. Böyle bir zarar olursa muhbiri mesul tutmak zaruridir. Kimliği bilinmeyen, imzası olmayan bir muhbir ise mesul edilemez. İhbardan zarar gören adam da çaresiz mağdur kalır. Siyasi kulüplerin bir manevi kişilik sayılıp sayılamayacağı hakkındaki kanuni hükmü iyice kestiremiyorum. Ancak bunların halen, kişiler gibi, hükümete dilekçeyle müracaat etmelerine bir sebep bulunamayacağı kanaatindeyim. 
Binaenaleyh bana gönderdikleri evrak sonuçta ihbar mahiyetindedir. Muhbiri sorumlu tutulamayan imzasız ihbarlar üzerine araştırma yapılmasına bile gerek olmadığı hakkındaki fikrimi şimdi söyledim. Kulüplerden gelen ve altındaki “Muhbir-i sadık? imzası yerine herhangi bir imza ve mühür bulunan kâğıtları okumak bile boşa zaman kaybı demektir. Bahsettiğiniz vatanseverler için, doğru zannederek ihbar ettikleri maddeler hakkında resmi memurlar aracılığıyla şimdiye kadar yaptırdığım araştırmaların hiçbiri maalesef bir muamele yapılmasını gerektirmedi” dedim. Akabinde kendilerinin Halep'e ne vazifeyle gelmiş olduklarını sordum. Muhatabım, “Evvela İttihad ve Terakki kulüplerini ıslah etmek, sonra istibdadın geri gelmesini engellemek için” dedi. 

“Kulüplerin ıslaha şiddetle ihtiyacı olduğundan bu vazifenizi takdir ederim. Fakat istibdadın geri gelmesine ne suretle mâni olabileceğinizi anlayamıyorum. Çünkü hükümetin mahiyeti merkezde anlaşılır. Devlet merkezinde ciddi bir Meşrutiyet idaresi geçerliyken bazı vilayetlerde mutlakıyet kurulması imkânsızdır.” 

“Ancak Urfa mutasarrıfının istibdat fikri taşıdığın- dan bahsetmiş olduğunuza göre bu kelimenin manası hakkındaki fikir ve düşüncemizin farklı olduğunu sanıyorum. Onun için, bu konudaki düşüncemi biraz açayım. Bence istibdat, devlete ve halka ait işlerin, bir kişi veya kişilerin keyif ve hevesine göre idaresi demektir. 
İstibdat altındaki memleketlerde de kanun vardır. Ancak böyle memleketlerde kanunlar halkın hürriyet ve adalet itibariyle haklarını muhafaza için değil, bir veya birden çok kişinin -sırf kişisel menfaat veya görüşleri itibariyle— tatminleri için düzenlenir. Bu kanunlar görünürde meşruti gibi olsa, bazı hükümetlerde mebusan meclisi tarafından tasdik edilmiş olsa bile yine istibdat mahiyetinden kurtulamaz. Fakat herhangi bir hükümet şeklinde olursa olsun, memurlar yalnız yürürlükte olan kanunları uygulamakla mükelleftir. Bundan dolayı kendilerine müstebit denilip mesul tutulamazlar. Görevleri kanunu uygulamakla sınırlı memurlar için istibdat ancak kanuna aykırı hareket, yani meşruti idarelerde mebusların, istibdat cereyan eden yerlerde de kanun yapma hakkına sahip olanların arzu ve rızalarına muhalefet demektir ki, bu gibi eylemlerin ispatı da, bertaraf edilmesi de kolaydır. 

Bu görüş doğru ise vilayetlerde —Meşrutiyetle yönetilen bir merkeze rağmen- istibdat kurmak için, öncelikle merkezden ayrılıp bağımsız olmak gerekir. Tıpkı zamanında Mehmed Ali'nin”? Mısır'da yaptığı gibi. Böyle bir harekete cesaret ederek başarılı olan bir valinin kurduğu istibdada engel olma vazifesini sizler gibi birkaç kişiden oluşan ve maddi gücü olmayan bir heyete vermek ileri görüşsüzlüktür. Çünkü isyanı göze alan bir vali için, birkaç kişinin çıkarmaya çalıştığı engeli bir anda yok etmekten kolay bir iş olamaz. 

Özetle istibdadın geri gelmesine meydan vermemek gayretini devletin merkezi idaresine terk ederek —-ben de dahil olduğum halde— buradaki memurların, kanuna aykırı hareketlerini mercilerine delilleriyle birlikte bildirmek vazifesiyle hükümet merkezinden yetkili bir “teftiş heyeti? sıfatını taşıyorsanız faydalı bir iş görebileceğinize inanırım” dedim. 

Bu sözlerim kendilerinde nasıl bir etki bıraktı bilmiyorum. Çünkü kabul veya itiraz etmediler ve afaki bir sohbetten sonra yanımdan gittiler. Bu heyet üyelerini bir kez daha, veda için geldikleri zaman gördüm. Lakin Dahiliye Nezareti'ne ve genel merkeze aleyhimde rapor yazmış olacaklarını tahmin ediyorum. Hakikaten bir müddet sonra İstanbul'a dönmek üzere görevden alınmış olarak Halep'i terk ettim. 


79 Kavalalı Mehmed Ali Paşa (e.n.). 
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İstanbul'da Durum 


Dabiliye nazırını ziyaret 


Nisan hükümeti*9 tarafından İstanbul'da, tensik komisyonları8! adıyla âyandan, mebuslardan ve daha bilmem kimlerden oluşan birtakım komisyonlar kurulmuştu. Hoşa gitmeyen memurların görevlerinden alınmasıyla yerlerinin merkezce ve itibarlı kulüplerce gerekli görülen güvenilir adamlara bırakılması teşebbüsüne başlanmıştı. 1325 Eylülü'nün birinci günü (14 Eylül 1909) Dahiliye Nezareti”nden aldığım bir telgrafta görevden alındığım tebliğ edildi. Bunu önce tensik komisyonlarının takdiri sanmıştım. 

İstanbul'a geldikten bir iki gün sonra, eski usule riayet ederek, Babıâli'de Dahiliye nazırının dairesine gittim. Kapısının yanındaki bekleme odasında, ayakta, gürültülü bir konuşmaya tutulmuş, acayip kıyafetli bir kalabalık vardı. O odaya giremedim. Nazır beyefendinin makamında olduğunu öğrendiğim odacıya, “Eski Halep valisinin geldiğini arz et” dedim. Adamcağız bana tufan- dan evvelki mahluklardan birini görmüş kadar hayretle baktıktan sonra içeri girdi ve hemen dönüp “Buyurun” dedi. Haber verip izin cevabı alacak kadar vakit geçmediğine göre odacının kendiliğinden karar verdiğini anla- 


80 27 Nisan 1909'da tahttan indirilen 11. Abdülhamid'in yerine V. Mehmed Reşad'ın geçmesiyle kurulan Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti (e.n.). 

81 Bürokratik yapıyı sağlıklılaştırmak üzere yapılacak reformları ve işten çıkarmaları belirleyen komisyonlar (e.n.). 
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dım, ama üstelemeyi gereksiz gördüm. İçeri girdim. Nazır Talât Beyefendi, mutlaka önemli bir kişi olması lazım gelen, tanıyamadığım birisiyle ağızdan kulağa görüşüyordu. Bir adam da kapının yanında ayakta bekliyordu. 
Nazır bey bu mahrem görüşmeyle o kadar meşguldü ki, odaya bir yabancı geldiğini fark edemedi. Kenarda bir yere oturdum. Nihayet görüşme bitti, o kişi de gitti. 
Kapı önünde ayakta bekleyen adam hemen ilerleyerek, “Efendim ben filan yer kaymakamı idim; haksız olarak azledildim. Benim işim ne olacak?” gibi bir söz söyledi. Nazır beyefendi de, “Tensik komisyonu kararlarının inceleneceği yer Meclis-i Mebusan'dır. Oraya müracaat ediniz” deyince, adamcağız hiddetlendi. “Komisyonun da, meclisin de Allah belasını versin” diyerek döndü, gitti. Nazır beyefendi o zaman bakışlarını benim tarafıma yöneltti. Bundan soru manası hissederek: 

“Bendeniz eski Halep valisiyim. İstanbul'a döndüm. 
Babıâli'nin eski usulüne riayet ederek makamınıza geldim. Özel olarak arz edilecek bir sözüm yok. Sizin de soracağınız veya söyleyeceğiniz bir şey olmadığını hissediyorum” dedim, yanından çıktım. 

Oradan Sadaret Dairesi'ne gittim. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'ya geldiğimi arz ettirdim. Hemen kabul etti. Caminin karşısındaki büyük odanın kuzey köşesinde oturuyordu. Beni kapıda karşılayarak gereğinden fazla nezaket gösterdi. Birçok iltifatlı kelimeler arasında, “Tensik komisyonunun yanlış bir kararıyla görevden alındığımı, devletin hizmetime ihtiyacı olduğunu, bu yanlışlığın yakında telafi edileceğini” söyledi. Bu riyakârca sözlere layık olduğu gibi karşılık verdim. Sadrazamın yanından çıkar çıkmaz rastladığım dostlardan biri yanıma geldi, güzel sözleriyle gönlümü aldıktan sonra, “Belki sizi tensik komisyonu kararıyla görevden alınmış gibi gösterirler. Halbuki komisyon kalmanıza karar vermişti. Görevden alınmanız Dahiliye nazırının göreve 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gelmesiyle gerçekleşti. Size tensik maaşı değil, görevden alınma maaşı bağlanması gerekir. Bunun için Şüra-yı Devlet'e müracaat ediniz” dedi. 

Öyle yaptım. Şüra-yı Devlet yaptığı araştırmayla hakkımı teslim ederek isteğimin kabulüne karar verdi. Her ay haksız bir şekilde bin üç yüz kuruş kaybetmekten kurtuldum. Müracaatımın ayrıca bir faydası olarak, bu muamele sırasında yazılmış olan arz tezkeresini gördüm. 
Dahiliye Nazırı Talât Bey —sanki Halepte buharlaşıvermişim gibi— hiç benden bahsetmeye lüzum görmeyerek ve güya Halep valiliğini boşmuş gibi tutarak oraya yüksek rütbeli askerlerden, ismini unuttuğum bir paşanın tayinini —kim bilir nerede ve ne zaman yazılmış ki damgalı bir kâğıt bulamamış da adi bir kâğıda yazdırdığı tezkere ile— Sadaret'e ulaştırmış. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa da bu yazıyı memnuniyetle, olduğu gibi, resmen arz etmiş! 

Buna şaşırmadım. Zira ben henüz Halep'teyken eve gelen Rusya konsolosu Mösyö Zimmerman bana şunları anlatmıştı: 

“Adana olayları sırasında sadrazamın huzurunda ortak bir toplantı yapan Rusya, İngiltere ve Fransa elçileri, Adana valisinin görev ve sorumluluğunu ihmal edip etmediğine dair bir soruşturma yapacaklarını söylemelerine karşılık sadrazam, “Halep valisi hakkında da soruşturma yaparsınız” demiş. Elçiler bu sözü cevapsız bırakmışlar. Fakat sadrazam, Halep valisi hakkında da soruşturma gereğini bir iki defa daha tekrar edince “Şimdiye kadar Halep valisi hakkında sefaretlerimize hiçbir şikâyet gelmedi; buna rağmen sizin isteğinize uygun olarak soruşturmayı Halep'e kadar genişletiriz” demişler. 
Üç sefaret ortak bir telgrafla olayı hikâye edip, “Sadrazamın ısrarına göre Halep valisi hakkında da soruşturma yapmak gerekli oldu. Üç konsolos birleşerek, Ermeni olayları sırasında valinin tutumuna dair bilgi ve gözlemlerinizi bildiriniz” emrini verdiler. Biz de cevap telgrafımızda, “Valinin aldığı tedbirler sayesinde Halep*e bir fenalık yaşanmadı. Yoksa buranın asayişi pek tehlikeli bir haldeydi? diye gerçekleri ayrıntılı olarak bildirdik. Bunu size daha önce söylemedim. Çünkü dalkavukluk olarak görülebilirdi. Şimdi bu endişe yersizdir. Ancak sadrazamın size karşı düşmanca hisler beslediğini bilirseniz İstanbul'da ona göre davranırsınız diye düşündüm.” 

Konsolosa teşekkür ettim; bana duyulan kin ve nefretten dolayı devletin Halep gibi bir vilayetini Adana'ya ekleyerek yabancı denetimi altına sokmakta bir sakınca görmeyen sadrazama da hayret. 


Hüseyin Hilmi Paşa'nın kinine yenilmesi 


Hüseyin Hilmi Paşa, Meşrutiyet'in başlarında Dahiliye nazırıyken, üç kişinin aleyhimde ortaklaşa yazdıkları bir iftira yazısına beklenmedik bir fırsat gibi dört elle sarılmış. O sıralarda Suriye valiliğinde görevli Nâzım Paşa'yı (Zaptiye eski nazırı), Kudüs Rum Patrikhanesi”ne ait bir sorunun çözümü için Kudüs'e göndermiş ve bu konuda araştırma yapmasını önemle belirtmiş. Bir taraftan da aleyhimde araştırma yapılması için Ankara vilayetine tebligat yollamış. Nâzım Paşa daha önce yine Suriye valisi, ben de Kudüs mutasarrıfı iken Mısır'dan Suriye'ye düzenli aralıklarla zararlı evrak sokulduğu hakkında ihbar olmuş, Nâzım Paşa bu nedenle saraydan azar işitmiş. 
Bunun üzerine bu zararlı evrakın yabancı postalar aracılığıyla ve Yafa yoluyla Kudüs'e geldiğini, oradan karayoluyla Suriye'ye gönderildiğini belirtmiş. Böylece zararlı evrakın yayılmasını benim kolaylaştırdığımı ima ederek sorumluluğu kendi üzerinden atmaya çalışmış. Sonra da bu yalanını sağlamlaştırmak için bana da bir yazı gönderip Mısır'dan Suriye'ye Kudüs yoluyla gelmekte olan zararlı evrakın arkasını kesecek tedbirler almam konusunda samimi (!) uyarıda bulunmuştu. Yazısına verdigim cevapta bu iddiasının asılsız olduğunu açıkça ispat etmiş, başkalarına kusur yüklemekten vazgeçip görevi ne ise yalnız onunla meşgul olması gerektiğini kendisine bildirmiştim. Bu dersi unutmamış olan Nâzım Paşa, hem Dahiliye nazırını hem de beni gücendirmemek için sudan bir cevapla işi geçiştirmiş. Fakat Ankara'dan da paşanın güvendiği iftiraları reddeden ve yalanlayan bir cevap gelmiş. Hüseyin Hilmi Paşa Ankara'dan aldığı cevabı, Kudüs'ten gelecek yazışma evrakıyla birleştirilmek ve elde tutulmak üzere evrak odasına göndermiş. 
Sonradan Nâzım Paşa'dan aldığı cevapla beklentileri- nin tersi bir durum ortaya çıkınca bunu hiç olmamış gibi saymış ve ikinci defa soruşturma yapılmasını Kudüs mutasarrıflığına aynı önem derecesiyle yazmış. O zaman Kudüs mutasarrıfı olan Suphi Bey ciddi ve haysiyetli biri olduğundan, nazır paşanın kinine alet olmayı kabul etmemiş, tarafsızca yaptırdığı araştırmanın fezlekesini nezarete bildirmiş. Hüseyin Hilmi Paşa bunu da isteklerine uygun bulmayınca, benim hakkımda hiç olmazsa kötü düşünülmesini sağlamak için, Kudüs'ten gelen cevabı da “saklanması” işaretiyle evraka göndermiş. Bu muamelelere, şimdi anlatacağım surette vâkıf oldum. 


Talât Bey'le ilk ve son görüşmemiz 


Babıâli'ye gittiğimden birkaç gün sonra köprüden Galata'ya doğru yürürken rastladığım dostlardan biri bana şöyle söyledi: 

“Cenab Şahabeddin Bey, Dahiliye Nazırı Talât Bey'e Halep'ten ayrılmanızın sebebini sormuş. Nazır bey önce iktidarınızın yetersizliğinden bahsetmişse de Cenab Bey'in buna inanmadığını anlayınca Kudüs'te ve Ankara'da yolsuzluk ve suiistimal yapmış olduğunuzu ileri sürmüş.” 
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Bunu işitir işitmez, derhal geri dönüp Babıâli?ye ulaştım. Doğruca Dahiliye nazırının odasına girdim ve “Cenab Bey'e suiistimal yaptığımdan bahsetmişsiniz; bunu şimdi işittim” dedim. Talât Bey mırıldanır gibi, “Kesin bir şey söylemedim, işittiklerimden bahsettim” yolunda özür diler gibi konuşunca sinirlendim; dedim ki: 

“Beyefendi, makamınız böyle dedikodu sözlerinin yeri değildir. Oturduğunuz sandalyeye sahip olan kişi, emrindeki memurlar hakkındaki şikâyet ve ihbarlara inanmazsa işittiklerini de hiç olmamış sayar. Doğru olma ihtimali varsa gizli bir soruşturma yaptırır. Bu soruşturma ihtimalleri doğrularsa işi belgeleriyle birlikte Şüra-yı Devlet'e sevk eder. Fakat hiçbir zaman emrindeki memurları hakkında hakaret ve kötüleme sayılabilecek sözleri, özellikle bu şekilde anlamadan, dinlemeden, tekrar etmez.” 

Sözlerim nazır beye ağır geldi, kızardı. Ben devam ettim: “Halep'e giderken işitmiştim ki vaktiyle Kudüs'te Defter-i Hakani8? memuru iken suiistimalleri nedeniyle değiştirttiğim Lütfi Efendi; Ankara'da yine Defter-i Hakani memuru iken fukaradan beş on kuruş sızdırmak için arazi ve meraların hudutlarını karıştırmak gibi hilelerle yerli halkı muhacirlerle kavga ve çatışmaya sürüklediği ve halka kötü muamele ettiği için hakkındaki soruşturma evrakı ile birlikte nezarete iade ettiğim Şeref Efendi; Beypazarı kaymakamı iken birini dövmüş olmak suçuyla işten el çektirilip daha Ankara'ya memuriyetim- den evvel mahkeme edilmesine karar verildiği halde, nezarete değiştirilmesini tebliğ etmek suretiyle kurtarmaya çalıştığım Sami Efendi; bu üç kişi, bir araya gelmişler, Ankara valiliğiyle Kudüs mutasarrıflığında bulunduğum zamanlara ait bazı iftiraların yer aldığı, aleyhimde tertip ettikleri ihbarnameyi Dahiliye Nezareti'ne takdim 


82 Defter-i Hakani Nezareti: Devletin malk, mülk ve tapu işleriyle uğraşan dairesi (e.n.). 
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Ayasofya ile Sultanahmet Camisi arasındaki Adliye Nezareti ve Meclis-i Mebusan binası 


etmişler. Bu habere elbette önem vermedim. Hüseyin Hilmi Paşa Dahiliye nazırı olunca bu ihbar yazısını ele alarak araştırmaya başlamış. Hatırımda kaldığına göre Halep'te bana da yazmış, bazı şeyler sormuştu. Araştırmaya başlanalı bir sene oldu yahut olmak üzere. O zamandan beri ne yapıldığını bilmiyorum. Fakat sizin de, herhangi bir araştırma yapmadan, bu üç kişinin iftiralarına inandığınızı işte şimdi anlıyorum” dedim. Bu sırada odaya Mahmud Şevket Paşa geldi. Ayağa kalkılarak selamlaşıldığı için söz kesildi. Merasim bitince ben yine sözüme devam ederek dedim ki: 

“Söylediğim şeylerden maksadım kendimi temize çıkararak sizden bir memuriyete tayinimi istemek değildir. 
Yalnız ismimin yanında şüpheli bir nokta bırakmamak gibi manevi bir yarar arıyorum. Eğer bana bir memuriyet teklif ederseniz ret veya kabul edeceğimi bilmiyorum. Memuriyet dilencisi değilim.” 

Mahmud Şevket Paşa'nın huzurunda yiğitlik gösterme cüretim nazır beyefendiyi kızdırdı. 
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ii my Tİ SNRE 


“Söylediğiniz evrakı görmedim. Kudüs*e suiistimal yaptığınızı söyleyenler çok. Fakat doğru sözlü bir adamım. Ankara için ihbar edilen şeyler gerçek olamaz, çünkü Ankara'daki hal ve hareketiniz tamamıyla hatırımızdadır.” 

“Mademki Ankara'daki durumumu biliyormuşsunuz, mademki hakkımdaki ihbarın Ankara'ya ait olan kısmının hakikat olmadığını siz de kabul etmişsiniz, öyle ise yarısı yalan olan bir sözün diğer yarısının delili olmadığı halde doğru olduğuna nasıl inanabilirsiniz? Bundan başka, düşünmediniz mi ki Kudüs'te devlet hazinesinden yahut halkın kesesinden para almaya alışmış olan bir adam, memleketin genel durumu, çevresi, idare şekli ve mantığı değişmemiş olduğu halde Ankara'ya gelince bu mesleğini birdenbire neden değiştirsin? Böyle kârlı bir alışkanlığın sebepsiz terk edildiğini nasıl kabul edebilirsiniz?” 

Nazır bey bu sorulardan sıkılıp kendince beni susturacak bir durum yaratmak için, kıpkırmızı bir çehreyle “Sizin jurnallerinizden de bahsediliyor!” deyince ben de “Sultan Hamid'e sunulmuş olan bütün evrak elinizde. 
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Bunların içinde şayet jurnale benzer bir kâğıdım, hatta doğruca padişaha yazılmış bir dilekçem yahut vazife harici yazılmış bir tezkerem çıkarsa onu bana gösterdiğiniz anda jurnalci olduğumu ilan için istediğiniz gibi bir itiraf yazısı yazar, dilediğiniz şekilde kullanılmak üzere size sunarım. Fakat bendeniz on dört sene sarayda kâtiplik hizmetinde bulunduğum için belli başlı jurnalcileri tanırım. 
Bugün hürriyet ve vatanseverlikten söz ederek büyük işlere karışan kimseler arasında jurnalciliği alışkanlık edinmiş olanlara da rastlıyorum. Elinizdeki jurnallerin sahiplerinin kimler olduğunu, hiçbirini ayırmadan ilan etseniz, halkı ortadaki sahte yiğitlerden, temiz adamları da böyle sebepsiz tehditlerden kurtarmış olursunuz!” 
dedim. 

Mahmud Şevket Paşa bu sözümü donmuş bir cisim gibi dinliyordu; Talât Bey de teklifimi galiba kabule deger bulmadı. Ben de daha ziyade ısrara lüzum görmedim, çıktım. Bu mülakatı bu kadar tafsilatıyla yazışım, İttihad ve Terakki hükümetlerinin tehdit, sürgün ve hapis şeklinde senelerce uğradığım saldırılarının, hatta idama bile mahkümiyetimin bedeli olması nedeniyledir. 


Aleybimdeki iftiralar hakkında 


Şüra-yı Devlet kararı 


Bu görüşmeden sonra Şüra-yı Devlet'e müracaatla Hüseyin Hilmi Paşa'nın başladığı incelemeyi sonuçlandırmayı hayırlı gördüm. Önce Dahiliye Nezareti'nde işi takip ettim. Nâzım Paşa'nın cevabı gibi Suphi Bey'den gelen, incelemeyi beyan eden yazıların da Hüseyin Hilmi Paşa'nın emriyle evrakta tutulduğunu öğrendim. 
Bunları çıkarttım, Şüra-yı Devlet'e gönderttim. Bilinen ihbar evrakını da okuyarak ona göre lazım gelen cevabı yazdığım ek layihayı da Şüra-yı Devlet'e takdim ettim. 
Şüra-yı Devlet Mülkiye Dairesi'nden verilen karar üzerine tanzim edilip tasdikli sureti Dahiliye Nezareti'nden resmen tarafıma tebliğ edilen mazbatada, icap eden sebepler şöylece açıklanmıştır. “İsnat edilen maddelerden dolayı ihtar edilmeme gerek olmadığı, şahsi hak talebinde bulunanlar varsa mahkemeye müracaatta serbest olduklarının dilekçeyi verenlere bildirilmesi lazım geleceği hususlarının Dahiliye Nezareti'ne yazılması kararlaştırıldı” denilmiştir. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, Şüra-yı Devlet Mülkiye Dairesi'nin bu kararını kendi buyrultusu ile Dahiliye Nezareti'ne göndermeye mecbur oldu. Böylece aleyhimde —bir hayli zahmet ve oldukça kötü bir küçüklükle— kurma teşebbüsünde bulunduğu tuzağı kendi eliyle bozmaya mecbur kaldı. Paşanın arzusunun aksine bu mesele böylece lehimde halledilmiş oldu. 
Aleyhimdeki suçlamalara katılan Mehmed Sami Efendi'nin Şüra-yı Devlet kararından iki buçuk sene sonra bana gönderdiği 26 Teşrinevvel 1328 (8 Kasım 1912) tarihli mektubun bu işle ilgili kısmını da —hakikati gösterdiği için- olduğu gibi buraya ekliyorum: 


Suret 


Beypazarı kaymakamlığından infisalimde (azledildiğimde| —bir haksızlığa maruz kaldığım zannıyla size karşı deruni bir iğbirarım vardı (size çok kırılmıştım|. Fakat bilahare serinkanlılıkla cereyan eden ahvali muhakeme ettiğimde folayları düşündüğümde| zat-ı âlilerin bendenize karşı şahsi hiçbir husumetiniz olamayacağı gibi, haiz olduğunuz kuwetile de cidden bir fenalık yapabilirdiniz. Siz bunu yapmadıktan maada (başka), istikbalimi de muhafaza buyurdunuz. Diğer cihetten, İstanbul'a avdetimde (döndüğümde) vaktimi boş geçirmedim. Mekteb-i Hukuk'ta imtihan vererek birinci sınıf dava vekâleti şahadetnamesini bilahiz (alarak) maahaza |böylece| saye-i âlinize (sayenizde) Dersaadet barosunda bir mevki-i mahsus ihraz etmeye muvaffak oldum (hususi bir mevkiye eriştim). Bundan dolayıdır ki zatı âlilerine 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karşı olan iğbirarı ta o zaman silerek bir muhabbet-i kalbiye beslemekteyim. Sebebi de 'Hayrün nas men yenfeun nas, şerrün nas men yedurrün nas'8? sözüdür. Belki zat-ı sâmileri de 'El'afv ü inde kiramnnasi mebzul'* fehvasınca (sözü gereğince| bendenizi afv buyurmuşsunuzdur. 


Hüseyin Hilmi ve Hakkı paşalar 


Hüseyin Hilmi Paşa Irak'taki seyr-i sefain35 işinden dolayı, istifaya mecbur olarak yerine İbrahim Hakkı Paşa geldi. Hüseyin Hilmi Paşa, Namık Kemal Bey'in yakın muhitinden olup düzgün bir eğitim almamış olduğu halde hem zekâsına, hem ilmine fazlaca güvenirdi. Makam hırsı ile eksikliklerini birer meziyet zannedecek kadar kendini beğenmişti. Bilgi ve becerisine inancı o kadar büyüktü ki, düşüncelerindeki yanlışlıklardan herhangi birine dair sadece bir fikir söylemeye cüret eden kişi adeta can düşmanı olurdu. Misal olarak kendimi arz ederim: Yukarıda hikâye ettiğim mutasarrıf, kaymakam ve konsolos hakkındaki yazışmalarımız tarafımdan iyi niyetle ve haklı olarak söylenmiş bazı düşüncelerden ibaret olduğu halde, aleyhimde saraya yazdığı telgrafta, beni padişaha ihanetle itham etmeye tenezzül etmişti. Mevkiinin de sağlamlığına güvenerek görevden alınmamı sağlamış, buna karşı tarafımdan hiçbir suretle saldırganca bir hareket görmediği halde ölünceye kadar aleyhimde elinden geldiği kadar düşmanlık göstermekten geri durmamıştır. Bu satırları okuyacak olanları temin ederim ki Hüseyin Hilmi Paşa hakkındaki sözlerimde, hakkımda gösterdiği yersiz düşmanlığın etkisi varsa bile, bu etkiye bilinçli olarak kapılmıyorum. 


83 “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” manasındaki 
hadis-i şerif (e.n.). 

84 “Allah affedenleri sever.” (e.n.). 

85 seyr-i sefain: Osmanlı Devleti'nde gemi işletme işiyle meşgul olan kuruluş, denizyolları (e.n.). 
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Hakkı Paşa Mekteb-i Mülkiye'de tahsil etmiş, sonra da okumaya devam ederek bir hayli malumat edinmişti. 
Bununla beraber karakterindeki bayağılık, yasak olan şeylere aşırı düşkünlüğü, devlet ve memlekete karşı ilgisizliği, milletin işleri hakkındaki kayıtsızlığı, tembellik ve ihmali sebebiyle devlet idaresinde Hüseyin Hilmi Paşa'ya rahmet okutsa gerektir. Hakkı Bey'in Dahiliye Nezareti'ne tayini arz edildiği zaman Sultan Hamid'in şaşması manidardır. 

Durum kendilerince de biliniyorken İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin bu kişiyi sadarete kadar getirmiş olmasındaki hikmeti, gerçi zihin yormaya pek lüzum görmedimse de hiç anlayamadım. Hakkı Paşa'nın sadareti zamanı “Âlâ âlâ hey”le geçmiş ve son perdede İtalyanların Trablusgarp'a uzattıkları düşmanlık eli bu komediye faciayla nihayet vermiştir. 

Hakkı Paşa jandarmaya çekidüzen vermesi için Türkiye hizmetine alınmış olan İtalya generalinin evinde briç oynamakla meşgulken İtalyan ültimatomuna dair Roma Sefareti'nden gelen telgraf kendisine getirilmiş, fakat oyuna devam etmek için zarfı açıp okumamış. Nihayet, galiba işten haberdar olan generalin eşinin ısrarıyla zarfı açarak hakikati öğrenmiş. İşittiğim bu olayı, tembellik ve ihmalin pek ileri bir derecesini gösterdiği için, ihtiyatla söylüyorum. 


Meclisler ve Meşruti hükümet 


Meşrutiyet adı altında meydana konulan hükümetin mahiyetini, yaptıklarından ve eserlerinden çıkarmak suretiyle takdir etmek nispeten kolaydır. Fakat hakikate ulaşmak için Meşrutiyet makinesinin enerjisi olan Mebusan ve Âyan meclislerindeki faaliyetin nitelik ve niceliğini ve bu enerjinin devlet makinesi aksamıyla olan münasebetinin ne dereceye kadar hale ve ihtiyaca uygun ve ne gibi eksiklerle illetli olduğunu tayin etmek icap 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edeceğini düşünüyorum. İstanbul'a döndükten sonra bu maksatla araştırmalara başladım. Aylarca kâh bu meclislerin dinleyicisi, kâh müzakere zabıtlarının okuyucusu sıfatıyla görüp işittiğim; mebusan ve âyandan birçok kişi ile bazen sohbet, bazen münakaşa ederken öğrendiğim bir durumu ve meseleyi birleştirerek hakikati bulmaya çalıştım ve şu sonuçlara ulaştım: 

1) İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş maksadı ihtilal gücüyle memlekete hâkim olmaktır. Başlangıçta kabul ettiği program da düşman edindiği mutlak hükümeti şiddetle tenkit etmek ve bir taraftan hürriyet, adalet, eşitlik gibi genel kelimeleri bol bol kullanmakla beraber, diğer taraftan Rumeli'deki siyasi vaziyeti yanlış yorumlayarak halkı hem hükümetten soğutmaya ve uzaklaştırmaya, hem de ihtilal fikrine alıştırmaya çalışmaktır. Böyle bir program, tecrübeyle de anlaşılmıştır ki memleketimizde bazı işlerin yardımıyla sahiplerini başarıya ulaştırabilir. 

Nitekim İttihad ve Terakki Cemiyeti bu programla Türkiye'de hâkim olmuştur. Fakat böyle bir program mevcut olanı yıkmaya yetse bile, yeniden inşaya yaramaz. İhtilalcilik ile hükümet fikri arasında uçurum vardır. İhtilal arayanlar, hakiki ve esas mahiyeti şüpheli, ani bir değişim, daha doğrusu bir infilak isterler ki bunun vasıtası kuvvet, yani cebir ve zordur. Hükümet içinde gelişme arayan devlet adamları ise art arda ve neredeyse göze batmadan ortaya çıkan, asayiş ve karar ile ters düşmeyen değişimlere taliptirler. Bunun vasıtası, beşeri muhitin tabiatı ve halkın haletiruhiyesi ile ilmi ve siyasi fikirleri hakkıyla yakınlaştırabilecek kadar tesirli ve ciddi malumat ve tedbirdir. 

Bu iki değişimin birincisine inkılap (7€volution) ikincisine tekamül (€volution) denilir. Bundan dolayı, İttihad ve Terakki programı, memlekette tabiatın tekamülünü kolaylaştırabilmekten uzaktı. 
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2) Program en âlimane ve hayırsever bir niyetle ve tam bir başarıyla yazılmış olsa bile onu tatbik edecek adamlarda bahsettiğimiz tesirli ve ciddi malumat ve tedbirin varlığı ayrılmaz bir şarttır. Halbuki Avrupa kahvehanelerinde ne memleketimizin beşeri muhitinin tabiatı, ne de halkımızın haletiruhiyesi öğrenilir. Hatta ilmi ve siyasi fikirlerin ne olduğu da anlaşılamaz. Dolayısıyla, sermayeleri Paris'te yahut İsviçre'de bir iki sene oturup yarım yamalak Fransızca konuşmaktan ibaret olanlar, en mükemmel bir programla bile ciddi bir iş görmek kabiliyetinde değildirler. 

3) Bir memlekette şikâyet ve gizli ve açık muhalefet ortaya çıkarmadan uzun seneler yaşamış olan hükümler ve şartlar, memleketin beşeri muhitinin tabiatı ve halkın haletiruhiyesiyle az çok intibak etmiş demektir. 
Bunları körü körüne değiştirmek halkın düşüncesinde ve izlediği yolda manevi bir karışıklık oluşturur. Yeni hükümler ve şartlar eskilerin yerini dolduramazsa karışıklık bunalım haline bile gelebilir. Uygunsuzluk, henüz vakit varken hissedilebilirse her gün yeni bir kanunla şartların ve hükümlerin değiştirilmesine mecburiyet elverir ki bunun da zihinlerde yarattığı karışıklık izaha muhtaç değildir. 

İttihad ve Terakki elebaşıları hükümeti ele alıp da yeni bir siyaset yaratmaya başlar başlamaz, kavrayış ve tecrübeden mahrumiyetin neticesi olan aksi neticeler karşısında şaşırdılar. Hakikate uymayan tedbirlerinin fena neticeleri ortaya çıktıkça bütün o kötülükleri kendilerine iyilikle ihtar edenlerin köyü niyetlerine, hatta hıyanetlerine yorup kendilerini manen mesuliyetten uzak tutarak nazarlarında suçlu olan o biçarelere yapmadıkları kalmadı. 

4) İttihad ve Terakki elebaşıları, cehalet, kibir ve inat ile huzurlarında çekine çekine bir kanaat bildirilmesi- ne bile tahammül edemezlerdi. Her söylediklerini, her 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yaptıklarını beğenip tasdik etmeyenlere muhalif namını vererek lanet okudular. Meclis-i Mebusan'da azınlıklıklara göz açtırmaz oldular. Bu sebeple azınlık, ırk esasına dayandırıldı. Mecliste bir Arap, bir Arnavut, bir Rum, bir de Ermeni partisi çıktı ki bu yolun sonu memlekette ayrımcılıktan başka bir şey olamazdı. Ve bu partilerin her biri ayrı ayrı hiçbir fayda sağlayamazdı. 

5) Meclis-i Âyan ise refaha alışmış, ömür boyu memuriyetle “Bize bulaşmasın da ne olursa olsun” vecizesini kendine ilke edinmiş çelebilerden oluşmuştu. Bu nedenle meclisten ciddi bir muhalefet beklemeye ve ondan çekinmeye gerek yoktu. 

6) Devlet adamlarına gelince: Yeniler bu usulün, hatadan uzak yaratıcılarıydı; eskiler de mevkilerini korumak için, rızacılıktan başka yol bilmezlerdi. Memleketimizde aydın sınıfın çoğunluğunu oluşturan memurlar ise, gözlerini mevkilerinin muhafazasına dikmiş, her emri memnuniyetle yerine getirmeye hazır kullar sürüsünden ibaretti. 

7) O zaman padişah olan Sultan V. Mehmed, “haslet-i melekane” |melek huylu| tabiriyle çarpıtılan cahilliğine denk karaktersizliği nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu denilen, muhtelif kavimlerin birlikteliğinin şirazesi ve devlet makinesinin tertipleyicisi olmak ehliyetinden ve yeteneğinden tamamen yoksundu. 

Şu hale göre, devleti günün birinde uçuruma düşmekten korumak için Meclis-i Mebusan'da destek aramaktan başka çare yoktu. Meclisin bu vazifeyi yapmaya gücü ise ancak hükümeti kuvvetli bir muhalefet fırkası karşısında, taşkınlıklardan vazgeçerek, hazım ve ihtiyatla, beyhude kibir ve inadı bırakarak, haklı tenkitleri hüsnükabul ve olayları ibret gözüyle görmeyi âdet edinmeye mecbur etmek şartına bağlı olarak yetiyordu. 
“Parlamentarizm” kelimesinin hakiki manasını bilmeyen birçok mebusları, “parlamento disiplini” gibi anla- 


170 
Levent Şah verdi Arşivi 


yamadıkları için yücelttikleri kelimelerle oyalayıp emirlerine itaat ettiren İttihad ve Terakki reisleri kısa zaman zarfında foyayı meydana vurdular. Türk mebuslarından zihni açık olanların bir kısmı bu nedenle onlardan ayrılmıştı. Fakat kendilerine bir hareket tarzı tayin edememişlerdi. Bazıları da işi anladıkları halde, Sultan Hamid gibi —-azim ve kudret sahibi sanılan— bir padişahın sırtını yere getirmiş olan İttihad ve Terakki pehlivanlarına karşı harekete cüret edemeyerek ve bu köprüyü geçebilmek için ortaya çıkacak güçlü bir eli bekleyerek oldukları yerde kalmışlardı. 

Bu iki türden Türk mebuslarıyla diğer azınlık mebusları birleşip bir parti kurabilseydiler, Meclis-i Mebursan'da olması zorunlu hakiki kontrol sağlanmış olurdu. 
Dolayısıyla -—bugün üçü de bu fani dünyayı terk etmiş olan aziz dostlarım Hayreddin Paşazadelerle birlikte bu gayeyi takip ederek evvela Allah'ın yardımıyla doğru bildiğini açıkça söyleyecek bir gazete kurmaya karar verdik. Şehrah bu kararın eseridir. Gazetenin idaresiyle Mehmed Hayreddin meşgul oluyordu. Vaziyeti açıkça gören bir basiretle bu arkadaşımız, öncelikle hapse dayanıklı müdürlerin adına, farklı isimlerle bir hayli gazete imtiyazı temin etti. Zira, İttihad ve Terakki reisleri gözünde hükümetlerin en tabiisi ve en pratiği görünen idare-i örfiye, memleketin daimi hükümet şekli olmuş, siyasi ve şahsi bütün hukuk, divan-ı harplerin takdirine tabi kalmıştı. 

Gazetenin yayınları derhal tesirlerini gösterdi. Meclisin içinde veya dışında bulunan birçok kişi Şehrah'ı takip etmeyi namusluluk saydılar. Siyasi mücadelelere girmekten çekinen birtakımları da gazetenin yazarlarını sözlü veya yazılı teşvik etmekte tereddüt göstermediler. 
Manastır'da istibdat idaresine karşı harekette en ileri gelenlerden biri olduğu halde, sonradan gördüğü olumsuzluklara ve avdan sonra ortaya atılan tazı payına (curğe) 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katılmak istemeyerek komiteden ayrılan Miralay Sadık Bey, arkadaşlarıyla beraber, Hayreddin Paşazadelere müracaatla kurtuluş amacımıza yardım edeceğini vaat etti. 

İzlediğimiz yola rağbet o dereceye geldi ki Meclis-i Mebusan'da kurtuluşu temin edecek bir parti kurma zamanının geldiğine inandık. Bu partinin programını başlangıçta, kurulması lüzumu hakkındaki önsözüyle beraber ben yazdım. Salih Hayreddin Paşa'nın konağın- da, üç kardeş, bir de ben, yani dört kişi bu programı dikkatle inceleyerek kabul ettik. İşte o zaman yeni bir siyasi partinin ruhu belirdi. Programımızdaki ilkemiz en felsefi anlamıyla hürriyete ulaşmaktı. Hedefimiz, her biri kendine has bir hüviyet peyda etmiş olan pek çok kavmi Türkleştirmek ham hayali yerine, muhtelif unsurlar arasında hakiki bir uyum ile daimi bir barış ve dayanışmayı mümkün kılmaktı. Memleketin huzur ve asayiş içinde refaha ulaşmasını temin etmek için doğacak olan fırkanın adına Hürriyet ve İtilaf dedik. 

Bu program sonradan Türk, Arap ve Arnavutların bazı aydın mebusları tarafından incelenip düzeltilerek, her kesimin arzusuna göre birtakım ilavelerle uygulanabilirliğini kaybetti. Gene de mecliste kuvvetli bir muhalefet partisi oluşturup suiistimalleri sınırlamak, belki de men etmek özelliğini muhafaza etti. Nihayet âyandan ve mebuslardan seçilmiş murahhaslarla (delegelerle), eski Ahrar Fırkası'nın ve bir de Miralay Sadık Bey'in kurmaya teşebbüs ettiği muhalif partinin temsilcilerinden oluşan bir heyet huzurunda okunarak tasdik ve imza edildi. 

İşte bu suretle Hürriyet ve İtilaf Fırkası resmen ve kanunen kuruldu. Bu son toplantıda ben de hazırdım. 
İmza teklif ettikleri zaman kabul etmedim. Sebep olarak da, “Program, memurların siyasi partilere girmesini yasaklıyor, ben de memurum ve memuriyet maaşıyla geçinmeye mecburum” dedim. 
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Kuvvetli bir muhalefet fırkası 


Tıpkı tahmin ettiğimiz gibi bu fırkaya dahil olan mebusların toplamı hükümete varlığını hissettirecek kadar mühim bir azınlık oluşturdu. İsimleriyle İttihad ve Terakki Fırkası'na dahil, fakat kalpleriyle ondan uzaklaşarak kararsızlık halinde bulunan ve o partiden ayrılmak için sığınacak bir kuvvet arayan kırk elli kadar mebusun muhtemel olan yavaş yavaş katılımıyla çogunluğun Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na geçmesi, önceleri düşünülemeyen bir ihtimal haline geldi. Çoğunluğun partisi, kendine çok güvendiği için başta bu ihtimali hissedememişti. 

O vakit boş kalan İstanbul mebusluğu için bir kişinin seçilmesi lazım geldi. İttihad ve Terakki Fırkası, iffet ve iyi ahlaklılığıyla bilinen Temyiz Başmüdde-i umumisi (başsavcı| Memduh Bey'i aday ilan etti. Bu kişinin aday olarak tercih edilmesi bile zannımca bu fırkanın gizlenmeye çalıştığını gösterir. Boş kalması halinde yapılan seçimlerde evvelki müntehib-i saniler doğrudan doğruya milletvekili seçmekteydiler. Bu müntehib-i saniler ise İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin en parlak zamanında yapılmış bulunan ilk seçimin ürünleri olduğuna göre yüzde seksen, doksan nispetinde İttihatçı olmaları lazım gelirdi. Bu hesaba göre İttihad ve Terakki lehindeki ihtimal çok kuvvetliydi. Hürriyet ve İtilaf tarafından da Tahir Hayreddin Paşa'nın aday ilan edildiğini sonra öğrendim ve bu hareketi yanlış bularak Mehmed Bey ile Salih Paşa'ya şöyle dedim: 

“İttihad adayının kazanma ihtimali güçlüdür. Bu gerçekleşince fırkanız için daha ilk adımda başarısızlık kaydetmiş olursunuz ki, bu henüz kanaat edilecek kadar taraftar toplamaya vakit bulamayan fırkaya ilgiyi ve talebi azaltabilir. Şayet netice zayıf ihtimalin lehine çıkar ve biraderiniz seçilirse o zaman da çoğunluk partisine 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düştüğü zaafı göstererek ikaz etmiş olursunuz ki bu hal bence başarısızlıktan da zararlı olabilir.” 

Düşüncelerimi doğru buldular, fakat ok atılmıştı. 

Seçimin neticesi bir oy çokluğuyla Tahir Paşa'nın lehine olunca iki gerçek ortaya çıktı. Birincisi, sürekli kapanmaya mahküm olarak isim değiştiren gazetemizdeki yazılarıyla Tahir Paşa büyük bir şöhret kazanmıştı. İkincisi, İttihad ve Terakki Cemiyeti müşterilerini yarı yarıya kaybetmişti. Hükümet ve fırkası için bu acı gerçek, tahmin ettiğim gibi bir uyanışı davet etti. İçinde bulundukları tehlikeyi anladılar, buna çare bulmayı düşündüler; ta ki yakın bir gelecekte azınlıkta kalıvermesinler. 

Bu iş için aralarında ne gibi konuşmalar olduğunu tabii bilmiyorum. Fakat meclisteki fikirleri lehlerine değiştirmeye güçlerinin yetmeyeceğini anladılar. Seçtikleri yolda devamı da kendilerince yaşayabilmek için lüzumlu sayarak daha üç yıl evvel Sultan Hamid'e karşı itinayla seçip getirdikleri mebuslardan kurtulmak için meclisin feshine karar verdikleri görüldü. Fakat yine kendileri, daha evvel ellerinin altında olan meclise kuvvet vermek için Kanun-ı Esasi'de değişiklik yaparak fesih maddesini zorlaştırmışlardı. Bu değişikliğe göre meclisin feshi için: Hükümetin, bir teklifini kabul ettirmek maksadıyla, isteyeceği güvenoyu mecliste çoğunlukla reddedilmeli, bunun üzerine kabine istifa etmeli, padişah kendisinin ve meclisin güvendiği diğer bir kişiyi kabine kurmakla görevlendirmeli, yeni hükümet meclise aynı teklifle gelmeli, meclis yine güvenoyu vermemeli, nihayet Meclis-i Âyan da tasdik etmeli, ondan sonra da padişah iradesi çıkmalı. 

Bu şartların yerine getirilmesi teşebbüsünde zorluk gören hükümet, Kanun-ı Esasi'nin meclis feshiyle ilgili maddesini değiştirmeyi en kestirme yol sayarak meclise bu teklifle geldi. Öyle düşünüyordu ki meclis bu maddenin değiştirilmesini kabul etmezse diğer şartlar sırasıyla sağlanacak, kabul edilmesi halinde ise yeni Kanun-ı Esasi'ye uydurulmak suretiyle fesih maddesi icra mevkiine iletilmiş olacaktı. Halbuki Kanun-ı Esasi maddelerinin değiştirilmesi veya feshi üçte iki çoğunluğun sağlanmasıyla mümkündü. Mesela 300 kişilik bir mecliste, 199 oy değişikliği kabul edip 101 oy reddederse o madde değiştirilemez, ama bundan dolayı vükelanın güverroyu istemesine gerek yoktur. 199 oy ile kabineye itimat gösterilirse vükelanın istifası yersiz olur. Çünkü 300'de 199 oyu olan bir hükümet, bu çoğunluğu devleti idarede yetersiz göremez ve ileride gerekli olacak kanunları, başarılı olacağına dair güçlü bir ümitle meclise arz etmesine mâni kabul edemez. 

Kısacası Kanun-ı Esasi değişiklikleri, üçte iki çoğunlukla kabule bağlı ise de bu çoğunluğun sağlanamaması kabinenin düşmesini gerektirmez. Kanun-ı Esasi'nin meclisin feshiyle ilgili kısmının değiştirilmesi hakkında vükela reisi tarafından söylenen sebeplere karşı muhalif partinin aksini ispat eden müdafaaları o kadar dikkat ve takdire şayandı ki, kabinenin basit bir çoğunluğu bile kazanamaması şaşırtıcı olmazdı. 

Bu kadar güçlü bir müdafaa hazırlayan muhalefet sözcüleri, kabinenin Kanun-ı Esasi'yi değiştirme teklifinin reddedilmesinin istifaya sebep olacağını ve dolayısıyla Kanun-ı Esasi?de belli bir şarta bağlı olan istifanın, yersiz ve gereksiz ortaya atılan bu istifayla ilişkisi bulunmadığını göstererek itiraz etmeyi nasılsa akıllarına getiremediler. 


86 Böyle bir hareket, yani Kanun-ı Esasi'nin feshe ait maddesinin 1293 
(1878) Kanun-ı Esasisi'ne döndürülmesi teklifiyle meclise gelmek, reddi halinde istifa yoluyla, kabulü halinde de yeni kanuna uyarlamak suretiyle meclisi feshetmek pek acemice düşünülmüş bir hileydi. 
Hürriyet hakkını gereği gibi tanıyan memleketlerde böyle bir hileye teşebbüs eden hükümet bir saat bile iktidarda kalamazdı ki hatta teşebbüsünde devam edebilsin (A.R.R.). 
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Meclisin feshi 


Kabine istifa etti. Bütün memleketlerde devletin başında bulunan hükümdar veya reis, kabine kurmaya, meclisin güvenini kazanması beklenen birini seçer. Padişah ise sadareti güvenoyu alamadığını beyanla istifa eden kişiye yeniden verince o da önceki kabineyi aynı aynına iade etmekten çekinmedi. Eğer Sultan V. Mehmed'de zerre kadar idrak olsaydı, bu muamelenin parlamento esasını maskara haline getirecek, insanı utandırıp iğrendirecek bir komedi olduğunu görürdü. Meclisin reddettiği teklifi ileri süren kişinin tekrar iş başına gelerek, aynı teklifle meclise müracaatı, Kanun-ı Esasi'deki kabine değişimi şartının fiilen hükümsüz kalması demekti. Dolayısıyla bunun Kanun-ı Esasi'nin açıkça ihlali olacağını ve çogunluğu kaybeden hükümetin mevkiinde kalmak için Kanun-ı Esasi”yi böyle oyuncak haline getirmesinden ne vahim sonuçlar çıkabileceğini anlardı. Hiç olmazsa saltanatın onuru namına bu oyuna iştirak etmezdi. Gerçi arada Meclis-i Âyan varsa da vazifesini yerine getiremeyen o meclisin varlığı ve yokluğu birdi. Bir bizim o zamanki Meclis-i Âyan'ımızı, bir de İngiltere'nin Lordlar Kamarası'nı, hatta Fransa'nın pek çok eksiği olan senatosunu hatırlayan bir Türk için utançtan kızarmamak mümkün değildir. 

Her neyse, meclis feshedildi. Yeniden seçim yapılması gündeme geldi. O zaman bu meseleyi amatör sıfatıyla, nazari olarak incelemiştim. Kapanan mecliste Suriye, Beyrut, Halep, Irak, Hicaz ve Yemen vilayetleri mebuslarının hepsi muhalif olduklarından, açılacak meclis için buralardan İttihad ve Terakki hesabına mebus çıkması ihtimali yüzde on bile değildi. Arnavutlarla Makedonya'daki Rumlar ve Bulgarlar da hükümete karşı muhalif, kendi aralarında birliktiler. Rumeli?de bulunan diğer Müslüman halktan mühim bir kısmı da, üç seneden beri 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doğru bir yol tutturamayan İttihad ve Terakki hükümetlerinin kurtuluşundan ümitsizdi. Şu halde Müslüman, Rum ve Bulgar seçmenler oylarını aralarında kararlaştırdıkları kişiler üzerinde toplarlarsa İttihatçıların bütün Rumeli?de, hatta “Hürriyet Kâbesi” dedikleri Selanik'te bile çoğunluğu sağlayamayacakları hemen hemen kesin bir hesapla sabitti. Anadolu'da ise Konya, Adana, Trabzon vilayetlerinden ümitsiz olmaları gerekti, İstanbul'da da yapılan tecrübeye göre büyük bir ümit beslemeye hakları yoktu. Diğer taraflarda özellikle Ermenilerin yaşadığı yerlerde ancak yarı yarıya mebus çıkarabilmeleri mümkündü. O zaman yaptığım ve şimdi hatırımda kaldığı kadar kısaca anlattığım bu tahminler, muhtelif cins ve mezhepteki halkın her tarafta bulunan nüfuslarına göre sayımla yapıldığı için hakikatten uzak değildi. 


Seçimlerdeki suiistimaller 


Seçimler yapıldı. Öyle sanıyorum ki bütün parlamentolar tarihinde belki böyle bir seçime tesadüf edilememiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası adına konuşmak isteyen Rıza Tevfik Bey gibi ilim ve irfanı ile mümtaz bir kişinin üzerine beş on serseriyi göndererek dövdürdüler. Belki yaralama ve öldürme tehdidine kadar da ileri gittiler. İş o hale geldi ki Ermenilerden başka Hıristiyan unsurlar- dan ve Araplarla Arnavutlardan gerek önceki mecliste, gerek dışarıda İttihad ve Terakki'ye boyun eğmemiş olanlardan hiçbiri seçimden faydalanamadı. Hıristiyanlar şaşkın, Araplar kırgındılar. Fakat tahammül hususunda anlayışı diğerleri kadar geniş olmayan Arnavutlar bu son saldırıyla taştılar. 

Âlimler derler ki kabahati kabahatle örtmeye çalışmak fena bir siyasettir, sonunda sahibini mağlup ve rezil eder. Fakat İttihad ve Terakki reisleri böyle düşünmediler. Arnavutların cüretkârane şikâyetlerini kanlı bir 


178 2 e 
Levent Şahverdi Arşivi 


darbeyle susturma yolunu seçerek Arnavutluk seferini açtılar. 

Bu feci durumu iyi anlamak için o zamana ait hadiseleri günü gününe kaydetmiş olan tarafsızlar varsa onları dinlemek, yoksa o zamanki matbuatı, özellikle Meclis-i Mebusan zabıtlarını incelemek gerekir. İşte mesela “İkinci Meclis-i Mebusan'ın otuz üçüncü içtima zabıtnamesi”nde 1184 numaralı Takvim-i Vekayi'ye ilave, Arnavutların şikâyetleri hakkında izahat veren hükümet reisi, Arnavut talepleri arasında kabinenin düşmesi ve Meclis-i Mebusan'ın feshiyle seçimin yeniden yapılması maddeleri olduğunu söylüyor. Sonra da, “Seçimlere müdahalelerin yapıldığı teslim olunsa, bunun fazlası her memlekette olur, hatta pek medeni olan ülkelerdeki seçimlerde böyle şeyler cereyan eder. İsmini vermek istemediğim birkaç memlekette zaptiyeler bile müdahaleye vasıta sayılır” diyerek reisi olduğu hükümetin seçimlere karıştırdığı fesadı üstü kapalı, fakat resmen itiraf ediyor. 


Arnavutluk hadisesi 


Bu sebeple Arnavutluk'ta isyan çıkması üzerine Arnavutları cezalandırmak için toplarla mitralyözlerle donanmış bir büyük kuvvet gönderilip Kuzey Arnavutluk baştanbaşa vuruldu. Bundan sonra hükümet reisi aynı celsede, “Hakikati kendilerine (Arnavut halkına) anlatmak, menfaatçilerin sırf kavmin menfaatine değil, kendi menfaat ve hesaplarına yaptıkları telkinlere uymamaları gerektiğini kendilerine anlatmak üzere buradan bir iki memurun gitmesini düşünüyorum. Bunu arkadaşlarımla da müzakere edeceğim; kabul ederlerse onu yapacağız” diyor. 

Bu sözü dinlerken veya okuyunca, hatıra gelen şu düşünceyi silip atmak mümkün değildir. Evvela: Denil-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Arnavut ayaklanmacılar 


diği gibi halkın masum olduğu ve bazı “menfaatçilerin” oyunlarına kapıldıkları hükümetçe biliniyor ve masum sayılan halka nasihatle işin bitirilebileceği de ümit ediliyordu. Öyle ise ne için bütün bir halkın birdenbire harp ve darp ile perişan edilmesine kalkışılmıştı? Niçin iş işten geçtikten sonra düşünülen nasihat fikri baştan dikkate alınmamıştı? Niçin şikâyet ortaya çıkınca, derhal asker sevk etmek yerine öyle “bir iki memur” değil, fakat her bakımdan kâfi ve herkesçe güvenilir heyet gönderilerek zihinler aydınlatılmamıştı? İkinci olarak: Bu tedbirin meclise hükümet teklifi şeklinde bildirilmesi için evvelce vükela heyetinde kararlaştırılması gerekirdi. Bu ihmal edilmiş, bu kadar mühim bir meselede meclise tedbir olmak üzere, o da izin istemek kaydıyla (ad referandum) o anda hatıra gelmiş kişisel bir fikir gösterilmiştir. Birçok kan döküldükten ve Posta ve Telgraf Nazırı Talât Bey'in mecliste bir Arnavut mebus Priştine'den bahsederken “Orası bitti” demesinden de anlaşılacağı üzere, memleketler yakılıp yıkıldıktan sonra halkın dönüştürülmeye çalışılması kötü bir garipliktir. 
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Fakat bu zabıtnamede daha çok garip şeyler var. 
Özetle: Ortaya çıkma şartları ve maksadı değişmemiş olan bir fiilin mahiyeti, faillerine veya yönüne göre değişiyor. İşte mesela, birinci mecliste sadece mebus olduğu halde ikincisinde riyasete getirilmiş olan Menteşeli Halil Bey'in, birinci mecliste İttihad ve Terakki istibdadı tamamıyla ortaya çıkmadan önce istibdada karşı isyan etmenin milletlerin hakkı olduğuna dair bir fikir ileri sürdüğünü ve arkadaşları tarafından alkışlandığını hatırlıyorum. Aransa elbette zabıtnamelerde bulunabilir. 

Aynı adam, bu defa meclis reisi sıfatıyla söze karışarak, “İsyan meşru olmaz efendim” diyor ve bu sözüyle Arnavut mebusu şaşırtıyor. Zavallı mebus, “İsyan meşrudur, demedim” dedikten sonra kendini toparlayıp “Fakat bazen de meşru olur. İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Abdülhamid'e karşı isyanı meşru değil miydi?” diye sorunca kızılca kıyamet kopuyor. Denizli mebusu Sadık isminde birisi heyecanlanarak, “İsyan değildir o, isyan değildir o” diye bir derviş gibi zikretmeye başlıyor. Reis de Arnavut mebusa hitaben, “Şahin Beyefendi, sadrazam paşanın buyurduğu gibi, resmen Kanun-ı Esasi'ye meydan okuyarak ilan edilen bir isyan meşru olamaz. 
Doğrudan doğruya Kanun-ı Esasi'ye tecavüz oluyor” manasızlığıyla özür dilemeye yelteniyor. Lakin bu sırada, kısa bir zaman evvel, meclisin feshine çare bulmak için kendilerinin Kanun-ı Esasi'ye aynen yaptıkları tecavüzü unutuyor. Sonra, “Arnavutların hareketi isyan mıdır, ayaklanma mıdır?” gürültüsü arasında reis Halil Bey yine söze karışarak, “Efendim, bugün isyan edenler, sayıları sınırlı birtakım adamlardır. Binlerce de olsa herhalde sınırlıdır. Onun için bütün Arnavutluk isyan etmiş gibi konuşulmasın. Birtakım adamlar dağa çıkmış, ayaklanmış, birtakım talepler ileri sürerek bazı saf ahaliyi de arkalarına takmışlar. Fakat sayıları herhalde azdır. 
Bütün Arnavutlar ise milyonlarca kişiden ibarettir. Dolayısıyla bunu Arnavutluk talepleri suretinde söylemek doğru değildir” diyor ve önceki manasız sözüne daha berbat bir ilave yapıyor. 

O günkü celsede bir de Mahmud Şevket Paşa hikâyesi var. Meclis-i vükela reisi, “Yakında heyet-i vükela içinde bir değişiklik oldu. O da Mahmud Şevket Paşa hazretlerinin istifalarıdır. Mahmud Şevket Paşa hazretleri istifasını bir tek sebebe dayandırmıştır. O da, “Askerin siyaset yapmasını yasaklayan bir kanun layihasını takdim ettim, diğer bir Harbiye nazırının tatbik etmesi daha uygundur” inancındaydı. İstifasının sebebi budur” diyor. 

Vükela reisi, askerin siyaset yapmasını yasaklayan kanunu tanzim ve takdim eden Harbiye nazırının bu kanundan dolayı istifa ettiğini, fakat Bahriye Nazırı Hurşit Paşa'nın tatbikte mahzur görmediğini söylüyor. Ayrıca, “Ne Şevket Paşa'ya, niçin sen yaptığın kanunu tatbik edemiyorsun; ne de diğer zata, ne için sen yaptığın kanunu tatbik ediyorsun, diye bir sual sorulabilir” hikmetini de ilave ediyor. 

Lakin bu garip sözün ne hakikatle, ne de mantıkla açıklanamayacağı ortadadır. Zira yaptığı kanunu tatbike çalışan bir nazıra niçin tatbik ediyorsun demek, niçin vazifenin gereğini yapıyorsun demektir ki böyle bir sorunun sorulmasına hiçbir biçimde gerek yoktur. Fakat herhangi bir nazır lüzum göstererek yaptırdığı bir kanunu bizzat tatbikten çekinirse ya almak istediği tedbirin tehlikesini başkasına yükleyecek kadar yüreksiz ve ahlaksız bir adamdır; yahut o kanundan devlete mühim bir zarar geleceğini bildiği halde ona teşebbüs eden ve bu sırada kendini kenara çekmek isteyen bir vatan hainidir. 
Ne sebeple olursa olsun vazifesini yapmaktan kaçan bir memura edilecek birinci hitap, “Niçin vazifeni yapmıyorsun?” şeklindeki haklı paylamadır. 

Bu münakaşaların sonunda vükela reisi güvenoyu istiyor. On beş mebusun kabineye kayıtsız şartsız itimat 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edilmesi hakkındaki takriri (önergesi), isim belirlenmesi suretiyle oya konuyor. 

Münakaşa esnasında söz almış olan Arnavut mebuslarının isimleri ne kabul, ne ret sütununda görüldüğüne göre bunlar müstenkif (çekimser | kalmış demek oluyor. 
Fakat müstenkiflerin adedi gösterilmiyor, Meclis reisi de neticeyi şu şekilde arz ediyor: 

“Reis — Efendim neticeyi arz ediyorum: Yüce azalar- dan yüz doksan sekiz kişi oylamaya katılmış, dört muhalife karşı yüz doksan dört oy ile kabineye itimat beyan edildi.” 

Fakat bu büyük çoğunluk birkaç gün sonra kabinenin istifasıyla ortaya çıkıyor: Muhalif kalan dört kişinin isimlerini hürmeten hatırlatacağım: Süreyya Bey—Berat (Arnavutluk), Sami Bey—Berat, Zeynelâbidin Efendi— Konya, Abdullah Efendi—Adana. 

Koca bir imparatorluğun yıkılmasına yol açacak bu Arnavutluk meselesi kadar mühim bir işin güya müzakeresi esnasında o zamanki hükümetin ve meclisteki çoğunluğun halini ve sözlerini —belki gelecekte intibahı sağlar ümidiyle— biraz ayrıntılı verdim. “Biraz” diyorum; çünkü bu celsenin detayına girişilse başlı başına bir risale yazmak lazım gelir. Diğer celselerde de ibret gözüyle okunacak hadiseler olsa gerektir. Herhalde o zamanlardaki Meclis-i Mebusan zabıtlarının okunması halefler için faydalı bir çalışma sayılır. 

Bu celsede bir de harici vaziyet hakkında Hariciye Nazırı Asım Bey'in bir nutku var. İleride bahsedeceğim Balkan Harbi'nin sebepleri sırasında bunun da zikri geçeceği için burada temas etmeden geçiyorum. Hatta o zamanki Adliye nazırının bir soruya cevaben söylediği, fakat ne mecliste, ne dışarıda kimsenin anlayamadığı, kendisi de ne demek istediğini bilmediği birtakım lakırdıları da geçiyorum. Fakat tekrar edeyim ki bu mazide ibret alınacak çok şey var. 
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Her neyse; mecliste bu ezici çoğunluğa dayanıp güvenoyu almakla övünen kabine, Halaskâr Zabitan”ın87 müracaatı önünde, Mahmud Şevket Paşa'nın izinden giderek, “Eğer hahi selamet der-kenarest”88 diyerek münakaşa meydanını terk etti. 


87 Halaskâr Zabitan Grubu: İttihad ve Terakki Cemiyeti'ni iktidardan 
uzaklaştırmak ve ordunun politikadan çekilmesini sağlamak amacıyla, Mayıs 1912'de İstanbul'da kurulan, Hürriyet ve İtilaf yanlısı, gizli askeri komite (e.n.). 

88 “Eğer selamet istiyorsan kenarda dur.” (e.n.) 
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İzmir 


Dahiliye Nazırı Ziya Paşa ile mülakat 


Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın başkanlığında kurulan yeni kabinede, Kâmil Paşa Şüra-yı Devlet reisi, Hüseyin Hilmi Paşa Adliye nazırı olduğuna göre, üyeleri arasında bir yeni, iki eski sadrazam vardı. Meşihat makamına Cemaleddin Efendi, Harbiye nazırlığına Nâzım Paşa, Dahiliye nazırlığına da Maliye eski nazırı Ziya Paşa gelmişti. Halaskâr Zabitan vakasından tamamen habersizdim ve yeni kabineyle herhangi bir münasebetim de yoktu. Çünkü mecliste bir parti kurma, seçim işleri, gazeteye makaleler yazma gibi işlerden yorgun düşmüştüm. Göztepe'de kiraladığım bir köşkte dinleniyor, bir yandan da edebiyat hocalığını yaptığım Mekteb-i Sultani talebesi için “Nazariyat-ı edebiye” adlı bir ders kitabı yazmakla meşgul oluyordum. 

Bir sabah Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi müdürü komşumuz Nazmi Bey evime geldi. Erenköy'deki köşkünde bulunan Dahiliye Nazırı Ziya Paşa'nın benimle görüşmeyi arzu ettiğini ve oraya kadar gitmemi kolaylaştırmak için arabasını da gönderdiğini söyledi. Beraberce gittik. Ziya Paşa bana Bağdat valiliğini teklif etti. 

“Bağdat'a ailemle beraber gidemem, çünkü küçük yaşlarda bulunan çocuklarımın o uzun yolculuk sıkıntısına katlanmaları zor olur. Yalnız da gitmek istemem, çünkü mesafenin uzaklığı ve haberleşmenin uzun zaman 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1900'lü yılların başında İzmir'in genel görünümü 


alması beni üzer ve vazifemle istediğim gibi meşgul olamam” dedim. 

Bağdat vilayetinin öneminden söz ederken, bu teklifin, bana duyduğu güvenden kaynaklandığını söyleyerek bir hayli ısrar etti, fakat beni ikna edemedi. Yalnız ısrar- daki kuvvetten Hüseyin Hilmi Paşa'nın beni Bağdat'a yollayarak uzaklaştırmaya çalıştığını hissettim. 

“İzmir yahut Selanik vilayetini teklif etsek kabul eder misiniz?” diye sordu. 

“Oralarda Bağdat için söylediğim sakıncalar olmadıgından bence kabule engel bir sebep yoktur. Fakat bu iki şehir az çok İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin sığınağı gibi gösterilegelmiştir. Kabineniz tarafsızlık ilan ediyor. Ben ise tarafsız görünmek için herhangi bir partinin emellerine alet olamam. Vazifemi tereddütsüz yerine getiririm. 
Bu sebeple hakkımda birçok asılsız şikâyetler çıkar, sizi rahatsız eder. Bunu şimdiden düşünmek iyi olur” dedim. 
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“Pekâlâ, ben size haber veririm” dedi, ayrıldık. 

Birkaç gün geçti. Bir akşam Ziya Paşa bizzat bizim köşkü teşrif etti. Dahiliye Nezareti'nden istifa edeceğini söylemekle söze başladı. Üzüldüğümü söylemekle beraber sebebini sordum. 

“Mülkiye memuriyetlerinde bulunmadığım için nezaretle ilgili işleri iyi kavrayamıyorum, ehli olmadığım bir hizmette devam etmeyi de uygun görmüyorum” dedi. Gerçi kendisi Divan-ı Muhasebat mülazım!? ve mümeyyizliği?9 ile vazifeyi başlamış, daima maliye işlerinde bulunup giderek Maliye nazırlığını elde etmiştir. 
İyi ahlaklı, ciddi bir kişi olduğunu da bilirdim, mazeretini haklı buldum. 

Paşa sözüne devamla, “Bunu size söylemekten maksadım Dahiliye Nezareti'ni teklif etmektir” deyince, 


89 mülazım: Bir işe girmekiçin bir süreparasız olarak o işedevam eden (e.n.). 
90 mümeyyiz: Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse (e.n.). 
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“Fakat paşa hazretleri, memuriyetten istifa ederken halef tayin etmek nasıl olur?” dedim. “Tabii olmaz, fakat bu teklif Kâmil ve Nâzım paşalar ile Cemaleddin Efendi:nindir, ben onlara vekâlet ediyorum.” 

“O halde müsaade ederseniz Kâmil Paşa ile görüştükten sonra cevabımı arz edeyim.” 

“Bana güvenmiyor musunuz?” sözüne karşı da fikrimi feha ifade ettiğimden dolayı affını talep ettikten sonra, “Sadrazam paşa her fırsattan istifade ederek tarafsızlığını tekrar edip duruyor. Bu kelime üzerinde bu derece ısrar, İttihad ve Terakki komitesinden çekinildiğini gösterir. Benim de, vazifem sırasında körü körüne şartlara tabi olmak yaradılışıma aykırıdır. Bu sebeple gelecekte meclis-i vükelada bir münakaşa olursa şimdiden düşüncemi bilip beni istifada haklı gösterecek bir kişiye ihtiyacım var. Siz istifa edip çekilmeseydiniz başka bir yardımcı aramaya gerek kalmazdı. Kâmil Paşa ile yalnız bunun için görüşmek istiyorum” diyerek özür diledim. 


Kâmil Paşa ile mülakat 


Ertesi gün Kâmil Paşa'yı ziyaret ederek macerayı anlattım. Kâmil Paşa'ya herhangi bir bağlılığım yoktu. 
Halep'te bulunduğum sırada akrabasından biri bir sebeple, hakkımda teveccühünü bildirmişti. İstanbul'a geldikten sonra, bayramlarda bir iki defa konağına gittim, misafirler arasında bana da iltifat etti. Tanışıklığımız bununla kalmakla beraber gazeteye yazdığım makaleleri takdir ettiğini de işitmiştim. Bu defaki ziyaretimde Kâmil Paşa “bizzat ihtiyar olduğundan” bahsederek “hakiki bir yardıma muhtaç olduğunu” ve Ziya Paşa'ya söylediğim mahzura da, kendisi orada bulundukça gerek olmadığını temin etti. 

Ben de gayet samimi olarak, elimden gelen hizmet ve yardımı yerine getirmekten şeref duyacağımı söyledim. 
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Şimdiye kadar devletin idare mevkiinde bulunmadığımdan, bu zor bir zamanda Dahiliye nazırlığı vazifesini hakkıyla yerine getirememekten endişe ettiğimi söyledim. 

“Niçin tereddüt ediyorsunuz? Düşmekten mi korkuyorsunuz? Düşersek beraber düşeriz” dedi. 

“Mademki itiraf ettiğim acizliğim ve noksanlarımla beraber beni maiyetinize kabul etmeyi uygun buluyorsunuz, artık teveccühünüze karşı teşekkürden başka ne diyebilirim?” yolunda bir cevap verdim. 

Sonra işittim ki nezarete tayinim hakkında meclis-i vükelada ortaya konulan teklifi kabul etmek istemeyen Hüseyin Hilmi Paşa, bu eski sadrazamlar meclisine eski bir sadrazam olan Avlonyalı Ferid Paşa'nın da alınmasının yerinde olacağını ileri sürmüş. Bu teklifi doğal olarak kabul edilmiş. Fakat Ferid Paşa kendisine arz olunan Dahiliye Nezareti'ni kabulden çekinmiş. Onun üzerine Hüseyin Hilmi Paşa beni mecliste karşısında görmek felaketinden kurtulmak için Maarif nazırı sıfatıyla müzakerede hazır bulunan Damat Şerif Paşa'yı Dahiliye Nezareti'ne göndermiş. Şerif Paşa'nın huzurunda gerçekleşen bu müzakerede muhalif oy vermek esasen mürnasebetsiz olmakla beraber muhalefete makul bir sebep olmadığından, bu teklif elbette kabul edilmiş. İki gün sonra Şerif Paşa bilmem ne sebeple, istifa etmiş. Bunun üzerine nezarete benim tayinime karar verilerek arz tezkeresi yazılmışken Hüseyin Hilmi Paşa, Ahmet Muhtar Paşa'yı Dahiliye nazırlığı vazifesini şimdilik vekâleten üzerine almaya ikna etmiş. Bir ay kadar süren bu karmaşadan sonra İzmir valiliğine tayinim kararlaştırıldı. 
Sadrazam ve Dahiliye nazır vekili sıfatıyla ziyaret ettigim Ahmet Muhtar Paşa, yaşının büyüklüğüne uygun bir sadedillikle bana kabinenin tarafsızlık mesleğinden bahsetti. Bunun üzerine, “Paşa hazretleri, ben cemiyet, fırka filan tanımam. Ne taraflılık düşünürüm, ne tarafsızlık, ancak vazifemi bilir ve yerine getiririm. Hiçbir düşünce beni bundan men edemez. Bu işinize gelmiyorsa, söyleyiniz, şimdiden çekilirim” dedim. 

“Hayır, öyle bir şey yok,” dedikten sonra, “Denizli mutasarrıflığı açık, istediğiniz adamı tayin edelim” sözünü ilave etmek lütfunu gösterdi. 

“Şimdi kimse aklıma gelmiyor. Münasip birini bulursam görevlendiririm” dedim. 

Sofaya çıkınca tesadüf ettiğim bir kişi Manisa mutasarrıflığına Dahiliye Nezareti mektupçusu Şükrü Bey'in tayin edildiğini, Dahiliye nazırlığı görevi verilen Daniş Bey'in de daireye gelerek işe başlamış olduğunu haber verdi. 

Daniş Bey, Hüseyin Hilmi Paşa'nın yanında valilik etmiş safdil ve uysal bir kişiydi. Bu defa nezarete getirilmesinin yine Hilmi Paşa'nın gayretleriyle olduğunu anlamak kolaydı. 


Yeni Dahiliye nazırını ziyaret 


Fakat bana dert olan mesele Şükrü Bey denilen adamın Manisa'ya tayin edilmiş olmasıydı. Bundan dolayı doğruca yeni Dahiliye nazırını ziyaret ile hem memuriyetini tebrik, hem de veda ederken bu tayinden de bahsettim. 
Henüz bu işten haberdar olmadığını söyledikten sonra derhal araştırdı, haberin doğru olduğu anlaşıldı. O zaman dedim ki: 

“Tam vazifenizi yapacağınız sırada nezaret erkânından bir mektupçunun görüşünüz alınmadan kaldırılıp Manisa'ya gönderilmesi pek hoş bir muamele değilse de, takdir sizindir. Fakat ben bu eski mektupçunuzun ne Manisa'da, ne de bana bağlı olan diğer bir livada mutasarrıf olarak çalıştırılmasına razı olurum. Zira bu adam sizin de çok iyi tanıdığınız Zeki Bey'in öldürülmesine karışmak suçuyla muhakeme altındayken bazı İttihad ve 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Terakki ileri gelenleri tarafından, hak ve kanuna muhalif olarak, muhakemenin sadece kapatılması suretiyle kurtarılmıştır. Bu sebeple cinayete iştirak suçundan henüz aklanmamıştır. Ayrıca bu gayrimeşru durum ona bir de kesin hüküm derecesinde kuvvet vermiştir. Dolayısıyla bu adamın memuriyete gönderilmesinden vazgeçilmesini rica ederim. Aksi takdirde vazifeye başlamaktan men ile iade edeceğimi şimdiden arz ediyorum.” 


Manisa mutasarrıfının iadesi 


İzmir'e gittim. Arası biraz geçti. İstanbul'dan karayoluyla geldiği için vilayet merkezini ziyaret edemediğinden dolayı özrünü bildiren Manisa mutasarrıfı Şükrü imzasıyla Manisa'dan bir telgraf aldım. “Derhal mutasarrıflığa tayininizi münasip görmüyorum. Vazifeye başlamayınız. Babıâli'ye de bu şekilde yazdım” mealinde bir telgrafla cevap verdim ve Dahiliye Nezareti'ne de sözlü olarak söylediğimi telgrafla tekrar ettim. İki üç gün sonra Şükrü Bey İzmir'e geldi, hükümet dairesinde benimle görüşmek istedi, kabul ettim. Memuriyetine neden izin vermediğimi sordu. “Zeki Bey'in öldürülme suçundan aklanmadıkça size bu memleketin büyük bir parçasını, yüz binlerce halkın hakkını teslim edemem” dedim. 


Âkil Koyuncu'nun mahkemeye verilmesi 


Birkaç gün sonra İzmir'de çıkan, ismini unuttuğum bir gazetede İttihatçı yamaklarından olduğu anlaşılan Âkil Koyuncu isminde Selanikli bir adamın imzasıyla aleyhimde, yani Kudüs ve Ankara suiistimalleri masalını ihtiva eden bir makale yazıldığını öğrendim. Şükrü Bey'in beni de bu şekilde arkadan vurdurmak için bu zavallıyı kullanmış olduğunu anladım. Burada kişilik haklarına açıkça bir saldırı olduğu için mahkemeye başvurmayı 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gerekli gördüm. Bu Koyuncu'nun makalesi Ankara'da şiddetli bir tepkiye sebep olmuş ki, şimdi Diyanet İşleri reisi olan Ankara Müftüsü Rifat Efendi'nin?! imzasıyla hakkımdaki iftiranın reddini ve halkın teveccühünü bu vesileyle teyit eden uzun bir telgraf aldım. Eğer Koyuncu'nun gazetesi Kudüs'te okunabilseydi belki orada da buna benzer bir tepki olurdu. Koyuncu mahküm olmuş, hüküm temyiz mahkemesince de tasdik edilmiş olduğu halde Babıâli hücumundan sonra Adliye nazırlığına getirilen İbrahim Bey'in emriyle iptal olduğunu harpten sonra işittim. Artık Koyuncu'nun vermeye mahküm olduğu parayı aramak zahmetine girmedim. Şimdi, bu sıralarda akla gelen garip bir olayı hikâye edeyim. Sisam Adası münafıkları her zamanki gibi isyan ederek Sisam beyini evinde hapsetmişler. 

İtalya ile harp halinde bulunduğumuz o sırada bizim donanmamız, bu son harpte İtalya donanmasının yaptığı gibi, emin bir yere çekilerek görünmez olmuştu. Sisam önüne bir gemi göndererek asayişi sağlamaya imkân yoktu. Babıâli, İzmir'den gizlice bir tabur çıkarıp Sisam Adası'nı Anadolu'ya yaklaştıran sahil- den mavnalarla adaya çıkarılmasını emretti. İşi gizli tuttuk. Ancak İtalyanların İzmir'deki casusları askeri bir hareket olduğunu haber vermiş olacaklar ki, İtalya harp gemilerinin İzmir vilayeti sahillerinde sık sık dolaştıklarını kaymakamlardan haber almış, biz de onların hareketini karadan takibe başlamıştık. Çünkü bizim askerin Sisam'a geçeceği sırada İtalya gemileri tarafından topa tutulması feci bir ihtimaldi. İhtiyatla hareket etmesini taburun binbaşısına defalarla ihtar etmekle beraber neticeyi heyecan içinde bekliyorduk. 
Bizim tabur Sisam ile Anadolu arasındaki dar boğazın önüne geldiği esnada Atina'dan Sisam asilerine 


91 Müftü efendinin vefatını, bu bölümü yazdıktan epeyce zaman sonra 
üzüntüyle öğrendim; Tanrı'ya merhameti için dualar ettim (A.R.R.). 
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Yunan bozguncularından yardımcılar getiren bir Yunan vapurunun adaya yaklaştığı, ada sahilinde de bir kalabalığın beklediği görülür. Binbaşı etrafta İtalyan gemisi bulunmadığını anladıktan sonra yanındaki dağ topunu işleterek gemiyi kaçırır, karşılamaya gelenleri de dağıtır ve askeri sağ salim adaya çıkarır. Bu haberle rahatlamıştık. Fakat Sisam'a verilmiş olan imtiyazda adada Türk askeri bulundurulamayacağı da belirtilmiş. Düvel-i Muazzama bizim taburun orada bulunmasına izin vermemiş ve iadesi kararlaştırılmış. Bu vazifeyi İtalya'ya vermişler. Harp durumuna rağmen bizim asker bütün teçhizatıyla beraber İtalya gemilerine binerek İzmir körfezi sahiline döndü. Bu, dövüş içinde danışıklık, görülmemiş bir gariplik oldu. 


Muhtar Paşa kabinesinin düşmesi, yerine Kâmil Paşa'nın geçmesi 


Ahmet Muhtar Paşa dağılan kabinenin yaptığı seçimin olumsuz tesirini ortadan kaldırmak için o güzide Meclis-i Mebusan'ı, Kanun-ı Esasi'nin değiştirilmiş maddesine göre kolayca feshetmişti. Yeniden seçim yapılması hakkında İzmir'e de emir geldi. Biz de gerekli yerlere tebliğ ettik. Bu sırada bir gün hükümet dairesindeyken İttihad ve Terakki Cemiyeti İzmir şubesinin bilmem nesi olduğunu söyleyen Talât Bey isminde birinin müracaatını kabul ettim; ne istediğini sordum. Seçimden bahsederek, “İttihad ve Terakki Fırkası'nın hukukunu ziyandan muhafaza vazifesiyle mükellef ve bu nedenle de endişeli olduğunu, seçimler aleyhlerinde yapılmak istenirse dağa çıkacağını” söyledi. 

Cevaben, “Ben mebus seçimleri meselesini itinaya değer ciddi bir iş olarak görürüm. Onun için seçimlerde ne sizin fırkanız, ne de rakipleriniz tarafından fesat karıştırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmem. Dağa çıkıp 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çıkmamakta tamamen hürsünüz. Fakat dağa çıkmaktan anladığınız eşkıyalık yapmaksa derhal üzerinize jandarma gönderir, memleketin asayişini muhafaza için icap eden tedbirleri tamamen uygulamakta bir an tereddüt etmem” dedim. Bir daha da o adamı görmedim. 


Dabijiye nazırı olarak İstanbul'a dönüş 


Bu sırada Karadağ Krallığı'nın ilk teşebbüsüyle Balkan Harbi çıktı. İzmir İttihad ve Terakki Kulübü taşkın bir memnuniyetle canlandı. Çünkü Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlılar sırayla harp ilan etmişlerdi. Fakat muharebeden hiçbir haber alamıyorduk, vilayete bir kelime bilgi yazan yoktu. Bir gün harp mıntıkasında askerlerimizin Sırplara karşı kazandıkları bir başarı haberi geldi. Merak ve endişe içinde bulunan halka biraz ferahlık vermek için derhal bu haberi ilan ettik. Fakat yine arkası çıkmadı. 
Nihayet “Sadrazam Kâmil”. imzasıyla gelen bir telgrafta sadece “yarın sabahki trenle hareketim” emrediliyordu. Tabii ki bu emre uydum. Ertesi gün tren İzmit'e geldiği zaman yeni kabinede Dahiliye Nezareti'ne tayin edilmiş olduğumu öğrendim. O gün cumaydı. İstanbul'a gelince sadrazamın Babıâli?'de kaldığını haber aldım. 
Doğru oraya gittim. Kırkkilise bozgununun aldığı umumi hezimet şeklinin vahim olduğunu hemen orada anladım. O akşam saraya giderek eski usul üzere padişaha hürmetlerimi arz ettim. Ertesi gün Babıâli'de işe başladım. Daha o gün maruz olduğumuz güçlüklere göğüs gerebilmenin ancak Allah'ın yardımına bağlı olduğunu, İttihad ve Terakki reislerinin aradığı bu fırsattan istifade edip en aşağılık yollara bile sarılarak bizi rahat bırakmayacağını anladım. Kötü başlanmış, kapımıza kadar yaklaşmış bir harple uğraşırken iç güvenliği bile sağlayamayan bir zabıta kuvvetiyle muhafazadaki zorluğu karşılamak gerektiğini gördüm. Bu hale karşı acizliğimizi 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kabul edip bu ağır vazifeyi ehline bırakmak akıl kârı idi. 
Fakat devlete ve memlekete elden geldiği kadar hizmete çalışmak birinci derecede farz olduğu bir zamanda şahsi selamet endişesiyle çekilmek bana ağır geldi, dayanma- ya karar verdim. Eğer içimizden bazıları kendini korumak kaygısıyla, bazıları da cehalet ve gaflet ile vazifesini unutmuş hatta daha ileri giderek elimizi ayağımızı bağlamış olmasaydılar, iç ve dış bütün engellere rağmen vatanımızı bundan sonraki yıkıcı akıbetlerden kurtarabilmek imkânını anlamış olacaktık. “Ve kâne emrullâhi kaderen makdürâ.”92 


92. Azhab suresi 38. ayet: “Allah'ın emri, takdir edilmiş ve yerince getirilmiştir.” (e.n.) 
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Balkan Harbi 


Mukaddime 


Ağır ve elim bir yara ile devlete zarar veren Balkan Harbi'nin ilk safhasında Ahmet Muhtar Paşa, ikinci safhasında Kâmil Paşa kabineleri iş başındaydı. Ondan sonra muharebenin ve memleketin feci akıbeti, İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne dönmüştür. 

Her zaman ve bilhassa böyle zamanlarda umuma mahsus işlere müdahale edenler için halk karşısında hesap vermek mecburi olduğu kadar zorunlu bir vazifedir. 
Ayrıldıktan sonra bu hisle mecburiyeti de itiraf etmiş olan Kâmil Paşa harp sırlarının ifşa edilmesindeki mahzuru ortadan kaldırmak için muharip devletlerle sulh imzasının tamamlanmasını beklemek zorunda kaldı. 
İşte bu sebeple sadaretinin sona ermesiyle ilgili muhasebesini ancak son zamanlarda yazmaya başlamış ve ilk kısmının bir suretini —galiba kabinesine ve dolayısıyla mesuliyetine katılmış olanlardan hiç olmazsa biriyle istişare etmiş olmak üzere— ben Paris”teyken oraya göndermişti. Maalesef takdir bu tedbire uymadı. 

Paşa merhum, —altmış beş seneye ulaşan güzide hizmetlerinin son mükâfatı olmak üzere- Sultan Abdülhamid istibdadından başlayarak Meşrutiyet istibdadıyla artan sürgün acıları içinde rahmet-i rahmana kavuştu. 

Efrenci Teşrinsani'nin son dördü tarihiyle —hesapça vefatı günü—” Paris'e gönderdiği bir mektupta teşeb- 


93 Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa, 14 Kasım 1913'te vefat etmiştir (e.n.). 


196 i a. 
Levent Şahverdi Arşivi 


büsüne benim de katılmamı arzu ediyordu. Vefatından on dört gün sonra tarafıma ulaşan bu arzu bana öteki dünyadan çıkmış bir vasiyet sesi gibi geldi. 

Bundan dolayı Kâmil Paşa hükümetinin özetlenmiş muhasebesini ben vereceğim. Yegâne amacım muhataplarımda gerçeğe uygun bir fikir oluşturabilmektir. 

Balkan Harbi'nde anlaşılması gereken noktalar şunlardır: 1) Harbin sebepleri, 2) Yapılış şekli 3) Sulh görüşmelerinin şekli ve içeriği. Bu noktalar meydana çıkınca hakikat anlaşılacak, mesuliyetlerin nerelerde olduğu açıkça görülecektir. 


Harbin sebepleri”* 


Balkan Harbi'nin sebepleri iki kısma ayrılır. Birincisi, harbin ilanı sırasında ve daha çok görünürdeki sebepler. 
İkincisi birikerek ve artarak harbe yol açan sebepler ki işte asıl gerçek sebepler bunlardır. 

Harbin ilk ve görünür sebepleri Ahmet Muhtar Paşa'nın sadrazamlığı devresine aittir. Gerçi Kâmil Paşa o zaman Şüra-yı Devlet reisi olarak kabinedeydi. Fakat esasen hükümet icraatlarının hesabını vermek hak ve vazifesi vükela reisine düşer. Kâmil Paşa hayatta olsaydı o zamanki iç ve dış sebepleri belki açıkça gösterirdi. Fakat benim tarafımdan böyle bir teşebbüs Ahmet Muhtar Paşa'nın hukukuna fuzuli saldırı olacaktır. Eğer Muhtar Paşa gerekli görürse, bu hükümet vazifesini bizzat yerine getirir (bu bölümleri yazdığım zaman Muhtar Paşa hayattaydı). 

Gene de harbin gerçek ve derin sebepleri incelendiğinde o zamanki Osmanlı hükümetinin hal ve mevkii de bir dereceye kadar aydınlanacağından, mesuliyeti fikir- 


94 Bu bölüm ile sonraki iki bölüm 1913 ve 1914 yıllarında Paris'te ya- 


zılmış, o zaman yayımlanamamıştı. Şimdi aynen bu kitaba alıyorum (AR.R.). 
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lerinden ibaret olan Şüra-yı Devlet reisi Kâmil Paşa için bu kadarı kâfidir sanıyorum. 


Aleyhimizde yapılan ittifaklar 


Harbin gerçek sebeplerine gelince: 

Bunları bugün itiraza müsait olmayan delillerle izah etmek mümkündür. Bu delillerin en mühimi ise Bulgaristan ile Sırbistan'ın aleyhimizde tertip etmiş oldukları ittifak antlaşmasında görülüyor.*' 

Bulgaristan ile Sırbistan 29 Şubat 1912 (16 Şubat 1327) tarihinde Sofya'da imzaladıkları ittifak antlaşmasının yine aynı tarihli gizli ekine şu suretle başlıyor: 


Birinci madde — Memalik-i Osmaniye'de hükümeteyn-i âkideyinden (antlaşmayı yapan hükümetlerin) her ikisinin veya birinin, yahut onlara mensup milletlerin menafiini tehlikeye ilka edecek (menfaatlerini tehlikeye atacak| mahiyette iğtişaş-ı dahiliye zuhur ettiği (iç karışıklık ortaya çıktığı) ve yine bunun gibi, devlet-i âliyenin dahilen ve haricen duçar olacağı Juğrayacağı| müşkülat Balkan şibh-i ceziresinde (Balkan yarımadasında) istatükonun muhafazası meselesini mevzuubahis edecek şekil aldığı halde âkideynden hangisi bir hareket-i askeriye icrası lüzumuna askeri harekât yapılması gereğine daha ewel kanaat peyda ederse esbab-ı mucibe serdile (gerekçesini söyleyerek| diğerine müracaat edecek, âkid-i diğer de derhal müttefikile müzakereye ve mübadele-i efkâra fikir alışverişine) mecbur olarak aralarında tevafuk-ı nazar hasıl olamadığı (görüş birliği olmadığı) takdirde esbab-ı mucibeyi muhtevi cevap ita eyleyecektir (gerekçeli cevap verecektir). 


95 Bu antlaşma iki taraflıdır: Birincisi, yedi maddeden oluşmaktadır ve 
daha çok müdafaaya yönelik gibi görünür. İkincisi beş maddeyi ihtiva eden taarruza yönelik bir ittifaktır ki bunun resmi ismi “Bulgaristan ve Sırbistan Krallıkları Arasındaki Muahedc-i Dosti (dostluk antlaşması| ve İttifakın Zeyi-i Hafisi |gizli eki|”dir (A.R.R.). 
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Bununla anlaşılıyor ki Bulgaristan ve Sırbistan hükümetleri, Rumeli'de çıkacak karışıklığı, kendi menfaatlerini yahut Bulgar veya Sırp unsurlarının kavmi menfaatlerini ihlal ettiğine inanırlarsa bunu illet sayarak Osmanlı Devleti'ne harp ilan edecekler. Bundan başka bir de ya içeriden, yani Rumeli vilayetlerinde ihtilal olursa diğer devletlerden birinin bundan istifade ederek oraları zapt etmeye teşebbüs edeceği hissedilirse; yahut haricen, yani Osmanlı Devleti?nde görülecek genel zaaftan istifadeyle diğer bir devlet Rumeli vilayetlerini işgale teşebbüs ederse, yine hep birlikte harp ilan edecekler. 

Şimdi asıl ittifak antlaşmasının ikinci maddesini de okursak görülüyor ki iç ve dış sorunlardan istifadeyle Rumeli'yi ele geçirmeye kalkışmasından korkulan devlet Avusturya İmparatorluğu'dur. İşte: 


İkinci madde — Balkan şibh-i ceziresinin (Bakan yarımadası- nın) elyevm (henüz) hâkimiyet-i Osmaniye'de bulunan herhangi bir parçasını Düvel-i Muazzama'dan herhangi biri mülküne ilhak (topraklarına katmak) yahut işgal veyahut velev muvakkaten olsun (geçici olsa bilel- oralara kuvve-i askeriye ile vaz-ı yed ettiâi (askeri kuwetle el koyduğu| ve âkideynden Jantlaşmayı yapan taraflardan) biri bunu menafi-i hayatiyesine (hayati menfaatlerine| muhalif ve sebeb-i harb addeylediği (harp sebebi kabul ettiği) takdirde tarafeyn kuwet-i mecmualarile (taraflar bütün kuwetleriyle| yekdiğerine ifa-yı muaveneti (yardım etmeyi) taahhüt eder. 


Bundan sonra gizli ekin ikinci maddesini de okuyalım. Taraflar, muharebeyle Osmanlı Devleti'nden zapt edecekleri araziyi aralarında taksim etmeyi kararlaştırarak diyorlar ki: 


Muahede-i asliyenin (asıl antlaşmanın)| birinci ve ikinci ve 


zeyl-i hafinin (gizli ekin| birinci maddeleri mucibince müştereken icra edilecek hareket-i askeriye neticesinde zapt ve istihsal olunacak /ele geçirilecek) arazi devleteyn-i müttefikaynın tasarruf-ı müşterekinde (müttefik devletlerin ortak kullanımında) kalacak akd-i sulhten (barışın imzalanmasından) nihayet üç ay sonra bervech-i ati (aşağıdaki) esaslara tevfikan (göre) taksim edilecektir: Sırbistan Ustrumca Nehri'yle Rodop Dağları'nın şarkında kâin (doğusunda bulunan| arazinin Bulgaristan'a; Bulgaristan'da Şarpilâtina'nın (7) garbında ve şimalinde kâin (batısında ve kuzeyinde bulunan) arazinin Sırbistan'a aidiyetini tasdik eder. 
Şar, Rodop ve Adalar Denizi ile Ohri Gölü arasında kâin araziye gelince; eğer tarafeyn-i müttefikayn (müttefik taraflar) bu kıtada bir vilayatı mümtaze Jimtiyazlı vilayetler| teşkilinin Bulgar ve Sırp milliyetleri menfaatlerine mugayeretini (uymadığını| görürler, yahut dâhili ve harici esbab-ı saireden (diğer sebeplerden| dolayı bu teşkili münasip görmezlerse bervech-i ati (aşağıda olduğu gibi| taksime ibtidar edeceklerdir (başlayacaklardır). 


Bundan sonra taksim şeklini gösterir haritaya dayanarak bir sınır çizgisi çizdikten sonra diyorlar ki: 


Bulgaristan hükümeti bu hududu, bu meselede en büyük hakem olarak kendisine müracaat edilecek olan Rusya imparatoru hazretleri tasvip ederse tamamen kabul etmeyi taahhüt eyler. Şurası da müsellemdir (herkesçe kabul edilmiştir kil ki tarafeyn-i âkideyn Rusya imparatoru hazretlerinin hukuk ve menafi-i âkideyne (antlaşma menfaatlerine) en muvafık olarak rae edeceği (tayin edeceği) hatt-ı hududu kati olarak kabulü müteahhittir (taahhüt eder). 


Bu üç vesika okunduktan sonra birinci derecede anlaşılan hakikat şudur: Bulgaristan ile Sırbistan, Osman-I"nın Rumeli vilayetlerinin bir kısmına göz dikmişlerdir. Sırbistan aynı sebep ve bahaneyle, yani kavmiyet ve cinsiyet alakasıyla, Bosna ve Hersek hakkında da aynı hırsa sahipse de Avusturya ve Macaristan devletinin gücü şimdilik bu hırsın ham bir hayalden ileri geçmesine mânidir. Demek ki Osmanlı Devleti de Meşrutiyet'in ilanından beri günden güne perişan olmayıp aksine kuvvetini artırmış olsaydı Bulgaristan ile Sırbistan'ın bu emelleri zararsız düşünceler olmaktan ileri geçemez ve hele aleyhimizde antlaşmalar imza edilip harp açılamazdı. 

Meşrutiyet'in ilanından beri devlet idaresini önce gizli olarak, sonra açıkça eline almış olan İttihad ve Terakki Cemiyeti, evvela bu sebeple, yani Osmanlı Devleti'ni kötü idaresiyle Mutlakıyet devrinden daha fazla zaafa ve acze düşürdüğü için Balkan Harbi'ne sebep olmuştur. 

Çünkü 11 Nisan 1325 (24 Nisan 1909) günü Hareket Ordusu'nun İstanbul'a girip şehzade Mehmed Reşad Efendi'yi tahta çıkardığı tarihten bugüne kadar Osmanlı ülkesi arka arkaya hemen baştan başa ateş içinde kalmış, dört sene boyunca basit gelirlerin dışında borçlanma, el koyma ve taviz suretiyle milyonlarca lira?“ 
hiç kimsenin anlayamadığı ve anlayamayacağı surette sarf edilmişti. Asayiş ve emniyetin yokluğu, hükümetin icraatında gittikçe artan cehalet ve hafiflik eserleri gibi engeller sebebiyle fakirlik ve sefalet bütün bütün artarak devletin gelir kaynakları gittikçe kurumuştu. 
Memleketin esas idaresi şöyle dursun halkın işleri çığırından çıkmış, cehaletin üstüne kibir ve inat gibi, kin ve nefret gibi fena hisler —-en hakiki manasıyla— Osmanlı mülkünü yakmış, yıkmıştı. 

Eğer böyle olmayıp da memlekette şöyle sadece iyi bir idare kurulabilseydi Rumeli'de, Anadolu'da, Arabistan'da, Suriye ve Irak'ta nispeten bir saadet ve refah olacaktı. Böylece Meşrutiyet kelimesinin halkın yüreğinde yarattığı ilk tesir —ki kuvvetli bir ümit idi— 
devletin vücuduna hayat iksiri olacaktı. Ne yazık ki 11 


96 Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi bir gün meclis-i vükelada “bir 
sebeple” dört sene içinde sıradan gelirlerin dışında ele geçirilen meblağın galiba “48 milyon lira” olduğunu söylemişti. Hatırımda yanlış kalabilmesi ihtimaline dayanarak rakam üzerinde ısrar etmiyorum (A.R.R.). 
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Nisan 1325 gününden sonra bu ümidin kırılarak yok olması, her gün devletin bünyesine hayat iksiri yerine zehir kattı. 

- Yine ittifak antlaşmasının gizli ekinin birinci maddesinden anlaşılıyor ki, Bulgaristan ile Sırbistan'ın ortaya koydukları birinci harp sebebi, Osmanlı ülkesindeki hemcinslerinin menfaatleridir. 


Harbin hakiki mesulü 


Meşrutiyet ilan edildiği zaman, senelerce Rumeli”yi karıştırmış olan Bulgar, Sırp ve Rum çeteleri büyük bir ümitle silah bırakarak devletin kuvvet ve kudretini artırmaya, milletin saadet ve refahını sağlamaya elbirliğiyle çalışmak için Türklerle kucaklaşmışlardı. Hareket Ordusu'nun İstanbul'da hâkim olduğu tarihten sonra her geçen gün yeni bir darbeyle bu ümit ve hayal de yıkıldı. 

Demek ki, İttihad ve Terakki Cemiyeti bu sebeple de, yani Rumeli'deki Hıristiyanları artan baskı ve zulüm altında ezerek, onlar hakkında kavmiyet gayreti güden iki hükümete bize karşı taarruz vesilesi vermiş olmakla da o harbe sebep olmuştur. 

Civarımızdaki hükümetlerinin bu şekilde kararlaştırdığı harp ve istila emeli gün geçtikçe artıyordu. Hal böyleyken İttihad ve Terakki ileri gelenleri, bir taraftan yalnız her türlü başarıya değil, fazla olarak halkı yıldırmaya da gizli zannetikleri hayali kuvvetlerine güvenerek; diğer taraftan da en fazla kötü gidişat ve bozuk idare sebebiyle alevlenen içtimai ve siyasi güçlükleri, başkaları tarafından kendi aleyhlerinde düzenlenmiş farz edecek kadar vehme kapılarak, nerede, ne türlü bir iş çıkarsa onu zorla yok etmek lüzum ve imkânına 


inanıyorlardı. Nitekim bu kadar acı tecrübelere rağmen hâlâ da öyledirler.?? 


97 Tekrar edeyim ki bu kısım 1913 senesi sonlarında yazılmıştır 
(A.R.R.). 
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Ne yapacağını ve işe neresinden başlayacağını bilemeyen hükümetin yersiz, mevsimsiz, çoğunlukla kötü uygulamaları ve Rumeli gibi asırlardan beri işgale dayanan bir kıtada pek bariz hoşnutsuzluk alametleri ortaya çıkınca, hükümet erbabı hiç tereddütsüz kılıç çekerek devletin Avrupa'da mühim bir dayanağı olan Arnavutluk üzerine defalarca akıncılık ettiler. 

Bunun birinci neticesi olarak Malisya'nın Katolik Arnavutları devletin silahlı kuvveti önünde o zamana kadar can düşmanı bildikleri Karadağ'a sığındılar. 
Aynı mezhepten oldukları için Katolikleri ve onlarla beraber Müslüman Arnavutları Rumeli'de Selanik'e kadar uzatmak emelini besleyen Avusturya Devleti için bu vaka, şiddetle uyanış sebebiydi. 

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki varlığının can çekiştiği kabul edildiğinden, Rumeli'yi Slavlardan önce kendi hesabına almak azmiyle Avusturya ve Macaristan politikası oralardaki faaliyetini artırdı. 

Fakat diğer taraftan Cermen kuvvetinin Balkanlar'a tahakkümü ihtimali Slav politikasında bir tepki oluşturdu. En büyük Slav devleti olan Rusya'nın nazarında Rumeli'yi Cermen eline geçmek tehlikesinden kurtarmak lüzumu ortaya çıktı ki aleyhimizdeki ittifakın Rusya'nın sevk ve himayesiyle olması bundan dolayıdır. 

Demek ki, İttihad ve Terakki Cemiyeti, bu sebeple de, yani Slavlarla Cermenlerden birinin Rumeli'de fiilen hâkimiyet temin etmesini mümkün ve belki zorunlu kılan Arnavutluk akıncılıklarını yürütmüş olmakla da harbin çıkmasından mesuldür.*# 

İmza edilen ittifak antlaşmalarının tarihlerine dikkat edilince bütün bu düşüncelere hakiki vücut veren son darbe İttihad ve Terakki kabinesinin son hareketi- 


98 “İstanbul'da Durum” bölümünde Meclis-i Mebusan zabıtnamesi 
hakkındaki fıkralara bakınız (A.R.R.). 
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dir: O zamana kadar yığılıp gelen haksızlıkların zaruri neticesi olarak memlekette acı bir uyanış görülmüş ve bu Meclis-i Mebusan'a da yayılarak kuvvetli bir muhalefet partisi doğmuştu. Bundan istifadeyle mesuliyet yükünü başkalarına terk ederek bir müddet de denetleyici vaziyetinde kalmak İttihad ve Terakki için en makul ve en tabii hareketken bu yapılmadı. Aksine muhalif parti Meşrutiyet mevkiinde hâkim olabilecek bir mahiyet gösterince dolambaçlı bir yolla Kanun-ı Esasi ihlal ve meclis feshedildi.?? 

Bu acı hükümet darbesinin Rumeli'deki Osmanlı hâkimiyeti için tehlikeli olduğunu gören ve Cermen politikasına karşı en büyük Slav devletinin doğal koruyucuları olan Bulgaristan ile Sırbistan tam bu sırada —16 Şubat 1307'de (29 Şubat 1912)- yukarıda söylediğimiz antlaşma ve gizli ekini imza ettiler. 

İşte, İttihad ve Terakki hükümeti bu sebeple de, yani milleti geçici olarak dahi tahakkümü altından kaçırmamak emeliyle vahim bir hükümet darbesi yapmakla da harbin çıkmasından mesuldür. 

Bundan sonra yeniden seçimlere başlanıldı. Öncekinden daha çok yumuşak başlı hatta muhalefetsiz bir Meclis-i Mebusan oluşturmak niyetiyle saldırgan ve yasadışı bir yol izlenmesine Rumeli'deki Müslüman ve gayrimüslim ahalinin artık daha ziyade tahammül edemeyeceklerini kestirmek için büyük bir zekâya ihtiyaç yoktu. 

Bundan dolayı Sırbistan ve Bulgaristan arasında 
bize karşı saldırıyı kararlaştıran bir askeri antlaşma 12 
Haziran 1912 (29 Mayıs 1328) tarihinde, yani seçimlerin kesinlik kazanmasından sonra imza edildi. 

Görülüyor ki İttihad ve Terakki hükümeti, bu sebeple de, yani seçim baskısıyla Rumeli'yi galeyana 


99 Yukarıda bahsi geçen Meclis-i Mebusan zabıtnamesine bkz. (A.R.R.). 
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getirmiş, pusuda bekleyen düşmanlarımıza son fırsatı vermiş olmakla da harbin mesulüdür. 

Seçimlerin aldığı şekil gelecek Meclis-i Mebusan'ın rengini bariz bir surette gösterince, İttihad ve Terakki'nin devleti istila ettiği günden beri “Girit bizim canımız” nakaratına ilave edilen boykot belasına ve türlü türlü husumet eserlerine maruz olan Yunanistan hükümeti, Meclis-i Mebusan'da muhalefetsiz hükümran olacak bir İttihad Terakki saltanatının tecavüzüne uğramaktan korktu. 

Bunun üzerine 16 Mayıs 1912 (3 Mayıs 1328) tarihinde Bulgaristan'la yalnız müdafaaya dayalı bir antlaşma imzalamıştır. Antlaşmanın birinci maddesi, mahiyetini göstermeye kâfidir: 


Tarafeyn-i âkideynin arzu-yi samimisi hilafına (antlaşmayı yapan tarafların samimi arzularının aksine) hükümetlerinin Devlet-i Osmaniye'ye karşı tecavüz ve niza ihdas edecek kâffe-i efalden mücanebetine (saldırı ve çekişme doğuracak bütün işlerden uzak durmasına) rağmen gerek arazilerine tecavüz, gerek muahedatı mevcudeden (mevcut antlaşmalardan| ve hukuk-ı düvel kavaid-i umumiyesinden mütevellid (devletler hukukunun genel kaidelerinden doğan) hukuklarına muttariden (düzenli şekilde) taarruz suretile Türkiye'nin hücumuna maruz olurlarsa âkideyn bütün kuwvetleriyle yekdiğere muavenet-i mütekabile icrası /karşılıklı olarak yardım etmeyi| ve badehu (daha sonraj| ancak müştereken ve bilittifak akd-i sulh etmeyi Jbarış imzalamayıl taahhüt eder. 


İşte İttihad ve Terakki hükümeti, Osmanlı Devleti” nin coğrafi ve siyasi vaziyeti itibariyle o zaman için doğal müttefik olması gereken Yunanistan hükümetini, mevki ve ırk bakımından zorunlu düşmanı olan Bulgaristan'la ittifaka mecbur etmişti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne karşı Bulgaristan'a müdafaa muhaberesinde Yunanistan'ın yardımını, saldırdığında da tarafsızlığını kazandırmış olmak suretiyle de harbin mesulüdür,100 

. Şubat 1327 (1912) ile Haziran 1328 (1912) arasındaki sürede Osmanlı Devleti aleyhinde birbirini izleyen böyle ittifaklar imzalanmıştır. Buna rağmen İttihad ve Terakki hükümeti yeni topladığı Meclis-i Mebusan'da 
2 Temmuz 1328'de |15 Temmuz 1912), yani Balkan 
hükümetleri arasında aleyhimize ikinci bir saldırı ittifakı imza edildikten bir ay sonra Hariciye Nazırı Asım Bey'in lisanıyla, “Osmanlı Devleti'nin dış ilişkileri —şu sözleri söylerken isterim ki sesim memleketin en ücra köşelerinde her Osmanlı tarafından işitilsin-, bugün on ay evvelki hale göre kat kat iyidir (!) Şu harp (İtalya Harbi) esnasında dahi Balkan hükümetiyle olan ilişkilerimiz pek samimi devam ediyor!.. Osmanlı hükümeti, kendi hukukunu müdafaada ne kadar güçlü bir azim ve metanet gösteriyorsa komşu devletlerle olan siyasi ve iktisadi münasebetlerinin sulh yoluna konulmasında da o kadar doğru ve güçlü bir çizgi izlemektedir!.. Bu siyasetin gelecekte karşılıklı daha da güvenli ve yararlı sonuçlar vereceğinden şüphe edilmemelidir!” diyecek kadar 


100 İttifak antlaşmaları okunduğunda açıkça görülüyor ki aleyhimizdeki taarruz savaşını ilk icat eden Bulgaristan'dır. Yunanlılar önce, kendilerini İttihad ve Terakki hükümetinin şerrinden korumak için müdafaa amaçlı ittifaka razı oluyorlar. Ancak Rumeli'nin elimizden gideceğini tamamen anladıktan sonra, bu çöküş arasında kendi toplumunun menfaatlerini de korumak gayesine düşüyorlar. Yani Makedonya'da halkını kendileriyle hemcins gördükleri kıtaların 
Türk idaresinden Bulgar eline geçmesine seyirci kalmamak için 22 
Eylül 1912 (9 Eylül 1328) tarihinde bir askeri mukaveleyle saldırıya katılmayı kabul ediyorlar. Bununla beraber muharebe esnasında Bulgarların Slavlara uyguladıkları tarifi imkânsız facialar, vahşice düşmanlıklar daha dünkü hadiselerdir. Böyleyken sulhün imzalanması sırasında İttihad ve Terakki hükümetinin bunların hepsini unutup Bulgarlara dost, Yunanlılara düşman görünmesinin illet ve hikmeti anlaşılamıyor; 1913! (A.R.R.) 
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hakikate yabancı kalmış ve hem aldanan, hem aldatan olmak menzilesinden yukarı çıkamamıştır. 

İşte İttihad ve Terakki hükümeti, bu sebeple de, yani Osmanlı Devleti'nin aleyhinde hazırlanan tehlikeli işleri hissedip bunları ortadan kaldırma çarelerini hazırlamamış olmakla da harbin mesulüdür. 

Fakat Avusturya Hariciye Nazırı Kont Berthold, bizim o zamanki hükümetimiz gibi gafil olmadığı için Balkan Slavlarının bu gayretli teşebbüsünü ve bu teşebbüsün vahametini anlayarak Rumeli'deki zalimce hareketlerin yaklaşmış olan neticelerini Avusturya'nın menfaatine ters gördüğünden bazı temel ıslahatların icrası hakkındaki malum teklifi ileri sürmüştü. Bu teklifin, İttihad ve Terakki hükümet ve matbuatı tarafından nasıl kötü telakki edildiği bilinmektedir. 

27 Teşrinsani (Kasım) 1913 tarihli Echo de Paris gazetesi, Avusturya Hariciye nazırının delegasyon bütçe komisyonunda bu işle ilgili ifadelerini şöyle özetliyor: 


Kont Berthold, Balkan hükümetlerinin edindikleri niyetlerden Türkiye'yi kurtaracak derecede esaslı ıslahat icrasında Babıâli'yi razı etmek için Düvel-i Muazzama tarafından bir müşterek hareket ifası teşebbüs-i mütekaddimanesini deruhte etmişse ilk teşebbüsünü üstlenmişse) de Babıâli'nin tavır ve hareketi Avusturya'nın mesaisini tâkim (neticesiz bırakmış) ve harbi teshil etmiş (kolaylaştırmış) olduğu hakkındaki izahat-ı sabıkasını ihtar etti (eski açıklamalarını hatırlattı). 


Avusturya Hariciye nazırının işte böyle defalarca resmen ve alenen harp sebebi olarak gösterdiği o zamanki İttihad ve Terakki hükümeti, bu sebeple de, yani Avusturya'nın delaletinden olsun uyanamayarak bu son fırsatı bile kaçırmış olmakla da harbin mesulüdür. 

Bir buçuk sene devam eden İtalya Harbi, Balkan hükümetlerinin önce çeşitli biçimlerde— cüretlerini artırmıştır. Sonra da nakliyatımız henüz Yunan donanmasının engelleriyle karşılaşmamışken, askerin deniz yoluyla gönderilmesine mâni olarak askeri takviye etmemizi geciktirmiş ve mağlubiyetimizi kolaylaştırmıştır. 
İtalya ise, herkesin hatırlayacağı gibi İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne karşı resmen harp ilan etmiş, yani İtalya bu kadar haksız bir taarruzu mazur gösterecek bahaneyi yine o-hükümetin makul olmayan hareketleri arasında bulmaya çalışmıştı. 

Gerek bu harbin çıkmasına fırsat vermek, gerek daha evvel uzun uzadıya hazırlanan siyasi tertibattan zerre kadar haberdar olmayarak harp ilanı karşısında herkesten ziyade hayrete düşmek ve harbin başından sonuna kadar Osmanlı Devleti'ni bütün medeniyet âleminin maddi ve manevi yardımlarından mahrum bir mevkide bırakmış olmak mesuliyeti de yine İttihad ve Terakki kabinesinindir. 

Böyle ümitsiz bir harbe devamla Müslüman kanı boş yere akıtılmıştır. Makedonya'da karışıklıklara imkân verilmemesi pek kolay düşünülebilir basit bir hakikatken kötülükleri kötülükle kapatmak sonucu meclis, millet ve muhterem Trablusgarp mücahitlerini oyalamış, harp bir buçuk sene sürdürülmüştür. Balkan hükümetlerine karşı Osmanlı Devleti'ni zaafa düşürenler İttihad ve Terakki kabineleridir. 

İttihad ve Terakki hükümeti, bu sebeple de, yani Trablusgarp'ı askersiz bırakarak İtalya'nın Trablusgarp”ı istilasına imkân verdiği gibi yolsuz hareketlerle İtalyanlara bu istilanın vesilesini de hazırlamıştır. Tehlikeli bir zarardan başka netice vermeyeceğini bildiği halde harbi bir buçuk sene uzatmış olmakla da Balkan Harbi'nin mesulüdür. 

İttihad ve Terakki Cemiyeti 1908 Temmuzu ihtilalin- den sonra memlekette fiilen hâkim olunca her şeyden evvel üç vilayetteki Avrupa teftişini kaldırmakta acele 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etti. Avrupa da, son bir tecrübe olmak üzere, buna razı oldu. Fakat bu suretle Makedonya'nın zor olan idaresinin bütün mesuliyeti bize düştü. Meşrutiyet'in başındaki ümit ve itimadın bu kadar sürdürülmesi esasen zor, belki de imkânsızdı. Hal böyleyken İttihad ve Terakki hükümeti bir de —yukarıda işaret edildiği gibi— bütün bütün beklenenin aksine hareketlerle âlemin hayal ve ümidini kırdı. Balkan hükümetleri Makedonya'da devletin üzerine yüklenen mesuliyete sarılarak üzerimize atıldılar ve Rumeli'yi elimizden aldılar. Bugün muhakkaktır ki oralarda Avrupa teftişi devletin haysiyetine mümkün mertebe uydurulmak suretiyle devam edebilseydi ya da daha doğrusu durumun değiştirilmesinde ihtiyatlı davranılsaydı Balkan hükümetlerinin silahlı müdahalesine imkân kalmaz, harp de çıkmazdı. 

İşte İttihad ve Terakki hükümetinin iyi niyetli gibi görünen bu hareketi de harbin çıkmasına neden olmuştur. 


Yeri gelmişken 


Yeri gelmişken şunu da arz edeyim. Baskıcı idareye karşı isyan edenlerin kaldırdıkları birinci bayrak Sultan Hamid'in Makedonya'yı Avrupalılara, Anadolu'yu Almanlara vermekte olmasıydı. Gariptir ki bu iddiayı ileri sürerek iktidara çıkan ihtilal hükümeti, Makedonya'yı yani Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerini —bunların yanında İşkodra, Yanya vilayetlerinin tamamı ile Edirne vilayetinin de tamamını; Trablusgarp ile Girit ve Cezair-i Bahr-i Sefid vilayetlerini de ilave ederek— her biri bir krallık kadar geniş olan dokuz vilayeti birden düşmanlarımızın istilasına bırakmıştır. Bağdat şimendifer hattını da Sultan Hamid zamanında bulunduğu— daha çok nazari ve çok az belirsiz!9! halden çıkarıp kesin bir emrivaki haline koymakla da kanaat etmeyerek askeri işleri 


101 Bu belirsizlik birinci kısımda bir nebze açıklandı (A.R.R.). 
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Almanların eline teslim etmiştir. Nihayet bir Alman amiralinin kumandasına verilen Türk donanmasının Rus limanına taarruzu neticesinde vatanımızı, Almanya'ya hizmet için, geçen Dünya Harbi felaketine —hem de Almanların Marne yenilgisinden sonra— sokmuştur. 
Ancak İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin icraatlarını takip etmek ve düşünmek niyetinde değilim. Söylediklerim yalnız Balkan Harbi ile ilgili hususlarla sınırlıdır. 
Hatta, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin genel merkezinin 
1914 Kongresi'ne verdiği raporda şöyle denilmektedir: 


Ahmet Muhtar Paşa kabinesi, daha birinci içtimaında /top- lantısında| ahval ve netayicini tefahhus etmeden (durumu ve neticelerini iyice araştırmadan) Arnavutlara karşı icra edilmekte olan harekâtı askeriyenin tatilini emretmiştir ki bunun üzerine gemi azıya alan asilerin Üsküp'ü zaptile Köprülü'ye doğru ilerlemesi bu son felaketin sebeb-i ibtidaisi fbirinci sebebi) olmuştur. 
Çünkü, yalnız bu hadisedir ki Balkan hükümetleri arasında mükerreren (defalarca) teşebbüs edilip de kuvveden fiille çıkamayan emr-i ittifakın husulünü (düşünceden eyleme çıkamayan ittifak işinin olmasını) ve tecavüzi bir şekil almasını teshil (kolaylaştırmışl| ve temin etmiştir. 


Rapordaki bu sözler hakikati baş aşağı çeviriyordu: 
16 Şubat 1327'de (29 Şubat 1912) antlaşma ve 29 Mayıs 1328 (11 Haziran 1912) tarihli askeri mukavele ile teyit olunan bir ittifaka “yalnız bu hadisedir ki” tabiriyle 1 Eylül 1328 (14 Eylül 1912) tarihinde, yani antlaşmadan bir buçuk sene ve teyidinden dört ay sonraki bir olayı yegâne sebep olarak gösterme cüretkârlığında bulunuyordu. Cemiyet böyle bir göz boyamayla, harbin bütün mesuliyetini kendi kabinesinin düşmesinden sonra harap olanı tamir etmeye çalışanlara atfetmeye ve kongre heyetini de bu şekilde aldatmaya yeltenmemiş olsaydı harp sebepleri üzerinde bu derece ayrıntıya ve ısrara gerek görmezdim. Bir kere iş bu dereceye geldikten ve aleyhimizdeki ittifakların eserlerini meydana koymak fırsatı düşmanlarımıza bol bol verildikten sonra, harbin önüne geçilebilmesi imkânsız görünür. Acaba diplomatik yollarla sulhün sürmesi ve hiç olmazsa harbin daha uygun bir zamana kadar ertelenmesi mümkün olabilir miydi? 
Bunu Ahmet Muhtar Paşa belki izah edebilir. Şu kadarı söylenebilir ki İttihad ve Terakki Komitesi, 10 Kânunsani 
1328 (23 Ocak 1913) olayını (Babıâli Baskını'nı) harp 
sebebiyle daha o zaman yapmaya teşebbüs ederek, birtakım cahilleri önüne katıp Babıâli?yi ele geçirmeye kalkışmıştı. Hatta gerek taşrada, gerek İstanbul'da ve hatta sarayın bahçesinde “harp isteriz” yaygarasıyla türlü türlü mitingler düzenlemişti. Harp ilanındaki temkinli davranışından dolayı Ahmet Muhtar Paşa hükümetini vatana ihanetle suçlamaya yeltenen cemiyet gazeteleri, harp ilanını ne büyük sevinçle alkışlamışlardı. 

Yani muharebenin son sebeplerinde bile cemiyet o andaki hükümetten daha fazla sorumludur. Çünkü Muhtar Paşa kabinesinin müsamahakâr tutumu sayesinde hareket serbestliğini kat kat fazlasıyla kullanabilen İttihad ve Terakki Cemiyeti!92 iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı hakkıyla ayırmada kusurlu olan halkın önüne atılarak, “Eğitimli, silahlı, teçhiz edilmiş, mükemmel ordularımızla!93 Balkan hükümetlerinin hepsini on günde tarumar etmek mümkün iken o küçük kavimlerin hükmedici tavırlarına karşı boyun eğmesi şöyle dursun, sadece yumuşaklık ve sükünet ile karşılık göstermesi bile 


102 İttihad ve Terakki genel merkezinin kongresine verdiği —yukarıda adı 
geçen— raporda İttihatçıların o zaman güya baskı görmüş olduklarına dair söylenen sözler asılsızdır (A.R.R.). 

103 Savaşın başlangıcında, eniyi biçimde teçhiz edilmiş denilen ordunun 
—çanta ve palaska gibi— en basit zorunlu ihtiyaçlarını sağlamak için Harbiye Nezareti'nin Levazımat-ı Umumiye Dairesi'ne üç milyon altı yüz bin altın lira istenilmiş olduğu resmi kayıtlarda vardır (A.R.R.). 
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büyük rezalettir; biz bu hükümeti istemeyiz” yaygarasını ayyuka çıkarıyorlardı. Halkın duygularını okşayan bu tür tahriklere karşı aklın aciz kaldığı, her yerde tecrübeyle sabittir. Özellikle halka, dört sene boyunca sürekli, milyonlarca altının harcandığı yer olarak ordu gösteriliyordu. Yalnız halk değil aydın kesimde de ordunun kuvvetine ve mükemmelliğine genel güven vardı. 

Bu koşullar dahilinde hükümet için ya harbi kabul etmek ya da istifa edip çekilmek zorunluluğu doğuyordu. Hükümetin istifası halinde yerine İttihad ve Terakki dışında diğer bir hükümet gelse kuru gürültü yine devam edecek, durum yine eski şeklinde kalacaktı. Bütün bu gürültülerden asıl amaç İttihad ve Terakki saltanatının geri dönmesi ise bu hükümet —Kâmil Paşa kabinesinin düşmesinden sonra, memleket için çok vahim olacağını bile bile, mütarekeyi etkisiz kılmaya mecbur olduğu gibi— sözünü tutamayarak ister istemez harp ilan etmek zorunda kalacaktı. 

Muhtar Paşa hükümetinin memlekete hem harp halı, hem de o halin asıl illeti olan söz konusu cemiyetin iç ve dış siyasetini birbirine musallat etmemek için kötünün iyisi suretiyle harbe rıza göstermiş bulunması da muhtemeldir. 


Zeyil |Ek| 


Cemil Topuzlu'nun Başına Gelenler ismi ile 1939'da yayımlanan ve ancak 1944 Şubatı'nda gözüme ilişen kitabının 84 ila 95. sayfalarında bu harp meselesine dair, “Profesör Doktor Cemil Paşa'nın gözleriyle görmüş, kulaklarıyla işitmiş olduğunu” okuduğum hadiseleri özetleyerek buraya alıyorum. 


Balkan Harbi'nin ilanından on beş gün evvel köprü üzerinde tesadüf ettiğim Müşir Abdullah Paşa beni Eminönü'nde o zaman 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mevcut olan Valide Kıraathanesi'ne götürerek orada sohbet sırasında, “Muharebe açılırsa mağlubiyetimiz muhakkaktır" dedikten ve bu kanaatini izah ettikten sonra söylediklerinin şeyhülislam efendiye ulaştırılmasını rica etti. Ben de kayınbabamı görüp paşanın bütün söylediklerini anlattım. Şeyhülislam Efendi Abdullah Paşa'nın görüşlerinin doğruluğunu teslim ederek harbin çıkmasını engellemeye çalışacağını vaat etti. 

Ben o zamanlar zat şahaneyi tedavi ediyordum. O münasebetle ertesi gün yanına gittiğim zaman, Abdullah Paşa'nın sözlerini sultanın huzurunda da tekrar ettim. Padişah Abdullah Paşa ile gizlice görüşmek istediğini söyledi. O sırada huzurda bulunan esvapçıbaşı Sabit Bey bu görüşmenin mümkün ve hatta kolay olduğunu temin etti. 

Sonra cuma günü selamlık töreninde o zaman Ahmet Muhtar Paşa kabinesinde Harbiye nazırı olan Nâzım Paşa'yı gördüm. Padişahın zihnini bulandırmış olduğumdan dolayı bana çıkıştı ve Abdullah Paşa'nın düşüncesinin kof olduğunu da iddia etti. “Ben dün zat-ı şahaneye söyledim; sana da söyleyeyim ki harbin ilanından henüz bir hafta geçmeden Osmanlı bayrağı Filibe ve Sofya'da görülecektir” güvencesini verdi. 

Ertesi gün aldığım padişah iradesiyle saraya gittim. Tedavi vazifesinin sonunda padişah bana, “Muharebe için miting yapılacakmış, halk sarayın bahçesinde toplanıyor; bunu görmek, halka da görünmek için alt kata inelim” dedi. Girdiğimiz odanın pencereleri açılınca gördük ki büyük bir kalabalık sarayın bahçesinde üst üste yığılmış, çimenler çiğnenmiş, tarhlar bozulmuş, hatta ağaçların üstüne bile çıkmışlar. Padişah görününce kopan alkış tufanından sonra gösteri başladı. (Bu arada en ziyade göze çarpan ii kişi idi; biri Talât Bey (Paşa), diğeri Halaçyan Efendi. Ortalarında uzun bir direğe bağlanmış Osmanlı bayrağı vardı.) Bayrağın sağında duran Talât Bey direği sol eliyle, solunda duran Halaçyan Efendi sağ eliyle tutuyorlardı. İkide bir bayrağı sallayarak avazları çıktığı kadar “Harp isteriz, harp” diye bağırıyorlardı. Bu bağırtının arkası sıra kıyamet gürültüsü gibi bir bağrışma başlıyor, meydan çın çın ötüyordu. O zamanki (Darülfünun-ı Osmani) talebesi mitingdekilerin en ateşli ve heyecanlısıydılar. Talât Bey'le Halaçyan'ın “Harp isteriz, harp!” feryatlarının ardından talebe de “Filibe'ye hücum. Sofya'ya hücum... 
Filibe, Sofya... Filibe, Sofya” feryatlarını basıyorlardı. 

Harbe taraftar olan zümre, kaybettiği hükümet makinesini bu harp ile ele geçireceği ümidiyle harp çığlıklarını körüklüyordu. 
Bu iç politika heveslileri gibi, o zamanki azınlık mensuplarından bir kısmı da muharebenin doğuracağı karışıklık fırsatını özlüyorlardı. 

Bu mitingden birkaç gün sonra sarayda Şüra-yı Saltanat toplandı. Sadrazam Ahmet Muhtar Paşa'nın açılış konuşmasından sonra Edirne'den henüz gelmiş bir miralay askerin durumunu uzun uzadıya anlattıktan sonra, “Bu koşullarda muzaffer olmak şöyle dursun, harp etmek bile imkânsızdır” neticesinde karar kıldı. 

Nihayet Sadrazam oya müracaat ettiği zaman, (Cemil Paşa'dan başka herkes) -hatta Mahmud Şevket Paşa bile “Harbe devam” sualine el kaldırdı. (...) Hariciye Nazırı Noradunkyan bu harbin en büyük sorumlusuydu. Şeyhülislam Efendi bir gün, “Ah, o Hariciye Nazırı Noradunkyan yok mu, 0!” 
demişti. Soruma cevap olarak da, “Hepimizin fikrini çelen odur. 
Çünkü her vekil toplantısında bir sırasını getirip 'Harpten kaçınılması imkânsızdır diyorsam, inanınız efendim!" cevherini yumurtluyor ve arkadan da bizi muharebeye teşvik ediyordu" dedi. 


Bu şahitliğin doğru olduğunda şüphe yoktur. İlk olarak İttihad ve Terakki Komitesi ileri gelenleri, Muhtar Paşa hükümetini düşürüp kaybettikleri resmi makamları tekrar elde etmek emeliyle Balkan Harbi'ne sarılmış ve eski Dahiliye Nazırı Talât Bey de (sonradan Sadrazam Talât Paşa) bu maksatla mitingde bayrak açmıştır. 
İkinci olarak Halaçyan Efendi hem İttihatçı hem Ermeni arabozucu olarak, (Cemil Paşa'nın kitabında) harbin doğuracağı karışıklık fırsatını özledikleri söylenenlerin fesatlığına alet olmuştur. Üçüncü olarak, Noradunkyan denilen melunun din ve devlet düşmanlığında bütün fesatçılar arasında birinciliği kazanmıştır. Dördüncü olarak Şüra-yı Saltanat”ta bulunanlar içinde ya kalbi kararmamış yahut beyni sulanmamış kimse yoktur. Beşinci olarak ordumuzu perişan hale getirmiş olan Mahmud Şevket Paşa kendi uygulamalarının sonucunu elbette görmüş ve bilmiş, Edirne'den gelip hakikati oradakilere açıkça söyleyen o vatansever miralayı da dinlediği halde harbe taraftar olmak alçaklığını yapmıştır. Altıncı olarak zavallı Nâzım Paşa da işin başlangıcından sonuna kadar hem aldanan, hem aldatan olarak başımıza en feci belalar getirmekten başka bir iş görmemiştir. Cemil Topuzlu bütün bunları ispat ediyor. 

Yukarıdaki beyanattan sonra Balkan Harbi'ne Türkiye'de İttihad ve Terakki Cemiyet ve hükümetinden başka bir sebep, başka bir sorumlu aramaya imkân var mıdır?.. 
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Balkan Harbi'nin Yürütülüş Şekli 


Harp için zaruri şartlar 


Harpte ne türlü hatalar yapılmıştır? Mağlubiyetin en temel sebepleri nedir? Bunlarının etraflıca araştırılması gerekir. Sonradan İstanbul'da bir araştırma heyeti oluşturuldu.!9“ Bu heyetin üyeleri arasında güvenilir, namuslu ve haysiyetli kişiler de var. Eğer görevleri gerçekten araştırma yapmaksa, buna imkân da bulabilirlerse ümit ederim ki doğru sonuçlar elde edilir. Bununla birlikte bu heyetin oluşması, harbin gidişatına göz atmamıza mâni değildir. 

Bilindiği gibi sefer için daha sulh vaktinde orduyu tamamıyla ve teferruatıyla hazırlanmış bulundurmak gerekir. İlkin, asker en iyi şekilde eğitilmeli ve ordu sürekli gelişen harp ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. 
İkinci olarak seferberliğin ve harbin ihtiyaçlarını sağlamak üzere şimendiferler ve şoselerle beraber nakliyat ve sairesini de kullanmak, üçüncü olarak genel bir planla askeri sevkıyatı ve harp tertibatını tamamen hazır bulundurmak lazımdır. Harp ilan edildikten sonra hazırlıklardan azami istifade edilmesi yani kumandanlar ve zabitler tarafından harp tatbikatına hakkıyla girişilmesi ayrıca iki mühim meseledir ki incelenmesini erbabına ve sonraya bırakarak harp hazırlıklarına kısaca göz atabiliriz. 


104 Bu kısım Paris'te yazılmıştır (1913-1914) (A.R.R.)). 
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Mahmut Muhtar Paşa'nın şahitliği 


Yukarıdaki üç meselede askeri yetenekleri!©, fiilen harbe katılarak her şeyi yakından görmüş olması, tarafsız duruşuna halen Berlin Sefareti'nde çalışması yeterli bir delil olan kumandanlarımızdan Mahmut Muhtar Paşa'nın Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun Muharebatı adlı eserindeki genel görüşleri rehber alıyorum: 

Mahmut Muhtar Paşa, “Yenilgimizin nedenleri stratejik hatalardan çok, esas askeri teşkilat ve harbe hazırlık sırasındaki sosyal bozukluklara siyasi ve ahlaki çürümenin eklenmiş olmasıdır” esasını koyduktan sonra bunları saymaya başlayarak diyor ki: 

“Meşrutiyet suiistimalleri, yoksulluğu, asayişsizliği, zulüm ve haksızlığı ortadan kaldırmak yerine tersi sonuçlar verdi. Hükümete karşı güvensizlik ve hoşnutsuzluk gittikçe arttı. Köylünün müdafaa ve muhafaza edecek canından başka hiçbir şeyi kalmadı. Bununla beraber nice senelerden beri rediflerin ikide bir seferber edilmesi ve o yüzden ailelerin büyük kayıpları, herkesi canından bezdirecek hale getirdi. İşte haletiruhiye bu merkezdeydi.” 

Milletin ruh halini bu tenezzül mertebesine düşüren nedir? Yine paşanın tabirince, “Yemen, Arnavutluk, Makedonya, Havran mezbahalarını kuran” 11 Nisan 
325 (24 Nisan 1909J ve 9 Temmuz 328 (29 Temmuz 
1912) tarihleri arasındaki hükümet değil mi?106 

Mahmut Muhtar Paşa rediflerin askeri eğitimce yetersiz olduklarını söyledikten sonra, “Nizamiye kıtalarımızın talim ve terbiyesi de pek noksan idi. Ordunun hiçbir kısmında bir sene için dahi talim zamanları mun- 


105 Mahmut Muhtar Paşa'nın hakkındaki olumlu görüşler gibi harpteki du- 


rumunun dışarıda da beğenildiğini Debat gazetesinde gördüm (A.R.R.). 
106 Kastedilenler İttihad ve Terakki hükümetleridir (e.n.). 
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Yunanlı askerlere esir düşmüş Osmanlı Nizamiye erleri 


tazaman uygulanmamıştı. Zira taburlar kısmen seferber edilerek şuraya buraya nakledilmekten ve ihtilaller bastırarak polis ve jandarma vazifesi yapmaktan talim ve terbiyeye imkân ve zaman kalamazdı” diyor. 

Sonra harbe katılan taburların harp gücüne dair, “Binaenaleyh taburlar gelişigüzel bir biçimde toplanarak harp gücünden yoksun bir kitle halinde kalmıştı. Nizamiye taburları da, ikmal erleri olarak, bulundukları çevrede her ne varsa almakla mükellef olduklarından, bir sürü kıymetsiz erle doldurulmuştu” diyor. “Özellikle burada sayılması bizi konu dışına çıkaracak birçok sebepten dolayı hazırdaki mevcutları gayet düşük bir mertebede bulunuyordu” cümlesini de ilave ediyor. 

Askerin talim ve terbiyesinde, ayrıca talimli askerin mevcudiyetinde görülen eksikliğin illetini 11 Nisan 325'ten 9 Temmuz 338 tarihine kadar görülen işlerden başka nerede arayabiliriz? 
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Mahmut Muhtar Paşa ordunun eksiklerini saymaya devamla, “Bütün bu acı durumun yıkıcı etkileri yeterli değilmiş gibi bir de yeni teşkilat yapılmıştı” dedikten sonra o teşkilat denilen yıkıcılığın mağlubiyetimizi nasıl hazırladığını bütün ayrıntılarıyla gösteriyor. Bu açıklamaların buraya alınması ne yazık ki mümkün değildir. 
Yalnız en esaslı kısmını alıyorum: 

“Sınırlarımız düşmanla çevrili olduğu ve içeride memleketin türlü zorluklara tutulduğu bir zamanda yeni yeni teşkilata ve tehlikeli tecrübelere başvuracağımıza, ihtiyat askerleri hakkında az bir düzenlemeyle yetinebilirdik. Nizamiye teşkilatının Rumeli'deki sayılarını artırıp |. Meşrutiyet'te olduğu gibi talim ve terbiyelerine en iyi biçimde devam etmiş olsaydık, Trakya'da Birinci ve İkinci orduların altı nizamiye fırkası ile civardaki birkaç ihtiyat fırkası muzaffer olmamıza yeterdi.” 


Askerin iaşe durumu 


Teşkilat dedikleri belayı, meselenin açıklığına ve sürekli uyarılara rağmen başımıza musallat ederek ordumuzu düşman karşısında aciz ve perişan bırakan yine İttihad ve Terakki hükümeti değil midir? 

Mağlubiyet sebebi olarak herkesin bildiği bir hakikat daha vardır ki o da askerlerimizin muharebede günlerce aç kalmış olmasıdır. Yine herkesçe malumdur ki ordumuzun iki mislini besleyecek kadar erzak sağlanmış ve harp mevkiine sevk edilmişti. Ancak bu erzak askere dağıtılamamış ve düşman eline düşmüştür. Buna sebep olan da yine o teşkilat belasıdır. Şöyle ki: 

Osmanlı ordusunda eskiden beri her tabur kendi yiyeceğini taşırdı ve harbe giren askerin üzerinde de üç günlük yiyeceği hazır bulunurdu. Meğer Almanya ordusunda böyle değilmiş, her fırkada menzil heyetleri varmış, fırkanın erzak ve levazımını göndermek, dağıtmak bu heyetlerin işiymiş. İşte bizde de, Almanlık hevesiyle, böyle heyetler oluşturulmuş ama sevk olunan erzak ve levazım dağıtılamamış. Bu sebeple askerimiz harp ortasında aç kalmış ve tabii ki mağlup olmuş. 

Meclis-i vükela salonunda, Mahmud Şevket Paşa'nın da hazır bulunduğu genel bir askeri mecliste bazı paşalar bu hakikati gizlemeyerek ordumuzun perişanlığına, yüz binlerce askerimizin aç ve sefil kalmasına son zamanlarda yapılan teşkilatın sebep olduğunu yüzüne karşı söylediler. Mahmud Şevket Paşa bu ağır sözlerin karşısında sararıp soldu, sessiz kalmaya mecbur oldu. Nihayet müzakerenin zaptı yazılırken, kimsenin kendisiyle meşgul olmamasından istifade edip kılıcını koltuğunun altına kıstırarak, kaçtı.!97 

Bu olaylar heyet-i vükelanın ve müşir, ferik ve livalardan otuz kadar adamın gözleri önünde cereyan ettiği için —tehdit devri geçince— başkalarının ağzından da ispat edilebilir. 

Yine Mahmut Muhtar Paşa diyor ki: “Zabitlerin kıtlığı ve küçük subayların ancak ismen mevcut olması ordunun harp gücünü pek aşağı bir mertebede bırakmaktaydı. Bu eksiklik özellikle redif taburlarında görülmekteydi. Ancak iki veya üç zabitle muharebeye gelen taburlar belki çoğunluğu oluşturuyordu.” 

Hakikaten bugün herkes biliyor ki mağlubiyetimizin önemli sebeplerinden biri de ordumuzda zabit noksanlığıdır. Bu noksana illet olan o uğursuz düzenleme ise 


107 Mahmud Şevket Paşa'nın diktatör taslaklığı, görülüyor ki, bu millete 
çok büyük zararlar vermiştir. Fakat bu paşanın, sonuçları pek vahim olan eğri büğrü uygulamalara kendi iradesiyle değil, çevresindeki türedi dâhilerin telkin ve ısrarları ile —bilmeyerek ve istemeyerek— meydan vermiş olduğu zannındayım. Temenni ederim ki, artık hükümet adamları bundan ders alarak —asker olsun, sivil olsun— zıpçıktı dâhileri kendine rehber alıp bu zavallı memleketi beladan belaya düşürmesin (A.R.R.). 
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İttihad ve Terakki hükümetinin hep yaptığı yanlış icraatından biridir.108 

Yine Muhtar Paşa diyor ki: “Büyük hatalarımızdan birisi de Avrupa ordularını taklit ederek orduyu bir dereceye kadar çok miktarda sahra toplarıyla donatmamızdı.” Bu hatanın mağlubiyete tesiri Muhtar Paşa'nın bu cümleden sonraki açıklamasında anlaşılıyor. 

Muhtar Paşa diyor ki: “Düşmana karşı etkili olacak şey topun namlusu değil, atacağı mermidir. Asıl mesele seri ateşli topların ihtiyacı olan mermi miktarını, vaktinde yetiştirmektir. Bizim yollarımız ve nakliye vasıtalarımız dikkate alınınca çok miktarda ateşli sahra topuyla donanmış bulunan bir kolordunun uzunca bir muharebenin ortasında cephanesiz kalmasının kaçınılmaz oldugunu teslim etmemek mümkün değildir. Bunu hadiseler de tamamıyla ispat etmiştir.” 

Hakikaten Çatalca müdafaası sırasında askeri mühimmat bakımından ne kadar fakir olduğumuzu kendi gözlerimizle gördük. Önceki muharebelerde de birçok yerlerde başta üstünlük bizim taraftayken mühimmatın tükenmesi sebebiyle askerimizin çekilmeye, hatta artık hiçbir işe yaramayan toplarını da —yolsuzluktan dolayı— düşmana terk etmek suretiyle çekilmeye mecbur olduğunu da öğrendik. 

Bunun mesuliyeti kime aittir? Yine İttihad ve Terakki'nin 1325-1328 (1909-1912) senelerinde devleti idareye sevk ettiği nazır ve memurlara değil mi? 


Teçbizatın içyüzü 
Ben biliyorum ki Sultan Hamid devrinde Almanya ordusundan çürüğe çıkarılan büyük çaplı mavzer tüfekleri 


108 Şu satırları yazdıktan on beş, yirmi gün sonra yeni Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Osmanlı ordusundaki hemen bütün kumandanları (285 kişiyi) kendi kendine emekliye sevk ettiğini, subaylardan daha birçoklarının da zorla emekli edildiğini gazetelerde okudum (A.R.R.). 
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' Bildir yila zi ie, i 
Osmanlı ordusunda kullanılan 77 mm'lik Krupp sahra topu 


satın alındı. Sonra bunların seri ateşli olarak işe yaramadığı ve zaten Almanya hükümetinin, bunları bize bu sebeple sattığı anlaşıldı. Bunun üzerine tek ateşli silahla değiştirilmelerine mecburiyet ortaya çıkmış ve yerlerine küçük çaplı mavzerler alınmıştı. Bu alışverişi geçim yolu edinen malum kişilerin tercihiyle Almanya'ya gönderilen askeri memur Mahmud Şevket Paşa'ydı. Sonra küçük çaplı mavzerler için Almanya'ya sipariş edilip alınan fişeklerden birçoğunun çatlak ve bazen de toprak haline gelmiş barutla dolu bulunduğu, Müşir Fuat Paşa'nın başkanlığındaki askeri heyetin Kâğıthane poligonunda yaptıkları denemelerde görülmüştü. Bu fişekleri de teslim almak üzere Almanya'ya giden ve onları kabul eden askeri memur, yine Mahmud Şevket Paşa'ydı. Böyle silah ve cephanelerle düşman karşısına sevk edilen askerin hali, faciadır. 

Yalnız bu kadar değil; harbin ilanı sırasında, Levazımat-ı Umumiye-i Askeriye!9? dairesinden kayıtlara göre Harbiye Nazırı Nâzım Paşa'ya verilmiş olan resmi bir hesap evrakında muharebe mevkiine gönderilecek askerin elbise, palaska, çanta, fişeklik gibi sıradan ihtiyaçlarını tamamlamak için üç milyon altı yüz bin altın liraya ihtiyaç olduğunu Nâzım Paşa, Babıâli Baskını'ndan iki 


109 Osmanlı ordusunun genel ikmal hizmetlerini gören daire (e.n.). 
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saat önce meclis-i vükeladaki arkadaşlarına söylemiş ve oresmi evrakı da göstermişti. Bununla beraber diğer bir vesika da Nâzım Paşa'nın el çantasındaydı. İlk tabanca seslerinde dışarı fırladığı esnada çantasını meclis odasında bırakmıştı. Vefatını duyduğum zaman bu çantayı meclis odasından alıp Kâmil Paşa'ya teslim etmesini merhumun maiyetindeki Hulusi Efendi'ye tembih etmiştim. Mısır'da görüştüğümüz zaman ihtarım üzerine Kâmil Paşa çantayı açtı, belgeleri bir kere daha okuduk. 

Sevk olunan askere elbise bulunamadığı ve bu sebeple bir kısmının geri gönderilmesi zorunluluğu ortaya çıktığı Mahmut Muhtar Paşa'nın kitabında da şöyle kayıtlıdır: “Fakat elbise bulunmadığından bunların giydirilmesinde hayli sıkıntı çekiliyor ve kısmen İstanbul'dan elbise bekleniyordu. Bu konuda her yerde sıkıntı çekilmekteydi. Hatta Abdullah Paşa Lüleburgaz'da on bin kadar ihtiyat erini, giydirmek mümkün olmadığından, İstanbul'a iade etmişti.” Ben de askerlerden bir kısmının fişeklikleri olmadığından fişeklerin torbayla boyunlarına asıldığını işittim. 

Cephenin güçsüzlüğü Mahmut Muhtar Paşa tarafından da doğrulanmıştır. Paşa diyor ki: “Topçu cephanelerimizin azlığı nedeniyle (top başına yüz doksan altı mermi) atışta tasarrufa riayet mecburiyeti vardı.” 


Yeri gelmişken 


Burada yeri gelmişken başka bir mevzu anlatacağım: Nâzım Paşa tarafından harpten biraz evvel bilmem ne münasebetle ve ne düşünceyle terhis edilmiş 324 (1908) girişli askerlerin ordudan ayrılmış olmasını, bazı gayretli İttihatçıların hem harbe hem yenilgimize en önemli sebep olarak göstermeye çalıştıklarını gördüm ve işittim. 
324 girişli erlerin sayısı nedir? O miktar askerin ordudan eksilmesiyle harbin mağlubiyetle sonuçlanması arasında doğrudan bir münasebet var mıdır? Bilmiyorum. 
Fakat bu askerin miktarını iki yüz bin, hatta beş yüz bin olarak farz ediyorum. Ve gerçekten teçhiz edilmiş olmak şartıyla bu kadar askerin harpte önemli bir etkisi olacağını da kabul ediyorum; fakat askerin gerçekten teçhiz edilmiş olması şartıyla kabul ediyorum. Yoksa bu kadar askere yalnız silah ve mühimmat değil, palaska, çanta gibi Sıradan levazım bile tedarik edilememiş, erzakı da sağlanmamış olursa o kalabalığa asker değil, kurbanlık koyun sürüsü demek gerekir. Herkes gibi ben de anlıyorum ki böyle bir sürünün, katılacağı bir orduyu galibiyet yerine mağlubiyete sürükleme ihtimali, sayıları oranın- da, çoğalacaktır. Sayılan eksikliklere ordudaki zabit ve küçük zabitlerin!!9 asker mevcuduna nispetle azlığını da ilave edersek, bu şartlar altında mevcudun artırılmasını bir fayda değil, bir zarar olarak kabule mecbur oluruz. 
O zaman da 324 girişli askerlerin terhisini ne harbin çıkmasına ne de mağlubiyete sebep olarak sayabiliriz. 
Yine sadede gelelim: Bazı gazeteler 1325 (1909) Nisan ile 1328 (1912) Temmuzu arasında devletin genel idaresini istila eden İttihad ve Terakki hükümetleri, gittikçe artan eleştiriler karşısında ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Nihayet, “Bu memlekete hayırlı bir iş göremedikse mükemmel bir ordu da mı vücuda getiremedik, işte ordumuz her bakımdan Avrupa ordularına rekabet edecek kadar teçhiz edilmiş ve güçlüdür. Bunu inkâr edebilir misiniz?” iddiasını ortaya attılar. O zaman elbette hakikati bilen olmadığı için, “Hayır, onu da yapmadınız!” diyen bulunmamıştı. Bugün, bu acı durumda, “Hayır, onu da yapmamışsınız; ne yazıktır ki bu hakikati pek acı, pek pahalı anladık. Şimdi hiç olmazsa şu sürekli gelirler dışındaki milyonlarca lirayı nerelere sarf ettiğinizi soralım” demekte herkes haklı değil midir? Bu 


110 küçük zabit: Astsubay (e.n.). 
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itibarla mağlubiyetin mesuliyeti de orduyu, milleti, özetle düşmanlarımızdan başka herkesi aldatmış olan İttihad ve Terakki hükümetlerinin değil de, kimindir? 

Mahmut Muhtar Paşa askeri nakliyat için müsait yol da olmamasından bahsetmiş ve bunun ne büyük engeller yarattığını anlatmıştır. Türkiye'de yolsuzluk öteden beri bir baş belasıdır. Üç buçuk senede milyonlarca lira sarf ettiğini ve bunları güya orduyu teçhiz ve takviyeye harcadığını söylemekten çekinmeyen İttihad ve Terakki hükümeti, her şeyden önce Rumeli'deki veya hiç olmazsa İstanbul ve Edirne vilayetlerindeki askeri yolları muntazam bir hale getirebilirdi. O hükümetin bunu da yapmamış olduğu, ne yazık ki fiilen ispatlandı. 

İşte mağlubiyetimizin en büyük sebebi olan askeri hazırlıklardaki eksikliklerin özeti budur ve hepsinin 325-328 (1909-1912) senelerinde iş başında bulunan hükümetlerden başka bir tarafa atfedilmesine imkân yoktur.!1! 


Plan meselesi 


Üçüncü mesele olan plana gelince: 

Balkan hükümetleriyle çıkması muhtemel muharebelere ait planların Sultan Abdülhamid zamanında, Alman Mareşal Goltz Paşa ve yardımcıları tarafından düzenlenerek zarf içinde ve kilit altında saklanmış olduğunu işittim. İşittiklerim hakikat olsa bile özellikle 11 Nisan 
325 (24 Nisan 1909) tarihinden sonra bunların elden 
geçirilip yenilenmiş olduğu şüphesizdir. 


11 Mahmut Muhtar Paşa'nın Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun Muharebatı adlı eserinin gerek Türkçesini, gerek Fransızca tercümesini okumayı, geçmiş olaylarda memlekete hayırlı intibalar arayan fikir sahiplerine tavsiye ederim. Paşanın Berlin sefareti sırasında ya da ondan biraz evvel yazılmış olan bu kitabında o zamanki hükümete karşı kötü niyetler beslediği düşünülemez (A.R.R.). 
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Nitekim Nâzım Paşa bir gün meclis-i vükelada bazı açıklamalar yaptı. Buna göre muharebe planında kendinin herhangi bir dahli yoktur. Balkanlıların tamamıyla harp edileceği ortaya çıkınca, 3 numaralı planın zarfı yırtılarak olduğu gibi uygulamaya konulmuştur. Bu planda nerelere ne kadar asker gönderileceği ve ne türlü harp edileceği tamamen gösterilmiş bulunduğu gibi, kumandanların ve erkân-ı harbiye-i umumiye reisi ile erkân-ı harbiye heyetlerinin isimleri de bildirilmiştir. Yalnız Başkumandanlık vekâletine Mahmud Şevket Paşa'nın tayini yazılıyken bu vekâleti memuriyet dolayısıyla kendisi üstlenmiştir. Bundan başka, planda bir nokta bile değiştirilmemiştir. Hatta Yanya kumandanlığına tayini gösterilen Hasan Tahsin Paşa'nın bu işte yetersiz kalacağı bilindiğinden Yunanistan'a karşı gönderilecek kuvvetin kumandasını üstlenmesi Mahmud Şevket Paşa'ya teklif edilmiştir. Şevket Paşa da, “O tarafın tertibatı noksandır, sonradan mesul olurum, kabul etmem” cevabını vermiştir. Bundan sonra planda Şark Ordusu kumandanı gösterilen Abdullah Paşa, hazırlıktaki eksiklikler sebebiyle mağlup olacağımızı baştan haber vermiştir. Bunun üzerine, ümitsiz olan Abdullah Paşa'nın yerine Şark Ordusu kumandanlığına yine Mahmud Şevket Paşa tayin edilmek istenildiği halde İttihad ve Terakki'nin seraskeri, “Zabitler aleyhimdedir; oraya gitmekten korkarım” diyerek gitmekten kaçınmıştır. 

Önceki sultan zamanında yapılmış olan bir planda, başkumandanlık vekâletine, birçok müşir dururken Kosova Valisi Ferik Mahmud Şevket Paşa'nın tayin edilmiş olmasındaki imkânsızlık, bu planın Meşrutiyet zamanında ya kimseye danışılmadan düzenlendiğini veya degiştirildiğini ispata kâfidir. 

Bu plana göre harp edilmiş olmasının da mağlubiyetimize büyük bir tesiri olmuştur. Çünkü harbe evvelce Ergene vadisinde müdafaa amaçlı başlanıp kuvvetimizi 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güzelce topladıktan ve düşmanı yorduktan sonra taarruza geçmek yerine bu plana uyarak doğrudan doğruya hücum savaşı yapılmasının mühim bir hata olduğu konusunda, bazı harp tekniği erbapları da müttefiktirler. 


aa 


Dördüncü ve beşinci meseleler:!12 Uzmanların yapacağı inceleme üzerine vereceği izahat ile belirlenir, demiştik. Ordumuzun kalan kısmı Çatalca'da toplandığı sırada mühimmat, erzak ve levazım sevkiyatında, koleraya yakalanmış olanların taşınmasında, hastaların bakımı ve şehit olanların defnedilmesi konusunda askeri idare acizlik ve karmaşa içindeydi. Buna göre hükmeolunabilir ki son düzenlemeyle askeriye içinde karmakarışık edilmedik bir yer kalmamış ve bütün işler çığırından çıkmıştı. O kadar ki Çatalca'da toplanmasına çalışılan mukavemet kuvvetine siper yapmak için lazım olan kazma kürek, bir hayli zaman belediye tarafından evlerden toplanmak suretiyle tedarik edilmeye çalışıldı. 
Sonra günün birinde Sirkeci Garı'nın bir köşesine çekilmiş furgonlardan!13 dördünün kazma kürekle dolu olduğu görülmüştü. Kargaşalığın bu derecesi, son teşkilatın zararlı eserlerinden biri olsa bile kötü niyet barındırdığı şüphesinden kurtulamıyor. Bu şüpheyi, askere harpten yüz çevirtmek maksadını güden propagandalara tesadüf edilmesi dolayısıyla, fakat çekinerek kabul ediyorum. İster teşkilatın uygunsuzluğundan, ister askeri levazımın tedarik ve nakliyle görevli olanların kötü niyetlerinden olsun, bu vahim karmaşanın bütün mesuliyeti, ikinci şıkka göre vatana ihanet cinayetinin de eklenmesiyle, yine 325-328 (1909-1912) seneleri arasında iş başında bulunanlara aittir. 


112 (4) Harp hazırlıklarından en üst düzeyde yararlanılması (5) Ordu 
ileri gelenleri ve onun altındaki görevli ve subayların harp uygulamalarına hakkıyla girişmeleri (A.R.R.). 

113 Furgon: (Fr. fourgon) Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu (y.h.n.). 
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Sulh Müzakeresi 


Meclis-i Mebusan'ın dördüncü şubesi başkanlığına gönderdiğim mektubun sureti!14 


Paris konsolosluğundan aldığım 29 Temmuz 1914 tarihli bir mektupta Muhtar ve Kâmil paşalar kabinelerinin uygulamalarına dair izahat vermek üzere Rumi Temmuz'un on dokuzuncu cumartesi günü (1 Ağustos 1914) Meclis-i Mebusan dördüncü şubesinde hazır bulunmam gerektiği Hariciye Nezareti'nin ekli yazısıyla bildiriliyor. 
 — Zaman darlığını göz ardı edelim. Geçen sene Haziranı'nda İstanbul Divan-ı Harb-i Örtisi'nden çıkan hüküm mazbatasında, gayet açık beyan edildiği üzere Köstence'ye gelen bir veya birkaç kişinin Paris'te bulunan bir kişiye kaldığım yeri sorması, gıyaben idama mahküm edilmiş olduğumu göstermekteydi. 
Allah'ın merhamet ve yardımı sayesinde memleketimizde az çok hürriyet ve güven sağlanıncaya kadar bu hükme karşı itiraz hakkımı kullanmam imkânsızdı. Bu açıklanmaya gerek olamayan bir durumdur. Benim için bu çağrıya bizzat uymaktaki özrümün yüce kurulunuz tarafından da anlaşılması gerekir. 

Ancak, gerek Devlet-i Aliyye'yi bir süreden beri yaralayan uğursuzluklar zincirinin şimdiye kadar sonuncusu ve en acısı olan Balkan Harbi sebebiyle hakikati göstermek ve sorumluyu bulmak arzusundan, gerek sadece o vesile ile iki eski hükümeti suçlama amacından olsun, Meclis-i Mebusan'daki bir dava üzerine yüce heyetiniz tarafından icra edilmekte bulunan ilk araştır- 


114 1914 Ağustosu'nda yazılmıştır. Bilhassa sulh görüşmeleri hakkında 


bazı gerçekleri içerdiği için buraya aynenalındı (A.R.R.). 
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manın gerekli kıldığı bu davete sessiz kalarak karşılık vermeyi uygun görmedim. 

Çünkü bu dava, gerçeğin ortaya çıkması ve sorumluların belirlenmesi sayesinde şimdiki ve gelecekteki hükümet adamlarının ibret alarak kendilerini ve mesleklerini düzeltmeye çalışmalarını sağlamak amacına dayalıysa, böyle bir girişime mümkün olduğu kadar yardımcı olmayı memleketime karşı; ... yok böyle olmayıp da suçlama yapmadan aklamaya çalışmak gibi yüzeysel bir hevesten kaynaklanıyorsa, bu durumda da doğruyu göstererek iftirayı reddetmeyi kendime karşı; ... yapılması zorunlu bir vazife bilirim. 

Davet yazısındaki “Muhtar ve Kâmil Paşa kabinlerinin icraatlarına dair açıklama getirmek” ifadesi cevaba uygun olacak kadar açık değildi. Bu nedenle Meclis-i Mebusan'da buna dair yapılan görüşmeleri ayrıntılı incelemek gerektiğini hissettim ve Istanbul gazetelerini arayarak müzakerenin o kısmını ve davanın devamını öğrendim. 

Ewela şunu belirteyim. Yüce heyetinizin araştırmaları Meclis-i Mebusan'dan şubenize havale edilen resmi yazıya dayanacaksa, içeriği de buna özgü kalacaksa böyle bir araştırmadan gerçek namına hiçbir şey elde edilemez. Ayrıca mensup olduğum kabineye de soru yöneltmek için bir sebep bulunamaz. 

Hakikate ulaşılamamasının sebebi şudur: Balkan Harbi'nin en esaslı, en etkili nedenlerini bulmak için Meşrutiyet'in ilk yıllarına bakmak, özellikle Balkan hükümetleri arasında bize karşı hazırlanan saldırı ittifakının zaman ve gerekçelerini incelemek gerekir. Mecliste okunan yazı ise yalnız harbin ilanı sırasında ortaya çıkan resmi işlere ve kayıtlara bakarak, gerek harbin çıkışını, gerek acı sonuçlarının sebeplerini bunlara bağlamak derecesinde yüzeysel kalacaktır. 

Böyle bir yazı ile Kâmil Paşa kabinesine ve dolayısıyla bana yöneltilen soru olamayacağının kanıtı da şudur: “Muhtar ve Kâmil Paşa kabinelerinin aşağıdaki sebeplere dayanarak muhakemeye alınmalarını talep ederiz” fıkrası ile davalık olan önerge sebepleri yedi rakam altında topladıkları sekiz maddenin sekizi de Kâmil Paşa kabinesinin kurulmasından önce olmuş 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şeylerden ibarettir. Bu sebeple Kâmil Paşa kabinesinin muhakeme altına alınması talebi, bu davada kesin bir çelişkilen başka manaya karşılık gelirse o da ancak kişisel garez olabilir. 

(Meclis-i Mebusan da yüce heyetiniz de takdir ederler ki Muhtar Paşa kabinesi ile Kâmil Paşa kabinesi tıpkı Hakkı Paşa kabinesi ile ondan sonraki Sait Paşa kabinesi gibi ayrı ayrı iki heyettir. Bunlardan birinin hareketleri ve icraatları diğeri için sorumluluk oluşturmaz. İçlerinde her iki kabinede de görev almış kişiler bulunması yahut Kâmil Paşa'nın Muhtar Paşa kabinesinde Şüra-yı Devlet reisi olması bu hükümetlerin farklılığına engel değildir. 

Bu maddeler şunlardır: 1) Savaş ilanı etmek, 2) Seferberlik kararını zamanında almamak 3) 1324 girişli erleri terhis etmek, 
4) Seferberlik emrinin vilayet merkezlerine ulaştırılmasında bir iki gün gecikme olması, 5) Seferberlik kararının alınmasında altı gün geri kalmak, 6) Savaş ilanı için padişah iradesine başvurmamak, 7) 3 Teşrinevvel 1328 (16 Ekim 1912) tarihinde saldırı savaşı için Başkumandanlık Vekâleti'ne emir vermek, 8) Meclis-i Mebusan'ı feshetmek. 

Bu maddelerden dolayı!5 harp ilanı şöyle dursun yenilginin gerçekleşmesinden sonra Muhtar Paşa'nın istifasıyla 17 
Teşrinewvel 1328 (30 Ekim 1912) tarihinde işbaşına gelmiş olan Kâmil Paşa kabinesine soru yöneltilmesine aklen ve mantıken gerek yoktur.) 

Öyle ümit ederim ki yüce heyetiniz önerge sahibinin düşünce karmaşasını düzelttikten sonra, bu konudaki soruları gerçek sorumluların olduğu hükümet heyetlerine yöneltmeleri gerekir. Olayları layıkıyla değerlendirerek kamuoyunu aydınlatmaya ve adaletin işlemesini kolaylaştırmaya çalışmalıdır. 

Mesela harbin nasıl bir zorunlulukla kabul ve ilan edildiği, Muhtar Paşa kabinesinden alınacak açıklamalarla anlaşılır. Bu 


Birinci Meclis-i Mebusan'ın, en esaslı Meşrutiyet kuralı ve Kanun-ı Esasi çiğnenerek feshedilmesini uygun gören (çünkü ancak o sayede mebus olan) önerge sahiplerinin Ahmet Muhtar Paşa tarafından, seçilmesi devletin felaket sebebi olan, ikinci meclisin değiştirilmiş Kanun-ı Esasi'ye göre feshini eleştirmelerine ne denir? (A.R.R.) 
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sayede ortaya çıkacak ipuçları da yüce heyetinizi, şüphesiz harbin gerçek aksaklılarına ulaştıracaktır. O zaman araştırma derinleştirilirse tutulduğumuz belaların gerçek sebepleri anlaşılır ve belki gelecekte bizi uyandıracak doğru sonuçlar elde edilir. 

Söz konusu önerge ifadelerinin ve buna dayalı ik araştırmaların, yalnız Kâmil Paşa kabinesinde bulunmuş olanlarla ve benimle ilgili bir yanı yoktur. Ancak şu son zamanlarda taşlama becerisini gösteren bazı kişilerin sözlü ve yazılı olarak yayınladıkları dedikodular bence Kâmil Paşa kabinesinin harple ilgili hareketleri hakkında birkaç söz söylemeyi zorunlu kılıyor. 

Kâmil Paşa kabinesi kurulduğu zaman Lüleburgaz çarpışmaları faciası olmuştu. Kabinenin işbaşında bulunduğu sürede, haberleşme ve ulaşımı kesilmiş bulunan Garp ordusu hariç, merkeze bağlı olarak Çatalca savunmasından başka harp olmamıştır. 

(Ordu perişan bir halde top, tüfek, çadır, kazma, kürek, cephane, ulaşım aracı ve hatta yiyecek gibi bütün mühimmat ve levazım yokluğu ile hasta ve yaralı olarak Çatalca'ya çekilmişti. 
Bu, İstanbul'a iki gün içinde yirmi bin kadar koleralı er gönderen bir ordu döküntüsünden ibaretti. Beş, on günde savunma araçları, beslenme ve barınma ile düşmana karşı birkaç gün başarıyla savaşabilecek kadar hazır hale getirilmesi gerekiyordu. Her türlü savunma koşullarından mahrum bırakılmış olan Çatalca tepelerinde, düşmanı durduracak derecede donanımlı hafif destek kıtaları oluşturulması Kâmil Paşa ve arkadaşlarının geceli gündüzlü, esas görevlerinin çok üzerinde çalışmaları ile olmuştur. Bu inkâr edilemez. Bütün Balkan harplerinde devlet için tek verimli olan ve İstanbul'u Bulgar askerinin çizmeleri altına düşmekten kurtaran bu olay sebebiyle kabinenin sorumlu tutulmasına imkân veremiyorum.) 

Başkumandan vekili Lüleburgaz yenilgisinden sonra artık ordunun savaşı başarıyla sürdürmesinden ümit kesti. Hatta Çatalca'da geçici bir müdafaa ihtimalini bile uzak görerek düşmanlığın kesilmesi için acil olarak diplomatik yollara başvurulmasını birçok telgraflarla devlet merkezine bildirdi. Eğer bu 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telgraflar Babıâli kayıtlarında bulunamazsa sahiplerinin elindeki onaylı kopyaları davayı aydınlatmaya yeter. 

Başkumandan vekilinin bu husustaki kararı yalnız kendine ait değildir. O sırada Genelkurmay başkanı olan sonradan başkumandanlığı üzerine alan İzzet Paşa, Topçu Feriki Rıza Paşa ve Ferik Hâdi, Pertev ve Ziya paşalarla otuz kadar fırka ve liva kumandanının ve genelkurmay subayının ortak imzaları vardır. 
Başkumandan vekiline verilen bu resmi yazı güvenilir bir yerde, gerektiğinde gösterilmek üzere saklanmaktadır. 

Vükela heyeti Çatalca savunmasını sağlamaya uğraşmaktaydı. Diğer taraftan da, bu askeri koşullara büyük devletlerden günlerce aracılık talep edip boşa yorulmuştu. Sonra mütareke görüşmeleri için Bulgar başkumandanına emir verilmesini istedi. 
Fakat sadrazam doğrudan doğruya Bulgaristan kralına başvurulmasını isteyince çaresiz kabul etti. Çatalca hattının savunması gerçekleştikten sonra gelen kabul cevabı üzerine tarafların başkumandanları mütareke görüşmelerine başladılar. Mütareke esas olarak ordu kumandanlarına verilmiş bir görev olduğundan mütareke koşullarının tartışılarak belirlenmesi görevi merhum Nâzım Paşa'ya verildi. 

Tartışmaların sonunda Nâzım Paşa mecliste açıklamalar yaptı. Bulgar kumandanı mütareke müzakeresine, bütün tutulmuş kalelerin, hatta Çatalca siperlerinin teslim olmasını teklif etmiş. Nihayet taraflar eşit şartlar altında bulunmak, fakat yalnız Bulgarların Çatalca karşısındaki orduları için trenle erzak taşımalarına Edirne kalesi tarafından engel olunmaması kaydıyla mütareke imza edilmiş. 

Mütareke koşullarının mecliste incelenmesi sırasında Bulgarlar lehindeki bu ayrıcalık kaydının önemi ve kabul edilmesinin gayesi merhum Nâzım Paşa'dan soruldu. Paşa cevap olarak önce Edirne Kumandanı Şükrü Paşa'dan gelmiş olan bir telgraf yazısını hatırlattı. Gerçekten bu telgraf birkaç gün önce mecliste okunmuş ve bir onaylı sureti saklanmıştı. Telgrafta “Düşmanın savunma gücü zayıf olan güney taraftaki siperlere saldırması sebebiyle ateşin şehir içine düşmeye başladığı ve savunmanın zorlaştığı, şehrin belki birkaç gün içinde, açlıkla 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değil, savaşla düşmesi akla geldiği" açıklanmıştı. Nitekim Edirne şehri, mütarekenin bozulmasından sonra, açlıktan düşmemiş, üç milyon lira değerindeki büyük silahları, bütün teçhizatı ve içindeki bütün gücü ile beraber düşmanın eline geçmiştir. 

İkinci olarak dedi ki: “Harbin devamı halinde yalnız Edime'nin değil, Çatalca istihkâmının da düşmesi, bunun sonucunda da devletin başkentinin saldırıya açık kalması da güçlü bir ihtimaldir. Çünkü cephane mevcudu ihtiyaca yeterli olmadığından Bulgarlar hücumları artırarak bizim tarafı sürekli karşı koymaya mecbur ederlerse, kısa bir zamanda mermi yokluğu oluşacağından savunmaya imkân kalmaz.” Gerçekten mevcut top ve hatta tüfek cephanesi, Lüleburgaz hezimetiyle Çatalca savunması arasına giren on günlük bir aradan istifade ederek alelacele sağlanan bir miktar olduğu için bu görüş tamamen mümkündü. 

Üçüncü olarak şöyle dedi: “Bütün bütün soyut durumda ve herhangi bir yardım alabilme ihtimalinden uzak olan Yanya ve İşkodra kalelerinin direnişi veya düşmesi harbin talihinde ve sonucunda etkili olamazdı. Ancak müttefik devletlerin askeri Rumeli'yi tamamen ele geçirdikten sonra Çatalca önüne şimdikinin iki katı asker gücü yığılması, özellikle Edirne'nin düşmesi durumunda kuşatma birliklerinin ve büyük topların Çatalca karşısına getirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle olursa direniş imkânsız olur.” 

Dördüncü olarak şöyle dedi: “Hezimet askerin manevi gücünü bozduğu gibi ortaya çıkan kolera da hızla bulaştığından askeri dehşete düşürmüştür. Hastalık hâlâ devam etmektedir. 
Her türlü önleme rağmen ordunun maddi ve manevi gücüne tam olarak güvenilemez.” Gerçekten iki gün içinde İstanbul'a yirmi bini aşkın hasta getirilmiş, Ayasofya gibi büyük camiler hastane olarak kullanılmış ve askerin Lüleburgaz yenilgisinden sonra çektiği sefalet acı bir noktaya ulaşmıştır. 

Başkumandan vekili sözüne devamla dedi ki: “Bütün bu etkenlere dayanarak, şimdi harbin uzamasından yarar beklemek akla uygun değildir. Aksine, daha büyük tehlikeler ortaya çıkabileceğinden mütarekeyi kabul etmek, en az zararlı koşullarla sulh 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imzalamak zorunludur. Sulhün imzasına kadar ise Edirne'nin açlık sebebiyle düşmesi zayıf bir ihtimalidir. Fakat çarpışmanın devamı halinde savaşarak ele geçirilmesi bütün durumu daha da olumsuz hale getireceği kuvvetle muhtemeldir. Bundan başka ateşkesten istifade ederek Çatalca istihkâmlarını güçlendirme, ordunun sayı, silah ve mühimmatının olabildiğince artırılması, askerin dinlendirilmesi sağlanarak İstanbul savunmasını bir derece daha artırmak mümkündür. 

Bu koşullarda ya görüşmeleri keserek tekrar savaş kapısını açmak veya istisna koşulları kabul ederek sulh görüşmelerine başlayabilmek arasında kalınca, ikinci seçeneği tercih ettik.” 

Nâzım Paşa'nın özetle aktardığım bu açıklamaları mütarekenin Bulgarlar lehindeki tek maddesiyle beraber savaştan kat kat üstün olduğunu belirtiyor. Mütareke antlaşmasını —askeri heyetin takdir ve kararına rağmen— yırtmak, tehlikeleri artık kesin olan ümitsiz bir harbi yeniden tutuşturmak vatan ve milletin hayatı için vahim olacaktır. O zamanki kabine, bütün bunları dikkate almış ve bu sebeple de mütareke kabul edilmiştir. 

Nitekim olaylar bu düşüncenin doğruluğunu hemen ispat etti: Kâmil Paşa kabinesinin yerine geçen vükela heyetinin savaşın yeniden başlamasını kabul etmesi üzerine Edime kaleleri savaşılarak düşman eline düşmüştür. Teşebbüs edilen bir askeri hareket de gönderilen askeri kuvvetin tamamen mahvıyla sonuçlanmıştır. Sonuç olarak mütareke devam ettiği sürece asker sayısının artırılması için harcanan emekler de heba olmuştur. Inos-Midye hattı sınırı ve Londra'daki sefirler konferansı kararları kayıtsız şartsız kabul edilerek sulh istemeye mecbur olacak kadar kötü bir durumda kalınmıştır. 

Mütarekenin onaylanmasından sonra Londra'da müttefik hükümetlere sulh müzakerelerine başlanıldı. 

Bu müzakerelerde dikkat çeken birinci nokta mütarekeyi kabul etmeyip savaşmayı sürdüren, Yanya vilayetini ve Adalar'ı işgale çalışan Yunanistan'ın barış görüşmelerine katılmasıdır. 
Vükela heyeti buna iki sebeple razı olmuştur: 

Birincisi; müttefik hükümetler aralarındaki anlaşmalara göre barış imza etmeye mecburdu. Yunan delegelerinin görüşmelerden çıkarılması barış görüşmelerini zorlaştırıp geciktirirdi. 
Buna ise o zamanki askeri durumumuz uygun değildi. Yanya vilayetinde ve Adalar'da Yunanlıların, Işkodra'da Karadağ hükümetinin savaşı bırakmaya hazır olmasına rağmen, Osmanlı kumandanı tarafından harbe devam edildiği halde barış görüşmelerine başlandı. 

İkincisi; Yunanistan donanması Adalar denizinde hâkimiyet kazanarak adaları birer birer işgale başladı. Bu nedenle mütarekeyi kabul etmemesi o taraflardaki başarısını tamamlayıp barış müzakerelerinde bizi bir oldubittiyle yüz yüze bırakmak emelinden kaynaklanıyordu. 

Biz de aynı maksatla, yani deniz kuwetlerimizi artırıp Yunan donanmasını yenerek lehimizde bir oldubitti oluşturmak niyetiyle Yunanistan'ı taklit ettik. Ve daha Yunanlılar Çatalca'da ateşkes esasını reddettikleri günden itibaren deniz kuwvetlerimizi artırma yollarına gittik. O tarihte İstanbul'da bulunan Göben kruvazörünü satın alma teklifi Almanya sefareti tarafından reddedildi. Bunun üzerine Güney Amerika hükümetlerinden biriyle uzlaşıp iki zırhlı ile dört torpido muhribini, mürettebatıyla beraber geçici olarak Osmanlı bandırasına alma çaresini bulduk. 
Padişah iradesiyle sözleşme imzalanmış ve on beş gün içinde bu yeni kuvvetle Yunan donanmasına başarılı hücum imkânı elde edilmiş oldu. Bu sırada Kâmil Paşa kabinesi düştü. Doğal olarak bundan sonrasını bilmiyorum. 

Asıl barış görüşmelerine gelince: Büyük devletler Rumeli'nin müttefik hükümetler arasında paylaşımını kararlaştırdığın- dan, artık bu devletlerin gerek bireysel, gerek topluca lehimizde bir müdahalede bulunmasına imkân kalmamış oldu. Toprak bütünlüğünü korumak ihtimal dışı olmakla beraber, adım adım hukukumuzun müdafaasına çalışıldı. Bu müzakerelerin ayrıntısı, Hariciye nazırı ile delegelerimizden öğrenilebilir. 

Bir hayli görüşmeden sonra nihayet değişmesi imkânsız son teklif yapıldı. Lüleburgaz kuzeye doğru çekilecek, Kırklareli civarı, hatta düşmanın düşüremediği Yanya ve İşkodra şehirleri bizde kalacak, Arnavutluk Osmanlı saltanatının yönetiminde özerk bir eyalet olarak idare edilecektir. Temsilcilerimize devletin 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bütünü içinde olmak şartıyla Ayastefanos Antlaşması'nda söz konusu sınırın esas olarak kabul edileceğinin müttefik hükümetlere bildirilmesi talimatı verildi. Buna cevaben müttefik hükümetler Edirne şehrini talep ettiler. 

Bütün bir sınır ve bütün bir kıta hakkındaki teklife yalnız Edirne'nin Bulgaristan'a terki cevabını vermek, teklifin diğer yönlerini de kabul demek olacaktı. Edirne'nin tesliminden kaçınmamız üzerine barış görüşmeleri kesilmiş ve işte ancak o zaman arabuluculuğa soyunan büyük devletler Babıâli'ye bir nota vermiştir. Bunda da sınır belirleme ve Arnavutluk'a dair olan son teklifimiz hakkında bir şey denilmemiş, hatta vilayet anlamını hariç bırakmak için “Edirne'nin terki” yerine “Edirne şehrinin terki” tabiri kullanılmıştır. Bununla da sabit olduğu üzere Edirne şehri hariç— diğer sınırlarla ilgili açık olmayan onay ve Osmanlı Devleti'ne maddi ve manevi birçok yardım yapılması için açık maddeler vardı. 

Işte bu kararlara verilecek cevap kabinede görüşüldüğü sü olacağı gündeme gelmiş, yukarıda ateşkes hakkında verilen açıklamalardaki gerekçelerden dolayı barışın sağlanmasına çalışmak mecburiyeti doğmuştur. Bu mecburiyet daha sonra sarayda toplanan Umumi Meclis-i Meşveret'çe de onaylanmıştır. 
Ertesi gün kesin barış şartlarının tespiti için toplanan kabinede daha önceki görüşmeler özetlenerek durum bir kere daha konuşmaya açılmıştır. Buradan çıkan sonuçların büyük devletlere bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Şöyle ki: Bulgarlar tarafından yeni bir şey talep edilmemek şartıyla Edirne şehri, etrafıyla beraber eskiden olduğu gibi bir İslam beldesi olarak büyük devletlerin koruması altında bağımsız ve tarafsız kalacaktır. Buranın idaresine Osmanlı Devleti ile beraber Berlin Antlaşması'nı imza etmiş devletler tarafından seçilen ve mutlaka Müslüman bir vali tayin edilmelidir. Bu teklif onaylanırsa Babıâli, bu şehri askeri güç ve mühimmattan arındıracak ve büyük devletlere bırakacaktır. Bütün sınırın teklifimize, insafa ve adalete uygun olarak düzeltilmesi ve Anadolu sahillerine yakın ve bağlı olan Adalar'ın, eskisi gibi Osmanlı uyruğunda bırakılması gerekmektedir. 
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Ayrıca, devletin gelecekte daha güçlü ve gelişmiş hale gelmesi için gerekli maddi ve manevi girişimlere hayırlı bir başlangıç olarak, kapitülasyon denilen ve artık hiçbir tarafa yararı kalmamış olan bağların çözülmesi talebinde bulunduğumuzun büyük devletlere bildirilmesi kararlaştırıldı. 

Bu şekilde yazılıp o akşam elçilere bildirilecek olan cevabın taslağı kabinede incelendiği bir sırada, korumasız bırakılan Babıâli'ye, silahlı ve gözü dönmüş bir kitle hücum etti. Bu kitlenin işlediği cinayetler karşısında Kâmil Paşa kabinesi çekildi. 
Barışı imza etme sorumluluğu da kendinden sonra gelene kaldı. 
(Ağustos 1914)116 

Meclisin dördüncü şubesi başkanlığına gönderdiğim mektup burada bitti. Kâmil Paşa'dan aldığım risale müsveddesindeki barışa dair fıkraları da buraya naklediyorum: 


Tarafımızdan barış teklifini kabulüyle devletlerin notasına o surette cevap verildiğini uman ehl-i kıyam!17 kabinemiz, Edirne'yi düşmana terk etmiş ise de kendileri razı olmayıp muharebeyi tercih ettiklerini olay akşamı beyannamelerle halka ilan etmişlerdi. Ertesi gün devletlerin notasına cevap verilmediği anlaşılınca hayrete düşmüşlerdir. Muharebenin yeniden başlamasındaki tehlikeler görülmektedir. Bu nedenle Edirne şehrinin Meriç Nehri'nden ikiye bölünmesi, bir kısmının Bulgaristan'a bırakılarak geri kalan kısmın Osrnanlı Devleti'ne kalması, kapitülasyonların kaldırılarak yabancı postanelerinin kapatılması gibi bazı koşullar teklif edilmiştir. Barışa yatkın olduklarına dair verdikleri cevap Londra'da bilinmekteyken diğer devletler bunu dikkate almamıştır. Gazetelerin rivayetine göre 


Metnin özgün hali kitabın sonundaki Eklerde yer almaktadır. Ek 1, s.417 (e.n.). 

ehl-i kıyam: Sözlük anlamı, camilerde ders okutan hocalara zor sorular sorup onları güç durumda bırakan öğrencilerdir. Burada ise ayaklananlar, isyan edenler anlamında kullanılmıştır. İttihat ve Terakki hükümeti kastedilmektedir (e.n.). 
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Bulgar delegeleri Türk heyetiyle barış görüşmelerine girişmemiş, Sofya'nın kararı üzerine Bulgar Başkumandanı Savof'a savaşa tekrar başlanması hakkında emir verilmiştir. Bu sebeple aralık ayı ortalarında tekrar başlanan savaşta bir süre sonra Edirne ve İşkodra ve Yanya şehirleri desteklendiği halde düşmanların istilasına düşmüştür. Bu şehirlerde bulunan milyonlarca liralık silah ve mühimmat düşmana ganimet olmuş, padişahın askerlefi kumandanlarıyla beraber esir edilmiştir. Sürmekte olan savaşta, Bulgarların Terkos tarafından Büyükdere üzerine yürümelerindeki amaç, manevralarından anlaşılmaktadır. İstanbul'a girmeleri halinde şehirde çatışmaya meydan vermemek için büyük devletler sınır konusunu üzerlerine alarak savaşı durdurmuşlardır. Ardından Londra Konferansı'nda sınır İnos-Midye hattı olarak kararlaştırılmış, bunu da gerek Babiâli'ye, gerek Bulgar hükümetine kabul ettirmişlerdir. Sonradan Bulgarların Sırbistan ve Yunanistan ile anlaşmazlığa düşmesi savaşa yol açmış, Bulgaristan Çatalca ve Edirne'de bulunan ordusunu Makedonya'ya sevk etmiştir. Romanya'nın savaşa katılması Bulgaristan'ın yenilgisine sebep olmuş, Bükreş'te imzalanan barış anlaşmasında Bulgar ordusu terhis ettirilmiştir. Bu sırada henüz Çatalca'da bulunan ordumuz, Bulgar ordusu terhisi olduğundan savunmasız kalan Edime'ye sevk olunmuş, şehir işgal edilmiş, Bulgaristan da yeni sınır üzerine Babıâli ile barış imzalamaya razı olmuştur.118 


Kâmil Paşa kabinesinin hakiki vaziyeti!19 


İşitildiğine göre; halkın Kâmil Paşa kabinesinde gördüğü en büyük kusur, İttihad ve Terakki ileri gelenlerinin 
10 Kânunsani 1328 (23 Ocak 1913) tarihinde Babıâli'yi 
basarak hükümeti ele geçirmelerini önleyecek bir tedbir alamamış olmaktır. 


118 Metnin özgün hali kitabın sonundaki Eklerde yer almaktadır. Ek 2, 
s.429le.n.). 
119 Bu kısım 1914 yılı başlarında Pariste yazılmıştır (A.R.R.). 
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Çünkü kabinenin İttihad ve Terakki Komitesi dışındaki düşmanları, “Kâmil Paşa ve arkadaşları şu cemiyetin siyasetinden memleketi kurtaramadı; o, felaketin memleketi tekrar istilasına imkân bıraktı” sözünü tekrar ederek sadrazam ile kabine üyelerinden bazılarını çürütmeye çalıştılar. Yalnız ortaya çıkan fiili sonucu görebilen halk bu yaygaralara inananırsa mazeretlidir. Özellikle birçok günahsızın bu sebeple uğradığı sayısız can ve mal zararları da düşmanların ithamlarını görünüşe göre teyit ediyor. Bundan dolayı yukarıdaki kısımlarda anlatılanlara ek olarak bu hususta da hakikatin açıklanması kabine için bir görevdir. 


Babıdâli Baskını 


İttihatçıların “Harp isteriz!” gürültüsüyle Babıâli'ye birinci hücumları Kâmil Paşa'nın son sadaretinden bir buçuk ay evvel olmuştur. Bundan sonra Ahmet Muhtar Paşa hükümeti idare-i örfiye |sıkıyönetim| ilan etmiş ve iş, divan-ı harbe verilmişti. Böyle olduğu halde, bir buçuk ay zarfında, divan-ı harbin ilk araştırmaları bile yapmamış olduğu anlaşıldı. Halbuki divan-ı harbin kurulmasında birinci amaç, cezanın suçu hemen takip etmesini sağlayacak sürattir. 

Kâmil Paşa kabinesinin kurulmasından yirmi gün sonra İttihad ve Terakki Komitesi'nin faal üyelerinden bazılarının, sadrazam ve bazı vekiller hakkında suikast planlamaya çalıştıkları haberi polisin bilgisine ulaştı. 
Bunların arasına sokulan bir şahıs, bu teşebbüs hakkında kayıtlara ek olarak, bir de yazılı belge elde etti. Bu sebeple tutuklanan üç veya dört kişi, soruşturma evrakı ile beraber divan-ı harbe teslim olundu. Fakat divan-ı harp yine uyanmadı. 

Divan-ı harbin asli vazifesinden bu şekilde uzaklaşması, heyet-i vükelaca ıslaha gerekli görülerek —Harbiye 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Baskının ardından Babıâli'nin önünde toplanan kalabalık 


Nazırı Nâzım Paşa o sırada Hadımköy karargâhında bulunduğundan— meclis-i vükelada onu temsil eden Ahmet Fevzi Paşa'ya askeri mahkemenin görevine döndürrülmesi tavsiye edilmiş ve hakikaten Harbiye Nezareti tarafından divan-ı harp heyeti yenilemişti. 

Yeni divan-ı harp, Babıâli'ye karşı yapılan ve o zamanki hükümeti —dolayısıyla— Balkan Harbi'ni açmak hatasına sevk eden hücum işini takip etmeye başladı. 
Ayrıca suikast teşebbüsü ve bir de “Türk askerini harpten soğutmaya çalışmak” alçaklığı hakkında da araştırmaya başladı ve araştırmalar ilerledikçe, her üç sebeple de zanlı olan şahıslardan ele geçebilenleri, kanun dairesinde, geçici olarak tutukladı. 

Gerçi bu sebeple divan-ı harbi, asli vazifesi dairesinde çalıştırmak imkânı doğdu. Fakat İstanbul muhafızlığına, görevinin gereğini yapmak zorunda olduklarını anlatmak mümkün olmadığı için memleketin huzur ve güvenini muhafaza vazifesi kimsesizlikten kurtulamadı. 
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(Birkaç gün sonra, Bulgaristan ile ateşkes imzalanmasından sonra, İstanbul'a dönen Harbiye Nazırı Nâzım Paşa, şahane bir edayla genel af ilan eder gibi, tevkifhanenin kapılarını açarak zanlıların hepsini salıverdi. 
Bundan başka eski divan-ı harp heyetini de yeniden göreve getirince ne evvelki Babıâli hücumunu, ne sonraki suikastı tertip edenler, ne de “vatan hainliği”ne teşebbüs edenler hakkında bir şey yapılabildi, yapılamayacağı da anlaşıldı). 

Hele meclis-i vükelanın ihtarıyla nazır vekili tarafından değiştirilmiş, fakat nazır paşanın dönüşünde derhal yeniden iş başına getirilmiş olan askeri mahkemenin, hazırlık müzakeresini tebliğ etmek için gönderdiği askeri inzibat memurunu, evinin kapısı önünde alenen katleden Canbolat'ın mahkeme edilmesini, suçüstü olmasına rağmen, bir aydan fazla uzatarak nihayet askeri hapishaneden serbestçe firarına meydan verdikten üç gün sonra da hakkında gıyaben idam hükmü verilmesi bu divan-ı harbin olumsuz mahiyetini âlemin gözünde aynen ispat etmiş oldu. (Nâzım Paşa'nın, devlet heyetine, akla ve mantığa aykırı olarak yeniden göreve getirdiği divan-ı harp, işte bu idi.) 


İstanbul muhafızı Memduh Paşa 


İdare-i örfiye dediğimiz heyetin şahsi temsilcisi ve divan-ı harbin icra kuvveti olan İstanbul muhafızı Memduh Paşa'dır. 

Bu adam öncelikle okuma yazma bilmeyenler kadar cahildi. Ayrıca sağır olduğundan kendisiyle ne yazılı, ne de sözlü olarak gizlice görüşmek mümkündü. Bu adamla ne olursa olsun birlikte çalışmak bile mümkün değilken, İttihatçıların kötülüklerini engellemek ve bozmak şöyle dursun, —karadan düşman ordusunun tehdidi, denizden de Avrupa donanmasının düşmanca gözetimi altında 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bulunan— payitahtın alelade asayişini sadece muhafaza işini bile bu adamın elinde bırakmak kabul edilebilir şeylerden değildi. Bundan dolayı muhafız paşanın yerine aklı erer, gözü görür ve kulağı işitir bir kişinin tayini için sadrazam tarafından Harbiye nazırı nezdinde bir hayli mesai sarf edildi. Ancak ne yazık ki, Nâzım Paşa'nın inadını yenmek mümkün olamadı. Memduh Paşa'ya çok güvendiğinden, okuma yazma bilmese ve işitemese de güçlü ve güvenilir olduğundan bahsederek muhafızlıga başkasının tayini teklifini kabul etmemekte ısrar etti. 

Halbuki, İstanbul'da koşullar gayet nazikti. Askeri yanlış yollara sevk etmeye çalışanlar vardı ve ufak bir hadisenin büyük sonuçlar doğurması mümkündü, özetle kuvvetli tedbirler alınması zorunluydu. Bu inada karşı, işi salim bir şekle getirmek için çalıştım: Âyandan Müşir Fuat Paşa görevini hakkıyla yerine getiren, 1293'teki muharebede! ün kazanmış, saygıdeğer, cesur ve tecrübeli bir kişiydi. 

Paşanın, otuz altı sene evvel!2! Moskof ordusu Ayastefanos'tayken İstanbul muhafızlığını yaparak, türlü karışıklıklara rağmen huzur ve güveni sağladığını düşündüm ve boş olan İstanbul valiliğine tayinini sözlü olarak sadrazama arz ettim. Paşanın, şöhreti ve nüfuzu ile idare-i örfiyeyi de kendisine uymaya mecbur edeceğini umuyordu. 

Sadrazam fikrimi ciddiye alıp tasvip ettiğinden bu görevi kabul etmesini Dahiliye nazırı sıfatıyla ve sadrazam adına Fuat Paşa'dan rica ettim. Paşa vatanın selameti için bu hizmeti tereddütsüz kabul edeceğini, fakat valilikle beraber muhafızlığın da kendisine verilmesinin zaruri olduğunu haklı sebepleriyle izah etti. 


120 Rumi takvime göre 1293 tarihinde gerçekleştiği için *93 Harbi olarak 
da bilinen, 1877-78 Osmanlı-Rus Muharebesi (e.n.). 

121 Bu otuz altı sene 1877 senesi ile 1913 senesi arasındaki zamandır 
(A.R.R,). 
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Hakiki hale uygun olan bu fikir üzerine, muhafızlığın Fuat Paşa'ya verilmesi Sadaret'ten Harbiye Nezareti'ne yazıldı ise de kesin ret cevabı alındı. Bu cevaptan sonra Fuat Paşa'ya gerek sadrazam tarafından, gerek benim tarafımdan “şimdilik yalnız valiliği kabul etmesi ısrarla rica olunmuş”, fakat paşa fikrinde sabit kalmıştır. Bu davranışın haklılığı sonradan tamamıyla ortaya açıktı. 

Bu düşüncenin uygulanmasına çalışıldığı sırada Nâzım Paşa henüz karargâhtaydı. Dönüşünde sadrazam kendisini sözlü olarak da iknaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Artık çaresiz; muhafızlık dairesi ileri gelenleri ve zabitlerin gayretine, Nâzım Paşa'nın da İstanbul'a dönmesine güvenilerek payitaht muhafızlığı vazifesinin Memduh Paşa'da kalmasına katlanmak lazım geldi. 

Muhafız Paşa ise asayişi sürdürme tedbirlerini sağlamaya hazır olduğunu göstermekte tereddüt etmezdi. 
Fesat erbabının faaliyetlerinden bahsedildikçe —payitahtın neredeyse mahsur ve devletin hayatı tehlikelere maruz olmasına rağmen— “Yanılıp da ortaya çıksalar ne âlâ olur! Derhal cezalarını veririz, şöyle yaparım, böyle çarparım” gibi sahte iftiharları da elden bırakmazdı. 

Fakat zaman neticeyi çabuk gösterdi: Babıâli basılıp da saflığının kurbanı olan Nâzım Paşa katledildiği gün, İstanbul muhafızı Memduh Paşa bir bölük askerle yüz metrelik bir mesafeden Babıâli'ye koştu. 

Sadaret Dairesi kapısında vazifesi gereği nöbet bekleyen iki askeri ve diğer birtakım silahsız insanları ve bu arada Harbiye nazırı ile yaverini, birdenbire üzerlerine hücum ile, katleden on on beş haydudu cezalandırdıktan sonra, Babıâli önündeki avluda, tekbir-i ilahiyi müstehziyane ve riyakârane bir halde cinayet aleti gibi kullanan alçakları da oradan defedemedi. 
Halbuki bu baskın ihtilal değil, kargaşa da değil; adi bir eşkıyalıktı. 
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Sonra işittim ki Memduh Paşa, o günkü acizliği ve korkaklığını, belki de hıyanetini!22 örtmek için, “Nâzım Paşa, Babıâli'yi zapt ederek sadarete geçmeyi düşünüyordu; bana da, o taraflarda gürültü işitirsen hiçbir harekette bulunma, diye tembih etmişti” diyormuş! İşte muhafız paşa da böyle bir adamdı. 

Harbiye nazırı sıfatıyla divan-ı harbin ve muhafızlıgın r&smi mercii, kabinenin temel direği, başkumandan vekili sıfatıyla da payitahtın kapısında yığılmış ordunun mutlak amiri olan Nâzım Paşa merhum ise saf, kibirli ve inatçıydı. İşte bu üç kusur ile buna ek olan diğer iki sebep, bütün olayları imkân sahasına getiren arızaların kaynağı ve sebebidir ki bu fasılda sırasıyla açıklanarak incelenecektir. 


Polis heyeti 


O zamanki durumu ve çevreyi iyice tayin edebilmek için biraz da mülkiye heyetinden bahsetmek gerekiyor: Evvela polisi görelim: Doğrudan doğruya asayişi temin vazifesiyle mükellef olan polis heyeti, İttihad ve Terakki düzenlemelerinin eseri olduğu için güvenilmezdi. Hakikaten nerelerden getirildikleri meçhul birtakım adamlarla karışık olan polis memurlarının en az yüzde yirmisi tahsisat-ı mesturedenl23 epeyce yüklü aylıklara, bahşişlere alışmışlardı. Bunlar için kazanç kaynağı olan İttihad ve Terakki hükümetinin iktidara geri gelmesi ni- 


122 Bu kelimeyi “şüphe kaydıyla” ekledim. Çünkü Memduh Paşa memuriyet makamını o sırada Mahmut Cemal Bey'e terk etmişti. Bu terk ediş baskının başarıyla sonuçlanmasından önce olduysa Memduh Paşa'nın kendi yerini Cemal Bey'e (Paşa'ya) isteyerek bırakması herhalde hıyanettir, kerhen terk etmesi de korkaklıktır. Baskından sonra idiyse iki saat kadar devam eden kanlı mücadeleyi görüp işittiği halde uzaktan seyirci kalması hem korkaklıktır, hem de hıyanettir (A.R.R.). 
tahsisat-ı mesture: Devletin mali formalitelere tabi tutmaksızın gizli siyasi işler için bütçede tahsis ettiği para, örtülü ödenek (e.n.). 


12. 


W 


244 ; Se. 
Levent Şahverdi Arşivi 


metti. O sebeple komiserlerden, erlerden birtakım polis memurları hükümetin duyabildikleri niyetlerinden ve amirlerinin hareketlerinden eski efendilerini haberdar etmekte, bazen de memur oldukları hizmetin tam aksini yapmaktaydılar. Geriye kalan yüzde seksenden altmışı, her şeyden evvel başlarını belaya sokmamayı, ondan sonra da yegâne geçim kaynakları olan birkaç kuruş aylığı elden kaçırmamayı düşünmekte ve ona göre hareket etmekteydiler. Muhtar Paşa hükümetinin İttihatçılar hakkında “tarafsızlık” adıyla gösterdiği hoşgörü, herkese, düşen idarenin hâlâ mevcut ve hâlâ geçerli olduğu ve yarın, öbür gün hükümete geri gelmesi de muhtemel bulunduğu fikrini telkin ediyordu. 

Bir de, düştükleri gün, Meclis-i Mebusan salonunda hükümete tekrar gelerek asıp keseceklerini çekinmeksizin, açıkça söyleyen adamlar bu tehdidi gerçeğe dönüştürme gücüne sahip olduklarını 1325 senesi Nisanı'nda (Nisan 1909) fülen ispat etmişlerdi. Vazifelerini namuslarıyla yapma emelinde bulunan polis memurları düşünüyorlardı ki: Fesatlığa çalışan İttihatçılara karşı görevlerini hakkıyla yaparlarsa İttihad komitesi hükümete döndüğü zaman her şeyden, hatta hayatlarından bile mahrum olabilirlerdi. Fakat hoşgörülü davranırlarsa affedilip yardım göreceklerini umuyorlardı. Kasten müsamaha ettiklerinin anlaşılamaması ihtimaline göre halen ceza almayacakları ümidindeydiler. Şayet ceza görseler bile ancak kanun ve insaniyet dairesinde hareket eden bir hükümetin itidal ve insafından emin olabilirlerdi. 

(Daha fenası, bu ruh hali bütün memur ve hizmetlilere yayılmıştı. Nisan hükümetinin intikamına hedef olmak korkusuyla herkesin cesareti kırılmıştı. Nitekim Babıâli?yi basan eli tabancalılar, sıradan olaylarda odacıların bile süpürge sopasıyla defedebilecekleri kadar sayılı ve sınırlı elebaşılardan ibaretken öteden beri halka gösterdikleri dehşetle karşılarında ne hakiki bir müdafi 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gördüler, ne de iki fedakâr ve namuslu zabitten başka 


ciddi muhalif.) 


Polisin ıslabının engelleri 


Bu duruma göre polisin ıslahı zorunluydu. Fakat nasıl? 

1) Fesatçılara ihbarlarda ve yardımda bulunanların hangileri olduklarını anlamak icap ediyordu. Bu iş bir defada zannedilebileceği gibi kolay bir şey değildi. 

2) Şahsi güvenliklerini görevlerine tercih eden beceriksizlerin de ayıklanması lazımdı. Fakat bu, ötekin- den daha güçtü. Bununla birlikte her ikisini de kolayca mümkün saydığımız halde bile polis mevcudunun yüzde seksenini yenilemek gerekiyordu. Bu yüzde seksenin yerine alınacak adamları derhal nerede bulabilirdik? Yeniden geleceklerin eskilerden daha beceriksiz olmaması, çabucak nasıl temin edilebilirdi? 

Bundan başka polisin bütün mevcudiyetiyle hizmetine ihtiyaç görüldüğü bir sırada bu kadar geniş değişime kalkışmak düşman karşısında ordu teşkilatına çalışmak derecesinde yanlış bir iş olurdu. Bunun için en fazla şüpheli olanların atılması, hiç olmazsa önemli işlerden uzaklaştırılması suretiyle zararın hafifletilmesine ve bununla birlikte aşama aşama polis heyetinin güvenilir bir hale getirilmesine çalışmakla kanaat etmek zaruriydi. 

Polis bu halde olmakla beraber, polis idaresi —biraz aşağıda olayların incelenmesiyle anlaşılacaktır ki— fesat girişimlerinden habersiz kalmamıştır ve Babiâli cinayeti- ne teşebbüs edenlerin başarısı polisin acizliği ve gafletin- den istifadeye dayalı değildir. 


Heyet-i vükela 


İkinci olarak, heyet-i vükelaya bakalım: 
1) Kâmil Paşa kabinesini teşkil eden kişilerin, sıradan durumlarda meziyetten sayılabilen bazı vasıfları vardı 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ki, o zamana göre eksiklik sayılması daha doğruydu. 
Mesela, nazırların çoğu hükümetin muhtelif şubelerinde terbiye görerek sırasıyla mertebeler katetmiş, birtakımı da birkaç defa muhtelif nazırlıklarda bulunmuş kişilerdi. 
Geçici karışıklıklarla yüze çıkan tortular gibi, durgunluk olduğunda yüzmeye imkân kalmayınca dibe çöküp bir daha görünememek tehlikesinden kurtulmuş ve bundan dolayı, ne olursa olsun, herhalde nezaret koltuğunda oturmak hırsından uzaktılar. Bu uzaklık ise hırsla çalışan türediler karşısında zaaf demektir. 

2) Vatanı baba ocağı, kendilerini ecdattan gelen miras içinde ev sahibi tanıyan bu adamlarda ecdadın kemiklerine mekân, evlat ve torunların hayat ve maişetine sığınak olan vatanın varlığı ve refahı endişesi her türlü hissiyata galipti. Böyle bir endişe ise bütün hissiyatı şahsi emeller ve ihtiraslara hapsedenlere karşı şahsi mücadelelerde üstünlük sağlamaz. 

3) Kâmil Paşa kabinesi ileri gelenleri, nispeten kısa bir zamanda uzun bir kötülükler silsilesi içinde kalarak “Ya hep, ya hiç” çıkmazına düşmüş olmaktan dolayı, kendileri için her türlü korku ve ricadan uzaktılar. Bu vicdan yüceliği, ölmekle öldürmek ortasında kalanlar- daki korkakça cüretle ölçülemez. 

4) Kabine erkânı, memleketteki bütün ahlaklı ve ciddi insanlar gibi, İttihad hükümetlerinin izlediği yolu o kadar tiksindirici görmüşlerdi ki kendilerini onlara — uzaktan dahi olsun— benzetebilecek her nevi hareketten şiddetle kaçınırlardı. İşte bu aşırı kaçınma, lüzumun en azı kadar bile şiddet gösterilmesine mâni oluyordu. 

Bu başlangıçtan sonra iki buçuk aylık olaylara topluca bakarsak gerçek daha iyi anlaşılır. 


İttihad ve Terakki heyetinin emelleri ve teşebbüsleri 


İttihatçılar hükümetten düşerek toplamış oldukları Meclis-i Mebusan da tamamıyla dağıldıktan sonra hükümeti 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tekrar ellerine geçirmek gayretiyle önce Muhtar Paşa kabinesinin hoşgörüsünden istifade edip gazetelerinde hükümete mühinane!2* tecavüzlere cüret ettiler. Bir taraftan da komitenin yaşamaya devam ettiğini, Nişancıların hâlâ intikam almaya hazır bulunduğunu bağıra bağıra tekrar ederek halkı korkutmaya çalıştılar. Sonra kendilerinin, dört sene yaşamış ve birçok hakikati anlamış bir meclisi daha baştan foyası meydana çıkmış usullerle, tehdit ve baskıyla— Kanun-ı Esasi'ye muhalif olarak dagıtmış olduklarını tamamıyla unutmuş görünen Muhtar Paşa kabinesini, seçim şekli halkın sabrını tüketen -varlığı Meşrutiyet'e muhalif— bir meclisi kanuna uygun olarak feshettiğinden dolayı, Meşrutiyet'e darbe vurmuş olmakla itham edip yeni seçimlere katılmayacaklarını, güya protesto olarak ilan ettiler. 

Fakat bu yaygaraya kimsenin kulak vermediğini görünce, seçimlerden çekilirlerse terk edilmişlik içinde sonsuza kadar kalacaklarını anlatmakta gecikmediler. Bundan dolayı —bu seneki (1914) kongrelerine genel merkezleri tarafından verilen raporda yazıldığı üzere— “Hakiki bir Meşrutiyet darbesi olan Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasını (!) da bir iç mesele haline getirmekten kaçınıyoruz”125 yalanıyla seçimlere katılmaya karar verdiler. Ancak önceki seçimlerde hiç çekinmeden uyguladıkları fahiş zorlayıcı tedbirleri tekrar edebilmek kudretinden mahrum kaldıkça yeni seçimlerde oy kazanamayacakları açıktı. 

Muhtar Paşa kabinesinin de, İttihad komitesi ileri gelenleri kadar, hırslı ve kirli adamlardan oluştuğu farz edilse bile, seçimlerde takip edeceği yolun, halkın oyuna 


124 mühinane: Şeref ve haysiyete dokunacak surette (e.n.). 

125 Bu bozuk ifadeyle “Meşrutiyet'e hakiki bir darbe” demek ve “Mebusan heyetinin kanuna uyularak dağıtılması” yerine kullandıkları “Meclis-i Mebusan'ın kapatılması” tabiriyle de Muhtar Paşa'yı üzmek istiyorlar! (A.R.R.) 
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samimiyetle müracaattan başka bir şey olamayacağını teslimde kimse tereddüt etmez. Çünkü daha birkaç gün evvel bilhassa seçim rezaletleri dolayısıyla gözden düşen İttihad ve Terakki'nin yine o halk gözünde itibar kazanmasını düşünmek boşadır. 

Böyle olduğu halde, bu açık hakikati de idrak edemeyen Muhtar Paşa kabinesi —galiba tarafsızlığına yeni bir delil, belki düşmanlarına da bir iyilik göstermek için lüzumsuz seçim müfettişleri tayin etmişti. İttihad ve Terakki genel merkezi bile bile bunu kötüye yorarak —aynı raporunda— “Bir taraftan da seçimleri kendi lehine sonlandırmak için vilayetlere Kanun-ı Esasi'ye aykırı olarak (!) seçim müfettişi adıyla birtakım tehdit ve baskı memurları göndermeye başlamıştı”!26 demişti. 
Buna rağmen, müfettiş gönderilse de, gönderilmese de; hükümet leh veya aleyhlerinde bir şey söylese de, söylemese de seçimden her koşulda eli boş çıkacaklarını pek iyi biliyorlardı. 

İşte bu kesin bilginin tesiri altındayken, Balkan Muharebesi ihtimali baş gösterir göstermez “Harp isteriz!” 
yaygarasıyla ortaya atıldılar. Öyle düşünüyorlardı ki hükümet ya Balkanlıların iddialarına karşı barışçı bir çözüm bulacak yahut savaşı kabul edecek. Birinci şıkka göre devletin namusunu koruma bahanesiyle Muhtar Paşa kabinesine sözle, fülen, hatta silahla hücum ederek hükümeti zapt edecekler. İkinci şıkka göre de hiç olmazsa seçimler gecikecek. Çünkü serbest bir seçim ile Meclis-i Mebusan toplanınca İttihad ve Terakki hükü- 


126 Seçim müfettişlerinin “lüzumsuz tayini” ile Kanun-ı Esasi'ye muhalefet arasında hiçbir münasebet yoktur. Şüphe edilemez ki seçimlerde tehdit ve baskı yapmak kanunen suçtur. Ancak buna cüret eden hükümet, seçim mevkiine birkaç tarafsız müfettiş mi gönderir, yoksa eli silahlı polis ve jandarmalar ile bunlara emir veren azgınları mı? 
Bu suale herkesten çok, İttihad ve Terakki hükümeti cevap verebilir (A.R.R.). 
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meti katiyen düşecek, daha fenası ortada kalan kötülüklerin hesabı -Muhtar Paşa'nın tarafsızlık dediği müsamahalarına rağmen- ister istemez sorulacaktı. 

. Kabinenin derhal harp ilan etmede tereddüdü görülünce birinci şıkkın gerçekleşmesine, yani durumu idare etme yoluna gidildiğine inandılar ve hükümetin niyetini iyice anlamayı bile bekleyemediler. Babıâli'ye ilk hücumu yaptılar. Bu hareket, asıl istenen neticeyi vermediyse de maalesef harp ilan edildi;127 bu suretle aranılan maksadın ikincisi elde edilmiş oldu. 

Şimdi, vakit kazanan komiteciler kabinenin düşürülmesi için fırsat arıyorlardı, çünkü ordu üstünlük sağlarsa hükümetin konumu o kadar kuvvetlenmiş olacaktı. 
Harpten sonra seçimleri yine o kabine yaparsa da İttihad ve Terakki Komitesi için korkulan erime, komite ileri gelenlerinin uykularını kaçıran mesuliyet endişesiyle beraber geri gelmiş olacaktı. 

Bununla beraber ordumuzun başarısızlığını menfaatlerine uygun gördüler. Zaten yukarıda anlatılan hezimet başlangıcını teyiden, askerin manevi kuvvetini de bozmaya çalıştılar: 

Harbe sevk edilen taburların İstanbul'a ve diğer iskelelere ulaştıklarında içlerine çoğunlukla sarıklılar, bazen sarıksız hemşeriler göndererek Anadolu askeri- ne, “Rumeli'den sana ne, senin vatanın Anadolu'dadır. 
Hayatını boşa feda etme! Hükümet haindir, sizi kasten imhaya çalışıyor!” gibi haince telkinlere başladılar. 

Bu telkinler harbin sonuna kadar devam etti. Hatta bu işle meşgul olan üç kişi Süleymaniye kahvehanelerinin birinde suçüstü yakalanarak divan-ı harbe teslim edilmişti. Bu tür propagandayı İttihad Cemiyeti ileri gelenlerinden kimlerin yaptıkları bile anlaşılmış, polis tarafından usulünce divan-ı harbe vesikasıyla malumat 


127 Bu harp ilanı meselesi için ileride önemli açıklamalar yapılacaktır 


(A.R.R.). 


250 
Levent Şah verdi Arşivi 


da verilmişti. Divan-ı harp her zamanki gibi gevşek davrandı ve nihayet bu cinayet de Nâzım Paşa'nın —hezimeti takip eden- genel affı arasında kayıplara karıştı gitti. Nazırlıkta bulunduğum sırada bu suçlar hakkında aldığım polis raporları çoktu ve deliller ile ayrıntıları bir arada bulunduruyordu. Babıâli baskınında diğer vesikalarla beraber İttihatçıların eline düştü. 

Bu haince çabalar, mütareke imzasından sonra da devam etti. Hatta düşmanımızın payitahtı istilasını engellemek için son ümit olarak Çatalca'ya gönderilen Trabzon Redif Fırkası askerlerine de Ayastefanos*a birkaç gayretli komiteci tarafından yapılan türlü telkinlere, diger Anadolululardan daha asabi ve daha zeki olan Trabzonlu askerin gerektiği kadar şiddetle karşılık verdiği de duyuldu.!28 

Bu kadar ağır bir suç için polis şahitliğinin belki yeterli olduğu düşüncesiyle Babıâli baskınının tertipleyicilerinden olup İstanbul muhafızlığında gösterdiği yiğitlik ve gayretle ünlenerek şu sırada —asaleten mi vekâleten mi, bilmem— Nafıa nazırlığını elde eden Cemal Bey'i bu davaya şahit göstereceğim. Bakınız, Mahmut Muhtar Paşa, Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun Mubharebatı adıyla Türkçe ve Fransızca olarak yazdığı kitabın Türkçe nüshasının 176-177. sayfalarında ne diyor: 


, Fırka Kumandanı Cemal Bey'in Istranca'da yazdırıp Üçüncü Kolordu Kumandanlığı vasıtasıyla tarafıma ulaştırdığı 


128 Bu uğursuz çalışmaya katılmış olanların ileri gelenlerinden birinin 
şöyle dediğini sonradan işittim. “Balkan Harbi'nde galip gelen tarafın arazi zaptı suretiyle yarar sağlayamayacağı hakkında büyük devletler tarafından yapılan ihtar üzerine mağlubiyetin vatana zarar vermeyeceğine inanılmış, ordumuzun mağlubiyetine çalışmak da ancak bundan dolayı uygun görülmüştü.” Yani ümitler baştan kırılmışt(A.R.R.). 
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bir raporda mağlubiyetimizin sebepleri hakkında pek mühim maddeler bulunduğundan bu maddeleri ayırarak hakikati bütün açıklığıyla izah etmek üzere buraya kaydediyorum. 

Cemal Bey yazmıştır ki: 

1) Kış mevsiminin başlamasında, esasen yolsuz olan memleketimizde taarruz harekâtı icra eden ordumuzun zaten pek noksan olan hizmetlerinin büsbütün verimsiz kalması ve bu yüzden muharebe hattında bulunan askerlerin günlerce muharebe meydanında inleyerek her türlü tıbbi yardımdan mahrum olarak mahvolması. 

2) Ordunun askeri kuvvetini teşkil eden redif taburlarında ancak her bölükte bir zabit bulunması ve bazısında hiç zabit olmamasıyla beraber askerlerin üçte ikisinden ziyadesi hiç silah kullanmamış ve zerre kadar askeri talim ve terbiye görmemiş erlerden oluşması; topçu ateşi altında nasıl hareket edeceklerini bilmediklerinden cüzi kayıp verir vermez hemen perişan olmaları.129 

3) Muharebenin son günlerinde Anadolu askeri arasında garip bir ruh hali görülmeye başladı. Bu Anadolu'daki dört vilayetin kendilerine kâfi olduğunu, Rumeli için boş yere kan döktüklerini birbirlerine söylemeleri ve geri çekilen askerlerin uğradıkları köylerde düşmanın baskın yaptığı ve kumandanların kaçmak için emir verdikleri gibi birtakım düzmece haberler yaymalarıdır. 
İşte bu haletiruhiyenin sonucu ortaya çıkan rehavet, hezimet sebeplerinden biridir. 

Cemal Bey'in bu raporu bir nevi itiraftır ki, ileride olabileceği düşünülen mesuliyetten kaçınmak için siper almak maksadıyla yazılmış olması büyük bir ihtimaldir. 


Mahmut Muhtar Paşa'nın bu raporu başkumandan vekiline göndermiş olup olmadığını bilmiyorum, buna dair bir şey söylemiyor. Fakat ben Nâzım Paşa'ya durumu açıklayarak birkaç defa dikkatini çektim. Bütün 


129 Bu iki maddenin bir tek sebebi Mahmud Şevket Paşa'ya yaptırılmış 


olan o uğursuz askeri düzenlemelerdir (A.R.R.). 
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uyarılarım gibi bu sözlerimi de büyüklüğü terazisiyle tartarak hafife aldı. 
* 

Muhtar Paşa kabinesinin istifasıyla Kâmil Paşa kabinesinin kurulması İttihad ve Terakki ileri gelenlerinin aradıkları neticeye uygun değildi. Çünkü istedikleri olmuş, yani ordumuz her cephede mağlubiyete uğramıştı. 
Yine de harbin başından Lüleburgaz hezimetine kadar iş başında bulunan Muhtar Paşa kabinesine bu sebeple edilecek hücumun, bu hezimetin ardından iş başına gelen Kâmil Paşa kabinesine yöneltilmesi maddeten mümkün değildi. Onun için bir taraftan devletin payitahtını, Osmanlılığın son kalesini müdafaa eden askerleri harpten nefret ettirecek telkinlere eskisi gibi devam edildi. 
Diğer taraftan da Kâmil Paşa'nın ve zararlı görülen bazı nazırların ortadan kaldırılmaları istendi. Bu teşebbüs polisçe haber alınarak sonuçsuz kaldı. Asker arasındaki propagandalar da, evi propaganda merkezi, kendisi propagandacıların reisi olan kişinin divan-ı harp tarafından bu sebeple tutuklanması üzerine gevşedi. Yani suçlular cezasız kaldıysa da yapılanların tesirleri ortadan kalktı. 

İşte bu fenalıklarla mücadele edenler de kanuni takibattan Nâzım Paşa'nın yardım ve himayeleriyle kurtulduktan sonra, üçüncü bir tedbir olarak meşhur hürriyet kahramanı Enver Bey, Bingazi'den İstanbul'a davet edildi. Meşhur hırsıyla illetli bu zat, İtalya ile imzalanan sulhe rağmen, Bingazi'de harbe devam edeceğini ilan ettikten birkaç gün sonra yapılan davete icabet etmekte acele etmiş, yabancı kıyafetiyle ve Mısır yoluyla İstanbul'a gelmişti. 

İttihad ve Terakki elebaşılarının kararlaştırdıkları planı tatbik edebilmek için harbe devam lazımdı. Bu nedenle Enver Bey, Cemal Bey ve arkadaşları, ağız birliği ederek padişah ordusunun kuvvet ve kudretinden, harbe devam halinde galip gelmekteki emniyetten şiddetle 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bahse başladılar. Talât Bey ve dostları da “Enver Bey diyor ki” başlangıcıyla bu fikri duyurarak yaymaya, hatta vükeladan görüştükleri bir iki kişiyi de iknaya çalışıyorlar ve mütareke imzasından dolayı Nâzım Paşa'nın idam edilmesi gerektiğini de arkadan arkaya fısıldıyorlardı.!39 

Londra'da sulh görüşmeleri ilerledikçe, harbi iade ederek ordunun yeni bir hezimetinden istifadeyle hükümeti Zapt etmek ihtimalinin uzaklaştığını anladılar. O sırada Nâzım Paşa da İstanbul'a dönmüştü. Bu nedenle, Nâzım Paşa'ya sokularak onun vasıtasıyla kabineyi içeriden yakalamak ve sonuçta da kendini müdafaa edemeyecek bir çıkmaza düşürmek planını yaptılar. Şöyle ki: Nâzım Paşa'nın —“tarihi bir ucube olmak üzere” halen Sadaret ve Hariciye Nezareti makamlarını işgal etmekte olan-!3! Mısırlı Said Halim Paşa ile eskiden beri senli benli görüşecek derecede dostluğu varmış. Said Halim Paşa bu dostluğun İttihad elebaşıları elinde —kabinenin zorla düşürülmesinden başka bizzat o dostunun da hayatına karşı— caniyane bir alet gibi kullanılmasına razı olarak, genel merkez üyelerini ve gerekli gördüğü diğer kişileri Nâzım Paşa'ya takdim etmiş. Bunlar hakiki manasıyla Nâzım Paşa'nın dizlerine kapanarak, Kâmil Paşa'nın kin ve zulmüne maruz kaldıklarından bahisle onun cömertliğine, himayesine sığınıyor görünmüşler.!32 

Nâzım Paşa'nın kalbindeki saflık aşırı bir derecedeydi, bu sözlere inandı. Kendisini aldatmakta olanların sa- 


130 Halbuki Balkanlılarla harp devam etmiş olsaydı hiçbir şey kazanılamaz, fakat kuşatılan kalelerimiz de düşerek düşmanlarımız bundan istifadeyle Çatalca karşısına yığacakları bütün kuvvetleriyle müdafaa hattımızı yarar, maazallah İstanbul'u istila ederlerdi. Bu basit hakikat, İttihad ve Terakki ileri gelenlerince bilinemeyecek, görülemeyecek zor bir mesele de değildi (A.R.R.). 

131 Bu fasıl, tekrar edeyim ki, 1914 senesinde yazılmıştır. “Ucube”, insanı 
eza verici bir hayrete sevk eden garibe manasında kullanıldı (A.R.R.). 

132 Bana bu hali bizzat Sultan Mehmed Reşad da böylece hikâye etti 
(AR.R.). 
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mimiyetine inanarak onlara merhamet etmeye başladı. 
Bu suretle artan münasebetler Nâzım Paşa'ya göre himayeden sevgiye, diğerleri için de sığınmaktan tam kulluğa ulaşmakta gecikmedi. Çünkü Nâzım Paşa mağrur bir kişi olarak kendisine sunulan methiyelere karşı pek hassastı. 

Kulluk kuvvetlenince, Kâmil Paşa ile arkadaşlarına yüklenen ve Nâzım Paşa'nın merhametine sığınmak için sebep olarak gösterilen kin ve düşmanlığı başka bir noktaya yönelterek, heyet-i vükelayı ve bilhassa vükeladan birkaçını Nâzım Paşa'ya karşı düşmanlıkla itham ettiler. Sulhün sağlanmasından sonra kendisinin bir divan-ı harpte mahkeme edileceğini temin ederek Çatalca Muharebesi'nden evvel ve sonra askeri erkânın meclis-i vükelaya çağrılmasını, Çatalca'ya bir askeri heyetin gönderilmesini ve Müşir Fuat Paşa'nın kaba ifadelerini, sözlerinin doğruluğuna delil gibi gösterdiler. 

Bu mertebenin en etkili aleti, devlet düşmanı ve Ermeni fesat komitesinin mühim bir ferdi iken bir taraftan da Muhtar ve Kâmil paşaların kabinelerinde arka arkaya Hariciye nazırı olan Gabriel Noradunkyan'dı. Evkaf Nazırı Ziya Paşa ile ben, İstanbul'dan askerin sıhhatini muhafaza etmek ve noksanlarını tamamlamak ile gece gündüz uğraşıldığını kendilerine anlatmak ve ümera, zabit ve erleri hükümet namına selamlamak için ordugâha gitmek için meclis-i vükela tarafından görevlendirilmiştik. Ertesi hafta Noradunkyan'ın da bir vesile bularak ordugâha gidip Nâzım Paşa ile görüştüğünü derhal haber aldık. Bu görüşmeden vükelanın Nâzım Paşa aleyhinde bulundukları, mecliste şöyle söyledikleri, böyle yapacakları yolunda birçok yalanlarla İttihatçıların iftiralarını teyit ettiğini ise daha sonra öğrendik. Bu melunun hakiki düşüncesi ve en büyük emeli Türk'ün hükümetini yıkmaktı, nifak ve ihtilafa çalışması da bundandı. 
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Hürriyet ve İtilaf Fırkası”ndan artakalanlar 


Nâzım Paşa'yı aldatmaya çalışanlara garip yardımcılar da ortaya çıktı ki o da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan artakalanlardır. Bu noktayı iyi anlamak için bu fırkanın başlangıcına kadar ufak bir bakışa ihtiyaç vardır: 

Malumdur ki Meşrutiyet ilanının ikinci senesinden sonra . memleketimizde hükümet, Meclis-i Mebusan, millet, padişah, özetle mevcut olan ve olmayan her şey İttihad ileri gelenlerinden ibaret kalmıştı. Bu inhisar ve istibdat ise halkı bezdiriyordu. Halkın nefretinin maddi bir eser göstermesi ihtilali bir harekete bağlıydı. Halbuki bizim gibi her taraftan harici menfaatlerin tesirleri altına girmiş, türlü türlü unsurların hiçbir zaman anlaşmaya varılamayan yüzeysel temasları sebebiyle esasen ortak idealden mahrum kalmış bir memlekette ihtilal kolayca yok oluverir. Nitekim 10 Temmuz 1324 (24 Temmuz 1908), sonra 15 Nisan 1325 (27 Nisan 1909) ihtilalleri13 millet kitlesine temas etmemiş, yüzeysel şeylerden ibaret kalmış olmakla beraber felaketimizin sebeplerini hazırlamıştır. 

Vaziyet güç ve elimdi. Oligarşi hükümeti devam ederse nihayet birkaç senede devlet düzeni bozulabilirdi. Fakat ondan evvel ciddi bir ihtilal çıkarsa neticenin daha fena olması da mümkündü. Bundan dolayı hem istibdadı ortadan kaldırarak memleketi kötü gidişten kurtarmak, hem de ciddi bir ihtilal halinde olabilecek fena ihtimalleri bertaraf için yegâne çare hükümeti istibdat mevkiinden Meşrutiyet yoluyla indirmekti. 

Meclis-i Mebusan?'da muhtelif adlarla peyderpey vücut bulan küçük küçük muhalefet fırkaları bu maksatla birleşirse, İttihad Fırkası'na zoraki devam edenlerin de eklenmesiyle mecliste mevcut hükümeti düşürmeye kâfi 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bir çoğunluk sağlanamazdı. Fakat hükümet üzerinde sıkı bir kontrol sağlanabilirdi. Şayet oligarşi hükümeti düşürülebilirse işler o senelik bir “İş Kabinesi” ile idare edilerek ertesi sene yeni seçimle toplanacak Meclis-i Mebusan'ın eğilimine göre kurulacak kabine tarafından, devlet işlerine düzenli ve devamlı bir mecra tayin edilebilmesi de ümit olunabilirdi. 

İşte Hürriyet ve İtilaf Fırkası sadece meclisteki dağınık ve adeta kavmiyet esasına dayalı muhalefeti bu maksat etrafında toplamak emelinden doğmuş ve hiç değilse bu fırkanın kurulmasına benimle beraber çalışan Tahir Hayreddin ve biraderleri Salih paşalarla Mehmed Bey bundan başka bir emel takip etmemişlerdir. Fırkanın kuruluşu sırasında kindar sözlerle köpüren İttihad matbuatının itibarımızı düşürmek ve çalışmalarımızı engellemek için fırka içindeki farklı görüşlerden bahsetmeleri, İttihad Cemiyeti de bünyesinde aynı derecede farklılıklar barındırdığı için, garip olmakla beraber esasen yanlış değildi. Fakat yukarıda izah olunan maksada göre tek seslilik halen ayrılmaz bir şart olarak kabul edilmiyor, mümkünse başka memleketlerdeki manasına uygun olarak bünyesinde farklı görüşler barındıran bir fırka için gelecek meclisi beklemek zorunlu görülüyordu. 

İttihad ve Terakki hükümeti —yukarıda söylenildiği gibi— düştükten sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası yegâne sebebi birleşme olan mücadele amacını kaybederek biraz acelece, biraz tedbirsizce eriyiverdi. 

Bu aceleye sebep de şuydu: Fırkaya dahil olan kişilerin bazıları medeniyet düşüncesinde geri kalmıştı. Hele birkaç tanesi fikren böyle olmakla beraber, esasen İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne -meslekleri dahilinde— bir hayli yararlılıklar gösterdikten sonradan zorbalığa kalkışarak kendilerinden daha ustalarının önünde uğradıkları başarısızlıkla İttihatçılıktan kırgın bir halde ayrılmış ve şimdi de aynı maksadı muhalefet yoluyla elde etmeye çalışmakta bulunmuş kimselerdi. 
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Fırkanın sınırlı sayıdaki düşünürleri ise daha fazla gelişme ve çağdaşlaşma taraftarıydılar. Bu iki takım arasında memleketin umumi menfaatlerini kendilerine yontarak, ittifakla şahsi menfaat temin etmek alakası da yoktu. Bundan dolayı, öncekiler İttihad ve Terakki şivesine uyarak fırka içinde, dileklerine uygun bir tek sesli nüve oluşturarak tahakküm tavrını takınınca diğerleri fırkadan çekildiler. İşte bu suretle Hürriyet ve İtilaf Fırkası -fikir ve mahiyetçe— İttihad Cemiyeti'ne benzeyen, fakat çok küçük, çok aciz bir heyetten ibaret kaldı. 

Kâmil Paşa iktidara gelince, bu ikinci Hürriyet ve İtilaf Fırkası ileri gelenleri, kabineye içlerinden iki üç kişi almadığı için kırgın olmakla beraber İttihad ve Terakki genel merkezinin Hüseyin Hilmi ve Hakkı paşalara karşı olan vaziyetini Kâmil Paşa'ya karşı kazanmaya, eş dosttan bazılarına —aynı İttihatçılar gibi— mevki ve sıfatlarına uygun olmayan büyük memuriyetler istemeye, özetle İttihatçılığı, yalnız ismini değiştirerek memlekette sürdürmeye kalkıştılar. Tabii ki istekleri olamadı. Çünkü kabinenin fikri, muharebeyi mümkün olduğu kadar az zararla bir an evvel bitirmek, sonra ciddi bir Meşrutiyet kurmak için açık ve serbest bir seçimle Meclis-i Mebusan'ı toplamak, devletin hayatını temin ve farklı unsurların isteklerini tatmin edecek esaslı bir program hazırlayarak meclisçe onaylanırsa tatbik etmekti. Bu sırada “cemiyet” ve “fırka” adıyla ortaya çıkan komitacılık belasını da ortadan kaldırmak, şayet programını Meclis-i Mebusan onaylamazsa meclisin eğilimine uygun diğer bir kabineye işlerin bırakılmasıyla işin içinden çıkmaktı. 

Halbuki bu fikir, İttihatçılar kadar diğer gruptaki İtilafçıların da işine gelmiyordu. Bundan dolayı onlar da —tıpkı İttihad ileri gelenleri gibi- Kâmil Paşa kabinesini zorla düşürüp hükümeti zapt etmek teşebbüsüne göz 


diktiler. 
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Bunlar bildikleri ve alıştıkları bir tedbir olarak derhal “Adl ü İntikam” (adalet ve intikam| adıyla gizli bir cemiyet kurmuş görünmeye ve kendi görüşlerine uymayanları öldürmekle tehdit derecesinde atıp tutan sözler- den mürekkep bir evrak yazarak güya gizlice bastırmaya teşebbüs ederler. Kâğıt matbaada iken polisin eline düşer. Polis müdürü bir gün basılı bir kâğıt getirerek bana yazıyı hazırlayanların filan ve filan olduğunu hikâye etti. 

Kâğıdı okudum, polis müdürüne, “Bunun matbaa müstahdemlerinden biri tarafından uydurulmuş olması da mümkündür. Araştırınız, gerekirse usule uyarak divan-ı harbe veriniz” dedim. Hakikaten bu teşebbüsün bundan fazla meşgul olmaya değeri yoktu. 

*** 

Merhum Nâzım Paşa, nasılsa, İttihatçılara zulmedi!- diği düşüncesini benimsemişti. Meclis-i vükelada İttihatçıların taarruzlarına meydan verilmemesi lüzumundan bahsedilirken, İtilafçı kalıntıları —ancak maksatlarını göstermekten başka bir şeye yanaşmayan— sözlerini güya bizi susturmak için söylüyorlardı. Bunda endişe edilecek ciddi bir şey bulunmadığını temin ile meclisin dikkatini fiilen zarar verebilecek tarafa çektim. 

Fakat biraz daha sonra bu yeni cemiyet de, bir yolunu bularak, Nâzım Paşa'ya katılır; “Adl ü İntikam” tertipleyicileri de affedilir. Mesele aslında o kadar önemsizdi ki bu müsamahada hiçbir ciddi zarar görülemezdi. Fakat afla kanaat edilmeyerek bu işte vazifelerini yapmış olan polislerin cezalandırılmasına kalkışılınca, komedinin daha çok uzamasının hayırlı olamayacağını mecliste Nâzım Paşa'ya biraz sertçe anlatmaya mecbur oldum, mesele kapandı. Ancak Nâzım Paşa ondan sonra polis heyetine karşı aleni düşmanlık göstermeye başladı ki, son İtilafçıların İttihatçılara ettikleri ilk hizmet işte bu suretle zabıta ile örf-i idare arasına nifak sokmuş olmaktır. 
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İtilafçılar kendi başlarına bir şey yapamayacaklarını anlayınca —tıpkı İttihatçılar gibi Nâzım Paşa'ya katılarak Kâmil Paşa ile dostları aleyhine merhumu tahrik için bütün vasıtalara müracaat etmeye başladılar.!3* İttihatçılara ettikleri bu ikinci hizmet birincisinden daha etkili ve faydalı oldu. 

Arkadaşları aleyhindeki suçlamalar böyle iki zıt taraftan yapılıp da İttihatçıların sözleri yeni İtilafçılar tarafından da tekrar edilmeye başlayınca Nâzım Paşa artık İttihad liderlerinin aldatmalarına ve Noradunkyan'ın oyunlarına bütün bütün kapıldı. Sonra da fikrini değiştirmek için sarf ettiğimiz gayret, yaradılıştan inatçı olması yüzünden büsbütün sonuçsuz kaldı. 

İşte bu suretle İttihad ve Terakki reisleri Nâzım Paşa'ya dalkavuklukla yanaşarak ve yeni İtilaf komitecilerinin gafilce yardımlarına da mazhar olarak, merhumun aşırı kibirli yaradılışından ve kalbinin saflığından istifade ederek zihnini zehirleye zehirleye nihayet kendinin de, Kâmil Paşa'nın da, birtakım vatansever ve masum insanların da, devletin de, milletin de felaketine sebep olan 10 Kânunsani 1323'teki (23 Ocak 1908) acı olayı hazırladılar.!35 

Nâzım Paşa, Said Halim Paşa'nın dostluğuna, İttihad ileri gelenlerinin samimiyetine, İtilaf artıklarının gafila- ne ve aldatıcı oyunlarına kanmıştı. Tahmin edilmesi çok 


134 Düşmanlık yaparak kabineyi düşürmeye çalışanlar Nâzım Paşa'ya 
kolaylıkla dahil olabiliyorlardı (A.R.R.). 

135 Son İtilaf komitesi üyelerinden birinin Paris'te görüştüğü bazı kişilere güya Nâzım Paşa'nın Kâmil Paşa ve arkadaşlarına karşı kendileriyle ortaklaşa ve isteyerek hareket ettiğini, 10 Kânunsani 1328'de 
(23 Ocak 1908) İttihatçılar Babıâli'ye hücum etmemiş olsa iki gün sonra kabineyi kendileri tarafından aynı suretle düşürmeye aralarında karar verdiklerini, Nâzım Paşa'nın Sadaret'e gelerek Dahiliye Nezareti'ni de kendisine vereceğini iftiharla söylemiş olduğu işitildi. 
İstanbul muhafızı Memduh Paşa bu iddiayı, kısmen doğrulasa da ben bunu asılsız saymak isterim (A.R.R.). 
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kolay bir hareketi tamamen tersinden algılayarak yanlışta devam etti. 

Enver Bey ile Cemal Bey, Nâzım Paşa'nın gözünde güvenilir (bersona grata) adamlardı. Şimdi inanmak istiyorum ki Nâzım Paşa, meclis-i vükelada arkadaşlarının itirazı karşısında kalmasaydı, İstanbul'daki askeri resmen Enver Bey'in kumandasına teslim ile beraber İstanbul muhafızlığını da Cemal Bey'e verirdi. İtirazlardan çekinerek Cemal Bey'i şimdilik menzil müfettişliğinde görevlendirmekle kanaat etmek zorunda kaldı. 

(Yeri gelmişken: Bütün bu makus harckâtta Nâzım Paşa'nın kastı olmadığı fikrindeyim. Merhumu cezalandırma ya da sonraki felaketlerin mesuliyetini kendisine yüklemeye çalışma amacım yoktur. Nâzım Paşa'nın iyi bir adam olduğuna inanıyorum. Aşırı kibirli yaradılışı, saflığı ve inadı varsa da bu sıfatların inat dışındakileri olumlu vasıflardandır. Ne yazık ki içinde bulundugu zaman, pek kötüydü. En dost zannettiği bir adam, Osmanlı Devleti'nin bugünkü sadrazamı Said Halim Paşa, Yahuda'nın Hazreti İsa'ya yaptığı gibi kendisini kucaklaya kucaklaya, öpe öpe katillerine teslim ediyordu. Katiller de yılanlar gibi yerlerde sürünerek, dizlerini öpüyor görünerek sokmak için, bir hamlede öldürecekleri noktayı arıyorlardı. Esasen güzel bir vasıf olan saflık böyle bir sırada ahlaki bir eksiklikten de fena olabilir. 
Zaten her şeyin kıymeti nispi değil midir? 

Said Halim Paşa'nın dostane (!) yardımları ile İttihad ve Terakki adamlarına vaat ettiği himayeyi, kendisine yapılan ihtarlara rağmen muhafaza etmekte tereddüt göstermeyen Nâzım Paşa'nın bu kibri, ahlaki faziletler- den sayılmak istenilse bile o şartlar ve haller içinde, hem kıymetsizliği meydana çıkmış, hem de ahlaki bir kötülükten daha zararlı olmuştur.) 

Konuya geri dönerek gerçeği ortaya çıkarmak için olaylar zinciri ile bu olaylar arasındaki mantıki irtibatı 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izlemeye devam ederek, henüz açıklanmayan noktayı, yani heyet-i vükelanın bu hale karşı aldığı vaziyeti nakledeceğim: 

. İttihad ve Terakki hükümetlerinin ülkemizde icat edip destekledikleri oligarşi saltanatının geri gelip daimi hükümet şekli olarak devam etmesinin, devlet ve milletin yok olma nedeni olacağına inanan vükela bu halin meydâna gelmemesini elbette temin etmek istiyorlardı. 
Harbiye ve Hariciye nazırlarının dışındakiler şöyle düşünüyorlardı: 

İttihatçıların meşru yollardan hükümeti iade etmeleri mümkün değildi. Çünkü evvela, bıktırdıkları padişah ve millet kendilerinden nefret ediyordu. İkincisi, sulh antlaşmasıyla yeni bir Meclis-i Mebusan toplanmadıkça sadrazamın rızasıyla istifasından veya vefatından başka bir suretle kabine değişikliğine kanunen imkân yoktur. 
O halde, emellerinin gerçekleşmesi için gayrimeşru yollarla hükümeti kapmaya çalışacaklardı. 

Bu yolda da ikinci bir Hareket Ordusu hazırlayabilmeleri mümkün değildi. Zira, askeri heyetin fikir ve vicdan sahibi olan çoğunluğu İttihad ve Terakki hükümetlerinin mahiyetini ve neler yapabileceklerini fiilen görmüş ve anlamışlardı. 

Bundan dolayı, İttihatçılara açık olan yol, İstanbul'da toplayabilecekleri birtakım haşeratla ani bir hareket icra ederek oluşacak karışıklıktan istifadeyle hükümeti kapmaktan ibaret kalıyordu. Buna karşı ise idare-i örfiye elindeki kuvvet kâfiydi. 

Kâmil Paşa kabinesinin kurulmasından sonra bir ay kadar, idare-i örfiye müdürü olan muhafız Memduh Paşa'nın bol bol harcadığı teminat sözlerine tabii itimat olunmuştu. Fakat o zamanki idare-i örfiyenin ve divan-ı harbin itimat mahalli olmadıkları —yukarıda izah edildiği üzere- sabit olunca ve özellikle kısa bir süre içinde gelişen olaylar ile Nâzım Paşa'nın aksiliği ve inadı da 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meydana çıkınca, hükümeti muhafaza için başka bir yol bulma gereği ortaya çıktı. 

Bu gereği derhal yerine getirecek bir çare bulmak işi arkadaşlarımdan çok, bana ait bir vazifeydi. Düşündüm: 

Hükümet makinesinin hareket gücü sadece idare-i örfiye idi. İdare-i örfiye, lüzumu kadar güçlü ve düzenli işlemeyince hükümet makinesini layıkıyla çalıştırmak, hele de böyle iç ve dış tehlikeler karşısında, mümkün değildi. Ya idare-i örfiye kanun dairesinde ve halin icap ettiği derecede, kudret ve sürat gösterecek kadar etki ve yetkiyle yeniden kurularak Harbiye Nezareti'nin başına buyruk müdahalesinden kurtarmak, yahut feshedip hiç olmazsa zabıta kuvvetiyle adliye mahkemelerinin doğal faaliyetini iade etmek zarureti karşısında idik. 

Bir gün Harbiye nazırının da hazır bulunduğu bir meclis-i vükelada bu zarureti izah ettim. Harbiye nazırı, emrine tabi adi bir komisyon gibi teşkil ve istihdam edegeldiği divan-ı harbin ve idare-i örfiyenin yetersizliği hakkındaki sözlerimden rahatsız, diğer arkadaşlarım ise halin vahameti sebebiyle feshedilmesi mümkün olmayan mahkeme ve askeri idarenin faydalı bir surette vazifesini yapmaya davet edilmesinin yeterli olacağına razı olmuş göründüler. Meclisçe bu isteğin yerine getirilmesi Nâzım Paşa'nın hamiyetine bırakıldı. 

Bu teşebbüsü hiç kâfi göremediğim için birkaç gün sonra meclisin kapanmasının ardından yanındaki odada, vükeladan üç, dört kişi de hazır olduğu halde Nâzım Paşa'ya, durumun vahametini bir kere daha açıklayarak memleketin mümkün gördüğümüz bir felaketten kurtarılması için etkili bir dille, adeta yalvardım. Harbiye nazırı sözlerimden etkilendi. İstenilen tedbirleri alacağını —o sırada zannımca samimi olarak- vaat etti. Ancak daha sonra, devam eden aldatmacalardan kurtulamamış olacak ki, hiçbir şey yapmadı. 
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O zamanki şartlarda memleketin asayişini, hükürmetin tecavüzden korunmasını sağlamak, görevimin ve vatanseverliğimin birinci vazifesiydi. Bunu yapmak için kanuna muhalif de görülse mesuliyetini kabul ederek —bazı özel ve geçici tedbirlerle— memleketin huzurunu ve asayişini gerek hükümet, gerek memleket için çok lüzumlu olan, fikir ve vicdan rahatını sağlayacak yollara müracaat edecektim. 

Fakat emindim ki böyle serbest bir hareket evvela, diğer vekillerin tabiatına ve tarzına uygun gelmeyerek itirazlara uğrayacak; ikincisi, bundan daha fena olarak —payitahta hâkim olan- idare-i örfiyenin reddi ve engellemesiyle sonuçsuz kalacaktı. Böyle bir netice ise o zamana kadar sadece ihtimal derecesinde bulunan bir tehlikeyi emrivaki haline getirmek olurdu. 


Geçici bir kanun teklifi 


Bu durumda takip edilebilecek iki yol vardı: Biri, idare-i örfiyeye faaliyet aşılamak; diğeri, Harbiye nazırının da dahil olduğu medis-i vükelaca “devlet kararı” şeklinde ve mevcut teşkilatın ötesinde kati tedbir almak ve icra etmek. Birinci yol en doğru ve tabii bulunmakla beraber mümkün olmuyordu. Bunu fiilen ve tecrübe ederek anlamıştık. İkinci yolu seçmekle memleketin huzur ve asayişi için (bütün siyasi cemiyet ve grupların sulh imzalanıncaya kadar kapatılması ve bazı elebaşıların idare-i örfiye mıntıkasından uzaklaştırılması ve fesada çalışanların idareten ve seri olarak cezalandırılması gibi) acil tedbirlerin alınması amacıyla geçici bir kanun tanzimini, meclis-i vükelada, arkadaşlara teklif ettim. Harbiye ve Hariciye nazırları ile Adliye nazırlığı kendisine babadan miras olan Damat Arif Hikmet Paşa çekimser kaldılar. 
Çoğunluk, tehlike ihtimalinin olduğunu kabul etti. Ayrıca, bunun uzak ve yakın neticelerindeki tehlikelerin derecesini ve önleyici tedbirler almak gerektiğini de takdir ettiler. Bununla beraber, böyle fevkalade tedbirler almayızorunlu kılan sebepler hakkında herkeste tam kanaat oluşturmak için kesin bir vesika bulunmasının zorunlu olacağına dair şeyhülislam efendinin ileri sürdüğü fikre katıldılar ve bu hususta bana destek olan sadrazamın gayretine rağmen bunda ısrar ettiler. 

Bu ısrar evvela, o zamanki vükelanın yukarıda izah etmiş olduğum gibi, usulleri icabıydı. İkincisi, herkesin gözü önünde yapılan katliamlar gibi hadiselerle teyit edilmiş sürekli tehditlerin yarattığı şahsi güvensizlik neticesiydi. Fakat belki bundan çok, beş yüz senelik Osmanlı idaresi Avrupa'da son bulmak üzereydi. Payitahtı, saltanatı ve bütün devleti müdafaa eden ordunun, Çatalca hattındaki direnişini devam ettirebilmesi için yeniden silahlandırılması ve donatılması lazımdı. İki günde İstanbul'a yirmi bin koleralı hasta gönderecek hale gelerek durduğu yerde erimeye mahküm görünen ordumuzu bu beladan kurtarmak gereği her şeyden önce geliyordu. Londra'da yapılmakta olan sulh görüşmelerinde imkânın en yüksek derecesinin kullanılmasıyla devletin selametini ve haysiyetini de korumak, deniz vaziyetimizi lehimize dönüştürerek coğrafi konumları itibariyle Anadolu'ya bağlı olan adaları yabancı ellere düşürmemek için büyük özen gösterilmekteydi. Böyle bir zamanda, zihni ve vicdanı dolduran bu endişeler, henüz ihtimal derecesinde bulunan fesatlıkların meclis tarafından layık olduğu kadar önemle telakki edilmesine mâni oluyordu. 
Bir de, öyle zannederim ki vükela, kendi vicdanlarına müracaatla Osmanlılar arasında —devlet ve millet böyle ölüm kalım noktasında çırpınırken— hükümeti devirmekten başka bir şey düşünmeyen Türkler de bulunabileceğine ihtimal vermiyorlardı. Görevim gereği hali daha yakından görmemiş olsaydım belki ben de böyle düşünürdüm. 
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Halbuki İttihad ve Terakki kabinesinin zaruri düşüşüyle beraber komite liderleri, mevkilerini geri almak için muharebe felaketinden istifade etmeyi düşünerek harbi desteklemiş ve bu maksatla Babıâli'ye hücum etmişlerdir. İş başındaki hükümeti düşürmek emeliyle, harbin ilanından sonra da askeri muharebeden yüz çevirmeye teşvik için özellikle bu kötü işle meşgul olan ayrı bir fesat komitesi oluşturulmuştur. Hatta bazı dar kafalı doktor ve hastabakıcı hanımlar marifetiyle paralı gazilere milli gayreti imha edecek telkinlerde bulunmuşlardır. Heyet-i vükelayı tehdit için sadrazam ile vükeladan bir ikisi öldürülmeye çalışılmış yahut böyle bir söylenti çıkartılmıştır. Bir taraftan “Ölürüz, Edirne'yi vermeyiz!” diye yaygara ederlerken, diğer taraftan ordunun muharebe gücünü abartıp Almanya ve Avusturya askeri ataşelerini de bu propagandaya ortak etmişler, bu suretle harbin iadesine çareler aramışlardır. Devletler hukurku kanunlarına göre imtiyazlı ve bundan dolayı polise kapalı olan Almanya Sefarethanesi'ni komite merkezi haline getirmişlerdir. Böyle teşebbüslerine, görev gereği vâkıf olduğum kadar bu duruma son vermek gerektiğine de inanıyordum. 

Hal ve hareketleri devletin selametini, memleketin asayişini bozmak maksadını gösteren kişileri, geçici olarak ve ayrı ayrı, mıntıka dışına çıkarmak gibi bazı idari tedbirlerin alınması için hükümete yetki verilmesi hakkında talep ettiğim geçici kanuna heyet-i vükela onay vermedi. Kabul edilmiş olsaydı İttihad ve Terakki Cemiyeti genel merkezinin sonradan kongresine verdiği raporda, “Cemiyetin ileri gelenlerinden tutuklu bulunanların tahliyesinin ardından genel merkez üyeleri özel toplantılar yaparak görüş alışverişine fırsat bulmuştur” 
sözleriyle itiraf ettiği müzakerelerin ve tasavvurların 10 
Kânunsani 1328 (23 Ocak 1913) tarihinde ortaya çıkan elim neticeleri yaşanmazdı. Nasıl ki, genel merkezin aynı 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raporunda denildiği üzere, “Genel merkez üyelerinin bir kısmı tutuklu bir kısmı da gizlenmiş olduğu için Çatalca mütarekesi zamanına kadar toplantı yapılamamış”tı. 

Tayin edilen bu müddet, meclis-i vükela kararıyla tecrit edilen divan-ı harp heyetinin faaliyeti devrine denk düşer. Nâzım Paşa'nın mütarekeden sonra İstanbul'a dönmesinin ardından eski divan-ı harp heyetini iade ettiği ve tutukluları salıverdiği yukarıda söylenmişti. İttihad ve Terakki genel merkezinin şu itirafı da ispat ediyor ki bir kanunla geçici olarak istediğim yetki verilmiş olsaydı fesatla karışık toplantıların önü kesilmiş veya olması halinde tertipçileri derhal cezalandırılarak iş bitirilmiş olurdu. 

O zamanki idare-i örfiyenin faaliyete, meclis-i vükelanın devlet kararı olarak bir tedbir alması da güçleşince durum tahammül edilemez bir şekle girdi. Sadrazama müracaatla görevden affımı rica ve sebeplerini arz ettim. 
Sadrazam fikir ve kanaatime katılmakla beraber, “Bu hal mutlaka istifayı gerektiriyorsa kendisinin de çekilmesinin lazım geleceğini” söyledi. 

Cevaben, “Öyle uygun görülürse birlikte çekiliriz” dedim. Fakat, “Mümkün mü? Nasıl istifa edebilirim? 
Devleti bu halde nasıl bırakabilirim?” sözleriyle gösterdiği vatan endişesi karşısında ısrar etmekten utandım. 

İş başında kalmak zorunluluğunu hissedince yine muhtemel tehlikelere çare bulmak için mümkün olabilecek iki tedbirden ikisini de uygulamaya karar verdim. 

Düşündüm ki: Divan-ı harbi faaliyete getirmek için Nâzım Paşa'nın Harbiye Nezareti'nden ayrılması artık zaruri bir tedbirdi. Diğer taraftan İttihad ve Terakki komitesinin şüpheli hatta suçlu olduğunu gösterir bir vesika bularak meclis-i vükelaya arz etmek de benim için son bir vazifeydi. Bundan dolayı, gerçeği açığa çıkaracak vesika elde edilmesi lüzumunu ilgili memurlara tembih ile beraber sadrazama müracaatla Harbiye ve Hariciye 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nazırlarının değiştirilmesini ısrarla rica ettim. Sadrazam ricamı esas itibariyle kabul etti. Fakat Nâzım Paşa'nın değiştirilmesine, tamamıyla illet olunması gereken fesatçılara düşkünlüğünü engel gördü ve dedi ki: 

“Nâzım Paşa, Harbiye nazırı sıfatıyla idare-i örfiyenin reisi ve başkumandan vekili olarak payitahtın kapısında bulunan yegâne kuvvetin mutlak amiridir. Gerçi kendisinin vatanperverliğinden, fikri ve ahlaki bakımdan doğruluğundan eminim. Ancak mevzubahis olan düşkünlüğü ve bir de, şu sırada ayrılması muharebedeki başarısızlığa atfedilebileceğine göre, bu nedenle üzülmesi; bununla beraber kibri ve yüceltilmeye aşırı eğilimi etraflıca düşünülmelidir. 

Meclis-i Mebusan dağılmış, padişah bir gölgeden ibaretken, heyet-i vükela bütün tahriklere ve kargaşalıklara karşı —özellikle sulh antlaşması imzalanacağı şu sırada— hükümetin maddi kuvvetine dayanmak mecburiyetinde. Bu kuvveti vazifeleri dolayısıyla elinde tutan bir nazırın değiştirilmesi basit bir memurun görevden alınmasına benzemez. İyice düşünelim.” 

Sadrazamın görüşleri düşündürücüydü. Bundan dolayı, Nâzım Paşa'nın değiştirilmesi halinde korkusuzca bir harekete kalkışması ihtimalini uzak görmeyerek fikrimde ısrar ettim. Bu görüşme aramızda birkaç gün devam ettikten sonra, nihayet sadrazam, hal ve mevkii tasvir eden sebeplerin içinde bulunduğu istifanameyi bana okudu. Hakikaten derli toplu ve mükemmeldi. 
Padişahın bu istifayı kabul ettikten sonra sadareti yine kendisine teklif etmesi için, daha evvel özel olarak gerekli padişah onayını almak lüzumu hakkında Kâmil Paşa'nın teklifi ihtiyata uygundu. İki üç gün sonra padişahtan kabul cevabı aldığını haber verdi. 

Fakat sadrazam o akşam sultana takdim edeceği arizayı gündüz meclis-i vükelada okuttu. Böyle bir teşebbüs hakkında görüş belirtmek, makamını korumak kaygısına yorulacaktı. Esasen bu istifadaki maksat da heyetçe bilinmediğinden kimse bir şey söylemedi, iş öylece kaldı. 

Kâmil Paşa, kendi ifadesine göre, bu hareketle Nâzım Paşa'yı kendine gelmeye davet etmek istediği halde Nâzım Paşa'da bunun aksi bir tesir bırakmış olmalı. 
Çünkü sadrazam meclis salonundan çıkar çıkmaz paşa kırgınlığını belirterek, “Sadrazam bizi atlatmak istiyor. 
Bu arizadan maksadı da budur” dedi. Sadrazamın biraz yukarıda bahsettiğim görüşlerine göre üzüntünün bu türlüsü beklentisinin aksiydi. O gün, akşamüzeri Kâmil Paşa'yı gördüğüm zaman Harbiye nazırının bu üzüntüsünü anlattım. Hemen aynen şu sözleri söyledi: 

“İttihatçıların girişimleri malumdur. Nâzım Paşa'yı aldatma konusunda dakika ve fırsat kaçırmıyorlar. İtilafçıların da bunlara, gafilce yardımda kusur etmedikleri görülüyor. Ancak artmakta olan bu gaflet, Nâzım Paşa'nın şu veya bu tarafın emellerine alet olacağını ispat edemez. 

Nâzım Paşa'nın kibirli yaradılışı bu kadar küçülmesine engeldir. Gerek İttihatçıların, gerek ötekilerin kendi başlarına ihtilal yapamayacak kadar zayıf olduklarında da şüphe yoktur. Demek ki hali hazırda tehlike mutlak ve kesin değildir. Fakat şimdi Nâzım Paşa'nın heyet-i vükela arasından ihracı teşebbüsü kalbini kırar ve mesuliyetine çalışıldığı hakkındaki telkinleri takviye eder. Bu suretle fesatçıları kuvvetlendirmiş olabiliriz. Sulh zamanı yaklaşıyor. Sulh antlaşmasından sonra başkumandanlık vekâleti sona erer. O zaman sadece ordu kumandanlığını güvenilir bir kişiye veririz. Harbiye nazırlığını şimdi Edirne'yi savunan Şükrü Paşa'ya, Hariciye nazırlığını da ısrarınız üzerine telgrafla olur cevabını aldığım Londra Sefiri Tevfik Paşa'ya bırakırız. Böylece kabinenin yeniden teşkili teşebbüsünü icra ederiz. Bu teşebbüsün şimdiden icrası düşündüğüm aksi sonucu doğurursa buna biz sebep vermiş olacağız. Aynı sonuca varan iki tehlike ihtimalinden zayıfını bırakmak niyetiyle kuvvetlisini seçmiş olmayalım.” 

Bu görüş geçerli olmakla beraber açıkça görülüyordu ki vaktiyle Harbiye Nazırı Ali Paşa'nın değiştirilmesi meselesinden dolayı Meclis-i Mebusan'da usule aykırı olarak verilen bir güvensizlik oyuyla düşürüldüğünü ve o sırada Dahiliye nazırlığında bulunan Hüseyin Hilmi Paşa'nın oynadığı oyunu unutamamıştı. 

Artık ne olursa olsun; sonu gelmeyen karışıklıktan usanmış olduğumdan, Kâmil Paşa'nın görüşlerine rağmen de kesin istifayla bu kararsız halden kurtulmayı özledim. Ancak, devletin içinde bulunduğu vahametten bir an önce kurtulmasını millet için hayati bir mesele bildiğimden sağdan soldan işitilen halkı avlama şamatalarına, kindar öğütlere kulak asmayıp zararı olabildiğince az derecesinde bırakarak sulh imzalamak gerektiğine inanıyordum. Bu sebeple görüşmelerde sulhün gerektiği ve bununla ilgili düşüncelerimi açıkça söylemiş olduğum halde istifa kararımı, sorumluluktan kaçtığım sanılmasın diye, bir süre daha ertelemek zorunda kaldım. Bundan dolayı heyet-i vükelayı kesin bir harekete mecbur edecek belgeleri elde etmeye çalıştım. 

Kâmil Paşa, Nâzım Paşa'yı sulhün imzasına kadar Harbiye nazırlığında bırakmaya karar verdikten sonra, görevini yapmaya davet etmeyi iş edinmiş, bir gün de mecliste kendisine iyi niyetlerle bazı açık uyarılarda bulunmuştu. Fakat Nâzım Paşa sadrazamın bu haklı sözlerini kötüye çekerek Enver Bey'le arkadaşlarına abartılı biçimde bağlılık ve güven gösterdi. 

Hatta bir gün, Enver Bey'in artık pek aşikâr bir dereceye varan tavır ve hareketleri hakkında aldığım sürekli raporlardan etkilenerek mecliste Nâzım Paşa'ya Enver Bey'in ve arkadaşlarının hareketleri hakkında açık bir lisanla serzeniş ettim. Merhum bundan son derece heyecanlandı. Oturduğu yerden kalkarak bana dedi ki: 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“Bahsettiğiniz beyler siyasetle katiyen meşgul olmayacakları hakkında bana şahsi ve askeri namusları üzerine söz vermişlerdir. Polis raporlarına dayanarak bu zabitlerin şeref ve namuslarından şüphe etmeye hakkınız yoktur.” 

Buna karşı ben de, “Hayatımı böyle asılsız ve safça bir itimada feda etmek istemem. Burası şahsıma ait bir meseledir ki sizce önemsiz olabilir. Fakat hükümet İttihad ve Terakki siyasetinin memlekete zararlı olduğuna inanıyorsa geri dönmelerinden memleketi esirgemek görevini yerine getirmeli, değilse işi ehline bırakarak çekilip gitmeli” dedim. 

Arkadaşların müdahalesiyle o günkü münakaşa burada kaldı. Siyasetle meşgul olmayacaklarını şahsi ve askeri namuslarıyla temin etmiş olanlar beş on gün sonra —biraz aşağıda söyleyeceğimiz gibi— son bir hile ile zavallı Nâzım Paşa'nın elini ayağını tamamen bağladılar. 
Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte birtakım ipsiz sapsız heriflerin önlerine yahut arkalarına düşerek Babıâli'yi bastılar. Asker, sivil bir hayli namuslu insanla beraber Nâzım Paşa'yı da —-ya kendileri veya başkaları (doğrusunu Allah bilir)— katletmişlerdir.!36 


136 Silah kullanımı meselesindeki tereddüdümün sebebi şudur: 
Şeyhülislam efendinin kendisi için kiraladığı otomobil, her zaman olduğu gibi, o gün de kapı önünde bekliyordu. Katliamdan sonra Enver Bey bu otomobile binerek, yanında sadrazamın istifa yazısı olduğu halde, saraya gitmişti. Daha sonra istifanın kabulünü gösteren iradeyi bildirmekle görevli başmabeyinci ile beraber Babıâli'ye dönmüştü. Otomobil başka hiç kimse tarafından kullanılmamış ve ancak gece yarısından üç saat sonra şeyhülislam efendiyi, kızının o taraflardaki kışlık evine götürmüştü. Halbuki ertesi sabah otomobilin içinde iki revolver fişeği kovanı bulunmuş olduğunu bizzat şeyhülislam efendi sonradan söyledi. Şeyhülislam silah taşımazdı. Başmabeyincinin o gün sarayda yahut Babıâli'de veyahut arabanın içinde revolver kullanmış olmasına da inanılamayacağından, bu kovanların başka birinin revolverine ait olmasından başka ihtimal akla gelmiyor. 
Boş kovan ise içindeki kurşunun atılmış olmasına açık bir delildir zannındayım (A.R.R.). 
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Ele geçen kati bir vesika 


Merhum Nâzım Paşa, bu adamların alçakça yaltaklanmalarını gerçek sanmaya inat ettikçe idare-i örfiyeden hayır beklemek beyhude olduğundan heyet-i vükelaca kesin bir karar almasından başka çare yoktu. Fakat meclisi bu karara razı etmek için tereddüdü giderecek bir vesika göstermek gerekiyordu. Böyle bir vesikanın ancak genel merkezde bulunabileceği düşüncesiyle İstanbul'da araştırmalara başlandığı sırada Trabzon vilayetinden şifre bir telgraf geldi. Rize İttihad Kulübü tarafından genel merkeze cevaben yazılmış bir mektubu İstanbul'a ulaştırmakla görevli biri, mektupla beraber yakalandı. 
Mektubun güvenli bir şekilde hemen gönderilmesini vilayetten istedim. Kâğıt geldi. (Üzerinde kulübün damgası, altında İttihad komitesinin mührü olan bir kâğıttı. 
Genel merkezin genelgesine cevaben yazılmış bu kâğıtta, emredildiği üzere hükümet aleyhinde ihtilal düzenleme- ye çalışılacağı hakkında teminat veriliyor ve mektubu getirenin daha ayrıntılı emirler almak için gönderildiği bildiriliyordu.) İttihad ve Terakki merkez komitesinin niyetlerini ve hatta ihtilal teşebbüslerini açıkça ispat eden bu belgeyi meclis-i vükelada okuttum ve bütün kulüplerin derhal aranması ve kapatılması ile beraber merkez komitesini oluşturan kişilerin de hemen mesul edilmesini teklif ettim. Vükela, belgenin doğru olduğunu ve teklif edilen tedbirlerin haklı sebeplere dayandığını tereddütsüz itiraf ettiler. 

Fakat şeyhülislam efendi her zamanki aşırı tedbirli tarzıyla fikrini söyledi: 

“Böyle yalnız bir şubeden gönderilmiş olan mektuptan dolayı doğrudan doğruya genel merkezi sorumlu tutmak aşırılık olur. Diğer şehirlerde de aramalar yapılmasıyla şüphesiz ele geçecek olan belgelerin tamamını birleştirip suçluları inkâr edilmesi imkânsız bir surette mesul etmek daha hayırlı olur!” 
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Nâzım Paşa da, yarım yamalak bir ifadeyle, “Hükümete karşı olan siyasi bir cemiyetin böyle ansızın suçlanması orduda kötü etki bırakır” demek istedi. Bu sözün söylenişi o kadar zayıf ve merhumun her zaman, “Ordudaki subaylar arasında İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne taraftar olanlar yüzde iki bile değildir” mealindeki eski teminatına o derece aykırıydı ki mecliste hiç dikkate alınmadı. 

Fakat şeyhülislam efendinin beyan ettiği düşünceler diğer vükelanın ahlakına uygun gelecek ve “İttihatçılara benzememek” endişesine de hoş görünecek mahiyetteydi. Bizzat şeyhülislam tarafından söylenmesi, ona ayrıca bir kıymet ve önem katmış olduğundan, vekiller her zaman olduğu gibi, yine teklifimin kabulünde ısrar etmek yerine tereddütlü konuşmalara başladılar. 

Bu tereddütle bu karışıklığın saatlerce devamı üzüntü vericiydi. Taşradaki kulüplerin aranması ve kapatılması hakkında henüz bir itiraz çıkmamıştı. Heyet-i vükelayı hiç olmazsa bu yönde bir emrivaki karşısında tutmak için meclis odasından çıkarak yanındaki odaya Dahiliye mektupçusu Nuri Bey'i davet ettim. Ayrıntılı bir telgrafla İttihad ve Terakki kulüplerinin arandıktan sonra kapatılmasıyla ele geçecek evrakın mühürlü torbalara konulup nezarete gönderilmesini, meclis-i vükela kararı olarak bütün vilayetlere telgrafla bildirdim. 

Ardından meclis odasına dönerek müsveddeyi heyet karşısında okuduktan sonra, “Vilayetlerdeki kulüplerin aranmasına ve kapatılmasına İstanbul'daki liderler lakayt kalamazlar. Ya ümitsizce hükümete hücum veya hiç olmazsa firar ederler. Uygulanması tehlikeli olmakla beraber acil olan bir tedbiri geciktirmeyelim” dedim. 
Sadrazam benden yana olmasına rağmen, meclisin tereddüdünü gideremedi. Genel merkezin aranmasına ve üyelerinin mesuliyetine yine karar verilemedi. Alınan cevaplardan vilayetler ve çevresindeki İttihad ve Terakki 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kulüplerinin, beş altısı hariç, hepsinin daha evvel kendiliğinden terk edilmiş ve kapatılmış oldukları anlaşıldı. 
Vilayetlerden peyderpey gelen cevaplara eklenmiş evrakı, oluşturulacak bir komisyon önünde açılmak üzere geldiği gibi saklattım. Babıâli vakasından sonra takım halinde sahiplerine verilmiş olabilirler. 


Baskına karşı tedbir 


Meclis-i vükelanın bu kararsızlığından takriben on beş 
gün kadar sonra, tıpkı tahminim gibi, 3 Kânunsani 1328 
(16 Ocak 1913) Perşembe günü saat onda Babıâli'ye hücum edileceğini haber aldım. Bu hücum, toplanan evrakın içeriğini fiilen teyit demekti ve vicdan bakımından en hassas olanların bile tereddütlerini giderecekti. Bundan dolayı hemen gece yarısı polis müdürünü muhafız paşaya göndererek alınan haberi kendisine bildirdim. 
Sabah olmadan dikkati çekmeyecek biçimde kol gezer gibi, üçer beşer askerlik takımlarla Babıâli'ye bir bölük kadar asker gönderilmesini, hücum gerçekleşirse kargaşa çıkaranların derhal yakalanıp Sadaret Dairesi altındaki koğuşa yerleştirilmesini ve işin gayet gizli tutulmasını tavsiye ettim. 

Muhafız paşanın, polis müdürüne, hep yaptığı gibi ekşi bir yüz göstererek, “Benim öyle şeylere aklım ermez. Mademki Dahiliye nazırı korkuyor ve lüzum gösteriyor, Babıâli?'yi muhafaza için bir bölük asker gönderirim” dediğini ve askeri açıktan açığa sevk etmiş oldugunu sabahleyin polis müdürünün ifadesinden anladım. 

Saldırganların suçüstü yakalanması fırsatı bu suretle kaçırıldı. Babıâli'de emre hazır bir bölük asker bulunması, ani bir hücumu def etmeye ve hiç olmazsa gerektiğinde muhafızlıktan gönderilmesi tabii olan kuvvetin ulaşmasına kadar ani saldırıları engellemeye yeterli olacağı düşüncesi bir teselli sayılabilirdi. Nitekim fesatçılar, muhafızlık dairesinden veya civar evlerdeki gözcülerinden, Babıâli'ye asker geldiğini haber alınca o günkü hücumdan vazgeçmişlerdir. Muhakkak zavallı Nâzım Paşa'nın safça güveninden son bir istifade daha ümit ederek o zaman işi başarmak kararındaydılar. 

Daha sonra anlaşıldığına göre komite liderlerinin son ümidi, muhafız bölüğünü Babıâli'den gizlice kaldırıp daha sonra oraya hücum etmekti. Bu arada 9 Kânunsani 1328'de (22 Ocak 1913) Mabeyin Dairesi'nde toplanan Şüra-yı Umumi'deki genel görüş sulhün sağlanması yönündeydi. Düvel-i Muazzama elçileri tarafından evvelce verilmiş olan notaya yazılacak cevabı kararlaştırmak için ertesi günü meclis-i vükela erkenden toplanacaktı. 
Bunu öğrenince verilecek cevabi notanın elçilere ulaşmasından sonra Babıâli'ye hücum ederek notayı veren vükelaya vatana ihanet suçunu yüklemekle beraber, “emrivaki” haline gelen o cevabı çaresiz kabul ediyor gibi görünerek sulhü imzalayıp rahatça hüküm sürmeyi düşündükleri de yine daha sonra fiilen anlaşıldı.!37 


Baskının yapılışı 


10 Kânunsani 1328 (23 Ocak 1913) Perşembe günü, öğleden iki saat sonra sadrazam, padişah iradesini bildirmeye gelen Mabeyin başkâtibini kabul etmek için meclis salonundan odasına gitmişti. O sırada, Babıâli'nin büyük sofasından gelen silah sesleri üzerine evvela —ne kadar aldanmış olduğunu ancak o zaman anlayan— Nâzım Paşa yerinden fırlayarak bana hicap ve ıstırapla baktıktan sonra, sofaya doğru hızlı adımlarla yürüyerek gitti. 
Ardından şeyhülislam efendi evvelden tasarlamış olduğu emin bir yere çekildi. Diğer vükeladan birçoğu da salo- 


137 Askerin Babıâli'ye yerleştiğini belki bizzat muhafız paşa haber ver- 


miştir. Askerin değiştirilerek Babıâli'nin müdafaasız bırakılmasında muhafız paşanın yardımları olabilir (A.R.R.). 
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nu terk etti. Yalnız, Evkaf Nazırı Ziya Paşa ile Bahriye Nezareti vekâletinde bulunan Bahriye Feriki Rüstem Paşa benimle beraber salonda kalmayı uygun gördüler. 

Revolver sesleri aralıklı olarak devam ediyordu. 
Babıâli'deki bölüğün bu hücumu def etmeye yeteceğini bildiğimden müdahale etmesini bekliyordum. Müdahale olmayınca pencereden etrafa baktım. Üstlerinde- ki ağker elbisesini henüz giymiş oldukları ve askerlik değil, sıradan bekçilik bile edemeyecekleri ilk bakışta anlaşılıyordu. Bunlar galiba yaşlı, sakat, cılız birtakım adamlardı. Tüfeklerini —adi bir çıkın gibi— ortasından tutmuşlar; sağa sola bakınıp duruyorlardı. Yanlarında bir küçük zabit bile yok; bu zavallılar ne yapacaklarını düşüne düşüne nihayet oradaki caminin duvarına yaslanarak —sadaka almak için cenaze bekleyen dilenciler gibi— çömeldiler. 

Halbuki diğer tarafta baskıncılar, Sadaret Dairesi'nin kapısı önünde nöbet bekleyen iki askeri, bir de görevini yapmaya çalışan sadrazam yaveri Nazif Bey'i ve isimlerini bilmediğim diğer altı kişiyi, ondan sonra camekân kapıyı kırarak girdikleri iç sofada Nâzım Paşa'yı ve yaveri Kıbrıslı Tevfik Bey'i şehit etmişlerdi. Çoğunluğu başlarına eğreti bir sarık sarmış alçaklardan, sarıklı olmayan kısmı da insanlığın en tiksindirici tortularından oluşan elleri bayraklı- bir sürü sefilin kapı önündeki sahtekâr şamataları, canilerin silahlarının seslerini dışarıya duyurmayacak kadar gürültülüydü. Almanya Sefareti baştercümanı ile Anadolu Şimendiferleri direktörü Edouard Huguenin de sefarethanede görüşülerek verilmiş olan kararların uygulanışını seyretmek üzere Babıâli'de —belki Baron Marshall”'ın!38 emriyle— seyirci idiler. 

Pencereden gördüğüm ilk şey, İstanbul muhafızının ihanetini ispat ediyordu. Ayrıntısı daha o akşam anla- 


138 Adolf Marschall von Bieberstein: 1897-1912 yılları arasında İstanbul'daki Almanya büyükelçisi (e.n.). 
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Le Petit Journal 


nim, SM Me 
Le Petit Journal?'in 9 Şubat 1913 tarihli nüshasının ilk sayfasında yer alan Nâzım Paşa'nın öldürülüşünün tasviri 


L 


şıldı: Siyasetle meşgul olmayarak kendilerini askeri vazifelerine vereceklerini askeri ve şahsi namuslarıyla (!) 
Nâzım Paşa merhuma temin eden, paşanın her gün elini eteğini öperek yakınlığını ve güvenini kazananlardan biri, İstanbul'daki taburların askeri maharetlerinin daha iyi duruma getirilmesi için ara sıra talime çıkarılmaları lüzumunu paşaya arz ederdi. Paşa ise —istisnasız herkesin şeref ve namus iddiasına inanan temiz kalpli biri olduğu gibi, başkaları tarafından bu adamların sözlerine kıymet verilmediğini gördükçe, onlara itimadını takviye etmek suretiyle âlemden intikam almakta da ısrar ettiğinden- İstanbul'daki taburu ve bilhassa Babıâli'deki müfrezeyi, talim etmek üzere, şeref ve namusuna inandığı kişiye teslim ederdi. 

“Bu talim aldatmacası İttihad ve Terakki reislerinin “özel toplantılarında” düşünülmüş, kararlaştırılmış. 
Perşembe günü sabahleyin erkenden Babıâli'deki muhafız asker oradan kaldırılmış. Yerleri boş kalıp da dikkati çekmemek için, asker kıyafeti giydirilmiş birtakım zavallılar gizlice Babıâli muhafazasına getirilmiş. 

Askerin böylece değiştirildiğini merhum Nafiz Bey gibi —vazifesinin şeref ve namusunu hayatı pahasına koruyan ve memuriyeti gereği Babıâli?deki askerle münasebeti fazla olan— bir kişi anlayamamış olursa, erkenden meclis-i vükelayı toplayarak zihnini devlet işlerine ve Osmanlı tarihinde ender rastlanan bir meseleye vakfe- den sadrazamın bu dalavereden haberdar olamaması tuhaf sayılamaz. 

Babıâli hücumundan sonra kendini Dahiliye nazırlığına tayin eden Talât Bey'in (sonradan paşa) birkaç gün sonra tesadüf ettiği birine, “Kâmil Paşa'nın ve filanın ne ayarda adam olduklarını anladın mı? On yedi kişi ile Babıâli'yi zapt ettik” yolundaki iftiharı da gösteriyor ki İttihad reisleri nihayet kendilerini tehlikeye atarak böyle bir eşkıyalığı ne pahasına olursa olsun göze alacak derecede ümitsizliğe düşmüşlerdi. Eğer Nâzım Paşa son gafletiyle Babıâli?yi müdafaasız bırakmış olmasaydı —ki bundan daha tabii bir şey olamazdı— bu adamlar daha bir zaman hiçbir harekette bulunamayacaklardı. Ondan sonra sulhün akabinde güvenilir bir Harbiye nazırının gayretiyle tehlike ortadan kaldırılarak, bu cinayeti takip etmesi kuvvetle muhtemel olan felaket silsilesi bertaraf edilmiş olacaktı.!39 


139 Bu bölümü 1913'te yazdığım için “muhtemel” diyerek ileride olacağına işaret ettiğim felaket zinciri ne yazık ki fazlasıyla olmuş ve yakamızı bırakmamıştır (A.R.R.). 
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Kâmil Paşa, Harbiye nazırının değiştirilmesi meselesinde çok tereddütlüydü. Cesaretiyle bilinen Kâmil Paşa'nın bu tereddüdünde İttihatçı oyunlarına aldanan bazı yakınlarının, kendisini bana karşı güvensizliğe sevk eden ahmaklıklarının tesiri olduğunu öğrendim. İleri- ki bölümde buna dair ayrıntı vardır. Bununla beraber Kâmil Paşa'nın düşüncelerini büsbütün haksız görmek insafsızlık olur. Çünkü Kâmil Paşa da muhafaza bölüğünün Babıâli'den gizlice çıkmasına Nâzım Paşa'nın kendi başına izin vereceğini düşünmüyordu. 10 Kânunsani 
1328 (23 Ocak 1912) baskını ise ancak Babiâli'nin korumasız kalmasından dolayı mümkün olabilmiştir. 

Bu satırları geleceğe ait bir emelle değil, geçmişe bağlı bir sorumluluk duygusuyla yazıyorum. Zaten bu gurbet ıstırapları içinde yegâne emelim memleketimi, nefes alabilecek kadar olsun, canlı görmekten ibarettir. Bunun için —kederimin son sığınağı olan— dua ile meşgulüm. 
Mesuliyet duygum ise, gerek kendime, gerek Kâmil Paşa ile diğerlerine atfedilen haksız suçlamaları reddetmek görevini de bana yüklüyor. Bu sözlerle o vazifeyi yapmaya çalışıyorum. Meydanda duran büyük siyasi vebal, yüklendiği omuzlardan kalkınca elbette ait olduğu yere geri döner. Fakat bence bu neticenin varlığı veya yokluğu denktir. Çünkü 10 Kânunsani 1328 cinayetiyle zaferini ilan eden devlet erbabı için maddi mesuliyet endişesine bugün gerek yoktur. Manevi mesuliyeti ise kahkahayla karşılarlar. Demek isterim ki gayretim, suçluları açığa çıkarmak veya utandırmak gibi faydasız bir işe girişmek değil, kendimce gerekli saydığım bir görevi ihmal etmemek maksadına dayanmaktadır. 

Sözlerimde gerçeğe aykırı bir kelime bile yoktur. Bu dava, şahitliklerin en itibarlısı olan olayların delaletiyle güçlendirilmiş bulunmakla beraber, olayları yaşayıp bilenleri, kısaca o zamanki vükelayı şahit gösterebilirim. 
Çünkü bilirim ki bu şahitliği tehlikeden uzak olduğu zaman esirgemezler. 


279 
Levent Şah verdi Arşivi 


Sonuç olarak şunu da arz edeyim. İttihad ve Terakki reislerinin Babıâli zaferiyle taşkınlığı artırarak gösterdikleri cüretler, içeride ve dışarıda yaptıkları facialar Kâmil Paşa kabinesinin düşmesinden sonra büsbütün meydana çıktı. “O kabine düşmeseydi bunlar olmazdı” cümlesiyle başlayan düşünceler, garip bir akılsızlıkla, bu elim felaketlerden —iktidardan düştüğü için Kâmil Paşa kabinesini mesul tutmak neticesine varıyor. 

Fakat insaf etmeli: Babıâli cinayeti ani bir hareketti. 
Sadrazam ile Dahiliye nazırı —-yukarıdaki açıklamalara rağmen- bu ani hücumdan haberdar olamamak ve önünü alamamakla suçlansalar bile, bu suç hainlik ve kötülük değil, acizlik ve gaflet sayılabilir. Halbuki o cinayeti işleyenler, başta aydın ve aydın olmayan halkın rızasıyla elde ettikleri mevkileri halkın nefreti önünde bırakmaya mecbur oldular. Bu defa da halkın rızasına dışında, Harbiye nazırının sürekli müsamahalarından ve muhafız paşanın korkaklık veya hainliğinden yararlanarak önce koruyucuları olan başkumandan vekilini yere serdiler. Onun korumasız bıraktığı hükümeti bu gaflet ve budalalığı sayesinde devirebildiler, sonra da sadaret ve nezaret iskemlelerine yerleştiler. Sonra da hayâsızca, kendi cinayetleri için “genel af” ilan ederek suçlarını itiraf ettiler. Bu durumu sessiz kalarak kabul ve tasdik eden milletin artık başkalarını tenkit etmesi, haklı olsa bile boşunadır. Kema tekünü yüvellâ aleyküm.!*0 

Fransa Senatosu'na tahsis edilmiş olan Lüksemburg Sarayı'nı |Palais du Luxembourg) geçende!*! ziyaret ettiğim esnada oradaki devlet adamlarıyla sohbet ederken senatörlerden biri dedi ki: 

“Babıâli'ye yapılan saldırının hemen men edilememesini anlarım. Mesela birkaç yüz kişinin aniden Elisce 


140 Kendiniz nasılsanız, idare edilişiniz de ona uygun olur (hadis-i şerif) 
(A.R.R.). 
141 1913 senesinde (A.R.R.). 
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(Elize) Sarayı'na hücum ederek cumhurbaşkanına saldırmaları Pariste de mümkün olabilir. Fakat saldırganların, cumhurbaşkanı veya bakanların makamlarını bir dakika için bile işgal edebilmeleri düşünülemez. 
Babıâli'ye saldıranların milletin tepkilerinden ve itirazlarından kurtularak, hükümete nasıl yerleşip kalmış olduklarını anlayamıyorum.” 

Bu sualin cevabı çok kolaydı. Fakat mensup oldugum milletin rüştünü ve siyasi onurunu korumak için, o sırada Bulgar ordusunun payitaht kapısında bulundugunu, ufak bir milli hareketin büyük bir katliama kapı açabileceğini, bu durumun ise devlet için pek vahim olacağını beyan ederek bu çıplak cinayetin başarılı oluşunu, milletin istikbalini de düşünerek başka türlü anlatmaya çalıştım. 


Kâmil Paşa hakkındaki fikrim ve kendisine karşı aldığım vaziyet 


Bundan önceki bölümü 1913 senesinde Paris'te yazmıştım. Şimdi o bölüme bu açıklamayı ekliyorum. 

İttihad ve Terakki ele başıları Nâzım Paşa'yı, Kâmil Paşa'nın ve benim aleyhimize tahrik edip yoldan çıkarmayı yeterli görmeyerek hem Kâmil Paşa ile aramızı açmaya, hem de her ikimizi padişahın gözünden düşürmeye çalışmışlar. Bunu sonra anladım. Aşağıda nakledeceğim: 

Kâmil Paşa ile ilk olarak Meşrutiyet'in ilanını takip eden sadaretinde, valilik göreviyle Halep'e giderken görüşmüştük. Yaklaşık 1825 tarihinde doğmuş olduğuna göre! o zaman da haylice yaşlıydı. Şeklen biraz öne doğru eğik, orta boylu, uzunca ve zarif yüzlü, yanakları biraz çökük, çenesi de aktan ziyade kır demek yakışan 


142 Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa, 1832 ya da 1833 yılında Lefkoşa'da 
doğmuştur (e.n.). 
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kıvırcık tüylü hafif bir sakalla örtülüydü. Koyu kestane rengini gösteren iri ve çukur gözleri yaşına göre parlaktı. 

Hal ve tavrındaki sakinlik soğukkanlılık gibi görünür, yüz kaslarındaki asabi hareket ise kendisini sinirli gösterirdi. Fakat hakikatte ne duygusuzdu, ne de sinirsek. Mesela Sultan Hamid, Kâmil Paşa'nın büyük oğlu Suphi Bey'in vefatını —Babıâli”de meşgul olan pederin- den evvel haber alarak taziye için başma beyinciyi kendisine gönderdiği zaman, Kâmil Paşa bu ani haberin verdiği acı teessürle bayıldı. Hislerini göstermeyecek kadar kendini zorlayan ve yalnız o sebeple soğukkanlı görünen bu temkinli ihtiyarın ansızın galeyan ediveren babalık hissi onun, alelade üzüntülerini örten azmini bir anda yırtmış, hassasiyetini meydana vurmuştu. 

Vazifeli olduğu işlerde hiç telaş etmez; muğlak görünen meselelerde çoğunlukla basit çareler bulurdu. Mesela ilk sadaretinde, şimdi iyi hatırlamadığım bir vesileyle Rumlardan gösteri yapmak için kiliseye kapanmış olan bir kalabalık dışarı çıkmaktan çekiniyordu. Bu olayın şöyle veya böyle bir yabancı müdahalesini davet etmesi ihtimali Sultan Hamid'e haylice telaş vermiş, Babiâli'ye üst üste iradeler tebliğ edilmişti. Kâmil Paşa bunların hepsine cevaben yazdığı arz tezkeresinde, “Kilisede toplanan Rumlar oraya hükümetin isteği veya emriyle değil kendi arzularıyla girmişlerdir. Fazla izdihama meydan vermemek için içeriden çıkmak isteyenleri serbest bırakıp ondan sonra içeri girmeye çalışacakları engellemek vazifesiyle kilise kapısına gerektiği kadar zabıta kuvveti gönderilmesi kâfi olacağı düşünülerek o sebeple zabıtaya emir verildiğini” bildirmiş. Gerçekte hükümeti tehdit gayesiyle yapılan bu gösterinin işe yaramadığını anlayan kalabalığın peyderpey kendiliklerinden dağıldıkları görülmüştü. 

Kâmil Paşa'nın özelliklerinden bir kısmını, kâtip olarak sarayda müstahdem bulunduğum zaman, bazı sa-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Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa 


bahlar erkenden gönderdiği hususi maruzatını açıp okuryarak öğrenmiş, hakkında daha görüşmeden hürmet ve muhabbet beslemiştim. Mesela Petersburg Sefareti ataşemiliteri, Hariciye Nezareti'ne Rusya'nın flotte volontaire |gönüllü donanma| vapurları hakkındaki ayrıntılı bir raporu padişaha takdim eden hususi bir tezkeresinin sonunu “Donanma-yı Hümayun'un böyle mükemmel bir duruma ulaşması temennisiyle” bitirmişti. 

Kâmil Paşa'nın oğlullarından, hünkârın da yaverlerinden olan Said Paşa padişaha takdim ettiği hususi bir ariza vesilesiyle o zaman İzmir valisi olan pederine padişah iradesini tebliğ için gönderilen yazıda “Mahdumunuzun göstermiş olduğu yetenek ve zekâ tarafınızdan buyurulan babalık terbiyesinin bir eseri olarak tebrike değer” mealinde bir ibare yer alıyordu. Buna karşı yazılan yazıda, “Oğlum küçük yaşından beri şehzade hazretlerinin maiyetine kabul edilmiş, tahsil ve terbiyesi de sa- 


,. 283 
Levent Şah verdi Arşivi 


rayda tamamlanmış olduğuna göre tebrike değer görülen meziyetleri ancak sizin terbiyenizin eseridir” deniyordu. 

Kâmil Paşa'nın İzmir valiliğiyle uzaklaştırılmasına neden olan talihsizliğine devletin genel idaresi hakkında padişaha takdim ettiği bir layihanın sebep olduğunu ve bunda Millet Meclisi oluşturulması lüzumunun ileri sürüldüğünü işittimse de bu layihayı görmediğim ve bu haberi teyit edecek bir vesika da elde edemediğim için, bu kaydı ancak ihtiyatla zikrediyorum. 

Sultan Hamid, Kâmil Paşa'yı şahsen sevmezdi. Hatta Meşrutiyet'ten sonra başkâtip olan Cevat Bey'den işittiğime göre o zaman kendisine sadaret görevi verilirken, “Bu adam diktatörlük emelindedir” diyecek kadar taraflı bir bakış göstermişti. Halbuki Kâmil Paşa Meşrutiyet başlangıcındaki karmaşa zamanında, kasten saraya sevk edilen ayaktakımına karşı kendini padişaha siper etmişti. Suyu bulandırıp da avlanmaya çalışan fesatçılara karşı da ne güzel bir metanet ve ne büyük medeni cesaret gösterdi. İstibdat gibi ihtilale de boyun eğmeyerek üstlendiği “memleketi anarşiden kurtarıp hakiki bir meşrutiyet kurmak” vazifesini nasıl bir ciddiyet ve ne derece iyi niyetle yapmaya çalıştığını bugün unutanlar veya itiraf etmeyenler bulunsa bile, tarih bu hakikati ne unutabilir, ne de inkâr edebilir. 

Sultan Hamid'in Kâmil Paşa'nın diktatörlük niyetinde olduğunu düşünmesinin sebeplerinden biri de sanırım şu olaydır: Kâmil Paşa, ilk sadaretinin!* son senesi başlarında hünkârla görüşürken şunları söylemiştir. 
“Zat-ı şahanelerince hüviyetleri malum olmayan kimse- 


143 Kâmil Paşa, 11. Abdülhamid zamanında üç kez sadrazamlık yapmıştır. İlk sadareti 25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 tarihleri arasındadır. Kısa süren ikinci sadrazamlığını 2 Ekim 1895-7 Kasım 1895, üçüncü sadrazamlığını 5 Ağustos 1908-14 Şubat 1909, dördüncü ve son sadrazamlığını ise V. Mehmed Reşad saltanatında 29 Ekim 1912-23 Ocak 
1913 tarihleri arasında yapmıştır (e.n.). 
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ler hakkında kimseye danışmadan layık görülen ödüller ve rütbeler, hemen daima ve tabiatıyla hususi maruzattan, bu maruzat ise herhalde iltimastan ileri geldiğinden, ekseriya hakka yakın olamıyor ve bu sebeple hak kazanmış olanların kalpleri gibi gayretlerinin de kırılması sonucunu doğuruyor. 

Bu türlü maruzat olduğu zaman sadece Babıâli'ye havale buyrulsa, ödüllendirilmesi istirham edilen kimsenin layık olup olmadığı evvela mensup olduğu daireden araştırılarak ve Babıâli'ce de ayrıca incelenerek icabı zatıâlinize arz olunur. Bu suretle hem bahsedilen mahzurlar ortadan kalkar, hem de iltifatlarınız doğru yerde kullanılmış olur. Bu fikrimi kabul ederseniz arz edilen suretin bundan böyle usul kabul edilmesine müsaade buyurmanızı rica ederim.” Kâmil Paşa'nın bu mealdeki sözlü arz ve ifadesine, uygun cevabını aldığını işitmiştim. 

Bunun üzerine kimseye danışmadan rütbe vermenin arkası kesildi. Birkaç ay sonra başmabeyincinin yazılı olarak tebliğ ettiği irade icabı Maliye Nezareti memurlarından birinin rütbeyle ödüllendirilmesi hakkında sadarete bir resmi tezkere yazıp gönderdik. O akşam, Sadaret'ten Başkitabet'e gelen hususi bir tezkerede, “Bu memurun ödüllendirilmesi lüzumlu ise usulü gereği Babıâli”ye inha edilmesinin!* Maliye Nezareti'ne tebliği lazım geleceği beyanıyla padişahın iradesini içeren resmi tezkere zarf içinde iade”, başkâtip tarafından da takımıyla elden padişaha arz ve takdim edilmiş imiş. 

Ertesi sabah daha başkâtip gelmeden, seccadecibaşı elinde buruşturulmuş bir kâğıtla kalem odasına girerek, “Efendimiz, bunu ezsinler de suyunu içsinler, buyurdu” diyerek yazdığımız resmi tezkereyi bize geri getirdi. Bu iradeyi harfiyen infazdaki güçlükten dolayı nihayet reddedilen tezkereyi parçalayıp sepete atmakla kanaat ettik. 


144 inha: Bir vazifeye tayin veya maaşa terfi için yazılan yazı (e.n.). 
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Bir gün, Dahiliye nazırı olduğum halde Kâmil Paşa ile sadaret odasında görüşürken bilmem ne münasebetle -belki de münasebet gözetmeyerek— bana dedi ki: 

. “İhtiyar oldum; vücutça da rahatsızım. Yaşasam bile altı ay sonra çalışacak halim kalmayacak; o zaman sadaret hakkınız olduğu üzere size verilecektir” manasını ifade eder bir söz sarf etti. Ben bunu sadece bir iltifat gibi kabul ettim. Cevap olarak, “Kendimde sadaret mesuliyetini yüklenecek kudret ve liyakat görmüyorum. 
Henüz acemi bir öğrencinizim. İnşallah daha çok zaman kılavuzluğunuza mazhar olarak gösterdiğiniz ve göstereceğiniz numunelere uyabilme yeterliliğine erişebilirim” dedim. 

Bu cevabım gayet samimiydi. Çünkü Kâmil Paşa zihninin tam mükemmelliğiyle hal ve şartları doğru görüp tedbirleri de doğru düşünmek kudretine sahipti. Bununla beraber bir taraftan Nâzım Paşa'nın başına buyruk inadını, diğer taraftan —İttihad ve Terakki fedailerinin saldırılarına hedef olmak endişesiyle meclis-i vükelada daima bir sürü safsatalar ileri sürerek meclisin kesin ve etkili bir karar almasına mâni olan- bazı kişilerin de bu zararlı alışkanlığını kırmak için lazım olan faaliyeti gösteremiyordu. 

Bu halden şikâyet eden arkadaşlara Kâmil Paşa'nın meziyetlerini ve karakterini hatırlatarak, “ Yaşlılık ve vücut zaafiyetinden kaynaklanan eksikliklerini gidermeye çalışmak ve kendisine daima piedestale (destek) olarak değerini yükseltmek, şimdi bizim için hakka ve memlekete karşı vazifedir” derdim. 

İttihad ve Terakki kodamanları, Nâzım Paşa'yı sadrazamın ve benim aleyhime tahrik etmeyi kâfi görmeyerek, hem Kâmil Paşa ile aramızı açmaya, hem ayrı ayrı ikimizi de padişahın gözünden düşürmeye çalışıyorlardı. 

Kurulan düzenlerin Nâzım Paşa'ya ait olanı hakkında geçen bölümde kâfi derecede izahat mevcuttur. 
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Bende Kâmil Paşa'ya karşı en ufak bir şüphe bile olmadığını katiyen temin ederim. 

Kâmil Paşa'da bana karşı bir tereddüt oluşturulmuş olduğunu 1919 senesinde İsviçre'den İstanbul'a döndükten sonra öğrendim. Yukarıda bahsettiğim iltifatın- dan maksadının bana doğru yolu göstermek tarzında bir ihtardan ibaret olduğunu da o zaman anladım. Bu maksadı, vaktiyle öğrenip de şüpheden kurtulamadığım için kendi kendime kızıyorum. 

Fakat şu var ki Kâmil Paşa'ya karşı hiçbir harekette bulunmamış olacağıma beni iyice tanıyanların pek çoğu şahitlik eder ümidindeyim. 

Diğer taraftan nifak erbabı, Sultan Mehmed Reşad'ın en güvenilir ve en nüfuzlu hizmetkârı olan esvapçıbaşı Sabit Bey'i -bilmem ne zamandan beri ve yine bilmem ne suretle— elde etmişler, onun aracılığıyla padişahı da kandırarak fesat aleti haline getirmişler. 

Şimdi burada evvela padişahın bünyesini birkaç kelimeyle tanımlamayı faydalı görüyorum. 


Levent Şahverdi Arşivi 


Sultan V. Mehmed 


Padişahın bünyesi ve manevi mahiyeti 


Sultan V. Mehmed uzunca orta boylu, şişman ve sarışın bir adamdı. Kaslarının dokuması o kadar gevşek görülürdü ki vücudunun bütün kısımlarında etleri hep aşağıya doğru sarkıyor sanılırdı. Dizleri biraz içeriye doğru çarpıktı. Gerek bu çarpıklık, gerek bol pantolonunun ayakları üstündeki kıvrıntılar adalelerinin düşüklüğünü mübalağa ile gösterirdi. Yanakları, diğer adalelerine benzemekle beraber fazla olarak şişmiş gibi görünürdü. 
Teni beyaz, burnu yassıca, altdudağı sarkıktı. Dışarı doğru fazla çıkık olan gözlerinin rengi çini mavisiydi. 
Çenesi küçük ve kısa kesilmiş ak sakalla kaplıydı. Giyinişinde rehavet, tavır ve hareketlerinde nahoş yavaşlık vardı; öyle ki, dış görüşü manevi kuvvetinin de her yön- den eksik olduğunu ifade ederdi demek yanlış olmaz. 
Padişah ile Sabit Bey'in birbirine karşı vaziyet ve halini gösteren bir hadiseyi anlatacağım; ta ki bu hizmetkârın efendisine yaptığı etki hakkında bir fikir oluşturabilsin. 
Dahiliye nazırıyken, bir gün padişahın huzurunda bulunmak şerefine nail olduğum sırada Sabit Bey, kapıya vurarak müsaade istedikten sonra telaş içinde, yüksek sesle, “Müjde aslanım!” diyerek içeri girdi. İkimiz de yüzüne bakıyorduk. Birkaç adım attıktan sonra hanım sultanın vefat etmiş olduğunu haber verdi. Bu hanım sultan, Sultan Mahmud'un kızının kızı idi. Vefat habe-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Sultan V. Mehmed Reşad 


rine müjde sözüyle başlamak bence hayret vericiydi. Bu gariplik, padişahı aniden kederlendirmemek maksadıyla olsa bile, ciddi bir adamı bu kadar münasebetsiz bir sözle —hele bir an için— aldatmaya çalışmanın çirkin bir aşağılama olacağını düşünmek gerekti. Fakat Sultan V. 
Mehmed, hizmetkârının müjdesine tebessüm ederek, “Filan hanımı dün onun sarayına göndermiştim” sözüyle karşılık verince Sabit Bey de “ Maşallah size aslanım” teranesiyle efendisini alkışladı. Bunun üzerine padişah benim de takdirimi bekler bir tavırla bana bakarak, “Bu hanım, soyca, vefat eden sultanları yıkar. Onun için dün hanım sultanın sarayına yollamıştım” dedi. Bu artan gariplikler beni sersemletmişti. Alkışlamayı da unuttum; müsaade isteyerek dışarı çıktım. İşte Sabit Bey'in padişaha akıl hocalığı ettiği hakkındaki rivayet bu hadiseyle ispat oldu. Padişah bir gün bana, “Kâmil Paşa güvenilir midir? Büyük biradere uzun müddet hizmet etmişti” tarzında bir soruyla fikrimi sordu. Bu sualden maksat, muharebe sebebiyle Selanik'ten İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'nda ikamet ettirilen Sultan Hamid'in tahta oturtulması endişesi olduğu aşikârdı. Kâmil Paşa hakkımda kesin ve ispatlarıyla teminat verdikten sonra, vaktiyle Mabeyin kâtipliğinde bulunmuş olmak dolayısıyla kendimi de korumak için dedim ki: 

“Biraderinizin siyasi hayatı bitmiştir; yeniden o mevkiye gelmesine imkân yoktur. Hiç kimse böyle bir hadiseyi düşünemez bile.” 

Bundan memnun olduğunu gösteren padişah biraz tereddütten sonra, “Ahmet Rıza Bey, memlekette fitne çıkmasına mâni olmak için tahttan indirilmiş padişahın hayatına nihayet verilmesinin hayırlı olacağını söylemişti. Sonra Yusuf İzzeddin Efendi de bu fikri teyit etti. Siz ne dersiniz?” deyince, “Siyasi hayatına Meclis-i Milli kararıyla son verilmiş olan biraderinizin Osmanlı soyundan biri olması haysiyetiyle, hayat müddeti Allah'ın takdiridir. Otuz üç sene devam eden saltanatında, vehmi sebebiyle, en fazla azap çeken yine kendisi olduğuna göre bugün halinden tamamen memnun olması tabiidir. 
Hayatın lezzetini ancak şimdi almaktadır. Tehlikeli birtakım teşebbüslere girişmek şöyle dursun, o hayat kendisine külfetsiz teklif edilse bile yine kabul etmez sanırım. Eski devirlerden istifade etmiş olan bazı kimselerin bu kadar ham bir hayale kapılmaları düşünülse dahi, böyle bir niyet, daha cenin halinde iken mahvolmaya mahkümdur” dedim. 

Sohbetimiz zat-ı şahaneyi memnun etti. Bu sorulardan, ben ve Kâmil Paşa aleyhinde zihninde kötü düşünceler olduğunu anladımsa da önem vermedim. Hatta konuştuklarımızı Kâmil Paşa'ya bile anlatmadım. 
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Sabit Bey'in padişaha oynattığı rol 


Kâmil Paşa'nın ve benim aleyhimizde zat-ı şahanenin güvenini kırmak zordu; fakat önemli bir fayda beklenmezdi. İttihad ve Terakki ileri gelenleri, padişahın bize güvenini yok etmeye çalışmaktan bu sebeple vazgeçmiş olmalıdırlar. Fakat Kâmil Paşa'yla aramızı açmak emelinden vazgeçememişler ve bu işe zat-ı şahaneyi aracı kılmaya çalışmışlar. Hünkâr bir iki defa başmabeyinciyi evime göndererek beni sarayı sık sık ziyarete teşvik etti. 

Haftada bir gün saraya gitmeyi âdet edindim ve her gidişimde huzura kabul buyruldum. Arz edilecek ehemmiyetli bir şey olmadıkça rahatsız etmekten çekindiğimi teşekkürlerimle birlikte söylemekle kanaat ederek, eskisi gibi haftada bir ziyarette devam ettim. İki üç hafta sonra bir gün Kâmil Paşa, “Zat-ı şahane seyrek ziyaretinizden şikâyet etti, daha sık gelmenizi arzu buyuruyorlar” deyince, “Haftada bir gün ziyarette kusurum yok. Daha sık ziyaret için de bir sebep göremiyorum” dedim. “Ara sıra gidiverin” dedi. Bu davetleri, her nedense, sultanın teveccühüne mazhar olma bahtiyarlığıma atfediyordum. Meğer maksat zat-ı şahanenin hakkımda aşırı teveccühkâr olduğunu ima ederek Kâmil Paşa'yı gocundurmakmış. Bu kasıt tabii padişaha değil, esvapçıbaşı Sabit Bey'in yeni efendilerine aittir. Padişah ise durumu bilmeden arada alet ediliyordu. 

Yine bir gün zat-ı şahane benimle görüşürken, “Size vezirlik verilmesini sadrazama söyledim. “İnşallah sulh imzalandığı zaman arz ederim? cevabını verdi” deyince hakkımdaki teveccühüne şükranlarımı arz ettim. “Sadrazam kulunuzun iradenizin infazını sulhten sonraya ertelemek hususunda müsaade istemesi yerindedir. Kendi fikrimce, iltifatınız hizmetlerimin mükâfatı olursa, iftiharım iki kat olur. Lütfunuzun, nezdinizde makbul 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olacak bir hizmeti görmeme kadar ertelenmesini bizzat istirham ederim” dedim. 

Ertesi hafta, kaç çocuğum olduğunu, büyük kızımın kaç yaşında bulunduğunu sordu. Kız torunuyla aynı yaştaymış. Bunu söyledikten sonra ilave etti: 

“Eşiniz hanımefendi ve kızınızı başkadınefendi ile görüştürmek istiyorum; saraya gönderir misiniz?” 

“Ferman buyurursunuz.” 

Birkaç gün sonra saray arabasıyla bir harem ağası gelmiş, eşimi ve kızımı alıp götürmüş. Zat-ı şahane, başkadınefendi ile beraber kendilerini kabul etmiş ve uzun uzun görüşerek pek çok iltifat ettikten sonra başkadınefendi tarafından Camlı Köşk'te çay ziyafetine davet edilmişler. Padişah sohbet esnasında beni iftiharla anarak benden övgüyle söz etmiş. “Vezirliğini emrettim, sadrazam mâni oldu” buyurmuşlar. Eşim teşekkürlerini arzla kanaat etmiş. Padişahın bu bahsi yeniden aileme açmasını derviş mizaçlı olmasına atfetmiştim. Fakat sonra anladım ki bu söz, yanımda Kâmil Paşa'ya karşı bir nasihatçi vücuda getirmek maksadıyla, padişaha söylettirilmiş. Bu teşebbüs de sonuçsuz kaldı. Çünkü sadrazamın engel olmasındaki isabeti benim gibi eşim de itiraf etmişti. 

Arabozucular beni bu oyunlarla yoldan çıkarmaya imkân bulamadılar. Ama Kâmil Paşa'nın zihnine bir tereddüt tohumu koymaya yol bulmuş olduklarını sonradan öğrendim. O zaman anladım ki bir nevi iltifat gibi kabul ettiğimi yukarıda söylediğim sözünün manası “Fazla hırslı davranıp gereksiz acele etme, sadaret nihayet altı ay sonra sana kendiliğinden gelecektir” demekmiş. Kâmil Paşa bunu açıkça söylemiş olsaydı derhal hile ve düzeni meydana çıkarır, kendisini de tatmin etmiş olurdum. Vefatından beş sene sonra anladığım bu oyunları vaktiyle anlayıp bu şüpheyi silemediğim için çok üzgünüm. 
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Bununla birlikte, Mısırda kaldığımız zaman bana gösterdiği samimiyete güveniyordumsa da, daha sonraki zanlarının, hilekârların kendisine hakikat olmayan surette bulunduğu telkinlerden kaynaklandığını anlamış ve düşüncelerini değiştirmiş olacağını ummakla teselli buluyorum. 

Kâmil Paşa ile benim aleyhimizde düzenlenen fesatlıklar padişahın gözünde sonuç vermedi. Çünkü bana birçok kez “Padişah olduğumu kabinenizin kurulmasından sonra anladım” diyen Sultan Mehmed Reşad, aleyhimizdeki münasebetsiz sözleri hemen kabul etmemişti.145 Netice itibariyle padişahın güvenin veya güvensizliğinin önemi olmadığından, usta düzenbazlar dolap çevirmekte ileri gitmeye lüzum görmüyorlardı. 

Kâmil Paşa ile aramızı açma teşebbüsü bir kez oldu ve o da sonuçsuz kaldı. Gene de Kâmil Paşa'nın hakkımda ufak da olsa bir tereddüde düşmesine sebep olmuş ve ihtiyati tedbirler alınmasını gerekli görmüş olduğuna dair bazı emareler varmış; bunları sonradan anladım. 


Kâmil Paşa'nın istifa edememesi ve neticesi 


Kabineyi kuranlardan Nâzım Paşa, İttihad ve Terakki ileri gelenlerine aşırı bağlılığından onların masumiyet ve mağduriyetine inanmak isterdi. Bu adamlar hakkındaki araştırmalarımı, gafil bir safın hakikatten uzak endişeleri mi sayıyordu, bilmem! Fakat gerekli gördüğüm, kendisinin de birlikteyken tasvip ettiği tedbirlerin yoklugumda tamamen aksini yapıyordu. Halbuki Nâzım Paşa Harbiye nazırı sıfatıyla meclis-i vükelada bir oy sahibi olmakla kalmamış; başkumandan vekili sıfatıyla bütün orduyu, idare-i örfiye reisi sıfatıyla İstanbul'daki polis, 


145 Gerçi Kâmil Paşa kabinesine halefolanlara da “Hele şükür şu bunaklardan kurtuldum” dediğini söyleyenler olduysa da inanmak istemedim (A.R.R.). 
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jandarma ve asker kuvvetlerini hususi ve müstakil olarak emri altına almıştı. Bu nedenle memuriyetinin devamı, memleketin asayiş ve selameti itibariyle uygun değildi. Nâzım Paşa hoş görülmesi güç bir hükümet engeliydi. 

Ahmet Muhtar Paşa kabinesinden kalan Hariciye Nazırı Gabriel Noradunkyan ise vaktiyle Fransa'da talebeyken öğrendiği Fransızca ve biraz hukuk bilgisi dışında her türlü meziyetten mahrumdu. Türk'ün hayatına göz diken bir ihanetle doluydu. Gerek şahsi menfaatlerini temin ile beraber korkusunu da teskin etmek, gerek yine İttihad hükümetini iş başına getirerek Türk devletini yok etmek gayretini güden bir münafıktı. Meclis görüşmelerini Karasu denilen alçak, fakat komite erkânı arasında muhterem bir Yahudi vasıtasıyla İttihad ileri gelenlerine yetiştirir ve böylece, bir taşla iki kuş vurma- ya yeltenir iğrenç bir mahluktu. Böyle bir adamı nasıl olup da Ahmet Muhtar Paşa'nın Hariciye nazırlığına seçtiğini, Kâmil Paşa'nın da yerinde bıraktığını anlayamadım. Her neyse, Hariciye nazırlığını elde eden Gabriel Noradunkyan'ın memuriyetinde devam etmesi birçok bakımdan uygun değildi. Dolayısıyla bu iki nazırın degiştirilmesi lüzumunda ısrar ettim. 

Vaktiyle Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa'nın değiştirilmesi meselesinde Hüseyin Hilmi Paşa'nın ihanetine uğrayan Sadrazam Kâmil Paşa nihayet ısrarıma cevap verdi. Evvelki düşüncelerini tekrar ederek, düşman payitaht kapısındayken başkumandan vekilinin değişmesinin mahzurlu olacağını, Nâzım Paşa'nın başkumandanlıkta kalarak Harbiye nazırlığının başkasına verilmesinde de türlü mahzurlar hatıra geldiğini ileri sürdü. 
Nihayet, Harbiye nazırlığına Edirne müdafii Şükrü Paşa'nın getirilmesi münasip ise de Harbiye nazırının bu suretle değiştirilmesinin birtakım itirazları davet edeceği gibi başkumandanlık meselesinin de halledilmesi güç bir 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konu olduğunu, fakat Hariciye nazırlığını Londra Sefiri Tevfik Paşa'ya teklif ederek onayını aldığını söyledi. 

“Başkumandanlık vekâleti muhtelif mevzilerdeki orduların kumandasını birleştirmek amacıyla kuruldu-Şuna göre, Çatalca'daki bir fırka askerle kısıtlı olan bugünkü ordunun bir başkumandana ihtiyacı olamayacağından bu vazife kaldırılarak Edirne'de kuşatılmış olan Şükrü Paşa'nın dönmesi beklenmeyip Çatalca'daki askerin kumandası oradaki kumandanlardan en münasibine verilebilir. Harbiye nazırının değişmesinde siyasi bir mahzur görüyorsanız bu hakikatleri padişaha gizlice arz ediniz. Sadaretin tekrar size verilmesi için istifa ederek, kuracağınız kabinede Harbiye nazırlığını Fuat Paşa'ya, Hariciye nazırlığını da buyurmuş olduğunuz gibi Tevfik Paşa'ya verebilirsiniz. Adliye nazırı olan Damat Paşa da, babadan kalma dostlarına bazı arkadaşlarından şikâyet ederken “dedi ki, dedim ki? tarzında ayrıntılar vererek meclis görüşmelerini doğru yanlış yaymaktadır. Bu dostlarının bir kısmı komiteci güruhundan olmasıyla mecliste söylenen sözler bu suretle doğruca muhaliflerimize gittiğinden Arif Hikmet Paşa'nın yerine daha temkinli birini koyarsanız hayırlı olur” dedim. 

Kâmil Paşa bu defa sözümü kabul etti. İki üç gün sonrada beni yanına davet ederek, sözüne “Kabinede bazı değişiklikler yapılmasına lüzum var. İtirazları engellemek için istifa ederek yeni bir kabine kurulması münasip görünüyor” diye başlayıp padişahı yoklayarak kabulünü sağlamış olduğunu söyledi. 

Ertesi gün, düzgün ve kısa istifanamesini okudu. Begendim. Fakat yukarıda söylediğim gibi, sultana takdim edileceğini zannettiğim bu arizayı bir gün sonra meclis-i vükelada okutmakla kanaat etti. Bu hareketin hikmetini sorduğum zaman verdiği cevabın zayıflığı, bana paşanın istifaya cesaret edemediğini anlatmıştı. 
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Şimdi öyle düşünüyorum ki, Kâmil Paşa'nın en yakın nasihatçileri bu istifa fikrinin benim tertiplediğim bir düzen olduğunu söylediler. İstifa ederse sadrazamdan tamamıyla emin olmayan padişahın, hakkımdaki teveccühüne göre, sadareti bana vereceğini söyleyerek paşayı bu teşebbüsten vazgeçirdiler. Böylece Babıâli cinayetini, onu takip eden belaları, Enver ve Cemal paşalar gibi şımarık” muhterislerin memlekete musallat olmasını, Harb-i Umumi'ye katılarak uğradığımız felaketleri, Cemal Paşa'nın Suriye'deki zulümlerini ve nihayet, büyük bir imparatorluktan ufacık bir hükümet derecesine düşmemizi hazırlamış oldular. 
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Üç Günlük Hapis, Sonra Sürgün 


Gürültüden sonra büyük odada hazır bulduğumuz kişiler 


Babıâli baskınında gürültü patırtı kesildikten, eli bayraklıların Babıâli yokuşundan tarif edilemez bir halle inip gittikleri de görüldükten sonra meclis salonundan çıktık. Bitişik odada kimse yoktu. Onun yanındaki büyük odaya girdik; sadrazamdan başka vükelanın hepsi, fazla olarak Almanya Sefareti baştercümanı ile Anadolu Şimendiferleri direktörü Mösyö Huguenin de oradaydılar. 

Padişah tarafından sadrazamla görüşmeye geldiğini yukarıda söylediğim Başkâtip Ali Fuat Bey de heyecanlı bir halde odanın bir köşesine çekilmişti. 

Biraz sonra yeni sadrazamın geldiği, Babıâli'nin binek taşında hatt-ı hümayun okunduğu işitildi... 

Cinayet kurbanlarından Nâzım Paşa ile yaveri Tevfik Bey'in cesetleri Sadaret Dairesi'nin küçük sofasında en yakışıksız halde bir köşeye atılmıştı. Diğer şehitlerin cesetleri büyük sofada yığılıydı. 

Yeni hükümet sadrazam, şeyhülislam, Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi, Bahriye Nazır Vekili Rüstem Paşa, Posta ve Telgraf Nazırı Musurus Gikis Bey ve benim dışımdaki diğer vükelayı terhis etti. Gabriel Noradunkyan bir aralık kaybolmuştu; ansızın geri dönerek şen şakrak bir tavırla “Benden sulh antlaşmasına dair bir kâğıt istediler. Onu bulup getirmek için Hariciye 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Dairesi'ne kadar gittim. Buradaki kapıdan çıkarken birisi şemsiye ile başıma vurdu” suretinde asılsız bir söz söyledikten sonra çıktı, gitti. 

- Sadrazam odasındaydı; biz büyük odadaydık. Artık gece olmuştu. Sadrazamın yanına gitmek hususundaki teklifim kabul edildi. Dördümüz de o odaya çekildik. 
Sabahın saat üçüne kadar orada kaldık. Nihayet bir zabit geldi, benimle Abdurrahman Efendi'ye “Buyurun” dedi. O zabitle beraber dört süngülü neferle İran Sefareti karşısındaki İstanbul Muhafızlığı Dairesi'nde Memduh Paşa'nın yerini almış olduğu anlaşılan Cemal Bey'in odasına götürüldük. Bu adamı ilk ve son olarak orada gördüm. Bana sigara vermek istedi; reddettim. 
Aramızda başka bir kelime alışverişi olmadı. Biraz sonra bizi bir kalem odasına götürdüler ki birçok ufacık masalarla önlerine sıkıştırılmış hasır iskemlelerden başka döşemesi yoktu. Sabaha kadar orada hasır iskemle üstünde pinekledik. 


Mubhafızlık dairesinde geçirdiğimiz dört gece zarfında duyduklarım, işittiklerim 


Sabah olduktan sonra hizmetimde bulunan adam çıka- geldi. “Hizmetinizi görmek için izin istedim, verdiler” dedi. Bu adamı bizi gözlemekle memur ettikleri büyük bir ihtimal olmakla beraber kendisine gücenmedim, çünkü hizmetine ihtiyacımız vardı ve gizleyecek bir şeyimiz de yoktu. Fakat aynı adam, daha gece olmadan, henüz Babıâli'deyken “Bir yolunu buldum, isterseniz sizi dışarı çıkarayım” dediği zaman bu hizmetini derhal reddetmiştim. Çünkü ancak meclis odasından çıkmamış, orada bulunduğum da hatıra gelmemiş olduğundan ölümden kurtulmuşum. Beni arayıp bulamayarak savuştuğuma ve birçoklarının yaptığı gibi sefaretlerden birine sığındığıma inandıkları rivayetini işitince, derhal 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anlamıştım. Şimdi de kaçırdıkları fırsatı telafi için “Gizlice çıkarken nöbetçi polis yahut asker tanıyamamış, “Dur? emrini de dinletemeyince vurmuş” mazeretinden istifade etmek istediklerini anladım. Bununla birlikte, bu adamı kolaylıkla affettim, hatta gurbetten İstanbul'a dönüşümden sonra açıkta bularak bir işe kayırdım. O zamandan beri bana gelir gider. Bir defa bile yüzlemedim. 
Çünkü yanımıza gelebilmesi gözetleme görevini kabul etmesine bağlıydı; lakin belki de bu vazifeyi hizmetimize gelebilmek için yalandan kabul etmişti. Babıâli'de bana ettiği teklif kendisine şüphesiz telkin edilmiştir; fakat o teklifi de bana maksadı bilmeyerek nakletmiş olduğunu zannediyorum. 

Elimize öteberi ısmarlayacak bir adam geçince ilk önce bir sabah kahvaltısı istedik. Çünkü bir gün evvelki öğle yemeğinden sonra bir şey yememiştik. İştahla kahvaltı ederken odaya bir zabit girdi. Bizi, “Ama efendim, burası kalem odası, bizim işimiz var” diye azarlamaya başlayınca, “Biz kendi kendimize gelmedik, bizi getirmiş olanlara söyleyiniz” dedik. Biraz sonra başka bir zabit geldi, “Öbür odaya gideceğiz” diyerek bizi tahminen iki buçuğa üç metre genişliğinde, tek pencereli bir odaya kapadı. Kapının önüne süngülü bir nefer dikip gitti. Bir hizmetçi neferi de bir sürahi su getirdi, yere bıraktı. 

Odanın içinde çıplak bir demir karyola ile otları çıkmış ensiz bir sedir, bir tane de kuru otla örülmüş adi kahve iskemlesi vardı. Hariciye mektupçuluğundan emekli amcam Münir Bey'e bir tezkere yazarak yatak ve yemek istedim. Bizim adam gitti, hepsini getirdi. Bir ufak masa da buldu. Üzerine koymak için sürahiyi yerden kaldırınca gördük ki yarı yerine kadar içi dibe çökmüş çamurdu. Cemal Bey'in misafirperverliğine hayran olduk. Yine bizim adamın yardımıyla Cağaloğlu'ndaki sucudan iyi su da tedarik ettik. Yatak takımının birini karyolanın, birini de sedirin üzerine yerleştirdik. Karyolada ben yatıyordum. Öbür tarafta da Abdurrahman Efendi yatıyordu. Geceleri havasızlıktan boğulmamak için kara kışa rağmen pencereyi açık bırakıyorduk. Hizmetkârımız da yere serdiği bir şilte üzerinde uyuyordu. 

Münir Bey'in Beyazıt'taki konağından öğle ve akşam vakitleri birer tabla yemek geliyordu. Ziyaretimize gelen bazı teklifsiz ahbaba ziyafet çektiğimiz de oldu. 

Bu konfor içinde “Padişaha feragatle dua kılarken!” 
pazar günü odamıza iki sarıklı girdi. Laubali bir edayla Abdurrahman Efendi'nin sedirine yerleştiler. Benim arkadaş hasır iskemleye geçti, ben de karyolanın kenarına oturdum. Evvelce Abdurrahman Efendi'ye böyle ulema kıyafetinde bir misafir gelmişti. Ben bunları da öyle zannettim. Fakat arkadaşım susuyordu. Nihayet iki ziyaretçiden biri dile gelerek, “Ben Temyiz Mahkemesi reisi Haydar Efendi'yim, efendi de o mahkeme üyelerinden İsmail Hakkı Efendi'dir” deyince teşriflerinden memnun olduğumuzu belirttik. 

Temyiz Mahkemesi reisi, vaktiyle bir defa Yeni Cami'de dinlediğim Laz Hoca gibi birdenbire coşarak, “İşte efendim, olan oldu. Şimdi vatan tehlikede, elbirliğiyle çalışmak zamanıdır. Sizi, geçmişi unutup memlekete hizmet etmeye davet ediyorum” demesin mi? 

Küstahlığın bu derecesine karşı sabrım tükendi. Dedim ki: 

“Efendi, siz devlethanenizde oturup dururken birkaç haydut aşağıdaki adamlarınızı birer suretle ele alarak aniden üzerinize atılıp elinizi ayağınızı bağladıktan ve sizi soyduktan sonra, henüz bağlarınızı çözmeden “Olan oldu artık dost olalım? dese ne buyurursunuz?” 

Adamcağız bozuldu; fakat belli etmemek istedi. 

“Sözünüz yanlış, bağlarınızdan bahsedişiniz de yersizdir. Zira ortada bağa benzer hiçbir şey yok” diyerek uzunca bir nutuk söylemeye yeltendi. Fakat sözünü keserek dedim ki: “Sözümün doğruluğundan eminim. Biz 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şurada hapisken ortada bağ göremediğinize hayret ediyorum.” 

“Aman efendim hapislik sözü nereden çıktı?” 

“Efendi,” dedim, “üç günden beri şu avuç içi kadar odada yatıp kalkıyoruz, kapımızın önünde süngülü bir nefer duruyor. Hapislik daha nasıl olur?” 

“Canım efendim, niçin böyle söylüyorsunuz? Sizi bu karışıklık arasında zarardan korumak için muhafaza ediyorlar. Süngülüye gelince...” dedi; yerinden fırladı, gitti. Öteki hoca da onu takip etti. 

Abdurrahman Efendi ile ben —İnnallahe maassabirin (Allah sabredenlerle beraberdir) sözünü dilimize dolamıştık. Bir çeyrek saat kadar sonra reis Haydar Efendi, bu defa yalnız olarak, kapıyı açık bırakıp içeri girdi. 

“İşte bakın, kapınızın önünde nöbetçi var mı?” diye feryada başladı. Eh, artık efendiye cevap yoktu. 

Hakikat ise şöyleydi: Bir gün evvel Cemal Bey, Abdurrahman Efendi'yi yanına davet etmişti. Abdurrahman Efendi odaya döndüğünde, “Bize iki üç ay için bir Avrupa seyahati teklif ediyorlar. Gecikmiş aylıklarımızı verecekler; hemen şimdi Emekli Sandığı İdare Meclisi'ni toplayarak görevden alınma maaşları tahsis ettirecekler. 
Ben bunu kendi hesabıma kabul ettim” demişti. 

Ben de cevaben Avrupa'ya değil, ailemle beraber Mısır'a gitmeyi daha uygun gördüğümü söylemiştim. 
Bunu Cemal Bey'e tebliğ ederek kabul cevabını getirmişti. Bundan dolayı ertesi günü tahliyemiz zaten kararlaştırılmıştı. Fakat hapislikten barışık olarak çıkmamız düşünülmüş ve bu komediyi oynamaya memur edilen mahkeme reisi efendinin ihtarı üzerine nöbetçi kaldırılmıştı. Frenkler böyle oyunlara “Beyaz iplikle dikilmiş” derler. 

Ertesi gün, yani pazartesi sabahı tahliye edildik. Doğruca evime geldim. Gecikmiş aylıklar da beni takip etti. 
Ailemle beraber İskenderiye'ye gitmek için biletlerimizi 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aldırdım. Perşembe günü hareket edecektik. Çarşamba günü sabahleyin Babıâli'den bir adam geldiğini haber verdiler. Aşağı indim; odada Halep valiliğinde selefim olan Nâzım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey'i buldum. Babasının ayrılmasından sonra Halep'te kalarak Sada-yı Şebba ismiyle bir gazete idare etmiş olan bu zatı orada tanımıştım. Sadrazam paşa tarafından geldiğini bildirdikten sonra; “Sadrazam hazretleri, “Şimdilik harp veya sulh şıklarından biri kararlaştırılmamış olduğu için buna karar verilinceye kadar gidişlerini ertelesinler? buyurdular” dedi. 

Bu iki şıktan hangisine karar verilmesi halinde gidebileceğimi sordum. “Her iki halde de” diye cevap verdi. 
Güldüm, “Öyle ise iki şıktan birinde karar kılınmasını beklemeye ne lüzum var? Zaten böyle bir teklif, ya hizmetinden vazgeçilmeyecek bir kumandana yahut eşsiz bir diplomata yapılabilir. Halbuki ben ikisi de değilim; hele hizmetime ihtiyaç olmadığından eminim. Fakat siz, sadrazama cevabımı yazılı olarak arz edeceğimi söylersiniz” diyerek görüşmeyi bitirdim. 

Bir iki saat sonra “Birisi geldi, sizi görmek istiyor” dediler; “Gelsin” dedim. Polis hafiyesi olduğu derhal anlaşılan bir adam içeri girdi ve dedi ki: 

“Efendim, beni hizmetinize memur ettiler. Daima kapınızı bekleyeceğim. Sokağa çıktığınız zaman takip edeceğim. Arabaya binerseniz, arabacının yanında oturacagım, istediğiniz yere gitmekte hürsünüz; hiçbir şekilde karışamayacağım. Ancak sizi muhafaza edeceğim.” 

“Peki, ama kimlere karşı muhafaza edeceksin?” 

“Ermenilere karşı.” 

Buna da güldüm, İttihatçılara karşı demiş olsaydı daha az hayret ederdim. “Pekâlâ” dedim. Herif de sokakta, kapı önünde beklemeye başladı. Biraz sonra soguk bir yağmur bizim muhafaza işini güçleştirdi. Birkaç kuruş ekmek parası kazanmaktan başka bir düşüncesi 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olmayan bu zavallının kapının önünde ıslana ıslana titremesini hoş görmedim. O zaman evimizde aşçı uşak gibi birkaç kişi vardı. Bu adamı odalarına almalarını tembih ettim. 

Ertesi yahut daha ertesi günü sadrazama dokunaklı bir tezkere yazarak seyahat teklifi kendi taraflarından gelmiş olduğu halde, ailemle beraber vapur biletlerini aldıktan sonra, beni hareketten men etmekteki hikmeti sordum ve bana tebliğ edilen düşüncelerinin mantıkla alakasının biraz zayıf olduğunu da saklamadım. İşittigime göre, tezkeremi merkez kumandanı Cemal Bey'e göndermiş, o da bilmem kime müracaat etmiş. Kısacası, birkaç gün -şimdi moda olan bir tabire göre- bol bol “incelemeler” yapıldıktan sonra, nihayet günün birinde Necmeddin Molla Beyefendi bizim fakirhaneyi teşrif etti. 

Fakat Necmeddin Molla'dan iki üç gün evvel Markiz dö Pallaviçni!#6 Avusturya Sefareti'nin arabasıyla ve yanında kavasıyla evime gelerek, istediğim kadar kalmak üzere sefarethanede misafir olmamı rica etti ve ne vakit arzu edersem güvenli bir şekilde istediğim yere gidebileceğimi de temin etti. Dışarıdan yardımla memleketten çıkmak firar demek olacağından şimdilik buna lüzum görmediğimi söyleyerek, kendisine en samimi teşekkürlerimi arz ettim. Fransa Sefareti maslahatgüzarı Mösyö Bob da eski hukuktan söz ederek!*7 
aynı teklifte bulunmuştu; aynı surette reddettim. 

Necmeddin Bey her zamanki gibi samimiyet gösterir bir edayla içeri girdi, sadrazama yazdığım tezkere- nin üslubunu beğenmediğini kardeşçe bir dille anlattı. Ben de, cevabımı gerekli kılan muameleyi beğenip 


146 Markiz Pallavicini: Avusturya'nın İstanbul Sefiri Pallavicini'nin eşi 
(e.n.). 

147 Yedi sene evvel Kudüs'te görevli olduğum zaman orada Fransız başkonsolosu idi. O zaman dost olmuştuk (A.R.R.). 
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beğenmediğini kendisinden sordum. Buna doğrudan doğruya cevap vermeyerek, “Siz de birtakım kıymetli siyaset adamlarına karşı aşırı şiddet gösterdiniz” yolunda itirazlara başlamak istedi. Bahsettiği kıymetli siyasetçi Ürgüplü Hayri Efendi gibi birkaç kişiden ibaretti. Bunlardan bir kısmının tutuklanarak mahkeme edilmesine benim Dahiliye Nezareti'ne tayinimden evvel divan-ı harpçe karar verilmişti. Bir kısmının da, sadrazamla beni öldürmeye teşebbüs etmek yahut askeri muharebeden yüz çevirmeye teşvik eylemek suçlarıyla tutuklanmalarına divan-ı harpçe lüzum görülmüştü. Devletin idaresinde teşri, adli ve icrai |yasama, yargı ve yürütme| kuvvetlerin birbirinin sınırlarını geçmemeleri kanatinin ve inandığım esaslardan ayrılmamak meslek ve meşrebimin icabı olarak Dahiliye nazırının divan-ı harp vazifesine müdahalesini esasen uygun göremeyeceğimden, bu kıymetli devlet adamlarının tutuklanmalarını bana yüklemek doğru olamayacaktı. Bunları cevaben söyleyebilirdim. Fakat bana yöneltmek istediği tenkidi ciddi bir kanaat değil, belki dostları hesabına avukatlığa has bir maharet gibi kabul ettiğim için nefesimi boşuna harcamaktan esirgedim. 

Sessizliğime karşı o da sözü asıl konuya getirerek istediğim zaman istediğim yere gitmekte hür olduğumu temin etti. Şimdiye kadar nezaret altında bulunduğuma dair sadrazama gönderdiğim tezkeredeki fıkraya cevaben de hiçbir zaman böyle bir muameleye maruz bırakılmadığımı söyleyince dedim ki: 

“Aman beyefendi, bunu söylemek evimizde, aşağıdaki odada oturmakta olan kanlı ve canlı bir mahlukun varlığını inkâr etmeye benziyor. Bu kadar açık bir durumu yok saymak bende tereddüt oluşturuyor. 
Şunu şimdiden söylemek isterim ki, buradan hareket edeceğim gün vapura girerken polis veya diğer bir engelle karşılaşırsam, gürültüsü zaman ve mekân açısından uzun sürecek bir hadiseye meydan verilmiş olur ve bu halin mesuliyeti sebep olanlara geri döner.” 

Necmeddin Molla Bey'in fakirhanemi terk etmesinden bir iki saat sonra muhafızım yine görüşme talep ederek hizmetine son verildiğini, aramızda gelişen hukuktan (!) memnun ve gördüğü muameleden müteşekkir olduğunu söyleyerek veda etti. 

Ben de iki gün sonra, fakat bu defa yalnız olarak, Romanya vapuruyla İskenderiye'ye doğru, güya iki üç aylık bir müddet için İstanbul'u terk ettim. Halbuki o tarihten itibaren vatandan ayrılığım altı seneden fazla sürdü. 
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Sürgünden Sonra 


Mısır'a gidiş 


Mısır'a doğru hareket ettiğim gün şeyhülislam efendiyi vapurda buldum. Birlikte seyahat ettik. Mısır'da hıdiv ve diğer ekâbir, bize çok hürmet gösterdi. Özellikle halkın şeyhülislam efendiye gösterdiği saygı ve hürmet fevkalade idi. Bir cuma namazında camiden çıkarken imamın şeyhülislam efendinin elini öpmeye hürmetle teşebbüs ettiğini görerek hüviyetini anlamış olan halk, bu şerefe mazhar olmak emeliyle öyle bir atıldı ki Cemaleddin Efendi'yi arabasına ulaştırmak için polisin müdahalesine lüzum görüldü. Hatta şeyhülislam efendi arabaya bindikten sonra elini eteğini öpmekten mahrum kalanlar ellerini otomobile sürmek suretiyle telafi- ye çalışıyorlardı. 

Şeyhülislam efendi kısa bir müddet Mısır kadısına misafir olduktan sonra hıdivin ısrarıyla Abidin Sarayı'na taşınarak eski sadrazamlardan Ferid Paşa ile beraber o sarayda oturdu. 

Kâmil Paşa Semiramis Otel'de kaldı, ben de Kahire dışında henüz yapılan Heliopolis Otel'de kaldım. 


Paris'te 


Nisan başına kadar Kahire'de kaldım. Sonra, İstanbul'a dönüşümü hiç uygun görmeyen Avlonyalı Ferid Paşa'nın ısrarı ve hıdivin validesi hazretlerinin de bu görüşü teyit 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eden emirleri üzerine İstanbul'a dönmekten vazgeçip Ferid Paşa ile beraber İskenderiye'den Venedik'e geldim. Paşa kalbinden rahatsızdı, Lozan'a gidiyordu. Ben de eşimden Venedik”te aldığım mektup üzerine Peşte'ye gittim. 

Geçirdiğimiz vartalarla sıhhati iyice bozulan eşimi ve kızımı Peşte'de yanıma alarak tedavi için Paris'e götürdüm. Niyetim, tedavinin bitmesinden sonra beraberce İstanbul'a dönmekti. Fakat eşimin çekinceleri ve ısrarı buna mâni oldu. Bununla birlikte Paris'ten Köstence'ye kadar refakat ettiğim ailemi gece yarısı vapura bindirerek ertesi gün sabah erkenden hareket eden Orient Express katarıyla Paris'e döndüm. 

Paris'te bir müddet ailemle birlikte bulunduğum otel- de kaldım. 

Otel hayatından bıkmış olduğum için o sırada Paris'te bulunan Ali İhsan, Şefik Esad ve Kâmil Paşazade Muzaffer beylerle birlikte hususi bir pansiyon bulmak, yahut döşeli bir apartman kiralayıp kendi evimizde ikamet etmek fikrini kabul ettim. Montmorency parkında bir İngiliz gazetesi muhabirinin kiralamak istediği villayı beraberce gezerken, Mahmud Şevket Paşa'nın katledildiğini o muhabirden işittik, sonra gazetelerde de okuduk. 

Birkaç gün sonra yine gazetelerde gördüğüm Ajans Havas telgrafına göre Köstence'ye gidiş ve dönüşümün olayda parmağım olduğu gibi gösterilmek istendiği anlaşıldı. Bu suçlamayı yine o ajans vasıtasıyla açıkça reddederek yalanladım. Dünyada kimse, böyle bir iftiraya karşı “yalan” demekten başka bir şey yapamaz. 


İdama mahküm oluşum 


Fakat yaklaşık bir hafta sonra idama mahkümiyetimi yine basın telgraflarından öğrendim ve nihayet İstanbul gazeteleri vasıtasıyla divan-ı harbin mazbatasını da oku- 


307 . 
Levent Şah verdi Arşivi 


A 


ie 
Ky 


Tanin gazetesinin Mahmud Şevket Paşa cinayeti ile ilgili haberi. 
Gazetenin 18 Haziran 1913 tarihli, zanlıların fotoğraflarının da yer aldığı bu nüshası şu başlıkla çıkmıştı: “Cinayet-i şenia tahkikatı devam ediyor.” 
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dum. Böyle yukarıdan aşağı çürük bir hükümle asılan insanlar için büyük bir üzüntüyle Allah'ın rahmetini niyaz ettim. 

Divan-ı harp hakkımda ancak gıyabi hüküm verebilerek hayatıma kast edemediyse de muhaliflerimiz hâkim oldukça vatandan ayrı kalmak cezasına mahküm bırakılmıştım. Bu durumda ailemin de gurbeti seçeceğini biliyordum. Onlardan da bu yolda bir haber bekliyordum. 

Eşim divan-ı harp tutanağını okuyunca, aile bireylerinin bir rehine gibi tutularak maddi ve manevi sıkıntı çekmesinden korkmuş. Böyle bir kararın alınmasından önce memleket dışına çıkmak telaşıyla evini, barkını, eşyasını yabancılara bırakarak yalnız annesini ve çocuklarını yanına alıp ilk aşama olarak Viyana'ya gelmiş. Bana ancak oradan telgraf çekebildi. 

Bu haberi alınca derhal bir apartman kiraladım. 
Sonra ailemi karşılayarak münasip bir otele götürdüm. 
Apartmanı mümkün olduğu kadar döşedikten sonra oraya taşındık. 

Harb-i Umumi ilan edilince yabancılardan iki günde üç yüz bin kişi Paris'i terk etmişti. Bana ve aileme Hariciye Nezareti'nin emriyle polis tarafından ikamet tezkereleri verildi. Fransız ordusu yenilgiyle geri çekilmeye başladıktan sonra Paris'in kuşatılması endişesiyle İsviçre'ye gitmek istedik. Trenler askerin nakliyatıyla meşgul iken Fransa hükümeti bizim için Paris'ten Lyon'a kadar bir vagon tahsis etti. Lyon'a ulaştıktan sonra orada hazır bulduğumuz diğer bir vagona bindirerek Cenevre'ye kadar rahatça ulaşmamız hususunda gösterdiği hatırnevazlık kalbimizde unutulmaz bir minnet hissi peyda etti. 
Bunu her zaman şükranla yâd ederim. 

1914 senesi Ağustosu'ndan 1919 senesi Terenmuzu'na 


kadar Cenevre'de kaldık. 
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Aleyhimdeki idam hükmünün hakiki mahiyeti 


İstanbul'dan gelen gazeteler arasında 24 Haziran 1913 
tarihli Tanin gazetesindeki divan-ı harp mazbatasını okudum ve gördüm ki suçsuzluğumu i ispat için delil aramama gerek yok. Beraatim için bu mazbatanın muhteviyatından daha kesin delil olamazdı. 

Bundan dolayı kendimi müdafaa için diğer deliller ve ipuçlarından vazgeçerek ve divan-ı harp mazbatasında açıklananların yalnız bana ait kısımlarını —hiçbir değişiklik yapmadan-— olduğu gibi alarak müdafaamı o araştırma üzerine yapacağım. 


Divan-ı harp mazbatası kendi kendini bozuyor 


Divan-ı harbin mazbatası evvela araştırma fezlekesine, ikinci olarak neticelerine, üçüncüsü suçun mahiyetine, dördüncüsü cezaya ait olmak üzere dört kısmı içerir. 

Bu dört kısımda şahsıma ait olan taraflar aynen ve tamamen alınıp hakiki manası da izah edilince hakiki durum birden açığa çıkar ümidindeyim. 

İşte, mazbatanın birinci kısmında bana ait olan fıkrayı—doğru anlaşılmasını temin için bana ait olmayan giriş yazısıyla birlikte— aynen naklediyorum:148 


Zanlılardan Yüzbaşı Kâzım Efendi tarafından önce Prens Sabahaddin Bey nezdinde süratle başlatılmış bulunan ve Pertev Tevfik, Gümülcineli İsmail, Kemal Mithat, Muhip ve Mehmed Ali efendilerin katılmaları ile ciddi bir mahiyet kazanan inkılap teşebbüslerine bir müddet Beyoğlu'nda, Glavani Sokak'ta!* 


On beş kişinin idamı hakkında verilen hükmün, medeni sayılan bir memleketin hükümeti tarafından yirminci asırda uygulanması akıllara durgunluk getireceğinden, söz konusu mazbatanın Tanin gazetesinden kopyasını bu kitaba aynen ekleyeceğim (A.R.R.). (bkz. Ekler, “Mazbata-i Hükmiye”.| 

149 Bugün, Kallavi Sokak (e.n.). 
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Pertev Tevfik Bey'in ikametgâhında devam olundu. Bu sıralarda Gümülcineli İsmail Bey'in orduyla temas ve münasebeti neticesinde bir derece daha ciddiyet kazanmış bulunan bahis konusu teşebbüs daha sonra Sabahaddin Bey'le, Kâzım ve Muhip beylerin, Sabahaddin Bey'in vuku bulan daveti üzerine cereyan eden müzakerelerde kati bir şekle ulaşamayıp; sonuç itibariyle, hedefi bu suretle ortaya konulan inkılap girişimleri su sıralarda Sabahaddin Bey'in 1700 lira kadar para sarf etmesine neden olmakla birlikte, bu sebeplerle sonuçsuz kaldı. 

Bundan sonra para tedariki için Kâzım, Muhip ve Mehmed Ali efendiler tarafından sarf olunan mesai neticesinde Damat Salih Paşa ile temasa ve münasebete girişildi.'59 Yine aynı ihtilal maksadının icra edilmesinin temini için Avrupa'da bulunan Reşit Bey nezdinde teşebbüslerde bulunulması kararlaştırıldı. 
Bu paranın tedarikine girişecek olan Muhip Bey'in daha önce İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne olan eğilimi hakkında herkesçe bilinen ve Reşit Bey nezdinde de kabul edilebilir olan rivayetin tekzibine ve aynı zamanda bu sıralarda bu paranın tedariki 


Demek ki merhum Salih Hayreddin Paşa'nın o zamana kadar böyle bir teşebbüsten hiç haberi yokmuş. Fakat divan-ı harp, kendi mazbatasındaki bu itiraf meydanda iken Salih Paşa'yı, fesat cemiyetinin kuruluşuna hizmet etmek, eşkıyaya reislik etmek ve katliamın tertipleyicisi olmak suçlarıyla idama mahküm etmiş ve o zamanki heyet-i vükela ve padişahın da bu hükmü tasdiki ile Salih Paşa asılarak idam edilmiştir. 

Divan-ı harbin dayandığı kanun maddelerine temas eden suçlar- dan beraati yine o divan-ı harbin kendi fezlekesiyle birdenbire sabit olan damadının aleyhindeki haksız idam kararını tereddütsüz tasdik eden Sultan V. Mehmed ile taammüden adam öldürmüş olanların bile idam hükmünü tasdik etmek istemeyip cezalarını hapis cezasına dönüştüren İkinci Sultan Hamid arasında bir mukayese yapılırsa “Melek-haslet” lakabıyla anılan Mehmed Reşad'a başka bir lakap aramak lazım gelir. 

Talihin ne garip cilvesidir ki, pek çok meziyetten mahrum ve birçok eksik yönü bulunan bir adama, hal ve zaman gereği, kendisinde olmayan iyilikler isnat edilebilirken, bir diğeri, ayıplarıyla birlikte bir hayli meziyetleri varken, bütün faziletleri göz ardı edilerek sadece eksik yanları görülür (A.R.R.). 


311 
Levent Şah verdi Arşivi 


için Romanya'da bulunan Kâzım Efendi'ye ve Muhip Bey'e tamamen güvenilip itimat olunarak bir ihtilal maksadıyla, tedariki teşebbüsünde bulundukları paraların kendilerine verilmesi tavsiye edilmiş. Bununla beraber, bu tavsiye ve itimat mektu- buna dayanarak Romanya'ya yola çıkan Muhip Bey dahi orada Kâzım'la buluşmuşsa da, Reşit Bey'in ailesini almak üzere bu sıralarda Bükreş'e gelip dönmesi dolayısıyla kendisiyle doğrudan doğruya temas ve münasebete imkân olmadı. Bu suretle bir müddet daha Reşit Bey'in adresinin araştırılmasıyla meşgul bulundukları sırada Paris'te bulunan Doktor Nureddin Bey tarafından Muhip'in yanında bulunan Asaf Muammer Bey'e gelen bir mektuptan Reşit Bey'in Paris'te Kontinantal (Continental) otelinde bulunduğunu haber almaları üzerine, kendisiyle ilişki kurularak, haberleşmeye geçilmiş.!5! 


Beni idama mahküm eden bu mazbatada bana ait olan tahkikat, işte bundan ibarettir. Bu tahkikat içinde ise tarafımdan icra edilmiş hiçbir fiil ve hareket yoktur. 
Birkaç kişi adresimi aramış, öğrenince de benimle ilişki kurmaya ve haberleşmeye çalışmış. Ben ne yapmışım? 
Mazbataya göre hiç! İşte divan-ı harp bütün tahkikatın- da bu hiçten başka bir şey bulamadığı halde idamıma hükmetmiş! Böyle bir hükmün karşısında akıl sahiplerinin hayretten kurtulması mümkün olamaz. Gene de hayreti bir yana bırakarak mazbatanın hakkımdaki tahkikatının incelenmesini temenni ederim. 

Bana ait olan kısımlar okununca, ilk başta dikkat çeken üç nokta var: Birincisi, birtakım adamlar güya hükümeti zor kullanarak düşürmek maksadıyla birleşerek birçok müzakere ve teşebbüslerden sonra bu eylemi gerçekleştirecek olanları hazırlamışlar; iş paraya kalmış. 
Para bulmak için şuraya buraya müracaat ettikten sonra nihayet Salih Paşa merhuma gelmişler ve onun vasıtasıyla 


15I Metnin özgün hali, kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer alan 


Mazbata-i Hükmiye'nin ikinci sayfasındadır. Ek 3, s. 432 (e.n.). 
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Muhip Bey'i Romanya'ya gönderip orada Kâzım Bey'le birleşerek bana müracaat etmesine karar vermişler. 

İkincisi, Muhip ve Kâzım beyler benimle doğrudan doğruya temas ve münasebete imkân bulamamışlar; bir müddet de adresimi aramakla uğraşmışlar. 

Üçüncüsü, adresim bulunduktan sonra benimle ilişki kurmak ve haberleşmek için acilen çalışmaya başlamışlar. 

Şimdi bu üç noktadan ilki açıkça ispat eder ki şayet hükümeti zor kullanarak düşürmek için bir teşebbüs ve hareket mevcut idiyse bunu düzenleyen ve teşvik eden herhalde ben olamam. Çünkü bu maksatla birleşen adamların bana müracaatları -mazbatada yazılanların şahitliğine ve divan-ı harbin kanaatine göre— aylarca zaman sonra ve yalnız nakden yardım talebi şeklinde olmuş oluyor. Teşekkül etmiş ve şekillenmiş böyle bir teşebbüse, düzenleyicisi ve kışkırtıcısı olarak gösterilen adamın diğerlerinden sonra katıldığını düşünmek ise akla ve mantığa aykırıdır.!52 

İkincisi daha ziyade açıklıkla gösteriyor ki o zamana, yani 1913 Mayısı ortalarına kadar, diğerleriyle şöyle dursun, hatta eskiden beri dostum olan Salih Paşa merhumla da irtibatım ve bu teşebbüsten hiçbir şekilde haberim yoktur. Çünkü şayet öyle bir gizli cemiyet var idiyse onun üyeleriyle münasebetim —hatta Muhip Bey'i nezdimde teşebbüse memur edip Romanya'ya gönderdiği mazbatada iddia edilen Salih Paşa ile haberleşmem olsaydı, adresim kendilerince biliniyor olacağından Köstence'ye gelenlerin -mazbatada denildiği gibi— bir müddet de adresimi aramakla meşgul olmalarına katiyen lüzum kalmazdı. 


152 Aklen ve mantıken olan bu imkânsızlık, Salih Paşa merhum için de 
aynen mevcut olmasına ve divan-ı harbin davetine vicdan rahatlığı ve kendi rızası ile icabet etmiş bulunmasına rağmen onun idamına mâni olamamıştır (A.R.R.). 
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Mademki —yine mazbatada yazılanların şahitliğine ve bundan dolayı divan-ı harbin kanaatine göre— bir müddet de adresimi aramakla uğraşılmıştır, mayıs ortalarına kadar böyle bir teşebbüsten haberli olmama ve buna katılmama aklen ve mantıken imkân bulunamaz. 

Olayda “düzenleyici ve kışkırtıcı” sıfatıyla gösterilmenin, akıl ve mantığa aykırı olduğunu açıkça ispat eden divan-ı harp hüküm mazbatasından çıkarılmış araştırma fezlekesinin şu iki noktası beni bu suçlamalardan aklamak için yeterlidir. Çünkü görünüşte bir mahkeme olan, fakat benim için can düşmanı görünen divan-ı harbin tahkikatı —ayrı ayrı her iki görüşe göre— ya mahkemenin kanaati yahut düşmanın şahitliği demektir ki her ikisi de her davada en güçlü delillerdendir. 

Bundan sonra araştırma fezlekesinin üçüncü noktasını dikkatlere sunarım. Şu sebeple ki bu nokta aleyhimdeki araştırmanın son düğümü ve divan-ı harbin cezalandırmayı gerektiren kararının dayanak noktasıdır. Eğer divan-ı harp, bana iştirak ve yardım talebiyle yapılmış böyle bir müracaatın tarafımdan kabulünü ispat veya ima eder bir delil, bir ipucu, bir gizli emareye bile sahip olsaydı onu elbette yeri gelmişken meydana çıkarırdı. 

Halbuki “son düğüm” (benimle acele ilişki kurulmaya ve haberleşilmeye çalışılmış) müphem cümlesiyle sınırlı kalıyor, bunda ise yalnız “gizli cemiyet” ileri gelenlerinin benimle acilen ilişki kurmaya ve haberleşmeye çalıştıkları beyan olunuyor. Ancak bana o yolda bir müracaat yapılıp yapılmadığı, şayet yapılmışsa tarafımdan ne şekilde karşılık verildiği, aramızda münasebet olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylenmiyor. 
Bu suretle —çünkü ilişki kurulmaya ve haberleşilmeye ancak o zaman çalışılmışsa mecburen ondan evvel aramızda hiçbir münasebet bulunmaması lazım geleceğin- den- “zor kullanarak hükümeti düşürme” girişiminde “düzenleyici ve kışkırtıcı” olmak sıfatından beraatim bir kere daha açıkça söylenmiş olmakla kalıyor. 

Mazbatada bana yapıldığı ima edilen müracaata kabul veya ret suretlerinden hangisiyle karşılık verdigime dair hiçbir şey söylenmeyerek bu karanlık belirsizlik içinde suçluluğuma —delil olmadan— karar veriliyor. Bütün dünya kanunlarına göre beraatin değil, ancak suçun ispatı lazımdır ve ispat yokluğu beraati gerektirir. Bu nedenle düzenleyici ve kışkırtıcı olmadığım gibi bu eylemden tamamen habersiz bulundugumu delille ispat etmek külfetinden kurtulmuştum. 
Ancak hakikati meydana çıkarmak için, bu işte her ne şekilde olursa olsun alakamın olmadığını da yine o divan-ı harbin —lehimde kati bir delil demek olan— şahitliğiyle teyit etmek için karar mazbatasında, yukarıdaki fıkradan birkaç satır sonra, yer alan aşağıdaki cümleyi de söyleyeceğim: 


Ve üçüncü defa olarak, yine Salih Paşa'nın aracılığına müracaat olunarak Kâzım Efendi'nin Romanya'dan zikredilen vasıta ile Şerif Paşa'dan tedarik etmiş olduğu paranın tamamlanması için yüz lira daha vermesi hususunda kendisine ricada bulunduğu. 


Yukarıdaki fıkrada açıkça iddia edilmişti ki güya gizli cemiyet benden ancak para yardımı ümit ederek yalnız bunun için benimle ilişki kurmaya ve haberleşmeye çalışmıştır. Bu fıkrada ise Kâzım Efendi'nin parayı Şerif Paşa'dan aldığı ve tamamlanması için Salih Paşa'ya müracaat ettiği söyleniyor. Mazbataya göre bu paranın alınması ve Salih Paşa'ya müracaat edilmesi ise, benimle acele ilişki kurulmaya çalışıldıktan sonra ya da o sıralarda gerçekleşmiş oluyor. 
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Dolayısıyla mazbataya göre, Kâzım Efendi Romanya'dan sadece Şerif Paşa'dan alabildiği para ile üst tarafı için de Salih Paşa'ya müracaat ümidiyle İstanbul'a gelmiş ve yine para istemek için üçüncü defa Salih Paşa'ya müracaat etmişse doğal olarak benden hiçbir şey alamamış demektir. İşte bu sebeple divan-ı harp, bir başkasını suçlamaya çalışırken, benim tamamen beraatimi tasdik ve itiraf etmiş oluyor. 

Burada küçük bir ara için müsaade talep edeceğim: 

Bu davadaki kesin beraatimi —Şerif Paşa'nın da idama mahkümiyeti için mazbatada güya delil gibi söylenmiş bir yalandan ibaret bulunan— yukarıdaki cümleyle ispat edişim, divan-ı harbin Şerif Paşa aleyhindeki ithamını kabul suretiyle başkalarının hakkına taarruz gibi bir manaya katiyen çekilemez. Beni mahküm etmek isteyen divan-ı harbin Şerif Paşa'yı da itham etmek emeliyle mazbatasına eklediği ve idamı ile mahkümiyetine ayrı ayrı delil saydığı o cümle, paşayı itham hususunda adi bir yalandan daha zayıftı. Bununla beraber o cümle, beni temize çıkarma konusunda kesin ve kuvvetli delil olduğundan gözümde yalnız bu itibarla nispi kıymet taşımaktadır. 

Yine konuya dönmekle netice olarak arz edeceğim ki: Divan-ı harp mazbatasının hükme dayanak noktası olan tahkikatından açıkça anlaşıldığına göre, benim bu davada “düzenleyici ve kışkırtıcı” olmak şöyle dursun hiçbir şekil ve surette dahlim olmadığına divan-ı harp bizzat kanaat edinmiş ve bunu itiraf etmiştir. 

Halbuki mazbatanın ikinci kısmında, yani tahkikatın neticelendirilmesiyle ilgili yerinde bana ait olarak şu fıkrayı okuyoruz: 


Ve böylece olayların tahkikatı ile gerek zanlıların ve gerek dinlenen şahitlerin beyanlarıyla ortaya çıkan hakikatlere göre 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Reşit Bey ile Şerif Paşa'nın da cemiyetin icraatı için gerekli olan parayı tedarik edip verdikleri anlaşılmış. 


Bu fıkraya göre, tarafımdan eylemcilere para yardımı yapılmış olduğu meydana çıkmışmış. Fakat ne ile? 
Evvela, olayların tahkikatıyla deniliyor? Fakat yukarıda söylediğim son fıkra bununla tamamen zıt olduğu gibi, aynen naklettiğim tahkikat fezlekesinden bu neticeye varmanın aklen ve mantıken imkânsız bulunduğu da açıktır. Bu çelişkiyi ve bu açık mantıksızlığı divan-ı harp de anlamış olacak ki, öncekiyle çelişen bu garip neticeden vicdan sahiplerinde oluşacak nahoş hayreti güya gidermek için, cümlenin başına “ve böylece olayların tahkikatı ile” sözlerinden sonra, “gerek zanlıların ve gerek dinlenen şahitlerin beyanlarıyla ortaya çıkan hakikatlere göre” şeklinde umumi ve müphem yeni bir bahane mukaddimesi koymaya lüzum görmüş. 

Halbuki gerek zanlıların, gerek şahitlerin benim yahut Şerif Paşa'nın para yardımı yaptığımıza dair en ehemmiyetsiz bir ifade veya şahitlikleri olsaydı karar mazbatasındaki tahkikat fezlekesine her şeyden evvel o ifade ve şahitliğin yazılması gerekirdi ve her ne olursa olsun yazılmış bulunurdu. 

Kaldı ki mazbatada söz konusu olan cemiyetin muhtaç olduğu parayı bizim verdiğimizin ortaya çıkması için paranın mutlaka kime, ne vakit, ne suretle, ne maksatla ve ne miktar verilmiş olduğu ya mektup, telgraf, poliçe, banka senedi gibi yazılı belgelerle; ya da ödeme hususunu gerçekten ve şahsen öğrenmeleri mümkün ve kesin olan kanun adamlarının!53 şahitlikleriyle ortaya çıkmış olmalıdır. 

Yoksa “zanlıların ve şahitlerin beyanlarıyla ortaya çıkan hakikatlere göre” gibi müphem olan şeylerle ba- 


153 Bir suçu birlikte işlemeyen zanlıların bir diğeri aleyhindeki şahitlikleri kanunen işitilmiş midir? Bilmiyorum (A.R.R.). 
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riz olan beraatine rağmen bir adamın idamına hüküm vermek —hatta siyasi ihtiraslarla olsa da— telafi edilemeyecek büyük bir günahtır. 

” Buna rağmen, divan-ı harp böyle talihsiz bir neticeyle yetinmemiş ve galiba o mukaddimesiz neticeyi de asıl maksadını elde etmeye elverişli bulmamış ki mazbatanın üçüncü kısmında tahkikat fezlekesini, uğursuz neticesini, özetle o ana kadar söylediklerinin hepsini unutarak, diğer birtakım kişilerle beraber beni de şu suretle cezalandırıyor: 


Zanlılardan Reşit Bey... (ve filanların) söz konusu cemiyetin teşekkülünün esasına hizmet etmek ve bu yolda kışkırtıcılık yapmak, kargaşa yaratmak ve bu suretle son olayları bizzat hazırlamak fiilinin failleri oldukları için, suçluluklarına karar verildi. 


Tahkikatının fezlekesi olarak mazbatasına yazdığı sözlerle de beraatimi açıkça itiraf etmiş olduğunu gördügümüz divan-ı harbin, aynı mazbatanın sonlarında “söz konusu cemiyetin teşekkülünün esasına hizmet etmek”, “kışkırtıcılık yapmak, kargaşa yaratmak”, “son olayları bizzat hazırlamak”la suçluluğuma karar vermek için nasıl bir ruh haline sahip olması lazım gelir (!) Bunu tayinden acizim. 

Fakat duyguları bir yana bırakıp suçsuzluğumun en son ve kesin delilini —dünya mahkemeler tarihinde belki benzeri görülmemiş bir ucube olan- bu ithama karşı söylemekle yetineceğim. 

Bunun için evvela, tekrar ediyorum: 

1) Muhip ve Kâzım beylerin Romanya'da benimle görüşemedikleri, 2) Ailemi Köstence'de uğurladıktan sonra Paris'e dönünce benimle haberleşip buluşmak için bir müddet de adresimi araştırmakla uğraşmış bulundukları, divan-ı harp mazbatasının tahkikat kısmında 
yer almaktadır. Paris'e gitmek üzere Köstence'den 1913 
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Mayısı'nın on dördüncü Çarşamba günü sabahı şimendiferle hareket etmiş olduğum, Romanya resmi memurrunun pasaportumdaki vize muamelesi ve yataklı vagon biletiyle de sabittir. 

Muhip ve Kâzım beylerin Romanya'ya benim hareketimden sonra geldikleri divan-ı harbin tahkikat fezlekesinde açık olduğuna göre Köstence'ye ulaşmaları Mayıs'ın on dördünden sonra olmak zorundadır. Şimdi itiraz edilemeyecek bu malumatı bir araya getirince aşağıdaki neticeler ortaya çıkar: 

Mademki Romanya'dan hareketimden sonra görüşme ümidinin kaybolması üzerine Paris'e mektup yazılmıştır; ve mademki bu mektubun Romanya'dan Paris'e, cevabının Paris'ten Romanya'ya ulaşması da en az bir haftaya muhtaçtır; arada bir gün bile kaybedilmemiş olduğu varsayımına göre, adresimi Mayıs'ın yirmi üçün- den evvel öğrenmiş olmaları mümkün değildir. Adresim öğrenildikten sonra bana müracaat edebilmeleri de dört beş güne muhtaç olduğuna göre Mayıs'ın yirmi sekizin- den evvel bana müracaat edilmesi imkânsızdır. 

Mayıs'ın yirmi sekizine kadar her şeyden habersiz ve girişimcilerle temasın imkânsız olduğu divan-ı harbin mazbatasında açıkça tasdik ve itiraf edilmiş olan ve Paris gibi İstanbul'a üç bin kilometre kadar uzak bir yerde ikamet etmekte bulunan bir şahsın, 11 Haziran 1913'te İstanbul'da cereyan eden bir olayın failleri denilen kişilerden oluşan cemiyetin “teşekkülünün esasına hizmet etmek” ve “bu yolda kışkırtıcılık yapmak ve kargaşa yaratmak” ve “olayı bizzat hazırlamak” suçuyla ithamına, hatta buna ufak bir şüphe duyulması bile aklen ve mantıken imkân bulunamayacağını teslim etmekte tereddüde yer var mıdır? 

Kaldı ki olay Haziran'ın on birine rastlamışsa da failleri sayılanlar arasında benimle ilişki kurmaya çalıştıkları iddia olunanlardan Muhip Bey'in —-sonradan işitilerek öğrenildiğine göre— o tarihten en az on gün evvel İstanbul'da tutuklanmış olması için Romanya'dan daha önce dönmüş olması lazım gelir. Kâzım Bey'in İstanbul'a dönmesinden sonra İzmit'ten adamlar çağırmaya, elindeki paranın tamamlanmasına, arkadaşlarını toplayarak ve yemin ettirerek iknaya, zat-ı şahaneyi sorguya çekmeye ve daha birtakım kişilerle ilişki tazelemeye ve tertibatı tamamlamaya çalıştığı --doğru, yanlış, onu bilmem— mazbatada yazdığına göre, olaydan elbette on, on beş gün evvel İstanbul'a girmiş olması lazım geleceği tabiidir. Çünkü şiddetle gizlenmeye mecbur olan bir adam için, o kadar farklı ve türlü türlü kişilerle münasebette bulunabilmek ve o derece geniş tertibatı başarmak daha az zamanda mümkün olamaz. 

Şu hesaba göre her ikisinin de Haziran başından önce Romanya'yı terk etmiş olmaları zorunludur. Öyle olunca da, bana mektup yazmaya belki vakit bulabilirler, fakat benden cevap almak için gerekli zamanı bulamamış oldukları şüphesizdir. 

Bu bakımdan zaman ve mekân arasında sıçrama kudretim olmadığı biliniyorsa, divan-ı harp mazbatasını okuyanlar şüphesiz ve tereddütsüz iman ve itiraf edebilir ki söz konusu suçta “düzenleyici ve kışkırtıcı olmak” şöyle dursun, para vermek de değil, divan-ı harbin ima ettiği müracaata sadece cevap yetiştirebilmek bile benim için —vakit ve imkân itibariyle, yani fiili ve maddi olarak— imkânsızdır. 

Bu kadar maddi delile dayandıktan sonra delilsiz gibi telakki edilmeyeceğinden emin olarak söyleyebilirim ki: Gerçekte bana siyasi veya diğer türden bir maksat için para vermek suretinde asla müracaat olmamış ve gerek Muhip, gerek Kâzım beylerle aramızda hiçbir haberleşme geçmemiştir. 

İşte aşikâr olarak görülüyor ki: Divan-ı harp kendi tahkikatına, ifadelerine ve kanaatine rağmen beni böyle 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imkânsız bir suçla idama mahküm etmekten çekinmemiştir. 

Ceza mahiyeti de şu suretle ortaya çıktıktan sonra karar mazbatasının ceza tayinine ait olan dördüncü kısmına geliyoruz. Bunda deniliyor ki: 


Ceza sebebi hakkında ayrıca yapılan müzakereler ve incelemeler neticesinde zanlılardan ... ve ... ve Reşit Bey ... 
ve filanların hareketleri: (Her kim Osmanlı ahalisini bir diğeri aleyhine silahlandırarak katliama tahrik ve teşvike ve yahut bazı yerlerde gasp ve yağma ve memleket tahribi ve katl-i nüfus eylemlerini yapmaya cüret eder de fesat işi tamamıyla file çıkar ve yahut fesat işinin icrasına başlanmış olursa o kimse böylece idam olunur) ibaresini beyan eden mülkiye ceza kanunun elli altıncı ve (Yukarıda yazılı yirmi beşinci ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesatlardan birini birtakım eşkıya birlikte yapar ve yahut teşebbüs ederse, eşkıyaya dahil bulunanlardan asıl eşkiya reisi ve fesatlığa tahrik edenler her nerede tutulurlarsa idam olunup diğerlerinden de cinayet yerinde yakalananlar fesat işinde ortaya çıkacak cinayet ve bu işe karışma derecelerine göre müebbeden veya geçici olarak küreğe konulurlar) diye yazılı olan elli yedinci maddesi hükmü gereği, cinayet işlemiş olduğundan .. ların idamına gıyaben ve oybirliğiyle karar verildi. 15* 


Burada tatbik edilecek olan şu elli altıncı maddenin, ancak memleket ahalisinden bir kısmını diğerleri aleyhine kavgaya sevk etmek gibi büyük suçlara uygulanabilir olduğu belliydi. Mesele o kadar açıktı ki, hükmünün yalnız Mahmud Şevket Paşa'nın kasten yaverinin de kazaen öldürülmesinden ibaret basit bir cinayeti kapsaması, şayet hata değilse büyük bir günahtır. 

Çünkü ortada ne halkı birbiri aleyhine kışkırtma, ne gasp ve yağmacılık, ne de memleket tahribi var. Şa- 


154 Metnin özgün hali, kitabın sonundaki Ekler bölümünde yer alan 
Mazbata-i Hükmiye'nin dokuzuncu sayfasındadır. Ek 3, s. 439 (e.n.). 
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yet Mahmud Şevket Paşa ile yaverine yapılan suikast, kanun maddesindeki “katl-i nüfus” kaydıyla yorumlanıyorsa buradaki “katl-i nüfus” gasp ve yağmacılık ve memleket tahribi sırasında birçok masum insanın katli demektir ve bir kişiye yapılan suikastla yorumlanmasına imkân yoktur. 

Elli altıncı madde hükmüne, Paris gibi uzak bir memlekette bulunan yahut suçtan hem manen, hem maddeten uzak olan kişileri de katmak için ortaya bir de elli yedinci madde atılmış ve bu suretle bizlere “asıl eşkıya reisi ve fesatlığa tahrik edenler” sıfatı verilmiş! 

Halbuki kişisel suçlarda eşkıya yoktur ve elli yedinci madde de elli altıncı maddeye bağlıdır. Elli altıncı maddenin Mahmud Şevket Paşa olayına tatbiki imkânsız ise, yukarıda söylediğimiz gibi açık olduğundan elli yedinci maddenin de suça tatbik edilemeyeceği aşikârdır. 

Bu konuda daha fazla ısrar etmiyorum. Çünkü divan-ı harbin kendi mazbatasıyla beraatini ispat etmiş olduğu bir adam hakkında tayin ettiği ceza, söz konusu bile olamaz. Ancak cezanın uygulanmasında da taammüden taraf tutulmasına ve nihayet mahkemenin ya yetersizliğine veya kötü niyetine hamledilmesi zaruri olan kanuni yanlışlıklara bir örnek arz etmek istedim. 

Unutulmamalıdır ki on beş kişinin hayatlarına, bu maddelerin imkânsız görülen tatbiki vesilesiyle son verilmiş, zavallı Salih Paşa da bu arada kurban edilmiştir. 


Levent Şahverdi Arşivi 


Harb-i Umumi'den Sonra 
Paris'te İlk Müzakere 


Tevfik Paşa kabinesinde 
Dahiliye nazırlığını kabul ettim 


1914 Eylülü başından 1919 Temmuzu'na kadar ailemle 
beraber Cenevre'de ikamet etmekteydim. 

Mütareke imzalandıktan biraz sonra İtalya Hariciye Nezareti'nin, Cenevre konsolosu vasıtasıyla tarafıma ulaştırdığı bir telgrafta kabine kurmaya memur olan Tevfik Paşa tarafından bana Dahiliye nazırlığı teklif ediliyordu. Karayolları tahrip edilmiş, deniz tarafı da torpillerle kapatılmış olduğu için, ancak İstanbul'a ulaşma imkânı doğduğu zaman Cenevre'den hareket etmek şartıyla teklifi kabul ettim. O sırada sadrazam tarafından belediye başkanlığı vazifesi de, bir zamandan beri Cenevre'de bulunan Doktor Cemil Paşa'ya, aynı vasıtayla ulaştırılmıştı. Harp nedeniyle Türkiye sahillerine konulmuş olan ablukanın devamından dolayı İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer taraflarında şiddetli sıkıntılar olduğu işitiliyordu. 

Böyle boş yere Cenevre'de beklemektense Paris'e giderek ablukanın kaldırılmasına çalışmayı daha uygun gördüm. Sınırı geçebilmek için Fransa hükümetinden ruhsat aldım. Cemil Paşa ile birlikte Paris'e gittik. Fransa Hariciye Nezareti nezdinde yapılan girişimler sonucunda abluka kaldırıldı. Bu neticenin haber verilmesi 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ve başka bir teşebbüse gerek varsa bildirilmesi ricasını içeren telgrafım Babıâli'ye bildirilmek üzere Hariciye Nezareti tarafından havayoluyla İstanbul Sefareti'ne gönderildi. Cevaben “Kabine kuruldu, siz yine Dahiliye Nezareti'ndesiniz” mealinde bir telgraf aldım. İki, üç gün sonra da Tevfik Paşa kabinesinin düştüğünü, yerine Ferid Paşa'nın geldiğini ajans telgraflarından öğrendim. 
Yine Cemil Paşa ile beraber Cenevre'ye döndüm. 

Bir ay kadar sonra, Taranto'dan İstanbul'a ilk defa olarak bir posta vapuru hareket ettirileceğini haber alınca İtalya Hariciye nazırından memleketimize ulaşmamız için kolaylık göstermelerini rica ettim. Aldığım olumlu cevap üzerine, hareket zamanı ayrıca bildirilecek olan vapuru kaçırmamak için, Cenevre'den ayrılacağımız gün teslim edilmek şartıyla, evimizdeki eşyayı sattım, kira kontratını da yine o şartla feshettim. Aradan iki hafta geçti, İtalya konsolosu vapurun on beş gün sonra hareket edeceğini telefonla bildirerek yolcular hakkında icap edenlere tebligat yapılmak, acenteye de haber verilmek üzere gideceklerin listesini istedi. 

Tam bu sırada Fransa konsolosu evime geldi. Sadrazamın başkanlığında bir heyetin Paris'e geldiğini ve bu heyetçe, müşavir sıfatıyla, kendilerine katılmam arzu edildiğini, Fransa Hariciye Nezareti'nden aldığı emre uyarak derhal Paris'e gitmemi rica etti. Altı seneden beri uzak kaldığım vatana dönmek üzere olduğum bir sırada bu davete uymak bana ağır geldi. Bununla beraber böyle nazik bir zamanda istenilen hizmeti yapmamak da elimden gelmedi. Ertesi günü yola çıktım. Bir gün sonra Paris'e vardım. Bizim heyet Vaucresson denilen bir köyde kendilerine ayrılan ufak bir şatoda kalıyorlardı. 
Doğru oraya gittim, sadrazamla görüştüm. 

Fakat hikâyeden evvel, bu satırları okuyanlara, sadrazam olan Damat Paşa'yı tanıtmak isterim. 
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Ferid Paşa'nın tasviri 


Bu zat esmer, kara gözlü, uzun yüzlü, basık burunlu, pos bıyıklıydı. Boyu uzun —yaşının hayli ilerlemiş olmasına rağmen— duruşu dikti. Fakat nezaket göstermek istediği zaman, eski Frenk diplomatlarını taklit ederek önüne doğru eğilirdi. On dokuzuncu asrın elçileri gibi yüzünün iki tarafında uzattığı sakal başları (favoriler) ile saç ve bıyıkları, beyazı çok, kırçıldı. Yine eski Frenk modasına uyarak çok uzun olan tırnaklarını -bilmem niçin, sohbet esnasında iki elinin parmak uçlarını birbirine dokundurarak— hem iftiharla seyreder, hem de muhatabının gözüne sokardı. 

Hali hareketi sahte, düşüncesi kısa, bilgisi daha kısaydı; en büyük marifeti de gösterişti. Eşi Mediha Sultan, Baltalimanı'ndaki yalısında ikamet ettiği sırada Damat Paşa ile komşu olarak ara sıra görüşen müzeler müdürü merhum Osman Hamdi Bey gülerek hikâye ederdi: “Bir gün Ferid Paşa'yı yalısında ziyarete gitmiştim. Paşa haremdeydi, gelinceye kadar etrafı seyrederken gözüm yazı masasının üstünde sayfası açık bırakılmış ansiklopediye ilişti. İster istemez birkaç satır okudum. Bir iki ay sonra, ikinci ziyaretimde yine aynı odaya götürdüler, ansiklopediyi aynı yerde, aynı sayfası açık olarak buldum. Paşanın o sayfa üzerindeki incelemesi henüz bitmemişti.” 

Baltalimanı'ndaki yalıya iki defa gitmiştim. Biri Salih Paşa kabinesi kurulmadan bir az evvel davete icabet, digeri büyük devletlerin notasının geri alınmasından sonra kabine teşkilini müzakere maksadıyla idi. Her iki gidişimde de sayfası açık ansiklopedi gözüme ilişti; Hamdi Bey'in hikâyesini hatırlayarak içimden güldüm. Bu ikinci gidişimde Doktor Cemil Paşa benimle beraberdi. Yalının arkasındaki yoldan geçerken Damat Paşa'yı pencereden dışarıyı seyrederken gördük. Sonra bahçe kapısından 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Damat Ferid Paşa 


girip yukarıya çıktığımız zaman -sanki geldiğimizden haberi yokmuş gibi— odasında armonyum!55 çalmakla meşgul bulduk. Her hal ve hareketi gibi musikişinaslık da sahteydi. 

Biraz okumuş, devlet hizmetinde, özellikle sefaret kâtipliklerinde bulunmuş olan bir adam “itimatname” ile “ferman” arasındaki farkı öğrenmemiş olursa cahilliğin mühim bir mertebesine ulaşmış demektir. Ferid Paşa bana Paris'te ilk görüşmemizde bu marifetini ispat etti. 

Bütün hükümet dairelerinde yürütülen ve odacılara kadar herkesin bildiği en sıradan yazışmalar bile onun için bilinmeyen şeylerdendi. Öyle sanıyorum ki “Cehlin ol mertebesi sehl olmaz” diyen şair de bu adamın mertebesini tam kavrayamamıştır. 


155 armonyum: Taşınabilir küçük org (y.h.n.). 
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Bilgiden nasipsiz olmak, durum böyleyken bir şeyler düşünmeye mecbur kalmak mevkiinde bulunanların zihninde ne kadar faaliyet varsa, hepsi hayaldir. Kim bilir, ne türlü kurgulara dayanan sözlerinde ve işlerinde hakikat ve isabet aramak da bir nevi hayal olurdu. 
Mesela bir gün meclis-i vükelada, Hariciye nazırı sıfatıyla, “Polonya elçisiyle görüştüm. Polonya'dan faizsiz ve garantisiz birkaç milyon lira borç alabileceğimizi temin ediyor” deyince, “Şu zat ile bizi lütfen tanıştırmanızı rica ederiz, bu şartlarla biz de borçlanma- ya hazırız” yolunda bir latifeyle bahsi kapattım. Öyle zannediyorum ki o zaman memleketimizde henüz Polonya elçisi bile yoktu. Bunun daha fena örneği var ki ileride anlatılacaktır. 

Sadrazamın işlerinde küçüğü, büyüğünü çürüten mantıksızlık vardı. Mesela, Harb-i Umumi'yi (Birinci Dünya Harbi| takip eden mütarekeden sonra İttifak Devletleri'nin hakkımızdaki düşmanca tutumları büyük bir üzüntü doğurmuştu. Mustafa Kemal Paşa da büyük bir olasılıkla bu konudaki görüşlerini üzüntüyle dile getirmişti. Onun bu tutumundan vehme kapılarak, eleştirilerinden de uzak kalabilmek için padişah fermanı ve genel müfettiş unvanı ile Anadolu'ya göndermesi aradığı maksatla taban tabana zıt bir hareketti. 

Yine bunun gibi, İstanbul'da muntazaman toplanan bir Meclis-i Mebusan —özellikle İttihad ve Terakki elebaşılarının firarından sonra— hükümetin hem kuvvetli, hem de meşru olarak dayanacağı yegâne kuvvetti. Toplanmasına dışarıdan engel olunamayacağı gibi payitahtı bırakıp başka bir yerde toplanması da imkân olduğu halde ,yeniden seçim yapılmasıyla yenilenmesi imkânsız olduğu bir sırada meclisin feshi, sadece üzerinde durduğu dalı kesmek değil, o dayanağı düşmanına hediye etmek demekti. Çünkü meclisin İstanbul'da feshinden sonra payitahtla alakaları kalmayan mebuslar peyderpey Ankara'ya giderek Meclis-i Mebusan'ın orada toplanması normal ve bu halin Anadolu'daki hükümeti Hâkimiyet-i Milliye esasına dayanan bir meşrutiyetle takviye edeceği açıktı. Meclis-i Mebursan, İstanbul'da toplanmışken Hâkimiyet-i Milliye'yi temsil edebilecek diğer bir meclis başka bir şehirde toplanamaz, İstanbul hükümeti kendisine arka çıkacak kamuni bir kuvvetten mahrum kalmazdı. Özetle Sadrazam Ferid'de, bütün sözleri ve işleri birer birer incelense cahilliğe varan “beyin sulanması” olduğuna hükmetmek gerekirdi. 


Sadrazamla konuşma 


Şimdi yine konuya dönüyorum: 

Bütün harp senelerini Cenevre'de geçirerek, daha önceki olaylar gibi, mütarekeyi takip eden olayları da orada izlediğim için gelişmeleri az çok biliyordum. Sadrazamın benimle istişareye lüzum görmesini de zihnim- de biriken intibalardan olabildiği kadar istifade etmek maksadına atfediyorum. 

Sadrazam, ilk söz olarak, murahhas sıfatıyla heyete dahil olan Âyan Reisi Tevfik Paşa'nın iki gün sonra Paris'e ulaşmasının ardından sulh konferansına bir muhtıra vereceğini söylediğinde dedim ki: “Bazı düşüncelerim var; müsaade ederseniz söyleyeceğim. Önce şunu arz edeyim ki, zannıma göre sizi, derhal sulh imzalamak için davet etmediler.” 

“Ne demek! Ben fermanla geldim; yetkim var. Şartları müsait görürsem sulhü imza edebilirim.” 

“Davet edilen heyetin reisi sıfatıyla itimatnameyi elinizde bulundurduğunuza ve sulh imzasına yetkili oldugunuza şüphe etmiyorum. Fakat sulh imzası için en az iki taraf lazımdır. Karşımızdaki İttifak Devletleri'nin sulh şartlarını henüz tamamıyla kararlaştırmamış oldukları 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zannındayım. Hakikat, bugün sulh imzası söz konusu olsaydı sulh şartlarını her zamanki gibi galip olan taraf kendince kararlaştırır, diğer tarafa sadece kabulünü teklif ederdi. Böyle yapılmayarak bizden sulh hakkındaki görüş ve taleplerimizin sorulması ancak hakikati araştırma amacına yönelik olabilir. 

Yani Wilson prensiplerini suiistimal etmek isteyerek, Osmanlı ülkesinin aslında Türk olan kısımları üzerinde miras hakkı davasına kalkışan kavimlerin sürekli tacizlerine karşı bu zamana kadar hiçbir teşebbüste bulunmamış ve kendilerini müdafaa etmemiş olan Türklerin de fikirlerinin öğrenilmesi arzusuna bağlı bulunsa gerektir. Bu halde Dörtler Meclisi kendine bir nevi mahkeme sıfatı vererek iki tarafı da dinlemeyi münasip görüyor demek olur. Fakat bu heyetle diğer mahkemeler arasında önemli farklar var: Evvela hâkimler tarafsız değil; sonra İngiltere, Fransa ve İtalya devletlerinin Osmanlı ülkesinde hususi maksatları, Amerikan başkanı Wilson'ın da muhakemeden evvel verilmiş fikirleri var. 
Wilson, arkadaşlarına İncil ayetleri gibi kabul ettirdiği prensiplerini dünyaya ilan ediyor. Galip devletler de onları kabul etmiş görünüyorlar. Şimdi hakkımızı müdafaa sırasında bu prensipleri aleyhimizde görür ve gösterirsek sözlerimiz reddolunur. 

Bununla beraber, Wilson prensiplerine itaat etsek, hatta buna hayranlık göstersek bile, mahkeme üyelerinin dörtte üçünün destekledikleri maksada alenen düşmanlık göstererek işe başlarsak, mahkemeyi düşmanlarımızın lehine çevirmiş oluruz. Aleyhimizde şiddetle oyunlara kalkışanlar bundan fayda sağlarlar. Kaldı ki Wilson prensipleri, imparatorluğun genelini, yani harpten evvelki statükoyu müdafaa konusunda yetersizdir. Ancak çoğunluğu Türklerden oluşan bölgelerdeki hâkimiyetimizi, istiklalimizi kısaca siyasi hayatımızı müdafaamızı buralara hasretmeliyiz. Hâlâ tabiyetimiz 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altında yahut civarımızda —bulanık suda avlanmak hevesindeki— bazı azınlıklar bulunmaktadır. Bunlar namına söz söyleyen cemiyet veya hükümetlerin iddialarını şiçldetle iptal ederek diğer kısımları —ileride sulh görüşmeleri zamanında müdafaa edilmek üzere— şimdilik söz konusu etmezsek duruma uygun bir müdafaa şekli seçmiş oluruz.” 


Yeri gelmişken 


Bu ifademdeki “ileride müdafaa edilmek üzere” kaydı eski bir tabire göre “rüşvet-i kelamiye”156 idi. Balkan Harbi'nin son demlerinde sarayda toplanan genel bir danışma meclisinde sulh mü, harbe devam mı meselesi tartışılırken o zaman âyandan olan Damat Ferid Paşa ayağa kalktı. “Ecdadımızın kanları pahasına zapt ettikleri yerleri veremeyiz”den ibaret, halkın hoşuna gidecek sözler söyledi. Böyle bir gösteriyle herkesin gözünde yüksek makamlara layık olduğunu umacak kadar ebleh olduğunu ispat etmişti. Şimdi de yine sahte vatanseverlik sözleri dinlememek için bu kaydı koymuştum. 
Yoksa Wilson, aklına doğan on dört maddenin, mağluplar tarafından ihlaline tahammül edemeyecekti. Lloyd George'un şahsında şekillenen o zamanki İngiliz siyasetinin de Mısır ile Hindistan arasındaki imparatorluğun parçalanması ve Harb-i Umumi'den sonra tesiri daha ziyade hissedilen hilafet alakasının Türklerden koparılması gayesinden dönmeyeceği, bununla beraber hiçbir zaman Yemen, Hicaz, Suriye, Irak ve Mısır bölgelerinin Türkiye tabiyetinde kalamayacağı açıktı. 

Fakat Anadolu'nun batısını Rum pehlivanı Venizelos*a, doğusunu da Nubar ve Yakop paşalar gibi Mısır hükümetine iyiliği dokunmuş olanlarla, Noradunkyan 


156 rüşvet-i kelam: “Sözle rüşvet verme.” Karşısındakinin hoşuna gide- 


cek, fikir ve görüşlerine uygun düşecek şeyler söyleme (e.n.). 
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gibi Türklük düşmanlarının avukatlığını verdikleri Ermeni hülyacılarına kaptırarak asırlarca “Baş eğdi âb-ı tiğiına küffâr-ı Engurus / Şemşiri gevherini pesend eyledi Freng”!57 methine layık olduğunu ispat etmiş olan Türk milletinin yurtsuz kalmasına sözle, yazıyla ve nihayet harple karşı koymak bir hayati vazifeydi. 

Konuya dönerek diyeceğim ki sadrazam, sözümün mealini layıkıyla anlayamamış gibi göründü, daha doğrusu söylediklerimi hiç beğenmedi. “İki gün sonra bir toplantı yapacağız. Siz de gelirsiniz, etraflıca görüşürüz” dedi. 

Kendileri o şatoda kalmaya mecburdular. Ben Paris'te Lutetia Oteli'nde kalacaktım, oraya gittim. 


Murahhas heyeti toplantısında konuşulanlar 


İki gün sonra şatonun salonunda toplandık. Damat Paşa'dan başka Âyan Reisi Tevfik Paşa, Şüra-yı Devlet Reisi Rıza Tevfik Bey'le Maliye Nazırı Tevfik Bey hazırdılar. Ferid Paşa, reis sıfatıyla söze başlayarak “İstanbul'da meclis-i vükelaca sulh konferansından talep edeceğimiz maddelerin yer aldığı bir muhtıra müsveddesi hazırlamıştık, onu okuyalım” dedi. Okumayı, Maliye nazırına emretti. 

Bu muhtıranın birinci maddesinde Türkiye'nin Harb-i Umumi'ye katılmasının hiçbir makul sebebe dayanmadığı, İttihad ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinden o zamanki vükelanın taşkınlığının eseri olduğu ve bu nedenle mesuliyetinin millete ve onun hakiki temsilcisi olan bugünkü devlet heyetine yüklenmesi hakkan ve mantıken doğru olmayacağı iddiasıyla suçsuzluğu ispata çalışılıyordu. Bu müdafaa tarzını durum icabı uygun görmedim ve şöyle dedim: 


157 “Macar kâfirler kılıcının suyuna baş eğdiler / Frenkler ise kılıcının 
cevherini beğendiler.” (y.h.n.) 
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“Bu tebliğ, Dörtler Meclisi'nde ancak, Türkiye'nin harbe katılmasının lüzumsuz ve haksız olduğunu ilan eden bir itiraf gibi senet sayılacak; fazla olarak gelecekte aleyhimizde şiddetli muameleler yapılmasını haklı göstermeye yarayacaktır. Bu fikrimi kuvvetlendiren olaylar ise henüz pek yenidir. 

Geçenlerde konferans huzuruna çağrılan Almanya Hariciye Nazırı Kont Brockdorff Randzau'un buna benzeyen, fakat daha çok kuvvetli olan müdafaa tarzına Cl&menceau'nun verdiği haince cevap üzerine Hariciye nazırının Almanları aklamaya yönelik bütün müdafaası, kendisinin gücenerek istifasından başka bir netice doğurmadı. Halbuki evvela, Almanya'da harpten mesul sayılan imparatorla hanedan mensupları memleketlerin- den el çekmiş, harbi idare eden adamların hepsi değişerek başka fikirde, başka anlayışlardaki adamlar iş başına gelmiş, kısaca esaslı ve eserleri ortada bir inkılap gerçekleşmişti. İkinci olarak, Almanya toprağı tamamıyla istiladan kurtulmuş ve harp vasıtaları tamamıyla korunmuş, kuvveti de henüz baki olarak yorgunluk, bıkkınlık ve bazı karışıklıklardan başka bir eksiği olmadığına göre şiddetli bir baskı altında yaşama hakkını müdafaaya kalkışması da mümkündü. Bizde ise, bir kabine istifasından başka değişiklik görülmedi; sonra düşman, memleketin yüzde altmışına harp yoluyla, payitahtına da sulh yoluyla saldırdı. Bu bakımdan Türkiye'nin sulhü reddedip harbi istemesinde düşmanlar açısından bir sakınca yok gibidir. Bu tür bir müdafaa, önceden denenmiş bir şeyin daha olumsuz şartlar altında tekrar denenmesi demektir. Müdafaamızın şimdi arzedeceğim şekle getirilmesini hatırlatmayı faydalı buluyorum. 

Harb-i Umumü'nin ilanından sonra harbin kaynağı hakkında Nordischbe Allgemeine Zeitung tarafından yayımlanan makalelerin tercümelerini okumuştum. Gazetenin yazdığına göre, 1914 senesi ilkbaharında Paris'i 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ziyaret eden İngiltere Kralı V. George'un kılavuzluğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Poincar&'in aracılığıyla İngiltere ile Rusya arasında bir itilaf esası hazırlanmıştı ve bunda Akdeniz ve Karadeniz boğazları mıntıkalarının Rusya denetimine verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmekteydi. Alman gazetesinin haberi o derece dikkat çekiciydi ki İngiltere Hariciye nazırı haberi yalanlama gereği duydu. 
İngiliz bakan parlamentoda üyelerden birinin sorusuna verdiği cevapta, “İngiltere ile Rusya arasındaki itilafın, Almanya'nın Belçika'ya taarruzuyla harp ilan edildikten sonra yapıldığını ve harbin ilanından evvel bu iki devlet arasında hiçbir itilaf imza edilmediğini” temin etti. Bunun üzerine gazete ikinci bir makale daha yayımlayarak, “İngiltere Hariciye nazırının parlamentodaki ifadelerinin kaçamaklı olduğunu, çünkü gazetenin verdiği haberin antlaşmanın imzası değil, itilaf esasının kararlaştırılması zamanına ait bulunduğunu, bu bakımdan haberin doğruluğundan şüphe edilemeyeceğini? iddia ediyor. 

Bunun gerçek veya asılsız olduğu hakkında halen kesin bir hüküm verilemese bile gösterilen ısrara göre bu haberin —hatta asılsız da olsa— Alman propagandası tarafından âlemi ikna gayesiyle düzenlenmiş olması lazım gelir. Bu bilgiyi Türkler de kabul ettiği için o zamanki hükümetin kendisini meşru müdafaa halinde görmüş, memlekete de öyle göstermiş olması kabul edilebilir bir düşüncedir. Nitekim 1915 senesinde imzalanmış olan bir mukavele ile İstanbul'da ve Boğazlar mıntıkasında Rus kontrolünün resmen tanınmış olması, Batı Anadolu'nun da harbe katılmaya teşvik için —yüzeysel de olsa- İtalya'ya peşkeş çekilmesi o zamanki Türk hükümetinin pek de boşuna aldanmadığını gösterir. Zannımca Türkiye'nin temize çıkarılması için lüzum görülen mazereti -makbul olmadığı tecrübeyle sabit olan— mesuliyetin öncekilere yüklenmesi yolunda aramaktan ziyade, memleketin ileri gelenleri ile hatalı olduğu inkâr edilemeyen o zamanki hükümetin, bu defa, meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini göstermek hem daha ağırbaşlı, hem daha etkili bir müdafaa olsa gerektir.” 

Sözlerimi henüz tamamıyla bitirmeden, içinde bulunduğumuz salonun kapısı tarafından gelen bir ses, sözümü keserek, diplomatik konularda böyle gazete rivayetleriyle sonuca varmanın bir hükmü olamayacağını heyete ihtar etmek istedi. O zamana kadar orada bulunduğunu bile fark edemediğim, şahsını da tanımadığım bu kişinin ani müdahalesinden doğan hayretime, müzakere adabının reis tarafından muhafaza edileceği düşüncesi eklenerek sessiz kalmayı tercih ettim. Reis paşa ne düşündü, bilmiyorum; meclis üyeleri hislerime katılıyor gibi reise baktılar. Bir iki dakika devam eden bir sessizlikten sonra reis paşa kendini toplar görünerek Tevfik Bey'e hitaben, “Devam edelim” buyurdu. 

Muhtıranın ikinci ve üçüncü maddeleri okundu. 
Bunlarda mesela Mısır'ın Türkiye'ye iadesini talep etmek gibi hayallerle, birinci mülakatımızda tavsiye ettigim tamamıyla aksi yapılmış, bizi mahvetmeye çalışan arabozuculara başarı fırsatı verilmişti. Fakat şimdilik hiçbir görüş beyan etmeyerek sadece dinlemeyi, ileride murahhaslardan |delegelerden| bir ikisiyle görüşerek müdahalelerini istemeyi kendimce uygun gördüm. 

Dördüncü maddesi, Balkan Harbi'yle kaybettiğimiz Ege Denizi adalarının bize iadesi talebini içeriyordu. 
Önce denizdeki mağlubiyetimizle elimizden çıkan adaları daha büyük bir mağlubiyet vesilesiyle geri almak emeli garip bir iddiadır. Ancak sebeplerini daha tuhaf buldum. Diyorlardı ki: “Adalarda yaşayan halk çoğunlukla Rum'dur. İzmir vilayeti sahillerinde de Rumlar çogunluktadır. Bu nedenle adalar Yunanistan'da oldukça eşya ve silah kaçakçılığının önünü almak mümkün olamaz ve dolayısıyla Türk ve Yunan hükümetleri arasında dostça ilişkiler kurulamaz. Bu sakıncayı gidermek için adaları Türkiye'ye iade etmek lazım gelir.” 
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Bunu işitince bende artık zahmete girişme mecali kalmadı. Rahatsızlık verdiğim için muhterem heyetin aflarını rica ederek dedim ki: 

“Tertip ettiğiniz kıyasın aleyhimizde kullanılması lehimizde olmasından daha kolaydır. Memleketlerin kime ait olacağı konusunda halkın çoğunluğuna göre davranmak Wilson Prensibi gereklerindendir. “Adalar- daki halkın çoğunluğu Rum'dur, İzmir vilayeti sahillerinde de Rumlar çoğunluktadır? sözünden, söylenilen sakıncayı da gidermek üzere “İzmir vilayeti sahillerinin de Yunanistan'a terki? sonucuna ulaşmak daha tabii ve daha kolay görülür.” 

Bu söze karşı daha önce gereksiz müdahaleye kalkışan adam —Reşad Halis isminde Hariciye Nezareti memurlarından biriymiş— bir şey söylemedi. Sadrazam da bu düşüncenin doğru olduğunu lütfen tasdik ettikten sonra bana dönerek, “Sizinle biraz hususi görüşmek istiyorum” dedi. 

Salonun yanındaki odaya geçtik. Hemen aynen şu sözleri söyledi: 

“Bizim burada kalmamız uzun sürecek. Sizin Paris'te sonuna kadar beklemenizi lüzumsuz görüyorum. Fakat İstanbul'a da gitmeyiniz; Cenevre'ye dönünüz. Lazım oldukça buraya gelmenizi telgrafla rica ederiz. Aradaki mesafe azdır. Siz de bu ufak zahmete katlanırsınız. 
Cenevre'de kaldığınız sürece size aylık 1500 frank maaş da tahsis ederiz.” 

Beni hayretten hayrete düşüren bu garip teklife karşı dedim ki: 

“Evimin kontratını, gidişim gününden geçerli olmak üzere feshettim, eşyamı da o zaman teslim edilmek şartıyla sattım. Hemen memlekete dönmek üzereyken bu davetinize vatanseverlik gereği uydum. Buralarda gerekli değilsem elbette İstanbul'a dönerim. Cenevre'de kalışımı uzatmam mümkün değildir. Böyle olmasaydı, devlet 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hazinesinden bana ayrılan aidatla geçinmeye alışmış bir memur isem de şimdiye kadar hizmetsiz maaş almadım. 
Vaat edilen 1500 franga karşı beni Cenevre'de ne gibi bir hizmetle kayıracağınızı, mesela maaşa göre şehbenderhane (konsolosluk) kâtipliğine mi atayacağınızı öğrenmek isterim.” 

Sadrazam, teklifinin münasebetsizliğini nihayet anlar gibi oldu, ama düzeltme çaresini bulamadı. Yalnız maaş meselesinden geri dönerek, beni İstanbul'a dönmekten vazgeçirmeye çalışmakta devam etti. Katiyen reddettim. 
Beraberce tekrar salona geldiğimiz zaman meclisi dağılmış bulduk. Ben de evime gittim. Öyle zannediyorum ki paşanın beni hem Paris'ten, hem İstanbul'dan uzaklaştırmaya çalışmasına heyet-i vükelaca kararlaştırılan sulh şartlarının dördüncü maddesi hakkında söylediğim fikrim sebep oldu. 

Heyetin misafir olduğu köşk Paris'ten bir hayli uzak olduğu için oraya gitmek istediğim zaman asker idaresinde bulunan otomobillerden birinin bana tahsis edileceği haber verilmişti. Fakat sadrazamın her iki görüşmemizde de beni hayrete düşüren garip tavırları, özellikle beni Paris'ten uzaklaştırmayı hedefleyen son sözleri dolayısıyla, maksadı tamamen anlaşılıncaya kadar uzak durarak, davet edilmedikçe heyetin yanına gitmemeyi münasip gördüm. Aradan bir haftaya yakın bir süre geçtiği halde heyetten bir görüşme talebi gelmedi. 
Fakat memleketime elimden geldiği kadar hizmet etme vazifesini kabul ederek gelmiş olduğum Paris*e işsizlikle meşgul olmayı hem abes, hem de dosta düşmana karşı çirkin görmemek mümkün değildi. Nihayet bir pazartesi günü sabahı kendiliğimden Vaucresson'a gittim. Sadrazam beni, özel çalışma odası olan, birinci kattaki küçük bir salona davet etti. Öğle yemeği zamanına kadar iki saatten fazla görüştük. Bu sürede sulhten, sulhe dair işlerden hiç bahsetmedi. Ben de tabii bu bahse girmedim. 


336 i e. 
Levent Şah verdi Arşivi 


Kabinedeki arkadaşlarından uzun uzadıya şikâyet ederek bazı nezaretlere kimlerin tayini münasip olacağına dair fikrimi sordu. Bu münasebetsiz soruya münasip bir cevap vermek lazımdı. 

“Memuriyet hayatımın ilk on dört senesi Mabeyin kâtipliğinde herkesten uzak olarak geçti, sonraki beş altı senesi de vilayetlerde vazifeye sarf edildi. İki senesi karışıklık zamanlarında, kalan altı senesi de gurbet diyarında heba oldu. Bundan dolayı gerek ikinci, üçüncü saftaki eski, gerek şimdi kalburüstünde görünen yeni devlet adamlarından hiçbirini emin olarak tavsiye edecek kadar tanımıyorum. Sorunuza maalesef layıkıyla cevap verebilmekten acizim” dedim. 

O, ülkenin iç işleri hakkındaki konferansına devam etti. Nihayet yemeğe çağrıldık. Heyettekiler ve mihmandar zabitlerle beraber (Fransa, İngiltere ve İtalya hükümetleri heyete mihmandar unvanıyla birkaç zabit katmışlardı) sofraya oturduk. Benim yanıma İngilizlerin galiba miralay rütbesindeki mihmandar zabitini oturttular. Bu adam benimle şuradan buradan konuşurken Londra'ya gitmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Resmi bir sıfatla Londra'ya gidip orada birkaç gün kalabilmek külfetini göze alacak mali güçten mahrumiyetim sebebiyle böyle bir teklif karşısında kalmaktan korkarak, “Londra'ya seyahati pek arzu edersem de şimdiki halde bu arzunun gerçekleşmesine vakit ve imkân bulabilecegimi ümit etmiyorum” dedim. 

Bu ufak görüşmeyi neden anlattığım aşağıda anlaşılacaktır. 

Yemekten kalktıktan sonra bir aralık sadrazam yanıma gelerek, “Hazırladığımız muhtırayı yarın kongreye takdim edeceğiz!” dedi. 

Bu sözü öyle bir eda ile söyledi ki onda, “Görüyorsun ya, senin fikirlerine hiç önem vermedik” anlamı çok açıktı. 
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“Pekâlâ” dedim. 

Biraz sonra Tevfik Paşa'yla yalnızca görüşürken verilecek notanın içeriği hakkındaki malumatını sordum: 

. “Geçen günkü toplantıdan sonra yeni bir görüşme olmadı. Sadrazamın hazırladığı mektubun Fransızcasını mihmandarlarımızdan bir Fransız zabitine yazdırdığını işittim, başka malumatım yok” dedi. 

Gece yalnız kaldığım zaman, o toplantıda dinlediğim meclis-i vükela kararlarına göre yazılmış olması tabii bulunan mektubun İtilaf Devletleri huzurunda hayret ve infiale sebep olacağını ve bu müdafaanın sahte davacılara büyük bir hizmet edeceğini düşünerek çok sıkıldım. 
Ertesi gün Fransa Hariciye Nezareti'ne gittim ve umumi kâtibi (genel sekreteri) görerek dedim ki: 

“Sadrazam tarafından dün Dörtler Meclisi'ne gönderilen mektubu görmedim. Murahhas heyetinin yalnız bir defa hazır bulunduğum toplantısında işittiğim sözlere göre bu cevabın iyi kabul görmemiş olacağı zannındayım. Bunun için size bazı açıklamalar yapmak isterim.” 

Muhatabım, “Mektubu ben de görmedim. Hatta Mösyö Cl&menceau'yu da görmedim. Fakat Mösyö Pichon'un (o zaman Hariciye nazırı) ifadesinden anladıgıma göre, gerçekte bu mektup iyi bir etki bırakmamış” dedi. 

“O halde bir noktaya dikkatinizi çekeyim: Diyelim ki bir dostunuz hakiki kıymetini kestiremediği bir malı satmayı size bırakmış. Malın kıymetini siz de bilmiyorsunuz, kimseye de soramıyorsunuz. Alıcı sizden fiyat istiyor. Öyle sanıyorum ki o mala, ederinden eksik bir fiyat istemek korkusuyla değerinden fazla, belki de pek fazla bir talep ortaya koyarsınız. İşte bizim murahhas heyetinin durumu da budur. Onlar da, Türk devlet ve milleti adına İtilaf Devletleri'ne sulh teklif ediyorlar. 
Devletler de şartlarımızı soruyorlar. Sulh yapmak istedigimiz devletlerin maneviyatı tamamıyla meçhul. Büyük 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bir mesuliyet altında bulunan murahhas heyet onların verebileceklerinden de eksik taleplerde bulunmak ve menfaatlerini müdafaayla mükellef olduğu memlekete bu suretle bilmeyerek, istemeyerek bir fenalık etmiş olmak endişesiyle yahut sadece böyle bir suçlamaya hedef olmak korkusuyla ölçüsüzlük etmişlerse mazur görülmelidir. Herhalde bu mektup nihai bir cevap değil, İtilaf Devletleri'nin Türkiye hakkındaki görüşünü anlamak ve ona göre gönül rahatlığıyla gösterebilmek için hakikatin araştırılmasından ibarettir. Bunu son söz zannederek görüşme ve haberleşme kapısının kapanmasının haksızlık olacağını Mösyö Cl&menceau'ya ve Mösyö Pichon'a bildirirseniz hayırlı bir iş görmüş olursunuz” dedim. 

Muhatabım sözümü iyi niyetle kabul etti. 

“Ben Hariciye nazırıyla görüşür, bunları Mösyö Cl&menceau'ya da anlatırım. Siz de sadrazamı görünüz, bu ifadelerimizi destekleyecek surette Cl&menceau'ya bir mektup yazmasını söyleyiniz” dedi. 

Söz anlamayan sadrazama hiç güvenmemekle beraber bu teklifi mecburen kabul ettim. Damat Paşa'ya dert anlatmak güçlüğünü Tevfik Paşa'ya yükleyerek kendi tarafımdan da ona yardım için elden geleni yapmaya azmettim. Ertesi gün derhal murahhas heyetiyle görüşmeye karar verdim. 


İşe karışmaktan men edilişim 


Akşamüzeri otele döndüğümde Hariciye Nezareti'nden telefonla arandığımı, yarın saat onda, umumi kâtibi görmek için davet edildiğimi söylediler. O saatte umumi kâtibi gördüm. Bana şu sözleri söyledi: 

“Hakkınızdaki hürmet ve güvenimizi takdir edersiniz ümidindeyim. Paris'te istediğiniz kadar kalabilmenizi pek tabii görürüz. Ancak büyük devletlerden bazıları Paris'te bu suretle kalmanızdan endişe ediyorlarmış. Murahhas 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heyetinin üyesiyseniz diğerleriyle birlikte Vaucresson'da kalmanız, aksi takdirde onlarla sizin de karşılaşıp görüşmemeniz icap eder diyorlar. Bu uyarıyı bizim de dikkate almamamız mümkün olamıyor. Şu halde arzu ederseniz heyetle birlikte kalırsınız, uygun görmezseniz Paris'te istediğiniz kadar kalabilirsiniz, size ikamet evrakı da veririz. Fakat heyetle görüşmekten vazgeçersiniz. Bu iki şıktan birini seçmek tamamen size bağlıdır. Bunu size bildirmek zorunda kalmaktan dolayı pek üzgün oldugumuza ve mazeretimizin kabulünü anlayışlılığınızdan beklediğimize güvenmenizi rica ediyoruz.” 

Hakkımda gösterilen bu nezakete karşı teşekkür ettikten ve Pariste kalmamdan endişeye düşen büyük devletlerin bu vesileyle bana büyük bir şeref vermiş olduğunu da şaka yollu söyledikten sonra dedim ki: 

“Buraya, yapılan davet üzerine, müşavir sıfatıyla geldiğimi biliyorsunuz. Beni davet etmiş olanlarla görüşmekten men edilirsem Paris'te kalmamın ne lüzumu kalır ne de manası. Murahhas heyetiyle birlikte kalmayı kabulüm ise elbette o heyetle görev ve sorumluluk açısından işbirliği yapmamı gerektirir. Fikrimce her iki yol da uygun değildir. Zaten Cenevre'den memleketime dönüş için gerekli işlemleri tamamlamıştım. İlk fırsatta İstanbul'a gitmek üzere hemen Cenevre'ye dönerim. 
Fransa hükümetini, müteşebbis devlete karşı, nahoş bir vaziyette bırakmamak için dün size sadrazamı görüp söyleyeceğimi vaat ettiğim düşüncelerden de mecburen vazgeçiyorum. Bugünkü ziyaretimi veda olarak kabul etmenizi rica ederim.” 

Dönüşüm için yapılması lazım gelen işlemleri tamamlandım; ertesi gün Paris'ten ayrıldım. 

Bana hakikaten garip görünen bu muameleyi araştırdım. Ulaştığım neticeyi o muameleden de garip buldum. 

Türkiye'nin harbe girmekteki acelesi düşmanlığını kamçılamış olan Lloyd George, harpten sonra Hint 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Müslümanlarının, hilafete sahip olan Türkiye saltanatı lehindeki ısrarlı teşebbüslerinden korkarak hilafetin Osmanlı soyundan alınmasını ve Osmanlı saltanatının imhasını iyice kurmuştu. Fakat müttefiklerinin bu amaca katılmamalarından endişe ediyordu. Bu emelini sulh konferansında istihdam edememek ihtimalinin ve bundan ziyade Hint'in Müslüman halkı tarafından bu tecavüze karşı gösterilebileceğini bazı emarelerden anladığı muhalefetin önüne geçmek için, gayrimeşru yollara müracaatta tereddüt etmiyordu. 

Bu yollardan biri Venizelos, diğeri de Frew isminde Hint hizmetinden İstanbul hizmetine aldığı casus bir papazdı. İngiltere hükümdarının vekili sıfatıyla güvenilen sefir veya temsilcinin, hile, aldatma, yalan dolanla amaca ulaşmaya alet olması İngiliz siyasetinde hoş görülmezdi. Bunu iyi bilen Lloyd George'un Papaz Frew'ya bazı özel memurlar ve bunlara da gereği kadar yardımcı ve bir hayli tahsisat da vermiş olduğu işitilmişti. Olaylar bu rivayetleri doğrulamıştır. Bu adamların hazırladıkları “yalan dolan heyeti” mütarekeden hemen sonra işe başlamış ve her şeyden evvel Damat Ferid ile Mediha Sultan'ın oğlu Sami'yi elde etmişti. İngiliz Muhipleri Cemiyeti de bunların icadıdır. 

Memleketimizde eskiden beri İngiltere lehinde mevcut olan dostluk hisleri İttihad hükümeti ileri gelenlerinin Almanya'ya aldanmalarıyla, hatta harbe girmeleriyle de bozulmamıştır. İtilaf Devletleri'nin galibiyetiyle biten harpten sonra, bu fesatçıların gayretiyle böyle bir cemiyet kurulduğu zaman, doğru ve özlü Türklerden birçoğu hem eski dostluğun yeni bir eseri, hem de Almanya hesabına harbe girmekten dolayı çektikleri pişmanlık azabını dindirmek üzere, İngiliz muhipliğini desteklemek anlamına gelen bu cemiyete girmeyi hemen kabul etmişlerdir. Fakat maalesef bunların aralarına bazı şahsi menfaat arayanlar da karıştığından böyle bir iyi niyetle entrikacıların ellerine düşmüşlerdi. 
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İşte bu sahtekârların aldatma ve oyunlarıyla padişaha hem bilgili ve yetenekli, hem de İngiltere'nin güvenini kazanmış gibi gösterilen eniştesi Ferid Paşa, padişah tarafından zaten sevilirken, eşi Mediha Sultan ve üvey oğlu Sami'nin gayretleriyle, Sultan Mehmed Vahdeddin'in gözünde —fazla olarak— saltanatın biricik dayanağı ve koruyucusu sayıldı. O dakikadan itibaren sadrazamdan sonra padişah da Papaz Frew'nun pençesine girdi. 

Rivayete göre bu yalan dolan heyeti, kendileri hakkında padişaha söyleyebileceğim gerçekleri önleyerek önceden etkisiz bırakmak niyetiyle, Fransız politikası güttüğümü sarayda yaydıkları gibi Damat Paşa'yı da aleyhime tahrik maksadıyla kendisini padişahın gözünden düşürüp sadareti elde etmek emelinde bulunduğuma ikna etmişler. Damat Ferid Paşa bu türlü uydurmalara daima inandığı için derhal beni kendine rakip görmüş. 

Paris'te kalmamı engelleme girişimi, beni memleketime hizmetten engellemek için sadrazama telkin edilmiş olabilir. İstanbul'a gidip padişahı lehime çekmeme imkân bırakmamak maksadıyla, Cenevre'de 1500 frank maaşla kalmam tedbirinin sadrazamın kendi buluşu olduğuna inanıyorum. Yukarıda bahsettiğim İngiliz miralayına da, büyük ihtimalle, Fransız taraftarı ve İngiliz düşmanı olduğum söylenilerek tecrübe için beni Londra'ya davet etmesi fikri telkin edilmiş olduğu zannındayım. Çünkü bu hadiseden bir hayli zaman sonra İngiliz ve Fransız baştercümanları bizim evde tesadüfen buluştukları sırada İngiltere Sefareti baştercümanı Mister Ryan, söz arasında, “Ferid Paşa'yı Türkiye'de İngiliz partisinin, sizi de Fransız partisinin başkanı sayıyorlar!” demesi üzerine, “Ferid Paşa'ya istenilen ve kendi tarafından kabul edilen unvanı verebilirsiniz; fakat ben ne Fransa'ya bağlıyım, ne de İngiltere'ye. Herhangi bir parti başkanı da değilim. Bütün düşüncelerim ancak kendi memleketime, kendi milletime mahsustur. Bana yabancı bir millet veya 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devlet için şahsi bir düşünceyle taraftarlık yüklenmesini bir saldırı olarak görür ve şiddetle reddederim!” dedim. 

Frew ve dostları tarafından bunlar İngiliz mihmandar zabitine de söylenmiş olabilirdi. O kişiye, Londra'ya gitmeyişimi İngiltere aleyhinde bulunduğuma delil gibi gösterecek bir rapor yazdırılmış olmasını hiç ihtimal dışı görmüyorum. Her ne ise, Damat Ferid kendi gayretiyle Paris'ten gönderilmemi başaramayınca bizzat Lloyd George'un Fransa hükümetine —-yukarıda söylediğim gibi— baskı yapmış olması muhtemeldir. 

Damat Ferid Paşa'nın uzun müddet Fransa'da müzakere ile meşgul olacağı hakkındaki düşüncesine rağmen bizim murahhas heyeti, Cenevre'ye dönüşümden iki üç gün sonra, Cl&menceau'nun sert bir cevabıyla rezil rüsva olup Paris'i terk etmeye mecbur kalarak İstanbul'a dönerken saltanat hanedanından, muharebe senelerini Cenevre'de veya Lozan'da geçirmiş olanları yurtlarına göndermek için, bu iki şehirde bir hafta kadar kaldı. 
Paris'te hukukumuzu usulünce müdafaadan Türkiye için muhtemel olan faydaların yok edilebilmesi emeliyle, Lloyd George'un daha o zaman sarf ettiği emekler de aradığı neticeyi buldu. Zira Damat Ferid Paşa'nın dirayeti ahmaklık derecesine kadar düşük olmayaydı halimizi, meramımızı ve hakkımızı elbette az çok idrak edecek olan galip devletlerin murahhasları bir sene sonra bize teklif edilen sulh şartlarını, daha kendi aralarında müzakere edilirken, o kadar ileriye götürmekten çekinirlerdi. 
Belki bizi bu derece ağır tekliflerle sonuncu Yunan muharebesine girmek mecburiyetinde bırakmazlardı. 

Cenevre'ye dönüşümden sonra memleketime dönerken İtalya hükümeti tarafından gümrük işlemlerinde transit hükümlerin uygulanması, pas-avan (serbest giriş-çıkış belgesi) verilmesi, şimendifer ve vapurda rahatımızın sağlanması suretleriyle gösterilen nezaketi burada şükranla anmayı ahlaki bir vazife sayarım. 
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Sultan VI. Mehmed ve Damat Ferid Paşa 


Padişahın fiziksel ve ruhsal özellikleri 


İstanbul'a dönüşümüzden sonra evimiz kirada olduğu için misafir olarak kaldığımız eski Hariciye mektupçusu merhum Münir Bey'in Beyazıt'taki konağına peş peşe gelen ziyaretçilerin çokluğundan öğle yemeğine güçlükle vakit bulabiliyordum. İttihad ve Terakki hükümetinin idama mahkumen vatanımdan altı sene ayrı bıraktığı ve mütarekeden sonra Tevfik Paşa'nın başkanlığındaki kabineye, Dahiliye nazırı olarak almakta ısrarcı olduğu bir adamın önünde artık ikbal kapılarının kapanmayacağını tahmin edenler, bu hesabın pek doğru olmadığını anlayınca ziyaretlere son verdiler, onlar da ben de karşılıklı yorgunluktan kurtulduk. 

Dönüşümden birkaç gün sonra, eski gelenekleri unutmayarak padişaha hürmetlerimi arz etmek için saraya gitmiştim. Başkâtip merhum Ali Fuat Bey'di. Geldiğimi arz etmek için lütfen huzura gitti. Döndüğünde, padişahın selamını tebliğ ettikten sonra, ““Kendisiyle uzunca görüşmek istiyorum, fakat bugün biraz rahatsızım, birkaç gün sonra özel olarak davet edeceğim? buyuruyorlar” dedi. 

Teşekkür ederek çekildim. Bu sözleri alelade sarf edilen nezaket eseri olarak kabul etmiştim, yanılmışım. Üç gün sonra, o zaman Mabeyin kâtiplerinden olan mektep arkadaşım ve pek samimi dostum Şevki Bey, padişahın 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Sultan VI. Mehmed Vahdeddin tayin ettiği günü bana bildirdi. O gün gelince saraya giderek derhal huzura kabul edildim. 


Vahdeddin'le ilk mülakatım 


Padişah bana bol bol iltifatlarda bulundu. Bir saatten fazla görüştük. Bu mülakattan bende iyi bir intiba oluştu. Fakat konuşurken fazla temkinli davranması, muhatabının yüzüne bakmaktan çekinmesi karşısındakinde nahoş bir etki bırakıyordu. Huzurdan çıktıktan sonra başkâtibe, padişahın bu halinden bahsettim. 

“İlk gördüğü kimselerle konuşurken öyle tutukluk gösteriyor; fakat ikinci üçüncü mülakatta serbestleşiyor” dedi. 

Sultan Mehmed Vahdeddin, uzunca orta boylu, dar omuzlu, vücudunun yukarısı aşağısından daha kısa ve öne doğru eğik, el ve ayakları vücuduyla uyumlu, zayıfça bir adamdı. Yüzü uzun, çenesi kısa, dudakları ince, yanakları çökük, koyu kestane rengi gözlerinin parlaklığı az, kaşları siyah, saç ve bıyıkları kırdı. Sakal salıvermemişti. Görünüşü böyleydi. Maneviyatı hakkındaki izlenimlerim de şuydu: Milletlerin kaderine hükmeden kişilerdeki kararlılık ve hayatını hiçe sayma gibi meziyetlerden nasibini almamış; belki şahsen sahip olduğu yüksek mevkiyi de feda edecek kadar kendini düşünüyordu. Yaradılıştan oldukça zekiydi, fakat fazla temkinli ve tereddütlüydü. Diyebilirim ki zihini idrak ve intikalde hızlı, karar ve harekette oldukça ağırdı. 


İkinci görüşmemiz 

Bundan bir ay sonra yine saraya gittim. Maksadım ilk görüşmedeki mazhar olduğum iyi kabulden dolayı sadece başkâtip vasıtasıyla şükranlarımı arz etmekti. Fakat padişah ziyaretimi duyunca huzuruna davet etti. Bu defa daha serbest konuşuyordu. Uzun uzun görüştük. Daha evvel yapılmış olan kötülüklerin yol açtığı facialardan yana yakıla bahsettikten sonra mütarekenin ardından Anadolu'da ortaya çıkan harekete geçerek, “Bu da İttihatçılığın yeni bir gelişmesidir” dedi. 

“İttihad ve Terakki komitesinin ileri gelenleri birer tarafa savuştular. Şimdi Anadolu'da ismi duyulan Mustafa Kemal Paşa'nın sürgünümden evvel ismini bile işitmemiştim. İttihad ve Terakki reisleri ise mütareke zamanına kadar kendilerine bir benzer ve rakip kabul etmez, istediklerini yapmaktan çekinmez insanlardı. Paşanın o reislerle, bu işin de İttihatçılıkla ilgisi olması uzak görünüyor.” 

“Bunlara eskilerin yardakçıları demiyorum, aynı yolun yolcuları olarak bakıyorum.” 

Bundan sonra birkaç defa daha nail olduğum kabul şerefinde padişah daima bu fikri tekrar ediyordu. Ben de, Mustafa Kemal Paşa'yı tanımadığım halde teşebbüsünde başarılı olup da devlete yeni bir kuvvet getirebilirse çok hayırlı bir iş görülmüş olacağını düşünüyordum ve bundan dolayı padişahın itimat ve itibarını elde etmesinin ileride güzel neticeler vereceğini ümit ettiğim için, diyordum ki: 

“Mustafa Kemal Paşa'nın, görünüşe göre, merkezi hükümet haricinde başka bir hükümet kurmaya çalıştığı ve hareketinin isyan şeklini aldığı doğrudur. Fakat merkezi hükümete itaat ederse ileri sürdüğü davada sözünün ehemmiyeti azalır; hal ve hareketinden, mütareke ahitnamesine göre de merkezi hükümete mesuliyet düşer. Bundan kaçınmak için kendi başına hareket ediyor görünmesine tabiidir denilebilir. Nitekim İtalya krallığının kurulmasına çalışıldığı zaman Garibaldi'nin hareketi de böyle idi. Torino'daki hükümeti tanımıyor görünerek Sardunya kralını harbe girmekten kurtardı ve önce Avusturya İmparatorluğu'na sonra da Napoli Krallığı'na karşı dövüştü. Nihayet İtalya birliği sağlanınca bütün kudreti Sardunya kralına iade etti. İtalyan milletinin birliğine çalışmış olan Garibaldi gibi Mustafa Kemal Paşa da feci bir harpten sonra siyasi hayatı tehlikeye düşen devletin istiklalini muhafaza namıyla meydana atılmıştır. İçerde kendisine padişah tarafından verilen müfettişlik fermanına dayanarak, fakat dışarıya karşı İstanbul'dan bağımsız gibi görünerek çalışıyor sanılsa yeridir. Tarafınızdan gayet gizli bir surette yardıma mazhar olsa hem saltanat merkezine bağlılığı ispat edilmiş, hem de teşebbüsünde başarıya ulaşması kolaylaştırılmış olur. 

Devletin istiklalini muhafaza gayesinden sapanlar vatan hissinden mahrumdurlar. Bu nedenle halkın bu gayeye ulaşmak için davetine icabet göstermesi doğal ve çekilen felaketlere ek olarak bir fedakârlığa daha katlanması zorunludur. Altı yüz sene sonra bir Türk şairine, “Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten” sözünü 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söyletmiş olan Osmanlı soyuna ihanet kimsenin aklın- dan geçmez, durup dururken böyle bir fiili hiçbir Türk aklına getirmez. Bu bakımdan da emin olabilirsiniz.” 

“Evet ama bu işe girişenlerin ellerinde kuvvet olmadığını ve yaptıkları gürültünün blöften ibaret bulundugunu vesikalı olarak haber aldım; buna ne dersiniz?” 
buyurdular. 

“Mütareke antlaşmasından istifade eden düşmanlarımız payitahtınıza kadar nüfuz ederek, saltanat merkezindeki askeri kuvvetleri dağıtmış, silahlarımızı hapsetmiş, bizi elleri böğründe bırakmıştır. Kendini müdafaaya kudreti kalmamış olan bir kavme karşı reva görülecek muameleye —hatta nümayiş olsun— az çok bir hayat eseri gösteren bir kavme karşı alınacak vaziyet arasında epeyce fark vardır. Başımıza indirilecek alçakça bir darbeyi beklemektense az çok bir direniş göstermek daha şereflidir. 

Sahte nümayişin içeriye karşı yapıldığını düşünerek ve affınıza sığınarak aynı mecazi kelimeyi kullanarak diyeceğim ki, bize blöf yapanların elinde mesela iki onlu varsa bizde iki yediliden başka sermaye olmadığından blöfü görebilmemize yine imkân yoktur. Bu bakımdan küçümsemek veya karşıt olmak değil iyi idare etmek daha uygundur inancındayım. Maksadım içeride birlik ve beraberlik oluşturarak hepimizin elbirliğiyle çalışmayı ayrılığa tercih etmemizi temin edebilmektir.” 

Kara Vasıf Bey isminde bir zabit, yabancı saldırılarına karşı haklarımızı müdafaaya çalışır, ara sıra da beni ziyaret ederek teselli verici ümitler getirirdi. Bir gün bu kişinin refakatiyle yanıma gelen —evvelden tanıdığım memurlardan Bekir Sami ve Bahriye zabitlerinden Rauf beyler padişahın beni ara sıra huzuruna kabul buyurduğunu işittiklerinden bahsettiler. Benden padişahın kendileri hakkındaki yanlış düşüncelerinin düzeltilmesi- ne yardımcı olmamı rica ettiler. 


348 : e 
Levent Şah verdi Arşivi 


Zaten anlaşma sağlamayı arzu ettiğimden bu talebi derhal kabul ettim. Ertesi günü saraya giderek lütfen huzura kabulümü bildirdim. Huzurda bu üç kişinin ziyaret ve taleplerini hikâye ettikten sonra dedim ki: 

“Efendimiz, bu harpte yaşadığımız maddi ve manevi, elim ve büyük kayıplara karşı tek kazancımız İttihad ve Terakki siyasetinin başımızdan kalkmasıdır. Bu cemiyetin elebaşıları yok oldular. Bunların ikinci, üçüncü - derecedeki yardakçıları kırıldılar, henüz başka bir lider de bulamadılar. Kulüpleri dolduran asalaklara gelince: Bunlar yalayacak çanak bulabilmek için yeni makam kapıları arıyorlar. Bulacakları makam sahipleri komitenin karşıtlarından olursa İttihad ve Terakki'yi kötülemekte bu güruhun seviyesine kimse ulaşamaz. Komite yardakçılarından bazıları Mustafa Kemal Paşa ile yanında vatan için çalışan kumandanlara ve zabitlere bir şekilde katılmış olsalar bile ihanet etmeye fırsat bulamazlar. Bu bakımdan İttihad ve Terakki enkazından şu anda korkmak gereksizdir. Devletin istiklali namına bayrak açanlardan, aralarında eski İttihatçılar bulunabilir korkusuyla çekinmek hem yanlıştır, hem de iyi değildir.” 

Öncekilerde olduğu gibi bu defa da sözlerimi olumlu karşılamış gibi görünen hünkâr, fikrinde olmasını ümit ettiğim değişikliğin fiili delilini göstermedi. Bunun sebebi de şudur sanıyorum: 

Topu topu üç defa tekrar ettiğim maruzatıma karşı Frew'nun ve yardakçılarının telkiniyle, padişaha her gün türlü yalanlar söyleyen eniştesi Ferid Paşa'nın ve ona yardım eden kız kardeşi sultanın telkin ve desteği padişah üzerinde nispet kabul etmez bir kuvvete sahipti. 


Ferid Paşa'nın teklifleri 


Padişaha bildirdiğim maruzatımın Babıâli'de aksi etki bıraktığını da söyleyeyim: Bir gün aramızda öteden beri 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samimi dostluk bulunan ve o aralık vükeladan olan bir kişi yanıma geldi. “Sadrazam tarafından memuren gönderildiği”ni söyleyerek evvela heyet-i vükelaya girmemi, sonra O sıfatla ve bir iki tabur askerle birlikte Anadolu'ya giderek baş gösteren karışıklığı, etkili öğütler ve yumuşak tedbirlerle yatıştırmak vazifesini kabul etmemi, bir yandan da gülerek teklif etti. O zamana kadar bir örneğine rastlamadığım bu ham teklifi, ben de gülerek, “Hayır” kelimesiyle reddettim. 

Yukarıda söylediğim maruzatımın artması üzerine ikinci bir teklif daha oldu: Gurbette geçen senelere ait birikmiş maaşlarımın ödenmesi kanuni bir gereklilikti. O zaman Maliye nazırı olan Tevfik Bey —-bilmem ne maksatla— hakkımı iptal etmeye çalışıyordu. Maliye nazırının haksızlığını sadrazama anlatmak için Babıâli'ye gittiğim bir gün Ferid Paşa işimin görüleceğine ilişkin teminat verdi. Beni uğurlarken Maarif nazırlığının bana verilmesi için arz tezkeresi hazırlattığını söyleyerek kabul etmem için ısrar edince, hemen kapı önünde, “O tezkereyi arz etmemenizi rica ederim. Çünkü bu hususta padişah iradesi çıksa da derhal istifa ederim. Fakat zat-ı şahaneye karşı edebe aykırı bir hareketten kaçınmak isterim” dedim. 

Birkaç ay sonra özel davet üzerine kendisiyle görüştüğüm zaman da yine böyle bir teklifte bulundu. Ben de yine retle cevap verdim. Memuriyet kabul etmemekteki ısrarımın sebebini sordu. “Sizinle arkadaşlık edemem” demekten sıkıldım. “Devlet dairelerinin icraatı, özellikle memurların göreve gelme ve görevden alınma biçimi, bana çok defa mantıksız ve haksız gibi görünüyor; böyle karışık haller içinde hizmet edemeyeceğime inanıyorum” dedim. 

“Ne gibi?” deyince yakın zamanda gördüğüm bir tuhaflığı hatırlayarak dedim ki: “Tanıdığım filan beye iki gün evvel tesadüf ettim. Hal hatır ederek neyle meşgul olduğunu sordum. “Nezaret beni filan sancağa mutasarrıf tayin etmişti. Üç gün sonra vaktiyle İttihad ve Terakki kulüplerinden birinde kayıtlı olduğum anlaşıldığı bahanesiyle azledildim? dedi. Bir adamın vaktiyle bir kulüpte kayıtlı olması devlet hizmetinden tamamen mahrum bırakılmasına mı sebep olmalı? Zannetmem. 
Olsa bile, tayin etmeden evvel hal ve şanlarını araştırarak istihdam edilmesine mâni bir suçu olana memuriyet vermemek icap eder. Halbuki arz ettiğim olayda Dahiliye Nezareti, mutasarrıflığa göndereceği bir adamın sicilini incelemeden ve halini araştırmadan memuriyetini vermiş. Bu bir kusur. Birkaç gün sonra bu adamın eski İttihatçı olduğunu haber almış. Bu halin azlini gerektireceğine dair bir kanun bulunmadığı halde hemen azli tarafına gitmiş, hem de bu hareketiyle nezaretin memur tayinindeki ciddiyetsizliğini ilan etmiş. Bu da diğer bir kusur. Bundan başka, memurun azli için gösterilen sebep mademki tayin sırasında bilinmiyordu, bir şahsın sonradan yaptığı ihbarıyla ortaya çıkmış olacağına göre Dahiliye Nezareti'nin memurlarını sicillerine değil, sadık muhbirlerin ihbarlarına dayanarak azline ve tayinine karar vermiş olduğu dolaylı olarak itiraf edilmiş. 
Bu da üçüncü kusur. Bu cümleyle beraber diyelim ki o adamın tayini yanlışlıkla yapılarak, muamelenin düzeltilmesi lazım gelse bile ihbardan sonra azline kalkışılmayıp memuriyet yerine gönderdikten sonra hususi ve gizli olarak kontrol altında tutulabilirdi. Bir olumsuz hareketi görüldüğü zaman azledilmesi icap ederken nezaretin haysiyet ve ciddiyetini korumak için bu kadar basit bir tedbir bile düşünülmemiş, bu da dördüncü kusur.” 

Sadrazam, sözümü dikkatle dinledikten sonra, “Pekâlâ, siz kabineye giriniz; başkanlığınız altında bir komisyon oluştururuz. Dahiliye nazırı da üye olur. Memur seçimi ve tayiniyle o komisyon ilgilenir, söylediğiniz mahzur da ortadan kalkar” dedi. 
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“Fakat Dahiliye Nezareti'ne verilmiş bir vazife kendisinden alınır, bir diğer nazırın başkanlığı altındaki komisyona verilir, Dahiliye nazırı da orada üye olarak “bulunmaya mecbur edilirse derhal istifa edeceği şüphesizdir.” 

“Yok yok, istifa etmez, kabul eder.” 

“Fakat bendeniz bunu kabul eden bir nazırla aynı mecliste bulunamam.” 

Bunun üzerine sessizlik olmasından istifadeyle veda ederek çekildim. 

Öyle zannediyorum ki Ferid Paşa'nın bu sıradaki emeli beni kabineye alıp fikir ve maksadına uydurmak, padişahla serbestçe konuşmaktan ve kendisinin fikirleri ve yaptıkları hakkında muhalif söz söylemekten men etmek ve korktuğu rekabetimden de kurtulmaktı. 


Padişaha halka görünmesi hakkında arzım 


Sultan Vahdeddin'in, söylenen sözü tamamıyla anlamak ve muhakeme etmek kabiliyeti vardı. Fazla olarak kendisine çoğu kez nahoş gelen sözlerin bile doğruluk ve samimiyetini idrak eder, sözün sahibini hoş görürdü. Tahta çıktıktan biraz sonra büyük biraderi Sultan Abdülhamid'e benzeyip Yıldız tepesine çekilerek saraydan dışarı çıkmamasını birçok insan gibi ben de iyi görmüyordum. Bir görüşme sırasında, “Efendimiz, inzivaya çekilmeniz halkı üzüyor. Hakikati bilmeyenlerin çoğu sizi memleketin ıstıraplarına ilgisiz zannediyor” dedim. 

Bu söz kendisine fena tesir etti, şöyle bir irkildi. Yarım dakika kadar sustuktan sonra: 

“Siz ki halimi görüyorsunuz, bana nasıl ilgisiz diyebilirsiniz? Her defa ziyaretinizde memleketimizin elemlerinden başka bir şeyden bahsediyor muyuz? İşte bu endişeyle dopdoluyum, gece gündüz düşündüğüm hep budur” sözleriyle kırgınlığını gösterdi. 
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“Kulunuz bunu kendi düşüncem olarak söylemedim. 
Padişahını uzaktan yakından hiç görmeyen ve hakikati bilmeyen halkın yanlış düşüncesi diye arz ettim. Bu düşüncenin hakikatten uzak olduğuna birinci şahit bendenizim. Ancak efendimiz, ara sıra halka görünseniz yanlış düşünceleri silmiş, devletin ve milletin sahibini ve bekçisini gözleriyle görecek olanların üzüntüsünü de gidermiş olursunuz. Herkesin kalbine kuvvet gelir, çekmekte olduğumuz çileye daha kolay mukavemet eder, bu sebeple halkın size hürmet ve muhabbeti de artar” dedim, kırgınlığı geçti. Ancak, “Bunu elbet ben de isterim... Ama mâniler var, inşallah o da olur” diyerek baştan savma bir cevap verdi. 


İşgal ordusu başkumandanıyla mülakatım 


Bu olaydan biraz sonra bir gün İstanbul'da bulunan Fransız başkumandanının irtibat zabitlerinden Miralay Mogene evime geldi. Başkumandan General Franchet d'Espörey'nin benimle görüşmek istediğini, bu arzuyu kabul eder ve uygun görürsem generalin yanına götürmek üzere uğrayıp beni alacağını söyledi. “Peki” dedim. 
Tayin ettiği gün ve saatte geldi. Ortaköy ile Kuruçeşme arasında, vaktiyle meşhur Enver Paşa'nın ikamet ettiği merhum Ethem Paşa yalısına gittik. Generalin yanına girdik. Franchet d*Esperey, alelade birkaç güzel kelime- den sonra sözü şimdiki duruma getirdi. İstanbul'daki işgal ordusunun kâfi derecede kuvvet ve vasıtası olduğunu anlattı, şayet şehirde bir karmaşa veya isyan emaresi görünürse şiddetle karşılık vereceğini, şöyle bastıracağını, böyle yola getireceğini ısrarla söylemekte devam edince canım sıkıldı. 

“Fakat ben isyana hazır bir partinin reisi yahut mensuplarından biri değilim. Şayet memlekette böyle bir teşebbüs varsa bundan haberim olamaz, çünkü haberdar 


353 
Levent Şahverdi Arşivi 


ie 


e FP 

İşgal kumandanı d'Espörey limanda olmak için ne müsait vaziyetim vardır, ne de vasıtalarım. 
Bu sebeple, bu tehditkâr sözlerinizi başkalarına ulaştırmaya da muktedir değilim. Eğer beni korkutmak veya tehdide alet etmek için davet ettinizse hesabınız yanlıştır. 
Başka söyleyecek sözüm de yoktur. Müsaadenizi talep ederim” diyerek ayağa kalktım. General sözünü yanlış anladığımı, maksadının tehdit değil, durumu açıklamaktan ibaret bulunduğunu, belki bu düşünceyi fena ifade etmiş olduğunu söyleyerek özür diledi. Hakkımda yerli ve yabancı bazı kişilerin iyi düşüncelerini işittiği için kendisi de benimle tanışmak istediğini, ancak bu maksatla görüşme ricasında bulunduğunu söyledikten sonra yeniden konuşmaya başladı. İstanbul'un tabii güzelliğine, Boğaz'ın letafetine dair birçok methiyeler söyledi. Bu sırada sözü değiştirerek zat-ı şahanenin niçin saraydan dışarı çıkmadığını sordu. 

Ben de, “Bu suali bir defa huzurda sormaya cesaret etmiştim; aldığım cevap hatırımdadır: “Şehirde nasıl gezebilirim ki adım başında bir ecnebi askeri göreceğim. 
Kendi payitahtımda böyle ecnebi askerler arasında do- 


354 
Levent Şah verdi Arşivi 


laşmaktan hem eza duyarım, hem de halkıma karşı hicap ederim? buyurmuşlardı” dedim. 

General şöyle bir düşündü. “Padişahın hakkı var. Fakat rica ederim, kendisine arz ediniz ki her ne zaman şehre çıkmak arzu buyururlarsa Yıldız civarındaki Fransız karakoluna bir yaverle emretsinler, geçecekleri yerlerde bir tek ecnebi askere rast gelmeyeceklerini şimdiden katiyetle temin ederim” dedi. 

Bu sözden memnun oldum. Çünkü başkumandanın teminatı hem padişahın gönüllü hapislikten kurtulmasını, hem de halkın gözünde ecnebi kuvvetine karşı tesirli bir nüfuz göstermiş olmasını ve bu suretle memleket halkında bir dereceye kadar itimat oluşmasını sağlayacaktı. 

General, “Kendilerine şunu da söyleyiniz ki eğer gerekli görürlerse bahsettiğim Fransız karakolundaki askeri, şahsi emniyetlerini takviye için kullanabilirler. 
Karakola kendileri tarafından bir yaver gönderilmesi kâfidir” sözünü de ilave etti. Fakat bu kısım hiç hoşuma gitmedi. Bu teklif, Sultan VI. Mehmed'in halkına karşı ecnebi korumasını kabul etmesi demekti. Kendisinin bu tekliften kırılacağını ve belki de bu sözü kendisine söyleme cesaretimden dolayı beni kınayacağını düşünerek önce tereddüt ettim. Fakat nihayet hepsini söylemeyi doğruluk vazifesi saydım. Ertesi gün saraya giderek konuştuklarımızı padişah huzurunda harfiyen tekrar ettim. Halkı arasında şan ve şerefiyle dolaşabilmesini temin edecek birinci vaadi sessizce dinledi. Himayeyi taahhüt eden ikinciyi memnuniyetle karşılayarak, generale gördüğüm zaman teşekkür etmemi söyledi. Bir daha generali görmediğim için kendisine cevap götürmek eleminden kurtuldum. 

Aşikârdı ki zat-ı şahane büyük biraderini andıracak kadar korkuya mağlup olmuştu. İşittiğime göre —hürriyet ve meşrutiyete ulaşma emeliyle kendilerine fedakârca yardım ettiği İttihad ve Terakki liderlerinin, 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sonradan sapıtarak giriştikleri zulüm ve istibdadı eleştirdiği için gözden düşmüş olan— Mülazım Şaban Efendi, Babıâli baskınından sonra birçokları gibi, baskıya maruz kalarak eskiden beri mensubu olduğu şehzade Vahdeddin Efendi'nin Çengelköy'deki köşküne sığınır. 
Mahmud Şevket Paşa'nın yakalama emriyle gönderdiği adamlar köşkü kuşatırlar. Fakat karşılamada Vahdeddin Efendi'yi bulurlar. “Bana mensup olan, sarayıma sığınan, masum olduğunu bildiğim bir adamı kindar düşmanlarına teslim edemem. Zorla içeri girmek isteyenleri vururum. Beni öldürmedikçe Şaban Efendi'yi alamazlar!” diyen ve hakikaten mülteciyi teslim etmeyip birkaç gün sonra Mısır'a gönderen Vahdeddin Efendi'nin tahta çıktıktan sonra halkına görünmekten çekinecek kadar korkuya düşmesi insanı hayrete düşürecek derecede acayip bir hadiseydi. 

Bu garip değişimi araştırmak istedim. Zat-ı şahaneyi önceden ve sonradan tanıyanlardan edindiğim bilgiler şöyledir. Sultan V. Mehmed'in vefatından sonra Sultan VI. Mehmed namıyla tahta çıkan Vahdeddin Efendi, şehzadeliğinde İttihad ve Terakki siyasetine karşı olmakla şöhret kazanmıştı. Padişah olduğu zaman ortam İttihatçı bir Meclis-i Mebusan, kısmen İttihatçı, kısmen de İttihad ve Terakki emri altında âciz bir Meclis-i Âyan, İttihatçı vekiller, İttihatçı memurlar, İttihatçı zabıta, hatta İttihatçı zabitlerle kuşatılmıştı. Bu nedenle etrafında güvenebileceği hiç kimse görememişti. Bir taraftan vükelanın devleti zorla soktukları Harb-i Umumi esnasında yapılan nihayetsiz suiistimalleri ve dört seneden fazla süren harp yangınında dökülüp yığılan enkazın birike birike millete nefes aldırmayacak hale gelmiş olan baskısı altında kalmıştı. Bir taraftan da veliaht Mecid Efendi'nin esasen Abdülmecid hanedanıyla aralarında daimi geçimsizlik bulunan Abdülaziz evladından olmakla beraber bir an evvel saltanata geçmek için sabırsızlanarak iş başındakilerin samimiyetsizliklerinden istifade ettiğine de inandırılmıştı. 

İşte böyle bir sırada Sultan VI. Mehmed kendince güvenilir ancak iki kişi bulabilmiş. Bunlardan birincisi, eniştesi Ferid Paşa'dır. Bu zat, Abdülmecid'in damadı olduğu için, Sultan Aziz hanedanından ve bilhassa veliahttan uzak, İttihatçılarca da Hürriyet ve İtilaf Fırkası dostu olmakla kusur işlemiş, bugünü ve geleceği padişahın varlığına bağlı, dolayısıyla Sultan Vahdeddin'in düşünüşüne göre kendisine ihanet etmesi ihtimal dışıydı. 
Bu düşünceyle padişah, Ferid Paşa'ya sarılmış, İttihad hükümetinin düşmesine kadar eniştesiyle aile muhabbeti sürdürmüş, ondan sonra da onu kendine atabeg!58 
edinmişti. 


Tevfik Paşa'nın karşılaştığı muamele 

Güvendiği iki kişinin ikincisi, dünürü Tevfik Paşa'dır. Bu kişi memlekette ve ecnebi diyarlarda namus ve haysiyetiyle tanınmış, gücü sınırlı fakat güvene layık olduğu için zat-ı şahanenin dikkatini çekmesi tabii görülür. 

Şimdi burada biraz önceye gitmek gerekiyor. Muharebenin neticesinde Talât Paşa'nın istifasının ardından sadareti derhal Tevfik Paşa'ya verilmiş. Olayı Tevfik Paşa'dan işittiğim gibi aktaracağım: Sultan VI. Mehmed bir perşembe günü o zaman ikamet ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda Tevfik Paşa'yı kabul ederek sadareti kendisine verdiğini ve vükela listesini ertesi gün takdim etmesi lüzumunu söylemekle beraber, o anda sarayda bulunan selefiyle görüşmesini de emretmiş. Tevfik Paşa selefi Talât Paşa'yı şehzade Ziyaeddin Efendi ile bir odada bulmuş. Eski sadrazam vatanseverliği icabınca, dengeleri bozmamak için bazı konulara değinmek istediğini söyleyerek söze başlamış. 


158 atabeg: Devlet yönetiminde yetkili vekil (c.n.). 
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Senelerden beri maliye işlerinde nice tecrübelerle nice hünerler elde etmiş olan Cavit Bey'in Maliye Nezareti'nde; valiliklerde bulunarak idare işlerinde uzun el kazanmış olan İzmir mebusu Rahmi Bey'in Dahiliye Nezareti'nde; hali ve gücü bilinen Ürgüplü Hayri Efendi'nin de Meşihat'te veya bir nezarette istihdam edilmelerini önemle tavsiye etmiş. Tevfik Paşa da, “Mademki'yeni kabineyi de siz kuracaktınız istifaya neden lüzum gördünüz” diyerek kalkmış, yürümüş. Fakat henüz saraydan çıkmadan İzzet Paşa ile görüşmüş. Harbiye Nezareti'ne tayini hakkındaki teklifini İzzet Paşa derhal memnuniyetle kabul etmiş. Sonra akşama kadar diğer kişilerle görüşerek kabine erkânını tamamıyla tayin etmiş ve müzakereyle listeyi tanzim ve takdim etmek için ertesi günü sabahleyin Ayaspaşa'daki konağına gelmelerini seçtiği kişilere bildirmiş. Ertesi sabah hepsi toplanmışlar. İzzet Paşa yok. Bir müddet beklemişler, nihayet telefonla saraydan sormuşlar. “Paşa padişah yaveridir. Ancak cuma selamlığından sonra gelebilir” cevabını almışlar. Yine beklemişler. Nihayet İzzet Paşa gelmiş. Özür dilemiş. “Beklemeye ne lüzum vardı? Her ne suretle karar verilirse kayıtsız şartsız kabul ederim” demiş. Netice itibariyle, kabine programının esas hatları üzerinde kısa bir görüşmeden sonra liste tanzim edilmiş. 

Tevfik Paşa'nın bu listeyi hemen saraya götürüp takdim edeceğini söylemesi üzerine İzzet Paşa, “Ben de saraya gitmek istiyorum, müsaade buyurursanız maiyetinizde giderim” demiş. Beraberce saraya gitmişler. Tevfik Paşa huzura çıkıp listeyi takdim edince zat-ı şahane liste- ye şöyle bir göz atarak, “Düşüneyim de sonra yine görüşürüz” ifadesiyle dışarı çıkmasına izin vermiş. O da evine dönmüş. Anlaşıldığına göre Tevfik Paşa Talât Paşa'ya ret cevabı vererek konağına gidince, Talât Paşa istediği kişiler kabineye alınmazsa istifadan vazgeçeceğini yahut başka şeyler yapacağını arz etmek suretiyle padişahı tehdit etmiş. Bunun üzerine kendisiyle görüşerek sadarete tayininde ittifak edilen İzzet Paşa huzura çağırılıp Talât Paşa'nın yanında kabine üyeleri tespit edildikten sonra sadaret İzzet Paşa'ya verilmiş. 

Ertesi günü cuma olduğu için hatt-ı hümayun okunmasına imkân bulunmayıp bu iş cumartesi gününe bırakılmış. İzzet Paşa perşembe günü sarayda istifa eden sadrazamın rızasını alarak kabine kurmayı kabul etmişken, cuma günü Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye nazırı sıfatıyla Tevfik Paşa'nın konağına gelmesi ve kabine listesinin tanzimine katılması önceden kararlaştırılmış. 
Bunun ne taraftan tertip edildiğini Tevfik Paşa bilmiyor. 
Bu hikâyeden maksadım Sultan Mehmed Vahdeddin'in padişah olduktan sonra İttihad liderlerinden ne kadar korkmuş olduğuna bir örnek göstermektedir. İzzet Paşa, sadarete getirilmesine asıl sebep olan vazifesini tamamlamış. Yani Enver, Talât ve Cemal paşaların, mesuliyetten kurtulmak üzere firarlarını kolaylaştırdıktan sonra, İttihatçılar nazarında başka bir lüzum ve ehemmiyeti kalmamış, zat-ı şahanenin de paşaların kaçmasından sonra korkusu azalmıştı. 

Padişah, Talât Paşa'nın dostlarından birkaçının kabineden ihracını Ahmet Rıza Bey vasıtasıyla sadrazama emrettiği zaman İzzet Paşa, arkadaşlarının yardımıyla bu iradenin Kanun-ı Esasi'ye aykırı olduğunu iddia etti. 
Padişah da konuyu, Kanun-ı Esasi'yi yorumlaya bilecek olan, Âyan Meclisi'ne havale etti. O meclis de İttihad reislerinin firarından cüret bularak, sadrazamın iddiası aleyhinde karar verdi. Nihayet İzzet Paşa kabinesi istifaya mecbur oldu. “Mâni zail oldukta memnu avdet eder”!15? kaidesine uyarak sadaret Tevfik Paşa'ya verildi. Nihayet Tevfik Paşa, sadrazam oldu, ama bu defa da karşısına Damat Ferid Paşa çıktı. Damat Fe- 


159 “Engel ortadan kalkınca yasak geri döner.” (e.n.) 
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rid Paşa'nın her zaman en büyük emeli, sadareti elde ederek ikinci Ali Paşa olmakmış. Fakat bu emelinin kayınbiraderinin saltanatından sonraya kalamayacağını çok iyi biliyordu. Padişah ile vükela, İzzet Paşa sadaretinin yol açtığı karışıklıklarla meşgulken, Papaz Frew enişte paşanın mevki hırsına tutunarak yularını eline almıştı. Frew, İngiltere devletinin başbakanından çok, kendinde nüfuz ve kudret varmış gibi davranıyor, dostları da buna şahit oluyordu. 


Ferid Paşa'nın birinci sadareti 


Bunlar Damat Ferid Paşa'ya, sadareti elde ettiği zaman, İngiltere devletinin kendisine her bakımdan destek olacağını vaat ediyorlar, büyük bir ihtimalle, hususi şekilde ve gizlice huzura kabul edildikleri zaman da bu türden saçma sapan sözleri tekrar etmekten çekinmiyorlardı. 
Bundan dolayı, yaklaşık iki ay sonra —İttihad ve Terakki taşkınlıklarının mesullerine hiçbir ceza vermediği bahanesiyle- Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın da artan gayretleriyle sadaret mührü Tevfik Paşa'dan alınarak Damat Ferid Paşa'ya verildi. 

Padişahın gözünde eniştesinin iktidara gelmesi bir taraftan İngiltere'nin desteğini temin edecek, diğer taraftan da kendisini hâlâ korkutan İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin olması muhtemel zararlarını yok edecek ve nihayet veliahtın teşebbüslerini sonuçsuz bırakacak hayırlı bir hadiseydi. Ne çare ki Damat Ferid Paşa bir Donkişot, fakat iyi niyet ve şefkat hislerinden tamamen mahrum bir Donkişot oldu. İttihad ve Terakki'yi cezalandırma vaadi, siyasal açıdan hiçbir önemi olmayan bir adamı idama mahküm ettirdi. Onun da cenaze merasiminde hem bu hükmü, hem de hükümeti kınayan bir gösteri yapılmasına meydan vermekten başka bir şey yapamadı. Bu zayıflığı ve eksikliği telafi etmek için sadrazamın kaçınılmaz gibi gösterdiği lüzum üzerine İstanbul'daki İngiliz askeri idaresi marifetiyle İttihad ve Terakki Cemiyeti arasında isimleri anılmış önemli kişilerden birkaçı sorgusuz sualsiz evlerinden toplanarak Malta'ya sürüldü. Bu suretle Ferid Paşa, kendi zannınca saltanatın yapamadığını yapmış ve padişahın endişesini de güya gidermiş oldu. Fakat o endişenin daha sonra da devam etmiş olması, İngiltere'ye yüklenen bu zorlayıcı muamelenin maksadı tamamıyla temin edemediğini anlatmıştır. 

İstanbul böylece artan garipliklerle meşgulken, sulh şartları görüşülmek üzere bir Türk murahhas heyetinin Paris'e gelmesi oradaki Dörtler Meclisi tarafından talep edilmiş, yukarıda bahsettiğim heyet bu suretle Paris'e gelmişti. Sonradan işitildiğine göre, padişahın Yıldız'a nakli Damat Ferid Paşa'nın tavsiye ettiği korunma tedbirlerinden olduğu halde heyetin Paris'e hareketinden sonra zat-ı şahaneye mahsus yatak odasının altında yangın çıkması, padişahı oldukça endişelendirmiş. 
Sadrazam İstanbul'a gelince, bu tehlikenin şüphesiz bir suikast eseri olduğunu, ancak kendisinin yokluğundan istifadeyle yapılabildiğini söylemiş. Bu işte veliahtın parmağı varsa da ispatı zor olduğu için sessizlikle geçiştirilmesiyle ve fakat veliahtın sıkı gözlem altında tutulup her türlü tedbirin alınmasıyla —kendisi taht-ı hümayunun muhafızı oldukça— böyle uğursuzlukların olmasına imkân verilmeyeceğini temin etmiş. Varlığının ne kadar gerekli olduğunu padişaha ispatla siyasi konumunu güçlendirmiş olduğu da güvenilir kişilerden işitildi. 

Frew takımı da bu fırsattan istifade padişah sarayına daha fazla sokularak İngiltere devletinin Ferid Paşa'ya tam güveni olduğunu, zamanı geldiğinde bunun sonuçlarının görüleceğini daha birtakım boş ümitlerle birlikte arz etmekten çekinmediler. Ferid Paşa da veliaht sarayının etrafına bir casus şebekesi yerleştirmek, bir yere 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gittiğinde takip ettirmek gibi klasik tedbirlere aşırı derecede itina etmekten geri durmadı. 

Frew'nun nasihati üzere bir taraftan da kendi kendine zat-ı şahaneye vermekte olduğu teminat arasında ölçüyü kaybeden sadrazam, yine Tevfik Paşa'dan işittiğime göre, bir gün İngiltere hükümetinin Türkiye'ye beş milyon lira borç vermeyi kabul ettiğini padişaha arz etmiş. Bundan bir iki gün sonra da Tevfik Paşa'nın, Mister Adam Block tarafından kendisine verilecek hususi bir çay ziyafetinde, İstanbul'daki İngiliz temsilcisi Amiral De Robeckle görüşeceğini padişaha söylemesi üzerine zat-ı şahane de İngiltere hükümetinin böyle mühim bir miktarı borç vermeyi kabul etmesinden dolayı amirale memnuniyetini hususi olarak iletmesi için Tevfik Paşa'yı görevlendirmiş. Tevfik Paşa amirale bu iradeyi tebliğ edince amiral hayretler içinde kalmış. 

“Böyle bir şeyin katiyen aslı ve esası yoktur. Sadrazam bana, bir gün, İngiltere'de bir borç anlaşması imzasından bahsetmesi üzerine bu fikrin icrasına halen imkân bulunamayacağını zemininde cevap verdiğimi, kendisinin yine ısrarla, “Bir defa hükümetinize yazsanız” demesine karşı da, “İngiltere ile henüz mütareke halinde bulunan bir devlete borç vermeyi hükümetime teklif edecek olursam bana ne gözle bakarlar? demiş olduğumu zat-ı şahaneye arz etmenizi önemle rica ederim. Aramızda halen münasebet olmadığı için bu rivayeti bizzat yalanlamaya muktedir olmadığımdan lütfunuza müracaat ediyorum” demiş. Tevfik Paşa da bunu olduğu gibi arz etmiş. O zaman padişah, “Demek ya sadrazam yalan söylüyor, ya İngiliz mümessili?” deyince Tevfik Paşa, “Sadrazam yalan söyler mi, söylemez mi bilmem; fakat İngiliz mümessili amiralin böyle bir yalanı söylemeyeceğine eminim” sözüyle karşılık vermiş. 

İnsan hususi bir işinde bu derece açık bir yalanla kendisini aldatmaya çalışan bir müstahdemini bile hiç 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olmazsa yanından uzaklaştırır. Padişah böyle fahiş bir yalanla kendisini mühim bir meselede çocuk gibi aldatmaya cüret eden lalasını gizlice ikaz etti mi, bilmem. Fakat yanından ayırmadı. Çünkü o bekçilik olmasa bir taraftan veliahtın entrikaları, bir taraftan da Anadolu'da canlanan İttihatçıların (!) İstanbul'daki şubelerinin teşebbüsleri önünde hayatının tehlikede kalacağına inanıyordu! İnsanın zihni bir defa korku ve vehimle doğru yoldan ayrıldı mı, artık o korkuyla ilgili olan şeyler için onda mantık aramak boşa yorgunluk oluyor. 

Mesela, hatırımdadır: Henüz Sultan Abdülmecid'in sarayında kâtipken her nasılsa kimse duymadan yapılmış, bitirilmiş bir iş sonradan haber alınarak faillerinin cezalandırılmasını ve bunun tekrarının engellenmesi hakkında çıkan şiddetli bir iradeyi Başkâtip Süreyya Paşa yazılmak üzere bana tebliğ ediyordu. Dedim ki: “Efendim, işte zat-ı şahanenin haberi olmadan, dolayısıyla hiçbir tedbir alınmadan böyle bir iş olmuş, hiçbir fenalık da çıkmamış. Acaba buna dikkat edilmez mi?” 

Paşa merhum gülerek, ““Bu defalık zararlar, okunan duaların etkisiyle defedildi? denilir” cevabını verdi. 

Ferid Paşa içeride ve dışarıda kötü etkiler bırakan bu münasebetsizliklerini padişaha unutturmak için bir veliaht meselesi icat ederek Mecid Efendi'nin sarayını kara tarafından dikenli tellerle, deniz tarafından da Türk ve İngiliz polislerine ait motor ve sandallarla kuşattırmış. 
Bu muameleden üzülen veliahtın oğlu şehzade Faruk Efendi bizim eve geldi. Olayı anlattı ve babası tarafından benimle görüşmek için emir aldığını söyleyerek “ne yapılmak lazım geleceğini” sordu. 

“Mademki İngiliz polis motorları da işe karışmış, İngiltere Sefareti'ne gidip bu müdahaleyi protesto ediniz!” 
dedim. 

Bir taraftan da oldukça düzgün Türkçe konuşarak, o zaman İstanbul'da bulunan hemen bütün Türk ileri gelenleriyle görüşen Intelligence Service'e mensup Yüzbaşı Mister Bennett”i davet ettim, geldi. 

Yapılan muamelenin gayet çirkin olduğunu ve yalnız İstanbul halkında değil, şayet duyulursa, bütün Türklerde kötü etki yaratacağını anlattıktan sonra İngiliz polisinin bu yanlış hareketini hemen düzeltmesi lüzumunda ısrar ettim. Sözümü dinlerken haklı bulmuştu, akşamüstü tekrar geldi. İngiliz deniz polisinin derhal geri alındığını ve kendisi bizzat veliahtın sarayına giderek dikenli tel hattını kırdırıp attırdığını, veliahtı da görerek tatmin ettiğini ve yapılan münasebetsizlikten eser kalmadığını söyledi. Ben de teşekkür ettim. Ancak bu neticeye benim müdahalemden çok, şehzadenin sefaretteki teşebbüsünün sonucu olarak baktım, çünkü Mister Bennett yukarıdan güçlü bir emir almadıkça sadrazamın ve arkadaşlarının tertiplerini kendi kendine altüst edemezdi. 


Ali Rıza Paşa kabinesinin istifası 


Damat Paşa'nın bu çarpık hareketleri Londra'ya yansımış olmalı ki zat-ı şahane eniştesinden istifa talebine mecbur olarak sadaret Tevfik Paşa'ya verildi. Gerek Tevfik Paşa'nın, gerek halefi Müşir Ali Rıza Paşa'nın sadaretleri zamanında, beni meşgul edebilecek bir hadise olmadı. Yalnız Ali Rıza Paşa'nın istifasından sonra başmabeyinci, padişah sarayına gitmem hakkında telefonla irade tebliğ etti, gerekeni yaptım. Zat-ı şahane beni Yıldız'da iç kapıya en yakın olan köşkün salamandra sobasıyla!69 ısıtılan ufak bir odasında kabul buyururlardı. Bu defa yine o köşkte, fakat ısıtılmamış büyükçe başka bir odaya götürdüler. 


160 Üzerinde salamandra yani semender kabartma figürü bulunduğu 
için böyle adlandırılan, odalar arasında gezdirilebilen kömür sobası (y.h.n.). 
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Hünkârı o odada ayakta buldum. Bir kanepeye oturdu. Beni de yanına oturttu. Gizli bir şey söyler gibi dedi ki: “Ali Rıza Paşa istifa etti. Yeni bir kabine kurmak için ne yapmalı? Bilmiyorum; şaşkınım, sıkılıyorum.” 

“Ali Rıza Paşa vazife ve haysiyetin ne olduğunu bilen bir kişidir. Bir kısmı da hükümetin dikkatinden kaçan yanlışlıklar karşısında istifayla işin içinden çıkıvermenin yakışıksız olacağı kendisine anlatılırsa mesuliyetten kaçınmaz, zaten kaçmamak da vazifesidir.” 

“Evet, ama heyet-i vükela tamamıyla istifa ediyor, hatta bazıları kesinlikle geri duruyor, yeni bir kabine kurmaktan başka çare yok. Fakat bu kabineyi nasıl kurmalı?” 

“Yanlış anlamıyorsam kurulacak kabinenin tutacağı yol hakkında tereddüt buyuruluyor?” şeklindeki sorumu tasdik etti. Onun üzerine dedim ki: 

“Bildiğiniz gibi, Avrupalı düşmanlarımızın içyüzleri meçhul, Anadolu'da devlet için istiklal iddia eden kişilerin merkeze bağları da gevşek. Şu hale göre Anadolu'daki harekâta genellikle karşı olanlardan bir kabine kurulsa devletin gövdesi başından bütün bütün ayrılabilir. Bilakis o harekâta destek olacak bir kabine kurulsa burada tepemize çökmüş olan ve Anadolu harekâtından hoşlanmayan yabancı devletler kuşkulandırılmış olur. 
Dolayısıyla içeride ve dışarıda güven verecek bir sadrazamın başkanlığında, ılımlı bir iş kabinesi kurulması şimdiki duruma en uygun olandır zannediyorum.” 

Bunun üzerine zat-ı şahane, “İçeriki odada Tevfik Paşa var; bu sözünüzü onun yanında tekrar eder misiniz?” buyurdular. 

“İradenize cevaben, hakikat zannettiğimi arz ettim. 
Kimin yanında olursa olsun tekrar etmekten çekinmem” dedim. 

Nihayet bildiğimiz sıcak odaya geçtik. Orada, “Fikrinizi paşaya da söyleyin” emrini aldıktan sonra sözlerimi 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tekrar edince, Tevfik Paşa kendisinin de tamamen bu görüşte olduğunu söyledi. Bunun üzerine zat-ı şahanenin bana hitapla, “Şu halde şimdi o sadrazamı bulmak kaldı” huyurmalarındaki maksadı anladım. “Aradığınız sadrazam karşınızda oturuyor” diyerek Tevfik Paşa'yı işaret ettim. Fakat paşa kabul etmekten çekindi. Padişah ısrar, Tevfik Paşa da itiraz ediyordu. Artık daha fazla kalmayı lüzumsuz görerek müsaade isteyip huzurdan çıktım. 

Ertesi günü sabahleyin eski mektep arkadaşlarımdan birisi eve geldi. Damat Ferid Paşa'nın benimle acilen görüşmek ihtiyacı hissettiğini söyledi. Dedikoduya meydan vermemek için kendisi gelememiş, zahmet etmemi ricaya mecbur kalmış. Bu vesileyle beni öğle yemeğine davet edip gitmemi kolaylaştırmak için arabasını göndermiş. Bu kişi hemen hareket etmemizi ısrarla rica etti. 
“Böyle davet mi olur? Hiç olmazsa iki üç gün evvel haber vermeliydi” dedim. 

“Evet, fakat maksat yemeğe davet değil, mühim bir iş için görüşmektir. Vaktin darlığı usule riayete mâni oldu” diyerek ısrara başladı. O derece ısrar etti ki kabalıktan kurtulmak şartıyla reddetmek mümkün olamayacaktı, kabule mecbur oldum. Belki mecburiyet hissedişimde, bu önemli görüşmenin konusunu öğrenmek merakının da tesiri olmuştur. Neyse, beraberce yola çıktık. 

Ferid Paşa, zahmetimden dolayı vezirane bir edayla teşekkür ettikten sonra beni yemlemek için, “Vükela buhranının uzaması caiz değildir; sizinle birlikte bir kabine teşkil edip buhranı giderelim” dedi. 

“Bilirsiniz ki kabineyi padişah tarafından seçilen kişi kurar. Bu nedenle sözünüze kabinede bir hizmet kabulüne davet manası veriyorum. Teşekkür ederim, fakat maalesef kabul edemem.” Bunu birkaç defa tekrar etmeye mecbur oldum, hatta sebebini de saklamadım. 

Bunun üzerine Damat Paşa konuyu değiştirerek, “Dün bir kişinin Mabeyin'e gelip padişaha, kurulacak 


366 
Levent Şahverdi Arşivi 


kabine hakkında, bazı maruzatta bulunduğunu işittim. 
Sizin de bu husustaki fikrinizi öğrenmek isterim” dedi. 

“Dün başmabeyinci vasıtasıyla aldığım iradeye uyarak huzura çıkma şerefine nail oldum. Bana sordukları soruya cevaben, kabine kurma görevinin şu anki duruma göre, içeride ve dışarıda güven uyandıracak ve iyi kabul edilecek bir kişiye verilmesinin hayırlı olacağını sebepleriyle arz ettim. Memleketin menfaatine göre düşündüğüm buydu, açıkça söyledim. Eğer kabine kurulması vazifesinin tarafınızdan üstlenilmesi hakkındaki fikrimi soruyorsanız evvela bir soru sormama müsaade buyurmanızı rica ederim: Sadarete geldiğinizde İttifak Devletleri tarafından devletin hayati işlerinde yardım ve kolaylık göstereceklerine dair bir vaat aldınız mı?” 

“Hayır!” 

“Ohalde bu arzudan vazgeçiniz. Çünkü sizin sadarete tayininizin Anadolu'da yaratacağı tesir herkesçe malumdur. Bundan dolayı birtakım zorluklar çıkar, hiçbir teşebbüsünüzde başarılı olamazsınız, yalnız devlet ve memleket zarar görür.” 

Ertesi sabah, sadaret talebinden vazgeçtiğini bana telefonla bildirdi. Cevaben, “İyi etmişsiniz” dedim. 

Bu teşebbüsten bende şu intiba oluştu: Damat Paşa'nın boş olan sadarete tayini ailece ısrarla istenmiş. 
Bu hem yersiz hem art arda yapılan tacizlerden bezmiş olan padişah bu isteği yerine getirememe mazeretini beyan ederken, “Filan da böyle dedi” demiş yahut saraya davet edilişimden bu mana çıkarılmış olacak ki yalıya davetle gönlümü almak için kabine teşkili hususunda işbirliği teklifiyle taltifim düşünülmüş. 
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16 Mart 1920 Vakası, 
İttifak Devletleri'nin Notası 


Tevfik Paşa'nın sadareti kabul etmek istemediğinin ikinci günü sadaret vazifesinin âyandan ve Ali Rıza Paşa'nın dostlarından ve o kabinede Bahriye nazırlığı yapmış bulunan Salih Paşa'ya verildiği ilan edildi. En vahim hadiseler Salih Paşa'nın pek kısa süren sadareti zamanında çıkmıştır: 


İngilizlerin İstanbul'da ayrılık teşebbüsü 


Lloyd George, hazırlamış olduğu planı Papaz Frew ile Ferid Paşa'nın beceremeyeceklerini anladıktan sonra tatbikini bizzat ele aldı. Şöyle ki: En başta işgal kuvvetleri kumandasını Fransızların elinden almak için 1920 
Martr'nın on altıncı günü, Babıâli baskınına benzer bir “İstanbul Baskını” yaptı. O gün sabahleyin İngilizler karakollarımızı basarak ve bu sırada mukavemet eden askerlerimizi şehit ederek bütün silahları topladılar. Galata Köprüsü'nün ta yanına bir harp gemisi getirdiler, İngiltere Sefareti'yle diğer merkezi yerlere ve bazı sokak başlarına mitralyözler koydular. Sokaklara yaftalar yapıştırarak İstanbul'un tek başına İngiliz kuvveti tarafından işgal altına alındığını ve bu kuvvete karşı gelen olursa cezalandırılacağını ilan ettiler. 

Bu hareketin birinci neticesi işgal ordusu kumandanı Fransız generalinin istifa ederek memleketine dönmesi 


368 / Pe. 
Levent Şah verdi Arşivi 


KERR - ES 
Haliç'te bir İngiliz denizaltısı ve bütün işgal kuvvetleri kumandanlığının da İngiliz generaline geçmesi oldu. 


Müşterek nota 


Bu hareketteki maksat üzerinde herkes tereddüt içindeyken birkaç gün sonra İttifak Devletleri'nin temsilcileri tarafından Babıâli?ye müşterek bir nota verildi. Bu notanın esası Anadolu'daki harekâtın Osmanlı hükümeti tarafından reddedilmesi ve kınanması talebinden ibaretti. 


Kabinenin istifası 


Heyet-i vükela bu talep hakkında bir karar veremeyerek geçiştirmeye çalıştıktan sonra onda da başarılı olamayınca istifa ederek işin içinden çıktı. Ertesi gün evimde otururken zat-ı şahanenin başhekimi Reşad Paşa bana gelerek, “Salih Paşa kabinesine halef olarak heyet-i vükela oluşturulması için hizmet kabul etmenizi efendimiz 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arzu buyuruyorlar. Bu arzunun kabul edileceğine dair ümit edilen cevabınızı almakla görevlendirildim” dedi. 

“Padişahımızın emirlerine itaat etmeyi ve memleketime her türlü hizmeti görev sayarım. Ancak şu anki koşullar içinde hayırlı bir hizmette başarılı olmak için lazım gelen gücü kendimde görmüyorum. Bu güçte bir kişinin üstlenmesi gereken böyle zor bir hizmeti, ehli değilken kabul edersem padişahı da, memleketi de aldatmış olurum. İnşallah efendimize ve yüce devletlerine daha uygun bir zamanda hizmet etmekle mutluluk ve iftihar duyarım.” 

Paşa bu cevabımı arz etmek üzere gitti. Fakat bir saat sonra dönerek heyecanlı bir tavırla, “Efendimiz buyuruyorlar ki, “Acaba Reşit Bey bu devlete, cenaze namazını kılarak mı hizmet edecek?” dedi. 

Gerçi hal ve mevki hakikaten vahimdi. Bu notadaki amacı açık olarak görmüştüm. Notanın reddi de, kabulü de aynı neticeyi verecekti. Ret ve kabul dışında bir tedbire teşebbüs etmek ise acı bir hakikate karşı hayale sarılma derecesinde bir yalandı. Bir defada reddime sebep de buydu. Fakat padişahın imalı sözü vatanın bütün bütün yıkılmış hayalini gözümün önüne getirdi. Paris'te bulunduğum sırada Fransa Hariciye Nezareti ileri gelenlerinden birinin bana cevaben söylediği bir söz de — duyduğum tesirle olacak— o anda aklıma geldi. Reşad Paşa'ya dedim ki: 

“Paşa hazretleri, söyleyeceklerimi padişaha aynen arz etmenizi ve beni lütfen dikkatle dinlemenizi rica ederim. Eskiden tanıştığım bir ecnebi, yaklaşık sekiz ay önce bu eve geldi. Bir hayli havadan sudan sohbet ettikten sonra yakın bir zamanda İzmir'den geldiğini ve orada Yunanlıların yüz binden fazla askeri bulunduğunu bütün ayrıntısıyla anlatmaya başlayınca meselenin önemini anladım. Söylediği rakamları yazmaya izin istedim, esirgemedi. Kendisini teşekkürlerle uğurladım. 
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İzmir'de Yunan'ın işgal ettiği mıntıka pek sınırlıydı ve Yunan donanmasının da koruması altındaydı. Orasını müdafaa için o kadar çok asker yığmaya hiç gerek yoktu. Gereksiz yığınak için büyük masraf gerekirdi. O halde bu kadar fazla bir kuvvet yığılmasına ve bu masrafın yapılmasına başka bir sebep aramak zorunluydu. Bu da Anadolu istilasını hazırlamaktan başka bir şey olamazdı. İşte bu düşünceyle, duyduğumu ertesi gün padişaha giderek arz ettim. Padişah hazretleri beni büyük bir dikkatle dinlemişler ve görüşlerime katılmışlardı. Bir süre üzüntü içinde düşündükten sonra bu bilgiyi sadrazama da ulaştırmamı buyurdular. O zaman sadrazam Ferid Paşa'ydı. 

Böyle ağır bir haberi memleketin sahibi bildiğim padişaha arz etmeyi ihmal edilemeyecek bir vazife sayarım. 
Fakat vazifem burada bitmiş olur. Lazım gelen tedbirleri almak sizin takdirinize bağlıdır” dedim. 

“Sadrazamla elbette kendim görüşeceğim. Fakat sözlerinizi bütün ayrıntılarıyla tekrar edemem. Onun için önce sizin söylemenizi arzu ediyorum” diyerek ısrar buyurdular. 

Emirlerine itaat etmek vazifemdi. Ertesi sabah Hariciye Dairesi'nde sadrazamı gördüm. Padişah iradesiyle geldiğimi bildirerek işittiklerimi tamamen anlattım. 
Zerre kadar üzüntü göstermeyerek, “Bunların hepsinden haberdarız, lazım gelen tedbirler de alınmıştır” dedi. Söze padişah iradesiyle geldiğimi söyleyerek başlamamdan sinirlenen Damat Paşa hikâye ettiğim şeylerden haberdar olmamı da hoş görmediğinden öyle hiddetli bir azamet takınmıştı ki, “Tedbirler buyurdugunuz nelerdir?” desem, mesela “Devlet sırları herkese ifşa edilemez” gibi bir suçlamayla karşılaşacağıma şüphe yoktu. Bir şey söylemeyerek geri döndüm. Söylediğim sözlerin şu son kısmı hariç diğerlerini hatırlıyor olsa gerektir. 
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Yunan ordusu İzmir'de 


“İşte bugünkü notanın gidip dayanacağı kuvvet İzmirdeki Yunan askeridir ve bu notanın hakiki düzenleyicisi, dinimizin ve devletimizin şahsen inatçı düşmanı olan Lloyd George'tur. Mart'ın on altısında İstanbul'un sadece İngiliz askeri tarafından işgal edildiğini ilan eden nümayiş de bu notanın önsözüdür ki İngiliz başvekili bununla İstanbul'daki kuvveti elinin altına alarak müttefiklerini maksadına doğru sürüklemek imkânını ele geçirmiş oldu. Şimdi “Anadolu'daki hareketi kınıyoruz” 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desek, “Öyleyse bastırın” diyecekler; “Bizde kuvvet bırakmadınız, bu teklifiniz yersizdir? yolunda cevap versek —ki başka bir söz bulup söylemek mümkün değildir, sanıyorum- “Öyle ise asilerin yola getirilmelerini İzmir mıntıkasında toplanan Yunan ordusuna veriniz. Böyle bir yardımın tarihte örneği de vardır. Mesela daha geçen asırda sözde Avusturya'ya, hakikatte o zamanki hükümdarlık prensibine ait bir hizmet olmak üzere, Macar ihtilalini bastırmak için Rusya hükümeti Macaristan'a bir ordu göndermişti. Sizin de böyle bir yardımı kabul etmeniz şerefinize de, bağımsızlığınıza da zarar getirmez” diyecekler. “Anadolu'daki hareketi kınamayız? desek o zaman da, Mondros Mütarekesi'nin malum maddesine dayanarak, “Harp hali geri geldi” iddiasıyla İzmir'deki Yunan kuvvetini, bu defa düşman olarak, Anadolu istilasına sevk edecekler. Nihayet Anadolu'da henüz hazırlanmakta olan direnişi, tamamıyla gelişmesine meydan bırakmadan mahvederek bizi, öldürücü bir sulhü kabule mecbur bırakacaklar. 

Yani her iki halde de memleketi, istiladan ve feci bir sulhü kabulden kurtarmak mümkün olamayacak. 
Anadolu'daki direniş hareketinin başarısı halinde kazanacağı önem inkâr edilemezse de bu hareket, öyle yüz bin kişilik düzenli bir orduya karşı gelebilecek kuvvete sahip olmadıkça istilanın önüne geçilemez. Anadolu'da henüz bu derece kuvvet olmadığı da hepimizce malumdur. Dolayısıyla devletin maazallah son demi denilebilecek böyle bir zamanda, ne yapacağını bilmeden, bir hal çaresi hazırlamadan gözü kapalı olarak vazife üstlenip işin içine atılmak ya cinnettir, ya cinayet. İşte bunlara dayanarak hizmet kabulüne cesaret edemem. 

Fakat bu hale bir çare aranmayarak işin oluruna bırakılması da haince bir ihmal olacak. 

Zat-ı şahanenin son azarındaki feci hayalin etkisiyle şimdi aklıma bir fikir geldi. Gerçekleşmesinin mümkün 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olup olmadığını bilmiyorsam da herhalde olmasına çalışmak bence farzdır. Size düşüncemin ne olduğunu da anlatayım. Mütarekeden sonra Paris'e yaptığım seyahatlerin birinde vaktiyle tanımak şerefine nail olduğum hukuk âlimlerinden eski Meksika Reisicumhuru Francisco Leön de la Barra'yı ziyarete gitmiştim. Memleketimizin vahim bir hal ve mevkide bulunmasından üzüntüyle bahsedildiği sırada, geçen defa Paris'teyken Dahiliye nazırı sıfatıyla İngiltere Hariciye müsteşarı Harding'le görüştüğümü, fakat o kadar çalıştığım halde Türkiye tarafına —hatta hissiyat itibariyle olsun— çekmeye başarılı olamadığımı söyledim. De la Barra buna cevaben, henüz Pariste bulunan Amerika Hariciye nazırının Amerika sulh heyeti hukuk şubesi üyelerinden bir kişinin pek samimi dostu olduğunu, arzu edersem kendisinin de ahbaplarından olan o kişiye beni Hariciye nazırıyla görüştürmek için rica edeceğini söyledi. Derhal kabul ettim. 
Bu ziyaretimden Fransa hükümeti elbette haberdar olacaktır, kendim önceden haber versem daha doğru olur diye düşünerek, bir iki gün süre istedim. Hemen o gün Fransa Hariciye Nezareti genel sekreteriyle görüşerek düşüncemi anlattığım zaman o şahıs bana derhal, “Hay hay! Görüşünüz, hele Boğazlar meselesi üzerine özellikle dikkatini çekiniz, bu İngilizler hangi denizde bir delik görürlerse hemen oraya yerleşmek istiyorlar” dedi. 

Bu adam sözünü pekiyi bilen biriydi. Henüz harp halinde bulunan bir devletin siyasi bir memuruna böyle bir söz söylenmesi için Fransız devlet adamlarının Lloyd George'dan bezmiş olmaları ve sulh tartışmalarında Amerika'nın Fransa tarafına çekilmesi hususunda henüz harp halinde bulunan bizi bile aracı yapmaktan çekinmeyecek kadar sıkılmış bulunmaları gerekirdi. Zaten bu sırada Paris'te görüştüğüm asker ve sivil, herkesi İngiltere'nin mütarekedeki vaziyetinden çok şikâyetçi bulmuştum. İtalya siyasileri de haklarında reva görü- 


374 ; e 
Levent Şah verdi Arşivi 


len aşağılayıcı muameleden rencide olmuşlardı. İzmir'in kendilerine verilmesi vaat edilmişken Yunanistan'ın işgaline bırakılmış olmasını da kabul etmek istemiyorlardı. Memleketimizin şu son badireyle düştüğü çıkmazdan kurtulmasına yegâne çare bize verilen notanın iptaline yol bulmak olduğuna inanıyorum. Müttefikler arasındaki bizimle ilgili görüş farklılığını ele alarak bu maksada ulaşabilmek için bende yeni bir ümit oluştu. Şimdi padişahın müsaadesiyle bu akşam mümessiller nezdinde sırf şahsi olarak bir teşebbüse başlayacağım, başarılı olabilirsem emir buyurdukları hizmeti yerine getirmeye başlamış olurum. Aksi takdirde, başarısızlık şahsıma aittir. Devlet, müracaatına ret cevabı almış olmaktan kurtulur.” 


Sefaretlere karşı yaptığım teşebbüs 


Bu konuda önce Fransızlarla İtalyanların dikkatini açmak ve onları lehimize kazanmak gerekiyordu. Bu nedenle önce Fransa Sefarethanesi'ne gittim. Tesadüfen İngiliz mümessilini orada buldum. Kendileriyle görüştüm ve dedim ki: 

“Zat-ı şahane bana, üç devletin mümessilleri tarafından Babıâli'ye verilen müşterek nota üzerine Salih Paşa kabinesinin istifa ettiğini söyledi. Bu meselenin halledilmesinde görevlendirilecek yeni kabinenin kurulması için mutlaka hizmet kabul etmemi ısrarla teklif etti. Notanın içeriğini de anlattı. Bu işin gücümün üstünde olduğunu arz ederek affımı rica ettim. Cevaben dedi ki: 

“Böyle bir zamanda hizmetten kaçmak, harp meydanından kaçmak gibidir.” 

“Fakat efendimiz, teklifi kabul etsek bile İttifak Devletleri bize, o halde bastırınız diyecekler? dedim. Bu tahminimi bir baş hareketiyle tasdik ettiler. “Askerimiz dağıtılmış, silahımıza el konulmuşken bu işi nasıl yapabiliriz? Devletlerin, gücümüzü aşan böyle bir şey teklif etmeleri, aleyhimizde başka bir maksat takip ettiklerini ima eder. Teklifi reddetsek hakkımızda bir zorlayıcı muameleyi davet etmiş oluruz. Böyle başı belli olmayan bir işi üstlenmekten kaçınmak doğruyu söylemek demektir ki, bu da devlet adamlarının vazifesidir? dedim. Padişah çok üzüldü ve dedi ki: 

“Görüştüğüm diğer birkaç kişi de söylediğiniz sözleri andırır bir itirazla hizmetten kaçındılar. Sizin de ifadenize göre anlaşılıyor ki bu memlekette artık kabine kurmaya bile imkân yok. Payitahtımıza mütareke içinde girmiş olan yabancı kuvvetler, memleketin sadece idaresini bile pek zor bir hale getirdiler. Bu defa da böyle aykırı bir teklifle iş başına herhangi bir hükümet gelmesine mâni oluyorlar. İşte bu hali, bir bildiriyle bütün medeni milletlerin ve bütün İslam âleminin gözleri önüne koyarak memlekette bu yabancı hâkimiyeti var oldukça hükümet idaresinden geçici olarak el çekmek zorunda kaldığımı ilan ettikten sonra hükümet vazifesini bütün mesuliyetiyle bu zorbalara bırakıp izleyici kalmak fikrindeyim.” 

Padişah bu söylediğini yaptığı zaman İstanbul'da hükümete el atmak mesuliyetini hepiniz birden mi, yoksa biriniz mi üstlenirsiniz bilmem. Fakat bilirim ki ozaman iş zor olur ve bundan pek fena sonuçlar çıkabilir. Arada tabii biz de hasara uğrayacağız. Dolayısıyla zat-ı şahanenin bu ümitsiz hareketini engellemek arzusuyla hakiki hali anlatıp bana yardım etmenizi rica için size geldim. 

Evvela affınızı dileyerek hareket tarzınızdaki mantıksızlığa dikkatinizi çekerim: Bize Anadolu'daki hareketi kınamayı teklif ediyorsunuz. Farz ediniz ki bunu kabul ettik. Bunun cevabının “O halde bastırın? teklifi olacağı hakkındaki tahminimizi de tasdik ediyorsunuz. Evvela, askeri ve silahı elinden alınmış, saltanat merkezi mütareke sonunda yabancı askerle işgal edilerek manevi gücü 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de kırılmış olan bir hükümete böyle bir teklifte bulunmak akla ve mantığa uygun mudur? İkinci olarak, devlet adamlarını tereddüde, padişahı ümitsizliğe düşüren bu teklifin muhtemel sonuçları nerelere kadar gidebilir? 
Bu meselelerin etraflıca araştırılması yalnız bizce değil, sizce de uygun olur. 

Şimdi, bütün bu mahzurları ortadan kaldırmak için aklıma gelen bir tedbiri söyleceğim. Bilirsiniz ki İstanbul'da bulunan ve özellikle şu sıralarda kurulacak hükümetin, Anadolu'daki hareketi idare edenlerle iştiraki olmaması zaruridir. Devletin gelecekte selametini temin için için bu hareketi kınamaktan da çekinilmez. 
Ancak mesele, kınamadan huzuru temine intikal edince, hükümetin sözünün geçmesi için güçlü olması lazım gelir. 
Söz konusu notayı verilmemiş sayarak bize bir an evvel bahsettiğimiz silahlarımızı iade ve otuz bin kadar asker toplamamıza müsaade ederseniz bu kuvveti elde ettikten sonra, geri gelecek olan gücün manevi tesiriyle, padişah için her tarafta huzur ve aşayişi temine imkân doğar. Sözümü kabul ederseniz ben de görev alacağım. Aksi takdirde padişahı ümitsizlik içinde bırakmış olacağım. Ne yapacağımı tayin etmek için cevabınızı bekliyorum.” 

Muhataplarım bu soruya doğrudan doğruya cevap vermeyerek aralarında işin esasına dair bazı fikir alışverişinde bulunduktan sonra nihayet sözlerimin haklı ve teklifimin kabul edilebilir olduğunu itiraf ettiler. Bununla beraber toplanacak asker için güvenilir zabitler bulunup bulunamayacağını sordular. “Şüphesiz bulunur” dedim. 

“Bu zabitlerin mesela en dar bir zamanda Anadolu'dakilere katılmasını nasıl engelleyebilirsiniz?” 

“Bizim zabitlerimiz macera değil, memleketlerine hizmet ararlar. Anadolu'dakiler de, buradakiler de daima vatanlarının selameti için çalışagelmişlerdir. Bununla beraber sözlerinden dönmezler; endişeye gerek yoktur.” 
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Sonunda kendi kendilerine böyle bir karar almaya yetkileri olmadığından hükümetlerinden izinle alacakları cevabı tebliğ edeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine, “Fakat vükela buhranının böyle devamı uygun değildir. 
Bir an evvel bir karar alınması gerekir” diyerek işi hızlandırdım. Aralarında ufak bir görüşmeden sonra İngiliz temsilci yirmi dört saat sonra, yani ertesi günü akşamı saat sekizde İngiltere Sefareti'nde bana kendisiyle buluşma tayin etti. Teşekkür ederek yanlarından ayrıldım. 

Ertesi günü saat sekizde İngiltere Sefareti'ne gittiğim zaman, kurulacak hükümet emniyete şayan olmak şartıyla teklifimin kabul edildiği, kabinenin kurulmasından sonra silahlarımızın iadesine başlanacağı ve hükümetin otuz bin kadar asker toplamasına itiraz olunmayacağı cevabını aldım. Bu suretle Lloyd George'un hazırladığı plan uygulamadan düştü. Burada bir ilave yapacağım: Ertesi sabah Reşad Paşa'yı davet ederek sonucu anlattım. Paşa aşırı memnuniyet gösterdi ve hemen padişaha arz etmek üzere saraya gitti. Biraz sonra dönerek bu gelişmelerden padişahın pek çok memnun olduğunu söyledikten sonra, “Saraya gelmenizi bekliyor” dedi, derhal gittim. Huzurda padişahın sorularına cevaben yapılan teşebbüsleri bütün ayrıntısıyla hikâye ettim. Zat-ı şahane buyurdular ki: 

“Başarınızın hakkıyla değerlendirilmesi için kabinenin bizzat sizin başkanlığınızda olmasının münasip olacağını biliyorum. Fakat Ferid Paşa, İngiltere hükümeti nezdinde itimada mazhar olarak şu sırada iş başına getirilirse iyi etki bırakacağı sezdirildi. Bununla beraber kabineyi sizin görüşlerinize göre kurmasını kendisine tembih edeceğim. Sizden de kabinede tercih edeceğiniz nezareti kabul etmenizi rica ederim.” 

“İradeniz başım üstüne. Fakat Ferid Paşa'nın sadarete tayini dışarıda olumlu etki bıraksa bile içeride öyle olmayacaktır. Bu konuyu etraflıca düşünmenizi arz et-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İngiliz askerleri Harbiye Kışlası bahçesinde 


meyi, size ve yüce devletinize karşı sadakat vazifesi sayarım. Yüksek makamlara karşı bir hırsım olmadığına itimat buyuruyorsanız sözlerimi de öyle değerlendirirsiniz ümidindeyim.” 

“Sizin dışınızda sadarete Ferid Paşa'nın yerine kimi getirebiliriz?” 

“Sizin de güvendiğiniz, daha geçende Ali Rıza Paşa kulunuzun istifası üzerine de sadarete layık gördüğünüz Tevfik Paşa'yı.” 

“İyi ama Tevfik Paşa'nın İngiltere siyasetini lehimize çevirebileceğini ummuyorum.” 

“Efendimiz, fikrimi açıkça arz edeceğim. Küstahlık edersem şimdiden affınıza sığınırım. Bugünkü gayemiz, hiç olmazsa milli hayatımızı, hürriyet ve istiklalimizi temin edecek bir sulhe ulaşmaktır. Venizelos'un İzmir'deki ordusuna dayanan bir siyasetin lehimize çevrilmesi o orduya karşı koyacak bir kuvvete muhtaçtır. Fakat bendeniz bu meseleyi harp ile çözmeyi tasvip etmem. Bu yolu hem az ümitli, hem de çok tehlikeli görüyorum. Fakat işi bu suretle takdir ve tasvir edişim bir mizaç meselesidir, 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yani kulunuz yaradılıştan harp ehli değilim. O bakımdan muhtaç olduğumuz kuvveti büyük devletlerin genel siyasetinde aramak düşüncesini öncelikli görüyorum. 
Şunu da itiraf ederim ki tavsiye ettiğim bu hareket tarzı ancak basit bir tedbirdir. Neticesiz kalırsa ne yapacağız? 
O zaman ya hür ve bağımsız olarak yaşamak yahut ölmek şıklarından birini seçmek lazım gelecek. Durum bu noktafa gelince elimizde az çok bir kuvvet bulundurup ona dayanmaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Bu kuvvet şimdi Anadolu'dadır. Saltanat merkezinde de, ufak da olsa bir kuvvet bulunması boynumuzu koyun gibi bıçağa uzatmaktan hayırlıdır. İşte benim ulaştığım netice, merkezde birkaç bin kişilik bir kuvvet oluşturulması ve Anadolu'daki direniş kuvvetinin etkili bir konuma getirilmesi için gerekli olan vakti kazanmış olmaktır. 
Ferid Paşa'nın iş başına gelmesi Anadolu'yu ürkütür. Bu hal karşısında siyasi fayda sağlansa da güvenilir olmaz.” 

“Şimdi dediğiniz gibi vakit kazanmayı siyaseten temin edelim. Bu maksat tamamıyla gerçekleşince hareket tarzımızı değiştiririz. Şimdi siz mesela Dahiliye nazırlığını kabul ediniz. Mademki sadrazama güveniniz yok, arkadaşlarınızı siz seçiniz. Mecliste çoğunluk sizde, sadrazamı kontrol etmek de elinizde olur. Daha ziyade ısrar ederseniz —-bana söylediğiniz gibi— harp kaçağı olmuş olursunuz.” 

Artık çaresiz o şartları kabul ettim. Evime dönünce, o sırada komşumuz olan Doktor Cemil Paşa'yı davet edip birlikte çalışmaya ikna ettim. 

Ertesi günü Damat Paşa'dan da davet geldi. Cemil Paşa'yı evinden aldım, birlikte Baltalimanı'na gittik. 
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Damat Ferid Kabinesi 


Yeni sadrazam hiç ayrılmak istemediği memuriyetine yine kavuşmuş olacağı zevkiyle sevinçten mest olmuştu. 
Her ne söyledikse düşünmeden ve tereddüt etmeden tasvip etti. Fakat bu sevinç —sahte değilse bile— bir iki gün sonra normalleşince tuhaflıklar çıkacağını ve o zaman çaresiz mücadeleye girişileceğini biliyorduk. Onun için, yapacağı taşkınlıklara karşı kabinede sağlam bir kuvvet hazırlamak gerekirdi. Yani vekillerin çoğunluğu bizden olmalıydı. 


Kabinenin oluşturulma şekli 


Aldığım padişah iradesinden istifade ederek Nafıa Nezareti'ne Cemil Paşa'yı, Bahriye Nezareti'ne Ferik Kara Said Paşa'yı, Maliye Nezareti'ne Reşad Bey'i, Maarif Nezareti'ne Fahreddin Bey'i, Evkaf Nezareti'ne Rifat Paşa'yı, Harbiye Nezareti'ne o sırada Avrupa'da bulunan Mahmut Muhtar Paşa'yı seçerek, İstanbul'a gelene kadar Harbiye Nezareti vekâletinin Bahriye Nazırı Said Paşa'ya verilmesi tarafımızdan teklif edildi ve çoğunluk tarafından tasvip olundu. Dahiliye Nezareti asaleten, Şüra-yı Devlet reisliği de vekâleten bana verildi. Sadrazam, Hariciye Nezareti'ni alarak, Adliye Nezareti'nin Temyiz Mahkemesi üyelerinden Bosnalı Rüştü Efendi'ye ve Ziraat Nezareti'nin de Ferik Hüseyin Remzi Paşa'ya verilmesini istedi. Artık bu kadarını 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kabul ettik. Şeyhülislamlık makamını evvela eski fetva emini Esad Efendi'ye teklif ettikse de itiraz etmesi üzerine Dürrizade Abdullah Bey'e teklifi için aramızda anlaştık, o da kabul etti. İşte Damat Ferid kabinesi ancak bu maksatla ve bu şekilde kuruldu. 

Kabinede hemfikir olanların düşünceleri şu idi: Sadrazamın fikirlerinde selamete ve hareketlerinde istikame- te itirhat edilmez. İçinde bulunduğumuz şartlara göre, üç devlet ile sağladığımız uyuşmayı aykırı hareketlerle bozmaktan dikkatle kaçınmak gerekir. Ne kadar asker toplayabilirsek devletin asli menfaatlerini en iyi şekilde müdafaa ihtimali o kadar artar. İstanbul'da otuz bin mevcutlu bir ordu oluşturulamayacağı bilinmekle beraber daha az da olsa eğitimli ve düzenli bir ordudan gerektiği zaman ciddi şekilde istifade edilebilecektir. Yabancı kontrolü dışında bulunan yerlerde Türklerin varlığı, -menşei ve gayesi ne olursa olsun— o zaman takip ettiğimiz maksada göre kıymetliydi. Bunun dışındaki arızalar veya acelecilik ve aşırıya kaçma gibi iç engellerle henüz cenin halindeyken yok olması, durumun vahametini kat kat artıracaktı. Bunu bildiğimizden, Anadolu'yu herhangi bir yabancı kuvvetin saldırısından koruyacak siyasi tedbirleri almaya ve merkezde Anadolu'nun harekâtının esas hatlar üzerinde birleştirilmesinden doğacak faydaları temin etmeye içtenlikle çalışmak gerektiğine ve bu amaçların diplomasi yoluyla sağlanması imkânı oldukça —bilhassa o zamanki şartlar altında— yeni bir harp tehlikesinden sakınmak lüzumuna da inanıyorduk. 


Sadrazamın taraftarlarına karşı kararlaştırılan program 


Dolayısıyla kendimize üç hareket noktası belirledik: 
1) Sadrazamı gizlice kontrol altında tutarak zararlı gördüğümüz işlerini ve fikirlerini mümkün olabilen 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vasıtalarla neticesiz bırakmak, fakat bu sırada yabancı devletlerde güvensizlik veya şüphe uyandırmaktan kaçınmak için Kuva-yı Milliye'den uzak görünmek. 

2) Her şeyden evvel güçlü zabitlerle kadrolarını doldurup sonra -duruma göre jandarma gibi kaydedilmesi ve vazifelendirilmesi bir müddet için zorunlu olan— askerleri o zabitlere bırakmakla askeri harekât yapabilecek bir kuvvet oluşturarak, hem merkezi hükümeti takviye etmek, hem de ileride Anadolu'ya saldırması beklenen Yunan ordusunun geri dönüş hattı üzerinde caydırıcı bir kuvvet yerleştirmek. 

3) Kısmen Anadolu'da ve kısmen Trakya'da hazırlanmakta olan askeri kuvvetlerle —sözde itaat etmeye ikna şeklinde— temas ederek, gelecekte yapılacak askeri, siyasi bütün harekâtı, gayet gizli ve belirli bir planla, bir arada tutmak. 

Oluşturulması planlanan askeri kuvvet hakkındaki görüşümüzü, kabinenin resmen ilan edilmesinden önceki hazırlık toplantısında net bir şekilde açıkladık ve sadrazamla beraber diğer vekillere de kabul ettirdik. Kabinenin kurulmasındaki amaç, devletin içinde bulundugu durumun vahametini ortadan kaldırmak ve gelecekte tekrarı ihtimalini de imkân mertebesinde azaltmakla beraber, kabul edilebilir bir sulhe erişmek neticesini hazırlamaktan ibaretti. Bu amaç gerçekleşince programımız tamamlanmış olacağından o zaman heyetçe istifa edilmesi de bu celsede tarafımızdan teklif ve herkesçe kabul edildi. 

Bu üç karardan birincisi —ki sadrazamın verdiği zararların giderilmesiydi— daha başlangıçta güçlük gösterdi. Şöyle ki: Sadrazam, Harb-i Umumi'ye katılmamızın ardından Batılı devletlere karşı Almanya lehinde cihat ilanı mahiyetindeki fetvanın doğurduğu hiçlikten ders almamıştı. Bu defa da vaktiyle kendisini genel müfettişlikle padişah fermanıyla Anadolu'ya gönderdiği Mustafa Kemal Paşa'yı fetvayla tutuklamayı kuruyordu. 
Hareket-i milliye aleyhinde sipariş ettiği fetvayı şeyhüliskam mecliste kendisine verdi. Öteden beri anlatıldığına göre, atasözü hükmüne gelmiş olan fetvanın bilhassa Harb-i Umumi esnasındaki tantanalı iflasından sonra silah gibi kullanımı, kullananın muhakemesinin zayıflığını göstermekten başka bir şeye yaramazsa da, Anadolu tarafıhdan iyi telakki edilerek aramızda olmasını istedigimiz barışı güçleştirebilir endişesiyle kullanımına itiraz ettik. Damat Ferid bu konuda İngilizlerin ısrarlı oldugunu ve bu ısrar karşısında fetva ilanını Hariciye nazırı sıfatıyla kabul ve taahhüt ettiğini, dolayısıyla meclis reddederse İtilaf Devletleri'nin kabineye gösterdiği güvenin de ortadan kalkacağını tekrar etti. Fetvanın yabancı 1srarı değil, kin ve budalalık eseri olduğu bilinmekle beraber bunun devletlerce duyulmaması, hatta duyulmamış olması mümkün değildi. Bundan dolayı heyet-i vükelaca reddedilmesi bir gizli maksadı ima ederek müttefiklerin kabineye güvenlerini sarsabilirdi. Bu güvenin kaybı aradığımız vatan hizmetinin yerine getirilmesine engeldi. Bu sebeple daha ileri gidemedik. 

Askeri kuvvet hazırlanmasına ait ikinci noktanın gereğini Mahmut Muhtar Paşa, işe başladıktan sonra bir program şeklinde toplayıp parça parça uygulamaya koyacaktı. Henüz Avrupa ile aramızda telgraf iletişimi temin edilemediğinden Muhtar Paşa'ya memuriyeti hakkında yazılan telgrafı Hariciye Nezareti, Fransa Sefareti vasıtasıyla göndermeye çalışmıştı. Uzun zaman cevap alınamadı. Bir gün nezarette odama gelen Fransa Sefareti baştercümanına, “Muhtar Paşa'dan hâlâ cevap alınamadı mı?” diye sorduğum zaman, “O telgrafı, lüzumu kalmadı diyerek sadrazam geri aldı” cevabını aldım. Hayretler içinde kaldım. Ertesi günü Damat Paşa'nın kendisini Harbiye nazırı tayin ederek bütün iktidarı üzerine almaya cüret ettiği anlaşıldı. Padişahla olan akrabalığına 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ve onun güvenine dayanarak önünde engel tanımayan bu çılgını tutacak başka bir kuvvet yoktu. Fakat bu sebeple istifa ederek işin içinden çıkmayı da uygun görmedik. 


Sadrazamın ilk adımdaki uygunsuzlukları 


Bahriye Nazırı Said Paşa, meclis-i vükelaca alınan karar üzere zabit kadrosu oluşturmaya başlamışken Damat Paşa'nın nezarete gelince birkaç gün içinde bunları bertaraf ederek etrafına topladığı ahmak, cahil ve sahtekâr birtakım adamlarla mantıkdışı, zararlı ve hatta gülünç bir faaliyete girdiğini, çılgınca tertiplerle güç gösterisi emeline düştüğünü sonradan işittik. Damat Ferid'in büyük zararlara sebep olabilecek bir hale gelen taşkınlıklarını artık padişah da hakiki ve tesirli bir teşebbüs karşısında müdafaa edemezdi. Fakat tam o sırada Lloyd George'un müşterek nota ile yapamadığını başka şekilde elde etmesi için, sulh görüşmelerine davet edildik. Sadrazam da Âyan Reisi Tevfik Paşa ile vekiller- den, Fransızcaya az çok aşina olmak bahanesiyle ben ve Cemil Paşa ile Fahreddin Bey'i murahhas tayin ettirdi. 
Murahhas heyetine katılacak uzmanların seçilmesi ve bir araya toplanması ile iki üç gün uğraşarak 1 Mayıs 
1920 tarihinde, yani kabinenin kurulmasından yirmi 
sekiz gün sonra Paris'e doğru İstanbul'dan ayrıldık ve işte bu sebeple Ferid Paşa'nın çılgınca hareketlerini sonradan işittik. 

Arkadaşlar arasında kararlaştırdığımızı yukarıda zikrettiğim üç meselenin üçüncüsü —ki kurtuluş için farklı şekilde hareket eden mesaiyi fiilen birleştirmek— memuriyetimiz müddetince daima tek hedefimiz oldu. Kabinenin kuruluşundan beş, on gün sonra mevkinin yakınlığı ve teşebbüsün nispeten kolaylığı sebebiyle Edirne'deki askeri kuvvetin kumandanı Cafer Tayyar Bey'i (Cafer Tayyar Paşa) Çatalca mutasarrıfı aracılığıyla İstanbul'a 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davet ettim. Kabul etmesi üzerine merkezi hükümete bağlılığını teyit için kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyerek emniyeti hakkında yabancı kumandanlardan ihtyaten teminat aldım. İstanbul'a geldiği gün kendisiyle Babıâli”de görüştüm. 

“ Yabancı işgali altında bulunan hükümet merkeziyle yabancıların tesirinden uzak kalmış olan askeri kuvvetler arasında aleni birlik olması onların serbestçe hareketine mâni olur. Düşmanların bu askeri kuvvetler ile merkez arasında daima irtibatsızlık hissetmesi lazımdır. Ancak, evvela merkezi hükümetin İtilaf Devletleri temsilcileriyle temas ve Avrupa ile münasebet halinde bulunması siyasi kararsızlıkları daha çabuk ve daha iyi görmesini kolaylaştırmaktadır. Sonra koşullara göre diplomatik tedbirlere başvurmak sadece İstanbul hükümetine düşer. Dolayısıyla Kuva-yı Milliye'nin gidişata göre hareketsiz veya hareketli olması, diğer taraftan merkezce de diplomatik teşebbüslerimizin eldeki kuvvetlerin kabiliyet ve vaziyeti- ne uygun olarak idare edilebilmesi için birbirimizi anlayarak ve dinleyerek elbirliğiyle çalışalım” şeklinde özetlenebilen düşüncelerimi kendisine ayrıntısıyla anlattım. 
Cafer Tayyar Bey fikrimi tamamen tasvip ve kabul etti. 

Fakat bu fikir birliği bence kâfi değildi. Çünkü Trakya'da uzun mukavemete mevki ve nüfus müsait degildi; esaslı ve sürekli işler ancak Anadolu'da yapılabilirdi. Cafer Tayyar Bey'e şu görüşlerimin Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılması yollarını elde etme emelinde olduğumu açıkça söylemekte tereddüt etmedim. Kendisi derhal bu işi memnuniyetle yapacağını ve hemen Anadolu'ya geçip Mustafa Kemal Paşa ile görüştükten sonra neticeyi bana bildireceğini tam bir bağlılıkla vaat etti. 


Lloyd George'un tuttuğu ikinci yol 


Maalesef bir iki gün sonra sulh konferansına davet edilerek, Cafer Tayyar Bey henüz İstanbul?da iken Paris'e 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harekete mecbur oldum. Yola çıkmadan evvel toplanan meclis-i vükelada Cafer Tayyar Bey'in Anadolu'da yapacağı girişimleri heyetin takdirine arz ettim. Sadrazam alay edercesine: 

“Bu adamın bu vesileyle Anadolu'ya geçip diğerlerine katılmayacağını neyle temin ediyorsunuz?” dedi. Ben de gülerek: 

“Anadolu'ya geçmek için vesile aramaya ihtiyacı olmaması, yani istediği anda Çanakkale Boğazı'nda Rumeli'den Anadolu'ya serbestçe geçmesine hiçbir mâni bulunmaması ile!” dedim. 

Damat Paşa susmaya mecbur olduysa da bu teşebbüsü engelleme düşüncesindeydi. O gün bu haberi alan sadrazam sonradan yokluğumdan istifade ederek Cafer Tayyar Bey'i Edirne'ye hareketi esnasında tutuklamaya çalışmışsa da önceden aldığımız güvenlik tedbirleri nedeniyle başarılı olamamıştı. Ancak kararlaştırdığımız teşebbüsü fiilen ihlale imkân bulmuş olduğunu da sonradan öğrendim. 

Dahiliye Müsteşarı Refik Bey istasyona kadar gidip Cafer Tayyar Bey'in treninin Sirkeci'den hareketine kadar orada hazır bulundu ve gidiş işlemlerine nezaret etti. 
Diğer taraftan bizim İstanbul'dan ayrılmamızdan sonra da evvelce arkadaşlar arasında kararlaştırdığımız üzere Cafer Tayyar Bey'in kumandasındaki askeri kuvvete el altından nakden ve diğer suretlerle mümkün olabilen yardımın yapıldığı da sonradan Maliye Nazırı Reşad Bey'in verdiği kısa malumattan anlaşıldı. 

Devletin istiklali hakkını kurtarmak davasıyla çalışanlara yardım ve bu adla toplanan kuvvete siyasi destek için Mustafa Kemal Paşa nezdinde hususi bir teşebbüste daha bulundum: Haziran 1920 ortalarında, yazdığımız cevabi layihayla geçici olarak İstanbul'a geldiğimiz sırada, Paris'e murahhas heyeti nezdinde askeri müşavir sıfatıyla gelip vazifesinin sona ermesinden dolayı diğer 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uzmanlar gibi İstanbul'a dönen Binbaşı Muzaffer Bey -ki şimdi paşa unvanıyla Hava Kuvvetleri müfettişi olduğunu işittim— bir gün evime gelerek Anadolu'ya gidip orada çalışmak arzusunda bulunduğunu beyanla gidişini kolaylaştırmamı istedi. Gayriresmi olarak yaptığım tavsiyeyle arzusu yerine getirildi. Gidişinden önce yanıma davet ettim. İtilaf Devletleri'nin sulh teklifleri ile bizim tekliflerimiz hakkında Mustafa Kemal Paşa'ya ayrıntılı malumat vermesini istedim. Şayet devletler kendi layihalarının aynen kabulünde ısrar ederek değişikliklerimizi tanımamak isterlerse, bu şartlarda sulh imzalamak şerefsiz bir ölüme katlanmak olacaktı. Bu fikirde bulunduğumu da ilaveten anlatarak vereceği cevabı bana bildirmesini Muzaffer Bey'den rica etmiştim. O da bu ricamı memnuniyetle kabul etmişti. Fakat ben bir hafta içinde Paris'e döndüm ve tekliflerimizin reddi üzerine de bir ay geçmeden istifa ettim. Üçüncü bir sebep olarak Muzaffer Bey'in Anadolu'daki adresini bilmediğim için ricamın yerine getirilip getirilmediğini sormaya ne vakit bulabildim ne de imkân. Teşebbüsüm bu suretle sonuçsuz kaldı; Muzaffer Bey'in Anadolu'ya giderken bana vermiş olduğu sözü yerine getirmekte başarılı olup olamadığını bilmiyorum. 


Paris'te teklif olunan sulh layibasına cevap 


Ferid Paşa bu sulh müzakeresine davet vesilesiyle, işleri istediği gibi çevirebilmek için tam bir özgürlük kazandı. 
Ama bu davet meselesi o kadar anlamlı ve önemliydi ki eğer sadrazam beni murahhaslığa arz etmemiş olsaydı atanmamı ben doğruca padişahtan isteyecektim. Sebebini aşağıda açıklayacağım. Şimdi yine sulh konferansını anlatmaya devam ediyorum. 

Gidişimiz Ferid Paşa'ya tam bir özgürlük kazandırdı. Çünkü biz Paris'te sulh teklifleriyle meşgulken 


388 i e 
Levent Şah verdi Arşivi 


Paris Barış Konferansı, Versailles 1919 


İstanbul'daki gelişmeleri bilemezdik. Bilsek bile hiçbir şey yapamazdık. İkincisi, meclis-i vükeladan üç kişinin birden yokluğu dengeyi bozduğu için sadrazama karşı koyma kuvveti azalmıştı. Özellikle Said ve Rifat paşalar siyasi işlerde maharetleri olmadığından asaleten Maliye, vekâleten Dahiliye işleriyle meşgul olan Maliye Nazırı Reşad Bey, mecliste adeta yalnız kalmıştı. Üçüncüsü, Damat Paşa'nın sadrazam, Harbiye ve Hariciye nazırlıklarından da sorumlu olmasıyla kendi kendine hareket edebilmiş ve gittikçe daha da cüret ederek düşüncelerini meclisten geçirmeye bile lüzum görmemiş. Hatta kurdugu divan-ı harpten birtakım gıyabi ve vicahi hükümler çıkmaya başlayınca, divan-ı harp kararlarının meclis-i vükelaca incelenmesini ve doğrulanmasını İstanbul'daki arkadaşlar defalarca ve ısrarla talep ettikleri halde bunda başarılı olamamışlardı. Bu inada, ancak sulh görüşmelerini ihlalden çekinerek bir kabine meselesi çıkarmak suretiyle de karşılık verememişlerdi. Bunları, 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teklif olunan sulh şartlarına karşı hazırladığımız cevapla beraber Haziran 1920 ortalarında İstanbul'a geldiğimiz zaman öğrendik. Fakat buna karşı etkili bir tedbir almaya halimiz, mevkimiz ve vaktimiz müsait değildi. 

Cemil Paşa ve ben, yazdığımız cevabın heyet-i vükelaca incelenmesi için İstanbul'a getirmek üzere İtalya'nın Taranto limanından vapura bindiğimiz anda Tevfik Paşa'dan aldığımız bir telgrafla sadrazamın Toulon yoluyla Paris'e doğru İstanbul'dan hareket etmiş olduğunu öğrendik. Vazifemizi yerine getirmek için sadrazamın varlığına gerek yoktu. Yolumuza devam edeceğimizi ve Damat Paşa'nın bu garip hareketine bakılmayıp lütfen dosta düşmana karşı durumun idare edilmesini, Tevfik Paşa'ya cevaben yazarak yolumuza devam ettik. 


Aldığımız tedbirler 


İstanbul'a geldiğimiz gün, şeyhülislamın başkanlık ettiği meclis-i vükelayı toplantıya davet ederek derhal iki karar aldık. Bunlardan biri, Damat Ferid'in —İstanbul”daki davranışlarının bir benzerini yaparcasına- sulh teklifinin olduğu gibi veya çok az bir değişiklikle kabul etmesini engellemekti. Amacımız, hazırladığımız cevabı diğer bir suretle ihlal etmesine meydan vermemekti. Sulh imzasına memur olan kişilerden hiçbirinin, aralarında görüşerek ve anlaşarak karar verilip usulen zaptı imza edilmedikçe, sulh konferansına kendi başına hiçbir suretle tebligat yapamaması memnuniyetini açıkça ihtiva eden bu karar, o akşam padişah iradesine ulaşarak murahhas heyetine ve ayrıca Paris'te bulunan sadrazama tebliğ edildi. 
İkinci kararı da en açık bir suistimali derhal ortadan kaldırmak için aldık. Yani kabinemizin kurulmasından evvel Lloyd George'un amaçlarını engellemek ve sonra da devletin elinde az çok bir kuvvet bulunmasını sağlamak için, jandarmaya benzemesi sebebiyle, inzibat 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kuvveti adı altında kurduğumuz askeri, sadrazamın, asli konumundan çıkararak birtakım aykırı amaçlara alet etmek istediği anlaşılmıştı. Artık bu askerin içeride ve dışarıda kurulması için bir sebep kalmamış olduğundan tamamen dağıtılmasını hatırlatan iradesini alarak derhal tatbik ettik. 

Bundan sonra sulh şartları hakkındaki ayrıntılı cevabi layihamız ve bundan evvel gönderilmek üzere hazırladığımız kısa cevabımız meclis-i vükelaca okunup münasip görülerek, usulünce hareket edilmesi hakkındaki padişah iradesi de ilave edildi. Zat-ı şahane Pariste cereyan eden olayları ayrıntısıyla dinlemek istiyordu. Bir gün bütün gelişmeleri anlattım, o da gayretlerimizi takdir etti. Bunun üzerine, “Fakat efendimiz, sadrazamın özellikle Gülcemal vapurunu hazırlatmak külfetinden de çekinmeyerek, gereksiz yere Paris'e gelip murahhas heyetinin başkanlığını tabiatıyla ele alması Tevfik Paşa'ya karşı hoş bir davranış değildir” dedim. 

Bunun üzerine padişah, sadrazamın münasebetsiz davranışlardan uzak duracağını söyleyerek müdafaasına başlayınca, “Bu Paris seyahatinin ortaya çıkacak mahzurlara başlangıç olduğunu, Ferid Paşa'nın düşünce ve kararlarında selamet olmayıp böylelerine alelade mecnun denildiğini” söyleyiverdim. Zat-ı şahane bu sözümü reddetmedi. 

“Ne yapalım?” buyurdu. 

“Sadareti Tevfik Paşa'ya verirseniz karışıklık biter, işler de düzgün yapılır” dedim. 

“Hele şu sulhü imza edelim de sonra elbette icabına bakarız” buyurdular. 

Ben müsaade isteyerek ayağa kalktım. Kendisi de lütfen kalktı ve omzumu okşayarak, “Hele şu sulh işi hayırlısıyla bitsin” sözünü tekrar edince son söz olmak üzere, “Bendeniz asıl bu neticeye ulaşamamaktan korkuyorum” dedim. Ertesi gün şeyhülislam efendi, murahhaslardan İstanbul'a gelmiş olanların bir an evvel Pariste bulunmalarının vaktin darlığı nedeniyle zorunlu olduğunu, bu nedenle harekete hazır bir İngiliz kruvazörüyle İtalya'daki Taranto'ya doğru hareketimizi padişah iradesiyle tebliğ etti. O gün öğleden iki saat sonra hareket eden kruvazörle Taranto'ya, oradan da şimendiferle Paris'e geldik. 

Otele gelir gelmez sadrazamı sorduk. “Sokağa çıktı” dediler. Döndüğünü haber alınca Cemil Paşa ile ben yanına gittik. İstanbul'daki önemli işleri (!) yabancıların eline bırakıp (!) bu uzun sefere çıkmasının sebebini sordum. 

“Sulh metnine eklenmesi gereken gayet mühim ve mahrem bir maddenin verilecek cevaba konulması için geldim” dedi. 

“Şifre telgrafla emredilemez miydi?” 

“Aman efendim! Öyle mühim ve mahrem bir şey telgrafla yazılır mı hiç?” 

“Bir kurye gönderilseydi?” 

“Ona da güvenemedim. Kendim gelmeyi tercih ettim.” 

Ayrıldık, odama gelince, sadrazamın bu sırrının ne olduğunu araştırdım: Devlet tarafından Hicaz'a giden surre-i hümayunun!6! muhafazası imiş! 

Ben henüz hayretler içinde yüzerken sadrazamın evvela, murahhaslardan hiçbirinin kendi kendine sulh konferasına hiçbir tebliğde bulunmaması hakkında heyet-i vükelanın padişah iradesiyle teyit edilmiş kararına ve ikinci olarak heyet-i vükelaca ve zat-ı şahanece tasdik edilen cevabi layihasına da aykırı olarak, bizim hazırladığımız cevabı tahrif suretiyle yazdırdığı bir ucubeyi tek başına imza edip sulh konferansına göndermiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. 


161 surre-i hümayun: Hac münasebetiyle padişah tarafından Mekke ve 
Medine'ye gönderilen para ve hediyeler (e.n.). 
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Hazırladığımız cevabın mahiyeti 


Halbuki biz, biri yalnız esasa ait olmak üzere kısa, diğeri madde madde ayrıntılı iki cevap hazırlamıştık. Buna sebep de şuydu: Bize tebliğ edilen sulh layihası 433 maddeden oluşuyordu. Cevabi layihamızda bunun yarısı kadarını değiştiriyor veya reddediyorduk. Fakat kabul edilemez gördüğümüz iki yüz küsur maddeden mesela ancak otuzu hayati meselelerdi. Versaillesda Reservoir Otele yerleşerek işe başladığımız tarihten itibaren eski sefirlerimizden Ferik Şerif Paşa ile Doktor Nihat Reşad Bey'in dışarıdan, gayriresmi yardım ve rehberliklerinden faydalandık. Daha önce kendisiyle birkaç defa Türkiye-Fransa siyaseti hakkında fikir alışverişinde bulundugum Fransa'nın eski başvekillerinden Mösyö Briand'ı ve Meclis-i Âyan reisiyle üyelerinden ve mebuslar arasından bir haylisini davamızın lehine çevirmeye çalıştık. Bu meclislerde hükümetten açıklama talebini ümit edecek derecede davamıza taraftar kazandık. O zaman Le Temps gazetesinin başyazarı olan Jean Herbert'le evvelce bir gezi sırasında tanışmıştım. Bu tanışıklığı tazeleyerek ve onu davamızla ilgili aydınlatarak —havadis kısmı, hatta ikinci makalesi Venizelos'u koruyan— o gazetenin başmakalelerini davamızı destekler duruma dahi getirdik. Hem doğrudan doğruya bizim gayretimizle, hem de bağımsız bir Türkiye'nin devamından menfaati olan bazı mali müesseselerin gayretleriyle Fransa ve İtalya basını çoğunlukla lehimize döndü. Hatta İngiltere basınında bile bize taraftar bir iki makale görülmüştü. 
İtilaf Devletleri ileri gelenlerinden bazıları, mesela kibar tavırları ve hak bilir siyasetiyle önde gelen İtalya Hariciye Nazırı Kont Sforza, davamızı iyi düşüncelerle kabul edenlerdendi. 

Tarafımızdan yanlış bir harekette bulunulması bütün bunları sonuçsuz bırakabilirdi. Dolayısıyla şöyle düşündük: Sulh konferansı, istediğimiz değişikliklerden bizce hayati önemi olan mesela otuz madde dışındaki diğer maddelerle ilgili taleplerimizi tamamen kabul etse bile, “hayatımıza zarar verecek olan o otuz maddeyi yine kabul edemeyecektik. Fakat o zaman karşımızdaki hükürmetler halklarına, “Türklerin iki yüz madde hakkındaki değişiklik talebi kabul edildi, ancak otuz kadar madde bırakıldı. Fakat yine razı olmuyorlar” deyince maddelerin vasfından çok, sayısını takdir edebilen o memleketlerin halkı ve hatta parlamentoları bizi aşırılıkla itham ederek davamızı redde uygun görebilirlerdi. Bundan kurtulmak için başlangıçta ayrıntıya girmemiştik. Ancak o tarihte siyaset ölçüsü olan Wilson prensiplerine göre, kabul edebileceğimiz esaslı noktaları gösterdik. Bu prensiplerin Türkiye'nin aleyhinde olduğu gibi lehinde de uygulanabileceğine inanıyorlarsa, sulh şartlarını tayın ettiğimiz esaslara göre ve o prensiplere uyulması şartıyla görüşmeye hazır olduğumuzu gösteren kısa, fakat faydalı bir cevap vermeyi heyetçe kararlaştırmış ve öyle bir cevap müsveddesi de hazırlamıştık. 

Sulh konferansı, bu cevabımıza karşı Türkiye'nin Wilson prensiplerinden istifadeye hakları olmadığını, bu prensiplerin on ikinci maddesine rağmen, açıktan açığa itiraf ederse dünya kamuoyunda lehimize bir temayül olacağını, bu temayülün ise ölçüye girmez, fakat etkisi her zaman hissedilir, önemli bir etken olacağını; şayet konferans, zannetiğimiz gibi, böyle bir itirafa cüret edemeyerek görüşümüzü kabul ederse davamızın müdafaasına esaslı maddelerle başlayarak bunları hallettikten sonra konunun diğer maddelere getirilmesi mümkün olup bu halde de düşündüğümüz mahzurun ortadan kalkabileceğini ümit edebilirdik. 

İşte Damat Ferid bütün bu kararları ve meclis-i vükela kararlarını tasdik eden padişah iradesine dayalı tebligatı dikkate almamıştı. Hazırladığımız kısa cevabın 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kuvvet ve önemini mahvedecek derecede bozduktan ve içine surre meselesini de karıştırdıktan sonra o kâğıdı devletin resmi cevabı olarak —hatta acele— göndermeye cüret etmesinden şaşkın ve üzgündüm. 


Sadrazamla münakaşa 


Ertesi sabah murahhas heyeti sadrazamın salonunda toplandı. Evvela heyetten iki kişinin -meclis-i vükelaya ve sonra padişaha arz olunmak üzere- iki kıta cevabi layihayla beraber Paris'ten hareketlerinden sonra, devlete koca bir vapurun yol masrafları gibi büyük külfetler yükleyerek Paris'e gelmesindeki hikmet sadrazamdan soruldu. Sadrazam bir akşam evvelki cevabını tekrar edince şunları söylemek zorunda kaldım: 

“Eklediğiniz kaydın, her yıl Hicaz'a gönderilen surre-i hümayunun eskisi gibi ulaştırılmasına devam olunması talebinden ibaret olduğunu gördük. Surre-i hümayun, mübarek makamlar tahsisatından ve bir de aşiretlere verilen aidattan oluşmaktadır. Tahsisat bağışlardan, aşiret aidatı ise hac kafilelerini saldırılardan korumak amacıyla ödenen “fidye-i necat'tan |kurtuluş fidyesi) başka bir şey değildir. Müslümanlıktan ileri gelen bu bağışlara devam için Hıristiyan devletlerden ruhsat talebine gerek yoktur. Hicaz'ın idaresi elimizden alınıp hacıların korunması vazifesi de başkalarına verildikten sonra fidye-i necat verilmesine devam etmek de abestir. Dolayısıyla sulh antlaşmasına böyle bir madde eklenmesine lüzum olmadığı gibi hak değil, ancak vazife olan bu külfetten siyasi bir yarar sağlama düşüncesi de bir vehmin ta kendisidir. Diyelim ki, böyle bir madde eklenmesinde lüzum ve fayda olsa da surre işindeki mahremiyet yine işlemez. Farz edelim böyle bir mahremiyet gerekli olsa bile, cevabi layiha müsveddesi hükümet merkezine arz edilmek üzere yola çıktığı sırada İstanbul'da beklemek en tabii bir durumken bilakis Paris'e kadar uzaklaşmak mantıkla açıklanamaz.” 

Sadrazam bir defada verecek cevap bulamadı, konuryu değiştirmek istedi. Buna mâni olmak için dedim ki: 

“Sulh konferansına verilecek cevap hakkında burada heyetçe verilmiş bir karar vardı. Bunu meclis-i vükelanın münasip görmesi üzerine zat-ı şahane de tasvip ederek o şekilde hareket edilmesini irade buyurdular. Murahhaslardan hiçbirinin kimseye danışmadan kendi kendine tebligat yapmaması için yine meclis-i vükela kararını tasdik suretiyle ortaya çıkmış bir padişah iradesi daha vardır. Bu iradelerin ikisi de Paris'e tebliğ olunmuştur. 
Halbuki siz hazırladığımız kısa cevabın bazı yerlerini değiştirerek bu yasağa rağmen, hatta sulh konferansınca tayin olunan sürenin de bitmesinden önce, alelacele konferansa tebliğ etmişsiniz. Bu nasıl olur?” 

Bu soruya da cevap bulmak mümkün değildi. Bir kaçamak yolu olmak üzere, “Gariptir, bahsettiğiniz cevabı siz yazmışsınız. Şimdi yine siz beğenmiyorsunuz!” dedi. 

“Evet, ben yazdım. Hem de bütün kudretimi sarf ederek yazdım. Ondan çok daha güzelini yazmak elbette mümkündür. Fakat ben daha iyisini yazmaktan âcizim; dolayısıyla yazdığım bu cevabı beğenmemek bence mümkün değildir. Nitekim yazdığımız cevaptan değil, sizin o cevabı bozmuş olmanızdan şikâyet ediyorum. Kimseye danışmadan kendi kendine tebliğ yasağını niçin bozmuş ve konferansa cevap göndermekte neden acele etmiş olduğunuzu da soruyorum?” 

Bunun üzerine ortaya hitap ederek, “Devlet ne müşkül bir halde bulunuyor, bizse hâlâ “Bizantizm? (!) yapmakla meşgulüz” dedi. 

Bundan maksadı güya kendisine halef olmaya çalıştıgımı söylemekti. Bu söz, hiç sebebi yokken şahsıma karşı açık bir saldırı olduğundan bu budala adama bir ders vermiş olmak için dedim ki: 
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“Eğer bu mecliste şahsiyetten bahsetmek gerekirse şahsınız hakkında söyleyebileceğim sözlerin sonu yoktur!” 

Bu karşı saldırıya şaşırdı, ne söyleyeceğini bilemedi. 
O zaman Tevfik Paşa, “Bizim burada kalmamız lüzumsuzdur. Çünkü artık bizce yapılacak bir iş kalmadı. Yalnız Reşit Bey ile bir muavin ve bir iki kâtip burada kalsınlar, biz gidelim. Hem fazla masraf yapılmamış olur, hem de işler daha iyi görülür!” dedi. 

Diğerleri de bu fikre katıldılar. Damat Paşa da, “Olmaz” diyemedi. Üç dört gün sonraki salı günü hareket etmeye karar verdiler. 

Salı günü sabahı odamda otururken Şevki Bey (şimdi büyükelçilerimizden) yanıma geldi: 

“Sadrazamın bugün gitmekten vazgeçtiğine dair gönderdiği haberden Tevfik Paşa çok sıkıldı. Hemen bugün kendisi ayrıca gitmeye karar verdi. Taranto yoluyla gidecek. Biz o kadar rica ettik, ikna edemedik. Gideceğim diye ısrar ediyor” dedi. 

Tevfik Paşa, Damat Ferid'den yakasını kurtarmak ve onun akla sığmayan çılgın heveslerine tabi olmamakta haklıydı. Fakat böylece Türk heyeti ikiye bölünmüştü. 
Toulon'da koca bir vapur bekleyip dururken, heyetin bir kısmının Taranto yolunu seçmesi halkın lisanında ve gazete sütunlarında türlü türlü dedikodulara yol açacağı, özel maksatları olanlara da yalanları için vesile olacağından bu niyetten vazgeçmeye ikna edilmesi gerekiyordu. 
Hemen dairesine gittim; fakat sarf ettiğim ve edeceğim sözlerin heba olacağını derhal anladım. Dedim ki: 

“Paşa hazretleri, bana iki gün mühlet verin. Eğer perşembe günü sadrazamla birlikte bütün heyetin gidiş çaresini bulamazsam siz o gün yalnızca hareket edin. Ben de o gün istasyona gelir, ellerinizi öperim; affınızı dilerim.” Bunu kabul etti. 

Versailles'da Miralay Henry isminde bir rehberimiz vardı ki sadrazamdan ziyade Türk'tü. Onu yanıma davet ettim. Münasip bir biçimde durumu anlattıktan sonra dedim ki: 

“Azizim, şimdi sadrazama gidiniz, deyiniz ki: “Gidecek heyeti Toulon'a kadar götürmek üzere bugün için özel bir tren hazırlanmıştı. Hareketinizi ertelemişsiniz. 
Hariciye Nezareti memurlarıyla görüştük. Tren hakkındaki emri biz de perşembe gününe erteledik. Eğer o gün de bir engel çıkarsa artık bir defa daha ertelemeye imkân kalmamış olacaktır. Hariciye Nezareti'nce arzu edilmeyen bir netice karşısında kalınmamak için sizden kesin söz almaya geldim. Bu teşebbüsünüzün neticesini de lütfen bana bildiriniz.” 

Miralay Henry bir saat sonra geldi. Damat Ferid'in perşembe günü mutlaka hareket için söz verdiğini bildirdi. Ben de Tevfik Paşa'yı ikna ettim. Perşembe akşamı bütün heyet gitti. Babıâli hukuk müşaviri (sonra Washington büyükelçisi) Münir ve sefaret müsteşarlarından Esad beylerle iki kâtip, bir de ben Paris'te kaldık. 

Damat Paşa'nın yaptığı hatayı bir dereceye kadar düzeltmek niyetiyle, yazdığımız ayrıntılı layihayı (çünkü özetinden istifadeye artık imkân kalmamıştı) abartmasız o gece sabaha ve ertesi günü akşama kadar elbirliğiyle çalışıp hazırladık ve bu kez de Belçika'nın Spa şehrinde toplanan sulh konferansına yetiştirdik. Bizim layihanın o akşam Paris'ten Belçika'ya gidebilmesi için Fransa Hariciye Nezareti kuryesi nezarette, yanımızda irtibat zabitliği vazifesi gören iki yüzbaşı da Reservoire Otel'de, geç vakte kadar beklemek zahmetini seçmekten çekinmediler. 

Sadrazamın kendine tahsis ettiği Gülcemal vapurunun eksiklerini tamamlamak ve kömürünü tedarik etmek için devlet hazinesine yetmiş bin lira harcatıp hiç lüzumu olmadığı ve hatta İstanbul'da kalması gerektiği halde Paris'e gelmesini, başta —Avrupa ve bilhassa Fransa basınının lehimize tutumunu nispeten hafif zararlı bir 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Sövres Antlaşması'nı imzalayan Osmanlı heyeti. Soldan sağa: Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Bağdatlı Mehmed Hâdi Paşa ve Reşid Halis 


sulh imzalanacağına delil gibi sayarak—, bu hizmeti kendine atıf ile övünmek ve 1919'da karşılaştığı muamelenin utancını unutturmak arzusuna düşmüş olmasıyla yorumlamıştım. Fakat Paris'e gelir gelmez, Venizelos*un yandaşlarıyla ve Beyoğlu gazetelerinden birinin habercisi ve yazarı olan bir Rum'la, hemen her gün görüştüğünü görünce Papaz Frew ile dostlarının münasip bulması ve teşvikiyle gelmiş olduğunu, bunun da yeni bir entrika eseri bulunduğunu anladım. 

Üç devletin temsilcileri tarafından Salih Paşa kabinesine verilmiş olan notanın iptali üzerine, bunun içine yerleştirilmiş olan Lloyd George planı —Fransa ve İtalya diplomasisinin tarafımızdan verilen ipucuna tutunarak iştirakten kaçınmasıyla— suya düştükten sonra, ikinci bir plan hazırlanmış olduğunu düşündüm ki o da şu olabilirdi: Zaman geçmeden bizi sulh görüşmelerine davet ederek hazırlanan ağır şartları hükümete ve padişaha kabul ve imza ettirip İttifak Devletleri'yle aramızda sulhü resmen ve devletler hukuku kaidelerine göre tesis etmek. Daha sonra bu şartlarla imzalanan sulhür Anadolu'da haklı ve şüphesiz olan reddini sulh antlaşmasını imza eden İttifak Devletleri'yle Osmanlı hükümeti ve padişaha karşı isyan kabul ederek, bu isyanın bastırılması ve asilerin yola getirilmesi için, yine Yunan ordusunu her iki taraf adına Anadolu üzerine sevk etmek. 


Ret cevabım ve istifam 


Zannımca Damat Ferid Paşa bu sulhün imzalanması sebeplerini hazırlamak ve antlaşmayı imza etmek için koşa koşa Paris'e gelmiş. Fakat hamdolsun ki becerememişti. Umumi bir müdafaa karşısında kalıp istediğini elde edemeyerek İstanbul'a döndü. Beş, on gün sonra sulh konferansından gelen cevap —ki üç maddenin bizim için daha ağır bir şekle dönüştürülmesiyle antlaşma layihasının itiraz ve değişiklikten temizlenmiş olarak, olduğu gibi kabulünden ibaretti— elimize ulaşınca derhal reddettim. Sadrazamın kabul edilmesini istediği telgrafına cevap olarak nezaretten de, murahhaslıktan da istifa ettim. 

Lloyd George'un malum planını uygulamayı amaçlayan bu ikinci teşebbüsü bu ret cevabıyla neticesiz kaldı. 
Bunun üzerine Hâdi Paşa ile Rıza Tevfik ve Reşad Halis beyler bu antlaşmayı görüşmeksizin imza etmeye memuren harekete hazır oldukları için gelecekleri zamana kadar Versailles”da bulunularak onları Fransa hükümetine takdim etmem ve sonra dönmem hakkındaki telgrafı 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aldım. Bu telgrafta acayip bir kısım vardı ki kısaca şudur: “Size İstanbul'a gelme, diye telgraf çektik, geldiniz. 
Sonra İstanbul'dan Paris'e dönme diye bir telgraf daha çektik, döndünüz. Şimdi de istifa ediyorsunuz!” Bu nasıl işti? Gelip gitmek ile istifa etmek arasında hiçbir münasebet bulamadım. Kendi kendime, “Bu nasıl sözdür?” 
demekle yetindim. 

Fakat sonra yaptığım araştırmayla anladım ki sadrazam evvela, Tevfik Paşa'nın geçici olarak İstanbul'a gitmemiz hakkındaki telgrafına cevaben “Reşit gelmesin, evrakı yalnız Cemil Paşa getirsin” diye bir cevap telgraf çekmiş. Paris'e bu telgraf hareketimizden sonra gelmiş, tabii hükümsüz kalmış. İstanbul'dan bir gün içinde alelacele, zat-ı şahanenin arzusu üzere bir İngiliz kruvazörü ile yola çıkmış olduğumuz için Paris'ten çektiği bu ikinci telgraf da elime ulaşamamış. 

Ben henüz Paris'te iken oluşan yeni heyetten yalnız Rıza Tevfik Bey'le görüştüm. Bu heyetin vazifesinin antlaşmayı imzadan ibaret olduğu sadrazamdan aldıgım resmi mektupta yazıyordu. Bununla birlikte Rıza Tevfik Bey doğru sözlülükle, görevlerinin müzakere değil, imza olduğunu açıkça söyledi. Zaten İstanbul'a geçici olarak gittiğim zaman benimle görüşmeye gelmiş ve İngilizlerle bir an evvel sulh imzalamanın münakaşadan daha hayırlı olacağı kanaatini belirtmişti. Paris'e de yine bu inançla gelmiş olacağında şüphem yoktu. 
Diğer murahhaslar hakkında bir şey diyemem. Eğer iş bu noktaya gelmemiş olaydı, tekliflerin Türk devletinin yok olmasıyla sonuçlanabileceğini Rıza Tevfik Bey'e söyler, biraz sohbet ederdim. Bizim görüşümüz buydu; bu fikrimizi yazdığımız cevapta da saklamadık. 
Kanaatimizi açıkça söyledikten sonra, bu sulhün kabulüne kati mecburiyet olsa bile bizim o antlaşmayı imza etmemize imkân olamazdı, bizce bu uzak durulması gereken bir işti. 
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Sevres'in imzalanması 


Paris'in Sövres (Sevr) denilen bir varoşunda imza edildiği için bu ismi taşıyan antlaşmanın reddine çalışmak kanaatimce benim vazifemdi. Çünkü sadrazamın bütün gayretiyle bu antlaşmayı desteklemeye çalıştığından dolayı, İstanbul'da bulunan nazırların da heyetçe istifaları üzerine düşen kabinenin yeniden kurulması yine enişte paşaya verilerek o da ekseriyetle uysallardan oluşan bir kabine kurmuş olduğundan!6? imza edilen sulhün meclis-i vükelaca tasdik edileceği şüphesizdi. 

Meclis-i Mebusan, Damat Paşa'nın aptalca işlerin- den biri olmak üzere İstanbul'da feshedilerek Ankara'da toplanmış! Meclis-i Mebusan hakikatte fesih değil, sadece sadrazamın yardımıyla Ankara'ya nakledilmiş olduğundan!63 İstanbul'ca meclis-i vükela kararının padişah iradesine ulaştırılmasından başka bir muamele kalmamıştı. Fakat İstanbul hükümetince tasdik ve imza edilecek sulhü Ankara'daki Meclis-i Mebusan elbette reddedecek ve bunun neticesi olarak Yunan ordusu Anadolu üzerine yürüyecekti. 1920 senesinde Anadolu'daki kuvvetlerimizin böyle eğitimli ve teçhiz edilmiş bir ordunun saldırısını başarıyla karşılayama- 


162 Reşit Mümtaz Paşa, İstanbul'da belediye başkanıyken 1908'de görevden alınarak sürgüne gönderilmiş sonra affedilerek önce Nice'te, sonra Cenevre'de yerleşmişti. Damat Ferid, ben henüz Dahiliye nazırı olarak İstanbul'da sulh layihalarıyla meşgulken Paris'e çağırmış ve Dahiliye Nezareti'ni kendisine'teklif edilmiş. Reşit Mümtaz Paşa da kabul etmiş. Bunları sonradan işitmiş ve bu birleşmeyi münasip görmüştüm (A.R.R.). 

163 Meclisin feshedilmesi teşebbüsü de Ferid Paşa'nın, yani Papaz 
Frew'nun eseridir. Bundan maksat, kabul edilecek sulh layihasının Millet Meclisi'nde tartışılmasına meydan vermeden meclis-i vükela mazbatasına eklenerek doğruca padişaha arzıyla kendisinden hemen tasdik ve imza buyurulmasını kolaylaştırmaktı. Sadaret mührünün yeniden Ferid Paşa'ya verilmesi de zat-ı şahanenin ilk olarak bu fikri kabul ettiğini gösteriyordu (A.R.R.). 
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yacak kadar zayıf olduğunu biliyordum. (Nitekim bu hakikat Mustafa Kemal Paşa'nın daha sonra Millet Meclisinde okuduğu Nutuk'ta da üstü kapalı itiraf edilmiştir.) 

İstanbul'a dönünce saraya gittim. Enişte paşanın hatırına riayeten huzura kabul edilmemem pek muhtemeldi; hatta tereddütle gitmiştim. Fakat padişah lütfen kabul etti. Tabii sulhten bahsettik. 

Sövres Muahedesi denilen sakatlığın Meclis-i Mebusan dışında yalnız hükümetin, daha doğrusu sadrazamın münasip görmesi üzerine çıkacak padişah iradesiyle kabul ve imza edilmesi memleketin hayatı gibi saltanatın şerefi için de vahim olacaktı. Çünkü bu antlaşma, Paris'e giden murahhas heyetinin yazıp verdiği cevapta belirtildiği üzere, devletin idam fermanıydı. Böyle olduğu halde antlaşmanın sadrazamın şahsi kararı demek olan heyet-i vükela kararıyla padişah tarafından kabul ve tasdik edilmesi bütün millet ve hatta İslam âleminin nazarında pek fena algılanacağını söyledim. İlaveten de dedim ki: 

“Bu işte başka bir mesele de var: Antlaşma layihasının 139. maddesinde “Türkiye, diğer bir devletin hâkimiyet ve salahiyet-i kazaiye (yargı yetkisi) hususundaki bütün haklarından katiyen feragat eder” deniliyor; bundan dolayı “Emirülmümin? unvanına sahip olan şahsınız tarafından tasdik ve tasvip buyurulması, fazla olarak, hilafetten çıkarılmak demektir. Ecdadınızdan büyük bir padişahın yüce gayretleriyle hanedanınıza verilen ve asırlardan beri herkesin kabul ettiği bu sıfatı ne kendinizden, ne de sizden sonrakilerden koparabilirsiniz. Böyle bir durum, maazallah, saltanatınız için ebedi bir leke olur.” 

Bu iki sebepten hangisi daha etkili oldu? Bilmem. 
Fakat zat-ı şahanenin bu antlaşmayı —sadrazamın ısrarına rağmen- tasdik etmekten kesinlikle kaçındığı şüphesizdir. Böylece Lloyd George'un üçüncü oyununu da neticesiz bırakmakla bir kere daha bahtiyar oldum.1!6* 

Bu olay üzerine zat-ı şahane, eniştesi sadrazam olduğu sürece beni bir daha davete cesaret edemedi. Ben de saraydan uzak durdum. Çünkü aleyhimizdeki propagandaları, özellikle Venizelos'un milyonlarca drahmiye mal olan oyunlarını karşılamak mümkün değildi. 
Basını lehimize çevirmek için bazı büyük mali müesseselerin gösterdiği gayretlerden başka, “Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun” diyerek İstanbul'a geldiğimizde meclis-i vükeladan izinle beş bin lira almıştım. 
Sadrazam bunu bana ödetmeye çalıştı. Ancak dava Şüra-yı Devlet tarafından reddedildi. Buna rağmen evimin karşısına casuslar koyuldu ve halkın benimle görüşmesini engellemek gibi bayağılıklar devam etti. 

Bir gün Cemil Paşa, aile ve eşyasıyla Fransa'ya gideceğini söyleyerek beni de kendisiyle gitmeye teşvik etmişti. Bunun üzerine gerektiğinde kullanılmak üzere paşanın eşyası arasına bir iki seccade koymuştum. Damat Ferid önce bana pasaport verdirmemeye çalıştı. O günlerde ziyaretime gelen İngiltere Sefareti baştercümanı Mister Ryan'a bu tuhaflıktan bahsettiğim zaman hayret ettiğini gördüm. Daha sonra sadrazamı görerek bu garip davadan vazgeçirdiğini de öğrendim. 

Bu seyahatimle vekiller arasında epeyce uğraşılmış olmalı ki iki gün sonra da padişahın özel hizmetkârlarından biri evime geldi ve dedi ki: 

“Paris'e gidiyormuşsunuz?” 

“Evet.” 


164 Teklif edilen sulh antlaşmasının kabul edilmesinde ısrarcı olan sadrazama karşı reddinde ısrar eden kabine bu nedenle istifa etti. Yeni kabineyi kurma görevinin tekrar Ferid Paşa'ya verilmesi, padişahın Sövres Muahedesi'ni baştan imzaya niyetlenmiş olduğuna delildir. 
Sonradan imza etmemesi ise bu yanlış işten ihtarım üzerine vazgeçtigini açıkça ispata kâfidir (A.R.R.). 
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“Bir vagon halı götürüyormuşsunuz. Efendimiz “bu halıları ne yapacak?” diye soruyorlar.” 

“Bir vagon halı hikâyesi yalandır. Fakat doğru da olsa nihayet bir ticaret işi olabilen bu meselenin zat-ı şahaneyle ilgisi nedir?” 

“Bilmem, öyle buyurdular. Cevabınızı arz ederim” dedi; gitti. 

Hünkârın bu sorusuna ne münasebetle muhatap olduğumu hâlâ bilmiyorum. 


Levent Şahverdi Arşivi 


Londra'da Müzakereye Davet 


Damat Paşa'nın kırdığı potlar Papaz Frew'yu da endişeye düşürecek bir hale geldiğinden biraz istirahat etmesi için sadaret Tevfik Paşa'ya teklif edildi. 


Teklif 


Bundan sonra biz de vatana döndük. Birkaç ay sonra bir akşam, zannediyorum bir pazar akşamı, Tevfik Paşa telefon ederek konağına gelmemi rica etti, gittim. Dedi ki: 

“Sulh meselesi hakkında görüşmek için bizi Londra'ya davet ettiler. Versailles'da bulunduğumuz zaman bize verilen sulh layihasına tarafımızdan yazılan cevapla en fazla siz meşgul olduğunuz için Londra'ya da birlikte gitmemizi arzu ediyorum. Zaten münasip olan da budur. Bu hizmeti kabul etmenizi rica ederim.” 

“Londra seferi Versailles misafirliğinin sonu demektir. Fakat kimlerle birlikte çalışacağımızı bilmiyorum.” 

“Londra sefiri Reşit Paşa orada. Roma'daki sefirimiz Osman Nizami Paşa'yı da Londra'ya davet ederiz. Kâfi değil mi?” 

“Hem kâfi, hem münasip. Teklifinizi memnuniyetle kabul ediyorum. Hareket vakti hakkında lütfen birkaç gün evvelden malumat verirseniz, aile işlerimi ayarlamaya vakit bulmuş olurum.” Paşa hemen arz edeceğini söyledi. İki üç gün evvel bize gelen Mister Ryan (İngiltere Sefareti baştercümanı) söz arasında “Sir Rembolt 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(yeni İngiliz temsilcisi) ile görüşmek istemez misiniz?” 
dedi. Anladım ki bu mülakat talebinin tarafımdan yapılmasını istiyor. “Memnun olurdum, ama kendisine söylenecek bir iş bilmiyorum, ne sebeple mülakat isteyebilirim?” dedim. “O, sizinle görüşmek arzu ediyor” demeye mecbur oldu. Mülakatı çarşamba gününe kararlaştırdık. 

O gün sefarethaneye gittim. Sefirle bir saatten fazla görüştüm. Sövres Muahedesi'nden bahsettik. Ben bu antlaşmanın hayatımıza kasteden maddelerinden hatırladıklarımı söyledim. Özellikle İstanbul'a ve Boğazlar'a ait olan kısımlarının akıl ve mantığa aykırı olduğunu izah ettim. Sözlerimi takdir etmiş göründü. “Bunların hepsi düzeltilebilir” dedi. 

Sonra, “Londra'ya gideceğinizi işittim; çok memnun oldum” diyerek iltifatlı sözlerle beni bu hizmeti kabule teşvik etti. 

“Böyle bir söz varsa da henüz gerçekleşmiş değildir. 
Siz kimden işittiniz?” 

“Sadrazam söyledi.” 

Beni uğurlarken de Londra seferine isteklendirmeye devam ediyordu. 


Çevrilen entrikalar 


Çarşamba günü akşamı, kararımız üzere, Tevfik Paşa'nın konağına gittim. Sohbet sırasında “Arz ettim. Fakat iradesi gelmedi. Yarın sözlü olarak pekiştireceğim” dedi. 

Biraz daha sohbetten sonra ayrıldım. 

Ertesi sabah başmabeyinci yaver paşa telefonla öğleden sonra saraya gelmemi tebliğ etti. Huzura girdim. 
On beş, yirmi dakika kadar konuştuk. Zat-ı şahanede, söyleyeceği söze nasıl başlaması münasip olacağını kestiremeyen bir adam tereddüdü vardı. Söyleyeceği sözün Londra seferine ait olacağını tahmin ettiğim için hünkârı 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bu tereddütten kurtarmak arzusuyla söze ben başladım: “Tevfik Paşa, evvelki gün beni davet edip Londra'ya birlikte gitmemiz arzusunu bildirmişti. Dün tekrar görüştüm, “Arz ettim, irade-i seniye çıkmadı” cevabını aldım” dedim. 

Bu sözüm zat-ı şahaneyi bir hayli düşündürdü. Nihayet, “Yarın cumadır, Tevfik Paşa evindedir. Kendisiyle râhatça görüşebilirsiniz. Mutlaka evine gidiniz” buyurdular. 

Bu emirden sonra yine sessizlik olunca müsaade isteyerek dışarı çıktım. Ortada bir dalavere döndüğü aşikârdı. 
Tevfik Paşa'nın konağına gidip kendisini beyhude rahatsız etmek istemedim. Fakat kayınvalidemin amcası olan Hariciye mektupçuluğundan emekli merhum Münir Bey, Beyazıt'taki konağı İngiliz kumandanlarından biri tarafından işgal edildiği için bizde misafirdi. Londra'ya gideceğim için yol çantalarımın hazırlanmasını evdekilere söylemiştim. O da işitmiş, saraya çağrıldığımı da duymuş. Bizim seyahat meselesinde bir karışıklık olduğunu uzaktan mı hissetti, bilmem. Eve döndüğümde kendisini merak içinde buldum. Olup biteni hikâye ettim ve Tevfik Paşa'yı boş yere rahatsız etmeyeceğimi de ilave ettim. 
Fakat bütün eski devlet adamları gibi saltanat makamına samimi bir hürmeti olan Münir Bey, “Tevfik Paşa'yı görmemek irade-i seniyeye muhalefet demektir” diyerek o kadar telaş ve ısrarla beni itaate sevk etti ki nihayet ıstırabını gidermek için gitmeye mecbur oldum. 

Tevfik Paşa'ya olup biteni anlattım. Bunun üzerine Tevfik Paşa bana şunları anlattı: 

“Dün meclis-i vükela toplandığı bir sırada (yani ben padişahın huzurundan çıktıktan sonra) başmabeyinci Babıâli?ye geldi. “Zat-ı şahane Reşit Bey'in Londra'ya gitmesine ben mâni değilim buyurdular” dedi. “Yani bu irade Reşit Bey'in Londra'ya gitme emri midir?” dedim. “Bilmem, bana bu kadar söylediler” cevabını verdi. 
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Meclise döndüm. Başmabeyincinin getirdiği iradeyi anlattım. Vekiller, benim yaver paşaya sorduğum soruyu bana sordular. Ben de ondan aldığım cevabı tekrar ettim. “O halde murahhas heyetinde değişiklik yapmaya gerek yok” dediler. Çünkü o mecliste bu heyeti oluşturacak kişiler ayrılmıştı” dedi. 

Bu hikâye beni hem şaşırttı hem de biraz sinirlendirdi. Tevfik Paşa'ya dedim ki: 

“Paşa hazretleri, şimdiye kadar size hürmetten başka bir şey göstermedim. Versailles'da maiyetinizde bulunduğum zaman riayet ve hizmetten geri kalmadığımı da teslim buyurursunuz inancındayım. Londra'ya gitmek için hatta ima suretiyle— hiçbir talepte bulunmadığım da bilhassa sizce malumdur. Tarafınızdan yapılan davet üzerine konağınıza geldim. Bu hizmeti bana teklif ederken bana iyi niyet ve ilgi gösterdiniz. Bundan dolayı memnun ve müteşekkir oldum ve emrinizi tereddütsüz kabul ettim. Önceki gün görüştüğüm İngiliz temsilci Sir Rumbolt, Londra'ya gideceğim haberini sizden işittiğini söyleyerek memnun olduğunu söyledi ve bendenizi pek çok teşvik etti. Şimdi sözlerinizden anladım ki dün bu iş meclis-i vükelada müzakereye konulmuş ve nüfuz sahibi vekiller tarafından benim adım seçim listesinden çıkarılmış. Hem sadrazam, hem de murahhas heyeti reisi olmak sıfatıyla maiyetinize alacağınız kişileri seçme hakkına özellikle sahip olmanız lazım gelen sizin tarafınızdan bana yapılan kati teklifi kabul ettim. Bu teklifin katiyeti yine tarafınızdan İngiliz temsilcisine beyan edilmesiyle de anlaşılmaktayken, daha dün işi meclis-i vükelada müzakere ettirmeye ne sebeple lüzum gördüğünüzü anlayamadım. Ayrıca padişah hazretlerinin bana sizinle görüşmeyi irade buyurmalarında ve ardından Babıâli'ye başmabeyinciyi gönderip Londra'ya gitmeme padişah tarafından bir engel olmadığını nezdinizde göstermeye lüzum görmelerindeki hikmeti de anlayamadım. Fakat 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bu hadisedeki mananın benim hakkımda lüzumsuz bir hakaret şeklini almasından şikâyetçiyim. Hakkınızdaki hürmetime bu şekilde karşılık verilmemeliydi. Hem bundan, hem de yine size olsa da— sizden şikâyete mecbur olduğum için üzüntülerimi bildiririm.” 

Sözümü bitirir bitirmez Tevfik Paşa yerinden fırladı. 
Büyük bir heyecan içinde, “Bu hal hakikaten tahammül derecesini geçti. Ben şimdi saraya gidiyorum. Her şeyi açıkça anlatıp bu işe bir son vereceğim” dedi. Ben de başka bir şey söylemeden ayağa kalkıp izin isteyerek çekildim. Tevfik Paşa ile bir daha bu konu üzerine bir kelime bile konuşmadık. 

Bu garip muamelenin bir zaman sonra sebebini düşündüm. Zannımca bunda iki ihtimal vardı. Birincisi şudur: Papaz Frew'nun jurnallerinden ve olayların gidişatından Lloyd George elbette emellerine karşı olduğumu anlamıştır. Şimdi de Londra görüşmelerine katılmama doğal olarak razı değildir. Bundan dolayı, Papaz Frew ve belki enişte paşa ve yardımcıları vasıtasıyla padişahın beni Londra'ya göndermesi engellenmiştir. Eğer böyle olduysa hünkâr, Tevfik Paşa'ya, “Reşit'in gitmesi münasip değildir” demiş, sonra bu engellemeyi bana karşı üstünden atmak istemiştir. Tevfik Paşa'nın başmabeyinci yaver paşaya, “Bu iradeden maksat Reşit Bey'in gönderilmesi midir?” yolunda sorduğu sorunun vükela tarafından da Tevfik Paşa'ya tekrar edilmesi, gönderiİmemem hakkındaki iradenin bu son sözle feshedilip edilmediğini anlamak maksadına yönelik olsa gerektir. 
Nitekim Tevfik Paşa'nın bu işi perşembe günkü mecliste müzakere ettirişi de bu garipliği üzerinden atarak vükelaya yükletmek fikrinden kaynaklanıyor olmalıdır. 

İkinci ihtimal de şu olabilir: O zamanki vekiller arasına öyle adamlar girmişti ki onların bütün düşünceleri kendilerinin bugününü ve geleceğini temin etmekten ibaretti. Bunlar bir taraftan Vahdeddin'e sadakat yeminiyle hizmet ederken diğer taraftan Anadolu'ya yaranmaya çalışmayı tedbirlilik sayarlardı. Dolayısıyla, Lloyd George tarafından murahhas heyetine Anadolu'dan da bir iki kişinin katılması talep edilince, Ankara'dan da Bekir Sami ve Yunus Nadi beyler seçildi. Bunun üzerine, benim gibi kanaatinden ve işinden, görevinin gereğinden başka bir şey düşünmez bir kalın kafayı heyetten çıkarmak suretiyle, o zamanki vekiller arasında görülen bazı kişiler tarafından, incelik göstermeye yeltenilmiş olması da pek rastlanan bir durum değildir. Ben yine de birinci ihtimali güçlü görüyorum. 

Tevfik Paşa temiz, dürüst ve muhterem biriydi. Kendisini, Sultan Hamid zamanında Hariciye nazırı olduğu tarihten beri tanırım. En büyük kusuru zaafı, en belirgin özelliği de kayıtsızlığıydı. Sultan Hamid tahttan indirildiği, Sultan Vahdeddin'in de vatanı terk ettiği zamanlarda sadaret makamında bulunması halkın gözünde uğursuzluğuna, yüksek kesimlerin düşüncesinde de bahtsızlığına atfedilmişti. 

Zaafının kanıtı, eskiden beri emrindeki memurlarının, daha sonraları da ileri gelenlerin telkinlerinden kendisini kurtaramamış olmasıdır. Hariciye nazırıyken, açılmış bir memuriyete bir iki gün aralıklarla yazılmış iki hususi tezkereyle ayrı ayrı iki kişiyi arz ettiğini hatırlıyorum. İnceleme sonunda, biri hukuk müşaviri Hakkı Bey'e, diğeri Hariciye kâtibi Nuri Bey'e mensup olan bu iki adam için onların birbirini takip eden iltimaslarını reddedemeyerek bir tek memuriyetin iki kişiye verilmesini yazmış olduğu anlaşıldı. İkisi de kabul edilmemişti. 

Kayıtsızlığının delillerinden biri de şudur: Vazife dışı Pariste bulunduğum bir sırada, vaktiyle Yunan Kralı Konstantin'i memleketinden sürmüş olan Venizelos'un itibardan düştüğünü, kralın tahtına döneceğini gayet gizli bir biçimde haber almıştım. O zaman Paris*e kalan Kral Konstantin'le derhal münasebet kurmak da mümkündü. Sadrazam Tevfik Paşa'ya hemen bir mektup yazdım. “Bana izin verirseniz kralla görüşür, memleketine döndüğünde resmi bir müzakere konusu olmak üzere kendisini şerefli bir sulh şartları için ikna etmeye çalışırım” dedim. Dairede şunun bunun elinde kalmaması için mektubumu, bizzat Tevfik Paşa'ya verilmek üzere, Maliye nazırı sıfatıyla da dostum olan Reşad Bey'e gönderdim. Reşad Bey mektubumu Tevfik Paşa'ya verdi; fakat Tevfik Paşa işe önem vermedi. Bir ay geçmeden Venizelos düştü, kral tahtına döndü. Biz de belki bir fırsat kaybetmiş olduk. 

Londra murahhas heyeti meselesinde Tevfik Paşa'nın bana karşı aldığı vaziyet nahoş olmakla beraber bu işe katılamadığım için üzülmedim. Çünkü Lloyd George'un Anadolu'da harp çıkarma fikrini biraz daha erteleyerek fikir alışverişi için Londra'ya davet ettiği murahhas heyetine Anadolu'dan da bir iki kişinin katılmasını istemesi, bir defa da ikna kuvvetini denemek ve hiç olmazsa Anadolu'dakileri yakından anlamak ve düşüncelerini araştırmak istediğini gösteriyordu. Dolayısıyla Londra'daki müzakereden olumlu bir sonuç çıkamayacağını tahmin etmek güç bir şey değildi. Yani murahhas heyetine dahil olsam da, olmasam da Tevfik Paşa'nın ulaştığı sonuçsuzluk her ne olursa olsun ortaya çıkacak, yalnız fazla olarak dalkavuklar bana sataşarak “Efendim, böyle nazik işler patavatsızlara verilince ancak kötü sonuç alınabilir” yollu sözler söyleyeceklerdi. 


Yunan ordusunun bezimeti 


Lloyd George bu tecrübenin de sonuçsuz kaldığını görünce, İzmir'de bekleyen Yunan kuvvetinin muharebe meydanına atılarak Anadolu'daki hayatı yok etmesi için gerekli tedbirlerin hızla tamamlanmasını Venizelos'a emretti. Yunan kuvveti artırılarak hazırlanmaya başlandı. Fakat Anadolu'daki Türk kuvveti de, bilhassa 
1920 senesinden sonra, her bakımdan tamamlanıyordu. Türk zabitlerinin yaradılışında olan korumacılığına, Sevres Muahedesi'ne uyarak askerlik hizmet ve şerefinden mahrum olmamak için fedakârca dövüşmek zorunluluğu da ekleniyordu. Zabitlerimiz yavaş yavaş Anadolu'ya giderek ordu kadrosunu doldurdular. Ben, Ferid Paşa kabinesinde Dahiliye nazırı iken sadrazam paşanın, Harbiye nazırlığı vazifesini de yürütmek istediği zamanda müsteşarlık yapmış, sonra —-hem körlük, hem nankörlükle— açıkta kalmış olan İsmet Paşa da, işittiğime göre, Mustafa Kemal Paşa tarafından Galatalı Şükrü ve Tulçalı Süleyman beyler vasıtasıyla aldığı kaçınılmaz davet üzerine Anadolu'ya geçti. Kumandanlar ve zabitler böyle peyderpey toplandığı gibi erler de vazife başına çağrılarak askeri görevlerini hakkıyla yapmayı öğrendiler. 

İngilizlerin Anadolu yarımadasıyla Boğazlar'a hâkimiyeti Rusların işine gelmediğinden hepsinden önce Sovyet hükümeti harp teçhizatımıza yardım etmeye başladı. 

İzmir'in bir Yunan veya İngiliz limanı haline gelmesi gibi Boğazlar'ın İngiltere hükmü altında kalması da Fransa ile İtalya'nın isteklerine tamamen tersti. Hem, Anadolu'da kadroları hazırlanmış düzenli bir kuvvet oluşturulduğu hem de Lloyd George'un Yunan kuvvetlerini Anadolu içlerine göndereceği biliniyordu. Artık padişahın hükürnetinden ümit kesilmişti. Rusya'nın yardımıyla yetinileceği yolunda söylentiler vardı. 

Yunan taarruzunun Sakarya kıyısında çamura saplanmasıyla bizim taraf endişeden uzaklaştı ve dışarıdan alınan yardımların daha büyük bir faaliyet kazanmasına sebep oldu. Yunan ordusu etkisiz kalarak manevi kuvvetini yitirdi. Öyle ki, bizim taarruzlarımız karşısında Yunan ordusu ölmüş uzuvlar gibi dağılarak perişan bir halde Ege Denizi'ne dökülüp apar topar memleketine ulaştı. 
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Türk askeri ile subaylarının yiğitliği ve vatanseverliği, kumandanların yetenek ve dayanıklılıklarına eklendi. En müsait haller ve şartlar dahilinde kazanılan bu zafer Lloyd George'un siyasi mağlubiyetine eklenerek sonunda memleketimizi Sövres Muahedesi'ni kabul belasından kurtarmıştır. 
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Ek 1 


Meclis-i Mebusan'ın dördüncü şubesi riyasetine gönderdiğim mektubun sureti!65 


Paris şehbenderliğinden aldığım 29 Temmuz 1914 
tarihli bir mektupta Muhtar ve Kâmil paşalar kabinelerinin icraatına dair izahat vermek üzere Rumi Temmuz'un on dokuzuncu cumartesi günü Meclis-i Mebusan dördüncü şubesinde hazır bulunmaklığım, Hariciye Nezareti'nin işarına atfen, bildiriliyor. 

Zaman darlığı maniasından kat-ı nazar; geçen sene Haziranı'nda İstanbul Divan-ı Harb-i Örfisi'nden sadır olan mazbata-i hükmiyede, gayet bariz bir sarahatla beyan edildiği üzere Köstence'ye gelen bir veya birkaç kişinin Pariste bulunan bir zata mahall-i ikametimi sual etmesi illet-i yegânesiyle gıyaben idama mahküm edilmiş olduğum malumdur. Cenab-ı Hakk'ın merhamet ve inayet-i ilahiyesiyle memleketimizde az çok hürriyet ve emniyet husul buluncaya kadar bu hükme karşı hakk-ı itirazımı istimal etmekteki imkânsızlıklık ise muhtac-ı izah görülemez. Binaenaleyh benim için davet-i vakıaya bizzat icabetteki teazzür heyet-i âliyenizce sehlü”t-takdir olmak lazım gelir. 

Ancak, gerek devlet-i âliyyeyi bir zamandan beri rahnedar eden silsile-i masaibin şimdiye kadar en ahiri ve en elimi olan harb-i zail (Balkan Harbi) sebebiyle 


165 Metnin sadeleştirilmiş hali s. 228'de yer almaktadır. 
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tebyin-i hakikat ve tayin-i mesuliyet emelinden, gerek sadece o vesile ile iki hükümet-i sabıkayı tecrim garezinden münbais olsun, Meclis-i Mebusan'da ikame olunan bir dava üzerine heyet-i âliyenizce icra edilmekte bulunan tahkikat-ı ibtidaiyenin istilzam ettiği bu davete süküt ile mukabele etmeyi tecviz etmedim. 

Çünkü bu dava, hakikatin tebeyyünü ve mesuliyet-i hakikiyenin taayyünü sayesinde halen ve atiyen hükümet ricalinin ibret alarak nefis ve mesleklerini ıslaha çalışmalarını tehiye etmek maksadına mübteni ise böyle bir teşebbüse mümkün olduğu kadar muaveneti memleketime karşı; ... yok böyle olmayıp da gayr-i tecrim suretiyle tebriye-i nefse çalışmak gibi sathiyyatbinane bir hevesten münbeis ise bu halde de hakk-ı izhar ile iftirayı reddetmeyi kendime karşı; ... ifası mütehattim bir vazife bilirim. 

Davetnamedeki “Muhtar ve Kâmil paşalar kabinelerinin icraatına dair izahat vermek” tabiri cevaba müsait olacak kadar vuzuhu haiz bulunmadığı cihetle Meclis-i Mebusan'da bu hususa dair cereyan eden müzakereye ıttıla lüzumunu hissettim; ve İstanbul gazetelerini arayarak müzakerenin o kısmını ve davanın suret-i ikamesini öğrendim. 

Evvela, şunu arz edeyim ki heyet-i âliyenizce yapılacak tahkikat Meclis-i Mebusan'dan şubenize muhavvel takrire müstenid olacak, daire-i şümulü de buna münhasır kalacaksa hakikat namına hiçbir şey elde edilemeyeceği gibi mensup olduğum kabineye tevcih-i sual için vesile de bulunamaz. 

Hakikat namına bir şey elde edilememesinin sebebi şudur: Balkan Harbi'nin en esaslı, en müessir sebeplerini bulmak için Meşrutiyet'in ilk senelerine irca-ı nazar etmek, alelhusus Balkan hükümetleri arasında bize karşı hazırlanan taarruzi ittifakın zaman ve avamil-i inikadını incelemek gerekir. Mecliste okunan takrir 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ise yalnız muharebenin ilanı esnasında hâdis olunan bazı resmiyyat ve muamelata kasr-ı nazarla gerek harp hudusunun gerek netice-i elimesinin esbabını bu resmiyyat ve muamelata hasreylemek derecesinde sathiyyet-binanedir. 

Böyle bir takrir ile Kâmil Paşa kabinesine ve binaenaleyh bana tevcih-i sual olunamayacağının delili de şudur: “Muhtar ve Kâmil Paşa kabinelerinin atideki sebeplere binaen muhakemeye alınmalarını talep ederiz” fıkra-i taliliyesiyle ikame-i dava eden eshab-ı takririn muhakemeyi müstelzim olacağı itikadiyle (7) rakam altına topladıkları sekiz maddenin sekizi de Kâmil Paşa kabinesinin zaman-ı teşekkülünden evvel cereyan etmiş şeylerden ibarettir. Bu sebeple Kâmil Paşa kabinesinin taht-ı muhakemeye alınması talebi, nefs-i davada bariz bir tenakuzdan başka bir manaya delalet ederse o da ancak nefsani garez olabilir olabilir. 

(Meclis-i Mebusanca da heyet-i âliyenizce de müsellem olsa gerektir ki Muhtar Paşa kabinesiyle Kâmil Paşa kabinesi tıpkı mesela Hakkı Paşa kabinesiyle halefi Said Paşa kabinesi gibi ayrı ayrı iki heyettir. 
Bunlardan birinin harekât ve icraatı diğeri için mucib-i mesuliyet olamaz. İçlerinde her iki kabineye de iştirak etmiş zevat bulunması, yahut Kâmil Paşa'nın Muhtar Paşa kabinesinde Şüra-yı Devlet reisi olması bittabi bu ayrılığa mâni değildir. 

Binaenaleyh; 1- Harp ilanında bulunmak, 2- 
Seferberlik kararını vaktiyle ittihaz etmemek, 3- 1324 
duhullü erleri terhis eylemek, 4- Seferberlik emrinin vilayata tebliğinde bir iki gün teahhur vaki olmak, 5- Seferberlik kararının ittihazında altı gün geri kalmak, 6- İlan-ı harp için irade-i seniye istihsal olunmamak, 7- 3 Teşrinevvel 1328 tarihinde harb-i tecavüzi için Başkumandanlık vekâletine emir vermek ve bir de 8- 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Meclis-i Mebusanı feshetmek maddelerinden dolayı166 harbin ilanı şöyle dursun hezimetin tahakkukundan 
sonra Muhtar Paşa'nın istifasıyla 17 Teşrinevvel 1328 
tarihinde iş başına gelmiş olan Kâmil Paşa kabinesine sual iradına aklen ve maddeten mahal yoktur.) 

Öyle ümit ederim ki heyet-i âliyeniz eshab-ı takririn iğtişaş-ı zihnisini tashih ettikten sonra, bu mephaste tebarüz edecek hakiki mesuliyetleri hakkan ve kanunen mevrid-i sual olmak lazımgelen hükümet heyetlerine tevcih ve ahvali layıkıyla tetkik ederek efkâr-ı ammeyi tenvire ve adaletin cereyanını teshile çalışır. 

Mesela harbin nasıl bir mecburiyetle kabul ve ilan edildiği, Muhtar Paşa kabinesinden alınacak izahat ile anlaşılacağı gibi bu izahat meyanında zahir olacak serrişteler de heyet-i âliyenizi, fakat hüsniniyet gösterilirse, harbin hilel-i hakikiyesine bila-şüphe isal edecektir. O zaman tetkikat tamik edilirse duçar olduğumuz mesaibin hakiki sebepleri anlaşılır ve belki atiyen mucib-i intibah olacak netayic-i salime de elde edilir. 

İzahat-ı anifeye göre mezkür takrir müfadının ve buna müstenit olan tahkikat-ı ibtidaiyenin yalnız Kâmil Paşa kabinesinde bulunmuş olanlara ve bana cihet-i taalluku yoktur. Lakin şu son zamanlarda muarrızsız söylenmek maharetini ibraz eden bazı zevatın bu vesile ile şifahen veya tahriren neşrettikleri dedikodular bence Kâmil Paşa kabinesinin muharebeye müteallik harekâtı hakkında birkaç söz söylemeyi istilzam ediyor: 

Kâmil Paşa kabinesi teşekkül ettiği zaman Lüleburgaz muharebe-i feciası vukua gelmişti. Kabinenin iş 


166 Birinci Meclis-i Mebusan'ın, en esaslı Meşrutiyet kavaidini payimâl 
ve Kanun-ı Esasi'yi de ihlal, hatta tezyif etmek suretiyle feshini caiz gören (çünkü ancak o sayede mebus olan) takrir sahiplerinden Ahmet Muhtar Paşa tarafından, intihabı devletin sebeb-i felaketi olan, ikinci meclisin muaddel Kanun-ı Esasi'ye tevfikan feshini mucib-i muaheze addetmelerine ne nedir? (A.R.R.) 
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başında bulunduğu müddet zarfında, muhabere ve muvasalası kesilmiş bulunan Garp ordusundan kat-ı nazar, merkeze merbut olarak Çatalca müdafaasından başka muharebe vuku bulmamıştır. 

(Perişan bir ricatla top, tüfek, çadır, kazma, kürek, cephane, vesait-i nakliye ve hatta yiyecek gibi bütün mühimmat ve levazımdan âri olarak hasta ve şikeste Çatalca'ya çekilen ve İstanbul'a iki gün içinde yirmi bin kadar koleralı gönderen bir ordu döküntüsünden beş, on gün içinde, vesait-i müdafaası ve iaşe ve ivası düşmana karşı birkaç gün muvaffakıyetle muharebe edebilecek kadar, müstahzar bir ordu ve her türlü esbab-ı müdafaadan ve mahrum bırakılmış olan Çatalca tepelerinde, düşmanı durduracak derecede, mücehhez hafif istihkâmlar vücuda getirilebilmesi Kâmil Paşa ve rüfekasının geceli gündüzlü, vazife-i asliye fevkinde olarak, sarf ettikleri ikdamatın eseri bulunduğu kâbil-i inkâr olamamasına göre, bütün Balkan muharebatında devlet için yegâne müsmir olan ve İstanbul'u Bulgar askerinin çizmeleri altına düşmekten kurtaran bu vakıa sebebiyle kabinenin mesul edilebilmesine imkân veremiyorum.) 

Başkumandan vekili Lüleburgaz hezimetini müteakip artık ordunun muvaffakıyetle harbe devamından kat-ı ümit, hatta Çatalca'da muvakkat bir müdafaa ihtimalini bile istibat ederek muhasamatın kesilmesi için diplomatik vesaite müracaat lüzum-ı acilini müteaddit telgraflarla merkez-i devlete bildirdi. Şayet bu telgraflar Babıâli kuyudunda bulunamazsa eshab-ı yedindeki musaddak suretleri davayı tenvire kâfidir. 

Başkumandan vekilinin bu husustaki işaratı sade kendi reyine değil, badehu başkumandanlığı deruhte etmiş ve o zaman Erkân-ı Harbiye-i Umumiye reisi bulunmuş olan İzzet Paşa da dahil olduğu halde Topçu Feriki Rıza Paşa ve Ferik Hâdi, Pertev ve Ziya paşalarla 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otuz kadar fırka ve liva kumandanlarının ve erkân-ı harbiye ümerasının müştereken imza ederek başkumandan vekiline verdikleri bir takrir-i resmiye müstenittir ki bu da emin bir yerde mahfuz olarak lüzumunda ibraz olunabilir. 

Bir taraftan Çatalca müdafaasını temin etmeğe uğraşan heyet-i vükela, bir taraftan da, bu vaziyet-i askeriyye ile evvela düvel-i muazzamadan günlerce tavassut talebile beyhude yorulduktan sonra mütareke müzakeresine başlanmak üzere Bulgar başkumandanına emir verilmesi talebiyle, fakat sadrazam tarafından, doğrudan doğruya Bulgaristan kralına müracaat edilmesini naçar kabul etti. Ancak Çatalca hattının kabiliyyet-i müdafaası tahakkuk ettikten sonra gelen muvafakat cevabı üzerine tarafeyn başkumandanları mütareke müzakeresine başladılar. Mütareke akdi esasen ordu kumandanlarına mevdu bir vazife oldugundan mütareke şeraitinin bilmünakaşa tayini vazifesi kayd-ı istizan ile merhum Nâzım Paşa'ya tevdi edildi. 

Münakaşatın hitamında merhumun mecliste verdiği izahata göre, Bulgar kumandanı mütareke müzakeresine, bütün mahsur kalelerin, hatta Çatalca istihkâmatının teslimini teklif ile başlamış iken nihayet tarafeyn şerait-i mütesaviye altında bulunmak, fakat yalnız Bulgarların Çatalca karşısındaki orduları için şimendiferle erzak nakletmelerine Edirne kalesi tarafından mümanaat olunmamak kaydıyla mütarekenin imza edildiği anlaşıldı. 

Mütareke şeraitinin meclis-i vükelada tetkiki sırasında Bulgarlar lehindeki bu kayd-ı istisnainin derece-i ehemmiyeti ve kabulünün illeti, merhum Nâzım Paşa'dan soruldu. Müşarünileyh cevaben; evvela, Edirne Kumandanı Şükrü Paşa'dan gelmiş olan bir telgrafnameyi ihtar etti ki filhakika birkaç gün evvel mecliste okunmuş ve bir suret-i musaddakası mahfuz 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bulunmuş olan bu telgrafnamede (Düşmanın müdafaa kuvveti zayıf olan cenup cihetindeki istihkâmlara taarruzu sebebiyle danelerin şehir içine düşmeğe başladığı ve binaenaleyh müdafaa müşkilat kesbederek şehrin, belki birkaç gün içinde, açlıkla değil, harben düşmesi melhuz bulunduğu) tasrih edilmişti. Netekim, Edirne şehri, mütarekenin ihlalinden sonra, nihayet açlıktan düşmemiş, üç milyon lira kıymetinde olan esliha-i cesimesi, bütün teçhizatı ve içindeki kuvve-i külliye ile beraber düşmanın yed-i zaptına geçmiştir. 

Saniyen, dedi ki, (Harbin devamı halinde yalnız Edirne'nin değil, Çatalca istihkâmatının da sukutu ve binnetice payitahtı devletin açık kalması da kaviyyen melhuzdur; zira cephane mevcudu ihtiyaç ile mütenasip olmadığından Bulgarlar muhacematı artırarak bizim tarafı mütemadiyen mukabeleye mecbur ederlerse kısa bir zaman zarfında mermi fıkdaniyle müdafaaya imkân kalmaz). Filhakika mevcut top ve hatta tüfek cephanesi, Lüleburgaz hezimetile Çatalca müdafaası arasına giren on günlük bir fasıladan bilistifade alelacele tedarik edilebilen miktara maksur olduğu cihetle bu mutalaa tamamiyle varitti. 

Salisen, dedi ki, (Bütün bütün mücerret ve imdat ve muavenet ihtimalinden dür olan Yanya ve İşkodra kalelerinin sebat veya sukutu tali-i harbe ve neticesine müessir olamazsa da hükümat-ı müttefika askeri Rumeli'yi kâmilen istila ettikten sonra Çatalca önüne şimdikinin iki misli kuvvet tahşit edilmesi ve hususiyle Edirne'nin sukutu halinde kuvve-i muhasaranın ve büyük topların Çatalca karşısına getirilmesi akva-yı melhuzdur, o zaman mukavemet imkânsız olur). 

Rabian, dedi ki, (Hezimet-i vakıa askerin kuvve-i maneviyesini ihlal ettiği gibi zuhur eden kolera da şiddet ve vüsatile dehşet ilka eylediği ve hastalık hâlâ devam ettiği cihetle her türlü tedabire rağmen ordunun 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maddi ve manevi kuvvetine emniyet-i tamme ile istinat olunamaz). Filhakika iki gün zarfında İstanbul'a yirmi bini mütecaviz hasta naklolunarak Ayasofya gibi büyük camiler hastahane ittihaz edilmiş ve askerin Lüleburgaz hezimetini müteakip çektiği sefalet elim bir dereceye vasıl olmuştur. 

Başkumandan vekili sözüne devam ile dedi ki: (Bütün bu esbaba binaen, hal-i hazıra göre, harbin temdidinden faide beklemek gayr-i makul, bilakis mehalik-i uzma tevellüdü melhuz olduğundan mütarekeyi kabul ederek en az zararlı şerait-i mümkine ile akd-i sulhe çalışmak zaruridir. Sulhun inikadına kadar ise Edirne'nin açlık sebebiyle sukutu ihtimali zayıftır. 
Fakat muhasamatın devamı halinde harben zapt edilmesi ve bütün müstetbiatı vahimesinin meydana çıkması kaviyen muhtemeldir. Bundan başka mütarekeden bilistifade Çatalca istihkâmatı takviye, ordunun mevcudu ve esliha ve mühimmatı imkân derecesinde tezyit, askerin istirahatı da istikmal edilerek İstanbul müdafaasının bir derece daha teyidi mümkün olabilir. 

Şu zuruf ve ahval içinde ya müzakeratı keserek, tekrar muhasama kapısını açmak, yahut o şart-ı istisna- iyi kabul ile sulh müzakeratına başlayabilmek arasında muhayyer kalınca şıkk-ı saniyi tercih ettik). Nâzım Paşa merhumun hulasaten naklettiğim bu izahatı üzerine mütarekenin —Bulgarlar lehindeki tek maddesiyle beraber— devam-ı muhasamaya kat kat racih olduğu ve binaenaleyh mütareke akitnamesini —heyet-i askeriyenin takdir ve kararına rağmen— yırtarak tehlikeleri artık bariz olan ümitsiz bir harbi yeniden tutuşturmanın vatan ve milletin hayatı için vahim olacağı o zamanki Meclis-i Vükelaca nazar-ı imana alınmış ve bu sebeple emr-i vaki kabul edilmiştir. 

Netekim vekayi bu tarz-ı tefekkürün selametini hemen isbat etti: Kâmil Paşa kabinesine halef olan 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heyet-i vükelanın muhasamayı tecdidi kabul etmesi üzerine Edirne kaleleri harben düşman eline düşmüş, teşebbüs edilen bir hareket-i askeriyye de sevkedilen kuvvetin tamamen mahviyle neticelenmiş ve nihayet, mütareke devam ettiği müddetçe mevcudun takviyesi için sarfedilen emekler de heba olarak (İnos-Midye) hatt-ı hududunun ve Londra'daki süfera konferansı mukarreratının bila-kayd ü şart kabulü suretile sulh talebine mecbur olacak mevki-i vahimde kalınmıştır. 

Mütareke akdinin tasdikinden sonra hükümat-ı müttefika ile Londra'da sulh müzakerelerine başlanıldı. 

Bu müzakerelerde dikkate şâyân olan birinci nokta mütarekeyi kabul etmiyerek muhasamayı temdit ile Yanya vilayetini ve Adalar'ı işgale çalışan Yunanistan'ın sulh müzakeratına iştirak etmiş olmasıdır. Heyet-i vükela buna iki sebeple muvafakat etti: 

Birincisi; müttefik hükümetler aralarındaki ittifak muahedelerine göre aynı zamanda akd-i sulha mecbur olduklarından Yunan delegelerinin mükâleme meclisinden ihraçları sulh müzakeresinin işkâl ve tehiri demek olurdu; buna ise o zamanki vaziyet-i askeriyyemiz müsait değildi. Binaenaleyh Yanya vilayetinde ve Adalar'da Yunanlılar tarafından, İşkodra'da ise — Karadağ hükümetinin muhasamayı terke âmâde olmasına rağmen— Osmanlı kumandanı tarafından harekât-ı harbiyyeye devam edildiği halde müzakerat-ı sulhiyyeye başlandı. 

İkincisi; Yunanistan donanması Adalar denizinde hâkimiyet kazanarak adaları birer birer işgale başladığı cihetle mütarekeyi kabul etmemesi o taraflardaki muvaffakıyyatını ikmal ile sulh müzakeratında bizi emr-i vaki karşısında bulundurmak emelinden münbaisti. 

Biz de aynı maksatla, yani kuvve-i bahriyyemizi artırarak Yunan donanması üzerine galibiyetimizi temin edip lehimizde bir emr-i vaki husule getirmek 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niyetile Yunanistan'a imtisal ettik. Ve daha Yunanlılar Çatalca'da mütareke esasını reddettikleri günden itibaren kuvve-i bahriyyemizi tezyit esbabına tevessül ederek —o tarihte İstanbul'da bulunan “Göben” kruvazörünün tarafımızdan mubayeası teklifinin Almanya sefareti tarafından reddedilmesi üzerine- Cenubi Amerika hükümetlerinden biriyle uzlaşıp iki zırhlı ile dört torpido mubhribinin Devlet-i âliyye tabiiyet-i muvakkatesini kabul edecek olan mürettebatile beraber, kuvve-i bahriyyemize ilhakı çaresini istihsal ettik. İrade-i seniyye ile mukavelesi imza olunmuş ve on beş gün içinde bu yeni kuvvetle Yunan donanmasına muvaffakıyetle hücum imkânı elde edilmiş olduğu bir sırada Kâmil Paşa kabinesinin sukut-ı malumu vukua geldi. Bundan sonrasi bittabii meçhulümdür. 

Asıl müzakerat-ı sulhiyyeye gelince: Rumeli'nin müttefik hükümetler arasında taksimi düvel-i muazzamaca takarrür etmiş ve artık bunların gerek ferden, gerek hizben lehimizde tavassut ve müdahalelerine imkân kalmamış olduğu cihetle tamamiyet-i mülkiyet esasını vikaye adimü'l-ihtimal olmakla beraber adım adım hukukumuzun müdafaasına çalışıldı. Bu müzakerelerin tafsilatı, şayet lüzum görülürse, Hariciye nazırı ile murahhaslarımızdan öğrenilebilir. 

Bir hayli müzakereden sonra nihayet na-kâbil-i tadil son teklif olmak üzere, Lüleburgaz ciheti şimale doğru çekilerek Kırklareli havalisi bizde kalmak, hatta hasmın iskat edemediği Yanya ve İşkodra şehirleri de saltanat-ı seniyyenin taht-ı siyadetinde (siyaset: sounverainet&) muhtar bir eyalet olarak idare edilecek olan Arnavutluk'la beraber devletin ecza-yı mütemmimesinden addedilmek şartile Ayastefanos ahitnamesinde mezkür hudut hattının esas ittihazına muvafakat edileceğinin müttefik hükümetlere bildirilmesi talimat 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olarak murahhaslarımıza tebliğ olundu. Buna cevaben müttefik hükümetler Edirne şehrine hasr-ı talep ettiler. 
Bütün bir hatt-ı hudut ve bütün bir kıta hakkındaki teklife yalnız Edirne'nin Bulgaristan'a terk-i cevabını vermek, teklifin sair cihetlerini zımnen kabul demek olacağı muhtac-ı izah değildir. Edirne'nin tesliminden imtinamız üzerine meclis-i mükâleme inkıtaa uğramış ve işte ancak o zaman meydan-ı tavassuta çıkan düvel-i muazzama tarafından Babıâli'ye bir nota verilmiştir ki bunda da tayin-i hududa ve Arnavutluk'a dair olan son teklifimiz hakkında bir şey denilmeyip hatta vilayet manasını bütün hariç bırakmak için “Edirne'nin terki” yerine “Edirne şehrinin terki” tabiri istimal edilmiş olmasıyla da sabit olduğu üzere —Edirne şehri bilistisna— hududun cihet-i sairesi hakkında muvafakat-ı zımnıyye ve Devlet-i âliyyeye âtiyen maddi ve manevi birçok muavenetler ifası için sarih mevait münderiçti. 
İşte bu takrire verilecek cevap meclis-i vükelada müzakere edildiği sırada evvela sulh yahut harp şıklarından hangisinin ihtiyarı ehven-i şer olacağı meselesi mevzuubahs olarak yukarıda mütareke hakkında verilen izahatta münderiç esbaptan dolayı sulhün istihsaline çalışmak mecburiyeti tahakkuk etmiş ve bu mecburiyet ahiren saray-ı hümayunda toplanan Umumi Meclis-i Meşveretçe de tasdik edilmiş olduğundan ertesi gün şerait-i sulhiyyenin suret-i katiyyede tesbiti için toplanan meclis-i vükelada daha evvel cereyan eden müzakerat telhis ile bir kere daha mevki-i bahse vazedildi: Bulgarlar tarafından yeni bir şey mutalebe edilmemek şartile Edirne şehrinin etrafile beraber kemakân bir İslam beldesi olarak düvel-i muazzamanın himayet-i müstemiresi altında müstakil ve bitaraf kalması ve re's-i idaresine devlet-i âliyye ile beraber Berlin muahedenamesini imza etmiş olan devletler tarafından müntehap ve alelıtlak Müslüman bir vali tayin edilmesi teklifine 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düvel-i müşarünileyhim muvafakat ettikleri takdirde Babıâli bu şehri kuvve-i askeriyye ve mühimmat-ı harbiyeden tecrit ile, fakat düvel-i muazzamaya tevdi edeceğinin ve bütün hatt-ı hududun vaki olan teklifimize ve icab-ı nasafet ve madelete göre tashihi ve Anadolu sahillerine kurbiyet ve merbutiyeti müsellem olan Adalar'ın kemakân tabiiyet-i Osmaniye'de ibkası ve “devletin âtiyen istikmali kuvveti ve terakkiyata mazhariyeti hakkında mevut olan maddi ve manevi muavenetlere hayırlı bir mukaddime olarak kapitülasyon denilen ve artık hiçbir tarafa lüzum ve faydası kalmamış olan bağların çözülmesi talebinde bulunduğumuzun düvel-i muazzamaya cevaben bildirilmesi takarrür etti. Bu suretle yazılıp o akşam süferaya tebliğ edilecek olan cevabın müsveddesi meclisçe mütalaa ve tetkik olunduğu sırada, muhafızsız bırakılan, Babıâli'ye hücum eden müsallah bir şirzime-i kalilenin ika ettiği cinayat önünde istifa edip çekilen Kâmil Paşa kabinesi sulhü imza etmek meraret ve mesuliyetini halefine devretti (Ağustos 1914) 
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Ek 2 


Kâmil Paşa'dan aldığım risale müsveddesindeki barışa dair fıkralar!67 


Tarafımızdan sulh teklifini kabulüyle devletlerin notasına O surette cevap verildiğini uman ehl-i kıyam kabinemiz, Edirne'yi düşmana terk etmiş ise de kendileri razı olmayıp muharebeyi tercih eylediklerini vaka akşamı beyannamelerle avam-ı nasa ilan etmişlerdi. 
Ferdası gün devletlerin notasına cevap verilmediği anlaşılmasile kendileri bundan mütehayyir, tecdid-i muharebede melhuz olan muhtırada zahir olmasile Edirne şehrini Meriç nehrinden ikiye taksim ederek, bir kısmını Bulgaristan'a terk ile maadası Devlet-i âliyyeye kalmak ve tavizat bahsinde de kapitülasyonların lağvile ecnebi postahanelerini kaldırmak gibi bazı şerait teklifile musalehaya mütemayil olduklarına dair verdikleri cevap Londra'da malum oldukta devletlerce nazar-ı itibara alınmadığı gibi gazetelerin rivayetine göre Bulgar delegeleri Türk heyet-i ihtilaliyesiyle sulh müzakeresine girişmeyerek Sofya'ca verilen karar üzerine muharebeye tekrar başlanması hakkında Bulgar Başkumandanı Savof'a emir verilmiştir. Bu veçhile kânunevvel ortalarında tekrar başlanan muharebede bir müddet sonra Edirne ve İşkodra ve Yanya müstahkem şehirleri düşmanların istilası altına düşmüş ve bu şehirlerde 


167 Metnin sadeleştirilmiş hali s. 237'de yer almaktadır. 
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bulunan milyonlarca liralık esliha ve mühimmat-ı harbiyye düşman tarafından iğtinam ve mahsur olan asakir-i şahane kumandanlarıyla beraber esir edilmiştir. 
Berdevam olan muharebede, Bulgarların Terkos tarafından Büyükdere üzerine yürümeleri maksadı, manevralarından anlaşılmakla İstanbul'a duhullerile şehirde kıtâl vukuuna meydan vermemek için düvel-i muazzama" hudut meselesini üzerlerine alarak muharebeyi durdurmuşlar ve müteakiben Londra konferansında hududu İnos-Midye hattı olarak kararlaştırıp bunu da gerek Babıâli'ye, gerek Bulgar hükümetine kabul ettirmişlerdi. Sonradan Bulgarların Sırbistan ve Yunanistan ile aralarında vuku bulan ihtilaf, muharebeyi intaç etmesile Bulgaristan, Çatalca ve Edirne'de bulunan ordusunu Makedonya'ya sevk etmişti. Romanya'nın muharebeye iştiraki Bulgaristan'ın mağlubiyetine sebep olarak Bükreş”te aktolunan musalehada Bulgar ordusu terhis ettirilmiştir. Bu sırada henüz Çatalca'da bulunan ordumuz, Bulgar ordusu terhisi hasebile kuvve-i müdafaadan hâli kalan Edirne'ye sevk olunarak şehir işgal edilmiş; Bulgaristan da yeni hudut üzerine Babiâli ile akd-i musalehaya razı olmuştur. 
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Ek 3 


Mazbatal Hükmiye 


Hükümeti hâzırayı vesaiti cebriye ve gayri meşrua ile taklip veya iskat ve memlekette bir galeyanı umumi ihzar ederek ve müteaddit eşhasa suikast tertip eyliyerek maksadı taklibi istihsal etmek Üzere teşekkül eden birer cemiyeti şekavet şekil ve mahiyetinde bulunan cemiyeti hafiyeyi teşkil ve cemiyeti mezküreye intisap eyledikleri ve cemiyeti mezkürenin mevkii tatbik ve icraya konulan maksadı ihtilâlkâranesinin icrasına dahi bed'ü mübaşeret edilerek 1329 senesi mayısının yirmi dokuzuncu çarşamba günü Bayezid'de Sakaçeşmesi civarında Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa Hazretlerini beş müteaddit mahallinden ve yaveri İbrahim Bey'i iki mahallinden cerh ve katil ve Paşayı müşarünileyhin ağası Kâzım Efendi'yi bir mahallinden cerheden ve katil ve Paşayı müşarünileyhin ağası Kâzım Efendi'yi bir mahallinden cerhederek bu sırada yirmi. otuzu mütecaviz silâh endaht ettikleri ve yine tertibatı vökla ve cinayet ve ihtilâli, vakıin suveri icraiyesine müteallik olmak üzere ayni zamanda Talât ve Cemal ve Azmi Bey'lerle Karasu ve Nesim Ruso Efendileri maddei fesat ve inkılâbin temini zuhuru zımnında katle karar vererek sureti muhtelifede kendilerini takip ve tarassut eyledikleri ve bilâhara maznunlardan Kâzım ve Şevki ve Mehmet Ali Efendi'lerin tahassun eyledikleri cemiyetin merkezi icraatı olan Beyoğlu'ndaki Ağa camii'nde Pire Mehmet sokağında bir numaralı hanede derdestleri zımnında teşebbüsatı kanuniyede bulunan memurinj askeriye ve inzibatiyeye karşı muhalefet ve istimali silâha mübaderetle bunlardan İstanbul Muhafızlığı yaverliğinde müstahdem Yüzbaşı Hilmi Efendi'yi rövelver kurşuniyle cerh ve katil ve Polis Müdiriyeti Umumiyesi kısmı ad-W Müdiri Samoel Efendi'yi kezalik Tövelver kurşuniyle cerh eyledikleri iddiasiyle maznunu aleyhim olup Polis Müdüriyeti Umumiyesince sureti mahsusada taharri ettirildikleri halde derdestlerine imkân hasıl olamaması hasebiyle haklarında gıyaben Muhakeme icrasına karar 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verilmiş olan Şerif Paşa, Prens Sabahaddin, Gümülcüne'li İsmail ve Reşit ve Kemal ve Midhat Bey'ler ve Pertev Tevfik ve Kaymakam Zeki ve Nazmi ve Abdurrahman ve Kayak'lı Mustafa ve Raif ve jandarma kumandanlığından mütekaait Mehmet ve Hikmet ve Süleyman Paşa zade Adil Bey ve Efendiler'le derdest edilmelerine binaen vicahen muhakemeleri icra kılınan Damadı Hazreti Şehriyari Salih Paşa ve Yüzbaşı Kâzım ve Ziya ve Tevfik ve Miralay Fuat ve Kemal Bey'- lerle Yüzbaşı Adil:Efendi, Abdullah Safa ve Şevki ve Mehmet Ali ve Cevad ve Kara Ahmet ve Hakkı ve Ragıp ve Jandarma Kemal ve İzzettin ve Gözlüklü Emin ve şoför İsmail ve diğer şoför Mehmet ve Şıhlı'ı Mustafa ve Jandarma Sadık ve Kasabın Fehmi haklarında Divanı Harbi Örfi Müddeiumumisi Bedri Bey huzuriyle icra kılınan muhakeme neticesinde evrakı davanın bil'etraf mutalâa ve tetkikinde ve Müddeiumumi'nin zabıtnamede bertafsil münderec bulunan neticei iddiasının ve maznunu aleyhimin bilcümle müdafaat ve ifadatı- nın ve Sabahaddin Bey tarafından ahiren gönderilmiş ölan mektubun mutalâa ve tetkikından sonra keyfiyetin müzakeresine ledel'ibtidar maznunu aleyhimden Yüzbaşı Kâzım Efendi tarafından mukaddema Prens Sabahaddin Bey nezdinde ibtidar edilmiş olan ve Pertev Tevfik ve Gümülcüne'li İsmail ve Kemal Midhat ve Muhib ve Mehmet Ali Efendi'lerin iştiraki mesaisiyle bir şekli ciddiyet ahzeden teşebbüsatı inkılâbiyeye bir müddet Beyoğlu'nda Glâvani sokağında Pertev Tevfik Bey'in ikametgâhında devam olunarak bu sırada Gümülcüne'li İsmail Bey'in ordu ile temas ve münasebeti neticesinde bir derece daha kesbi ciddiyet etmiş olan teşebbüsatı mezküre bilâhara Sabahaddin Bey'le Kâzım ve Muhib .Bey'lerin mumaileyh Sabahaddin Bey'in vuku bulan daveti üzerine cereyan eden müzakeratta bir şekli kat'iye iktiran ettirilemeyip ezcümle sarahaten hedefi gayesi mevzuubahs ve tezekkür edilen teşebbüsatı inkılâbiye o sıralarda Sabahaddin Bey'in 
1700 lira kadar bir para sarfına mecbur olmuş bulunması gibi esbab 
tahtında duçarı atalet olmuş bulunup bundan sonra para tedariki zımnında Kâzım Muhib ve Mehmet Ali Efendi'ler tarafından masruf olan mesaj neticesinde Damat Salih Paşa ile temas ve münasebete girişilerek yine ayni maksadı ihtilâlin temini icrası zımnında Avrupa'da bulunan Reşit Bey- nezdinde teşebbüsatta bulunulması tekarrür etmiş ve bu paranın tedarikine tevessül edecek olan Muhib Bey'in mukaddema İttihat ve Terakki cemiyetine temayülü hakkında şüyü bulan ve Reşit Bey nezdinde de bir dereceye kadar câyı kabul bulan 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rivayatın tekzibine ve öyni zamanda bu paranın tedariki zımnında Romanya'da. bulunan Kâzım Ffendi'ye ve Muhib Bey'e tamamen emniyet ve itimat olunarak bir maksadı ihtilâl ile tedariki teşebbüsünde bulundukları paranın kendilerine itası tavsiye edilmekle beraber bu tavsiye ve itimatnameye istinaden Romanya'ya azimet eden Muhib Bey dahi orada Kâzım'a mülâki olmuşsa da Reşit Bey'in ailesini almak üzere bü sıralarda Bükreş'e gelip avdet etmesi mülâbesesiyle kendisiyle doğrudan doğruya temas ve münasebete imkân hasıl olamıyarak bu suretle bir müddet dahi mumaileyhin adresinin taharri. 
siyle meşgul bulundukları şırada Paris'te bulunan Doktor Nureddin Bey tarafından Muhib nezdinde bulunan Asaf Muammer Bey'e vürud eden bir mektuptan Reşit Bey'in Paris'te Kontinantal otelinde bulunduğunu haber almaları üzerine mumaileyhle tesisi münasebet ve muhaberata şitab edilmiş ve bu sırada Dersaadet'e avdet etmiş olan Muhib Bey Romanya'da bulunan Kâzım Efendi'den ahzettiği mektuplar üzerine yine Salih Paşa'nın vesatatına müracaat ederek hükümeti askeriye tarafından şiddetle takibedilmekte olan Kâzım Efendi'nin bir sefaret baştercemanının delâletiyle İstanbul'a hafiyyen ithali zımnında teşebbüsatta bulunulmuş ise de bu sırada Kâzım Efendi'nin Romanya'dan Dersaadet'e gelen heyeti seyyahin ile ve başında şapka olduğu halde Romanya seyyahinine mahsus rozeti hâmilen Dersaadet'e avdeti vuku bulduğu ve üçüncü defa olarak yine Salih Paşa'nın vesatatına müracaat olunarak Kâzım Efendi'nin Romanya'dan sâlifüzzikir vasıta ile Şerif Paşa'dan tedarik etmiş olduğu paranın ikmali zımnında yüz lira daha itası hususunda kendisine recada bulunduğu ve bu sırada Kâzım Efendi vak'aj cinaiyenin tarafından tertibat ve icraatına mubaşeret edilerek bunun için de sureti mahsusada İzmit'- ten bir takım Çerkezler tedarik olunduğu gibi Dersaadet'te dahi maznunlardan Ziya, Nazmi, Topal Tevfik, Kara Ahmet, Hakkı ve Ragıb ve Jandarma Kemal gibi şürekâyı cürümleri ile temas ve münasebette bulunarak bunlardan her birini cemiyetin maksadı mukaddesinin istihsali zımnında kanlarının son damlasına kadar dökeceklerine yemir ettirmekle beraber hissi taassup ve intikamlarını tahrik için mücahidane ve bir taraftan Nâzım Paşa'nın vak'ai katli ve diğer taraftan farmasonluk ve siyonistlik gibi memlekette intişarı iddiasında bulunduğu mesalik hakkında bir takım telkinatı ifsatkâranede bulunmağla beraber şekli yemine bunların aleyhine hareket edilmek : üzere bir taahhüt dahi ilâve ederek bu suretle kendilerini tamamen ifna edildiği gibi vak'ai ihtilâliye sırasında yekdiğerini tanımak ve hususiyle Mabeyni Hümayunu muhasara edecek olan asakir tarafından tanılarak sühuletle saraya duhullerini temin etmek üzere kabilessi markasını havi kırmızı benekli mendiller dahi tedarik ve tevzi ettiği gibi bu sırada yine Salih Paşa nezdinde Muhib Bey vasıtasiyle teşebbüsatta bulunarak inkılâp esnasında Mabeyni Hümayunda Zati Hazreti Padişahinin efkârı Hümayunı mülükânelerini inkılâbın mevzuu ve eşhassı hakkında celp ve imaleye medar olmak üzere teşebbüsatı lâzimede bulunmasını reca ile bu suretle Salih Paşa'nın dahi rıza ve muvafakati istihsal olunmakla beraber bilâhara Mehmed Ali Efendi vasıtasiyle teyit ve tekidi keyfiyet ettirilmiş olduğu ve Kâzım Efendi'nin teşebbüsatı vâklaşını istihbar etmiş olan Sabahattin Bey dahi kendisiyle ayrıca ve ikinci defa temas ve münasebette bulunarak bu muhaberat ve münasebeta Prens Sabahaddin Bey tarafından Kemal Midhat Bey memur edilmiş olduğu ve hattâ bu bapta cereyan eden müzakerat neticesinde Prens Sabahaddin Bey'in Sadrazamlığı Kâmil Paşa Hazretlerine terkederek kendisinin yalnız Kabineye duhulü şart olarak kabul ve takrir edildiği gibi Sabahattin Bey'in namına icrayı faaliyet eden efradı ihtilâliyeden ve bu defaki vakanın en büyük âmil ve mühim simalarından olan Şevki Efendi dahi Kâzım Efendi'nin grupuna iltihak ederek ve bu sırada Şevki Efendi vesatatiyle bir miktar silâh dahi ita olunarak bu suretle Sabahattin Bey'le de mumaileyhin talep ve arzusuna binaen tesisi münasebet edilip bu münasebet ve temasın neticesi olmak üzere de Mabeyni Hümayuna gönderilecek bir zatın izamı ve Sarayı Hümayun yine kendi vasıtalariyle elde edilen ve indelmuhakeme tamamen teayyün eden iki taburla muhasara edilmesi ve sefaratı ecnebiyeye dahi müracaat olunarak âsâyişi beldenin anların da inzimamı muavenetleriyle te'hin ve takriri vezaifi Sabahaddin Bey tarafından deruhde edilip bu veçhile esasatı ihzar edilen vekayii ihtilâliyeye çarşamba günü bede ü mübaşeret edilmesi kararlaştırı!lmış ve bir sureti elde edilmiş olan ve Avusturya Sefarethanesine ita olunan bir takrir ile de yevmi mezkürda 'Dersaadet'te İttihat ve Terakki cemiyeti usuli siyaseti aleyhinde icra edilecek mübarezenin Zamanı icrası bulunan saat on biri kırk geçe Dersaadet limanında bulunan sefaini ecnebiyeden kuvvei askeriye ihracı menafii mahalliye ve ecnebiye itibariyle elzem olup aksi surette bu bapta mesuliyet kabul olunmıyacağı Dersaadet'te bulunan hey'eti süferanın en kıdemlisi sıfatiyle Avusturya sefarethanesine tebliğ edildikten sonra yevmi 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mezkür sabahı yine şürekâi cürümlerinden bulunan Abdurrahman ile, şoför Cevad tarafından Bayezid civarına bunlardan Abdurrahman'ın otomobilini ihzar eyliyerek ve cümlesi silâhlanatak bunlardan Ziya, Nazmi, Topal Tevfik, Abdullah, Safa ve Şevki ve zaten mürettip ve müşevvikler meyanında bulunan Mehmet Ali gibi rüfekasını mahalli mezküra sevkeylediği gibi yine rüfekayı mesaisinden çete reisi sıfatında bulunan Kavaklı Mustafa'nın tahtı sâvk u idaresinde bulunan Kara Ahmet, Raif vesaireyi Nesim Ruso Efendi'nin ve jandarma Kemal ile Kâzım'ın biraderi Hikmet'in dahi İzmit'ten gelen çerkezler refakatiyle Talât Bey'in ve Jandarma kumandanlığından mütekait Mehmet Bey'i diğer İzmit'ten celbedildiği çerkezlerin refakatiyle muhafız Cemal Bey'in katline inemur eylediği ve bunların dahi bu suretle kendilerine tevdi olunan vezaifi ifaya şitab eyledikleri ve bu cümleden olmak üzere merkumün Ziya ve Nazmi ve Topal Tevfik ve Şevki ve Mehmet Ali tarafından biliştirak olbabdaki fethi meyyit ameliyatında beıtafsil gösterildiği üzere Mahmut Şevket Paşa'yı beş mahallinden ve Yaver İbrahim Bey'i iki muhtelif yerinden eerh ve katlederek ve Kâzım Ağayı dahi bir mahallinden rövelver kurşunu ile cerheyledikleri ve bu sırada firar eden Topal Tevfik tarafından memurini zabitan üzerine defaatle istimali silâh edilmiş ve diğer şürekâyı cürümleri tarafindan dahi aynı suretle ve Tevfik'in firarını teshil zımnında istimali silâha mücaseret olunmuş ise de merkum Tevfik o civarda Aşiret hanında abdesthanede imuhtefi olduğu halde derdest edilerek bu sırada mezkür hanin gusulhanesine atmış olduğu ve mahalli vak'ada memurini zabıtaya teşhir ve istimal eylediği rövolver ve bir adet bıçak ve mezkür bıçakla kestiği anlaşılan fişeklikle derdest olunduğu ve abdesthane derununda dahi Mahmut Şevket Pa-' şa'nın otomobili üzerinde terketmiş olduğu şuhudun aledderecat ihbaratiyle ve kendi itirafatiyle teayyün eden (Vebley) cinsinden bir adet tabancanın şarjörü ve elinde bulunup polise teşhir eylediği diğer tabancanın fişekleri elde edilmiş ve diğer mazuni aleyhinden Nazmi ve Ziya dahi bu sırada Abdurrahman ve şoför Cevad tarafından sevk u ıdare olunan otomobile rakiben firar ederek bu süretle ef'ali müteaddideden mürekhep olan cinayeti mezkürenin husulü maksadiyle ef'ali mezküreden her birini bu suretle icra ederek hemfiil sıfatını iktisab ettikleri ve diğer mazuni aleyhim dahi berveçhi bâlâ vezaifi mevdualarını bilifa maksadı mefsedetin icrası zımnında katli nüfus ef'alini icraya tesaddi eyledikleri halde. hükümetçe ittihaz olunan tedabiri fevkalâdei inzibatiye neticesinde madde: katli fiile çıkaramadıkları maznunlardan her birinin cürmün bütün safahatını izaha müteallik bulunan ikrar ü itirafatı ve bunların bir kısmının üzerinden cemiyet tarafından tedarik edilmiş bulunan aynı cins rövolverlerden zuhur etmiş bulunması ve bu babda istima' olunan şuhudun aledderecat ve vak'anın sureti cereyanı hakkında maznunu ileyhimin itirafatına muvafık görülen şekli şehadeti ve muayene ve feth meyt raporları gibi delâil ve emareti kanuniye ile sureti kat'iye ve vazıha- da meydanı tahakkuk ve subuta vasıl olduğu gibi bunlardan Prefs Sabahaddin Bey ve Reşit Bey ve Şerif Paşa ve Kemal Midhat ve Pertev Tevfik ve Gümülcine'li İsmail ve Muhib ve Kâzım ve Miralay Fuat Bey'lerin cemiyeti mezkürenin aslı mürettep ve muhriki mevsedet olan eşhasta olup bunlardan Prens Sabahaddin Bey'in bervechi bâlâ gerek iptidaen Kâzım ve Muhib Bey'lerle esası inkılâbı tazammun eden mülâkatı ve gerek bilâhara Midhat Kemal Bey vasıtasiyle vuku bulun temas ve münasebeti ile cemiyeti mezküre ile tamamen haizi alâka görünerek ve bu suretle cemiyetin faaliyeti ihtilâliyesine tamamen kesbi irtibat ederek umuru cemiyet ile alâkadar bulunduğu maznuni aleyhimin itirafat ve beyanatı sarihelariyle tamamen tezahür etmiş ve bu temas ve münasebet mukaddema Pertev Tevfik Bey vasıtasiyle temin edilmesine göre bu suretle mumaileyhin de cemiyetin umur ve muamelâtındaki derecei irtibatı tahakkuk eyleniiş olduğu gibi Prens Sabahaddin Bey tarafından ahiren irsal olunup İstanbul Muhafızlığı'ndan tevdi olunan ve memlekette bir kanlı inkılâp yapmak fikir ve mutalâasında bulunmadığına mütedair bulunan mektubunda mündereç görülen mutalâat ve ifadatı dahi bu cemiyeti ihtilâliye ile aynı maksadı siyasinin istihsali zımnında teşriki mesai ederek kezalik kendisiyle bazı güna müzakerat ve taahhüdatta bulunan. 
ve bununla temas ve irtibatı bâlâda izah olunduğu üzere sefarethanelere müracaat edilmek ve iki tabur askerin muaveneti fiiliyesi temin olunmak ve Mabeyn'e müracaat vukuunu teshil eylemek gibi eşkâl ve surette tezahür eden bir zatın bittabi bu cemiyetin istihsali maksadı zımnında velev ki rızası hilâfında olarak tevessül eylediği ve eyliyeceği bilcümle ef'al ve harekâtından tabiatiyle mesul tutulacağı icabatı mantıkiye ve kanuniyeden görülerek bu sözler mezkör mektupta mündereç bulunan ve zımnen ikrar ve itirafı mübeyyin bulunan müdafaatın butlanı dahi tezahür ederek mumaileyhin de bu cemiyeti fesadiyenin muharrik ve mürettiplerinden bulunduğunu meydanı subuta isal eylemekle berabet salifüzzikir mektubun esnayı muhakeme- de kıraatini müteakıp gerek Muhib gerek Kâzim Efendi'lerin ve kısmen diğer maznuni aleyhimin Sabahaddin Bey'in bu suretle istihsali beraet yolundaki gayretini istihdaf ederek kendi başlarına bu felâketi ihzar eden şahsın kendisi olduğu yolundaki ifadatı kat'iye ve sariha: lariyle mumaileyhin bu baptaki müşareketi ayrıca teeyyüt eylediği ve kezalik tahkikatı vakıa ile gerek maznuni âleyhimin ve gerek istima' olunan şuhudun beyanatiyle teeyyüt eden hakaiki ahvale nazaran Reşit Bey'le Şerif Paşa'nın dahi cemiyetin müstenedi icraatı olan parayı tedarik ve ita eyledikleri tebeyyün eylemiş ve Damat Salih Paşa'ya gelince müşarünileyhin dahi bu baptaki ifadat ve itirafatından anlaşıldığı üzere Muhib Bey'in böyle bir cemiyeti ihtilâliyenin teşekkülünden bahisle kendisine evvelâ para tedariki saniyen Kâzım'ın Romanya'dan Dersaadet'e avdeti esbabının istikmali ve sâlisen yine para tedariki hususundaki müracaatını tamamen ikrar ve itiraf ederek şu kadar ki bu müracaatın tekerrür ve tevalisirne rağmen kendisine daima cevabı red ita eylediğini 'musirran iddia eylediği halde Muhib Bey'in müşarünileyhi tamamen tekzip ile bu müracaatın kâffesinin kendisi tarafından kabul olunarak teşebbüsatı siyasiyelerini müşarünileyhin temin ve teshil eylediğini bilmüvacehe beyan ve ifadatında defeat ile ısrar eylediği Gözlüklü Emin Bey'in Salih Paşa tarafından mektup yazıldığına mütedair bulunan 'bu kısım ifadatı ile Muhib Bey'in ifadat ve itirafatı ayrıca teeyyüt ve tavazzuh eylediği gibi Mehmet Ali Efendi'nin dahi mumaileyhld yine bu hususa müteallik olan ve hattâ bir defasında cemiyetin en faal adamlarından olan Nazmi Efendi'nin dahi iştiraki olan temas ve münasebetlerini kısmen ikrar ve inkâr eylediği halde bu müracaatın gerek sureti vukuunun ve gerek şekli cereyanının umuri cemiyetle alâkadar ve Salih Paşa" nın taahhüt eylediği vezsifin sureti icraiyesiyle münasebettar olduğu tahkikat ve ifadat ile tamamen teayyün ve tezahür etmesine nazaran mumaileyhin dahi cemiyeti mezkürenin muharfiki mefsedet eşhasın- dan olduğu gayri kaabili red ve cerh bir surette ve tamamen temini vicdan edecek bir mahiyette meydanı sübuta vasıl olmuş ve miralay Fuad Bey'in iptidaen Kâzım Efendi tarafindan vuku bulan davete bilâhara maksadı cemiyete kesbi vVükuf ile inkılâpta İstanbul Muhafızlığı ve Merkez Kumandanlığı “gibi memurıyetleri uhdesine alabilecek bazı zevatın tefrik ve intihabına memur edilerek bu cümleden olmak üzere Miralay Kemal Bey'i bil'iğfal mezkür haneye 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sevkeylediği gibi mahalli mezkürda demiyete tamamen intisabını mübeyyin yemin dahi icra eylemiş bulunduğunu ve zaten kendi ifadat. 
ve itirafatından anlaşıldığı üzere bu cemiyetin tevessül eylediği inkılâbın önünü almak kendi hissiyat ve kanaatı vicdaniyesince gayri mümkün bulunduğu cihetle menafii milliyeye muvafık gördüğü bu cereyanın temini zımnında cemiyeti mezkürenin ikmali tertibi için bazı zevata müracaatla bilfiil tahrikâtta bulunduğunu dahi ikrar ederek bu suretle cemiyetin mürettip.ve muharriki mefsedet âzayı İaalesinden olduğu ayrıca anlaşılmağla ve Kaymakam Zeki Bey'in dahi daha evvelce intisap ettiği cemiyetin mahalli içtima: bulunan Pire Mehmet sokağındaki sulifüzzikir hanedeki içtimada bulunarak bir sırada Merkez Kumandanlığı vezaifinin icrasını kabul ve taahhüt ve ayrıca yemin etmekle beraber kırmızı benekli mendillerden ahzeylediği ve bu suretle mumaileyhin dahi cemiyetin mürettipleri meyanında işgali mevki eylediği anlaşılmış idüğünden mazruni aleyhimden Prens Sabahaddin Bey ve Reşit Bey ve Şerif Paşa ve Gümülçü- ne'li İsmail Bey ve Damat Salih Paşa, Miralay Fuat Bey, Kemal Midhat Bey, Pertev Tevfik Bey, Kaymakam Zeki Bey, Yüzbaşı Kâzım Efendi, Muhib Bey'in cemiyeti mezkürenin esası teşekkülüne hizmet ve bu bapta tahrikâat ve ifsadatta bulunmak ve bu suretle vekayii ahireyi bizzat veya bilvasıta ihzar eylemek fiilinin failleri olmak üzere. 
mücrimiyetlerine ve diğer maznuni aleyhimden Ziya ve Topal Tevfik ve Şevki ve Mehmet Ali ve Abdullah Safa ve Nazmi ve Abdurrahman ve Cevad'ın dahi Mahmüt Şevket Paşa'nın doğrudan doğruya maddei katlini taahhüt ve bu maksatla silâhlanarak ef'ali müteaddideden mürekkep bulunan cürmü mezküru ve ef'ali mezküreden her birini icra suretiyle hemfiil sıfatını iktisap ederek maddei katlin fâilleri olmak üzere mücrimiyetlerine ve Jandarma Kemal ve Hikmet ve Hakkı ve jandarma Yüzbaşılığından mütekait Mehmet ve Kavak'lı Mustafa'nın dahi reisi eşkiya sıfatiyle maiyetlerinde bulunan diğer maznuni aleyhimle birlikte takip ve katline memur edildikleri Talât ve Manoel Karasu ve Cemal ve Nesim Ruso Efendi'lerin maddei fesadın mevkufı aleyhi olan fiili katle tasaddi eylemek fiilinin fâilleri olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznuni aleyhimden Kara Ahmet ve Ragıp ve Raif'in dahi Kavak'lı Mustafa'nın maiyetinde olarak kezalik merkumunun tasaddi eyleâikleri maddei katle iştirak eylemek fiilinin İâilleri olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunı aleyh Gözlüklü Emin Efendi'nin ve Süleyman Paşa zade Adil Bey'in cemiyeti mezkürenin teşebbüsatı fiiliyesine müdahale ve iştirak etmemekle beraber Damat Salih Paşa'nın temas ve münasebeti ve bunlardan Nazmi'nin mülâkatını temin ve teshile ve Adil Bey'in dahi cemiyete bilintisap Fuat Bey'in cemiyetle temas ve münasebetini tesise sarfı mesaj eylemek suretiyle cemiyet ve ittifakı mezküra dahil bulunmak fillinin fâili olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunı aleyhim Erkânıharb Miralayı Keıhal ve Mektebi Hukuk talebesinden İzzettin ve Yüzbaşı Adil ve şoför İsmail ve şoför Mehmed ve jandarma Sadık ve Kasabın Fehmi ve Şıhlı'lı Mustafa'nın dahi cemiyeti mezkürenin maksat ve tertibatını bilerek iştirak eyledikleri anlaşılamadığından bunların da bertaetlerine karar verildiği gibi ciheti cezaiyesi hakkında ayrıca icra kılınan müzakerat ve tetkikat neticesinde maznunı aleyhimden Sabahaddin Bey ve Şerif Paşa ve Reşit Bey ve Damat Salih Paşa ve Miralay Fuat Bey ve Kemal Midhat Bey ve Pertev Tevfik Bey ve Yüzbaşı Kâzım Efendi ve Kaymakam Zeki Bey ve Muhib ve Gümülcüne'li İsmail Bey'lerin hareketleri: (Her kim memaliki Mahruse ahalisini yekdiğeri aleyhine silâhlandırarak mukateleye tahrik ve igraya veyahut bazı mahallerde gasıp ve garet ve tahribi memleket ve katli nüfus ef'alini ikaa mütecasir olup da kazaen fesad tamamiyle fiile çıkar veya maddei fesadın icrasına başlanmış olursa ol kimse kezalik idam olunur.) ibaresini natık olan mülkiye Ceza kanunnamei Hümayununun elli altıncı ve: (Bâlâda muharrer yirmi beşinci ve elli altıricı maddelerde beyan olunan fesadlardan birini bir takım eşkiya birlikte olarak icra eder veyahut icrasına tasaddi eylerse cemiyeti şakavete dahil bulunanlardan asıl reisi eşkiya ve muharriki mefsedet olanlar her nerede tutulurlarsa idam olunup sairlerinden dahi mevkii cinayette ahz ü girift olunanlar maddei fesadda taayyün edecek cinayet ve medhallerinin detecatına göre müebbeden veyahut muvakkaten küreğe vaz olunurlar) diye muharrer olan elli yedinci maddesi ve Ziya ve Topal Tevfik ve Şevki ve Mehmet Ali ve Abdullah Safa ve Nazmi ve Abdurrahman ve şoför Cevad'ın hareketleri dahi (Eşhası müteaddide bir cinayet veya cünhayı müttehiden ika eder veya ef'ali müteaddideden mürekkep olan bir cinayet veya cünhada bir takım eşhastan her biri cürmün husulü maksadiyle ef'ali mezbureden birini veya birkaçını icra eylerse eşhası mezküreye hemfiil denilir ve cümlesi fâili müstakil gibi mücazat olunur) diye muharrer olan kanunu cezanın kırkbeşinci maddesinin fıkrai ülâsı hükmüne tevfikan kanunu mezkürun: (Bir heyeti fesadiyenin maksadını icra 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veyahut bir şahsa veya müteaddit eşhasa suikasd için her ne şekil ve surette olursa olsun eslihai nâriye ve âlât ve edevatı sairei câriha ve mühlike icat ve imal ve istihzar eden veyahut taşıyan şahıs maddei fesad ve katil fiile çıkarsa idam olunur.) diye musarrah olan elli sekizinci maddesinin birinci zeylinin fıkrai ülâsı ve jandarma Kemal ve Kâzım Efendi'nin biraderi Hikmet ve Hakkı ve jandarma Yüzbaşılığından mütekaait Mehmet ve Kavak'lı Mustafa'nın hareketleri dahi yine mülkiye ceza kanununun elli altıncı ve elli yedinci maddeleri hükmüne müstelzim ef'ali cinaiyede bulunmuş idüğünden merkumünun idamlarına ve diğer maznunı aleyhimden Kara Ahınet ve Ragıp ve Raifin dahi reisi eşkiya sıfatında olmıyarak sureti mücrimiyetlerine ve derecei fiillerine göre hareketleri kanunu mezkürun elli yedinci maddesinin fıkrai ahiresi hükmünü müstelzim bulunmuş idügünden bunların her üçünün on beşer sene müddetle muvakkaten küreğe vaz olunmalarına ve diğer maznuni aleyhimder. Gözlüklü Emin Efendi Süleymanpaşa zade Adil Bey'in hareketleri yine mülkiye Ceza Kanununun metninde; (Bâlâda mezkür olan elli beşinci ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesadlardan birini icra kasdiyle iki veyahut daha ziyade eşhas beyninde bir ittifakı hafi teşkil olunup da ol ittifakta tasmim oluna fesadların icrası söyleşilip karargir olduktan başka esbabı icraiyesini tehyie zımnında bazı ef'ai ve tedabire dahi teşebbüs olunursa ol ittifakta bulunan kimseler müebbeden kal'abend olunur.) diye muharrer olan elli sekizinci maddesinin fıkrai filâsı hükmünü müstelzim bulunmuş idüğünden maddei mezküre hükmüne tevfikan müebbeden kal'abend edilmelerine ve haklarında gıyaben icra ve hüküm ita edilmiş olan kesanın emval ve emlâkleri- nin haczine ve bunlardan Damat Salih Paşa, Miralay Fuat, Yüzbaşı Kâzım, Muhib, Ziya, Topal Tevfik, Şevki, Mehmet Ali, Abdullah Saia, Cevat, jandarma Kemal, Hakkı, Kara Ahmet, Ragıp, Gözlüklü Emin Bey ve Efendi'lerin vicahında Prens Sabahaddin Bey ve Reşit Bey, Şerif Paşa, Kemal Midhat, Pertev Tevfik, Kaymakam Zeki ve Nazmi, Abdurrahman, Hikmet, jandarmadan mütekait Mehmet Kavak'lı Mustafa, Raif, Gümülcüne'li İsmail ve Sülevman Paşazade Adil Bey'in haklarında gıyaben ve mütetfikan karar verildi. 
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440 Levent Şah verdi Arşivi 


Ek 4 
Servet-i Fünun Edebiyatçıları 


Tevfik Fikret 


Bu güzide şair talâkatle fesahati ayni zamanda nefsinde toplamış bir hoşsohbetti. Kendine mahsus, cazip bir ifadesi vardı ki, görüştüğü insanları memnun bırakır, belki de büyülerdi. Sevimli bir çehceyle tatlı bir dil dostluğun en birinci ve en kuvvetli âmilidir. Ben, elirade Mektebi Müikiye'den aldığım, oldukça ümit verici diplomay: vasıta «derek devlet dairelerinden birine sokulmak gayretiyle kapı kapı dolaşırken, Hariciye Nezareti İstişare Odası'nda oturacak bir iskemle bulabilen sınıf arkadaşlarımdan, nev'i şahsına m-inhasır, zeki ve zarif bir genç olan Adnan, kalem arkadaşları arasında seçtiği Tevfik Fikretle beni tanıştırdı; çabucak dost olduk. O zaman 1889 senesindeydik. 

Diğer turaftan, Mektebi Harbiye'de biraderimle beraber tahsilini ikmal ederek zabitlik şerefini kazanan Kâzım Bey'in kardeşi Nurullah Bey de Mektebi Sultani'de Tevfik Fikret'in sınıt arkadaşıydı. Biraderlerimizden bize sirayet eden dostluk ve biraz sonra buna ilâve edilen komşuluk sebebiyle sıksık ziyaret ettiğim Nurullah Bey'in himmeti, evvelce aramızda başlamış olan dostluğu sağlamlaştırdı. Ben o zaman Tevfik Fikret'in, eseri zevkle okunabilir bir şair olduğunu biliyordum ama, o, benim de şairliğe özendiğimi hissetmiş miydi? bilmem.. 

Aradan epey zaman geçti. Tevfik Fikret'in mizacına gittikçe artun bir ekşilik ârız olduğunu görüyordunı. Meselâ, eniştesi Refik Bey'e tahammül edemiyecek kadar nefret göstermekle, bu sebepic, kendi kızkardeşini de görmekten çekinmeğe başladı. Hislerinde bu derece mübalâğacı olmasını doğru bulmıyanlara da taanettiğini işittiğim için, teessürlerinde biraz itidal husule getirmek niyetini izhara hem. cesaret edemiyordum, hem de kendimde bu kadar teklifsizlik hakkı görmüyordum. Tevfik Fikret'in mizacındaki huşunet, İstişare Odası'nda yaşamasına engel olacak bir hale gelince, devlet hizmetinden ümidini keserek istifa etti. Bir müddet sonra da, daba evvel Ahmet İhsan tarafından ilmi ve fenni neşriyata mahsus olmak üzere tesis edilmiş bulunan Serveti Fünun isimli haftalık mecmuada edebi makalelere yer verilerek bu kısmın idaresi Tevfik Fikret'e havale edildi. 

İşte Serveti Fünun edebiyatı denilen edebi hareket o zaman başlomıştır. 1890 senesinde Mabeyn Kâtipliği'ne alınmış olduğuma nazaran, ben ozaman saray hizmetinde bulunuyordum. Öyle, sayna çok, mahiyetçe güç işlerle meşguldüm ki, matbuat ile uğraşmağa ne vaktim vardı, ne takatim. Üç sene sonra, yine Mektebi Mülkiye mezunlarım- dan üç kâtip daha alındı. Meşguliyet de biraz gevşedi. Bilfiil çalışan dokuz kâtipten beşi bir tarafta, dördü diğer tarafta olmak üzere iki takını teşkil edilmiş; her gece sırayla, takımın birini dairede nöbetçi bırakmak usul tutulmuştu. Fakat iş okadar çoktu ki, her iki takım da ekseriya hergün akşama kadar çalısmağa mecbur olurdu. Fakat, Mektebi Mülkiye'den üç kâtip daha gelince, yekün dokuzdan onikiye çıktığından, altışar kişilik iki takımdan her gün biri enaz yirmi dört saat dairede bulunmak suretiyle iki günde bir, gündüzün birkaç saat dinlenmek imkânı hasıl olmuştu. Ekrem'le ben, ayrı ayrı takımlarda idik. 
Fakat her gün kalemde buluşur, iş arasında toplanınca. iki saat kadar tutacak bir müddet edebiyattan bahsedebilirdik. Gitgide, aramızda kardeşlik derecesine yükselen bir edebi iştirak hasıl olmuştu. 

Nihayet 1896 senesinde bir gün, Ekrem bana, birtakım ediblerin ve istidatlı, genç kalemlerin katılmasiyle iyiden iyiye canlanmış olan Serveti Fünun'a şiirleriyle iştirak etmek istediğini söyliyerek beninı de kendisi gibi yapmamı ısrarla istedi. Ben, böyle bir işe, ufak sermayemle iştirakten kaçınmak niyetinde idim. Tereddüt ettim. O, Serveti Fünun'a hem eser, hem de benim geleceğimi haber vermiş olduğunu söyleyince, Tevfik Fikret'le tanışmış olduğum gibi Ahmet İhsan'la Mahmut Sadık da mektep arkadaşlarımdı. Kendileriyle beraber çalışmaktan çekinmek mümkün olmadı. (Yazık ki, bunların dördü de çoktanberi âşiyanı ebedilerine çekildiler.) Ekrem, A. Nadir müstearını almıştı. Bana da Ahmet İhsan H. Nazım ismini bahşetmiş. Hüsni kabul ettim; netekim hâlâ taşıyorum. 

Edebiyatımızın Serveti Fünun'da gösterdiği bu yeni tekâmül safhasına aramızda «Edebiyatı Cedide» ismi verildi; hariçte Serveti Fünun edebiyatı denildi. Fakat ben, XIX. asrın son senelerinde başlıyarak XX. asırda mahiyetini bir edebi meslek halinde göstermiş olan bu tekâmül merhalesine «XX. Asır Edebiyatı> denilmesine taraftardım; hâlâ da öyleyim. Serveti Fünun'un neşrine çalıştığı bu yeni edebi meslek nesirden daha ziyade ve daha esaslı, daha bâriz olarak nazımda hissedilir. Bunun sebebi de, nesrin yalnız edebiyata değil, alelâde ifadei merama da yararlığı dolayısiyle, sadeleştirilmesi lüzumunun daha çok evvel bir mecburiyet haline gelmiş olmasıdır: Gazeteler gibi herkese, ders kitapları gibi talebeye hitabeden yazıların, üslübu itibariyle, 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kolay anlaşılması zarureti, âdi ve edebi olarak ik: lisan nev'i ihdas etmişti, Bu iki nev'in birbirleriyle ihtilâtı tabit birşey olmasiyle âdi lisan edebiyata, edebi lisan da âdi konuşma diline yaklaşarak evvelâ nesir, sonra nazım tekâmül yolunu tuttu. Önceleri nesre nisbetle ile rilemekte gecikmiş olan şiir tekâmülü, geçen asrın ikinci yarısında bu gecikmeyi telâfi için daha ziyade sür'at peyda ettiğinden, XX. asır başlangıcında bizlere nazımdaki tekâmül daha esaslı, daha bariz görünüyordu. 

Nesirdeki tekâmülün ilk hocası Şinasi, ise, nazmın ilk rehberi de Abdülhak Hâmit'tir. Bu üstatların her ikisi de hayatlannın mühim bir kısmını Garbda geçirerek Avrupa edebiyatiyle istinas peyda etmiş ve edebiyatımızın cephesini şarktan garba çevirmişlerdi. Şinasi'nin edebi mesleğini benimsemekteki kolaylık hasebiyle onun yolunda gidenler çoğalmışsa da Abdülhak Hâmit'in edebi mesleği evvelâ edası ve müeddası itibariyle şairin hemen bütün bütün şahsına münhasır, sonra da ilham kaynakları bize göre biraz fazla yabancı olduğundan yeni bir çığır açmağa, bunu devam ettirmeğe kâfi taraftar kazanmamıştır. 

İşte bu, grbe bakan edebi meslek eserlerini Serveti Fünun'da neşre başlıyan ozamanki gençlerin rağoetini kazanarak hemen pek çoğu o mecmua etrafında toplandığından adına Serveti Fünun edebiyatı denildi. Bu edebiyatın temel taşı, edebi kuvveti kadar beden kuvvetiyle de &henk halinde olan Tevfik Fikret'tir. Edebi tekâmülün Hâmit'e borçlu olduğumuz bu gelişmesini (Çiinkü Namık Kemal, Ziya Paşa'ya yazdığı bir tenkitte: 

Tarz-ı acemi nedendir ihya 

Kilk-i edebe papaklar ikza dediği halde kendisi şiirde tarzı acemden kurtulamamıştır) acaip bir intikal süratiyle görüp anlıyan bir takım genç kalem erbabı, o temeltaşiyle birleşerek edebiyatta yepyeni bir mesleğe kapı açtılar. «Kapı açtılar; diyorum. Çünkü, bu edebi meslek bazılarının zannı gibi artık «modası geçmiş» bir heves eseri değil, Türk edebiyatının hakiki bir tekâmül merhalesidir. Bugünkü duralaması ancak muvakkat olabilir. 
Dünyanın her tarafında siyasi inkılâpların genç kafalara doldurduğu kasırgalar arasında yersiz edebi ihtiraslarla karışıklığa uğramış hevesler de görülmüş ve zihinlere nisbeten sükünet geldiği zaman revacım Kaybeden bu özentiler hiçbir eser bırakmadan kaybolmuştur. XX. asr edebiyatı ise. öyle zannediyorum ki. zihinler biraz sükünet bulduğu 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anda şimdiki duralamaktan kurtularak tekâmül merhalelerinde asıl gidişine dönecektir. Zira bu hareket ansızın olan şeylerin eseri değil, tabii bir tekâmülün muvakkaten inkıtaa uğramış bir merholesidir ki, ilerleyişini tamamlamak için kapısı hâlâ açıktır. 

İstikbal her ne olursa olsun, XX. asır edebiyatı mazide kazanılmış ciddi bir tekâmülün icabıdır. Tevfik Fikret'in bu yoldaki hizmeti hakikaten ve cidden şükre değer. Onu vukuatın cereyanı bu mühim hizmete sevketmişse, yaratılıştan kendisinde bulunan istidat ve intizam fikriyle muvaffakıyetini temin etmiştir. Ekrem'le benim alelitlak mecmualara ve gazetelere yazmaktan menedilişimizden çok geçmeden Kudüs mutasarnflığına gönderilmiştim. Beş sene sonra dönüşümde Serveti Fünun'u henüz yaşıyor buldum; fakat Tevfik Fikret Mektebi Sultani müdürü olmuş, bizim mecmua oa yetim çocuklar sırasına girmişti. Tevfik Fikret'le bu son memuriyetinde de görüştüm. Fakat o, artık evvelki gayretli, şakrak ve daima çalışmıya hevesli Tevfik Fikret değildi. Nitekim biraz sonra, nasılsa Maarif Nezaretine getirilmiş olan Emrullah Efendi ile geçinemiyerek müdürlüğü de, uhdesindeki edebiyat hocalığın: da terkedip Robert College'de tedris vazifesiyle Âşiyan'a çekildi. Tevfik Fikret'in ilk neşrettiği eseri olan «Rübab-ı Şikeste> hakkında tenkide benzer birşeyler yazmıştım. Bundan 42 sene evvel yazılmış ve ozamandanberi hiç gözüme ilişmemiş olan o yazıda ne demiş olduğumu şimdi kat'i bilmiyorsam da bu şair hakkında ozamanki intibaının hulâsaten «kısa nefes alır, fakat iyi nefes alır» dan ibaret olacağını zannediyorum. Yani onda en cazip olan meziyet üslübudur. 
Mevzuu geniş değildir, ama, üslübu, yapmak istediği tesiri tam ve kusursuz olarak telkin eder. Telâkkiyatındaki mutedil şetaret, üslübun- daki tazelikle birleşerek ruhu okşuyor. Bu ilk intiba hasıl olmasından epeyce bir vakit sonta başımı meşguliyetten kurtarmağa biraz imkân bulduğum zaman akuyabildiğim «Halük'un Defteri» isimli mecmuadaki şiirler artık Tevfik Fikret'in bütün bütün şetaretini kaybetmiş bir bedbin haline geldiğini gösteriyordu. «Süs» şiirinin zerafeti şöyle dursun, «Sis» manzumesinin ağırlığını bile unutturan bir şiirler silsilesinin telkin ettiği kara duygular ve ona uygun girintili çıkıntılı karanlık bir üslüp ruhu törpülüyor. Çünkü o şiirler, Tevfik Fikret'in iç ve dış tesirler ve teessürlerle törpülenmiş ruhunun mahsulüdür. 
Mukayese için şairin iki nevi şiirini alacağım. Birincisi eski bir şiir, ikincisi nisbeten yeni: 
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Lâdans sernsntin 


Mahmur ü müzehheı, mütelevvin, mütenevvir 
Bir fecr-i bahari gibi; zulmetler içinden Reyyân-ı tebessüm, doğuyor, şimdi muayyen 
Bir şekl-i sehâbide, melekler gibi tâir, Derken mütegayyir 
Bin hey'ete birden giriyor; berk-ı hırâmı Hatf eyliyor enzâr-ı heves-dâr-ı garâmi. 
San'at sarı, mor, pembe, yesil, kırmızı, mâi Elvân-ı ziyaiyyeye bir kudret-i cevlân Bahşeyliyerek, hepsi periler gibi mahfi. 
Mebfi ve sükünetli adımlarla şitâbân, Etrafını blı'den sarıyorlar; o, semâl 
Bir tüde-i ezhfr-ı muhsyyel gibi lerzan, Lerzan ü perişan, dönüyor... Bir geb-i sâfı Tenvir ediyor sanki bir âvize-i raksân, 
Bazan sönecekmiş, bitecekmiş gibi nâçar, Meyyil-i tefekkür, mütereddit, süzülürken 
Bir darbe-i şehbâl ile, bir hamlede, birden Tecdid-i hayat eyliyerek, aşk-ı füsunkâr Şeklinde bedidar, 
Bin gir ile tehziz ediyor kalb ü hayâli 
Her cilve-i nâzendesi, her cünbüş-i bâli. 


Bu şiirin üslübu, benim eskidenberi tanıdığım ve sevdiğim Tevfik Eikret'e aittir. 


İşte Tevfik Fikret'in kendi seciyesiyle muhitinin gittikçe ziyadeleşen ihtilâfından doğma zannettiğim metaretini ve bedbinliğini ifşa eden şiirleri arasında en hafif ve en kısalarından biri olduğu için intihap ettiğim bu şiirlerde ne elemli bir kalbin çarptığı hissediliyor! 
Fakat, ey koca şair! Bu dünyada olduğu gibi, dâr-i âhirette de hayatını tebah etme... Senin zirve-i ikbalini, mensiyyetin siyah perdesi örtemez. Bazı edebiyatçılar gibi, yazdıklarını ahfadın enzarı itibanna çıkarmak ümidiyle türlü kalıplara sokmak ihtiyacında değilsin. Bugün, bilfarz birçokları seni tanıyacak kadaı yükselişten mahrum olsalar bile, «Sensin cihanı fikretin en şanlı ma'kesi> dediğin hiç yorulmıyan, hiç üşenmiyen ebedi gençlik, o zekâyı sermedi, seni daima arayıp bulacaktır. 

Keşke bukadar hırçın olup da bu fâni hayatın bizi için için ezen sitemlerini çekmeyeydin. Fakat hayat nekadar zalim olsa, şiirindeki mümtaz asabiyyeti öldüremez, seni, korktuğun «mensiyyet» e atamaz. 


Cenap Şahabettin 


Cenap Şahabettin namını çoktanberi tanıyordum; fakat, kendisiyle Serveti Fünun matbaasında tanıştım. Onda, Tevfik Fikret'teki ağırbaşlılık yoktu. Gençliği kendinde yaşatmağa çalışan bir seciyyesi vardı. Çok söyler ve çok güzel söyler; eskilerin mazmun dedikleri kelime oyuncaklarına iltifat etmez; daha çok yüksek nüktelerle sözlerine çiçekler serpmeği severdi. «Mihneti kendine zevketmedir âlemde hüner» felsefesini benimsemişti. Bu cinetle daima neşeli idi. Bu vamflarını söyledikten sonra meclisi sevilir, aranılır demeği lüzumsuz sayarım. Müstesna bir zekâ ile yaratılmış olan Cenap, Mektebi Tıbbiye'den -galiba- birinci olarak diplomasını aldıktan sonra ihtisas peyda etmek istediği cilt hastalıklar üzerinde tahsilini tamamlamak için Paris'e gönderilmişti. Orada kaç sene kalmış, o seneleri nasıl geçirmiş, ve bu üstün tahailin kendisine neler kazandırmış olduğunu bilmiyorum. Fakat, memlekete dönüşünden sonra tıbla meşgul olmadığına, burada bir muayenebanesi bulunmadığına, başka bir suretle de hasta tedavi ettiğini işitmediğime ve yalnız zamanın şairleriyle temas ederek edebiyat mahfillerini sözleriyle, şiirleriyle ziynetlendirdiğini bildiğime göre, onun bir hekimden ziyade müstesna bir şair olduğuna kanaat getirmiştim, Şair ve şiirin: «Sühen bir rütbe mezmum, ehli şöyle müttehemdir kim — Dehan-ı şair-i tasviri koklar muhtesib şimdi» diyen biçarenin bile muhayyilesine hayret verecek derecelerde değeri düşkün olduğu bir devirde yalnız şiir ile yaşamak mümkün olabilir miydi? Onu da bilmiyordum. Cenap'ın sözlerinde maddi ihtiyaçtan şikâyeti gösterir ufak bir imaya bile tesadüf etmediğim için bu ciheti hiç düşünemedimdi. 


Bir gün biraz telâşlı bir halde yanıma gelerek: «Beni takibediyurlar. Polis hafiyelerinin nezareti altındayun. Galiba aleyhimde birtakım iftiralarda bulunmuşlar. İstanbul'dan uzaklaşsam iyi olacak. 
zannediyorum. En münasibi sıhhiye tababetiyle bir tarafa gitmuhür. 
Bana bir katantina tababeti veriimesi için sıhhiye idaresine söz geçirebilirsen minnettarın olurum» dedi. Ben de yukarıda ismi geçen Nurullah Beyi düşünerek cevaben: «Sıhhiye dairesinde bulunan bir dostumun pederi Hacı Fevzi Efendi, Karantina Meclisi âzasındandır. Onun vasıtasiyle bu işi başarmak mümkün olacağı ümidindeyim» dedim. 


Ertesi gün Nurullah Bey'e müracaat ederek: Cenap Şahabet:in buradan uzaklaşmak ihtiyacını hissetmiş; karantina hekimliğiyle münasip bir yere gönderilmesi hakkındaki istirhamımın pederinize terviç yollu iblâğın reca ederim.» deyince, Nurullah Bey sözümü derhal kabul etti; fakat, Karantina hekimliğine girmek için bir imtihan geçirmek lâzım olduğunu ve bu imtihan Sıhhiye Meclisi'nin ecnebi âzası, yani safaret hekimleri tarafından yapıldığı için gerek kendisinin, gerek pederinin ecnebiler nezdinde tesir etmelerinin güç alacağını söyledi. Tıbla uğraşmağı hemen bütün bütün bırakmış gibi görünen Cenap'ın bu imtihanda ne yapabileceğini düşünmek cesaretimi kırdı ise de teşebbiisümün neticesini ve hemen bir istida ile Karantina İdaresne müracaatı lüzumunu ertesi gün kendisine bildirdim. Cenap istidayı verdi. Esas itibariyle müracaatı iyi karşılandı. Ertesi haft>, imtihana çağırıldı. İmtihan odanndan mümeyyizlerinin alkışları arusın- da dışarı çıktığını kemali hayretle Nurullah Bey'den işittim. Birkaç gün sonra da hemen Karantina Tababeti'yle Adana'ya gönderdiler. 

Hekimliğ! unutmuş gibi görünen Cenap'ın bu muvaffakıyyeti, zekâsnın en kuvvetli delilidir zannındayım. Çünkü imtihanda sahabet ve muavenet görmesi ihtimali olmadığından işin ciddiyetine insnmak zaruri idi. Demek ki, okuduğu ilimleri ihmal etse de asla unutmıyacak kadar büyük bir hâfızaya, kuvvetli bir zekâya sahip olduğuna inanmamak için hiçbir sebep yoktu. Bu kudret ise, herkese nasip olmıye. 
cak nimetlerdendir. 

Cenap, Adana'da bir müddet hizmet ettikten ve bunda da yararlık gösterdikten sonra ayni vazifeyle Mekke'ye gönderildi. Cidde ile beraber Mekke'de karantina hizmeti çok mühimdi. Çünkü her sene hac zamanında Hint'ten, Çin'den, Rusya ülkesinden ve Avusturalya adalarından şimali ve cenubi Afrika'dan, velhasıl dünyanın dört köşesinden hac farzını yapmak için Haremeyn-i Muhteremeyn'e koşanlardan bir kısmının geldikleri yerlerdeki salgın ve bulaşıcı bastalıklar- dan Hicaz hıttasını korumak gayet ehemmiyetli ve elbette güç işti, 

Meşrutiyet ilân edildikten sonra İstanbul'a dönen Cenap, Sıhhiye Meclisi âzalığına tayin olunarak bu meclisin kaldırılmanna kadar orada kaldı. Yine, edebiyat ile aramra zihnini ferahlandırmağa başladı. 
Zaten onu bırakmıyarak Mekke'de bulunduğu zaman «Hac yolunda» adlı güzel bir eser yazmış, burada bastırmıştı. Onun nesri de şilri kadar güzel, tamamen Türk şivesine uygun, fakat şehsına mahsus nefis bir üslüba maliktir. İşte, meselâ, «Hac yolunda» isimli eserin şu parçası : 
«Bütün sun-i beşerden hâli, henüz temass-ı umrâna karşı bikr ü sâf olan kum dalgaları arasında şedd-i rihsl ederken kalb yeni bir ihtiyac-i vazife ile titrer. Bir vazife ki derd-i maişet, derd-i zindegi, derd-i dünya ile münasibeti yoktur. Bir vazife ki, ecri muksabili ne para, ne sorguç, ne alkıştır. Çölde insan hayat-ı hariciyyeden ayrılır, rüh, bil$- ihtiyar bir hulyay-i uhreviye dalar.» 


Yanım asır evvel Serveti Fünun sayfalarmı canlandıran çalışmaya iştirak ettiğim günlerdenberi yakından tanıdığım Cenap, daha ozaman kudretli zekâsı, geniş bilgisi ve anlayışı, kuvvetli şahsiyetiyle arkadaşları arasında temayüz etmişti. İlme, fenne ve itikada dair birçok esaslarla bunlare ait teferrüatı, bütün medeniyete müteallik hâdiseleri kucaklamağa yetişen zekâsı -ihtisas suretiyle- bir sahada toplanabilseydi, kabiliyetini olanca genişliğiyle görür, o büyük istidadın mahiyetini belki o zaman hakkiyle takdir edebilirdik. 

Öyle zannediyorum ki Cenap, meselâ, emelini yalnız şiire hasredeydi, bu memleket geçmiş ve gelecek sanatkfrlar içinde nadir bir şaire sahip olmuş bulunurdu. Çünkü edebi eserlerinin ekseri kısımlarında parlıyan fikre ve üslüba ait «hassiyetp o(originalitâ), hakiki şairi belli eden ölçüdür. Bu ölçü ile değeri beliren istidat, daha müs. i 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takar bir çalışmayla birleşince insan büyük şair olur. Yine meselâ, velisinin sevkı, yahut kendisinin âni bir hevesi neticesinde intisap ettiği tababeti ciddi ve daimi surette meslek edinebilseydi, memleketimiz, belki bütün medeniyet âleminde ismi tanınmış bir Türk hekimi yetiştirmiş bulunurdu. Çünkü, mektep tahsilini bitirdikten sonra onu ikmal için Paris'te bulunduğu zaman bile hekimlikle -ihmal sayılacak hadar- az meşgul olmuş, buraya dönüşünden sonra ise tamamiyle ihmal etmiş olduğu halde Karantina hekimliğine kabulü sırasında, etibbadan mürekkep bir mümeyyizler heyetinin aferinini de kazanmıştı. 
Fakat, yine zannımca zekâsındaki genişlik etrafındakilerin hayranlığını çektikçe, buna müdahane de karışarak, Cenap'a herkesi, her şeyde, her suretle derhal hayrete düşürmek zevki ârız oldu. O takdire değer zekâya yapışmış bir tufeyli sayılmağa lâyık olan bu hususi zevk bazan üslübunda da hissolunur. O zaman sözlerinde tabii ve samimi tahayyüller yerine görünüşü parlak, fakat birbirinden uzak bir takım hayaller kaim oluyor. Meselâ «Handeler» isimli şiirinin birinci ve ikinci kıt'alarını okuyun: 

Gözünde her cevelânı riyah-ı sevdanın, 

Lebinde hep nekaratı, neşide-i emelin, 


Zıyam hande olan bir cihan-ı şeydünm Sevahilinde gezen bir sebük-mizâc gelin ... 


O işte böyle henüz onbeşinde bir gşeydâ, Sezây-i büs ü perestiş bir âteg-i zirüb; 
Bir âfitdb-ı ufuk-nâşinis ü -bi-perva 

KI her gerarasi bir neşve-i muzi-i aabuh. 

Okuduğunuz her şiirden samimi bir teessür almak emelindeyseniz güzel kelimelerle bezenmiş olan bu iki kıtadan zihninizde peyda olan intiba kâfi göremezsiniz. Fakat bundan sonra gelen kıtaya bakın: 

Onun badikş-i râhunda ber dakika güler 
Bütün leyâl-4 hayatın seberleriyle bütün 
Uzun kederleri takibeden mesarretlar.. 

İşte Cenap'ın hahiki şiiri budur. 

Yine meselâ, meşrutiyetin ilânını müteakip yazmış olduğu bir makalede: 

«Pvzan ve elfaz arasında terennüm ederek kalemim edebiyatı eğlendirirken sanırlar ki ruhum da gülüyor... İşte benim kalbim buna benzer, herkesi terkis eden musiki-i beyanı içinde kanıyan bir cerihası gizlidir.» dedikten sonra, yine ayni makalede; 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«Millet-i esirenin zencir-i matemini kalemlerimize takmış, üslüplarımızla inliyorduk. Otuz senelik havf-i hünin içinde yazdıklarımız enin-i milletin taningâh-i samimisi idi... Gizli bir hümmay-i iştiyak içinde kavrulan sineler bütün ateşini kelimelere, cümlelere veriyordu... Edebiyat bütün kuvvetiyle atalet-i umumiye üstüne haykırdı» cümlelerine tesadüf ediliyor! Ayrı ayn ikisi de güzel, hususiyle parlak olan bu iki ifadenin bir makalede içtimaını tabii sayamayız. Fakat, başkalarını hayrete düşürmek için değil de kendi fikrini ve hissini tatmin için yazdığı zaman, intibalarını nasıl ifade ettiğini yukarıya aldığım misal gibi diğer birçok yazılarında da görüyoruz. Demek istiyorum ki eğer Cenap, hususiyle gençken, bilhassa sevdiği edebiyatta kendisine katiyye nlüzumu olmıyan «zeharif-i edebiye» (edebiyat süsleri) ye iltifat etmeseydi kendisine hiakatin hilhassa lütfettiği şair olmak istidadını daha geniş ölçüde tahakkuk ettirebilirdi. 

Maamafih «Eğer maksüd eserse mısra'-ı berceste kâfidir» hükmüne göre -edebi eserlerinin ehemmiyetli bir kısmı gibi- şimdi alacağım (hacmı küçük, kıymeti büyük) olan şu iki şiir parçası da, yazanı hakiki bir şair olarak yâdettirmeğe kâfidir. 

Bunlardan biri, kendisinin yazık ki hiç çekemeden dünyadan çekildiği «Belây-i hirem>; diğeri, vefatından sonra cesedini mezannın başına kadar geçiren tabiatın ogün yerlere döktüğü kar tipisiyle cevap vermek istediği «Şita» ünvanlı manzumedir. 


Belây-i Hirem 


Hik ü hacer bakar gibidir imtinan ile 
Üstünde titreyen şu kefen saçlı nklete 
Dünmüş hayel-i :a'şe-nümüd-i sefalete 
Cism-i dü-tiâs dest-i kavi-i zaman He 
Titrar vücudu zelzele-i üşstühân iJe 

Yok, dizlerinde kuvveti, bir hatve megyete; Amade bir seyahat-i bi-kayd-i avdete 
Dügunda yüz seneyle... o bâr-i girân ile! 
Endişesi-o rişte-i lerzân-i ömr ü merk- 
Bir anda atlayıp Leşiğinden mezarına 
Eyler bütün havadiş-i asrı peyinde terk! 
Enzâr-i pür-tereddüdü aksak dalıp gider: Selmiş harâbe-zar-i hayatın kenarına 
Deryay-i sermediyyeti bayrutla seyreder. 


Şita 


Destinde ey semây-i şita, tâde tüdedir 
Berk-i semen, cenâh-i kebüter, sehâb-i ter... 
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Dök ey sema,.. -revân-i tablat gunüdedir;- HAk-i siyahın üstüne sâfi şüküfeler! 

Her şâhsâr şimdi - ne yaprak, ne bir çiçek-Bir tüdde-i zılAl-i siyehb-reng ü nâümid. 

Ey dest-i âsmân-i şita, durma, durma çok 
Her gAhsârın üstüne bir sütre-i sefidi Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar, 
Her süda hayalim gibi püyan oluyor kar. 

Bir bâd-i hamüşun per-i sâfında uyuklar Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar, Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girizan 
Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rizan, Karler,.. bütün elhânı mezâmir-i sükütun, Karlar... bütün ezhâin riyâz-i melekltim... 
Dök hâk-i siyah üstüne, ey dest-i sema, dök, Ey dest-i sema, dest-i kerem, deşt-i gita, dök: Ezhâr-i baharın yerine berf-i sefidi, 

Elhân-i tuyürun yerine samt-i ümidil. 


Cenap Şahabettin'in diğer meziyetlerine gelince, öyle zannediyorum ki, Fransa'dan geçen asır edebiyatı, en ziyade bildiği şeylerden biri ve belki birincisiydi. Fakat diğer milletlerin edebiyatı hakkında da, velev kısa olsun, bilgisi vardı. Tahsil ettiği hekimlikten maada ilimlerle fenlerde de umumi surette, yani derinliğinden ziyade sathi, malümatı vardı. Buna, gösterişteki meharetini de ilâve ederseniz etrafına ne derece tesiri olduğunu tasavvur edebilirsiniz. Umumi bilgisi, gösteriş maharetini kuvvetlendiriyordu. Okadar ki, Tevfik Fikret gibi zeki bir adamı bilse kendisine hayran etinişti. Birgün, Tevfik Fikret, Cenap'tan bahsederken: «Ne dersin? Cenap büyük Larousse ansiklopedisini baştan aşağı okumuş!» deyince hayrete düştüm. Fakat Ansiklopedi'yi okudum diyenin sabr ü metanetine, yahut övünmedeki cür'etine değil, sadece herkese karşı keskin bir münekkit olan Tevfik Fikret'in bu derece sadedilliğine hayretteydim. Birgün de Serveti Fünun- da neşredilmek için getirdiğim bir nazımdaki «âguşte> kelimesinin manasını beğenmediğini söyliyen Tevfik Fikrete Cenap derhal mukabele ederek: «Böyle softa taassubunu bırakalım» deyince, Tevfik Fikret'in itaatle kabul ettiğini de hayretle gördüm. Halbuki, kendisinin hakk vardı. O kelimeyi yazarken ben de beğenmemiş, lâkin hemen onun yerine daha temiz bir kelime bulamıyarak işi sonraya bırakmış, sonra ise unutmuştum. 

Bu iki fıkrayı, Cenap'taki telkin ve ikna kudretine misal olarak aldım. Meksadım bu sebeple kendisini ne muahezedir, ne de senâ 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Cenap, vefat ettikten sonra, şimdi maalesef ismini unuttuğum bir genç meslekdaşımın, mecmuasına koymak üzere vukubulan talebi üzerine yazdığım bir makaalenin son cümlesini burada tekrar etmeği lüzumsuz görmedim: 


«Cenap, azizim; vüs'at-i kabiliyyetinin, dehay-i şairiyyetinin önünde muhabbet ve takdirimle eğilerek seni kabinde bütün ihtiramımla selâmlıyorum.> 


Namık Kemal Zade Ali Ekrem 


1890 senesinde Mabeyn kâtipliğine tayin edildiğimin ertesi günü 
ilk defa görüp görüştüğüm Ekrem'le şiir rabıtosı beni çabuk dost etti. 
O, babasının vefatı dolayısiyle uğradığı felâketi iltifatı seniyye ile hafifletmek için hizmeti seniyyeye alınmış; ben, kâtiplik yükünü taşıyabilecek bir adam arandığı sırada diplomamın şehadetine, lâkin ondan ziyade anasız, babasız bir toy olduğuma binaen bu lütfe lâyık görülmüştüm. 


Arkadaşlığımız çok sürekli ve çok samimi oldu. Okadar ki Ekrem evlendikten sonra haremini benden kaçırmadı. Ben de evlenince mukabelebilmisilde hiç tereddüt etmedim. Her ikimizin de zevcelerimiz 
hahiki ve ciddi garb terbiyesiyle yetişmiş iki Türk hanımıydı. Tâ 1904 
senesinde Kudüs mutasarrıflığiyle İstanbul'dan ayrılıncaya kadar ondört sene kerdimiz de, zevcelerimiz de tam bir kardeşlik içinde yaşadık. 


Bir defa, hastalıkta bile arkadaşlıktan ayrılmadık: Sultan Hamit, Ramazanın Cuma gününe tesadüfünü istemezdi. Perşembe veya Cuma günlerinden biri eyevm-i şekk» (Ramazanın sabit olma ihtimali bulunan gün) olursa biz kâtipler, Şeyhulislâm Efendi'den mütemadiyen Bayram havadisi sorar, zzmnen Ramazanın Cumaya tesadüfü ihtimalini gidermeğe çalışırdık. Şimdi hangi seneye mensup olduğunu unuttuğum bir Ramazanın yevm-i şekkinde, âdetimiz veçhile sarfettigimiz bütün gayrete rağmen Cuma günü Ramazan ilân edildi. Ne çare! Kazaya razı olmaktan başka yapacak yoktu. Ramazanın ilk günü Cuma olursa onbeşinci günü de tabii ve zaruri olarak Cumadır. Binaenaleyh, onbeş gün sonraki Cuma günü hem selâmlık resmini, hem de Hırka-i Şerif ziyaretini yapmak lâzım geldi. 


Zati Şahane Cuma selâmlığının Ayasofya camiinde yapılmasını, namazdan sonra Topkapı sarayına gidilerek Hırka-i Saadet ziyareti- nin ifasını emretti. Kâtiplerin iki türlü resmi elbisesi vardı. Biri yalnız yakası ve kolları hafifçe sırmalı Cuma selâmlığı elbisesi ki, soğuktan muhafazası pek azdı. Diğeri alelâde büyük forma denilen göğsü sırmalı, içine kuvvetli yelekler giyilmesine, yani soğuktan ber şekilde korunmağa müsait olacak kadar geniş bir setreydi. Hünkârdan evvel Ayasofya'ya gidip cami kapısında Padişah'ı selâmladıktan sonra biz de mihrapla bir hizada bulunan Mahfil-i Hümayun kapısından içeri girdik. Padişah'ı mahfile girmiş farzederek mahfilin medhalindeki koridorda sohbete dalmıştık. Meğer Hünkâr istirahat için kendine mahsus olan yandaki odaya girmiş imiş. Oradan çıkıp mahfile doğru geldiğini anlayınca kendimize öğle namaznnın sünnetini kılıyor süsü vermek istiyerek namaza durduk. Fakat her camide girdiğimiz kapı zaten mihrabın karşısında olarak daha içeriye girerken kıbleye teveccüh edildigini bildiğimizden ancak ogün, girdiğimiz kapının mihraba karşı değil ayni hat üzerinde olduğunu telâşla unutarak hem kıblenin tam muhalifi istikamette secdeye kapandık, hem de Padişah'ın geçeceği yolu kapatmış olduk. Hünkâr. birkaç dakika secdeden kalkmamızı bekliyerek, nihayet meyusen üzerimizden atlıya atlıya mahfile gitti (Biz de secdeden kalktık. Hatamızı daha evvel anlamış, o sebeple secdeyi uzatmış olmalıyız ki, şaşkınlığımız, gülmemizle bitti. Tekdir de işitmedik. 

Namaz bitti. Dışarı çıktık. Topkapı sarayına kadar rikâb-ı Hümayun'da selâmlık elbisesiyle yürümek zaruretine tahammül ettik, Ama kış günleri Sarayburnu'nu mütemadiyen döğen Karadeniz rüzgârının hücumu önünde ben mide hümmamna tutuldum, Ekrem zatürrieye yakalandı. Ben, ondan çok evvel iyileşerek: «Geçmiş olsun» a gittiğim gün: «Nasılsın?» diye sordum. «Biraz iyiyim, ama, Arnavutköyü akıntısını bir sökebilsem», dedi. Bu sözün ne demek olduğunu sorunca; «Uykuda kendimi Şirket vapuru olmuş görüyorum ve daima Arnavutköyü'ne gelince nekadar çalışsam akıntıyı bir türlü söküp geçemiyorum. Sarfettiğim gayretle bitkin bir halde uyanıyorum, Uykum kaçmış oluyor, artık uyuyamıyorum da..> dedi. Nihayet hastalık geçti, o da Amavutköyü akıntısından kurtuldu. 

Ekrem'le bir takımda değildik. Birimiz sarayda nöbetçiyken öbü- 


Levent Şah verdi A 4S3; 


rümüz mezun bulunurduk. Fakat nöbetimde ekseriya uzunca alakonulduğum, işime erken gelmeği itiyat edindiğim için, hemen ber gün sarayda görüşürdük. Dışarda tesadüfümüz nadirdi. Başkâtipliğe Tahsin Paşa'nın tayininden sonra arasıra Serveti Fünun idarehanesin- de de birbirimize tesadüf edebildik. Çünkü Tahsin Paşa'nın uğraşması, selefininki kadar muntazam değildi. Kâtiplik dairesindeki hizmetimize tayin olunan vakitlerden dolayı Ekrem'in saray haricinde ne yaptığını bilemezdim. O sebeple eniştesi Rifat Bey'in arzu ettiği «nâmuvafık 4damlarla görüşmemesini temin edecek tedbiri» alamadım. 
Ekrem'in tahsiline lâyıkiyle ihtimam edilmemişti. 
Tevaffuk-yâb-i Irfan eylemek ahfadı lâzımdır Hamiyyet meslekinde gayret-i ecdâd lâzımsa 


diyen Namık Kemal'in yegâne erkek evlâdı olan Ekrem'in tahsiline bukadar az itina göstermesine hayret ettim. Fakat kendisi bu noksanı anlamış, her fırsattan istifadeyle ikmaline çalışırdı. 

Meselâ kitabet dairesinde buluştuğumuz saatlerin her defa, birini, ikisini Spencer'den okuduğumuz bir bahsin müzakeresine, yahut estetiğe ait bir nazariyenin münakaşasına hasrederdik, 

Tevfik Fikret; dikenli tabiatiyle herkesi iığnelediği gibi, sarayda kâtip oluşumuzu tamamiyle affı imkânsız bir suç sayarak ara sıra ikimizi de yaralardı. Ben, hiddette itidal tarafhna gittiğim halde bu iğnelemeleri daima I&tifeye alır, o suretle mukabele ederek geçişlirirdim. 
Ekrem, kavgayı sevmediği için infiallerini göstermezdiyse de kalben sıkılırdı. Nihayet günün birinde, galiba bir eserini tahkir edici şekilde kabul etmesinden bezerek, Serveti Fünun'u bırakmağa karar vermiş, o zaman Baba Tahir denilen bir adamın Serveti Fünun şeklinde ve boyunda çıkarmağa başladığı «Malâmat» isimli bir mecmuanın görünüşteki şeklini istediği gibi tadil ve ıslah ettirmiş. Bana müracaatla, Serveti Fünun'dan ayrılarak Malümat'ı neşir vasıtası yapmamızı 1srarla recaya başladı. «Serveti Fünun'daki meslek arkadaşlariyle birlikte çalışmayı tercih ederim. Ne olduğu belirsiz adamlarla çalışmada ortak görünmek hoşa gider bir şey değildir. Tevfik Fikret'le görüşeyim. Sana tarziyemsi bir cemile de getireceğimi ümid ediyorum. dedim. Kandırmak kaabil olamadı. «Bana ettiği hakaret zımnen sana da râcidir. Çünkü sen de Mabeyn kâtibisin. Şu halde senin tavassutuna mahal yoktur. Öyle de olmasa aramızdaki kardeşliğe hürmeten beni hakaret altında bırakmıyacağından eminim. Mabeyn kâtipliğinde bulunduğum için beni yaralıyan Tevfik Fikret'in yarın seni de mecruh etmiyeceğini kim temin eder?» gibi sözlerle uzun uzun şikâyet etti. 

Nihayet «Baba Tahir'le kat'iyyen muarefe ve münasebet peyda etmemek, matbaasına uğramamak şartiyle mecmuasına eser vermekte seninle iştiraki kabul ediyorum.» dedim. Tarafı Şahaneden gazetelerle yazı neşretmemek ve matbaalara gitmemek yasağını alıncıya kadar Malümat mecmuasiyle birkaç makaale, belki şiir de neşrettirdik. 

Serveti Fünun edebiyatına iştirak edenlere karşı yapılan hücumlara cevap yazmak vazifesini bana bırakan meslekdaşların hatırını hoşetmek için bir bütün Serveti Fünun nüshasını dolduran uzun bir makaaleden sonra Cenap Şahabettin, Serveti Fünun'da çıkmış eserler hakkında tenkidi makaaleler yazmak için beni teşvik ettiyse de şunu bunu gücendirmemek emeliyle oyazmamıştım. Malümat'a yazdıktan sonra bu çekinmeğe mahal kalmadığından evvelâ tenkit hakkında nazari bir makaale yazdıktan sonra Halit Ziya Bey'in iki küçük hikâyesi için iki tenkit makaalesi neşrettim. Sonra da «Aşk-ı memnu» unu kemal-i safvet ve samimiyetle tenkit ettirin. Mukabele olmak üzere merhum M. Rauf Bey'e yazdırdıkları bir ta'riza da, daha geçen gün müşveddesi tesadüfen elime geçen oldukça şakalı bir makaaleyle cevap vermişim. 

Buraya kadar yazdıktan sonra kendimden çok bahsetmiş olduğumun farkına vardım. Utandım. Fakat, biraz sonra gördüm ki, söylediğim şeyleri başka türlü anlatmak mümkün olamıyor. O cihetle bu yazıyı lütfen okumak zahmetine katlanacak zevattan özür diliyerek bahsi değiştirmeğe karar verdim, 

Ekrem Bey iyi bir şairdir. Muhtelif mevzular üzerinde birçok muvaffak eserler yazmıştır. Eserleri, babasınınki gibi ekseriyetle «hep bir mevzua ait» olmadıktan başka duygulu ve samimidir de, Bence «Vasiyyet» adı altında 1313 muharebesinden sonra yazdığı manzume en güzel eseri, belki eserlerinin en nefisidir. Bu güzel sanat eserini, biraz uzunca olmasına bakmıyarak, -liç ufak parçasnndan sarfı nazarla- hemen aynen buraya alıyorum: 


Vasiyyet 
Donukça bir fenerin nür-ı sâye-dinnda, Çadırların arasında, zamâiân-ı râhetta, 


Nöbet değiştirilen bir ferahlı sâatte; 
Ağaçlı bir tepenin kuytu bir kenirnde 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Buluştular :k” hemşehri, kahraman asker Çemişgezek'li Memiş'le bölük emini Ömer. 
— Gel akadaş! bakalım. gel şu mektubu anlat... 
Babam nasıl? 
— İyidir. 
— Çok şükür, nasıl Emine'm? 
Yeminlidir, bana, korkma, yalan dimez ki ninem, Çarık takındığımız gün ağırca hasta idi; «Memiş, eğer ben ölürsem sakın acınma» dedi.. 
— Baban selâm ediyor, Daltaban selâm ediyor, Bekir selâm ediyor, Pehlivan selâm ediyor, Ninen selâm ediyor, emmi kızlann hekezâ, Çoban selâm ediyor... 
— Bak hele, deyindi bana, 
Bizim kadın nice olmuş?... bizim kadın, Emine? 
— Bekir nişanlanıyormuş, Beğ ırmağı taşmış, Sular yeşil oyuğun üstünü basıp aşmış... 
“— Yoğundu! Amma su ha!.. Caşkun almla bu sene, Kızılpınar bukadar taşmadıydı! 
Sen de hele 
Şu mektubu bitir artık... Bizim kadın nicedir? 
— Memiş, durundu... 
— Burak, ben tamam sekiz gicedir 
Düşümde görmedim artık... 
— Bu yıl da Sazliil'e 
Çekirge çok düşüyormuş.. Öğen, hele yoğumuş; Ağılda üç koyun ölmüş, cak biraz çoğumuş; Senin buzağ büyümüş; Kökağaç çiçek açmış; Zavallı Çöp Hasan'ın kır toyu dağa kaçmış; İmam dua okumuş cenge... hâ. selâm ediyor, Çakır selâm ediyor, Mustafâ selâm ediyor. 
Ömergil'in kızı doğmuş... Sadık selâm ediyor.. 
— Bırak, bırak... yetişir... anladık... 
— Selim ediyor.. 
— Ne saklıyon bana sen... anlamam mı halinden?” 
Bizim kadın, diyiver, de... düşümde gördüm ben.. 


Gerip, can veriyor zannolundu, sordu yine: 

— Bizim kadın gidivermiş, değil mi? âh Eminel. 
Biraz da ağladı, durdu melül, bihalecan; Lisân-: rüh-ı elemnâki eyliyordu figan. 

Emin imiş gibi Allah'ına vüsülünden, 

Hazin vasiyyet'ini başlamıştı takrire: 

Şehid olursa eğer, kimae birşey almıyacak; 

Ne mâli var bu fakirin? beş on koyun, kösemen, Biraz ekin, buzağı, kağnı bir de Serlıdere 

Bu şeylerin birisi arkasında halmıyacak 

Ne var ne yokum satıp savmalı, bahasiyle Emine'ye yakışır bir taş almadır emeli; 

Kızıl boya, sarı altın yaziyle süslemeli; 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Taşın yüzünde kılıç resmi olmalı mutlak... 
Memiş nefer mi, ya zabit mi? kim bakıp soracak? 
Bir ince süngü yapılsın kılıç değilse bile... 
Bir asmacık dikiversin babam, fidan &alaın| BI dânecik Emine'm gölgesinde hog kalsın! 
İmim Efendi'ye söyle'n ki, Hak rızası için, Mezarlığın baş ucunda, üç ayda bir akşam 
Bir «Amme>cik okusun, bir yanık ilâhi desin! 
Kadıncağız gidiverdi... 

— Şuna bakındı, tamami. 
Memiş, sen ağlarısan şimdicek kaçıp giderim. 


— Yazındı, yaz, Ömer! Osmangil'e selâm ederim. 
Teselsül eyliyecekti selâmlear ammâ 
Çalındı bir boru... 


— Kak, kak Memiş Silâh başına! 
Memiş, o mektubu müstağrak etti, gözyaşına, Kıvırdı, koynuda koydu... dilinde aşk-ı Huda. 


Memiş bu mahşer-i heycâ içinde berzede-hâl, Bulutlu mağribin eşkâl-i bi-kararından, Alevli bir durmanın mevc-i târmârından Hayalini 3ezerek lema-i izarından . 

Hümây-i rühuna rühiyle per-küşây-i visâl, Emine'nin arıyordu cemâl-i ismetini; 

Yüzünde şevk-i bekan, gözlerinde nür-i ümid, Uruldu, tâ yüreğinden, Huda'ya gitti, şehid. 
Götürdü yârine, koynundaki vasiyyetini! 


Sâmi (Süleyman Nesip) 


Sâmi ile Mektebi Mülkiyede tanıştık. O da benim gibi, mektepte leyli idi. Leyli deyince hatırıma tunaf bir fpkra geldi. Sâmi'nin sınıf arkadaşlarından koca kafalı bir Fehim vardı. Acaip bir mablüktu; bir bakıma göre zeki, bir bakıma göre deli idi. Birgün, müdür muavini Recai Efendi'nin odasına girer. Der ki: «Efendim, yalnız gündüzleri burada bulunup akşamları evlerine gidenlere nehari diyoruz, âlâ. Buna mukaabil, gece ve gündüz mektepte bulunanlara sadece leyli diyoruz. Bu tâbir ise onların burada yalnız geceleri kaldıklarını ifade eder. 
Binaenaleyh, leyli dediğimiz talebeye, doğru söylemiş olmak için, ya leyli ve nehari, yahut herdemi demeliyiz» Recai Efendi'nin hayretle Fehim'e bakarak: «Oğlum, bu şimdi nereden çıktı?» diye sormasına 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karşı da, çekinmeden: «Aklıma geldi de...» cevabını verince, müdür muavininin sabrı tükenerek; «Her akla gelen söylenmez, çık dışarı!.» 
tekdiriyle karşılaşır. 

Evet, Sâmi de benim gibi leyli ve şiire düşkün olduğundan aramızda çabucak dostluk doğdu. Hakikatte Sâmi, cidden iyi ahlâklı olarak yaratılmıştı. Mütevazı, uysal, zeki ve civanmert bir gençti. Bütün bu evsaf içinde ihtiyarlıyarak ebediyyete kavuştu. Mektepte dört se- ve beraber bulunduk; talebeden, hocalardan kimseyi gücendirdiğini ne gördüm, ne işittim. Mektepten çıktıktan sonra da daima maarif hizmetinde bulundu. Bir aralık idadi müdürlüğiyle Bağdat'a gitti. Sultan Aziz'in hal'i meselesiyle günahkâr ve aleyhimizde neticelenen 1293 
harbinde mağlüp olmakla Divan-i harb karariyle rütbesinden mahrumiyet ve menfada ikamet cezalarına çarpılan babasının vefatına kadar yanında bulunduktan sonra İstanbul'a gelerek yavaş yavaş büyük maarif memuriyetlerinde bulunmuş, nihayet 1917 senesinde vefat etmiştir. 

Metin, sade daima vicdani, daima insani, güzel şiirleri vardır. 
İbn-ül-Emin Mahmut Kemal Bey üstadımızın «Türk şairleri; isimli müntahabatından aldığım aşağıdaki gazeli, Türk edebiyatı durdukça duracaktır. 


Gazel 


Bugün, bilmem nedendir, çokça uçmuş reng-i ruhaârın Gözünde 11-1 bitabisi var bir leyl-i bidârın Olurdum kanli, âlâm-ı cihan gönlümde toplansa Ben olsaydım celizin, gamkisann, tesliyetkârın Vücudun. matla-ı gevk-i saadetten reva olmaz 

Ve kalb ü hâtinm pâmâli olsun derd ü ekdârın Öpüp şemmettiğim zülfünde pinhandır bütün rühu Henüz koklanmamış, meçhül-i âlem kalmış ezhârın Hep esharı baharın musikisinden dil-ârddır 

Senin ilhamı reksânettiren âheng-i reftarın Vatan-ber-düş-i aşkım t& o günlerden ki hulyâma Bir ufk-i bigerandan nakl-i eş'âr etti enzarın Güzellikten güzel bir sırr-i hilkat var va Güzellik, sevdiğim, bizzat olur mettün-i 


Tevfik Fikret, bilmiyorum ne sebeple ozaman Maarif Nazırı olan müteveffa Emrullah Efendi'ye gücenerek Mektebi Sultani'nin müdürlüğünden de, edebiyat muallimliğinden de istifa edince Sâmi, «Müdür- 


458 Levent Şah verdi Arşivi 


lüğü yapabilecek adam çok bulunur, fakat edebiyat dersi verecek adam öyle değil. O mektebin talebesine hayırlı bir hizmet olmak için bu muallimliği sen üzerine al» diye beni, evime gelerek tazyik etti. 
«Teveccühünden dolayı memnunum ama, Tevfik Fikret'i gücendirmek istemem» mazeretiyle reddettim. İki üç gün sonra yine geldi, «Bu hizmeti kabul etmen için Fikret de reca ediyor. Bu sebeple Emrullah Efendi'yle görüşmene de hacet yok. Ben senin hesabına görüştüm. Kabul edersen o da memnun olacak» deyince, bu adamın şu gayretine hayran oldum. Tevfik Fikret'i çok seven Mektebi Sultani'nin iki son sınıf talebesinin, Maarif Nezareti tarafından rastgele gönderilen bir hocayı nâhoş bir surette kabul edeceklerini, fakat hakkımda iyi kabul göstereceklerini bilmem nasıl öğrenmiş. Bu emniyetle hem bana, hem Maarif Nazırına, hem Mektebi Sultani talebesine bir hizmet, Tevfik Fikret'i de bir cemile ile tatyip etmış oluyordu. İyi ahlâka ve zekâya bir delil olan bu hareketi takdir ederek kendisini müteşekkirane tebrik ettim. 


Ben, bu teşekkür ve tebrik vazifesini yerine getirirken üzerime aldığım işin bana ne büyük ruhi bir zevk vereceğini tamamiyle kavrıyamamıştm. Edebiyat muallimliğini kabul ettiğim zaman ilkbahar aylarında idik, O sebeple mektebin son sınıf talebesiyle ancak iki üç ay beraber çalışabildim. Aziz dostum Ali Fuat Bey merhumun büyük oğlu Âli Bey'le Akşam gazetesinin başmuharriri Necmettin Sadak Bey'in kısa bir müddet birlikte edebiyat müzakere ettiğimiz son sınıf talebesi arasında bulunduklannı hatırlıyorum. Diğerlerini birer birer hatırlamıyorsam da, sınıfın bütün talebesinden vicdanımda kalan lâtif bir hâtırayı daima hissederim. 


Mektebi Sultani müdürlüğüne getirilmiş olan Salih Ârif Bey merhum, lüzumlu vasıflara sahip bir zattı. Talebe hakkında hem şefkatli ve merhametli, hem kuvvetli ve dayanıklı davranırdı ki, böyle bir mektepte müdür olmak için yaratılmış denilse yeriydi. Yazık ki o da çoktan ebediyet denizinde kayboldu. 


Ders verme vazifesine başladığım zaman talebenin nazariyatı edebiye bahislerinde zayıf olduklarını gördüm. Elimden geldiği kadar bu noksanı tamamlamak için takririne çalıştığım bahısleri not almak suretiyle zaptetmelerini reca ettim. Bir müddet böyle devam ettikten sonra birgün Salih Ârif Bey, talebenin not almakta müşkilâta uğradıklarını söyliyerek beni Mektebi Sultani için bir kitap yazmağa teşvik etti. 
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Muhterem muallimim Recai zade Ekrem Bey'in bizlere feyiz veren Talim-i Edebiyyat'ı varken, lüzumsuzu iltizam kabilinden olarak, yeni bir kitap yazmak fazla bir cür'et idiyse de evvelâ «ahlâfı tevaffuk-yâb-i irfan eylemek>, sonra edebi kaidelerin de sair ilim ve fenlerde olduğu gibi tabiat kanunlarına bağlı olduğunu ileride edebi eserler yaratmaları umulan gençlerin taze zihinlerine yerleştirmek için buna cüret ettim. Maksadı elde edip etmemiş olduğumu bilmiyorsam da yakın veya uzak bir gelecekte hakikatın bu suretle inkişaf edeceğini ummakta kendimi Baklı görüyordum. İşte bu maksatla «Nazariyyat-ı edebiyye> adlı eserimi yazmağa 1327 senesi mektep tatilinde başlıyarak bitirdim ve ertesi sene tabettirdim ise de Aydın vilâyeti valiliğine memur edi)- mem dolayısiyle tedris vazifesini bırakmağa mecbur oldum. Ancak 
1327 senesinde tam bir sene devam eden edebiyat müzakerelerinde 
son iki anıf talebesinin kazandıkları edebi terakkiler, sonradan telif ve terceme suretiyle neşrettikleri eserlerde kazandıklarn muvaffakıyetlerle müftehirim. 


Yukarda Sâmi'nin vicdani ve insani şiirler yazmış olduğundan da bahsetmiştim. Bu sözümü bir misalle tamamlıyayım: 


Hergün yeni bir derd ile makhür-i sefalet; Hergün yeni bir mevt ile bir parça ölürken, Afik-ı ümidinde mülevven ve müzeyyen 

Bir rü'yet-i &ti ile titrer beşeriyyet 

Mazi, ebedi sahne-i pür-hün-ı mezalim; 

Hâl, işte biraz süslü, fakat tıpkı o sahne 

At, bilelim ki o da mazi gibi muslim, 

At, bilelim ki o da mezi gibi köhne. 

Artk yetiş, ey dest-i kerem, dest-i rehâ-ver! 
Anlat bize, ey nür-i hakikati Bizi kandır; Anlat ki yalan, hepsi yalan, hepel yalandır, Anlat ki adalet, medeniyyet gibi sözler. 
Derken yine kan, kan; yine hak nâmına kuvvet! 
Artık yeter, insanlara insanlığı öğret 


Ölümünden bir buçuk ay evvel, tamamiyle sıhhatteyken «Tevfik» namına söylediği manzumenin şu beyti vardı: 


Bilir misin, ki hayatımdan artık iğrendim, Yanında bir yer açarsan bu en büyük nimet! 


Arzusu üzerine Eyüb'de Tevfik Fikret'in yanına defnolundu. 
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Hüseyin Siyret 


Siyret'i, Mektebi Mülkiye'ye talebe olarak geldiği senedenberi tanırım. O zaman çok gençti. Başmabeyinci Osman Bey'in ıkinci oğlu Ömer Bey, eniştesi olduğu için Siyret, bize saraylı masalları söylerdi. 
Gülüşürdük. Mektepten diploma aldıktan sonra kendisini görüp konuşamadım. Geçim derdinden yakamı kurtanp da mektepte kalan arkadaşlarımla meşgul olamıyordum. Mabeyin kâlipliğine alındıktan sonra da maişet derdi yerini alan fazla meşguliyet yine etralımı görmekten beni alıkoydu. Nihayet, mektepte tanıdığını bu çocukla, büyümüş ve gerçek şair olmuş bir genç olduğu halde Serveti Fünun idarehanesinde tekrar buluşmak nasiboldu. Yazdığı eserlerden okuduğu. 
parçalar, güzel bir şairlik ruhiyle yaratıldığına delâlet ediyordu. Ondan sonra ekseriya yine o mahfilde Siyret'e tesadüf ediyor ve gösterdiği şairlik istidadını takdir ederek bu yeni dostluktan memnun oluyordum. 


Fakat bu genç adam, pervaneler gibi, parlak nesnelere meclüb idi. 
İşte bu meclübiyet ve hayat tecrübelerinden mahrum oluşu dolayısiyle fena bir iş yaptı: Boer'lerle İngilizler arasında muharebe çıktığı zaman, İstanbul muhitinde bir hayli menkabeleri dönüp dolaşan Arnavut İsmail Kemal Bey'in teşvikiyle, İngiltere hükümetine muhabbet ve bağlılık arzetmek için sefarethaneye gidip İngiltere'nin tamamiyle muvaffakıyetini temenni eden birkaç imzalı bir yazıyı sefire takdim edenler arasında bulunması üzerine tevkif edilerek sorguya çekildikten sonra affı 8liye mazhar olmuş, kendisine Selânik vifâyeti Mektupguluğunu kabul etmesi teklif olunmuş iken red ile kırgınlığını göstermesi Padişah'ı kızdırmış, bu defa doğrudan doğruya «Hısn-ı Mansur» kazası tahrirat kâtipliğine gönderilmiştir. 


Bir müddet sonra oradan türlü meşekkatlerle kaçarak Mersin yoliyle Avrupa'ya gidip İngiltere'de «Genç Türkler» in «Osmanlış adın- daki gazetesinden aldığı yazı ücretiyle geçinmiş ve nihayet, Meşrutiyetin ilânından sonra vatana dönerek kazadan kurtulmuştur. Bu malâmatı, bizzat kendisi, «Son asır Türk şairleriş için muhterem İbnülemin Mahmut Kemal Bey'e vermiştir. 


Fakat Siyret'in sergüzeşti, bu söylenenlerle bitmiş değildir. Kâmil Paşa'nın en son sadaretinde, İttihat ve Terakki elebaşılarının yaptıkları Bâbıâli baskınından sonra bana da bir müddet için memleketi terke lüzum göstermeleri üzerine birkaç ay Kahire'de kaldıktan sonra Paris'e gitmiştim. İstanbul'da her veçhile emniyetleri kaybolan ailem de orada bana iltihak etmişti. Bu sevimli ve misafir-sever şehirde bir buçuk sene oturduktan sonra Umumt Harb ilân edilince, bir taraftan Belçika yoliyle, Fransa hududuna giren Alman ordusunun daha evvelki harbda olduğu gibi Paris'i muhasara edebilmesi endişesi, diğer taraftân Türk hükümetinin de Almanya lehine harba iştirak edeceği hakkındaki sözler ve alâmetlerin belirmesi dolayısiyle bütün ailemle beraber İsviçre'deki Cenevre şehrine naklettik. 

Siyret bize orada iltihak etti. Çünkü Bâbâli baskınından sonra bu biçarenin evini de basan İttihatçılardan kurtulmak için birkaç gün Tevfik Fikret'in evinde saklandıktan sonra bir Rus vapuriyle Marsil- ya'ya gitmiş, Umumi Harb'in çkmam üzerine orada duramayıp bir müddet Selânik'te kaldıktan sonra Cenevre'ye gelmişti. 

Cenevre'de, harb senelerini geçirmek için hususi bir lütuf olarak, tahsil bahanesiyle gönderilmiş bazı bahtiyarlarla muharebe fırtınası arasında bir sığınak gibi İsviçre'ye gelmiş olan birçok bahtsızlardan mürekkep bir Türk kolonisi vardı. Beş sene mütemadiyen Cenevre'de kaldık. Bu müddet zarfında Siyret'i yalnız kalmak felâketinden kurtardık. Nakil vasıtalannın yoksulluğu sebebiyle, mütarekeden ancak yedi, sekiz ay sonra, Talât ve Enver Paşa'ların yalnız bırakıp kaçtık ları alil ve yaralı vatana döndük. Bize teklif edilen sulh şartlarını reddetmek hususunda ısrarım üzerine infialini belli eden Sadrâzam Damat Ferit Paşa'nın teveccühünü kaybetınek korkusiyle nezdime gelmekten çekinen bazı kimseler arasında o aralık Hariciye Mektupçusu olan Siyret de bulunuyordu. Her ne hal ise, sadedimiz olan edebiyata dönelim; 

Siyret, üzerine almış olduğu tedrisata göre nazariyatı edebiyede de bilgisi ilerlemiş olan seçkin bir şairdir. Buraya bir «Hasbihalş ini alıyorum: 


Köşkimün bahçesinde 


Issız gecenin, engine, mebtabı dökülmüş.. 
Ağlar sesinin aksi, haran 

Havzında hayalin görünür, boynu bükülmüş; Sakının, kameriyyan, sedirin yerli yerinde Bir baykuşun, ürktüm, acı bir kahkahaşiyle 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Hicran ilinin fecre kavuşmaz gaceminde 

Hasretle öten bülbülün efgaanı yorulmuş; 
Yok eaki bahar aşkı, seher şevki, sesinde, Bir gül ateşinden tutuşan kalbi kül olmuş Mevsim sonu güller dökülür son nefesiyle 


Serveti Fünun sayfalarında görülen bu tekâmül eseri edebiyatla az, çok meşgul olarak bildiklerini muhafaza gayretinde kalan birçok kişileri telâşa düşürdü. «Tevfik Fikret» namiyle Türkiye Yayınevi tarafından neşredilen bir eserde Serveti Fünun edebiyatçılarının uğradığı hücumları iş edinenler sırasında Cevdet ve İrfan Paşaların zikredilmesi haklı değildir, zannederim. İrfan Paşa, divançesine yazdığ mukaddemede, ancak isim zikretmiyerek, ahlâfın kıymet-nâşinas olduğunu söylemesinden dolayı Recai zade'nin Muallim Naci hakkındaki: 


İstesem âsar-ı Şark ü Garba tufanhiz olur 
En kemini lücce-i tenkiddir güftarımın 


beytine haliyle uyan Namık Kemal'in tenkid ve tezyifine hedef olmuştur. Cevdet Paşa'ya gelince; beş yüz senelik siyasi hayatı olan bir millete ilk defa lisanının kaaidelerini tesbit ederek öğreten bu zatın gençlere saldırdığını gösterir bir yazısını görmedim. Fakat vakanüvis olmak sıfatiyle, «Osmanlı Tarihip nden bir nüshamnı nezaket eseri olarak kendisine gönderen Cevdet Paşa'ya karş Namık Kemal'in, yazdığı mektupta alelâde teşekkür yerine, kitapta görebildiği: «Devlet adamlarının fezmilinden ise fevazılından bahsetmek evlâdır» ibaresine itiraz ederek: «Hakikate ve siyak-ı kelima göre devlet adamlarının fevazıından ise fezailinden bahsetmek evlâdır tarzında olacak gibi görünür. 
Bu sehv-i tertib, bayağı teşviş-i ezhân ediyor» yolunda yersiz bir tenkide kalkışması üzerine Cevdet Paşa, yazdığı mektupta: 

«Bu hususta dahi itiraf-ı kusur olunmak zaruridir. Fakat kabahat mürettipte değil, kalem-i müverrihtedir; daha doğrusu bata bendedir; lâkin fezail yerine fevazıl yazmakta değil. Hatâ bundadır ki: fezail fa. 
ziletin ve fevazıl fâzılanın cem'i olup evvelkisi muhassenat-ı zatiye ve ikincisi sâire müfit olan muhassenat-ı müteaddiye demek olarak ikisi de yerinde kullanılmış ise de kırk bukadar sene evvel Murat Molla dergâhına devam eylerken Sâmi ve Nef'i'ye takliden şiire ve Veysi 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ve Okçuzade'ye takliden inşaya heves olunduğu sırada seci' düşürmek için bellenmiş olan fevazıl kelimesini şimdi hiç kimse istimal etmediği halde tarihe yazmak pek gariptir. Bu türlü elfâz-ı garibeyi istimal etmek muhill-i belâgat olduğu müsellemdir. Fakat dalgınlıkla nasılsa kendimi câmii Fâtih ile Murat Molla dergâhı arasında mütereddit bir halde tasavvur ederek bu lâfz-ı garibi yazıvermişim. Buna sehiv demekten ise gaflet demek daha münasiptir... Fezail-li zatiyeleri cümle indinde müsellemdir. Bu ihtar-ı &lilerini dahi fevazıl-ı inâyet meâsir-i kerimanelerinden add ile teşekkür ederim», demiştir. 


Şu nezaketsiz, yolsuz ve bahusus bilmemezliğe dayanan taarruza karşı Cevdet Paşa'nın yazdığı cevaptaki güzel kinaye ve ârifâne tecahülle beraber ifadede görülen hakiki zarafete, nezakete göre, Paşa'nın ozaman henüz bir çocuk olan Serveti Fünun şairlerine şöyle dursun, Kemal, Hâmit ve Ekrem Bey'lere bile târiz ve taarruzda bulunmuş olmasına ihtimal veremiyorum. 

Hâmit Bey'e tariz, hem de haksız yere hakaret edercesine tariz edenlerin birincisi Kemal Paşa zade Sait Bey'dir ki bütün hücumlarına Hâmit, kalenderce bir beyitle cevap vermiştir: 


Mir-i Sald bahsde nâ-ehl imiş meğer 
İbn-i kemâl şandık, ebü cehi imiş meğer 


Fakai bu tarizde edebi bir koku yoktu. Hâmit'e güya edebi bir tarzda tariz edenlerden biri de meşhur Arap lisanı ve belâget muallimi Hacı İbrahim Efendi'dir ki şairin, genç yaşında hayata veda eden refikasını kaybetmekten ileri gelen teessürüne terceman ettiği güzel eserin ismi olan «Makber> kelimesine itiraz ederek: «Makber mezarlık demektir; tek bir mezar için makbere demek lâzımgelir; den başlıyarak münasebetsiz birçok mütalâalar ileri sürmeğe kalkışmasına mukaabil Hâmit: 


Felâket görmeamişsin, derdimi eylersin istihfaf Folâket olsa lâyıktir bu halka sendeki eveaf 


beytiyle cevap vermeği kâfi görmüştür. Hacı İbrahim Efendi'nin Muallim Naci ile de arası -bilmem ne sebeple- açılarak ona da taarruz etmesi üzerine, Naci'nin bir defa: 


Hâcı bu belâhatle belâgat okudulmaz 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bir defa da; 


Ey herzevekili, kâinatın! 

HA18 hezeyana kanmadın mı? 
Can sıkmak için midir hayatın? 
Elvermedi mi, usanmadın mı? 


kıt'asiyle mukaabele ettiğini hatırlıyorum. 

Fransa'da «decadent» ve «symboligue> isimleriyle çıkıp da hayatları uzun sürmiyen edebi mesleklerin revacı zamanında Cenap, Paris'te tahsilde bulunduğuna göre bu modaya uymuş olacağı ihtimaline mebni delâlet ettiği manâ buralarca meçhul olan bu yeni kelimeleri de biliyor gibi görünmek arzusiyle merhum Ahmet Mithat Efendi «decadent» kelimesini önceden Cenap Şahabettin Bey'e bahşetmek istedi. 
Sonra bu iki kelime, Serveti Fünun'da isimleri görünenlere teşmil edilerek Edebiyat-ı Cedide .düşmanlanna dedikodu sermayesi oldu. 
Bunlar arasında Ali Kemal de vardı. Mektebi Mülkiye'de bizim sınıfta iken günün birinde Paris'e giderek kısa bir zaman içinde dönmüş olan Ali Kemal bu seyahatiyle Avrupa'yı görmiyen gençler arasında temayüz iddiasına hak kazansa bile orada daha uzun müddet kalmış olanlara bu cihetten tefevvuk edemiyeceğini anladığından Arap ve Acem edebiyatını öğrenerek onlara da Şark ilimlerindeki bilgisiyle üstün gelmeğe çalışmış olsa gerektir. 

Naci'nin peykleri. olan Andelib, Müstecabizade İsmet vesaire gibi o zamanın genç şairlerinin itirazları ise: sırf çekememezliktendi. Bu gençler içki kadehinin buharlariyle dolu dimağlarına sıçrıyan lüzumsuz fikirleri etraflarına rastgele serperler; onu da bulamazlarsa, karşılarındakilere alelâde &öğerlerdi. Serveti Fünun edebiyatı aleyhindeki neşriyat bir dereceye vardı ki Tevfik Fikret'in arasıra yazdığı «Musahabe-i Edebiyye> lerin okuyuculara hakikatı anlatmağa yetmiyeceği meydana çıktığından Serveti Fünun'da sarfedilen gayretlerin  hedefini ve evvelki edebi mesleklerle bu yeni meslek arasındaki farkları gösterecek mufassal bir makaale yazmağı -evvelce de işaret ettiğim gibi- arkadaşlar ittifakla bana teklif ettiler; kabul ettim. Yazdığım makaale bir bütün Serveti Fünun nüshasını doldurdu. Öyle zannediyorum ki, bu yazı Serveti Fünun'daki çalışmalar haklında efkârı umumiyeyi tenvir ve muarızlara da iyi tesir etti. 

Ahmet Mithat Efendi'nin taarruzdan ziyade ürküten bir isnad ile Serveti Fünun partisi aleyhdarlanna kuvvet vermiş, yani: Edebiyatı 


Levent Şah ver gf6s rşi Vİ 


Cedide zümresinin teşebbüsü bir «döcadent» hareketi, bir «anarchisme> dir demiş bulunduğunu; Saray'ca daima şüphe altında tutulan ve Serveti Fünun muharrirlerine riyaset eden Recai Zade'nin karşısında itimada değer bir kuvvet bulundurmak icabettiğini, bu kuvvet de Baba Tahir olduğunu «Kırk yıl; kitabında iddia eden Halit Ziya'nın bu sözleri ya vehm ü ya hayal ve yahut efsanedir. 

Çünkü, Sultan Hamit, diğer gazeteler ve bazı mecmualar gibi pavraca yardım «subventionnde» ettiği Serveti Fünun'dan faraza ürkseydi ve Ahmet Mithat Efendi, denildiği gibi, faraza yine Padişahı kandırınış olsaydı bile bu risalenin derhal kapatılması, hattâ sahip ve muharrirlerinin dağıtılması için kısa bir emir vermesi kâfiyken, Serveti Fünun'a karşı Baba Tahir'in himayesinin gölgesine sığınmayı hatırına getirir miydi acaba? Baba Tahir, her ne mahiyette bir adam olursa olsun, edebiyatla hiç bir alâkası yoktu ki Edebiyatı Cedide'ye karşı harekete kalkışmak külfetine katlansın. Serveti Fünun aleyhinde munuazam bir curnalcılık tesis edilmiş olsaydı, evvelâ Mabeyn kâtibi sıfatında olan Ekrem'le benim bu mecmuayla iştirakimiz curnal edilir ve eseri de behemehal zuhur ederdi. Böyle bir şüphe ihtimali olaydı buluttan nem kapan Padişah'ın, Serveti Fünun'u ihtiyaten derhal ortadan kaldırmaması imkânsız olurdu. «Kırk Yıl» da söylenen bu sözler ya hayal, yahut efsanedir. 

Recai zade Ekrem Bey'in Saray'da daima şüphe altında tutulmuş olmam da, tıpkı Serveti Fünun yaznclanna riyaset etmesi gibi hayal mahsulüdür. Sultan Hamit'in âlemce malüm olan vehmi dolayısiyle herkes gibi Ekrem Bey'in de günün birinde şüphe altına girebilmesi ihtimali daima vardı, demek yanlış değildir. Fakat böyle bir şüphe mevcut olaydı kendisi göz altında tutulur, gidip geldiği yerler arasında Serveti Fünun idarehanesi de tarassut altına alınmış olurdu. Eğer o idarehane gözetlenseydi, Kemal zade Ekrem'le benim o mecmuaya yazdığımız, idarehaneye gittiğimiz Padişah'ça melüm olurdu. Nitekim sonradan Malümat'a yazdığımız birkaç makaalenin Saray'a aksettiği zaman olduğu gibi, daha evvel Serveti Fünun'a yazdığımız zaman da menedilmemiz lâzımgelirdi. Demek ki bu da bir efsanedir. 

«Kırk yıl» ismi verilen eseri ne gördüm, ne okudum. <Tevfik Fikret> adlı kitaba iktibas edildiğini gördüğüm parçalara dayanarak mütalâalarmı söylüyorum. Bu parçalardan birini daha mevzuu bahsedeceğim. «Serveti Fünun zümresini birleştiren birçok taraflar olmakla beraber, onlar ayrı mizac, ayrı kültür hamulesi, ayrı zihni itiyad ve 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kabiliyet sahibi kimselerdi» mukaddemesinden sonra, Halit Ziya, bu hususta şöyle diyor: 

«Zaten üçünün arasında (kendisi, Fikret ve Cenap) ne şahsen, ne hulkan, ne de mevkian bir müşabehet yoktur. Biri (Fikret) İstanbul'dan çıkmamış, Galatasaray'ın dört duvarı arasında müphem emeller besledikten sonra hayata çıkınca, onu hayalinden okadr uzak görmüştü ki, Bâbıâli'de ciğerlerine muvfık bir hava bulamıyarak boğulacağına hükmetmiş; bir maden kuyusundan müsemmim bir hava yutmuş gibi kendisini dışarıya atarak biraz sersem, biraz şaşkın, bu memlekette nasıl yaşıyabileceğinden mütehayyir, sarfedilmeğe vesiyle bulunmıyan zengin kuvvetlerini hapsede ede dolaşıyordu. Bütün rü'yet-i âfakı mektebin hakikata varmıyacak emelleriyle, memleketin her ümidi gırtlağından tutup sıkan idaresinin arasında karanlık bir köşeden ibaretti. 

İkincisi (Cenap) hiç fütur ile kırılmış değildi. O, herşeyden evvel bir fenn adamı idi. Bir ilim sâliki idi. Bunun yanında, belki daha derinde, onun, sanata, şiire, fikrü hayale öyle bir iptilâsı vardı ki nefretten ve memleketin muhitinden çıkıp da kendisini geniş bir sahada, ne cinsten olursa olsun bütün emellerine cevap veren ufuklarla muhat görünce tib teşrihhanelerinden Montparnasse mahfillerine, kimya tecrübegâhlarından edebiyat ve sanat cemiyetlerine koşmuş, kolları kucak kucak gür servetleri toplıyarak, ne topladı ise onu yutarak, bu konuşmalardan yorgun, fakat her yürüyüşünden fazla bir kuvvetle sıyrılarak, memlekete avdet etmiş idiz. 


Lâalettayin bir mecmua veya bir gazeteye makaale veya şiir yazanların birteviye ayni mizac, kültür, zihni itiyat ve kabiliyet sahibi olmaları; şahsan, hulkan ve mevkian (?) birbirlerine benzemeleri hakkında tabii, yahut sonradan konulmuş bir kanun mu vardır ki Serveti Fünun yazıcılarının bu kanun gereğine uymamaları bilhassa zikredilsin; yahut bu kanun gereğince uymamalan bilhassa zikredilsin; yahut bu birbirine benzemeyişin bilinmesi onların maddi veya manevi hüvviyetlerini mi tayin eder?! Sonra, dört duvar arasında müphem emeller ne demektir? Bunu takibeden cümlelerin Türkçeye tercümesi halinde anlaşılacak mananın, Tevfik Fikret'in manevi cephesini tasvir etmekten uzak görüleceğinden şüphe etmiyorum. 

Bu yazının ikinci fıkramna gelince: Cenap herşeyden evvel bir ilim adamıdır. Bunun yanında (bu zamiri ilme râci olsa gerek) belki 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daha derinde sanata, şiire ve hayale öyle büyük bir iptilâm varmış ki Paris'te kendini bütün emellerine cevap veren ufuklarla muhat görünce teşrihhanelerden eğlence yerlerine, kimya tecrübegâhlarından edebiyat cemiyetlerine koşmuş... Son fıkranın tercümesini erbabına havale ediyorum. Fakat bu boş sözler arasında Cenap'ın manevi cephesini tasvir eder bir nokta bile bulunmadığına inanıyorum. Mevzuunu telâkki ve tasvirde bukadar kaasır olan bir adam romancılar üstadı olamaz ve hele röaliste'ler sırasına giremez. Türklerin en güzel nesircilerinden biri, belki birincisi olan Recai zade Ekrem Bey'in bu zatı, bilhassa üslübu itibariyle takdir etmiş olmasına inanamıyorum. 
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Ahmet Reşit Bey, resmi bir heyetle yolculukta 


— izini? “yi 


Ahmet Reşit Bey'in çocukları (soldan sağa) Ekrem Bey, Semine Hanım, Cemal Bey 
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Ahmet Reşit Rey ve eşi Fethiye Hanım (solda) bir aile dostlarıyla 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Mabeyin kâtibi rütbesinde başlayıp 32 yıl farklı mevkilerde görev üstlenen bir devlet adamının edebiyatla yoğrulmuş, sürgünlerle kesintiye uğramış hayatı... 


Ahmet Reşit Rey'in anıları, imparatorluğun son zamanlarına damgasını vurmuş kişilere ve olaylara yakından bir tanıklık. 
31 Mart Vakası, Adana olayları, 
TL. Abdülhamid'in tahttan indirilişi, Edebiyat-ı Cedide çevresi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 
Sultan V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılışı, Balkan Harbi, Babıâli 
Baskını, Birinci Dünya Savaşı, 
Sultan V. Mehmed Vahdeddin dönemi ve Sövres Antlaşması... 


Ahmet Reşit'in çalkantılarla geçen uzun siyasi ve edebi yaşamı boyunca gördüklerini, yaşadıklarını adeta bir ruhbilimci gibi çözümleyerek, olabildiğince tarafsız ve ayrıntılı olarak kaydettiği anıları, yakın tarihimizin gölgede kalmış birçok noktasına ışık tutuyor. 
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Ahmet Reşit Rey (1870-1956) İstanbul'da doğdu. 
1888'de Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. 1890'da üçüncü | kâtip olarak girdiği Mabeyin Başkitabeti'nde 14 yıl çalıştı. Bu dönemde yazıları ve şiirleri H. Nâzım — | 


takma adıyla Servet-i Fünun'da yayımlandı. 
1900'de Malumat dergisinde yazmaya başladı. — * 1904'te Kudüs mutasarıfı, 1906'da Manastır ; 


valisi, 1908'de Halep valisi oldu. Eylül 1909'da görevinden alındı. Galatasaray Lisesi edebiyat ||! 
öğretmenliğine getirildi, verdiği derslerin notları 1911-1912'de iki cilt halinde Nazariyâtı Edebiye adıyla yayımlandı. Aynı yıl önce İzmir valiliğine 

atandı, daha sonra Dahiliye nazırı oldu. 1913'te gönüllü sürgün olarak önce Mısır'a, oradan Paris'e, daha sonra Cenevre'ye geçti. 1919'da İstanbul'a döndü. 1920'de tekrar Dahiliye nazırı oldu. 

Aynı yıl, Sevres Antlaşması müzakereleri için gönderildiği Fransa'da anlaşma hükümlerine karşı çıkarak bütün görevlerinden ayrıldı ve yalnızca edebiyatla uğraşmaya başladı. Racine'den yaptığı ( tercümeleri J. Racine Külliyatından başlığıyla, Vergilius'tan yaptığı tercümeleri Eneiede adıyla | | 1934'te kurulan Dün-Yarın Külliyatı'ndan basıldı. 
Oğullarından Cemal Reşit Rey çok sesli müzik bestecisi, Ekrem Reşit Rey edebiyatçı ve tiyatro 


yazarı olarak tanınır. i ş 
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